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1950 Kars doğumlu. İlkokulu Oluklu köyünde ve ortaokulu Kagızman'da okudu. Yüksek Öğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nde tamamladı.'68 Kuşağı" içinde yer aldı. 12 Mart 
1971 Askeri yönetiminin gelişinden sonra yurtdışına çıktı. Suriye, Lübnan, Filistin ve İsrail'de sekiz yıl kaldı. Bu süre içinde Arap dünyası, Ortadoğu ve İslam alemine ilişkin çalışmalara başladı. Başta Arapça olmak üzere bölge dillerini öğrendi. 

1980 yılında Türkiye'ye dönerek gazetecilik mesleğine geçti. Büyük 
basın dahil birçok yayın organında muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. 
Kürt, İslam, Arap dünyası ve Ortadoğu'ya ilişkin haber ve yazılar yazdı. 
15 yılı aşan gazetecilik hayatını sürdürürken araştırmalarını da kitaplaştırdı. 

Anadili Kürtçe'nin yanı sıra Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, İbranice ve Farsça biliyor. Şimdiye kadar şu eserleri yayınlandı: 

a) Anı-Belgesel niteliğinde kitaplar : Filistin Rüyası, Filistin İntifada Dersleri. 

b) Belgesel Kitaplar : Devletin Gözüyle Türkiye'de Kürt İsyanları, Dersim Raporları, Dar Üçgende Üç İsyan (Kürdistan'da Etnik Çatışmalar), Ordu ve Din, Devletten Kürtlere Diyalog, Vaatler ve Çözümler. 

e) Araştırma-İnceleme kitapları : Allah Devletinde Demokrasi (1993 Turan Dursun Araştırma vel nceleme Ödülü), Türk Basınında Kürtler, Kürt Dilinin Tarihçesi, İslamcı Örgütler, Şeriat Gölgesinde Cezayir, Ehmede Hanö"nin Kaleminden Kürtlerin Bilinmeyen Dünyası (Musa Anter Gazetecilik Ödülü'nde ikincilik-1995), Alı'siz Alevilik, İslam Komüncüleri... i 
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İkinci Basıma Önsöz 


1994 yılında kitap yayınlandıktan sonra, basın dünyasındaki meslektaşlarıma birer tane gönderdim. Özellikle basındaki "ekonomi muhabirleri ve sorumluları"nın görüşünü almak istedim. Bir kısmı, "kitabı okuduk ve begendik" türünden nezaket sözleriyle, işi geçiştirmeye çalıştı. 
Çoğunluğu ise, bıyık altından gülüp geçti yazdıklarımıza. Anımsıyorum; İstanbul-Beyoğlu'ndaki Zafer Tarık Tunaya Kültür Mer- 

.kezi'nde 1995 yılında düzenlenen ekonomi ağırlıklı bir panele iki sosyalist iktisat uzmanı katılmıştı. Onlara sermayenin Türkiye'deki konumu üzerine birkaç soru yöneltmiştim. Fakat, sorunun muhatapları, işi geçiştirmeye ve hatta küçümsemeye başladılar. Sanki böyle bir olgu yokmuş yada varmışda önemli değilmiş gibi tutum takındılar. Bizzat bu tutum, özellikle sol kesimdeki uzmanların teoride hayli ileri, ama hayatın gerçeklerinden ne kadar kopuk olduklarını gösterir. Oya ekonomi biliminin, iktisat denen şeyin hayattan kopuk olmaması gerekir. Yaşamın olgularını ve gelişmelerin yönünü doğru algılayamadığınız takdirde, onun teorisini yapmanız; doğru çözümler üretmeniz imkansızdır. 

Çok değil, iki yıl öncesine kadar tarikat sermayesini küçümseyenler, 
1997 başından itibaren "tarikat-cinsellik-para" ilişkisine el atmaya 
başladılar. Kaçınılmaz olanı buydu. Artık TV kanallarında "tarikat sermayesi" deyimi yüksek sesle telaffuz ediliyor. TV eleştirmenleri, tarikatları anarken sermaye-para ilişkilerini, piyasayla olan bağlantılarını gözler önüne sermeye çalışıyorlar. Bir örnek: "32.Gün programı, tarikata ekonomik bir bakış getirdi. Rıdvan Akar, tarikatların yaslandığı ve yaşamlarını sağlayan tek ve en önemli noktayı yakaladı. 
Ekonomik güçlerini anlattı. Tekstilden turizme, medyadan inşaata kadar her alanda tarikatlar var. Ve müritlerin tipolojisi değişmiş; işçitüketici propagandist üçlemesinden oluşan yeni tarikat üyeleri ortaya çıkmış. Sadece dergaha giden değil; yemeğini tarikatın marketinden, evini tarikatın şirketinden alan, TV'yi tarikat kanalından, gazeteyi tarikat yayınından izleyen yeni bir mürit..." (Sina Koloğlu, "Rating Canavarı", Milliyet, 15 Ocak 1997). 

Biz, bu saptamaları, kitabın birinci basımında zaten yapmıştık. İki yıllık süreçte, 32. Gün dahil çıktığımız tüm radyo ve televizyon programlarında, aynı mesajı vermeye çalıştık. Nihayet, olaya bilimsel ve toblumsal açıdan bakanlar, dediğimiz noktaya gelebildiler. 

Öte yandan, kitabı yazarken verilere ve olgulara dayanmamız kaçınılmazdı. Ancak, iki yıl öncesine kadar İslami sermayeye ilişkin rakam ve yazılar öylesine az ve gizliydi ki; bunları elde edebilmek için, satır aralarını didiklemek ve cımbızla veri bulmak ya da İslamcı basının kendine özgü diliyle ketumiyetini çözmeye yarayan anahtara sahip olmak gerekirdi. Kitabı birinci basıma hazırlarken, bu ve benzeri zorluklarla karşılaşmıştık. Elimizde, çoğu teorik olmak üzere sadece tki klasör arşivlik malzeme vardı. 

Fakat, geçen sürede arşivimiz iki klasörden altı-yedi klasöre çıkacak kadar zenginleşti. İslami sermayenin bulanık ve muğlak görüntüsü giderek billurlaşmaya ve şekillenmeye başladı. Öngörülerimizi de aşan bir zenginlik ve yaygınlık kazandı. Henüz gün ışığına çıkmayan Kadiri, Aczimendi, Nakşi vb. tarikatlarının ekonomik hamleleriyle birlikte bütünün parçaları bir araya gelmiş oldu. Tablo netleşince, önümüzü görmek daha da kolaylaştı. Buradan hareketle başta Aktüel, Para, Nokta gibi dergiler olmak üzere birçok yayın organına dosyalarımızı sunmak, sıradan bir habercilik haline geldi. 

Yanı sıra, tarikat sermayesi de kendi dar çerçevesini aşma sürecine girdi. Ayrıntılarını kitabın içinde açıklamakla birlikte, satırbaşlarıyla birkaç noktayı belirtmek gerek. Örneğin, 1994 yerel seçimlerinden itibaren özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri çerçevesinde tarikat sermayesi, yerel yönetimlerin maddi olanaklarından nemalanmaya başladılar. Tarikatlar koalisyonu durumundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Konya ve benzeri yerlerdeki Refah Partili yerel yönetimler, tarikat sermayesinin İslami Sermayeye dönüşümünde kaçınılmaz birrol öynuyor. 

Sermayenin kendine özgü kuralları var. Tarikatlar koalisyonu görünümündeki Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim B. 
Bayram, "sermayenin müslümanı, bıristiyanı; dinlisi, dinsizi olmaz" diyebiliyor. (14 Ocak 1997 tarihli TV haber bültenlerinden) 

Genişlemek isteyen, özellikle parayla para kazanmanın daha kolay olduğu günümüz piyasasında, bir tarikat sadece kendi müritleriyle yetinirse iflas eder. Bu yüzden, çekirdeğini oluşturan mürit çemberini 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aşarak daha geniş halkalara ulaşmak; ulusal pazara ve giderek uluslararası piyasaya açılmak ister. Son zamanlarda birbirini izleyen İHLAS Finans, Asya Finans gibi tarikat finans kapitalinin sırrı burada yatmaktadır. 

Bu da, kaçınılmaz biçimde şu sonuca götürür: Tarikatlar arası rekabet, tarikatın sermayesinin büyük İslami sermayeye dönüşümü sürecinde kendi müritlerinden uzaklaşmak ve daha liberal bir müşteritüketici halkasına ulaşmak ve dolayısıyla iç çatışma zeminini hazırlamak... Bu yanıyla bakıldığında, İHLAS Holding camiasında sıkça gündeme gelen yönetim değişikliklerinin nedeni anlaşılabilir. 

" Tarikat sermayesi, İslami sermaye olma yolunda evrim geçirirken giderek çok uluslu şirketlerle ve dünya finanskapital çevreleriyle bütünleşiyor. Kaçınılmaz biçimde ikinci, üçüncü veya dördüncü kompradorlaşma yoluna giriyor. Bu, küresel ekonominin, dünya finanskapitalinin yerel düzeydeki "pazar kompradorculuğu"dur. Din ile imanı sıradan halka bırakarak, kapitalist dünyanın liberal ekonomisiyle bütünleşib, sekülerleşiyor.. Kapitalist sistemin vaaz ettiği kadar dindar olabiliyor veya öyle görünebiliyor; halkı bu söylemlerle uyutan "Yeşil Kapitalistler" veya moda deyimle "Yeşil Kaplanlar", İslamın kendilerine bahşettiği çok kadınla evlenme dahil her türlü nimetten bolca yararlanıp, yepyeni bir Zenginler Kulübü'nün üyeleri haline geliyorlar. 

Son nokta: Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın yayınladığı tarikat anketine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tarikata mensup olanların oranı 70 30'u geçiyor; bu oran, Türkiye'deki Kürtler genelinde 76 11... 
Demek ki, ekonomik geri bıraktırılmışlık ve asimilasyon politikası tarikatçılığa yol açıyor. OHAL bölgesinde vediğer Kürt yoğun illerinde 10 
yıldan fazla süren savaş, 3 milyon insanı yerinden yurdundan etmiş, 750 
aileyi açlığa mahkum etmiştir. Anlamsızca sürdürülen bu savaş, tarikatçılığı beslemekte; tarikatlar ise, savaşın acı meyvelerini ideolojik, siyasi ve ekonomik ranta dönüştürmektedir. Devlet, kürt kimliğini kabul etmek yerine, onları tarikatlar yoluyla (Nurculuk böyle desteklendi) asimile etmeyi yeğlemektedir. "Köktencilik ekonomik kaynaklı bir olgu" diyen ünlü ekonomist yazar Lester C. Thurow, "Kürt meselesini"de bu düzlemde görüyor. Kitabın, bu gözle okunmasında, özellikle Kemalist laikler açısından yarar var. 

24 Ocak 1997 
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Durup dururken "dinlerle uğraşmak" diye bir sorunumuz yok. 
Daha özelde "İslam düşmanlığı" diye bir meselemiz de bulunmuyor. 
Çünkü dinler, toplumsal bir olgu. Dolayısıyla, bunları sosyolojik (toblumbilim) bakımdan incelemek gerek. 


Sosyolojik ele alışta şu sorular sorulabilir: İnsanoğlu, dine neden bu kadar sarılıyor? Toplumların (ve bireylerin) zaman zaman dine yönelişleri kimi zaman da onlardan uzaklaşmaları hangi etmenlere bağlıdır? İradeyi aşan olaylar (doğal afetler, toplumsal felaketler vs) karşısında insanların dine-imana bağlanmalarının altında yatan güdü nedir? Böyük yenilgi veya zafer dönemlerinde, dine sarılma veya.ondan uzaklaşma neye bağlanır? Dinlerin bireyi/toplumu yönlendirici, etkileyici gücü nereden kaynaklanır? Toplumsal yaşamın belli kalıplara dökülmesinde, toplumsal kültürün oluşumunda dinin rolü ve önemi nedir? Toplumun belli bir çevresindeki ekonomik altyapı ile dinin de içinde olduğu siyasal üstyapı arasındaki ilişkinin boyutları nasıl belirlenir?... 


Islamiyet, sosyolojik bir olgu olmanın yanı sıra, kişinin ve toplumun yaşamına yön vermeyi, dünyaya yepyeni bir nizam getirmeyi amaçlıyor. 
Bu yanıyla İslam dini, "hem siyaset hem de ibadet" olarak algılanır. 
Müslümanların çoğu, İslamiyeti böyle algılayıp sunarlar. 


İslamiyet, sadece ruhani bir dogma ve ahlaksal öğretiler biçiminde doğmadı. Tersine, hayata geçirildiği günden beri, siyasal alana adım attı. Medine devletini kurarak; siyasal, kültürel, ekonomik ve askeri alanlara uzandı. 1400 yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte çok sayıda devletin kuruluşuna eşlik etti, onların temel ideolojtsi haline geldi, ekonomik ve kültürel yaşamlarına yön verdi. Yaşayan örneklerini İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan ve Malezya'da (farklı biçimlerde olsalar da) görüyoruz. 


Bizi ilgilendiren yönü de zaten; İslamın, ahlaki öğütler, toplumsal 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normlar ve ruhani öğretiler ötesinde, toplumsal hayata yön verme, onu bir kalıba sokma, siyasal sisteme alternatif bir düzen getirme iddiasıdır. 
Hal böyle olunca, İslamiyetin ne getirip ne götürdüğünü; İslami devlet, İslami kültür, İslami ideoloji ve İslami ekonomi diye ifade edilen kavram ve söylemlerin ne anlama geldiğini irdeleyip sorgulamak durumundayız. Bu düzlemde, İslamı soyut bir din gibi değil, toplumsal/ syasal/ekonomik değerler altına koyuyor veya laboratuvara götürüp tahlil ediyoruz. Eğer iddia edildiği gibi sağlıklıya, ne iyi ne güzel; yok eger tersi çıkarsa, bunu açıklamak da bizim toplumsal görevimiz gereğidir. Aydın sorumluluğumuzun icabıdır. Ha, bundan sonra, yani İslamiyeti her yönüyle ve değişik bakış açılarından araştırıp inceledikten sonra; bu düzeni, bu ideolojiyi seçenler varsa, onlara da diyecek bir şeyimiz olmaz. Çünkü, en azından araştırıp inceleyerek, okuyup degerlendirerek, yani bilinçli biçimde bu tercihlerini kullanmışlardır. Olsa olsa, İslamiyeti bir "nizam" olarak seçenlerin yeni önermelerine karşıt önermelerde bulunuruz. Geleceğin özgürlükçü toplumunun oluşmasına yardımcı olabilecek zincire ve prangaya vurulmamış söylemler geliştirmek konusunda wrarlı davranırız. 


Maksat, "din düşmanlığı" ve "sırf İslamı eleştirmek /kötülemek" olmadığına göre, bu kitapta İslam ekonomisine yönelik değerlendirmeler esastır. Çünkü İslamcılar, "İslam, cibanşümul bir dindir. Allah'ın bizlere bahşettiği bir din olup, evrensel kurallara sahiptir. İslam devleti ve nizamı, dünyadaki tek alternatiftir. Bakınız sosyalizm, komünizm çöktü; kapitalizm ise daha vahşileşiyor, işe yaramıyor. İnsanoğlunu bunalımdan kurtaracak tek yol, tek çare, Islamdır. İslamiyet, biricik kurtuluş yolu ve biricik çözümdür" iddiasını taşıyorlar. 


İdamcılar, "diyer bütün düzenlere alternatif olan İslamiyetin, kendine has bir de ekonomik sistemi vardır. İslam ekonomisi ne sosyalist, ne kapitalisttir. O, sadece İslamidir. İnsana değer veren, onu refaha götüren biricik ekonomik düzendir," demekteler. Gerçekten öyle mi; İslami bir ekonomi var mı ya da olabilir mi? Biz, araştırmamızın birinci bölümünü, tümüyle buna ayırdık. Bu bakımdan, İslamın iktisat tarihini (İslamöncesinden başlayıp günümüze kadar gelen) irdeledik. Kökünden araştırdık; İslam ekonomisi denen şeyin, hangi uygarlıklardan ve ekonomik modellerden etkilendiğini, zaman içinde nasıl değiştiğini; İslam anayasası ve Allah kelamı olduğu öylenen Kur'an'daki yazılı metinlerde (Nass) söylenegelenlerle, İslamın günlük yaşamdaki pratikleri/ uygulamaları (Amel) arasındaki çelişkilerin nereden kaynaklandığını; 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mesela faiz'in ahlaki anlamda yasaklanmasına rağmen, neden İslam toplumunda hep faizli uygulamalar sürdüğünü ortaya koyduk. 


Öte yandan, "İslami ekonomi" kavramının da tarihi köklerinin bulunmadığını, İslamiyetin hüküm sürdüğü ülkelerden değil de, dinsel çatışmaların çok yoğun yaşandığı Hindistan'daki Müslümanlar arasından çıktığını gördük. İlginçtir; 20 Ekim 1994'te İstanbul'da düzenlenen "İslami Ekonomide Yönelişler" a4/:ı uluslararası seminer-deki bazı konuşmacılar, "İslam ekonomisi kavramı yenidir; öncelikle bu, Hindistan'daki müslümanların ortaya çıkardıkları bir kavramdır. 1970'lerde ise Prof. M. Mamidullah tarafından diğer İslam ülkelerine, bu arada Türkiye'ye aktarılıp geliştirilmiştir," şeklinde açıklama yaptılar. 


Biz, ekleme yapalım: 1960'lardan itibaren Jrak'taki Necef Ekolü (Şit Uleması), komünizme karşıtlık temelinde, "neden bizim de bir ekonomik sistemimiz, modelimiz yok" sorusundan yola çıkarak bazı içtihadlarda bulundu. Özellikle Şii Ulema teorisyenlerinden M. Bakr El Sadr, "İktisaduna" (Ekonomimiz) adıyla yaptığı çalışmanın sonuçlarını yüynlaşı, Böylece, radikal İslami kesimde "bizim de alternatif bir ekonomik modelimiz var" düşüncesi gelişti. İran İslam Devrimi ile, 1973'ten itibaren yükselişe geçen petro-dolar sermayedarlığı, olgunun altyapısı ve üstyapısını oluşturdu; teşvik edicisi oldu. Orta yere, "İslami Ekonomi" denen bir şey çıktı. Burada saptanması gereken şey şudur: "İslami ekonomi" kuramı, öncelikle dinlerarası bir çatışmanın, Hindistan"dan ayrılmak isteyen Müslümanların (İslami Ulema ve teorisyenlerin) bir önermesiydi. İslami bir sistem kurmaktan ziyade, İngilizlerin yardımıyla Hindistan'dan ayrılarak Müslüman burjuvazinin pazar egemenliğini sağlamaya yönelik siyasal bir söylemdi. Nitekim, bunun sonucunda Pakistan diye bir devlet kuruldu. Ama İslami ekonomi denen şey, oradaki yoksul müslümanların karnını doyuramadı. O halde, Islami ekonomi kavramı, mevcut ekonomik sistemlere alternatif bir model olarak değil, Pakistanlı müslüman burjuvazisinin Hindistanlı Budist/Hindu burjuvalardan pay istemesinden, pazardan pay kapmak ve ranta el koymak gibi niyetlerinden kaynaklandı. Birinci nokta budur. 


İkinci noktada; dinsel değil, mezhepsel bir söylem var karşımızda: Irak'taki Sunni egemen sınıfa karşı, ezilen Şii yoksulları korumak gibi tarihi bir misyonla hareket eden Necef Uleması, tarihsel kültürel yönden sıkı sıkıya bağlı olduğu İran'daki Şii kardeşlerinden de destek alarak, 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"bizim ekonomimiz" adıyla yeni bir önermede bulundu. Önermenin bir hedefi Sunni hakim sınıflara ve sömürücülere karşı, Şii piyasasını güvenceye alıp başkasına kaptırmamaktı. Diğer gayesi ise, o dönemde yoksul Şiiler arasında bir hayli etkin olan Irak Komünist Partisi'ni tecrit etmekti. Çünkü, Şiiler bu partiye meylettikçe, Şii Ulema ile egemen s51- nıfların altındaki zemin de kayıp gidiyordu; sözgelimi gelirleri, vakıfları, öğrencileri, dinsel kurumları azalıyordu. Buradaki "İslami ekonomi"nin zemini, mezhepçilik özerine kuruludur. 


Suudi Arabistan'da 1960'ların ortalarında başlayıp 1970'lerden itibaren hız kazanan petro-dolar birikimi, bir yerlere akmak durumundaydı. Çünkü dünyadaki ekonomik ilişkiler ağı, artık finanskapitalin emrindeydi. Çokuluslu şirketlerin şu ya da bu ülkede massif yatırımlar (fabrika, tesis vs) yapmak yerine sermaye ihracı denilen bir yola başvurmaları ilginçtir. Eh, Amerikan destekli Suudi petro-dolar sermayesi (ayrıca diğer petro-dolar şeyhlikleri), "dini"ni kullanarak, İslam ülkelerine açılmalıydı. "Petro-İslam" kokan bu "İslami bankacılık" olayı da, tarikat sermayesiyle bütünleşip, dolardan destek almanın ürünüdür. Bu da 77 noktadır. 


əz əv 


yanı . bir "model" ile 5. Daha doğrusu, İslamın ahlaki öğretilerini kullanan, İslama göre davranan, ama esasında kapitalist ekonomi modelinin bir alt türevini uygulayan bir sistemle karşı karşıyayız. Esasen, "İslam ekonomisi" diye bir şey yoktur, olamaz. Bir kere, tarihsel açıdan şu mümkün değil: Bir sistem düşünün ki; bundan 
1400 yıl önce feodal ekonomik düzeni uygulamış olsun, 200 yıldan beri 
de kapitalist bir sistem uygulamaya çalışsın, bu arada 1960'l: yıllarda sosyalist bir modele yakın olduğunu iddin etsin ve ayrıca Üçüncü Dünya söylemlerini önplana çıkarsın! Oysa, köleci toplumun ekonomik modeli başka, feodal toplumunki ya da günümüz kapitalist toplumunki daha başkadır. İkinci olarak, İslamın tüm koordinatları ve bileşenlerini toblarsak, bunun kapitalist ekonomi içinde olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Çünkü bu sistemin hemen tüm niteliklerini (özel mülkiyet, pazar ekonomisi, girişimcilik ruhu, sınırsız ticaret, sömürücülük, artıdeğere elkoyma vs) taşıdığını görürüz. Sözgelimi İslamın ilk devleti, uygulamalarıyla günümüze kadar sürmüş olsaydı, edi nokta kapitalizmden başka yer olamazdı. 


Kaldı ki; 20 Ekim 1994 tarihli "İslami Ekonomide Yönelişler" 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seminerinde konuşan ünlü Müslüman iktisatçı ve teorisyenlerden M. 
Necatullah Sıddıki şöyle dedi: "Doğrudur, biz İslam Ümmeti'ni oluşturuyoruz. Kendimize özgü ekonomimiz olmalı. Fakat unutmayalım ki, dünya, bizden ibaret değil. Biz, Ümmet olarak, dünyadan ayrı bir yerde bulunmuyoruz. O halde, dünyadaki diğer sistem ve oluşumlarla yakından ilgilenmeli, onlarla işbirliği yapmalıyız. Onlarla ortak yönlerimiz olmalı." İslam Ekonomik Düşüncesi üzerine bir kitap yazıp, bu alanda çeşitli makale ve araştırmalara imza atan, üstelik Suudi Arabistan'daki üniversitelerde konuya ilişkin ders veren, düşünceleri İsdam üniversitelerinde okutulan N.Sıddıki'nin sözlerinin açık anlamı şudur: "Biz, dünya kapitalist sisteminin bir alt türeviyiz. Onunla işbirliği yaparak ve onunla bütünleşerek, ama bu arada kendimize has bazı noktaları koruyarak yaşayabiliriz." 


Tüm bu nedenlerle, "Islam ekonomisi" diye başlı başına bilimsel bir sistem yoktur. 


Öte yandan, dünyadaki nüfusun dörtte birine yakını (bir milyar kişi) Müslümandır. Şimdiki durumda Suudi Arabistan, İran, Afganistan, Pakistan, Malezya, Kuveyt, Bahreyn, Sudan... gibi ülkeler şu ya da bu biçimde, "İslami ekonomi" adlı bir model uygulamaktalar. "Islami bankalar ve İslami şirketler" diye bir uygulama var karşımızda. O kadar ki; hemen her İslam ülkesinde, bu arada kimi Afrika, Avrupa ve ABD kentlerinde yaygınlaşan İdami bankalar zinciri bulunuyor. "Faizsiz bankacılık, kâr ortaklığı" sloganıyla önemli miktarda para, "yastık altından çıkıp serbest piyasa ekonomisinin kanallarına akıtılıyor." Dolayısıyla, ne kadar bilimsel olmasa da veya aldatıcı bir görünüm verse de, bu olguyu görmemezlikten gelemeyiz. "İslami bankacılık" denen şeyi deöerlendirib, suyun başının nerede tutulduğunu ve mevranın nereye aktığını açıklamak durumundayız. Daha, da önemlisi, sosyo-ekonomik bir mesele olarak, kitlelerin neden bu gibi yerlere yöneldiğini de yorumlamak zorundayız. 


Yani "İslami" tabelasını ve ünvanını taşıyan her şeyle yakından ilgilenmek, onu gerçekten algılamak, insanların duygularına gerçekten saygı duyarak onları anlamak lazım gelir. 

Bu bakımdan, İslami sermaye gruplarını veya şirketlerini ele alış tarzımız, "din düşmanlığı" veya "teşhir etme" temelinde değildir. Onları da Türkiye'deki herhangi bir ticari/mali kuruluş gibi (Sabancı, Koç, Enka Holding vs) ele alarak değerlendiriyoruz. Liberal sermaye grup- 


mi 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


larıyla olan benzerliklerini veya kapitalistlerden ayrılan yönlerini, bu arada özgünlüklerini açıklıyoruz. Ama sermayenin "dini ve milliyeti" (İdami sermaye, Türk sermayesi vs) lan ii buna ekonomi biliminde yer verilmediğini de biliyoruz. 


Artık, Türkiye'de tarikat/cemaat temelindeki sermaye gruplarına değinebiliriz. Gerçekte İslamcılar, "tarikat sermayesi" veya "tarikat holdingleşmesi" deyimlerinden pek hoşlanmazlar. Onlar açısından esas olan, "İslami ekonominin ve Müslümanların ekonomisinin gelişmesi"dir. 
Ancak, ister tarikat isterse cemaat densin, bunların İslamdışı olduğunu varsaymak mümkün değil. Tersine, tarikatların ticari faaliyetleri, İslami ekonominin bir parçasıdır. Türkiye özgülünde bakarsak, "İslami ekonomi/İslami sermaye" denen şeyin, gerçekten tarikat/cemaat zemininde hayatiyet bulduğu, canlanarak serpildiği, yaygınlaştığı; cemaat ilişkilerini tabanda kullanarak tüketim pazarına ulaştığı veya modernleşerek kapitalist işletmelerle birleştiği kolaylıkla görülebilir. 


Soru şudur: Tarikat sermayesinin gelişmesi böylesine ciddi midir? 


İlk elde verilecek cevabı yazalım: 1980'den sonraki iktidar kademelerine tarikatçı siyaset adamlarının yükseldiği, İslami sermaye ile ekonominin giderek geliştiği, ABD'de hazırlanan gizli/özel raporlarda bile yer aldı. Temmuz 1990 tarihli Tercüman gazetesinde bu raporun genişçe bir özeti dizi halinde yayınlanmıştı. 


İkinci cevap: 1980'lerden itibaren hazırlanan devlet (askeri ve sivil istihbarat kaynakları) raporları İslami sermayenin yükselişinden dogabilecek tehlikelere işaret ediyorlar. Bizzat MİT eski Müsteşarı General Teoman Koman, 1990'da, "şeriatçı güçlerin büyük mali güce ulaştığını" söyledi. (Bkz. Faik Bulut, Ordu ve Din: Asker Gözüyle İslamcı Faaliyetler) 


Üçüncü cevap: İslamcıların bir kısmı bile, bu yükselişe hayret etmekteler. Örneğin, Müslüman aydınlardan Yılmaz Çetiner, 4 Kasım 
1994 tarihli Beklenen Vakit gazetesindeki köşesinde yazıyor: "İhlas 
Holding; yazetecilikten otomobilciliğe, gazozculuktan emlakçılığa, kargoculuktan bankacılığa kadar, saymaya kalksak sütunların yetmeyeceği değişik alanlarda ticari faaliyet sürdürüyor. Siz onu, en ziyade Türkiye ve TGRT ile tanıyor olmalısınız. Gerçekten, holdingin temelinde, Türkiye gazetesinin attığı taşlar yatıyor. Ama ondan evvel, Sirkeci'den Cağaloğlu'na çıkarken, Ankara Caddesi'nin ilk geniş kıvrımında, sağdaki kitapçı dizisi arasında kendi halinde ufacık, tefecik, 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yıllar yılı hizmet veren İhlas Kitabevi'nin hakkını teslim etmek gerek. 
Saadeti Edebiyye'nin vitrininden hiç eksilmediği bu kitabevinde Hüseyin Hilmi Işık'ın diğer küçük risaleleri de satılır... Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin, Nakşibendi £arikatının bir kolunu temsil ettiği bilinir. Gençliğimizden beri, onların "İşıkçılar" diye bahsolunduğunu duyarız. Zat-ı Muhterem 1 görmüşlüğümüz yoktur. Ama damatları Enver Ören i, Hakikat (gazetesi, F.B) günlerinden tanırız. Hakikat, tek oda, tek tahta masa, Nuruosmaniye Şerefefendi Sokak'ta Güneş Matbaacılık'ın giriş kapısının solundaki idarehanesinde yayımlanan günlük bir gazete idi. Yıl, 1970. Biz de, aynı binada yer alan o devrin 'milliyetçi-mukaddesatçı' gazetesi Bizim Anadolu'da çalışırdık. Hem okuyup hem çalıştığımız gençlik yıllarımız. Sayın Enver Ören, kendi halinde, o tarihlerde doktorluğu moktorluğu olmayan, güneşten rengi atmış ceketinin içinde, yamuk basılmaktan ağzı yüzü yumulmuş pabuçlarının üstünde, sesiz sedasız Hakikat (gazetesi) için çalışırdı... 
.Nüktenin gerçeğe dönüştüğüne, mapus damından çıktığımızda şahit olduk. Hakikat, isim değiştirmiş, Turgut Özal'ın elinden tutmasıyla Türkiye gazetesi, milyonluk tira/lara vurmuştu. Belki Özal'ın desteği dedikoduydu, ama bakçası Damat Enver Ören, onun devrinde teşvik ve kredilerinden yararlanmakta üstün beceri göstererek, "sami olma iddiasındaki hiçbir gazetenin ulaşamadığı rakamları yakalamayı başarmıştı... "90"l: yıllarla birlikte TGRT ekranlara geldi. Ve de peşpeşe yatırımlar, şirketler. İhlas Holding, bugünkü boyutlarına ulaştı. Nasıl olsa, atı alan Üsküdar"? geçmişti. Artık İhlas Holding'in kimseye ey vallahı kalmamıştı... Benim korkum, Şura'yı (gazete), 'Şeriatçı Gazete" kapağı ile birlikte çıkardığımız Alaaddin Kaya (Zaman gazetesi imtiyaz sahibi ve Müslüman işadamı-FB) dostumun, bu örneğe heveslenmesi..." 


Örnek bir tane değil. Başkalarını da sunalım; 


Süleymancılar ad: verilen cemaatin manevi önderi ve kurucusu sayın Süleyman Hilmi Tunahan'ın resmi arşivlerde bulunan 398 numaralı şahsi dosyasındaki sicil varakasına şöyle bir göz atalım: "1888'de Silistre'de doğmuştur: Bir 'sülale-i marufeye' (bilinen bir sülaleye-FB) mensup değildir. Soyadının da ailesiyle hiçbir ilgisi yoktur... 1924-1930 yılları arasında Tunahan definecilik, gaz ve tekel bayiiliği 416: f4- aliyetler içinde bulunmuştur. Önce Havass kitaplarındaki bilgilerden yararlanarak Bizans hazinelerinin ardına düşmüş Marmara Denizi'nde ve Yalova dağlarında muhtelif araştırmalar yapmıştır. Çatalca'ya bağlı Kabakça Köyü'nde ve civarında, aynı şekilde göç eden Rumlara ait paraları araştırmıştır. 


Çatalca yöresindeki definecilik çalışmalarında, Kabakça köyü imamı Hilmi Deliorman ile tanışmış, ikisi Kabakça İstasyonu'nda bir bakkaliye açma konusunda anlaşmışlardır. İstanbul-Eminönü-Balık pazarı esnafından Hacı Ömer de ortak edilmiştir. Anlaşmaya göre Hacı Ömer sermaye verecek, Süleyman Hilmi Tunalı nakliye ve dağıtım işlerini yürütecek, Hilmi Deliorman ise istasyondaki merkezi idare edecektir. 


Toptan nakliye işine ilaveten Rus-Neft Sendika Şirketi'nin Trakya ana bayiliği için teşebbüse geçilmiş, ancak diğer ortağın karşı çıkması üzerine bundan vazgeçilmiştir. Toptan bakkaliye ve gaz bayiliği bir müddet devam etmiş, bir taraftan da 'paren süpürgeleri'nin Bulgaristan'a ihracı yapılmıştır. İstanbul/Beykoz bölgesindeki ana depolardan gaz nakliyatını Süleyman Hilmi Tunahan ö#stlenmiştir. Bu sebeple nakliyeci kuruluşlarla yakın ilişki kurmuştur. Damadı Kemal Kaçar'ın pederi Halil Kaçar ile tanışması, bu yolla olmuştur. Zira Halil Kaçar Bey, Büyük Antalya Nakliyat Ambarı'nın hem ortağı hem de veznedarıdır. İstanbul Şehzadebaşı'nda (Belediye Sarayı -F.B) yer alan büyük bir konağı vardır. 


S.H. Tunahan'ın taraf olduğu bu ticari faaliyet, birkaç sene sonra artakların anlaşmazlığı yüzünden son bulmuş ve batta ortadan kaybolan 
60 bin TL'den dolayı mahkemelere düşülmüştür. Tunahan'ın ev eşyasına 
mahkemece elkonulmuştur. 


S.H. Tunahan, £icari faaliyetlerini sürdürürken, bir taraftan Kabakça köyü civarındaki Deli Halil Paşa Çiftliği'ni icarla tutmuş, Bulgaristan'dan getirttiği hemşehrilerini burada çalıştırmış ve tütün ekimi yapmıştır. Ticari faaliyet iflasla sonuçlanınca, hemşehrilerini dağıtmış ve tekrar İsanbul'a çekilerek va'az ve irşad görevine yönelmiştir. Tunahan, 1930-1936 yılları arasında camii kürsülerinde büyük yankılar uyandıran politik tarafı ağır vaaz-ü nasihatlar yapmıştır. 1943 yılında vaizlik vesikası elinden alınmış, ancak 1950'deki değişiklikle, yeniden vaaz etme imkanı verilmiştir. 


1936-50 döneminde bir taraftan vaaz verirken, diğer yandan ticarete atılmış, Konya Lezzet Lokantası sahtbi Mustafa Doğanbey ve Aksaray Valide Camii imamı itle birlikte odunculuk /kömürcülük yapmıştır. Bu devrede İstanbul Şehzade Camisi Kayımbanesi'nde talebe okutmaya başlamıştır. İlk talebelerini okuturken, 'Ehl-i Rabıta Meclisleri' kurulup muntazaman devam etmiştir. Samimi, zengin ve hamiyetli bir kişi olan Halil Kaçar, bütün maddi gücünü ve nüfuzunu, Tunahan'ı himaye etmede kullanmıştır. Bu devrede Tunahan, kızı Hatice Bedia'yı (zengin Nakliyatçı Halil Kaçar'ın oğlu) Kemal Kaçar'a vererek Halil Kaçar'ın dünürü olmuştur. Fatih'te oturduğu kira evinden çıkarak, Halil Bey'in büyük konağına taşınmıştır."* 


Evet, tam da bu tarihten itibaren Halil Bey'in ünlü Büyük Antalya Nakliyat firmasının kazançlarıyla Süleyman Hilmi Efendi'nin yetiştirdiyi Ebl-i Rabıt talebeleri. birleşip bütünleşmiştir. Cemaati çevresindekilerden işleri öylesine büyümüş, öylesine gelişmiştir ki; Avrupa'dan Antalya'ya uzanan muazzam bir TIR filosu gece gündüz çalışır olmuş, bu arada sayısı binlere varan yurt, pansiyon, dernek ve vakıf ya da kültür merkezi Süleymancıların hizmetine girmiş, onlar tarafından kurulup Türkiye'nin önemli yerlerinde mekân tutmuştur. Bu dernekler federasyon halini alarak siyasal gövde gösterilerine dönüşmüş zaman zaman Kemal Kaçar'ın milletvekili seçilmesiyle de iktidarda kendine bir yer edinmiştir. Kimi zaman ise, verilecek her oy veya destek karşılığında, şu ya da bu konuda tavizler koparılmıştır. Özetle Allah, "yürü ya kulum" diyerek, Süleymancı kesimi önemli ölçüde maddi refaha kavuşturmuştur. 


Devam edelim: Adana'da kendi halinde bir müftü iken, siyasal nedenlerle Almanya'ya giden Cemalettin Kaplan, 1980 başlarında bir süre mensup olduğu MSP'nin yan kolu Avrupa Milli Görüş Teşkilatı (AMGT) içinde çalışmış, bu örgütün KAR-BİR ve TEKBİR gibi şirketlerine de bakmıştır. Sonra, Kaplan ile AMGT yetkilileri arasında çatışmalar çıkmıştır. Burada bizi ilgilendiren bir iddiaya bakalım: "Cemalettin Kaplan ile birlikte AMGT'den ayrılan Ahmet Polat grubu, 1987'de Cemalettin Hoca'dan koptu. O'na yönelttikleri suçlama şuydu: '60 bin Alman markt ile kurulan KAR-BİR şirketinin iflası için fetva verdi. Bu fetva sebepsiz yere verilmişti oysa. Köln Ulu Cami'de 46 bin mark tutarındaki yolsuzluk yapanı koruyan da Cemalettin Kaplan'dır. 
İslam adına toplanan paralarla oğluna son model bir otomobil alan, 


* Süleymancı liderlerin durumu, kişisel dosyalar, Süleymancı cemaatin faaliyetlerine ilişkin bu ve benzeri raporların ayrıntıları için bkz: Faik Bulut, Ordu ve Din: Asker Gözüyle İslamcı Faaliyetler, Doruk Yay, Ankara, 1997. 
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toplanan paraların faizini yiyen ve 109 bin markı iç eden de odur. Ayrıca 130 milyona da elkoymuştur..." (Bkz; Tahir Hacıkadiroğlu, "Kaplan, İran Hizmetine Girdi", Tercüman 1987'den aktaran Halil Nebiler, "Şertatçının Karanlık Yüzü", Cumhuriyet, 12 Kasım 1994). 


Olayın suçlama yanı ve iddialar önemli değil. Önemli olan, Cemalettin Kaplan adının, yine o tarihlerde Sancaktül fabrikası sahibi ünlü ırkçı ve dinci işadamı Murat Bayrak ile "uluslararası kirli piyasa"da birlikte anılmasıdır. 


Örneklendirmeyi sürdürüyoruz. 2 Eylül 1994 tarihli Zaman yazetesinde köşe yazarı Taha Kıvanç (Fehmi Koru) yazıyor: "Aydınlı firmasının İstanbul/Büyükçekmece'de 8 bin metrekare kapalı alanı bulunan bir fabrikası var. 600 işçi çalışıyor. Dünyaya açık ürettiklerinin 
70 65'i yurtdışına ihraç ediliyor... 1965 yılında temeli atılmış olmasına 
rağmen, Mustafa Kavurmacı'nın başında bulunduğu Aydınlı, önümüzdeki kıştan. itibaren, kadın müşteriler için de vazgeçilmez bir isim haline gelecek..." Mim Kemal Öke ise, ayn: gazetenin 7 Eylül 1994 tarihli nüshasında şu saptamayı yapıyor: "Erkek giyiminde Pierre Cardin gibi dünya devine ihracat yapan Aydınlı...” 


Bir örnek daha verelim: Kürt kökenli Şeyh Raşit Erol, Adıyaman Menzilköy dergahının şeyhiydi. Vefat etmeden, hatta bilinen o dergaha gitmeden önce, yoksulluklarına yakından tanık olanlar var. Ancak dergah rağbet görüp; dolup taştıkça, cemaat sermayesinde birikim yapıldı. 
Büyüyen sermaye yerinde durmayacağına göre, Menzilköy Dergahı sermayesi de, öncelikle Urfa ve yöresindeki petrol tesislerine (istasyon vs) yatırıldı, derken oradan Trabzon'a uzandı. Şeyhin oğullarından biri, Ankara'da devletle olan sıcak ilişkiler aracılığıyla ordu ihalelerine katılmaya başladı." Bursa ve Haymana gibi yerlerdeki çeşitli ticari faaliyetlerini ve İstanbul üzerinden Avrupa'ya taşan ticaret ağını da say-MEYOYUZ. 


Ya Kıbrıslı Şeyh Nazım? Sermayesinin bir yanı dünyaca ünlü ve adı skandallara karışan işadamı Asil Nadir'le işbirliği halindedir. Diğer yanı, dünyanın en zengin petrolcüsü olan Brunci Sultanı ile kimi İngiliz lordlarına kadar uzanıyor. (Bkz. Aktüel dergisi, 24-30 Kasım 1994) 


İslami motifler taşıyan ve yıllardan beri Ordu'nun ayakkabı ih- 


* Raşit Erol, ordu ilişkisi için bkz. Faik Bulut, Ordu ve Din: Asker Gözüyle İslami Faaliyetler. 


ÖNSÖZ 


tiyacını karşılayan ünlü (İstanbul'daki) Yeşil Kundura, bundan böyle dünyaca tanınmış Caterpillar firmasının patent hakkını ve temsilciliğini alabiliyor. 

Özetle, günümüz Türkiyesi'nde yükselen "Tarikat Sermayesi", ekonomik bir olgu halini almıştır artık. Öylesine bir olgudur ki; sözgelimi Istanbul'daki dev bir market olan Metro ile Ankara Kocatepe Camii altındaki Beğendik hakkında çıkartılan (İslamcılar veya Atatürkçüler tarafından) lehte veya aleyhte söylentiler (Kaplancı grubuna ait gerici market veya Atatürkçü laik market), satışları W 15 oranında (olumlu/ olumsuz) etkileyebilmektedir. O halde bize düşen, bunun nedenlerini ve dayandığı zemini iyi saptamaktır. Bu yanıyla, şimdiye kadar yapılmadığını sandığımız bir alan çalışmasını başlatmış olduk. Kuşkusuz eksiklikler ve yanlışlıklar bulunacak. Ancak genel çerçeve ile bakış açısının doğru olduğu kanısındayız. 


Öte yandan sosyolojik, sosyo-ekonomik bir olgu olarak da, Müslüman kapitalistlerin zihniyetlerine, düşünce tarzlarına, hayata bakışlarına ışık tuttuk. Müslüman yoksulların, Müslüman kapitalistlere yönelttikleri eleştirileri gündeme getirdik. Sonuçta meselenin özünde, yine bir yoksulzengin, ezen-ezilen olgusu, yani sınıfsal mücadele yatmaktadır. 


Modern kapitalistlerin, yeri geldikçe İslami sermaye ile bütünleşebilecekleri, işbirliği yapabilecekleri, aynı zamanda rekabet edebileceklerinin ipuçlarını da yakalayabilirsiniz. Sözgelimi Türkiye'de adından sözettiren moda dünyasının ünlü imzası TEKBİR giyim, Pierre Cardin'in stilini, İslami motiflerle ve çarşaflarla süsleyerek "Müslüman tüketim pazarı"na sokabilmektedir. Aydınlı Giyim, 500 firmaya mal pazarlıyor. TEKBİR'in ayrıca Almanya, Hollanda, Avusturya, ABD, Avustralya, Belçika, Danimarka, Lübnan ve Suudi Arabistan'da bayilikleri var. Burada ikili bir geçiş söz konusudur. Birincisi, Batılı üretim pazarı, İslami/dini motifleri kullanarak ve modern mankenleri çarşaflara büründürerek (veya tesettür giyimle), en bağnaz "Müslüman tüketici hanımları bile etkileyebilmektedir." İkincisi, günlük hayatında çok rahat ve özgür olan, hatta etini teşhir etmekten sakınmayan kimi mankenler, "İslami paranın dayanılmaz cazibesine" kapılmaktalar. "Çarşaflı ve tesettürlü" defilelerde arzı endam ettikten sonra, dışarı çıkar çıkmaz, "yanlış anlaşılmasın, biz sapına kadar Atatürkçüyüz; iş iştir, işimizin çarşaflı veya dekolte olması önemli değildir," şeklinde demeç verebilmekteler. Sosyaldemokrat bir kadın sanatçı, verilen paranın hatırı için, "Minyeli Abdullah" gibi İslami filmde rahatlıkla yeralabilmektedir. Tam da bu noktada, kapitalizmin ahlakı ile İslam ahlakı bütünleşiyor, en azından yakınlaşıyor. üzü hitabedilen mekân aynı ve birleşilen zemin ortak. 


Bunun teorisini yapanlar da var: "Pierre Cardin gibi bir dünya devine ihracat yapan Aydınlı firmasının 95'e Merhaba derken, defilesinde verdiği mesaj, acaba ne kadar anlaşılabildi? Çırağan Sarayı'ndaki davette hanım mankenler başları daha dimdik yürüyorlar gibime geldi... Eğer sezgilerim doğruysa, sır; libastaydı (yani İslami tesettür giyim -F.B). Giyinmek, malum sadece örtünmek değil. Dinimiz, edep ölçüleri içinde süslenmeyi de öngörüyor... Bugün, başörtüsünün dahi problem edilebileceği bir ortamda, tesettürün ötesinde inancının güzelliği, zerafeti, estetiğine sadık kalmak, onları da yansıtmak önem kazanmaktadır... Kişinin sireti, suretine yansırsa, madde ile mana arasındaki o hassas denge daha mütekamil kurulmaz mı?" (M. Kemal Öke, 7 Eylül 1994 tarihli Zaman). Teorileştirme sürüyor. "Aydınlı'nın Istanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlediği 95'e Merhaba başlıklı defilesi, insanın nefesini kesiyordu. Sunulan yiyeceklerin farkına bile varamıyor insan... Defile salonunun karşısındaki bir oda, Mescit olarak ayrılmış... Gecenin kareografisini hazırlayan Uğurtan Bey, Aydınlı çizgisi (İslami -F.B) ters düşmemek için epey çaba göstermiş. Hem Doğulu zevki hem günümüz /ayatı..." (T. Kıvanç, 2 Eylül 1994, Zaman). 


Kuşkusuz Türkiye'deki İslami sermaye, dev boyutlara ulaşmış değil. 
Ama giderek büyüyor, gelişiyor, pazar şansı artıyor. Uluslararası boyutlar kazanıyor. Aynı zamanda liberal kapitalist kuruluşlarla ortaklıklara giriyor. İşte size İslami Aydınlı ve TEKBİR gibi firmaların Fransız Pierre Cardin ile ilişkileri. İHLAS Holding'in Güney Kore ve Japon ticari ilişkileri de öyle. Zaman gazetesi çevresiyle SABAH (Teni Asır) Holding çevresinin 1994'te İzmir'deki ticari ortaklıklarını da bu düzlemde ele almak gerek. 

Istanbul'da dört büyük mağaza sahibi olan ve 40 binden fazla kredili müşterisi bulunan Gencallar Giyim Sanayii adl: firma ile Adana'daki mağazasında 70 bin çeşit mal bulunduran, Mersin'de Türkiye'nin en büyük mağazasını inşa eden Çetinkaya Mağazalar zincirini ihmal etmek mümkün mü? 


XXIV 


ÖNSÖZ kkk 


Gerçekte bu kitap, kolektif bir çalışma programının ilk halkasını oluşturacaktı. Ancak firsat doğmadı. Bununla birlikte kitabın ilk halkasının yakalanmasında ve düşüncenin somutlaşmasında bana yardımları olan gazeteci Fehmi Köfteoğlu'na teşekkürü borç bilirim. Bir şekilde de olsa, konuya ilişkin maddi/manevi katkılarda bulunan meslektaşım Aydın Demirer i/e Saruhan Oluç'un da minnetle anılmasında yarar var. Ama eksiklikler tümüyle bana aittir. Umarım, tartışarak daha doğruyu buluruz. 


Ankara, 15 Aralık 1994. 


İslam'da Faiz: 


SİYASETEN YASAK, 
TİCARETEN SERBEST 


Tanımı: 

İslam'da faiz nedir? Önce kelimenin kökenine inelim. Arapça'da RBV kök harflerinden oluşan Ribâ ve ondan türeyen isim ile fiiller, müslümanların kutsal anayasası olarak kabul edilen Kur'an'da şu anlamlarda kullanılmıştır: Üremek, bitmek, büyümek, gelişmek, neşvii nema bulmak, boy atmak, kabarmak (Hacc: 5; Fussilet: 39), ziyadeleş- 
(tir) mek, çocuk terbiye etmek (Şuara: 18; İcra: 24); yüksek yer, tepe, yayla (Bakara: 265; Müminun: 50); zorlu, çok şiddetli, güçlü, üstün (Nahl: 92; Hakka: 10); sx üzerinde kalan şeyler (R'ad: 17), murabaha ve tefecilik (Al-i İmran: 130).! 

Sözlük anlamı da aşağı yukarı aynıdır: "Çocuğu besleyip büyütmek ve eğitimli kılmak (çocuk bakıcısı, mürebbiye deyimi buradan gelir) ve faizli muamele yapmak" gibi... 

İslam siyaset ve ahlakında kullanılmasına bakarak Ribâ'nın, "anamal ya da sermaye üzerindeki artış" anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Nitekim "Eğer tövbe ederseniz, ana paranız sizindir" (Bakara: 278-279). 
"İnsanlara malları artsın diye verdiğiniz riba, Allah indinde artmaz" (Rum: 39) türündeki ibareler Kur'an'da yer almıştır. Ribâ ve ondan türeyen sözcüklerin Kur'an'daki on iki sure'de on dokuz defa tekrarlanması,? Riba (faizcilik-tefecilik) denen şeyin Arap toplumunda iyi bilinen bir kavram olduğunu ortaya koyar. O kadar ki; Ribâ, sermayenin özel bir yatırım ve kullanım (işletme) biçimi olarak algılandığından, - Kur'an'da (tefecilik-faizcilik) anlamına gelen bu kelimenin yerine başka bir sözcük kullanılmamış, kavramın açılımı (özünün açıklanması) yapılmamıştır. Sözgelimi dönemin putperestleri, tefecilik'i yasaklayan ınüslümanların önderi Hz. Muhammed'e, "Allah alışverişi helal, Ribâ'yı ise haram kılmıştır" 3 şeklinde gerekçeli bir kararı açıklıyordu. 


İzleyen çağlarda "faiz yasağı"nın (teorik ve ahlaki açıdan da olsa) birçok tartışmaya yol açması da, işte o İslam öncesi aşamada veya ilk İslam toplumunda, anlamı sınırlı, fakat yaygın uygulama alanı bulan Ribâ kavramının, müslüman önderlerince yeniden açıklanmamasından kaynaklanmaktadır. Mahiyeti iyi açıklanmayan Ribâ, o tarihlerde çok yaygın olan tefecilikin en geniş tanımını içeriyordu. 


Sonraki yıllardan başlayarak günümüz İslam toplumlarında (geniş tanımlı tefecilik anlamındaki) "Ribâ" sözcüğünün yerini, "faiz" ibaresi aldı. Oysa Arapça'da faiz kelimesinin kökü FEDE'den gelir. Anlamı: "Birine mal vermek, birinden mal elde etmek, kazanmak, yararlanmak, birinin ilminden ya da malından istifade etmek, malı sabit olmak, kazanç, kâr, yarar, fayda, faiz, çıkar,... vs."dir. 


Görüldüğü üzere, İslam'da yanlış yere (faiz) olarak kullanılan, gerçekte "tefecilik" demek olan Ribâ, tarihsel süreçte borç ve kredi vermenin daha ilkel bir biçimini, dolayısıyla akçe/i ya da ayni sömürünün ilk aşamasını simgeler. Çünkü ilkel bankerlik ve tefecilik, Mezopotamya'da Babil (veya öncesi) toplumlarındaki rahipler tarafindan başlatılmıştır.* Üretimi örgütleyip belli bir artı değeri (üretim birikimini) ellerinde tutan rahipler, evcilleştirdikleri hayvanların (özellikle koyunların) üreyip çoğalmalarına bakarak, adım adım tefecilik denen kavramı buldular. O zaman için değer ifade eden tüm şeylerin artışında, (para, gümüş, maden, ürün) hayvanların çoğalması örnek alınıyordu. 


Demek ki Ribâ (tefecilik), kredilendirmede faiz'in ilkel bir aşamasıdır. Ancak faiz değildir. Faiz ise (Arapça'daki FAİDE sözcüğünden türeyen) daha gelişmiş ticari işlemler ile bankacılık çağında modern kredilendirme sistemiyle ilgili bir kavramdır. Bu yüzden, İslamcıların Kur'an'da geçen Ribâ kavramını, elçabukluğu marifet "faiz" ibaresiyle değiştirmeleri zorlamadır. İslamın bir "tefsir tarzı"dır, ama İslam Anayasası'ndaki "ilahi kanun" ve değişmez metin (nass) değildir. 


İSLAM'DA FAİZ : SİYASETEN YASAK, TİCARETEN SERBEST 


Kökü Arapça olan bu "faiz" sözcüğünün Türkçe'de kullanılması, tümüyle ilginç ve karmaşık bir hal almıştır. Çünkü Türkiye'de "faiz" biçiminde telaffuz edilen şey, Arapça aslında "FADA" diye bilinir. 
Anlamı: "Biriyle karşılıklı görüşerek anlaşmak, kâr ortağı olmak, bütün mallarda ortak olmak, birine ihale veya sipariş vermek, birikmiş malı olmak, fazlalık elde etmek, dolup taşmak... vb."dir. 


Arapça "faiz" ve "kazanç" anlamına gelen FEDE kelime kökeninin, "fazla mal, artı ürün, fazlalık" anlamındaki FADA sözcük kökenindeki harflerden farkı şudur: Birincisindeki (D) harfi Arapça'da (Del) diye bilinirken, ikincisindeki (D) harfinin telaffuzu (Dad)'dır. Birincisi (yani Del harfi), Türkçe'de çoğunlukla ya (D) ya da (T) şeklinde telaffuz edilir. Oysa, (Dad)'ın Türkçe telaffuzu, çoğunlukla (Z) biçiminde gerçekleşir. 

Bu durumda Türkçe'ye geçenin hangi kavram olduğu, merak konusudur. 


Faiz Yasağı İslam'a Ait Değil 


İslamcılar, kendi ideolojilerini yüceltmede ve istisna kılmada pek usta gözükürler. Faiz'in yasaklanmasının, "İlahi İslam Nizamı"nı, diğer dünyevi sistemlerden ayıran en temel ayraç olduğunu ileri sürerler © Öyle ki; İslam ekonomisi diye adlandırdıkları şeyi de, bu "faiz yasağı" üzerinde kurmaya gayret ederler. 


Gerçekten böyle mi? 


Tarihsel sürece baktığımızda; oldum olası ticaretin geliştiği Mezopotamya, Nil Vadisi ve Akdeniz kıyılarındaki ilk site-devletlerinde tefecilik ve faizcilik yapıldığını görürüz. Çünkü toplumda yönetenyönetilen, çalışan-çalıştıran, ezen-ezilen olgusu (yani sınıflar) ortaya çıkmıştır. Sınıfli toplumlarda yönetenlerin ve çalıştıranların elinde, çeşitli yollarla elde edilmiş (ihtiyaç fazlası ürün) bir birikim oluşmuştur. 
Birikimin değerlendirilmesinin yollarından biri de ilkel faizcilik, yani tefeciliktir. İlkel komünal toplum anılarının, yeni sınıflaşmış yerleşim birimlerindeki (site-devletler) tazeliği dikkati çeker. Sınıflı toplumlardaki rahipler, ilk devletlerin kurucusu ve dinsel kurumların ilk örgütleyicisidirler.7 Bir yandan yönetilenleri ve çalışanları sömürürken, diğer yandan onlara ahlaki öğütler vermeleri olağandır. Ayrıca yeni sınıflaşmanın ilk aşamasındaki bu toplumlarda, kutuplaşmanın önüne 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geçmenin yolu da "faizcilik, tefecilik, aşırı sömürü ve yoksulluk" gibi toplumsal kötülükleri siyaseten yasaklamaktır, en azından lanetlemektir. 


Eski Babil toplumunda Adalet Tanrısı Şamaş, ülke çapında adalet tesis etmekle görevlidir. 43 yıl saltanat süren Babil Kralı Hammurabi ise (MÖ 1728 ila 1686 yılında yaşadığı sanılıyor), "adalet dağıtmakla" yükümlü olup, adını alan ünlü kanunlarında "faiz"i sınırlandırmış, yer yer yasaklamıştır.8 


MÖ 8. yüzyılda yaşamış Mısır Firavun"u Bochoris'in "Mukavele üzerinden borç veren kimselerin, faizlerin birikmesi yoluyla (bileşik faiz -F.B.) serm ayeyi iki katına çıkarmaları yasaktır" şeklinde bir yaklaşım göstermiştir. 


MÖ yaklaşık 1000 yıllarında siyasi birlik kurup ilkel devlet oluşturan İbrani (Yahudi) kabilelerin benimsedikleri Tevrat'ın MÖ 5. ve 4. yüzyılda yazıya geçirildiği sanılıyor. Aynı zamanda Kur'an'a kaynaklık eden Tevrat'ta, tefeci-tüccar sermayesi şu sözlerle yeriliyor: "Zenginler, fakirlerin iliğini sömürüyor. Debdebe içinde yaşayanlar, fakir çocuklarının ekmeğini yiyorlardı; varlıklı kimseler, yabancılarla dost oluyor, onların debdebelerini ve günahlarını taklid ediyorlardı. İbrahim'in tanrısı Yehova, bu hallerden nefret ediyordu ve bu memleketi cezaya çarptırması mukadderdi."19 Buradaki "varlıklı kimselerin yabancılarla dost olması" Yahudi toplumundaki sınıfsal bölünmeyi ve İb brani zenginlerinin aruk kabilesel (komünal) dayanişmayı bir yana bırakıp, başka kavimden varlıklı kimselerle sömürü ilişkisi içine girmesini ifade ediyor. O dönem ise, Yahudi Kralı Davut Peygamber'in saltanatıyla Yahudilerin Babil Sürgünü (Asurlular tarafından işgal edilip Yahudi egemenlerinin Babil'e götürülmeleri) arasındaki peygamberler dönemidir.! | 


Tefeci-tüccar sermayesinin sömürüsüne rağmen, İbrani kandaş toplumunun direnişi, çeşitli alanlarda sürmektedir. Sözgelimi Yahudi dinindeki kavimlerden köle alınması Tevrat'ta yasaktır: "Ve eğer kardeşin senin yanında fakir düşer ve kendisini sana satarsa, onu köle gibi çalıştırmayacaksın." (Levililer, Bab 25; 39). 


Faiz de şu ibarelerle engellenip lanetlenmiştir: "Eğer kavmine, yanında ödünç para verirsen, ona murahabacı (faizci/tefeci) olmayacaksın, onun üzerine faiz koymayacaksın." (Çıkış, 22:25) "Ve eğer kardeşin fakir düşer ve senin yanında zayıf olursa, ona yardım edeceksin; senin yanında garip ve misafir olarak yaşayacak. Ondan faiz ve kâr 


4 


İSLAMDA FAİZ: SİYASETEN YASAK, TİCARETEN SERBEST 


alma... Ona gümüşünü faizle vermeyeceksin ve zahireni kârla vermeyeceksin." (Levililer, 25: 35-37). "Para faizi olsun, zahire faizi olsun, yahut ödünç verilen her şeyin faizi olsun, faizle kardeşine ödünç vermeyeceksin. Yabancıya faiz ile ödünç verebilirsin." (Tesniye, 23: 19- 
20). 


Anlaşılan, şudur: Tevrat yazıya geçirilmeden önceki İbrani toplumunda özel mülkiyet, tefeci-tüccar sermayesi ve kölelik gelişmektedir.12 Bir yandan devleti kuran din adamları (Davut ve Süleyman peygamberler) sömürü çarkını işletirken, öte yandan bu sınıflaşmaya ve sömürüye direnen kandaş kabile toplumunun temennilerini "ilahi sözlerle" dile getirmekteler. Böylece toplumsal / sınıfsal uzlaşma sağlanıp, esas olarak sömürü düzeninin devamlılığı güvence altına alınmaktadır. 


Ancak genel sömürü çarkı durdurulamadığı için, ahlaki yöne ağırlık verilerek "içeride, yani kabile içinde faiz ve kölelik yasaklanırken", diğer inançtan kavimleri sömürmek serbest bırakılıyor. Kendine yeni bir kanal bulan tefeci-tüccar sermayesi, "ilahi buyrukları" da arkasına alarak (kardeşine değil, başkasına faiz işlet), öncelikle dışarıda güçleniyor. Bu dış güçlenmenin, Babil sürgünü sırasında, ilkel tefecilik ve bankerliğin güçlü merkezlerinden birinde, yani sürgün dönemi Babil'de olması da ilginç değil mi? 

Dış faizcilik ve köleliğin serbest bırakılması, Yahudi kabilelerin tefeci-tüccar sermayesinin, diğer inançtan kavimleri ekonomik yol ile tahakküm altına alarak, bunu felsefi yönden meşru saymasının da önünü açmıştır. Belki de bu nedenle, Yahudilik, diğer dinler gibi (Hıristiyanlık ve İslamiyet) evrensel bir boyut kazanamamıştır.13 


Ünlü Yunan düşünürü Sokrat'ın öğrencilerinden Eflatun (MÖ 427-347), faizi ahlaka aykırı bulup reddetmiş ve faizin yasaklanmasını istemiştir. O'na göre "para bizzat servet değil, servet elde etmenin bir aracı" olmalı. Bu yüzden "ideal devlette eşitsizliklere, kıskançlığa, ben- 


cilliğe, ahlaksızlığa ve kişisel çekişmelere yol açan faiz yasaklanmalıdır."14 


Eflatun'un öğrencisi Aristo da (MÖ 384-322), faiz aracılığıyla zengin olmayı, "tabiata aykırı bulmuş ve paranın bizzat hasıla yaratamayacağını, bir kazanç ve servet aracı olarak kullanılamayacağını" söylemiştir. Faizi reddeden Aristo'nun şu sözü ünlüdür: "Para, bir canlı hayvan ve bitkiden farklıdır, o yavrulamaz. "15 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Hıristiyanlık da Faize Karşıydı 


Hıristiyanlık, ilk devirlerinde, faizi günah saymış ve yasaklanması gereğini vur gulamıştı. Görece kapalı bir aile ekonomisinin egemen olduğu Ortaçağ Avrupası'nın ilk aşamalarında Hıristiyanlık, hem felsefe hem de iktisadi düşünce alanına tam anlamıyla hükmediyordu. Bu yüzden başta faiz olmak üzere kâr, ücret, mülkiyet, fiyat ve para gibi birçok iktisadi kurum ve kuruluşlar, kilise hukukuna göre düzenleniyordu. Din adamları, iktisadi meselelerin aydınlatılmasında yegane söz sahibi kimselerdi. Hıristiyanlığın Eflatun ve Aristo'dan esinlenerek yasakladığı faizcilik /tefecilik, 11. ve 12. yüzyıla kadar sıkı denetim altındaydı. 


12. yüzyıldan sonra Avrupa'daki şehirleşmede yeni bir canlanma başladı. Birer iktisadi ünite (birim) olarak uç veren şehir pazarlarında (ticari hayatında) korporasyonlar (esnaf loncaları ve cemaat dayanışma kuruluşları) ile fuarlar, ticari ve sanayi (imalat) faaliyetlerini hızlandırdı. 
İşbölümü ve paralı mübadele yaygınlaştı. Bu gelişmeye ayak uydurmaya çalışan Hıristiyan din adamları, Eflatun ve Aristo'nun faiz yasağına ilişkin İlkçağ felsefesi ile Ortaçağ iktisadi hayatı arasında bir uyum arama yoluna gittiler. Aristo'nun fikirleriyle Hıristiyanlık ilkelerini kaynaştırma çabası gösteren ilk din adamı İtalyan Katolik bilgini papaz Saint Thomas d'Aguin (1225-1274)'dir.! 

Günümüzde bile kilise çevrelerince büyük bir otorite olarak kabul edilen Saint Thomas d'Aguin, hem doğal hukuk, hem de Hıristiyanlık ahlakı yönünden incelediği "faiz"in, hangi durumlarda meşru, hangi durumlarda gayrı meşru olacağını açıklamıştı. Bu, fiiliyatta, o tarihe kadar kesinlikle yasak olan "faiz"in iplerinin biraz gevşetilmesi anlamına geliyordu. Saint Thomas'a göre, ödünç verilen bir şey için faiz almak, bulunmayan bir şeyi satmak demektir ki; bu günahtır. Ancak tüketim amacıyla değil de, kullanım maksadıyla alınan bir şeye karşı ödenen bir bedel (yani gizli faiz) meşrudur. Örneğin şarap ve buğday, tüketim maddeleridir. Bunların ödünç alınmasından .sonra bir bedel ödemek günah olur. Buna karşılık bir evin ödünç alınması tüketim değil, kullanım amacıyladır. Eh, bir bedel ödenmelidir. Benzer şey para için de geçerli. Biri, diğerine ödünç para verirken; borçlu, alacaklısına, minnet /şükran babından bir fazlalık (armağan, fazla para) sunabilir. Bu da faiz niteliği taşımaz.!7 


16. yüzyıla kadar süren ve genelde faizi hâlâ hoş karşılamayan bu 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dini görüş, Protestanlığın yayılmasıyla değişime uğramıştır. Alman din adamı Martin Luther, Vatikan'ın faiz hakkındaki görüşlerine dokunmamış ve faizci-tefeci takımını hoş görmemiştir. Ticaret ve faiz hakkında bir de kitap yazan Luther, "İslam hukukunda. iyi bilinen Selem ve benzeri alışveriş türlerini (gizli tefecilik ve faizcilik -F.B.) de haram saydı.18 İlahi kanunun tek kaynağını İncil'de gören Calvin (1509-1564) ise, Luther'in tersine, faizin günah olmadığını açıklamış ve servet hırsı içinde olmak ile servet peşinde koşmanın meşruluğunu ileri sürmüştür. 


İngiltere'de VII. Henry, ilk kez 1545 yılında faiz yasağını kaldıran kanun maddesini ilan etmiştir. Benzer bir yasanın Fransa'da çıkması ise, 1789'da Turgot'un dönemine rastlar. 


Cahiliyye'de Faiz 


İslamöncesi Arap toplumuna, "karanlık, bilgisizlik ve yozluk" dönemi anlamına gelmek üzere Cahiliyye adı verilir. Başta Muhammed peygamber olmak üzere bütün İslamcılar, kendi düzenlerinin kaçınılmazlığını gerekçelendirip yüceltmek amacıyla Cahiliyye toplumunu olduğundan daha kötü göstermişlerdir. Sözgelimi "karanlık ve bilgisizlik" biçimindeki adlandırma yerinde değildir; çünkü, Cahiliyye toplumunda çok gelişmiş bir kültürel ve ticari hayat vardı. İslamiyet bile, bu kültürel ve ticari mirasın üzerinde yükseldi. 


Öte yandan, Cahiliyye'nin "yozlaşma, bozulma, dağilma ve karanlıklaşma" şeklindeki tanımı da yerindedir. Çünkü kandaş toplum çözülmeye uğramış, sınıflaşma alabildiğine yayılmış; çok gelişkin pre- kapitalist ticari ilişkiler kandaş toplum dayanışmasını paramparça etmiş, kardeşin kardeşi, oğul'un babayı sömürmesi aşamasına varmıştı. 


Arabistan yarımadasının ticari merkezi (görece metropol site) haline dönüşen Mekke'deki Kureyş kabilesi, ticari aristokratlar olarak önplana çıkmıştı. Kureyş'in belirlediği kurallar çerçevesinde "i'tifad" fiili işlemek zorundaydı. Buna göre, malını mülkünü kaybedenler, başlarına gelen bu küçük düşürücü durum öğrenilmeden önce çöle çıkıp çadır kurarak ölümü beklerlerdi.1? 


Ticari birikim sayesinde büyük bir mali güç haline dönüşen Mekke aristokratları, daha ileri adımlar atarak Taif, Hire ve Yemen'de yabancı sermayedarlarla ticari ortaklıklar gerçekleştirdiler. Görece dev sermayeli "çokuluslu" şirketler kurdular.20 
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Bu canlı ticari ortamda, tefeci-tüccar sermayesinin kendi hükmünü yürütmesi çok olağandı. Dolayısıyla Ribâ denen kurum, Cahiliyye dönemi Arapların elinde önemli bir sömürü aracı idi. Bu kurum şöyle işlerdi: "Zaruret içindeki kişi, altı ay veya bir yıl süreyle borç alırdı. 
Borçlu, vadesi dolduğunda alacaklısına, önceden kararlaştırıp anlaştıkları belli bir fazlalıkla birlikte anaparayı geri verirdi. Ancak genellikle ödemeler vaktinde yapılamazdı. Dolayısıyla vade sonunda alacaklı, borçlunun kapısına dayanarak sorardı: "Borcunu ödeyecek misin?" Borç ödenemeyecek ise, önceden kararlaştınlan "fazla para" (tefe/ faiz) miktarı, iki katına çıkartılıp vade yeniden uzatılırdı. Yine ödeyemezse, bu kez borç, dört, sekiz, on altı... vs. katına yükseliyordu. 
Borç kabarıp artık hiç ödenemez duruma geldiğinde, borçlu sadece malını mülkünü kaybetmekle kalmıyor; aynı zamanda hukuki kişiliğini, yani özgürlüğünü de yitirmiş oluyordu. Ya hapis cezası alıyor ya da alacaklısının kölesi oluyordu.2! 


Riba : (tefe/ faiz) işlemleri, çoğunlukla şunlar arasında gerçekleşiyordu: Bir; yoksul tüketiciler ile zengin tefeci-tüccar-köylüler. 
İki; tohuma ihtiyaç duyan yoksul çiftçiler ile zengin çiftçiler. Üç; küçük tüccar ve yoksul kesimi ile zengin ve varlıkli kesim. 


İslam'a Göre Faiz 


Müslümanların kutsal anayasası konumundaki Kur'an, olgulardan hareket eden ve ayağı yere basan bir toplumsal inanç liderinin (Hz. 
Muhammed) eseri olduğundan, Cahiliyye toplumunun "bozuk düzeni"ni ıslah ederken aşamalı bir yol izlemiş; hedefine adım adım yaklaşmayı tercih etmiştir. 

Bu yüzden içki yasağında olduğu gibi, faiz yasağında da kademeli tutum alma söz konusudur. Riba ya ilişkin dört ayetten ikisi Mekke, ikisi de Medine dönemine aittir.22 İlki Rum Suresi'nin 39. ayetidir: "İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz Riba (faiz), Allah katında artmaz." Burada bir yasaklama değil, naçizane bir uyarı söz konusudur. Çünkü İslam inancı, henüz yaygınlık kazanıp iktidara geçememiştir. Mevcut Cahiliyye ekonomi ilişkileri egemendir. 


Riba'yı yasaklamaya elverecek siyasi dengeler de kurulamamıştır. 
Nisa Suresi 67. ayete göz atalım: "Yasaklandıkları halde, faiz almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri (kendilerine daha önce helal 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kılınmış olan temiz ve iyi şeyleri yemelerini onlara haram kıldık) ve içlerinden inkara sapanlara acıklı bir azap hazırladık..." 


Burada Riba, yine yasaklanmamıştır; ama, öyle olacağına ilişkin önemli işaretler verilmektedir. Verilen örnek, faizin kendilerine yasak edildiği (Tevrat tarafindan) Yahudi toplumunun ibretlik işleridir. Bir yandan, putataparlara göre daha ileri ve dolayısıyla müslümanlara daha yakın olması gereken tek tanrılı Yahudilerin gizli ittifakı /desteği aranıyor. İslamlık inancı yayılıp kendi değerlerini ikame etmeye çalışırken "ilahi meşruiyet"inin kaynağını Tevrat'tan almış görünüyor. Öte yandan, Medine ticari hayatında önemli bir kesim olan Yahudi tefeci-tüccar sermayesine karşı, müslümanlar ile yoksul kitleler bilinçlendirilip gizlice seferber ediliyor. 


Ribâ'ya ilişkin ilk yasaklama üçüncü merhalede olmuştur. Al-i İmran Suresi 130. ayet şöyledir: "Müminler! Kat kat artırılmış durumdaki Ribâ'yı (faiz) yemeyin. Allah'tan sakının ki, kurtuluşa eresinizl..," 

Burada topyekün değil, kısmi bir yasaklama söz konusu. Çünkü her türlü Riba yasaklanmıyor, sadece "kat kat artan Riba" için yasaklama getiriliyor. 


Dördüncü ve kesin yasaklama, Bakara Suresi"nin 275-278-279- 280-281. ayetlerinde somutlaşıyor: "Müminler! Allah'tan sakının, eğer inanan kişilerseniz, Ribâ'dan (faiz) geriye kalanı bırakın. Eğer bunu yapmayacak olursanız, Allah ve O'nun Resulü tarafından ilan edilmiş harple karşı karşıya olduğunuzu bilin..." 


Ribâ yasağına uymayanlara karşı "kesin ve kararlı bir mücadele verileceği" ilan edilmiştir artık! Hem de "kul"un başa çıkamayacağı "Allah ve O'nun Resulü tarafından açılacak bir savaş" var orta yerde. 
Çünkü İslam, Medine site-devletinde iktidardadır. İslamiyet egemen bir ideolofi olma yolundadır ve kendi "siyasi-toplumsal-ekonomik sistemi"ni kurmaya başlamıştır. Uymayanlar olursa, İslamiyet"in keskin kılıcı hazırdır, üstelik bir zamanlar güçsüz olan müslümanların, bundan böyle "müttefiklere pek ihtiyacı" kalmamıştır. 


Mezopotamya-Akdeniz tarihine baktığımızda görülen şudur: "Sadece ticaret değil, aynı zamanda £icari sermaye de kapitalist üretim tarzından çok çok eskidir. Gerçekte, tarihi açıdan sermayenin en eski bağımsız varoluş tarzıdır. Önceki bütün üretim tarzlarında (pre- 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kapitalist sosyo-ekonomik formasyonlarda) ticari sermaye, mali e temel işlevi olarak görünmektedir."23 . 


Marks"a göre faiz getiren sermaye, yahut eski deyimiyle £efeci sermayesi, ikiz kardeşi"ticari sermaye ile birlikte, kapitalist üretim tarzından (kapitalist sosyo-ekonomik formasyondan) önceki en eski sermaye şekilleridir ve en farklı sosyo-ekonomik formasyonlar içinde yer alırlar. En azından bunlar, pre-kapitalist ticari sermaye ve tefeci sermayesi şekilleridirler.2 


Bu gerçekten hareketle, sorulması gereken şudur: İslam dininin önderi, "ticari sermayenin ikiz kardeşi" olan faiz getiren sermayeyi (tefeci sermayesi /Ribâ) neden yasakladı? Bize göre; 


a. Peygamber'in esin kaynağı, inanç ve efsane düzleminde olduğu gibi, bualanda da Tevrat ve İncil'dir. Eski Babil ve Yunan toplumunun ahlakçı fikriyatının da, İslam'da Ribâ'nın (tefecilik) yasaklanması üzerinde etkisi vardır. En belirgini, Tevrat'ta açıkça ifade edilen faiz yasağıdır. Demek ki Hz. Muhammed, tefeciliği yasaklarken, aradığı "ilahi meşruiyeti" ya da diğer adıyla "uluhiyyet örtüsü"nü Ön Asya (Ortadoğu) kaynaklı inançlarda (Babil, Asur, Yahudi ve Hıristiyan) bulmuştur. 


b. Kuşkusuz, diğer kavimlerdeki tefeci-tüccar sermayesinin lanetlenip yasaklanmaya çalışılması da, toplumda yaşanan gelişmelerle yakından ilintiliydi. Dayanışmacı kandaş toplum, giderek sınıf temelinde bölünüp parçalanmaya uğrayan yeni sömürü düzenine direniyordu. Bir sınıf ürünü ve üstyapısı olan devlet sömürü çarkını işletirken, bu toplumun ideolojisi olan dinin, yaraları hafifletme ve yoksuldan yanaymış gibi görünme (yani sömürü gerçeğinin üzerini kutsal örtüyle örtme) diye bir işlevi vardı. Amaç, sınıfsal çelişkileri asgariye indirmek, sömürü çarkının devamını sağlamaktı .25 


Cahiliyye dönemi, bozulmuş kandaş toplumu temsil eder. Bu sınıfsal bölünmede, muhtemel çelişkileri azaltma, yoksulların yüklerini görece hafifletme ve toplumsal yaralarına palliatif (etkisi geçici) merhemler sürme işi, İslam önderi Muhammed'e kalıverdi. O da bunu, Kur'an'a yansıttı. Nitekim Ribâ'yı meşru görmeyip haram kılan Kur'an ayeti, Zekat, Sadaka ve İnfak (yoksullara sus payı) gibi şeyleri önerdi. 


c. Özellikle toplumsal çalkantı ve ihtilal dönemlerinde, iktidara talip olan ve yeni bir düzen kurmak isteyen bütün tarihsel önderler, esas 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olarak yoksul kitlelere dayanırlar. Kitlelere dayanma ve onları iktidar için seferber etme işlemi, emekçilerin ideolojisinden hareket edildiğini (bu ideolojinin temel alındığını) göstermez. Tersine bu bir taktik, eylem ve daha geniş anlamıyla siyasettir. Muhammed de, çok zeki bir önder olarak bu taktiğe başvurmaktan kaçınmadı. Toplumu parçalayan tefeci sermayesini hedefledi. Böylelikle küçük tüccar ve çifiçileri (yoksulların yanı sıra) yanına çekerek, acımasız sömürü düzeninin biraz olsun ılımlılığını sağladı. Kimi zaman, ahlaki nedenlerle aşırı sömürüyü kınayan tefeci-tüccar kesiminden bazılarını bile (Ebubekir, Ömer, Osman gibileri) İslam'dan yana tavır almaya ya da tarafsızlaştırmaya yöneldi. 


d. Arabistan özgülünde, üretim sermayesi çok sınırlıydı ve ticari mali sermaye (tefeci-tüccar sermayesi) büyük rol oynuyordu. Oysa toplumsal sürecin gidişatı, kaçınılmaz biçimde toprağa dayalı sömürü zeminine oturacak feodal (çeşitli biçimlerde tezahür edecek olan) düzene geçiş yönündeydi. Bu düzlemde, tefeci sermayesinin gemi azıya alarak tek başına öne fırlaması, ikiz kardeşi olan ticari sermayenin. yanı sıra, toprağa bağlı üretimi köstekliyor ve ticari aristokrat kesim dışındaki tüccar tabakasının çıkarlarını zedeliyor, onların yoksullaşmasına yol açıyordu. Tefeci sermayesinin kaldırılması ya da en azından makul bir seviyede tutulması gerçekleşmeden, toplumsal ilerleme mümkün olamazdı. Hz. Muhammed, bunu farkederek Riba yasağını koydu. 


e. Üretime dayalı olması gereken, ancak iktisadi yapısı zayıf olan yerlerde, tefeci sermayenin yasaklanması, Proudhon"un deyimiyle "gerçekte mülkiyeti sağlamlaştırma ve onu tabana yayma eylemidir." 
Nitekim, feodal toplumun habercisi olan İslam peygamberi, özel mülkiyeti sağlamlaştırmak i için elinden geleni yapmış, "mülkünü savunurken ölen şehittir" diyebilmiştir. ii 


f. Hz. Muhammed'in vurması gereken tek hedefi vardı: 
Mekke'deki mali oligarşi. Yani Kureyş tefeci /tüccar aristokrat kesimi. 26 
İktidarı almak, bu hedefi mümkün olduğunca küçültmek, buna karşılık kendi müttefiklerini ise elden geldiğince çoğaltmaktan geçiyordu. Peygamber, bu doğru taktiği uyguladı. Ribâ yasağı sloganı çerçevesinde toplumun en geniş cephesini oluşturup, tefeci sermayesine vurdu. Bu slogan etrafında sadece yoksullar değil, kent zenginleri, her kesimden tüccarlar, yoksul köylüler, kandaş toplumun en alttakileri toplanıp bir siyasal-toplumsal devrim gerçekleştirdiler. Çünkü Arabistan gibi bir 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toplumda, sömürü toprak temelinde değil, gelişkin ticari hayattaki tefeci sermayesinin işleyiş tarzında somutlaşıyordu. Bu nedenle Hz. Muhammed, "Allah alışverişi (yani ticareti) helal, Ribâ'yı (faizci sermayeyi /tefeciliği) haram kılmıştır" diyerek Kureyş tefeci aristokratlarını canevinden vurmayı başardı. 


g. Eh, bu arada Medine'de kurulan ilk İslam site-devletinde Yahudi tefeci-tüccar takımıyla rekabet halinde bulunan müslüman tüccarlar da vardı. Yahudi sermayesinin tasfiye edilmesi amacıyla da Ribâ yasağı konulmuş oldu. Ancak bu, Ribâ'nın yasaklanmasında belirleyici bir etken değildir. İkincil nedenlerden sadece bir tanesidir.27 


h. Tefeci sermayesi, ikiz kardeşi ticari sermayenin önüne geçtiği taktirde, geride tümüyle yoksullaşmış ve iş yapamaz (ticari anlamda) kitleler bırakacağından, Arabistan'da yaygın olan dışa dönük pazar sönmeye mahküm edilmiş olacaktı. Oysa zaten "dürüst bir tüccar olan" Peygamber'in hedefi, tüccarlar hareketini yaygınlaştırmak ve sağlam temeller üzerinde kurmak idi. 


Bunun için gerekli şart ise, paranın piyasada, yani ticari sermaye yoluyla sürekli dolaşımda olmasıydı. Oysa tefeci /faizci sermaye, böyle bir dolaşımı engelliyor ve belli ellerde toplanarak likidite (para akışkanlığında)'de tıkanıklıklara neden oluyordu. Bu yüzden Muhammed, bir yandan Ribâ yasağı koyarken, öte yandan zekat, sadaka ve infak yoluyla bu servet fazlalığını kişilerin elinden çıkararak devlete aktarıyor, orada da ticari birikimleri ataletten kurtarmış oluyordu. Zaman zaman para-rant ve ürün-rant getirecek yatırımlara yöneliyordu. Sermaye, merkezi ve rasyonel bir nitelik kazanıyordu. 


Nitekim, bu para akışkanlığının sağlanması amacıyla, iddihar (ölü tasarruf, atıl birikim)'ın önü alınmış oluyordu. O kadar ki, Tevbe Suresi 
34. ve 35. ayette, atıl birikim (iddihar) şu ibarelerle yasaklanmıştır: "Ey müminler, Yahudi bilginlerinden ve Hıristiyan rahiplerinden birçoğu, insanların mallarını batıl (sebeplerle) yerler. Ve halkı, Allah yolundan menederler. Altın ve gümüşü (kasalara) yığıp ve biriktirip de, onları Allah yolunda harcamayanları, pek acıklı bir azapla müjdele... Kıyamet gününde (biriktirilmiş) o altın ve gümüş, Cehennem ateşinde kızdırılıp alınları, böğürleri ve arkaları dağlanır..." ... Yine İslam önderi, sermayenin biriktirilmeyip çalıştırılmasına ilişkin bir buyruğu "yetim/ öksüz mallarını ticaretle değerlendirin ki, zekat onları yemesin" şeklinde vermiştir. 
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Yasak Olan Hangisi: RibA mı, Faiz mi? 
Çoğu İslamcı yazarlara göre faiz, meşru ticarete girmeyen sun"i 


(yapay/düzmece) bir kazançtır.28 Dolayısıyla alışveriş (ticaret) helal, Riba haram kilinmiştir. 


Oysa bu, bilimsel bir tanım olmaktan ziyade, siyasi bir tefsir tarzıdır. Çünkü Marks'ın da çok iyi belirttiği gibi "faiz getiren sermaye, yahut eski deyimiyle tefeci sermayesi (yani İslam'daki Ribâ), ticari sermayenin ikiz 'kardeşidir.29 Onun gölgesidir, ticari sermayenin içinde şu ya da bu biçimde kendini gösterir. 

Aynı zamanda, bizzat ticaret, 14. yüzyılda yaşamış büyük Arap sosyolog, tarihçi ve ekonomisti İbni Haldun'un aşağıdaki tanımına çok uygundur: "Bilmek gerekir ki; ticaret, ucuza mal alıp pahalı satmak ve böylece başlangıç sermayesini artırarak kazanç sağlamaktır. Bu artışa kâr denir. Bu kâr, ya malları depo edip pazar fiyatlarında bir yükselmeyi bekleyerek veya talebin yüksek olduğu başka bölgelere malın götürülüp satılmasıyla elde edilir. Ticaretin esası nedir diye soran birine, ihtiyar tüccar, "Ticaret, ucuza alıp pahalıya satmaktır. şeklinde cevap veriyordu."30 İbni Haldun'a göre "ticaretle uğraşanların münasebette bulunduğu insanlar içinde namuslu olanlar pek azdır. Bu meslekte ister istemez kurnaz, kötü, kavgacı, boşboğaz olmak gerekir."31 


Demek ki, "kaçınılmaz biçimde boşboğaz ve kötü" olan tüccarın, gerek stokçuluk, gerekse spekülasyon (vurgunculuk) yoluyla elde edeceği kazancın, Kur'an'da kötülenen Ribâ'dan aşağı kalır yanı yoktur. 
Dolayısıyla orta yerde "ticaretin helal ve meşruluğu" diye bir şey olamaz. 


İslami bir düşünür ve iktisatçı, üstü kapalı biçimde faiz ile ticari kazanç araşındaki belirsizliği şu sözlerle dile-getiriyor: "İslamın Ribâ'yı ilga emri, hiçbir suretle, genel bir kural olarak, sermayenin İslam ekonomisindeki sıfır 'gölge' fiyata sahip olduğunu tazammum etmez."3 

Buradaki "gölge fiyat" kavramının, gizli faiz olduğu su götürmez. 
Ribâ'nın yasaklanışı, sermayenin özündeki "gölge fiyat" denen şeyi sıfırlamadığına yani "faiz"i tümüyle yok edemediğine göre, meseleyi "fi bereket-illah" (Allah Bereketi) olarak görmekten başkaca yol yoktur. 


İster İslam dininde, ister arkaik, isterse modern ekonomilerde faizin ne olup ne olmadığı tartışılagelmiştir. Ayrıca faizin genel tanımı 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yapılmış olmasına rağmen, ayrıntılarda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. . 


Dünyaca ünlü İslam alimi Ebul Ala Mevdudi (Pakistanlı) ye göre, faizin izahı birtakım şaibelere yolaçmaktadır. Enver İkbal Kureşi'ye bakılırsa, faiz konusunda, üzerinde birçoğunun birleştiği belli bir kuram bulunmamıştır. Mahmud Ahmed ise, faiz ile kör kavramları arasındaki belirsizliğe dikkati çeker. Mahmud Ebu Saud, faizi İslami kitaba uydurmak isteyenleri, "para sermayesini, hakiki değerler ya da sermaye malları yerine koymak" ile eleştirir.33 


Peki, İslam"daki bu teori (veya tefsir) karışıklığı nereden kaynaklanmaktadır? 


Genelde Arabistan, özelde Mekke toplumu, kapitalistimsi (pre- kapitalist) ticaret merkezi olduğundan ve Kureyş tefeci-tüccar aristokratları, ticaret yapıp faiz karşılığı borç vererek sermayelerini akılcı biçimde değerlendiriyorlardı.3* Dönemine göre bir hayli ileri ticari ilişkilerin yaşandığı bir toplumda, İslam adına ortaya çıkan Kur'an adlı kutsal kitabın, Charles C. Torrey'in deyimiyle, "çok hesabi bir teoloji kitabı" olması doğaldır.35 Bununla birlikte, "Allah kelamı" olduğu ileri sürülen Kur'an, "bir ekonomi politik kitabı değildir. Onda kapitalizme övgü veya yergi aramak boşunadır."36 


Öte yandan, Ribâ'yı çok kesin ve çok sert biçimde gesiklayan Kur'an ayetlerinde ayrıntılı biçimde bir tanıma rastlanmaz.3 


Kuşku ve tartışmalar da bu noktadan başlıyor zaten: Acaba yasaklanan ve haram kılınan Ribâ, Kur'an'ın ortaya çıkışından önceki - İslamöncesi- Arap toplumunda pek yaygın olan ve iyi bilinen tefecilik şekli midir? Kur'an ayetlerindeki Ribâ (tefeci sermaye), Arapça "el" tanım ekiyle belirtilmiş (bu İngilizce'de herkesçe iyi bilinen, malum bir şeyi adlandırmak için konulan The öntanım ekine tekabül eder) olduğundan ilk akla gelen şey şudur:. Kur'an'da yasaklanan Ribâ, Cahiliyye toplumunda yaygın olan (tefecilik)'dır. 


Zaten, Kur'an'da Ribâ'nın tarifinin olmaması ve "el" öntanım ekini alması da, başkaca yorumlanamıyor. En azından açıklama şıklarından birisi budur. 


Ayrıca Kur'an ayetleri hep gerekçelidirler ve belli olaylardan sonra ortaya çıkmaktadırlar (müslümanlara göre nazil olmaktadırlar). Ribâ yasağı da, Cahiliyye toplumunda yaygın olan tefeci sermayenin ilga 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edilmesini amaçlamaktaydı. Dolayısıyla borcunu ödemeyenin kat kat borçlanmasını ve giderek köleleşmesini" önlemek niyetindeydi. Yani yasak kapsamı sınırlıydı. Hedef, "madrabaz tüccar" idi. 


Yukarıdaki açıklamaları doğrulayan ya da yanlışlayan İslam alimi henüz ortaya çıkabilmiş değildir.38 Ancak “içtihad, kıyas, icmaa ve tef sir"yolu tutularak, dönemine göre faiz yasağının kapsamı daraltılmış ya da genişletilmiştir. Bunlar yapılırken, Ribâ yasağı koyan ayetler'in yanında Hadis'lere (peygamberin açıklayıcı sözleri) de yer verilmiştir. 
Yine de, Ribâ'yı tarif etmemiş; ne olup olmadığını, niçin yasaklandığını ve hangi tür fazlalıkların Ribâ kavramı içine girdiğini veya girmediğini açıklamamıştır. Bütün yaptığı, çevresinde görüp tanıdığı ticari muamelelerden örnek göstermesinden ibarettir.5” 


Bu nedenle, yukarıda faizin tanımı (tefecilik anlamına gelen Ribâ sözcüğünden mi, kâr ve kazanç anlamındaki FEDE/yufidu ibaresinden mi, yoksa fazlalık /artı kavramını içeren FADA /yafidu kökeninden mi türediği) gerekli bir açıklığa kavuşturulmalıydı. Biz de öyle yaptık. 

Çünkü, "kesin biçimde yasaklanmış olan Ribâ" konusunda tüm İslam alimleri hemfikir iken, "Ribâ ile faiz üzerinde anlaşmazlık olduğu "7 yadsınamayan bir gerçek. İslam fikıhı'nda (hukuku) bir düşünce ekolü; dinin, faizi değil, Ribâ'yı yasakladığına inanmaktadır. Bir başkası, "faiz ile Ribâ arasında öz farkı bulunmadığını ileri sürer."?1 


Ünlü hukukçulardan bazıları (İslam fikıhçıları), Cahiliyye döneminde kullanılan Ribâ'nın tanımını yapmaya çalıştılar. Mücahid, olayı şöyle anlatır: "Cahiliyye döneminde Allah'ın yasakladığı Ribâ şudur: Birisi borçlu ise, alacaklıya giderek şunu der: "Ödeme süresini uzatırsânız, Size şu kadar fazla para vereceğim. Uzatma süresine karşılık borç miktarının artırılmasını isterdi. İşte bu, Ribâ'dır."42 

Maliki mezhebinin kurucularından İmam Malik'in tanımı: "Cahiliyye döneminde, birisi belirli bir süre için borç verir. Vade dolunca, alacaklı, borçludan, parayı ödemesini veya yeni vade uzatımı karşılığında borç miktarının artırılmasını isterdi. İşte Riba budur."43 


İbni Cerir Taberi'ye bakalım: "Borçluya, murd denir. Çünkü borcu ikiye katlanmaktadır."?3 Taberi'nin bu yorumu, Kur'an'daki Bakara ve Al-i İmran surelerindeki riba ileilgili tanıma dayanmaktadır. 


İmam Razinin tanımı: "Cahiliyye döneminde borç para verilir, 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anapara dışında, aylık Ribâ alınırdı. Ödeme zamanı gelince alacaklı anaparayı ister; borçlu ödeyemezse, süre uzatılır ve borç miktarı arttırılırdı." 45 


Beyzavi'ye göz atalım: "birisinin belirli bir sürede ödenmesi gereken bir alacağı varsa, az bir anaparaya karşı, borunun tüm malını elde edinceye kadar borç miktarı arttırılmaktadır."? 


. . İslam ileri gelenlerinden İbn Abbas'a göre yasaklanan sadece Ribe'l Nesie (yani Cahiliyye tefeciliği) idi. Ribe'l Fadil (ya da nakdi tefecilik) caiz görülüyordu. İbn Abbas'ın sonradan bu görüşünden 
döndüğü, rivayet edilir. 47 


Özetle, hemen tüm İslam alimlerinin birleştiği nokta şudur: Cahiliyye döneminde alacaklının, borçluya tanıdığı vadenin uzatılmasına karşı belli bir artı para (para-rant) alınırdı. Bunun adı Ribâ'dır. Bize göre tefeci sermayeciliği olan bu alışveriş şeklinde iki ana unsur bulunmaktadır; süre uzatımına karşılık artı para alma. 


Cahiliyye toplumundaki Ribâ (tefecilik) tanımında çok farklı düşünmeyen İslam fikıhçıları, faizin kapsamı ve döneme uyarlanması konusunda büyük ihtilafa düşmüşlerdir. Bunlar; 


a. Faizin kapsamını dar tutan mezhepler, b. Faiz kapsamını geniş tutan mezhepler olmak üzere ikiye ayrıldılar. Birincilerin en tanınmış ismi Osman El Betti (760)'dir. İslam hukukunda geçerli olan kıyas (başka bir örnekle eşleştirip karşılaştırma) yöntemine başvuran El Betti, faiz'i, Ribâ'dan ayırmıştır. Ona göre faiz denen şeyin, Kur'an'da açıkça yasaklanmış olan Ribâ'yla eşleştirilebilmesi için, buna ilişkin bir ayet veya hadisin bulunması gerekir ki, karşılaştırma yapılabilsin. Yani "İllete (sebep) dayalı bir delil" olmalıdır. Bu İslam alimi, kutsal metinlerde ve başka yerlerde, böyle bir delil'e rastlayamadığı için kıyas yapamamış, faiz'i, Riba ile bir tutamamıştır. Tabiin fikıhçılarından Katabe (öl. 705) ve Tavus (öl. 724) ile Hanbeli Mezhebi'nden olan İbn Akil"in de görüşü aynıdır.18 


Zahiri Mezhebi mensupları da, kıyas yöntemini bir delil olarak kabul etmeyip sadece Kur'an'da açıkça yazılan şeylere itibar ettiklerinden, Ribâ için ayet ve hadislerde söylenen şeylerin kapsamını, kıyas m yoluyla genişletme cihetine gitmediler. Bu mezhebin büyük alimi İbn Hazm şöyle der: "Faiz, peşin ve veresiye alım satımda ve borçta olur. Peşin ve veresiye alım satımdaki faiz, yalnız altı 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maddede tahakkuk eder. Bunlar hurma, buğday, arpa, tuz, altın ve gümüştür."49? 


Faiz kapsamını genişleten mezheplerin başında Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik gelir. Bunlar kıyas yoluyla faiz ile Ribâ' yı özdeşleştirip, faiz kapsamını genişletmişlerdir. İkinci Halife Ömer'in görüşü doğrultusunda "karşılaştırma" yaparak, "Peygamber"in, Riba"nın geçerli olduğu alt mal türünü zikretmesi, o tarihte muamelelerin genellikle bu altı madde üzerinden yapılmakta oluşundan i ileri geliyordu. 
Yoksa Riba yasağı sadece bu mallar ile sınırlı değildi." 


Faiz kapsamını genişletmeyi din hukukuna göre gerekçelendiren önemli bir İslam alimi, El Mebsut kitabını yazan. Şemsiddün El Serahsi'dir. 

Buradan hareketle İslam uzmanı Fransız araştırmacı Maxime Rodinson'un şu saptamalarına yer verelim: "Gerçekte, Ribâ'nın ne olduğu bilinmiyordu. Hatta bir hadise göre, Kur'an'da bununla ilgili ayet, vahy edileceklerin en sonuncusuydu. Öyle ki; Peygamber, bunu açıklayamadan ölecekti.51 Riba ve bunu yasaklayan buyrukla ilgili yorumlar çok çeşitlidir. Görünen o ki, başlangıçta Riba denince, borç verilen paradan veya ödünç verilen yiyecek maddelerinden sağlanan her türlü kir anlaşılıyordu. Ribâ'nın tanımı, daha sonraları, gelişimi ve saikleri iyice bilinmeyen karmaşık bir mantıki tümdengelimler (istidlaller) ve dış etkilerle kesinlik kazandı, açıklığa kavuştu. Her durumda, varılan sonuçlar, açıkça söylemek gerekirse, Kur'an metninde hiçbir şekilde doğrulanmamaktadır. Bu sonuçlar, sadece Peygamber'in doğruluğunu hiçbir şeyin garanti etmediği sözde hikmetleri'yle meşru sayılabildi... (İslami) hukukçular, Peygamber Sahabeleri'nin (yakın çevresi -E.B.) 
rivayetlerinin sözde otoritesine dayanarak çoğu zaman tamamen hayali gerekçeler ileri sürerek (mal değişimindeki) bu eşitliğin tanımı üzerinde inceden inceye durdular. Buna karşılık diğerleri, peşin para ile yapılmayan ticari işlemleri yasaklayarak, meselenin zamana ilişkin yönü üzerinde durdular. Sonuç olarak, hadislerde dile getirilen görüşler arasında, gerçekte büyük farklılıklar vardır. Hele yiyecek maddeleri, altın ve gümüş işlemleri söz konusu olmadıkça, bu tür görüş ayrılıkları kuşku ile değil, hoşgörüyle karşılanmaktadır."”2 


Bu noktada bir şey çok önemli; başlangıçta Ribâ'nın kapsamı bir hayli dar iken, sonradan kimi İslam alimlerince neden genişletildi? 
Kuşkusuz, orta yerde Mekke toplumundan ve hatta Arabistan yarımadasındaki İslam toplumundan daha geniş bir İslam İmparatorluğu"nun karşılaştığı ekonomik sorunlar ve günlük faaliyetler, kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Mekke-Medine İslam-site-devletinin sorunlarının çözümünü öngören Kur'an ve tamamlayıcı unsur olan Peygamber hadisleri, zaman ve mekân ile sınırlıydı. Daha ileri olması mümkün değildi; eşyanın tabiatına aykırıydı. 


Ama işin bir de siyasi yönü vardı: Allah'ın zamanda ve mekânda sınırlı şartlar için kural koymasını (ilahilik, ebedilik, ezelilik ve cihanşümulluk iddialarına) ters bulan hukukçular, "Tanrı iradesinin cüz'i, yani sınırlı olamayacağını, tersine kapsayıcı ve külli olacağını" ileri sürdüler.55 Bu yüzden de, Riba kavramını genişlettikçe genişlettiler. 


Faizin Ölçütü 
İslamca yasaklanan Ribâ'nın iki asıl türevi ve bir benzeri bulunmaktadır. 


a. Ribe'i Fadl: Tartılan ve ölçülebilen bir cins malın, kendi cinsi karşılığında, peşin olarak, ancak fazlasıyla mübadelesi (değiştirilmesi) haline denir. Özetle, eşitsizliğe dayalı mal takası /değişiminin adıdır. 
Burada, sözgelimi 2 ölçek buğday ile 2 ölçek buğdayın değişimi esastır. 
Ama 2 ölçek buğday ile 3 ölçek buğdayın değişimi de helal olur. Eşit değerdeki para değişimi de öyle. Burada Peygamber'in amacı, tefeci sermayeyi geri plana iterek, tarıma dayalı üretimi de teşvik amacıyla ticari sermayenin gelişiminin önünü açmaktır. Para ve malın piyasada dolaşımı; ticareti canlandırdığı gibi pazar ekonomisindeki belirsizlikleri ortadan kaldırıyor ve fahiş adaletsizliği de bir nebze olsun düzeltmiş oluyordu. Atıl sermaye devreye giriyor, ticari girişimcilik ruhu gelişiyordu. Diğer adı Ribe"l Nakd olarak bilinir. 


b. Ribe'l Nesie: Ödünç para veya mal verme işlemlerinde net faizi (açık tefecilik) içeren türdür. Bir malın aynı cinsi ile veresiye degişiminden doğan faizdir. Bakara, Al-i İmran ve Rum surelerinde yasaklanan bu türdür. Diğer adı, Ribe Cahiliyye (Cahiliyye toplumunda yaygın olan tefecilik)'dir. Peygamber bu Ribâ'yı yasaklarken, ticari sermaye yoluyla elde edilen bir kısım kârın, tedavülden alıkonulup kasalarda kilitlendiğini (ölü tasarruf, atıl birikim) farketmişti. Böylece, bu atıl birikimi devreye sokmak istedi. Ayrıca, önceden belirlenen bir fazla miktar (tefecilik) karşılığında toprağın kiraya verilmesi de Ribâ yasağı 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kapsamına alınmıştı. İslam önderi, geleceğin ürün-rantını gerçekleştirecek olan üretici güçleri geliştirmek, bu yolla emek-sermaye çelişkisini biraz olsun hafifletmek gibi bir gaye peşindeydi. Çünkü, ürün-rant yoluyla sömürü, daha az acımasız ama daha örtülü ve daha sonuç alıcı olurdu. Hem de toprağı işleyenin elinde bir şeyler kalırdı. 
Burada, "tasarruf ve yatırım olgusu birleşip, girişim ve kâr etkenini" önplana çıkarıyor. 


c. Bey'ül Garar: Ribâ'nın bir türevi değil, ancak bir benzeri olan bu yöntemin yasaklanması, mevcut olmayan kıymetlerin mübadelesini önlemektedir. Amaç aldatmayı, dolandırıcılığı, vurgunculuğu vs. önlemek; piyasada müşteri ile satıcı arasında güven tesis etmektir. 


Şimdi sorumuza geçelim: Hangi mallar, hangi ölçütler içinde faiz'li (haram) veya faiz'siz sayılacaktır? 


Peygamber'in konuya ilişkin görüşlerini temel alan İslam bilginleri, mal değişiminde tartı veya ölçü esasını koymuşlardır.?? Ya da miktar (ağırlık veya ölçek) ile cins (arpa, tuz, buğday, hurma vs.) söz konusudur. Tartı konusunda Mekkelilerin tartı birimi (mizan), hacim ölçüsünde ise Medinelilerin ölçeği (mikyal) esas alınır.55 : 


 Hangi mallar için Riba ölçütü konmuştur? Peygamber hadisine başvuralım: "Altın"a mukabil altın, gümüş"e mukabil gümüş, buğday"a mukabil buğday, arpa"ya mukabil arpa, tuza mukabil tuz (sadece) mislen bil'l misl (yani evsaf ve kalitede eşit değişim) edilecektir... 
Altın'ı altın ile misli misline (eşit miktarda) olmadıkça değişmeyiniz. 
Böyle alışveriş olmaz; bir dirhem altın veya gümüş karşılığında iki dirhem de verilemez, yani verilirse, Ribâ olur. (O halde), sakın, alışverişlerde fazlalık veya eksiklik yapmayınız. (Yine) altın'ı altın, gümüş'ü gümüş ile (dengi dengine) değiştirmek istediğinizde, bunu kat'iyen veresiye yapmayınız, peşin yapınız! Buğday da öyle, ölçeği ölçeğine ve peşin olmak şartıyla alışveriş caizdir. Yoksa hepsi Ribâ'dır."” 

Demek ki, mal değişiminde esas ölçüt, miktar ve cins eşitliğidir ve aranan şart ise peşin alışveriş yapılmasıdır. 


. — İslam da faizcilik kavramının tanımı, burada da farklılık gösteriyor. 
Örneğin Hanefi mezhebine göre ağırlık ölçüsü (vezini) ve hacim ölçüsü (keyli) kapsamındaki malların değişimi, ayet ve hadislerde belirlenen koşullarda mübahtır. Şartlara uymadığı taktirde Riba sayılır. 
Ancak ağırlık ve hacim ölçüsü dışında kalan ölçü birimlerinin faiz konusunda bir etkisi yoktur. Sözgelimi, ağırlık ve hacim kapsamına girmeyip adet (sayı) hesabıyla mal takasına giren 10 çiftlik yumurtasıyla 
20 adedi değiştirilirse, burada eşitsizlik de olsa, Ribâ yoktur. Çünkü 
İslam' daki faiz illeti (nedeni) tartı ve hacim olup, adet (sayı) kapsam dışıdır.57 


Şafiiler"e göre Riba illeti (faiz nedeni), altın ve gümüş te semeniyet vasfı"ndan (para olma özelliğinden) kaynaklanıyor, buğday, tuz, arpa ve hurmada ise, Tu"um (gıda maddesi, tat verme) niteliğindendir. Dolayısıyla, Peygamber Hadisi"nde anılan altı maddenin (altın, gümüş, arpa, buğday, tuz ve hurma) değişiminde, cins ve miktar'da eşit olmaları gözönüne alınır. Şafiiler, Riba kapsamını şöyle genişletmişler: Altın ve gümüş, ister basılı olsun (para yerine geçen altın ve gümüş sikkeler gibi), isterse olmasın, kendinden kaynaklanan bir değeri (cevher-ül semeniyyet) vardır. Hangi durumda olursa olsun, altın ve gümüş özelliğini yitirmediğine göre, değişimlerdeki eşitsizlik Riba sayılır. Yine, insan yiyeceğini oluşturan hemen her gıda (sadece hadislerde adı geçen arpa, buğday, hurma ve tuz değil), eşit cins ve miktarlarda değişime girmezse, haram olur. Sözgelimi mercimek, her türlü yenilen meyve, baharat vs. bunlardandır.”8 


Maliki mezhebinde ise Ribâ'nın iki illeti bulunur: Başat biçimde para olma özelliği taşıması (Galibiyettül Semeniyet) ki; bu altın ve gümüş'ten başka bir şey değildir. Yani, bu iki madendeki Riba illeti (nedeni), parasal (mal değişim aracı olarak) özelliklerindendir. Bu yüzden, günümüzde kullanılan, ama madeni değeri bulunmayan kâğıt para bile faizci (ribevi) mallardandır.?? 


Bu mezhep, yiyecek maddesi konusunda Şafii görüşten şu noktada ayrılır: Ribe'l Fadil, yani tartılan ve ölçülen malların eşdeğerli degişimine aykırı kuraldan doğan faizcilik, sadece temel gıda maddelerinden saklanabilen veya bu maddeleri lezzetlendiren şeylerde gerçekleşir. Çünkü, Peygamber Hadisi'ndeki arpa, buğday, tuz gibi maddelerin uzun süre muhafaza edilebilirliği ve lezzetlendiriciliği gibi, bir özelliği vardır. Net faiz (tefecilik) denilen ve veresiye yolla mal degişimini de içeren Ribe"l Nesie ise, biriktirebilsin veya biriktirilemesin, tüm gıda maddelerini kapsar. Ayrıca her çeşit eşya, kendi eşdeğeriyle degiştirilmedikçe, Ribe"l Nesie'den sayılır.5” 


Hanbeli mezhebi"nde durum biraz karışıktır. Onun Hanefilik, Şafilik ve Malikilik'e benzeyen yönleri olduğu rivayet edilir.6! 
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Faizin Gerçekleşme Unsurları 


Faiz'in gerçekleşebilmesi için, İslam bilginlerince bazı unsurlar saptanmıştır. Sunni dört büyük mezhebin hemen tümüyle görüş birliği içinde olduğu üç unsur bulunur: Akit (sözleşme /anlaşma) unsuru, akit konusu ve mübadelede eşitsizlik. Buna göre; 


a. Mal veya para verecek olan ile alacak kişi (alacaklı ile borçlu) arasında sözleşme yoluyla "şu kadar verdim, şu kadar aldım" diye önceden bir ön kararın bulunması ve sözleşme gereğince borçlunun alacaklıya vade sonunda fazladan para veya mal vermeyi taahhüt etmiş olması durumunda faiz gerçekleşir.62 Önceden bir sözleşme yoksa ve taahhüt diye bir şey bulunmuyorsa, mal alımı ve verimindeki fazlalıklar Riba (faiz) sayılmaz. Hile-i Şeriye denilen gizli tefecilik de bu noktadan başlar. 


b. Ribâ'nın gerçekleşebilmesi için sözleşme kapsamındaki: maddelerin de faiz yasağı içinde olmaları gerekir. Sözgelimi, Peygamber Hadisi'nde adı anılarak açıklanan altın, gümüş, arpa, buğday, tuz ve hurma faiz konusu teşkil edilebilir. Çünkü, ayet ve hadiste adları anılarak yasaklanmışlardır.63 


c. Aynı cins, miktar ve evsaftaki malların değiştirilmesi işleminde mutlak eşitlik olmalıdır. Bir kilo kırmızı buğdaya karşılık bir kilo kırmızı buğday helal değişimdir. 1.5 kg. kırmızı buğdayın aynı cinsten 2 kg.lık ile değişimi faiz sayılır. 

Ortak noktalara karşılık, mezheplerin anlaşmazlık halinde oldukları "faiz" unsurları da vardır. Bunlar; 


1. Ribâ'da taraf unsuru: Ribâ'nın gerçekleşebilmesi için, buna imza atan tarafların kimler olacağı hakkında İslam hukukçuları arasında görüş birliği yoktur. Sözgelimi, Za/iz/ görüşün öncüsü İbn Hazm'a göre, alışveriş sözleşmesine efendi ile kölesi, müslüman ile muhatabı zımmi (müslüman olmayan) ve müslüman ile harbi (hıristiyan) imza atarlarsa ve bu sözleşmede faiz yasağına aykırı mal değişimi söz konusu olursa, Ribâ denen şey gerçekleşir ve o sözleşme batıl (geçersiz/ haram )'dır.9$ Zahiri'ler, sadece Kur'an'da açıkça yazılı nass'lara (kutsal metinler) ve hadislere itibar ettiklerinden, çıkarsama yoluyla tefsirleri geçersiz sayıyorlar. Dolayısıyla, Mekke ve Medine'deki müslümanların ilk alışveriş muamelelerini (köleler, müslüman olmayan Yahudi ve putataparlar ile) örnek alıyorlar. 
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Hür insan ile köleyi eşit görmeyen Hanefi mezhebi, efendi-köle arasındaki ticari sözleşmenin, özü ve konusu ne olursa olsun, Ribâ'ya konu teşkil etmeyeceği görüşünü taşır. Çünkü, kölenin elindeki bütün mallar efendisine aittir. Dolayısıyla akit (sözleşme) unsuru gerçekleşemez. Ne zaman ki köle, özgürlüğüne kavuşur, o zaman efendisi ile yapılan sözleşmenin içeriği Ribâ kapsamına girebilir.55 


2. Ribâ'da mekân unsuru: Hanefiler, Ribâ'da mekân unsurunun etkisini kabul ederler. Sözgelimi, ticari sözleşme Dar-ül İslam (İslam Diyarı)'da gerçekleşmişse ve İslam'ın koyduğu yasakları ihlal ediyorsa Ribâ gerçekleşir. Aynı sözleşme, bir müslüman ile bir Hıristiyan arasında, ama Dar-ül Harp (Gavur Diyarı) denilen bir mekânda gerçekleşiyorsa, o zaman İslamın Ribâ yasağına ilişkin hükümleri geçerli olmaz. "Dar-ül Harp'te müslüman ile harbi arasında faiz cereyan etmez," mealindeki Peygamber Hadisi'ne gönderme yapan bu görüş, yine Hanefi fikhı önderlerinden ve İmam Hanefi'nin öğrencilerinden Ebu Yusuf tarafindan pek benimsenmemiştir.66 


3. İskonto: Alacaklı, borçluya verdiği malı (veya parayı) vadesinden önce isterse ve buna karşılık alacağı miktardan indirim yaparsa, kimilerine göre bu yasaktır. 67 Çünkü Ribâ kapsamındadır. İbn Abbas gibi İslam şahsiyetleri, "vadenin öne alınması karşılığında verilen borçtan yapılan indirim (iskonto) haram değildir," yolunda bir görüş benimserler. Bu görüş sahipleri, "Peygamber'in, Yahudileri bir an önce Medine'den sürgün etmek için, alacaklardan indirim yapmasını," örnek göstermişlerdir. Fıkıhçı çoğunluğu ise, sözü geçen olayın, henüz Ribâ yasağının olmadığı bir dönemde geçtiği görüşünü paylaşır.” 


Faizde Hile-i Şeriye (Şeriat Hilesi) 

Ribâ yasağı ile sermayenin tümünü değil, sadece bir kanadını (tefeci sermaye) hedef alan İslam, toplumdaki üretim ilişkilerinin sömürücü niteliğini sorgulamıyor. Dolayısıyla, (üretici güçlerin yarattığı) sermayenin aöl kalan bölümüne (faiz getiren sermaye) saldıran İslamiyet, sınıfsal sömürüyü sadece "faiz hedefi"ne indirgemektedir.5” 
Böylece, sömürünün dar bir alanına ahlaki (haram, günah) kısıtlama getirerek, gerçekte hedef şaşırtıp insanları kandırmaktadır. 


Hile-i Şeriye (Şeriat Hilesi) bunlardan bir tanesidir. Nedir Hile-i Şeriye? Yazılı ve sözlü dini kuralların yasakladığı şeyleri, yine din yoluyla 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kitabına uydurmaktır. Yani dini yasağı, dini yöntemlerle ihlal etmektir. 
Ya da ütopik dini söylemlerin teorik diliyle, günün gereksinimlerine uymayı elzem hale getiren pratikleri arasındaki çatışmalardır. Genelde pratiklerin üstün geldiği veya kazançlı çıktığı bu çatışmalarda, ikisi arasında arabuluculuk yapma girişimidir Hile-i Şeriye. 


Nereden Çıktı Bu Hile-i Şeriye? 


a. İlk dönem Medine /Mekke site-devleti (İslam toplumu), çok küçüktü. Taş çatlasa, 150-200 bin kişiye hitabeden bir din söz konusuydu. Dolayısıyla hayatın getirip dayattığı meseleler sınırlıydı. O dönem için tefeci sermayesinin tipi, biçimi, yöntemi ve niteliği herkesçe biliniyordu. Bu yüzden, Ribâ'nın doğru dürüst bir tanımı yapılmadan, günün gereksinimlerine göre, ona yasaklama getirildi. Eh, bilinen gıda maddelerinin sayısı, bir elin parmağı kadardı. Bu yüzden sadece onlar alınıp örneklendirildi. 


Fetihler yoluyla genişleyip dışarıya açılan, başka uygarlıklarla tanışıp oradaki üretim tarz ve ilişkilerini tanıyan koskoca İslam İmparatorluğu, farklı kavimlerin ve halkların çeşitli sorunlarıyla karşı karşıya geldi. Binbir derde deva bulunması gerekiyordu. Hayatın dayattığı şeyler, sadece Medine Anayasası gibi belgelerle veya Peygamber'in (nihayetinde Arap toplumunun pratiklerini konu edinen) Hadisleriyle çözülebilecek türden değildi. 


Hayatın dayattığı sorunlara, İslam ideolojisi temelinde yepyeni teorik çözümler bulunması gerekiyordu. Sadece Ribâ konusunda değil, hayatın her alanındaki meseleler de acilen çözümlenmeliydi. 


Nitekim, Asr-ı Saadet denilen ilk İslam devletinin üçüncü lideri (ikinci halifesi) Ömer, o zamana kadar Kur'an ve Hadis temelinde yürütülen İslam yönetiminde köklü değişiklikler yaptı. Yer yer, İslamın "ideal" konularını değiştirdi. Günümüz İslam alimlerinden M. Hamidullah gibileri bile, Ribâ yasağının ilk İslam toplumunda geniş ölçüde uygulanamadığını, kesin yasakların Halife Ömer (634/644) zamanında gerçekleştirilebileceğini belirtiyorlar. Sunni fikıhçılar, Ömer'in halifeliğini idealize ettiklerinden, bu geçerliliğin tam tamına yürüdüğü de şüphesizdir.79 

b. İslam dini, başta anayasa olarak algıladığı Kur'an'ı Kerim olmak üzere, Peygamber'in söz ve davranışlarının toplamı olan Sünnet temeli üzerinde yükselir. 
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Kur'an; dönemin bir anayasası olarak, bağrından çıkmış olduğu toplumu oluşturan çeşitli çıkar gruplarının veya tek tek bireylerin görüşlerini yansıtır.? | Hayatın pratiklerini, tarihi deneyimleri formüle edip bir "ideal" haline getirir. Buradan hareketle Kur'an'a bakarsak, nass'larda (ayet ve sureler toplamı) geçen bütün söz, deyim, ibare, kavram, yasak ve özgürlüklerin Medine ve Mekke toplumundaki bazı sınıf, tabaka ve grupların idealini (ya da ütopyasını) temsil ettiğini söyleyebiliriz. Kuşkusuz bir siyasal ve toplumsal devrim önderi olan Muhammedile onun yakın çevresinin (Ebubekir, Ömer, Osman ve benzeri Sahabeler) bu "ütopya"yı formüle etmedeki rolleri başat ve kesindir. Bu düzlemde Kur'an, daha çok teorik formülasyonları içeren teoloji kitabıdır. Aynı zamanda siyasal bir programdır. 


Sünnet (peygamberin söz, davranışları ve onayladığı tutumlar bütünü) ise, siyasal programın hayata uygulanmasıdır. Yani dönemin siyasi /dini hareketinin pratiğidir.7 

Toplumsal ahlak (İslam dininin kuralları), ulaşılması gereken ütopyasını (veya idealini) da içeren teorik /teolojik siyasal program (Kur'an), İslam tarihi içinde, Sönne?'e göre hep arka planda kalmıştır. 
İleride, önü açan ve pragmatik olan işe Sönnet olmuştur.73 Yani Snnet'in pragmatikliği, Kur'an'ın idealizmini yenmiştir. En azından birincisi, ikincisine baskın çıkmıştır. Çünkü "toplumsal ahlak tarihinin bilimi, bilimin tarihi, durmadan yenilenen ihtiyaçlardan ibarettir."7? Bu kural, "sürekli genişleyen ve toplumsal meseleleri habire değişen İslam İmparatorluğu (izleyen süreçte İslam devletleri) için daha da geçerlidir. 
O halde, dince yasaklanan Ribâ yasağını delmenin yollarından biri de Şeriat Hilesi yapmaktı. Yani, günün meselelerine pratik çözümler bulup sonradan kitabına uydurmaktı. 


c. İslam İmparatorluğu gerçekleşince, çözüm bekleyen binbir meseleye el atan farklı yörenin din alimleri, Medine fikıhçılarının (İslam hukukçularının) fetva ve içtihadlarını beğenmez oldular. Dini, kendilerine göre yorumlamaya başladılar. Bunu yaparken de, yaşadıkları toplumun eski kültürel, toplumsal, siyasal ve ekonomik deneyimlerini /koşullarını da gözönüne aldılar. 


Bir bakıma, siyasal program farklılıkları demek olan mezheplerin doğuşu böyle oldu. İşte, mezheplerin (İslamın her meselesinde olduğu gibi) Ribâ yasağını yorumlayışı da Şeriat Hilesi'nin kapısını araladı. 
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Faizde Hile-i Şeriye Örnekleri 


Yukarıdaki açıklamalar ışığında, faiz yasağının delinmesinin nasıl kitabına üydurulduğuna örnekler sunalım. 


Birinci örnek: Bizzat İslam Peygamberi, yasağa esneklik kazandırmıştır. "Altın'ı altın, gümüşü gümüş, buğdayı buğday, vs. ile, (aynı cins ve miktarda ve peşin olmak şartıyla) değiştirmeyi helal kılan; buna karşılık bir kg. buğday ile 1.5 kg. buğdayın değişimini (ya da 1 kg. 
altına karşılık 2 kg. altının mübadelesi) veya eşit miktarlardaki malların veresiye takasını haram (yasak)" ilan eden ayet ve hadisler, kesin Şeriat kuralıdırlar. Mutlak ve tartışmasız biçimde kabul edilmelidirler. Ancak Muhammed, "gümüş ve altının piyasa kuralları içinde eşitsiz degişiminden, ya da 1 kg.'lık kırmızı buğday ile 2 kg'lık mercimeğin degişiminden"?/5 (tarafları istedikleri ve anlaştıkları biçimde) yanadır. 


Yine iyi hurma ile kötü hurmanın değişimi de yasaktır. Ancak bunlardan birisini (istediğiniz fiyata) satıp, onun parasıyla ikincisini alırsanız; ortada haram diye bir şey yoktur.”” 

İkinci örnek: Bizzat yukarıdaki yorum ve ölçütler (Riba olabilmesi için ölçülebilirlik ve tartılabilirlik vasfi), Hanefiler'in şöyle bir Şeriat Hilesi'ne başvurmalarına yol açtı: Yumurta, miktar (gramaj) ve ölçü (eni, boyu, hacmi) ile değil, sayı (adet) ile hesaplanır. Dolayısıyla İslam'da miktar ve ölçü konusunda getirilen Ribâ yasağına girmiyor. 
O halde 10 yumurta, 20'siyle değiştirilebilir.?7 


Üçüncü örnek: İslam'da Bey'ül İyne diye adlandırılan (ve tefeciliğin başka bir türü olan -F.B.) işleme bakalım: "A, B'den 1000 TL 
borç ister. B, ödünç verme yerine 1000 TL'lık bir elbiseyi, A'ya, 1200 
TL'ye (yani 200 TL fazlasına) satar. A, 1200 TL'ye aldığı bu elbiseyi, Cadlı birine pazarda 1000 TL'ye (yani 200 TL eksiğine) satar. Böylece eline nakit 1000 TL geçer. Bu miktar, başlangıçta borç isteyip de nakit alamadığı paradır. Üçlü işlem sonucunda alacaklı B'nin, 200 TL'lık bir kârı olmuştur. Borçlu A'nın eline ise, 1000 TL geçmiştir. Ancak B, hâlâ A'dan 1000 TL (gerçekte ise 1200 TL) alacaklı durumdadır. Gerçekte 
borçlu A'nın eline geçen para 1000 TL değil, 800 TL'dir. Çünkü 1200 
TL'lık elbiseyi pazarda 1000 TL'den 7 satmış, bunun 200 TL'sını götürüp alacaklı A'ya hemen vermiştir.78 Dolayısıyla, borçlu A'nın fili borcu 1000 TL değil, tamı tamına 1400 TL'dir. Özetle alacaklı B, anında 1000 TL koyup 200 TL kâr ederken, sadece 1000 TL borç isteyen A, anında 400 (hatta 600) TL'lık bir zararı yüklenmek durumunda kalmıştır. Bu, günümüzde faizciliğin de çok çok ötesindeki bir sömürü biçimidir. 

Yine de Şeriat Hilesi yoluyla kitabına uydurulan ticari muameleler, “buna göre yapılabilmiştir. Sözgelimi, Hanefi fikıhçılarından Ebu Yusuf (üstadı İmam Ebu Hanife'nin tersine) bu Bey-ül İyne faizciliğine taraftar idi.79 Ebu Yusuf'un Abbasi devrinde Bağdat'ın en ünlü kadısı (Şeriat hakimi) olduğu da düşünülürse, o sıradaki ticar? sermayeyle tefeci sermayenin nasıl iç içe geçtiği (günlük hayatta) ve #efeci-tüccar sömürüsünün hangi boyutlara vardığı kolayca anlaşılabilir. 

O kadar ki, "kimine göre Sahabe devrinden beri birçok Müçtehid'in (din yorumcusu, âlim) kabul ettiği bu usül"89 (yol /yöntem), 

am Muhammed Şeybani gibi islam alimlerinin "şikayetlerine" 

rağmen yürürlükte kalmıştır. Şeybani'ye göre "Bey-ül İyne, faizcilerin uydurduğu bir satış şeklidir."31-Ancak, olay kendisini aşmıştır ve yapabildiği bütün şey, "Bey-ül İyne'ye kalben (içinden /yüreğinden) razı olmamaktan" ibarettir. Şemsüddin El Serahsi de, bu yöntemin "kerih" olduğunu (yani yasak değil, ancak kerhen kabul edilen) söylemekle yetinir52 Din alimlerinin vicdanını rahatlatan şey, buradaki adil olmayan alışverişin iki taraf arasında kalmayıp, üçüncü tarafi kapsamasıdır. 


Dördüncü Örnek: Selem Senedi, özellikle kırsal kesimde yapılagelen ilkel ve geleneksel tefecilik türü olmasına rağmen, İslam'da caizdir. Hz. Muhammed, Medine'ye gittiğinde (hicret ettiğinde), "Selem Senedi sözleşmesini yasaklamayıp, ona ölçü ve müddet sınırlamasını getirmekle yetinmiştir."83 Selem Senedi şuna dayanır: Diyelim ki mandıra sahibi, kış mevsiminde köylülere para dağıtarak ilkbahar ve yaz aylarında sağılacak sütün kendisine şu kadar fiyatla (para verilen tarihteki piyasa üzerinden) verilmesini ister. İslam'a göre, malı satan, elindeki peşin parayla, başka ihtiyaçlarını görmüştür. Satın alan ise, o ucuzluk döneminde malı önceden kapatıp gelecekteki kazancını güvence altına almıştır. 


İslam tarihindeki bu muamele biçimi öylesine sömürüye yol açmıştır ki, Şeriat Hilesi yoluyla bunu caiz gören dönemin din alimleri, zaman zaman devlete başvurarak bu fiyat farkının (sömürünün) önüne geçilmesini istemişlerdir.8$ 


26 


İSLAMDA FAİZ : SİYASETEN YASAK, TİCARETEN SERBEST 


Beşinci örnek: Bey-ül İyne'nin bir başka biçiminde somutlaşır. 
A'nın, B adlı kişiye, bir malı veresiye 100 'TL.'ye satıp, anında onu peşin olarak 90 TL'ye geri almasıdır. Alışveriş sonucunda ilk satıcı A, ilk müşteri B'ye 90 TL. nakit para vermiş olacak. Borcun vadesi dolduğunda, gerçekte A, B'den 100 TL almış olacaktır. Görüldüğü gibi hile şuradan kaynaklanıyor: 90 TL nakit karşılığında, vadesi geldiğinde 
100 TL nakit istenemiyor. Çünkü, bu Riba (faizcilik /tefecilik) olur. 
Ancak, araya nakit para değil de, vadeli satış yoluyla mal konulunca, Riba belası bertaraf edilmiş olunuyor. 


Altıncı örnek: Alacaklının, iki ay sonra ödenecek 100 bin TL"sına karşılık bir dikiş makinası (aynı para ile değil, mal ya da başka para birimiyle) veya 100 dolar alması işleminde. de faiz tahakkuk etmez.55 
Burada, vadeli borç karşılığı alınan mal (dikiş makinası, buzdolabı, TV) ile aynı birimden olmayan paranın (dolar, mark vs.) borç verilen asıl meblağa göre az ya da çok olması önemli değildir. Oysa anapara karşılığı alınan fazla (faiz) ya da eksik (iskonto) miktar, İslamca yasaklanmıştır. 

Yedinci örnek: İslam yöneticilerinin yönettiği bir ülke Dar-4/ Islam (İslam diyarı) dışındaki Dar-4/ Harp'te (gayrimüslimlerin yönettiği ülke) yaşayan veya bir şekilde bulunan bir müslüman, gayri müslimlerden faiz alarak yaşayabilir.89 Nitekim, Türkiye'de Süleymancılar adıyla bilinen cemaat, bu yöntemi Almanya ve Türkiye gibi ülkelerde uygulayagelmektedir. Çünkü bu cemaatin nazarında her iki ülke de Dar-ül Harp (Gavur Diyarı) sayılır. 


Benzer biçimde bir müslüman, Dar-ül Harp'teki gayri müslimlere "domuz veya ölmüş hayvan eti (her ikisi de İslam'da yasak olan) satıp geçimini temin edebilir, kumar oynayarak gelir sağlayabilir. "57 


Sekizinci örnek: Vade farkı ile para verilip fazla meblağ almak, Ribâ kabul edilir. Oysa peşin fiyatı 100 TL olan bir malı, iki ay vadeli 
115 TL'ye satmak İslam'da caizdir.88 İslamcı düşünürler arasında "her 
ikisini de aynı şey" sayan olmuştur. Çünkü bir malı 10'a alıp 11'e satmanın helal olduğu bir yerde, nakit paranın 10 lirasının da 11 liraya satılması helâl olmalıdır diye mantık yürütenler hep çıkmıştır. Nakit vermedeki faizi reddedip, vadeli mal verimindeki fiyat artırımını onaylayanlar ise, "sermaye tefeciliği, muhtacın daha fazla sömürülmesi ve tefecinin çok kâr etmesi demektir. Oysa vadeli mal alışverişinde fiyat arttırımı, ihtiyacı karşılamayı öngörüyor."5? diyor. Yani fazlalık gibi 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gözüken şeyin meşru bir karşılığı varsa, o zaman faizden söz edilemeyeceği fikrini ileri sürüyorlar. Onlara göre, bedeller arasındaki dengeyi sağlayan üçüncü mekanizma piyasa'dır. Vadeli mal satımındaki fiyat arttırımı faiz sayılmayınca da, meblağın hesaplanmasında esas alınan ölçüt (kriter) önemli değildir. Oysa, 100 gr. altın verip vade scnunda 101 gr. altın almak nakdi fazlalık olup, faiz kapsamına girer.?0 


Dokuzuncu örnek: Bir tüccar veya banka, piyasadan peşin fiyatına (görece ucuza) aldığı malları, vadeli ve daha pahalı olarak kişi ve kurumlara satabilir. Bunda Ribâ olmaz. Aynı şekilde peşin para vererek önceden istenilen malı ucuza kapatır, ancak malı daha sonra teslim alır. 
Her ikisi de ilkel tefecilik türleri olup, günümüz İslamcı kişi, kurum ve kuruluşlarının (bankalar, şirketler) sıkça başvurdukları; allayıp pullayarak "faizsiz bankacılık" diye sundukları işlemlerin özüdür. 


Onuncu örnek: Şafii Mezhebi'nin, Taam (tat ve lezzet verme özelliği) niteliği olmayan malları, Taam'a kıyas ederek (karşılaştırılarak), faiz kapsamı içine sokması.?1 Yani, yiyecek maddesi dışındaki malların, diyelim ki lalenin satışında faiz aranmayabilir. ' 


On birinci örnek: Günümüz İslami bankaları ve şirketleri de dahil, tarihteki hemen bütün İslami mali ve ticari kuruluşları, yasaklanan Ribâ'yı gerçekleştirebilmek için, genellikle bu işin günah / haram sayılmadığı diğer dinlerden ( Hıristiyan, musevi, Zerdüşt, putatapar) insanlar aracılığıyla yaptırmışlardır.?2 Ya ortak şirketler kurulmuş ya da İslami bankaların "gavur şubeleri" olmuş veya Dar-ül Harp te açılan bürolar aracılığıyla faizcilik yapılarak tefeci /tüccar sermayesi işletilmiştir. 

Anlatılan nedenlerle İranlı İslam düşünürlerinden Dr. Ali Şeriati, Şeriat Hilesi'ne "Allah'ı Aldatmak" tanısını koyarak şunları yazar: "Safevi din adamları, öyle helali haram, haramı helal yaparlar ki, dudağın uçuklar. Üstelik Şer'i, yasal ve Kur'ani bir şekilde. Kur'an'da Allah'a düşmanlık olarak ilan edilen faiz yiyiciliğini güzel, basit ve zahmetsiz bir hale getirirler. Sözgelimi öncelikle kağıt para'nın para (madeni nakit-F.B.) olmadığını buyurmuşlardı. Öyleyse, kağıt para ile faiz helaldir. 
Ancak bu kağıt para, madeni paraya dönüşürse, o zaman faiz yasak olur. 
Çünkü Kur'an'daki ölçü kağıt para değil, madeni paradır. O halde kağıt para, çek ve senet ile faiz serbesttir. Faiz haram olduğuna göre, şeytanın aklına gelmeyecek bir yol bul! Faiz vermek istediğin parayı bu defa faiz niyetiyle verme, satış şartı koş. Nasıl? 100 bin tümeni borç olarak 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ver. Onun 20 bin tümen tutan kârını para olarak değil de tuz (mal-F.B.) olarak al. (İşte sana faiz-F.B.)... Şartlı satış (İslam'da) haram mı? 
Hayırl O halde (faiz vermeyip de bunun yerine) bir tutam bitkiyi 200 
bin tümene sat. Oldu bu iş! Çünkü İslam Şeriatı, fiyatları denetleyen bir belediye değildir. Şeriat'a sahtekârlık yapmak için başka onlarca yol icat edilmiştir: Şar? satışı, sulh, rehin, selef satışı, hibe-i muavvizi... (kisaca) Safevi din adamı, Şer'i kılıf (hazırlama) uzmanıdır. Kafirliğin başına Şeriat başlığı (sarığı / külahı) takandır..."?3 


Ali Şeriati'nin anlattıklarıyla Şeriat Hilesi'nin faiz alanında nasıl çalıştığını tamamlamış bulunuyoruz. Borç verenin istememesine rağmen, borçlunun parayı geri öderken alacaklıya gönlünden kopan bir armağan vermesi gibi, "istemiyorum ama yan cebime koy", türünden basit hileleri de saymıyoruz. Bir benzeri de Beyi'b4'/ Vefa'dır: Mesela bir evi, parasını iade edince geri almak şartı ile birisine satmaktır. Evi satın alan, iade edinceye kadar ondan istifade ederdi. Faizden kaçmak için caiz görülen bu yöntem de hile mahiyetinde olup, ihtiyaç nedeniyle uygun görülmüştür. 


Faizi Açıkça Savunanlar 

Şimdiye kadar verilen örnekler, Ribâ yasağının Peygamber ile dört halife zamanında ve sonraki devirlerde doğru düzgün yürümediğini gösteriyor. Ribâ, pratikte etkili olmamıştır. Çünkü din bilginleri, teorik yasaklamaları kitabına uydurmakta büyük ustalık göstermişlerdir. Yasak delen bu Şeriat Hileleri (Hile-i Şeriye)'ni gerekçelendiren kitaplar yazılmıştır. Özellikle bu alanda ünlü olanlar Ebu Bekir Ahmed El Keşşaf (öl. 874), Ebu Kerim Mahmud El Kazvini (öl. 1050) ve Muhammed İbn-ül Hasan Şeybani (öl. 804) vs. idiler. Dört mezhep içinde "faiz yasağının delinmesine en hoşgörüyle bakan ise Hanefilik'tir. El Keşşaf ile Şeybani, Hanefi idiler. Maliki ve Şafii mezhebi, genelde uzlaşmaz bir tutum takınmakla birlikte, Şeriat Hilesi yapmaktan geri durmadılar."”? 


19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen İslamcı akımın öncülerinden Selefiler (Cemaleddin Afgani, mürid'i Mısırlı Muhammed Abdu ile onun tilmizi Lübnanlı Reşit Rıza) basit faizi açıkça mübah gördüler. 1899'dan 1905'e kadar Mısır'da başmüftülük yapan Muhammed Abdu, 1903'te tasarruf sandıklarına yatırılan paranın (faiz getirdiği bir gerçekti): meşru olduğunu bildiren fetva çıkardı. Ancak 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Abdu, aşırı faizcilik (murabaha) yapan banka kârlarına karşı çıktı. Dönemin Mısır yönetimi ile Posta İdaresi, Abdu"nun bu fezva"sına dayanarak Tasarruf Sandıkları'nın yüzde 2.5 oranında faiz verebileceğini açıkladılar. Ancak açıkça faiz denilmiyor, olay bir "zemett5" olarak adlandırılarak Kur'an'daki yasaklama savılmış olunuyordu.95 


Lahor'da çıkan müslüman gazetesi Paisa İhbar (Urdu dilinde yayınlanan) Ahmed Ali Muaddis başkanlığındaki 18 Ulema'dan (din alimi) oluşan bir kurula 1908'de şu soruyu sormuştu: "Bir mümin, belli bir süre içinde faiz almaksızın bir bankaya para yatırabilir mi?" Alınan cevap şöyleydi: "Bankaya yatırılan para, murabahaya (faiz) yol açabilir. 
Ama müminin amacı faiz almak değil, dolayısıyla para yatırılması caizdir. Keza komisyon almak faiz değil, bir emek karşılığı verilmiş ücrettir. Alınmasında sakınca yok."96 


.  Abduh'nun öğrencisi Reşid Rıza ise, faizi, İslam alimlerinden İbni Kayyim gibi ikiye ayırır: Celi (açık) ve Hafi (gizli) faiz. Birincisi üzerinde önemle durup onu "haram" ilan eden Reşid Rıza, ikincisinin "haram olmadığı"na ilişkin irdelemelerde ve yorumlarda bulunur. 
Kendi görüşünün desteklenmesi doğrultusunda İslam alimlerinin icmaa (fikirbirliği) yapmasını ister. Her durumda, Reşit Rıza'nın faiz hakkındaki Risale'si, vefatından sonra yayınlanabildi.97 


Seyyid Ahmed Han (1817-1898), Hindistan müslümanlarının önemli teorisyenlerinden olup, bir döneme damgasını vuran bir din alimidir. İngilizlerle yakın ilişkisi yüzünden "Sir" ünvanını da alan bu Seyyid, aşağıdaki görüştedir: "Ribâ, Kur'an'da kategorik olarak yasaklandı. Bileşik faiz kesinlikle yasak olmalı. Ancak basit faiz, özellikle banka ya da hükümet bonolarıyla oluşanı, serbest (helal) kılınmalı. "98 


Kuveyt'te 1960'larda kurulması tasarlanan faizsiz banka projesi hakkındaki düşüncesi sorulan Prof. Mahmud Ebu El Suud şöyle demiştir: "Tüketim maksadıyla ödünç alanlara faizsiz kredi (karz-ı hasen); üretim ve yatırım maksadıyla alanlara ise muayyen kâr karşılığı (ki kredi vermede önceden belirlenen kâr miktarı İslamca faiz olarak nitelendirilip haram kılınmıştır-F.B.) kredi açmak gerek. Bununla birlikte alınacak muayyen kârı, mahiyet ve mana yönünden faiz saymamak lazım... (Tabii bu usul kafa ve gönüllere yatarsa)..."99 


Aynı konuda görüşüne başvurulan Irak Şii İslam hareketinin fikir babası ve ünlü İslam iktisatçısı M. Bakr El Sadr"n sözlerine bakalım: "Kurulması tasarlanan banka, rekabete ve haliyle (diğer ticari ve mali 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kuruluşlarla) bir etkileşime girmek zorundadır. Bu tür kuruluşlarla yapılacak işlemler, faiz esasına dayanmak zorundadır. Olay, muhtemelen 
eskisi gibi devam edecektir." 100 


Tevfik Şavi, şunu belirtir: "Gerçek şudur ki, faizsiz çalışan bir banka, tamamıyla ticari faaliyet gösteren bir bankanın yerini tutamaz."101 


Sabri F. Ülgener, faiz için şunları söylemiştir: " Değişik yatırımların değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında en güvenilir bir etken."102 


İslam Ekonomisi denilince kitapları çok rağbet görüp, okullarda okutulan Pakistanlı iktisatçı Prof. A. Mannan ise, İslami bankaların yabancı bankalarla olan işlemlerinde "faiz"e başvurmasını salık vermiştir.103 


İslam iktisatçılarından Muhammed Ekrem Han'ın bakış açısı daha farklıdır: "Riba tartuşmaları, ekseriya Ribâ'nın olumsuz rolü üzerinden yapılmaktadır. Mesela Ribâ'nın işsizlik, enflasyon, iktisadi dalgalanmalar, servetin belirli ellerde toplanması gibi olumsuzluklara sebep olduğu belirtilir. Bu tip tartışmalar, çoğunlukla sezgi ve tümdengelim yoluyla anlaşılmaktadır. Bu iddiaları desteklemede, gerçek 
hayattan delil olabilecek herhangi bir materyal yoktur." 104 


Deyim yerindeyse gizli /örtük faizi "gölge fiyat" olarak adlandıran ünlü İslam ahlaki iktisatçısı N. Haydar Nakvi, İslam'da bu "gölge fiyat"ın sıfırlanamayacağını (yani gizli faizin hep olacağını) söyler. Ona göre, sadece hukuksal değil, aynı zamanda yapısal değişiklikler getirilmeksizin kurulacak bir İslami ekonomi sisteminde, faiz, hep gizli, örtük biçimde sürüp gidecektir. İslami Merkez Bankası"nın, para arzında kesin kontrolü sağlanamaz. Çünkü politik araçları yetersizdir. 
Özetle, Nakvi, ideal yapısal bir İslam modeli gerçekleştirilmeden "İslami" adı altında kurulacak her şeyde, geçici faizi "mübah" değilse bile "zorunlu" görmektedir.105 


Müslümanlar Nasıl Faiz Yediler? 


Şimdiye kadar faiz meselesinin teorik yönlerini irdeledik. Anlaşılan odur ki, İslam'daki dogmatik nass"lar (Kur'an'ın değişmez metinleri ) ile günün pragmatizmini önplana çıkaran siyasi yorum ve tutumlar arasında çatışma olduğunda, her zaman genellikle pratiğe yaramıştır. 
Nass yasaklamaları, kısa dönemler için ve ancak sınırlı bölgelerde sıkı 


31 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


biçimde uygulanıyordu. Geniş imparatorluk alanlarında ve uzun dönemde geçerli olan, hileler veya gevşek /hoşgörülü politikaların yansıması olan Amel'ler idi."106 


Böylece dini nazariyeler (Nass'lar), Amel'i (pratikler) sınırlı bir şekilde etkiledi. Kaldı ki Nass'lar (ya da teori ve siyasetler), söz konusu dönemlerin ekonomik faaliyetinin temel dayanaklarını eleştirmiyordu. 
Çünkü bu tür eleştiri getirmeye kalkan doktrin'ler, bir çeşit (toplumsal siyasal - F.B.) ayıklanmayla, bir kenara atıldılar.107 


Bu durumda, Asr-ı Saadet dahil olmak üzere İslam toplumlarında faiz yasağına uyulmadığı, müminlerin gerçekte faiz yedikleri ortaya çıkıyor. Örneklere bakalım: 


Günümüz İslam alimlerinden M. Hamidullah, ilk İslam toplumunun üçüncü lideri (ikinci halife) Hz. Omer zamanında, faiz yasağı uygulamasının kesinlikle uygulanabildiğini kabul ediyor.108 Bizce bu bile kuşkuludur. 


İslam fetihleri yoluyla başka halkların toprak ve maddi birikimlerini talan edip, ayrıca vergilendirme aracılığıyla muazzam servetler biriktiren Arap egemenleri (özellikle Kureyş tefeci-tüccar aristokratları), geniş çapta, Ni yapmanın yanı sıra faiz karşılığı borç para verebiliyorlardı. 


Yaygın olan faiz (Şeriat hilesi yoluyla) türü de şöyleydi: Bir kitabı bir yıl vadeyle 120 bin liraya satmak. Ama aynı kitabı hemen ve peşin olarak 
100 bin liraya geri almak. Böylece alacaklı, borçluya, fiilen 100 bin lira 
nakit para vermiş oluyor. Bir yıl sonra bunu, 120 bin lira olarak geri alacak. Fakat, işlemin sadece paraya karşılık fazla para (yani, faizli sermaye ticareti/ tefecilik) olmaması için, araya kitap denen üçüncü bir mal sokulmuş (değişim aracı olarak) oluyor. Bu arada kitap, ilk sahibine yani alacaklıya kalıyor. Bu tür faizcilik, İslam toplumlarında Muhtara olarak bilindi ve Ortaçağ Avrupası'nda da benzer biçimde uygulan-dı.110 


İslam fetihleri sonunda Zımmi kabul edilen müslüman olmayan (Zerdüşti, Musevi, İsevi, vs.) cemaat tefecileri, faiz yasağına görünüşte uyan müslümanlara faiz ile para verebiliyorlardı. Yani gavur bankerler ile müslüman tüccarlar arasındaki ticari işlemlerde faiz geçerliydi.111 


9. yüzyılda Basra kentinde yaşamış olan Cahiz, bulunduğu kent tüccarların yaygın biçimde "faizcilik/ tefecilik" yaptıklarını kitaplarında yazar.112 i 


Tunus'ta 8. ve 12. yüzyıllarda, "faiz karşılığı borç veren sarrafbankerlerin çokluğu" dikkati çeker. Aynı ülkede "rehin karşılığı ödünç vermeler sonucu, esnafin elinde sayılmayacak kadar mevduat toplandığı" da kaydediliyordu.113 


11. yüzyıl İran'ında, radikal İsmailiye mezhebi propagandacısı Naşir Hüsrev, Farsça yazılı şiirinde, "tefecilerin kötü niyetlerinden" söz ederek, "yoksulların kanını emen aşağılık insanlardır bunlar", demektedir.1 "4 


16. yüzyıl İranı'nda ise, tüccarlara şu hile yolu gösterilmektedir: "Tefecilik yasağından sakınmanın bir yolu var: Mesela Seyit, herhangi bir mal karşılığı Emru'ya bir ölçek buğday, Emru'da Seyit'e başka bir mal karşılığı iki ölçek buğday satmış olsun. Verilen malların (meta"ların) değeri az olduğu ve buğday karşılığında satılmış oldukları için, burada Ribâ (tefecilik) söz konusu olamaz. Çünkü mübadele edilen mallar nakit olarak veya ağırlık yönünden eşdeğer değiller. Aynı türden ama farklı iki ağırlıktaki iki değer (li meta), hibe veya borç yoluyla mübadele edilirse, yahut alındığından daha fazlasını veren taraf fazlalığı bağışlarsa, durum gene aynıdır...115 


Farsça bilen ve 17. yüzyılda İran'da kalmış Şövalye Chardin "müslümanların da katıldıkları bankerlik işlemlerindeki faiz oranının yüzde 
12 olduğunu," yazıyordu.116 


17. yüzyılın ortalarındaki İstanbul'da (Osmanlının payitahtı), "mescitlerin mülklerini yönetenler, bağış yoluyla gelen paraları yüzde 
18 faizle borç veriyorlardı."117 


1893 tarihli bir rapor: "Tefecilik İslam'da yasaktır. Buna rağmen 
Fas'ta geniş biçimde uygulanır. Şöyle ki; borç isteyen, borç verenden uzun vadede, ama değerinin yüzde 30, yüzde 50'si ve hatta daha fazlasıyla ödenmek üzere mal (şeker, pamuk vs.) satın alır. Havaların kötü gittiği zamanlarda bu alacaklar ödenmeyebiliyordu."118 


Yine, Fas'ın Fez kentinde yaygın olan eski bir gelenek uyarınca, faiz karşılığı borç verilirken bir poliçe imzalanır. Vadeli poliçenin faizi, 
şartlara göre yüzde 6 ile 42 arasında değişir. Fas'ta yüzde 100 ile 400 
faiz oranıyla vadeli (veresiye) mal veren tüccarların işlemleri de başka bir 
münasebetle anlatılır." 119 


İslamın kutsal mekanı Mekke kentinde, 1884-1885 arasında inceleme yapmış bir bilgin, Hintli müslümanların bu kentte sadece ticaretten değil, aynı zamanda kredili satışlardan da büyük vurgun vurup yüzde 50'ye varan faiz yediklerini anlatmaktadır.120 
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Abbasi döneminde Bağdat bankacılık kuruluşlarına "Kap: Sarraf" (Sarraf-ül Hazreh) adı verilirdi. Bu sarraflar, Vezirlere bile yüzde 20-30 ve ihtiyaç halinde yüzde 100'lük faizlerle borç para verirlerdi. Her kentte Kxy-i Serrafan adı verilen bir banker pazarının bulunduğu Abbasi devrinde, ödünç verilen anapara karşılığında alınacak faiz'in aynı cinsten olmaması, Şeriat yasağı (Ribâ yasağı)'ından sıyırmanın en geçerli yoluydu. Sözgelimi, altın borç verip, karşılığındaki faizi gümüş ile almak yeterliydi. Şeriat kitabına uydurulan bu işlem, yüzde 100'lük bir faiz getirebiliyordu.!2! 


Cezayirli bir hukuk yazarına bakılırsa, Kuzey Afrika'daki müslüman toplumlarda faiz karşılığı borç verme işlemi o kadar genişledi ki; tefecilik, aklın almayacağı bir gelişme gösterdi.! 


11. yüzyılda İslam toplumunun "Wall Street'i durumuna gelen Hindistan'da ise, bankercilik ve borsacılık büyük boyutlar kazandı. Para'nın 
akışı Mısır (Kahire)'dan Yeni Delhi'ye doğru yön değiştirdi. 123 

Pencap'ta, içlerinde peygamber soyundan gelen Seyyid'lerin de bulunduğu tefeci-tüccarlar, önlerine diz çöküp yalvaran yoksullara yüzde 12-50 arasında değişen faiz oranlarla borç veriyorlardı.124 


Mısır'da İslamca yasaklanan murahaba'nın her türlüsü geçerliydi. 
Mesela bir yetimin veya öğrenim çağındaki öğrencinin parasını bile bankaya yatırmak caizdi. 


Osmanlı'daki Ziraat Bankası, 1888'den beri faiz ile sermaye almak (her mevduata yüzde 4 faiz) ve yüzde 6 ile kredi vermek gibi yazılı bir 
kurala göre çalışıyordu. 26 


Hindistan'ın Habib Bank (Bombay), Haydarabad Bank (Madras) ve diğerleri Avrupa bankacılık örneğine göre kurulmuş olup, hepsi de faiz alıp veriyordu.127 


Günümüz İran'ındaki pratik faizler, yüzde 14'e kadar yükselebiliyor. İran'da sayısı 1300'ü bulan kredi sandıkları "tefeci büroları haline gelmiş", yıllık 9 25-50 arasında değişen oranlarla kredi vermişlerdir. Türkiye'deki İslami holdinglerden İHLAS, "faizli sistemle çalıştığını" Kasım 1994 tarihli bir basın toplantısında açıklamıştır. 
Refah Partisi'nin para mutemetlerinden Süleyman Mercümek, 65 milyar TL'yi faizli bankalarda batırmıştı (1994'te) Almanya'daki Cemalettin Kaplan, bizzat müslümanlar tarafından, "109 bin mark faiz almak "la suçlanmıştı. Türk Diyanet İşleri Başkanlığı da, Hac paralarını, 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Vakıfbank'a yatırarak faiz almıştı. Türkiye'de İslamcıların ağırlıkta oldukları vakıf gibi kuruluşların "faiz belasına bulaştıklarını" açıklayanlar, bizzat İslamcı yazarlardır. (Bkz., Muhammed Taha, "Vakıflarımızı Faiz Belasından kim Kurtaracak?" başlıklı makale, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihli Selam gazetesi). 


Aynı yazar, Müslüman iş çevrelerinin faizden nasıl nemalandıklarını da bir başka makalesinde ele alıyor. Kâğıt paranın temel dinamiği faiz, çağdaş toplumların meşru kazanç yoludur. Faiz, kâğıt paranın hakim olduğu bu sistemde, hiçbir emek, bedel ve risk karşılığı değildir. Emeği sömüren faiz; ticaret, hizmet, tarım, sanayi vd. tüm sektörlerdeki üretimin aslında "gayrimeşru ve ceberrut ortağıdır. Rantiyelerin ideal insan tipi olduğu bu toplumda, herkes faizin esiri olmuştur. Karz-ı Hasen"i (güzel ödünç) aptal eylemi haline getiren enflasyon ve faiz ikilisi, maalesef biz müslümanları da (alıp-almama, almanın makul gerekçelerine sarılma, kazancına faizciyi ortak etme gibi yollarla) mağlup etti. Aramızdaki güveni yok etti. Asıl mali gücün faize dayalı olduğunu farkeden bir grup müslüman, fetva ile banka kurmaya ya da almaya çalışırken, İslami esaslara göre çalışmak üzere kurulmuş finans kurumla-rını faize paralel uygulama riskleri olan Murabaha"ya mahkum etti... 


Kur serbestisi ve günlük kur uygulaması, borsa-döviz tahterevallisinde dans eden spekülatörlerin ana rant kapısıdır. Borsa spekülatörlerinin oyuncağı olan İMKB hakkında bir şey söylemeye gerek var mı? 


Bağy sahiplerinin kurduğu bu enflasyonist ortamda parayı korumak ve çoğaltmak derdi, güvendiğimiz, inandığımız Sayın Necmeddin Erbakan (RP lideri) ve Tayyip Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) kardeşlerimizi bile, repo, hisse senedi ve tahvilden hangisinin daha kârlı olduğunu söylemeye ve seçmeye itiyor. Netice-i kelam; ben, suistimal ve haksız servet transferine yol açan rantiyeciliğin bağilik ve bagy (zulüm, istismar, nefret edilen şey) olduğu kanaatindeyim. Bir de kendimizi yoklayalıml Bakalım, (biz müslümanlar) ömrümüzün ne kadarı rant kollamakla geçiyor? i (Bkz; Selam gazetesi, 21-27 Kasım 1995) Zaten müslüman sermayedarların iş örgütü MÜSİAD Başkanı Erol Yarar da, "Enflasyon kadar faiz helaldir" yolunda görüş belirtmişti. 
(Radikal gazetesi, 20 Ekim 1996) 


İslamcıların yönettiği Afgan resmi bankaları da faizle çalışıyor. Sanırız, faiz sorunu, artık iyice açıklığa kavuşmuştur. Özetle bazı saptamalar yaparsak. 
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Bir; faiz yasağının sadece İslam'da olduğu yolundaki efsane, tarihi gerçeklerle bağdaşmıyor. Faiz yasağı, dini ve ahlâki nedenlerle M.O. 
yaşayan toplumlarda (Babil, Yunan) olduğu gibi, İslam öncesi dinlerde (Hıristiyanlık gibi) de vardı. Modern çağda kapitalist Keynes bile faiz sınırlamasından sözedebiliyordu. 


İki; İslam'ın faizin her türüne yasak getirdiği yolundaki iddia da ahlaki bir efsane olmaktan öteye geçmemektedir. Tersine, yasaklanan, sadece "faiz getiren sermaye tefecilik" (Ribâ)dir. Fakat İslamcı alim ve hukukçular, "Allah'ın iradesinin cüz'i değil, külli olması" gerektiği yolundaki mantıktan hareketle, sonradan tefsir tarzıyla faiz (Ribâ) kapsamını genişletmişlerdir. Olaya siyasal bir boyut katmışlardır. Sadece faiz yasağına indirgenen sömürücülük, başka alanlarda tüm hızıyla sürmektedir. Sözgelimi, faizi yasaklayan İslam, bedava köle emeğini sömürerek haram yiyebilmektedir. 


Üç; tüm iddialara rağmen, Ribâ /faiz meselesi, İslam alimleri arasında henüz açıklığa kavuşmuş /kavuşturulabilmiş değildir. 


Dört; zaten sınırlı ve yerel düzlemlerde getirilen faiz yasağı, pratikte hep delinegelmiştir. Peygamber döneminden başlayarak günümüze kadar uzanan çizgideki İslam tarihi, faiz yasağının pratikte yürümediğinin çeşitli örnekleriyle doludur. 


Beş; teorik açıdan da faiz yasağı geçerli olmamış; İslam din bilginleri, Hile-i Şeriye (Şeriat Hilesi) yoluyla, işi.kitabına uydurmuşlardır. 
Görünüş kurtarılınca, hile meşru bir hal alıyor.128 


Altı; faizsiz bankacılık / faizsiz ortakçılık iddiaları da geçmişte olduğu gibi, günümüz pratiklerine uymuyor. Tersine geçerli kural, gizli faizcilik "murabaha" dır. 


Yedi; esasında iktisadı zayıf olan toplumlarda özel mülkiyeti tabana yayma eylemi olan faizsiz işlemler, sömürüyü ortadan kaldırmıyor. 
Tersine daha fazla sömürüyü hedefliyor. 


Sekiz; tefeciliğin ikiz kardeşi olan ticari sermayeye ağırlık veren Islam, ister istemez pazarda vurgunculuk ve spekülasyon yapmaktadır. 


Dokuz; meseleye bir de ekonomi bilimi teorisi noktasından yaklaşalım; ABD'deki Güney California Üniversitesi Öğretim görevlisi Profesör Timur Kuran, "Journal of Economic Perspectives" adlı yayın organının Şubat 1996 tarihli nüshasında, "Faiz Haram, Kâr "Helal" başlıklı bir makale yazdı. Kuran'a göre, İslami bir sosyal dayanışma ağı ve alt-ekonomi oluşmuştur. Bu alt-ekonomi, metropollerde zaten mevcut din-dışı kapitalistik ilişki ağlarına dahil olmayan göçmen ve düşük gelir gruplarındaki insanlara alternatif bir dayanışma ve ticaret ağı sunmaktadır. Üstelik, kapitalist ilişkilerin yozluğundan "suçluluk duyanlara"da bir rahatlama imkanı sağlıyormuş! Profesör Kuran, İslami ekonomideki tasarrufların, "rant arayıcı ekonomik faaliyetler" yerine, "risk alıcı ve girişimci faaliyetleri" teşvik amacını güttüğünü öne sürmektedir. 


Oysa, Türkiyeli ekonomistlerden Dr.Gündüz Taner Cangil, bu tezleri çürüten aşağıdaki görüşü ileri sürüyor: "Görünüşe bakılırsa, İslami ekonomide, rekabetçi ve verimlilik kaygısı güden, yeni ürün geliştiren ve risk alan dinamik iktisadi aktörlerin oluşturduğu bir piyasa ekonomisi amaçlanıyor olsa gerektir. Riskin paylaşımında, sözleşme tarafları eşitmiş. Tabii, 'faiz değil kâr payı (veya nema) dağıtıyoruz' diyen İslami finans kurumlarının aslında faiz dağıttıklarını, çünkü kendilerinin de risk almayarak diğer din-dışı finans kurumlarıyla aynı yatırım araçlarına yatırım yaptıklarını görüyoruz... 


"Faiz haram, kâr helal"den maksat rekabetçi ve iktisadi açıdan etkin bir piyasa ekonomisi yaratmak ise, bu slogan teorik bir tutarsızlıktan ibarettir. Burada reel faizin bugün tüketmeyerek tasarruf etmenin, yani tüketimi erteleyerek beklemenin getirisi olabileceği veya reel faizde de bir risk ögesi bulunabileceği noktalarına temas etmek istemiyorum. Tam rekabetçi bir piyasa ekonomisinde, uzun dönem dengesinde (sermayenin ve emek gücünün kira payları dışında) kâr sıfırdır. 


Emek gücünü kiralayanlar, karşılığında bir ücret; üretim araçlarını (makinalar) kiralayanlar ise, bir getiri elde ederler. Makinalar, parasal sermaye olarak kiralanırsa, söz konusu getirinin adı (reel) faizdir. Tam rekabetçi ve etkin bir ekonomide serbest giriş vardır. Çok sayıda firmanın rekabeti sonucunda iktisadi kâr, teorik bir modelde, sermayenin kirasına ya da reel faiz haddine kadar düşecektir... Mevcut yegane kâr, reel faize eşittir. 


Sermayeyi kiralayanlar ile yatırımı yapanlar aynı insanlar ise, bu modelde kâr denebilecek yegane marj, reel faizle aynıdır. Aynı insanlar değilse de, iktisadi kâr marjı, dengede çok düşüktür. Dolayısıyla, 'faiz haram, kâr helal' piyasa ekonomisi kurallarında hiçbir anlam ifade etmez. 


"Faiz haram, kâr helal" ifadesiyle bir tür tekelci kâr da helal kabul 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ediliyorsa, söylenecek başka bir şey yok. Çünkü, başka bir tür ranta cevaz verilmektedir... Rekabetçi bir genel denge modelinde, emekdeğer teorisi çerçevesinde, kâr kaynağı sömürüdür. Ayrıca, 'kâr helal' demek de her zaman adil olmak iddiasıyla bağdaşmayabilir. Çünkü, emek-değer manasında, sömürüsüz kâr olmayabilir. 


Sonuç olarak; rekabetçi modellerde kâr ve faiz hem ayrılamaz, hem de kâr zaten reel faize eşittir. Dolayısıyla "faiz haram, kâr helal" sloganı bir anlam ifade etmez..." (Bkz; "Kâr ve Faiz Üzerine İslami Bir İktisat Var mı?", Yeni Yüzyıl gazetesi, 17 Şubat 1996) 


On; 25-29 Eylül 1996 tarihinde Konya'da bir araya gelen "I.İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri" adlı konferansa, çeşitli İslam ülkelerinden katılan 50 dolayındaki din adamı ve uzmanın başta faiz olmak üzere, birçok konuda yayınladığı bildiriler dikkat çekicidir. Örneğin, varılan sonuçlar arasında şunlar vardı: "Repo, yasak olan faiz kapsamı içindedir. Enflasyon oranı altında olsa bile, faiz caiz değildir. Herhangi bir şekilde gerçekleşen faiz, alınıp hayır yoluna harcanmalı. Gecikmiş borçların ödenmesinde, bazı alimler, kararlaştırılan rakamsal değerin esas alınmasını; bazıları ise, enflasyon miktarının gözönünde bulundurulmasını istediler. Ticari sözleşmelerde komisyonculuk ücreti alınabilir. Factoring'de, kredi verme dışındaki hizmetler için komisyon alınır. Devletin verdiği teşvik kredileri konusunda iki görüş ortaya çıkmıştır. Biri, dini duyarlılığı (müminler) olanların ülke ekonomisinde etkin rol oynamaları amacıyla; kredi faizinin pozitif olmaması ve meşru alanlarda şartlarına uygun biçimde kullanılması kaydıyla teşvik kredilerinin alınmasını savunmuştur. Diğeri ise, içinde faiz olduğundan buna itiraz etmiştir. Bu arada, devletin verdiği faizli teşvik kredisinin alınmaması noktasında görüşbirliği sağlanmış; faizsiz teşvik kredisi konusunda ise, görüş ayrılığı çıkmıştır. İslam bankalarından alınması ve bedelinin İslami kurallara göre ödenmesi kaydıyla Teminat Mektubu'nun alınmasının caiz olduğu belirtilmiş; ancak, buna şerh koyanlar da çıkmıştır. Üyelerin tamamı, akreditif komisyon bedelinin ödenmesinin caiz olduğunu beyan etmiştir. Faizsiz ve yalnız malhizmet alımlarında kullanılmak üzere kredi kartlarının helal olduğu belirtilmiş; bunların İslami bankalarda işlem görmeleri tavsiye edilmiştir. İslam bankalarınca ve İslami kurallara göre yapılması koşuluyla, leasing de oybirliğiyle cazi görülmüştür. Benzer şey, Selem Akdi için söylenmiştir. Özel finans kurumlarının meşru ve caiz olduğu belirtilmiş; İslami kurallara harfiyen uyulması şartıyla 'Murabaha' ya (faize en yakın 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işlem-F.B.) cevaz verilmiştir. Devletin çıkardığı tahvil-hazine bonoları alım-satımı haram sayılırken, İslama uygun alanlarda ve İslami kurallara göre çalışan şirketlerin çıkardığı hisse senetlerinin alım-satımı helal kılınmıştır..." (Bkz; Zaman gazetesi, 2-4 Ekim 1996) 


Kolayca anlaşılacağı üzere, anılan kongre, küreselleşmiş dünyanın finans-kapitaliyle bütünleşmenin gerekçelerini "kitabına uydurmak" için düzenlenmiştir. Amaç, aracı mübah kılmıştır. Verilen fetvalarla, esasında faiz serbest bırakılmış; sadece "İslami kurallara uyma, İslami alanlarda çalışan şirket faaliyetleri ... vs." gibi ekonomi biliminde anlamsız ifadelerle, peçeli-çarşaflı faizciliğin teorisi yapılmıştır. 
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age, s.151. 
age, s.146. 
age, s.152 
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Serbest Piyasacılık: * 
İSLAM AHLAKI İLE PROTESTAN 
AHLAKININ BULUŞTUĞU YER 


İslami ekonomi nedir, diye sorulacak olursa, buna verilecek cevapların çokluğu ve farklılığı dikkati çeker. Biz, birkaçından alıntı yapalım: 


Bir; İslamcı iktisatçılardan olup, İslam ekonomisinin temel sorunlarını irdeleyen Pakistanlı Muhammed Ekrem Han şöyle diyor: "Günümüz müslümanlarının ekonomilerinin hiçbiri, gerçek anlamda İslami değildir. Çoğu, kapitalizmin ya da sosyalizmin değişik uygulamalarıdır... İslam ekonomisi, adeta basit işlerle meşgul olur... Kur'an-ı Kerim, ekonomik meseleler hakkında sadece temel ilkeleri verir. Ekonominin üst yapısı ise, her bir çağın şartlarına göre inşa edilir... Gerçekte biz, açık varsayımlarla Batılı analitik modelleri benimsemeye, oradaki ve buradaki değişkenleri birbirine ilave etmeye devam edersek, sonunda kapitalist tüketici davranışını İslami kavramlarla ifade etmiş olacağız... 
Müslüman ekonomistlerin Batı modellerine yapmış oldukları bütün katkılara rağmen, ekonomik kalkınmada Batılı yaklaşımların üstüne çıkamamışlardır. Müslüman ekonomistler gelişme süreci içinde, Batılılaşma amacının olumlu rolüne muvafakat eder gözükmekteler..."1 


* Gerçekte ekonomi biliminde "serbest piyasacılık" diye bir kavram yoktur. Bunun yerine, liberal ekonomi ve pazar ekonomisi kavramları kullanılır. Fakat günün moda deyimi olduğundan ve biraz da "alaycı" bir tutumu ifade ettiğinden, serbest piyasacılık ibaresini kullandık. 
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İki; İslam uzmanı ünlü Fransız araştırmacı Olivier Roy yazıyor: "İslamcılar, siyaset konusunda olduğu gibi, Batılı modernlik tarafından soyutlanmış ve tanımlanmış bir kategoriden, 'ekonomi'den yola çıkar... 
En radikal İslamcılarda bile, İslami ekonominin komünist yorumuna rastlanmaz. Bununla birlikte, "sosya/ adalet' kavramı ya da "İslam sosyalizmi' Müslüman Kardeşler"de ve İranlılar'da görülmektedir. Bu sosyalizan eğilim, İslami yasada mülkiyetin sınırlandırılmasına izin veren şeyleri önplana çıkarırken, muhafazakar eğilim mülkiyet hakkını İslami ekonominin temel taşı yapacaktır... Ancak İslamcıların geniş kesimleri, İslamın bu sosyalizan yorumunu reddetmektedirler. Her ne kadar devlete bir ölçüde planlama yapma, tekellere karşı mücadele, sanayileşmede ve sosyal faaliyetlerde motor görevi rolünü veriyorlarsa da, İslam'da kapitalizmle uyuşan her şeyin altını çizmektedirler: Türkiye'deki Refah Partisi, İran'daki Hüccetiye grubu ve Cezayir'deki FIS (İslami Selamet Cephesi)'in düşüncesi budur..."2 


Üç; ekonomist ve tarihçi Georges Corm, konuya daha farklı bir yaklaşım içinde ve meselenin püf noktasını yakalamış gibi: "( Batılı) yeni iş çevrelerinin, İslam iktisadı ve maliyesine gösterdikleri olağanüstü ilgiye aslında şaşmamak gerekir. Çünkü, aralarındaki büyük ayrılık bir yana, aynı ekonomik görüşte mutabakata varıyorlar: Bu, vatandaşlarına fırsat eşitliği veren, sosyal güvenlik sağlayan, bilimsel ve teknik araştırmaları destekleyen modern devletin parçalanmasından yana olan ultra liberal görüş. Batılı ülkeler, artık bir şeyi anlamış durumdalar. Bir yandan, İslami terörizmi bütün dünyaya ifşa ederken, diğer yandan İslami hareketin "lımlı" ve bölgedeki sorunlara ilişkin öngörü sahibi liderlerini kolluyorlar. Amerikan ve Fransız akademik çevrelerinde, yıllardan beri, İslam ülkelerinde liberalizmi kurmanın yolunun İslami hareketlerin çeşitli biçimlerinin gelişmesinden geçtiği ve İslami iktisat ideolojisinin protestan ahlakına yakın olduğu görüşü hakim..." 

Dört; günümüz radikal İslamcı düşünürlerinden olup Sudan'daki "gölge Başkan" diye bilinen Hasan El Turabi konuşuyor: "İslami ekonomi programı özünde liberaldir. Bu düzlemde Batı ile İslam arasında ortak noktalar vardır. Her iki ekonomi de sosyalizme karşıdırlar..."? 


Beş: Türkiyeli bir akademisyenin sözlerine kulak verelim: "Bugünkü ekonomilere İslami gözle baktığımızda, onların serbes değil, müdahaleci ve baskıcı olduklarını görürüz... İslam, insanlığa, serbest piyasa ekonomisi öneriyor."5 
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Altı; Türkiye ve dünyada tanınmış Üçüncü Dünyacı Marksist düşünür Samir Amin diyor ki: "İslam ekonomisi kelime oyunudur ve insanların kafasını belli ideallerle doldurma projeleridir. İki sistem (İslam-Kapitalizm gibi) karşı karşıya değildir... İktidara geldiklerinde önerdikleri nelerdir? Reel programları nedir? Önümüzdeki örnekleri, İran, Sudan, Suudi Arabistan ve Pakistan "dır. 


Muhalefetteyken eleştirdiklerinin hepsini iktidarda uyguluyorlar. 
Bütünlük içinde kapitalist ekonominin kurallarına uygun hareket ediyorlar; yanı kapitalist yasaları, üretimi tamamen benimsiyorlar. Ona uygun bir politik ve sosyal pratikleri oluyor. Komprador kapitalizmin üçüncü sınıfı diyebiliriz onlar için. "Pazarcı kompradorlar" bunlar. 
Sadece kültürel alanda özgünlük arzediyorlar, tepkileri demokrat olmamak, kadın-erkek eşitliğini kesinlikle reddetmektir! Bu pratiklerde son derece tepkisel ve gerici davranıyorlar. 

Kapitalist-emperyalist sistemin işleyişi içerisinde kompradorlaşmayı bütün olarak kabul ederek ve ona uygun pratikler yönelimler içine girerek iktidarlarını devam ettiriyorlar. Fakat, bunların çıkardıkları sözde alternatif ekonomik yapılanma teorilerinin kaynağı, örneğin Suudi Arabistan'ın yayınladığı yayınlara baktığınızda, gülmekten ölürsünüz! 
Ama gerçekten böyle. Neo-liberal ekonominin üçüncü mevkisi; Amerika tarafından üretilmiş, fakat İslam olarak adlandırılmış. Kelime oyunlarıyla 'milli faiz, olabilecek kadardan kâr kazanma vb' deniliyor. 
Yani haram /helal kazanç, geri zekalı birinden satın alıp diğerine satarak kâr ediyorum. Böylece 'helal kazanç' sağlıyorum, oluyor. Bunu ben, neo-liberal ekonominin geri mahallenin arka sokaklarındaki alışverişe benzetiyorum. Kutsal olan mülkiyet, özeldir; kamu mülkiyeti haram sayılıyor. Kaba anlamıyla, şaka da olsa işte böyle!.." (Evrensel gazetesi, 
12 Kasım 1995) 


Cevapların ortak noktaları şudur: İslam ekonomisi serbest piyasacıdır, İslam ekonomisiyle Batılı (kapitalist) ekonomilerin birleştikleri birçok nokta vardır; İslam ahlakı ile protestan ahlakının buluştuğu yer serbest piyasa (pazar) dır. “ 


Peki, İslamın serbest piyasacılığı nereden gelmektedir? 


Ortadoğu' daki Ticari Gelenek | 

Son Buz Çağı'nın günümüzden yaklaşık 11 bin yıl (yeni buluşlara göre ise 15 bin yıl -F.B.) önce kapanmasını izleyen iklim değişiklikleri, Neolitik ekonominin gelişmesini mümkün kıldı. Bu gelişme Ortadoğu'da bir yerlerde başladı.9 Yiyecek toplama ve avcılığın yerini, hayvan yetiştirme ve toprağı işleme faaliyetleri aldı. Bitki ve hayvan yetiştiriciliğinde daha fazla insan emeği harcanır oldu. Bu haliyle Yeni Ekonomi, düzenli süt, et ve tahıl ikmalini teminat altına almanın yanı sıra, dokuma ve çömlekçilik gibi bir dizi ikincil teknikler de doğurdu. 
Bunlar ise hayat seviyesinin daha da yükselmesine yol açtı. Bu arada nüfus çoğaldı. Derme çatma, geçici kabile (klan) kampı, derli toplu ve kendine yeterli gelişen, fazla nüfusuyla hep aynı tipte yeni köyler fişkırtan bir köye dünüştü.? Kabile topluluklarının ilkel köy komünleri halinde toprağa yerleşmeleri, genellikle Neolitik Çağ'da gerçekleşti. 
Tarıma geçiş, daha sonra maden (ilk önce bronz, sonra demir) teknolojisiyle bütünleştiğinde, kabile toplumunda hızlı çözülmeler yarattı. 
Tarım ile zanaatlar, köy ile şehir (site), kafa emeği ile kol emeği arasındaki ayrımların derinleşmesi, tarih-öncesinden tarih çağlarına, barbarlıktan uygarlığa geçişi doğurdu. 

Uygarlığın ilk büyük gelişmesi Mezopotamya'da olmuş, oradan da Anadolu'ya sıçramıştır.? 

Yiyecek toplama ve avcılık dönemlerinde elde edilen ürünlerin üleşiminden önce, klan büyücüsü veya şefi'ne küçük özel bir pay verilirdi. 
Şeflik veya büyücülük konumunun özel amaçlar için suistimali, üretici güçlerin bir bölümünün gaspı anlamına gelir.10 


Tarıma ve maden teknolojisine geçişten çok önce, kabile toplumunun çözülüşünü başlatan ilk olay, savaş denen eylemdir. Kabileler arasındaki savaşlarda ele geçirilen ganimet, savaşçı akıncı kümenin mensuplan arasında paylaşılır. Bu eşit üleşimden önce, grup şefi, küçük de olsa özel bir pay alır. Savaş başlıbaşına bir endüstri haline geldikçe, talından elde edilen aslan payı, hep şeflerde toplanmaya devam eder. i 


Dikkat edilirse, her iki olayın (gerek ilk dönemlerde büyücü ve şeflere verilen eşit bölüşüm öncesi küçük özel paylar, gerekse savaş ganimetlerinin üleşiminden önce grup şefine ayrılan özel pay), olduğu biçimiyle İslamiyete geçtiği görülür. Çünkü Hz. Muhammed, hem Allah adına hem de O"nun Resulü (yani kendisi) adına savaş ganimetlerinden özel pay alırdı-ki toplamın beşte biri oranındaydı. Bu, Kur'an'da yazılı bir metin (ayet) haline getirilmiştir.12 

Kabile savaşları (fetihler, istilalar, işgaller, çapul savaşları vs) bir- yandan toplumun tabanından giderek soyutlanan ve farklılaşan bir 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zümre doğurur: Savaşçılar kümesi ve onun şefleri. Aynı zamanda özellikle sulamaya dayalı büyük ölçekli tarıma geçiş ile maden işleme sanatının keşfi, kabile toplumundaki artı-ürün elde edebilme olanaklarını birkaç misli arttırır. İki sonucu vardır: Bir, büyüyen artı-ürün, o ana kadar savaş, yağma (vb.) yoluyla oluşmuş eşitsizlikler temelinde paylaşılır; dolayısıyla büyük kısmı, şefler ile maiyetlerinin (savaşçılar kümesi) elinde merkezileşir ve bu kabile içinde farklılaşmayı hızlandırır. 
İki, artı-üründeki ve özellikle zanaat üretimindeki büyümeyle, mübadele (mal takası /değişim) ilişkilerini veya piyasa için üretimi (meta üretimi) kamçılar. Meta üretiminin yaygınlaşması ise, hem kabile ve klanların kendi içlerindeki; hem de savaşların, farklı kabile ve klanlar arasındaki eşitsizlikleri, #akimiyet-tabiyet ilişkilerini keskinleştirir.13 


Buradan esas konumuz olan meta üretiminin değişimine, yani ilk ticarete geçebiliriz. 


Bozulmamış ilkel şekliyle avcı ve çoban kabile toplumunda, mübadele (mal takası) için üretim yoktu, sadece kullanım (tüketim) için üretim vardır.l1 


Ancak yukarıda anlatılan nedenlerle (savaş, yağma, meta üretimi, tarıma dayalı merkezi üretim, maden işleme vs.) üretim fazlası belli bir sınırın ötesinde gelişmeye devam edince, bireyler elde ettikleri artıürünü diledikleri gibi kullanma hakkını ileri sürmeye başlarlar. Bu, ilk önce takas şeklinde görülen ve sonra para aracılığıyla gelişen mübadelenin başlangıcıdır.!5 Uygar toplumu, ilkel kabile toplumundan ayıran en belirgin ekonomik özellik, mübadele için üretimin, yani meta üretiminin (ve dolayısıyla ticaretin - F.B.) gelişmesidir.16 


Henüz /ediye alışverişi görünümü altında, ilkel bir mübadele olayının ortaya çıkmasını, sonraki dönemlerde daha açıkça yapılan ve teminat altına alınmış mübadele biçimleri izler. Yani gezginci tüccarlar, bir yere gittiklerinde, ilk önce £r2/'a veya şefe törenle hediyeler sunarlar. 
Hediyeler kabul edildiğinde, barış içinde normal alışverişe geçerler. 
Normal alışveriş dışında ve öncesinde verilen bu #ediyeler, aynı zamanda kralların ticaretten aldıkları vergi'nin (gümrük vergisinin) ilk şeklidir (ki bu kural, olduğu gibi Hz. Muhammed'in kurduğu ilk İslam toplumu pazarına yansımıştır -F.B.). Ticaret geliştikçe, krallar, mübadelenin kendi denetimleri altında tutulmasını sürdürmüşlerdir.l” 


Ticaretin gelişmesi, çevresinde tarıma dayalı köylerin bulunduğu site'lerin (şehir-devlet) doğup büyümesine yol açmıştır.18 Bunun ilk verimli yatağı da Mezopotamya olmuştur. 
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Dolayısıyla sermayenin anavatanı, o kopkoyu bitki örtüsüyle tropikal değil, ılıman bölgedir... Medeniyet-şehir hayatı, devlet, yazı, kanun, matematik-büyük nehir vadilerinde (Nil, Dicle, Fırat, Indus) doğmuştur ve yalnız burada doğabilirdi. 19 


Bu bölgelerde çalışmayı (merkezil) örgütleyip yönetenler, çeşitli tekniklerde uzmanlaşıp bu teknikleri (astronomi, mühendislik vs.) tekellerine almış bulunan şefler ve rahipler idi. Bu yeni aristokratruhban sınıfının oturduğu kasabalar, sadece köye göre daha büyük, daha kalabalık ve daha konforlu olmakla kalmıyorlardı. Kasabanın ekonomik temeli farklıydı. Köylüler, esas olarak tarımla uğraşıyorlardı. Kasaba ise, çevresindeki köylerin artı-ürününü toplaması sayesinde, gitgide daha çeşitli, daha karmaşık üretim dallarını geliştirebiliyordu. 
Kasabanın tahıl ve hayvan fazlası, bölgeyi çeveleyen dağlı kabilelerle düzenli ve büyüyen bir mübadeleye girişecek kadar boldu; bu mübadelede kereste, taş ve çeşitli madenler dağdan kasabaya, tahıl ve hayvan fazlasının bir kısmı ise kasabadan dağa akıyordu... Merkezlerden en uzaktaki bölgeler hariç, Neolitik çağın o mutlak kendi kendine yeterli ekonomisi arık geride kalmıştı. Vadilerde ve aradaki çöllerde gidip gelen her çeşit zanaatkar, tüccar ve aracıyla birlikte ticaret geliştikçe, dağınık köyler mübadelenin girdabına çekiliyorlardı... Kasabalara akan hammaddeler arasında madenler de vardı: altın, gümüş, tunç veya bronz. Bronz işçiliği büyük sermayeyi gerektiren zahmetli bir iş olduğundan, sulama ve tarımı yöneterek artı-ürünü ellerinde merkezileştirmiş olan aristokrat-ruhban sınıfı, bronz metalürjisini de tekellerine aldılar.29 Gıda maddelerinin çokça elde edilmesini sağlayan alüvyonlu topraklar, maden yönünden fakirdiler. Tarımsal yönden ilerlemiş bölgeler, madenlerin ithal edilmesini zorunlu görüyorlardı. 
Bakır; İran, Ermenistan, Suriye ve Sina'dan; gümüş ve kurşun, Kapadokya'dan akıyordu, Mısır ve Mezopotamya'ya.2l Mezopotamyalı Asurluların Anadolu'nun ortasındaki ticari kolonileri vardı ve maden ithal ediliyordu...22 Bu nedenle ticaret, yeni ekonominin can damarını oluşturur ve gitgide çok sayıda Neolitik köy ile dağ kabilesini uygarlığa çekerken, tarımı ve bronz işçiliğini ellerinde tutan aristokrat-ruhban sınıfı, tekelindeki ekonomik faaliyetlere, ticareti de katıyordu.23 Bu yeni ekonomik temel üzerinde yükselen devlet, mutlak teokrasi şeklinde örgütlenmişti. Tarımı, bronz işçiliğini ve ticareti denetiminde tutan rahipler sınıfının iktidarı, hem başrahip hem de yüksek savaş başbuğu olan ve kendisine bir tanrı olarak tapılan kralın şahsında cisimleşiyordu. 
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Toplum hayatına şeklen bir kolektivizm hakimdi ama bu görüntünün altında katı bir tabakalaşma yaşanıyordu. Bu tabakalaşmanın somut ifadesi, özellikle Mezopotamya şehirdevletlerinin planıdır. Merkezde ve bütün şehrin üzerinde, büyük, muhteşem ve zengin döşenmiş olan tapınak yükseliyordu. Aslında burası sadece bir tapınak değildi; sadece bir tapınak-saray da de-Bildi; başında Kral'ın da bulunduğu rahipler aristokrasisinin, ticaret dahil bütün ekonomik faaliyetleri, tarım ve sulamayla ilgili bütün astronomik ve matematiksel araştırmaları, siyaseti ve ayinleri yönettiği karargahtı... "73 


Bir karşılaştırma yapılacak olunursa, bu #iras'ın, İslam toplumunca devralındığı söylenebilir. İslam devleti de, toplumu da "İlahi" bir söylem üzerine kurulmuş mutlak bir teokrasi şeklinde örgütlenmişti. 
Onun lideri Hz.Muhammed, "hem dürüst bir tüccar, hem devlet başkanı, hem yargıç, hem peygamber, hem de savaş komutanı" idi..25 İslam toplumu şeklen kolektivist cemaatçılık zeminine oturtulmuştu, (takva"da eşitlik, müslüman kardeşliği, vs.) ancak bu cemaat görünümü altında katı bir tabakalaşma yaşanıyordu (zenginler, tefecitüccarlar, Kureyş aristokratları, köleler vs). Kâbe ise, hem kutsal bir tapınak, hem de büyük bir dükkan26 (günümüzdeki adıyla süpermarket) konumundaydı. 


Akdeniz'deki Yunanistan'da esas ticaret akışı Mısır ve Siklad'lara doğruydu. Bu arada Lübnan /Suriye kıyılarıyla Girit adasındaki ticaretin Kuzey Afrika'nın en batı ucuna kadar uzanan etkileri (Fenikeliler) vardı. 
Kassitler'in Babil'i ele geçirmeleri, Suriye ile Girit arasındaki bağlantıyı bozdu.27 


Demir teknolojisini daha erken aşamalarda keşfeden eski Yunan toplumu, daha demokratik bir yapıdaydı ve az tabakalaşmış bir konum arzediyordu. Gerek Ortadoğu'ya yakınlığı gerekse ticari gelişmeye son derece yatkınlığı olan Yunanistan'da, demir teknolojisinden yola çıkılarak barbarlıktan uygarlığa, kabileden devlete en hızlı geçiş yaşandı. 
Mezopotamya ve Mısır'ın hiyerarşik monarşilerine oranla daha demokratik bir yapıdaki Yunan şehir-devletleri, deniz ticaretinin gelişmesiyle birlikte köleci sınıf ilişkileri temeline oturdular. Kölelik, Ortadoğu devletlerinde eskiden beri vardı. Ama, Mezopotamya ve Mısır'da pazar için üretim fazla gelişmediğinden, buralarda kölelik de denk savaşların sınırlı esirleriyle veya daha çok, borçlarını ödeyemedikleri için özgürlüklerini yitiren küçük üreticilerle sınırlı kalmıştı. Yunanistan'da ise, meta üretiminin doludizgin gelişmesi ve bütün Doğu Akdeniz havzasını kucaklayan ticari ilişkilerin yoğunlaşması sonucu, kölelerin kendileri meta haline geldiler. Bu, zamanla Yunan şehirdevletlerinde Akdeniz ticaretine ve özellikle köle ticaretine dayanan tüccar sınıfının yükselmesine ve iktidarı ele geçirmesine yol açtı.2 


Roma İmparatorluğu'nun dayandığı köleci üretimin asıl büyük yaygınlaşması, Eski Yunan'da olduğu gibi tüccarların yönettiği bir demokratik devrimin değil, Akdeniz kıyılarını kucaklayan ve Akdeniz havzasının ticari bütünlüğünü sağlayan bir dünya imparatorluğunun adım adım kurulmasının sonucu oldu. Roma, Köleci uygarlığın doruğudur. Roma şehir-devletinin ilk aristokrasisi, yönetimi elinden bırakmaksızın, hem toprak sahibi, hem köle efendisi hem de tefeci-tüccar bir sınıf haline geldi. Oysa Eski Yunan'daki yönetici sınıf, tüccarlık ve toprak sahipliğini şahsında birleştirmişti.2? 


İslamöncesi Ticari Hayat 


Makedonyalı. Büyük İskender'in tarihteki en önemli rollerinden biri, o güne kadar birbiriyle ticari yönden bağlantılı, ancak idari ve siyasi yönden kopuk olan Akdeniz havzası, Mezopotamya ve Nil vadisi bölgelerini birleştirmek (işgal yoluyla) oldu.30 Ayrıca bunun etkileri, İskender"in sefer yaptığı İran- Afganistan'da yani İndus uygarlığının uç noktalarında da görüldü. 


Nil, Dicle-Fırat, İndus nehirleriyle Akdeniz havzası arasındaki coğrafi bölgede kalan Arabistan yarımadasında ticari hayatın canlılığının birinci nedeni budur. Çünkü, ister Hindistan - Mezopotamya -Arabistan - Mısır - Akdeniz havzası üzerindeki güzergahtan geçmiş olsun, isterse Hindistan - Hint Okyanusu - Yemen - Kızıldeniz - Arabistan - Mısır - Akdeniz yolunu izlemiş bulunsun, her durumda Arabistan Yarımadası önemli bir ticari geçiş noktasıydı.51 


Yarımadadaki ticaret hayatının canlılığının bir nedeni daha vardı: Tarıma elverişli olmayan çöl toprağında çok kısıtlı oranda toprak ekimi (çiftçilik) yapılabiliyordu. Neredeyse Araplarla özdeşleşmiş geleneksel bir meyve olan hurma sayılmazsa, insan gücüne dayalı tarım ürünü arpadan başka bir şeye pek rastlanmazdı.32 


İslamöncesi Cahiliyye döneminde, yarımada Arapları, çölün dört yanına dağılmış sayısız kabileler halinde ve esas olarak hayvancılık yaparlardı. Onları genelde bir araya getiren şey ise başta ticaret olmak üzere tarım gibi faaliyetler idi. Yine de her kabilenin faaliyet alanı, yaşadığı bölgenin (site /şehir-devlet) koşullarına göre değişiyordu.33 


Siyasi yönden bakılırsa; dönemin görece emperyalist büyük devletlerinden olan Roma, Bizans ve Sasani İmparatorluklarının himayelerinde kurulmuş Petra, Palmira (Tedmur), Gassani ve Hire gibi uydu Arap devletlerinin esas olarak ticaret yaptıkları görülür. Neredeyse biricik iktisadi güçlerini tampon bölgedeki (Arabistan) canlı ticaretten alan bu uydu Arap devletlerinin uluslararası ticaret ağının kilit noktasında bulunmaları, onların varlık nedeni idi. Sözgelimi Himyer (Arap) Devleti'nin iktisadi yapısı, tümüyle kara ticaretine dayalıydı. MÖ 285- 
246 arasında Mısır Kralı Ptolemy Il. Nil-Kızıldeniz suyolu bağlantısını 
kurunca ve Romalılar Hindistan ile Afrika'ya başka yerlerden ulaşınca, Himyer de çökmüş oldu.3$ 

İslamiyet'in doğuşuna beşiklik eden Hicaz bölgesindeki Mekke kenti, yabancı devletlerin egemenlik alanlarından görece uzak bir yerde, yarımadanın ortasındaki kara ticaretinin merkezini oluşturuyordu. 
Mekke, MS 5. yüzyılın başlarına kadar, Yemen'den göçen Huzzaa kabilesinin denetiminde Kalmıştı. Kusay bin Kilab, çeşitli kabileleri biraraya getirerek (Muhammed Peygamber'in de mensup olduğu) Kureyş kabile federasyonunu oluşturdu. Hızla yükselen Kureyş ticari aristokrasisi, Mekke'nin eski hakimi olan Huzzaa kabile aristokratlarını geriletti. Kureyş tefeci-tüccar aristokratlarının Mekke'de egemen oldukları bir dönemde, Himyeri ile Hire Lahmi devletleri, yarimadanın verimli (Yemen, Hadramut gibi) bölgelerinde egemendiler. Dolayısıyla Mekke ticareti, ilk aşamada iki egemen ticari ve siyasi merkezin gölgesinde gerçekleşti. Mekke ticareti henüz yereldi ve büyük bir alana yayılmamıştı. Ancak durum, MS 5. yüzyılın sonlarına doğru değişmeye yüz tuttu; Himyeri'ler iç bunalımlardan ötürü sarsıldı, Mekke ticareti gelişmeye başladı, Kureyş aristokratları kentteki Ukaz, Mecenne ve Zu/l Mecaz gibi düzenli panayırların sınırlarını aşan bir faaliyet içine girdiler.35 


Mekke tefeci-tüccar aristokratları kendi kabuklarını yırtıp dışarı açıldıkça (günümüzdeki yaygın deyimle dış ticaret, ihracat) zamanın uluslararası kurallarına uygun düzenlemelere de imza atmaya başladılar.36 Arapça'da "ahid, antlaşma, sözleşme ve siparişe binaen verilen berat" anlamına gelen İLAF, Mekke asilleri ile komşu devletlerin başkanları arasında yapılan ticari anlaşmaları ifade etmekteydi. Kureyş aristokrasisinin başı Abdu Menaf ın dört oğlu da ticaretle uğraşıyordu. 
Bunlardan Haşim (Muhammed'in dedesi) bir kıtlık yılında Şam'a kadar gidip oradaki Hıristiyan (Bizans) yöneticiyle ticari amaçlı bir görüşme yaptı: "Ey Kayser (melik kral)! Benim kavmim, Araplar arasındaki en faal tacirlerden oluşur. Şayet bana bir ticaret beratı (ticaret ruhsatı-İLAF) imzalarsan, Hicaz derileri ve kumaşlarından çeşitli mamulleri getirip ucuza satarlar," diyordu.37 


Haşim, Bizans topraklarında ticaret yapmak için gerekli izni alınca, Kureyş tüccarları Habeşistan'dan Basra-Gazze-Suriye güzergahına, emniyetli ve kazaçlı bir güzergaha kavuştular. Haşim'in kardeşlerinden Nevfel, İran'a giderek benzer anlaşmalar yaptı ve Pers(Sasani) İmparatoru Kisra'dan, Irak toprakları üzerinde ticaret yapma müsaadesini kopardı.38 


Böylece Kureyş aristokratları, Yemen-Habeşistan-Suriye üçgenindeki kilit noktada, ihracat (kumaş, deri vs.) ile ithalat (buğday) işlerini tekellerine almış oldular. Hal böyle olunca, geriye bu işin rantını almak kalıyordu. Kureyş, öteki Arap kabilelerle çeşitli ikili iç anlaşmalar da yaptı. Buna göre, 


a. Arap kervanları, saldırmazlık anlaşması uyarınca emin bir biçimde yerine ulaşabilecekti. 


b. Anlaşmayı gerçekleştiren Kureyş, ithalat-ihracat işlerini yapan taraflar arasında (yani, Arabistan'daki ticari kabile ile diyelim ki Suriye veya Irak'taki muhatabı) komisyonculuk yapacaktı. 


c. Kervanı oluşturmak veya onun güvenliğini sağlamak (muhafızlar yoluyla) da Kureyş'in işi olacaktı. Bu koruma görevinin de bir ücreti vardı. 


d. Kureyş ile Arap kabileler arasındaki anlaşma uyarınca, tüccarlar ve kervanlar, aynı zamanda büyük bir panayır yeri ve kutsal mekan olan Mekke'ye korkusuzca girebilecekler ve itibar göreceklerdi. Aynı kural, bir Bizanslı veya İranlı tüccar için de geçerliydi. 


Kureyş, bu transit ticaret merkezlerine öylesine bağımlıydı ki, ekonomik çıkarları için gerekirse insan öldürtebiliyor ya da çok karşı düşüncede olduğu kişilerle (müslümanlarla yapılan Hüdeybiye anlaşması gibi) zoraki ateşkes veya barış anlaşmaları yapabiliyor veya hakkı yenilen 


52 


SERBEST PİYASACILIK : İSLAM AHLAKI İLE PROTE STAN AHLAKININ BULUŞTUĞU YER 


kimilerini koruyabiliyordu. Bu tutumları, Kureyş kabile aristokratlarını, Batı Arabistan'ın efendisi yapmaya yetmişti.3? İslam kitabı Kur'an ayetlerine bile geçen bu olgunun arkasındaki kaynak ticaret idi.40 


Bozulan Kandaş toplumun (Cahilliyye), pre-kapitalist ticari ilişkilerin gelişmesiyle içine girdiği çöküntü, yeni bir toplumsal kuralı daha doğurdu: İ'TİFAD. Buna göre, malını mülkünü kaybedenler, başlarına gelen bu küçük düşürücü durum öğrenilmeden önce çöle çıkar, çadır kurarlar ve ölümü beklerdi.4! 


Sınıfsal çelişkilerin böylesine büyüyüp toplumsal uçurumlara yol açması ve Kureyş'in "uluslararası" ticaretteki konumunu bozmasından korkan Kureyş lideri Haşim, aristokratları toplayarak "İ'tifad çoğumuzun başını yedi, bundan böyle her varlıklı Kureyşli, himayesine bir yoksul Kureyşli'yi alacaktır," dedi. Bu tutum, bozulmuş kandaş toplumdaki dayanışma geleneğinin sınıfsal tahakküme dönüşmesinden başka bir şey değil. Çünkü artık, yoksul düpedüz ölüme terkedilmiyor, zenginin himayesinde özgür olmayan yarı köle biri haline getiriliyor. 

Özetle; İslam öncesi Mekke toplumunda İLAF (dış ticaret ruhsatı), sadece sermaye hareketliliği sağlamak ve kervan seferlerini denetimine almak suretiyle geliştirmekle kalmamış, ayrıca ürünlerine yeni piyasalar sağlamak yoluyla kabile ekonomisinin tekamülünü de temin etmiştir. 
Kandaş toplumdaki gelenekler (basit üretim, ama illeri ticaret gibi nedenler), kabile ekonomisinin Mekke ekonomik sistemine entegrasyonunu (bütünleşmesini) sağladı. Mekke tefeci-tüccar sermayesi merkezi bir nitelik kazandı, artı ürün ve meta üretiminin akışının yönü Mekke'ye doğru kaydı ve yabancı sermaye ile kalifiye işgücü de orada toplanmaya başladı.42 


"Uluslararası" Ticaret 


Yukarıda Mekke'nin (Arabistan Yarımadası'nın) dönemin "uluslararası" ticaret yolları üzerindeki kilit konumuna değinmiştik. Ancak olay, Kureyş zamanında başka bir gelişme gösterdi. Yabancı sermayenin Mekke'ye akışı, hızlı bir pre-kapitalist değişim gösterdi. Mekkeli tüccarlar, Kızıldeniz ve ötesine mal sevkiyatı için gemiler kiraladılar. Büyük sermaye birikimi, Mekkeli tüccarları, yabancı sermayedarlarla yerli ve yabancı ortaklıklar kurmaya da itti. Taif, Hire ve Yemen'deki yabancı sermayedarlarla Mekkeliler arasında ticari şirketler gerçekleştirildi. Dönemin koşullarına göre düşünüp bugünkü deyimle ifade edersek, dev sermayeli çok uluslu şirketler kuruldu. Ayrıca Kureyşliler; Tihame, Tebale, Cureş ve Necran'da, Hind Okyanusu'ndaki limanlara giden güzergahta küçük ticari müesseseler de kurmuşlardı.33 


Ticaret eksenli bu ekonomik sistemin bir özelliği daha vardı: Kervan ticaretini besleyen liman işçileri, rehberler, muhafızlar, çobanlar, veterinerler, hizmetçiler, hamallar vb gibi meslek dallarından oluşan dev bir hizmet sektörünün doğmuş olması. 


Kureyş tüccarları, sadece tefeci sermayeyle yetinmek istemiyor, feodal bir düzene geçişin gerekli yatırımlarını da yapıyorlardı. Yarımadanın verimli tarımsal alanlarını ellerine almak istiyorlardı. Büyük erzak ambarları zaten tekellerindeydi. Sözgelimi, Tai bölgesindeki Vadi Vecd'de neredeyse bir tekel kurmuş olan Benu Sakif kabilesini, belli imtiyazları kendilerine vermeye zorladılar. Nihayet dediklerini de elde ettiler. Böylece, Kureyş'teki hemen her büyük tüccar, Taifte mülk edinmiş bulunuyordu. İslam peygamberi Muhammed'in amcası Abbas da bunlardan birisi olup, verimli bağlarında yetiştirdiği üzümlerden yaptığı şerbet ve şarabı, Hac mevsiminde hacılara, Sikaye hizmeti çerçevesinde sunardı.? 


Mekke"nin bu gözalıcı durumu, çevre devletlerin iştahını kabarttı. 
Bizans destekli Ebrehe, Kabe"nin ticari önemini azaltmak amacıyla, Yemen'de iki şey yaptı: Bir, Ma'rib su bendini oluşturup tarımsal verimliliği hedefledi. İki; Sana kentinde Kâbe'ye çok benzeyen bir kilise (Kulleys) inşa etti ki, burayı ticari bir çekim merkezi haline getirmek amacındaydı. Yine de Mekke, ticari önemini yitirmedi.1© 


Hedefini gerçekleşriremeyen Ebrehe, bu kez, Mekke üzerine bir askeri sefer düzenledi, ancak bozguna uğradı. Mekkelilerin bu zaferi, Kureyş kabilesine inanılmaz bir itibar kazandırdı. Bundan böyle Kureyş aristokratları Ehlullah (Allah'ın Kutsanmış Temsilcileri) olarak kabul gördüler. Toplumsal prestijlerinin yükselmesini firsat bilen Kureyş, Hums kurumunu kurdu.?”7 Gerçekte Hums, gelişmiş ticaret hayatındaki artı ürünün, yoksullar ve alttakiler aleyhine gaspı anlamına geliyor. O döneme kadar kandaş toplumlarda gerçekleşen, kabile şefleri veya büyücülere verilen küçük özel paylar veya hediyeler (ki artı ürünün gaspı anlamını taşır), bundan böyle resmileşip kurumsallaşarak süreklilik kazanıyordu. Sınıfsal bölünmenin en tepesine, devlet öncesi yönetimin ilk nüvesi'ni oluşturan Kureyş aristokrasisi oturmuş oluyordu. 


Hums kurumuna, Mekke sakinleriyle Kureyş'in en yakın müttefikleri üye olabiliyordu. Buna göre Kureyş, hem ticaret hem ibadet merkezi olan Mekke (kentinin kutsiyetini muhafaza etmek maksadıyla)'ye dışarıdan yiyecek ve giyecek sokulmasını yasakladı. Hums kapsamına girmeyen hacı ve tacirler, Mekke'de Kureyş'in tekelindeki yiyecek ve giyecekleri almak zorundaydılar. Mekke tefeci-tüccarlarının lehine olan bu mekanizma, kent ekonomisini çok güçlendiriyordu.18 
Gerçekte Hums kurumu, din kisvesine büründürülmüş bir tekelcilik ve artı ürün gaspından başka bir şey değildi. Hums kurumunun (beşte bir) aynı adla, ancak farklı bir uygulamayla İslama geçmesi de şaşırtıcı olmamalı. 


Cahiliyye döneminin en ünlü panayırı olan Ukaz"ın Mekke'deki kutsal mekanın (Kabe) hemen yanıbaşında olması da rastlantı değildi. 
Mekke tefeci-tüccar tabakasını besleyen bu panayır, Arabistan'ın dört bir yanından tacirleri çekerdi. Arap tüccarları buraya ürünlerini gönderirlerdi: Çiftlik hayvanları, sığır, koyun, deve; Yemen elbiseleri, kılıçları, itriyatları; Mısır, Suriye, Irak ve Habeş malları burada alınır ve satılırdı. Gelişen Mekke ticareti, önceki dönemde bir hayli güçlü olan Yemen ticaretini geriletti. Mekkeli tüccarlar, Yemenli tacirleri kendi bölgelerinden tecrit etmeye başladılar.*9 Serbest ticaretin (sonradan İslama geçecek olan) acımasız kuralları işliyordu. 


Mekkelilerin dış ticari ilişkileri çok boyutluluk kazanınca, çıkarları teminat altına alınıp süreklilik sağlanması için yepyeni bazı kurumlar ortaya çıktı. Hılf-ül Fudul (Faziletliler Anlaşması, Bahadırlar Bagıtlaşması) bunlardandır. 


Kureyş konfederasyonuna bağlı Benu Haşim, Benu Zuhre ve Benu Esad kabile önde gelenlerinin, saygın kişi Abullah Bin Cud'an'ın evinde toplanarak kurmaya karar verdikleri Hılf -ül Fudul; Kureyş'in itibarını korumaktan öte bir amaç taşıyordu.59 Mekke panayırlarına olan rağbeti muhafaza etmek, zaman zaman tehlikeye düşen panayır alışveriş emniyetini sağlamak, serbest bir pazar yapma şartları oluşturabilmek için, icabında güçsüzün hakkının yenilmesine karşı çıkmak. 


İslam önderi Muhammed'in de katılıp onayladığı ve hakkında "...öyle bir antlaşmaya tanıklık ettim ki, orada bulunmayı kırmızı develere değişmem. İslam'da böyle bir şeye davet edilsem muhakkak giderdim,"?l dediği Hılf-ül Fudul, İslamcıların tek yanlı gösterdikleri gibi değildir. 

Birçok İslamcı yazar çizer, bu Hılf-ül Fudul anlaşmasını, Hz. Muhammed'in insanseverliğine, adalet duygularına bağlama eğilimindedir. 
Örnek olarak da, panayırda hakkı yenilen bir Yemenli'nin şikayeti üzerine, insafsızlık yapan Mekkeli tüccarın zorla yola getirilmesi olayını 
gösterirler. 52 


Oysa esas olan, zayıfin yanında güçlünün karşısında yer almış olmak değildir. Bu, işin görünen yüzüdür. Olayın özü, esası, serbest pazar ekonomisinin ve dolayısıyla pazar (alışveriş) emniyetinin sağlanmış olmasıdır. "Dürüst bir tüccar" olan Hz.Muhammed'in yaptığı da, insanseverlik veya adalet duygularından çok, gelecekteki serbest piyasacı İslamın temellerini atmaktır. Öyle olmasaydı, İslamın en katı ve amansız düşmanı olarak bilinen putperest Ebu Cehil ile Ubey bin Halef gibilerinin Muhammed ile birlikte, en büyük esir tüccarı olan A. bin Cud'an'ın evinde toplanmaları mümkün olur muydu hiç?53 


Gerçekte günümüz Planlama Teşkilatı veya Ticaret Odası işlevi gören, aynı zamanda devletleşmeye doğru giden Mekke'de Şehir-Devleti Senatosu görevini yüklenen Dar-ül Nedve kurumu ise, Mekke ticari aristokrasisinin danışma (meşveret) merkezi idi. Kureyş ticari dehaları burada toplanıp kervan ve ticaret işlerini düzenlerlerdi. Kuteyş'ten Abdullah b. Cud'an'ın (Hılf-ül Füdul'a öncülük yapan esir tüccarı) 2000 develik kervanı Şam'a buğday, bal ve yağ götürür/ getirirdi. Ebu Süfyan ise, Habeşliler'den 2000 kişi kiralardı. İlk halife Hz. Ebubekir, müslüman olduğunda 40 bin dirhemlik bir servet sahibiydi. Hz. Ali'nin babası Ebu Talib, Hac mevsiminde sarfetmek için kardeşi Abbas'tan 4000 dirhem borç almıştı. Özetle Mekke'nin yıllık ihracatı yaklaşık 250 bin dinardı.53 


İslam Serbest Piyasacılığı: Fiyatı, Allah Belirler 


"Ticaret maksadıyla Filistin (ve Suriye-F.B.), Yemen, Bahreyn ve Umman bölgelerini dolaşmış, saygıdeğer, güvenilir ve tecrübeli bir tüccar olan Hz. Muhammed"in"55 Medine'de kurduğu ilk İslam toplumunun temeli ve hedefi de ticaret idi. 


Gerçekte, bir tüccarlar ve şehirleşme hareketi olan İslamın "en büyük faaliyeti hicret (Mekke'den Medine'ye göç - F.B.), refah içinde 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maddi bir yaşama ve ileri ekonomiye kavuşmayı amaçlıyordu."56 O kadar ki, ilk müslümanlardan olup hicret etmek zorunda kalan akıllı ve büyük tüccar Abdurrahman bin Avf, Medine'ye varır varmaz, ilk sorduğu şey şu olmuştu: "Bana, pazarın yerini gösterin yeter." 57 


Bir örnek daha: Hicret'ın birinci yılında zahire kıtlığı vardı. Bir Cuma günü Peygamber Medineli müslümanlara hutbe okurken Suriye'den bir ticaret kervanı geldi ve Peygamber: Mescidi'nin yakınındaki bir pazar yerine yükünü indirdi. Halk, geleneksel biçimde, şehre mal getiren kervanları davul-dümbelekler ile karşılardı. İşte bu sesi duyan Mescid'deki müslümanlar Cuma hutbesine boşverip, dışarıdaki pazara koşuştular. Mescid'de sadece 10 kişi kalmıştı. Peygamber, olaya çok üzülmüştü. Derken şu ayet açıklandı: "Bir ticaret veya eğlence görünce, seni (Hz. Muhammed'i -F.B.) ayakta bırakıp da oraya koşuştular..."58 


Zaten, ticari bir kabile olan Kureyş mensuplarından Hz. Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Zübeyr, Talha bin Ubeydullah El Teymi, Abdurrahman bin Avf, Abbas, Zeyd bin Sabit, Muaviye gibi bilinen isimler de tanınmış tüccarlardı.”? 


"Ticareti en hayırlı ve en kutsal" faaliyetlerden sayan İslam önderi Muhammed'in, Medine'ye göç eder etmez, ilk işlerinden biri "pazaryeri" aramak oldu. 


O zamana kadar Medine pazarlarında, genellikle müşrik putataparlar ile Yahudi tüccarlar hüküm sürüyorlardı. Onların alışveri kuralları kendi görenek ve inançları çerçevesinde yürütülüyordu.“ 
İslam ideolojisinin ise kendine göre ilke ve yöntemleri olmalıydı. İşte bunlardan biri, Ribâ denen tefecilik olayının yasaklanmasıydı. Pek tartışmalı olan, tanımı, sınırı ve geçerlilik alanı şimdiye kadar henüz belirlenemeyen bu Riba (tefecilik) yasağının amaçları da çelişkilidir. 
Zaman zaman tefeci sermayesinin önünün alınarak ticari sermayenin geliştirilmesi yoluyla toprağa dayalı ürün-rant'ın alınabilmesi için gerekli şartların hazırlanması ve zayıf olan iktisadi bir yapı içinde özel mülkiyeti tabana yayma hareketi olarak yorumlanan faiz yasağının, kimi zaman da Hıristiyan, putatapar ve Yahudi sermayesiyle rekabeti hedeflediği öne sürülür.” 


Her durumda, müslümanlar için özel bir pazaryeri'nin bulunmasının altında yatan saiklerden birisi, o dönem için pek ileri olan ticari rekabettir. Müslüman sermayesi, pazardan pay kapmak istiyor- ve 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bu nedenle rakiplerini (putatapar ve Yahudi sermayedarları) tespit edebiliyor.“2 | 

İkinci saik, pazardan pay kapma veya rant alma mücadelesidir. İki saikin kaynaklandığı mantık ise, pre-kapitalist bir serbest piyasacılık'tır. Yani, pazar için meta üretimi ve bunun pazarlanması olayı. 


Medine'de oturan başka kesimler (putatapar ve Yahudiler) ile geçici barış içinde bir arada yaşama veya ateşkes denilebilecek bir uzlaşma zemini yaratan İslam önderi, onlarla, Medine Vesikası (Medine Anayasası) adıyla bilinen bir belgeyi de imzalamıştı. Ne zaman ki zayıf konumda (ekonomik, siyasi ve askeri anlamda) olan müslümanlar biraz güçlendiler, bu geçici uzlaşma sona erdi ve Medine Vesikası'na aykırı biçimde davranıldı. Hemen bütün Yahudiler Pp katledildi ya da sürgün edildi. Mallarına ve pazarlarına elkonuldu.65 Bu da, serbest piyasacı mantığın, o zamanki dışavurumudur. En büyük savaşların pazarlardan pay kapma mücadelesinden çıktığı düşünülürse, İslamın o dönemki serbest piyasacı mantığı daha kolay anlaşılmış olur. 


Aynı mantıkla hareket eden "yeşil kapitalistler" İstanbul - Ataköy'de "Medine pazarı" adıyla 1996 Sonbaharı'nda tantanalı bir fuar açtılar, MÜSİAD desteğiyle. 


Medine Vesikası'nın taraflarca imzalanmasını izleyen şey, Muhammed'in müslümanlara özgü bir pazaryeri bulması oldu. Kentteki Nebit Pazarı'na giden Muhammed, "Bu sizin pazarınız olamaz..." diyerek başka bir mekan arayışı içine girdi. Yahudi Benu Kaynuka pazarını da beğenmeyen Peygamber, bir başka alana baktı. Sonradan Medine Pazarı adını alacak olan bir yere daha bakarak kararını verdi: "İşte sizin pazaryeriniz budur; bu pazar daraltılmayacak ve burada vergi alınmayacaktır".9$ Benu Saide bölgesinde bir kabristan (mezar) olan bu pazaryeri, böylece İslam pazar ekonomisinin ilk serbest bölgesini oluşturdu. 


Yahudi sermayedarlarını ciddi rakip olarak gören İslam önderi, tam bir tüccar mantığıyla konuştu:" Yahudi pazaryerine kurduğumuz çadırın iplerini kesen Yahudi kabile reisi Kaab bin El Eşref'in yaptığı önemli değil. Gerçekten ben, bu pazaryerini, onu daha da delirtecek bir yere nakledeceğim."65 


Muhammed'in kurduğu serbest bölgede, tüccarlar sabit köşeler edinmeyecek ve yer parsellemeyeceklerdi. Cahiliyye döneminde pazeryeri için vergi alınmasına rağmen, Benu Saide İslam Pazarı'ndaki satıcılardan vergi alınmayacaktı. Pazar, "Ümmet'in sadakası," yani, vakıf malı gibi olacaktı. Tecrübeli tacir Muhammed, pazar vergisi almadığı (bir çeşit serbest bölge -F.B.) takdirde, satıcıların yeni pazarı tercih edeceklerini biliyordu. Çünkü kâr arzusu, ticaretin (serbest piyasanın -F.B.) en önemli dürtüsüdür. Vergisiz kazanç ise, daha fazla kâr demektir.66 


Muhammed dönemindeki pazar ekonomisinin çok önemli bir unsuru daha vardı: Medine Pazarı'nda "kendilerini simsar olarak niteleyen satıcılar /esnaf topluluğuna tüccar adını veren" Peygamber,57 satıcı tarafların kendi ürettikleri ya da ellerindeki metaları tam bir alışveriş özgürlüğü içinde satmasını sağlamalıydı. Fiyat denetimi yapılır, ancak fiyatların piyasada kendiliğinden oluşmasına izin verilirdi. Genellikle ve çok özel durumlar olmadıkça, pazardaki mallara narh (belli bir fiyat) konulmazdı.68 


O kadar ki; pazar ekonomisinin arz-talep kurallarına göre işlediği Medine Pazarı'nda, enflasyondan ötürü fiyatlar yükselmişti. Halk, İslam devletinin önderine giderek, fiyatların sınırlandırılmasını istemişti. 
Fakat Muhammed, pazar ekonomisini şu sözlerle savunmuştu: "Narh 

koyan (sabit fiyat koyan), bolluk ve darlık veren, rızıklandıran sadece Allah'tır. Mal ve canına yönelik zulmüm sebebiyle, herhangi bir kimse hakkını benden davacı olduğu halde, Rabbim'e kavuşmak istemem."6? 


Demekki, İslam serbest piyasacılığını bir anlamda vahyedip buyuran öncelikle Allah, sonra da O'nun peygamberi Muhammed oluyor. 
İslam önderi "karaborsacı lanetlenmiş, dışarıdan mal getiren tüccar ise rızıklandırılmıştır,"70 diyerek, günümüzdeki kapitalist toplumlarda bile önlenmek istenen suliistimallere, istifçiliğe, karaborsacılığa karşı çıkılmıştı. Serbest piyasa mekanizmasının iyi işleyebilmesi için, görünmez ekonomiden değil, tersine her şeyin pazarda alınıp satılmasından kazanç sağlanmalıdır. Devletin kurduğu vergi dairelerinin ve belediye zabıtalarının bir görevi de, pazar mekanizmasını denetleyip devlet / belediye adına vergi getirmektir. Muhammed tarafindan kurulan #x/- tesipler, yani pazar denetleyicileri (Hisbe Teşkilatı) bunun bir ifadesidir. 
Yoksa İslamcılar tarafından öne sürülen şu iddianın doğrulanışı değildir: "İslam, tekelciliğe karşıdır." Kuşkusuz tekel, Arapça'da ihtikar diye ifade edilir. Ancak bu daha çok, istifcilik ve stokçuluk anlamına gelir, yoksa modern anlamdaki tekelcilik kavramını içermez. Çünkü, İslam 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serbest piyasacılığı, madem ki özel mülkiyetin güçlenmesine yarıyor ve arz-talep kurallarına göre işliyor, o halde tüccar kesimi içinden büyük, daha büyük ve en büyüklerinin ortaya çıkıp dev boyutlar kazanması da çok olağan. İslam, bu anlamıyla tekelcilik /devleşme karşıtı olmuyor, onun belli işlevlerine (stokçuluk, pazarı altüst etmek vs.) itiraz ediyor ki; bu, günümüz kapitalist toplumlarda bile başvurulan idari yollardan sayılır. Devlet zaman zaman sermayenin belli kanadını budayabilir, kendisi için tehlikeli gördüğü tekelleşmenin kimi işlevlerine engeller çıkartır, temsil ettiği sermaye gruplarının arzuları doğrultusunda çabuk ve haksız (ya da pazar kurallarının dışına çıkarak) sivrilen kimi çevreleri bastırır. İslam devletinin tekelcilik denilen o şeyi engellemesi meselesi de bundan farklı değildir. 


Kaldı ki, İslam çok özel zamanlarda, çok özel alanlarda (kıtlık, afet, savaş, büyük toplumsal huzursuzluklar gibi) belli fiyatlara narh koyar. 
Bu, günümüz kapitalist ekonomilerinde de geçerli bir kuraldır. 


Özetle Muhammed dönemi İslam ekonomisinde, serbest piyasa mantığı egemendi. Her şey bu piyasadaki arz-talep yasalarına göre işliyordu. "Kâr oranı tarafların anlaşabilecekleri bir ölçüde ama piyasa kurallarınca belirleniyordu. Devlet, elverdiğince ticari hayata müdahale etmiyordu. Dış müdahaleyle sağlanan yapay ahenk'e karşıydı. Ezici olmadığı ve fazla göze batmadığı takdirde, serbest piyasa rekabet şartfarının oluşturduğu kâr oranına belli dokunulmazlık tanınıyordu. Böylece ülkedeki ticari güç ve potansiyelin kaydettiği artış, diğer sektörleri geliştiriyordu."71 


Deneyimli ve dürüst bir tüccar olan Muhammed'in, "dışarıdan mal getiren rızıklandırılmıştır,"72 sözüyle ithalatı teşvik ettiği görülür. 
O'nun izinden giden Halife Ömer ise, çarşı-pazar dolaşıp, hakedene (yani serbest piyasa kuralına aykırı davranan- F.B.) kırbaçla vururdu.73 
Ömer, tam bir pazar ekonomisinden yanaydı. Fiyatların piyasada belirlenmesini isterdi. O kadar ki, "bir gün pazarda ucuza mal satan bir adamı, ya piyasa fiyatına göre malını satarsın ya da başka yere (malını ucuz satabileceğin) çekip gidersin," diyebilmiştir.7? Ömer de ithalatı teşvik eder, ancak gümrük vergisi alırdı.75 


Ömer'in, duruma göre Cihad'ı (yağma, talan seferleri) ticaretin önüne geçirdiği, kimi zaman da ticareti Cihad'a tercih ettiği görülür.7 


İlk İslam toplumunda (Asrı Saadet/ Mutluluk Çağı) örnek model 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biçiminde sunulan ekonomik hayatta, fiyat dalgalanmalarının olduğu dikkat çekicidir. Sözgelimi Hz. Muhammed zamanında, talebi arttıran «sebeplerin başında müslümanların gelir artışı yer almaktadır. Fâtuhat ve tarımsal işletmecilik yoluyla elde edilen ganimet (artı-ürünün gaspı) ve sekat (devlet vergileri) gelirleri büyük bir yükselme kaydeder. Bu gelir kaynaklarının özellikle bekletilmeksizin müslümanlara dağıtılması (eşit ulmayan biçimde bile olsa), halkın yaşam düzeyinin yükselmesine yol açmış; deyim yerindeyse, #alep denen şeyi kamçılamıştır. En çarpıcı kanıtları, Hayber ganimetleri ile Bahreyn gelirleridir. Hicretin 7. yılında Ilayber fethedilince, oradaki Yahudilerin dev meblağlara ulaşan servetlerine el konuldu. Ayrıca Hayber ve Fedek tarımsal alanlarının yarıcılık yoluyla ekimi (buğday, hurma, arpa vs.) de bol miktarda yiyecek maddesinin pazara ulaşmasını sağlamıştı. İktisadi durumu düzelen ve elinde nakit para bulunan müslümanların yaşadığı Medine piyasasında emisyon artışı görüldü. Ertesi yıl için kötü sonuçlar doğuran bu emisyon artışı, fiyat dalgalanmalarını da beraberinde getirdi. Buna Bahreyn'den gönderilen (Hicri 8. yılda) 80 bin dirhemlik devlet geliri eklenince, o zamana kadar görülmemiş bir arz daralması yaşandı. 
Kuşkusuz nedenler arasında doğal felaketleri (kıtlık, sel vs.) de saymak gerekir.77 


Bu da gösteriyor ki, Asr-ı Saadet (Mutluluk Çağı) olarak gösterilen ilk İslam toplumunun da sorunları, günümüz kapitalist ekonomisinin sorunlarından pek farklı değildi. Böyle bir örneğin, gelecekteki ekonomilere model olması imkansızdır. 


Bu bir yana, yukarda anlatılan ekonomik istikrarsızlık, müslüman önderleri, bazı önlemler almaya itmiştir. Sözgelimi kritik anlarda pazar ekonomisine sınırlı müdahale: Narh (belli fiyatlandırma) koyma, istitçilik ve karaborsacılık vs. ile mücadele gibi. 


Sınırlı Ekonomik Müdahale: Tes'ir (Narh) 


Pazardaki malların fiyatını belirlemeye Arapça Tes'ir denir. Türkçe'deki klasik adı Narh'tır. İyi bir tacir olan Muhammed, hemen bir çok meselede olduğu gibi, bu konuda da kesin bir ibare kullanmış değildir. Sözgelimi "Narh koymak helal ya da haram'dır," şeklinde herhangi bir söz söylememiştir.78 Yine de, "Narh koyan, Allah'tır" (El Muassir Huve Allah) ibaresini telaffuz etmiştir. Burada bile, "Büyük bir iç dinginliğinden hareketle, kutsal bir gaye (guietst gaye) uğruna" 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alınmış bir tutumdan çok, pazar ekonomisinin gelişmesinden yana tavır alan bir siyaset göze çarpar.” Muhammed, "ben fiyatları belirlemem, onu belirleyecek olan Allah'tır," diyerek, serbest piyasacılığı ve devletin piyasaya müdahale etmemesini savunmuştur. 


Ancak olayın teorik boyutundaki tartışmalar bitmemiştir. İslam alimleri, "pazardaki mallara fiyat koyalım mı, narh koyarsak ne zaman ve nereye kadar, hangi mallara? " yolunda birçok tartışma yapmışlardır. 


"İslam'ın en büyük ekonomisti olarak selamlanan" ve liberal ekonominin babası sayılan kapitalist "Adam Smith "e öncülük yaptığı" söylenen, bu arada "merkantilistlerin habercisi "50 diye tanımlanan ünlü tarihçi, sosyolog İbn Haldun neredeyse tam bir serbest piyasacıdır. 
Görelim: "Bir devlette tebaaya yüklenen vergilerin miktarı az olursa, tebaa (vatandaş - F.B.) çalışarak para ve servet kazanmaya heves eder, yurt bayındırlanır... Devlet ricali, tacir, ekinci (çiftçi -F.B.) gibi kesimlerin servetleri az olduğu halde büyük kazançlar kazanıp mahsuller elde ettiğini görünce, vergi adı ve usulüyle Sultan (devlet/ hükümdar vs.) namına ticaret ve ekincilik yapmaya başlar. Alışverişte kâr, sermaye nispetinde. olduğu ve devlet ricalinin elinde de büyük servetler bulunduğundan, sermayeleri az olan tüccarları zor duruma sokarlar... 
Devlet, bizzat ticaretle uğraşmaksızın alışverişi tebaasına (uyruğuna/. 
vatandaşına) bırakırsa, bunlardan toplayacağı vergilerden çok daha fazla gelir temin edecektir... Hükümdann ticaret ve çiftçilikle meşgul olmasından tebaa çarçabuk zarar görür, vergileri azalır, yurdun bayındırlığı gerçekleşmez. Hükümdar, Emir (Prens/ Bey -F.B.) ve zorbaların, çiftçilikle meşgul olmaları zararlıdır. Çünkü bunlar çiftçilik ve ticaretle meşgul olurlarsa, satılmak üzere şehirlerine getirilen mahsul ve ticaret mallarını istedikleri fiyata satın alırlar. Vakti gelince de kendi uyruklarına istedikleri fiyattan (değerinden çok daha fazla) verirler. Bu da tebaanın yaşayışını altüst eder, ekonomik durumları büs- bütün bozar..."81 


İslami Selefilik"in ilk önder düşünürlerinden sayılan İbn Teymiyye (1262-1328) "nkırında işleyen bir piyasada fiyatların kendiliğinden belirlenmesini"82 savunmaktadır. Ancak bu İslam alimine göre, "alıcı ve satıcı tarafindan yapılacak istifçilik, karaborsacılık, vurgunculuk gibi hallerde devlet sınırlı ölçüde piyasaya müdahale edebilir."83 İbn Teymiyye, narh'ı; a. Zulüm (gayri meşru), b. adil (meşru) diye ikiye ayırmıştır. Sözgelimi tüccarın meşru kârını yasaklayıp, onu devletin istediği fiyattan satmaya zorlamak zulüm, ve haksızlıktır. Bu anlamda Narh, haram sayılır. Ancak yolsuzlukların ve kuraldışılıkların hüküm sürdüğü yerlerde veya zorunlu hallerde devlet müdahalesi, kamu yararına bir şey olduğundan, helal olur.8$ Gerçekte serbest piyasacı olan İbn Teymiyye, fiyatlandırma (narh) değil, fiyat denetimi istemektedir. 


Hanefi alimlerinden Ebu Yusuf (738-798) (Ebu Hanife'nin öğrencisi ), daha çok vergilendirme meselesiyle uğraşmış; devletin esnek ve nisbi vergilendirmeyi yaymasını istemiştir.35 Ebu Yusuf, pazar ekonomisi fiyatlarıyla ilgili yüzeysel görüşler öne sürmüştür. 

İbn Teymiyye'nin öğrencisi İbn Kayyim'de Üstad'ın izinde yürüyerek, piyasa fiyatlarının arz-talep kurallarına göre ayarlanmasını iszl Devlet narh koyup, belli bir fiyata satışa zorlarsa, bu haksızlık olur. 


Alimlerden Nasıruddin El Tusi (1201-1274), yönetim ile ekonomik birimlerin gelir ve giderleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Tarıma önem verip, ticaret ile diğer meslekleri ikinci derecede önemli bulmuştur. Elverişsiz üretim ve girişime para yatırılmasına karşı çıkmış, esnek olmayan kesin vergileri hoş karşılamamıştır.37 


İbn Kudame de, genellikle serbest piyasacılıktan yana tutum alır. 


Hanbeli mezhebi alimlerinden bazıları, narh'ın sakıncalarını şöyle açıklarlar: "Narh, haksız kazanca ve fiyat artışlarına neden olur. Arzulanmayan fiyattan mal satmak istemeyen tüccar, istifçilik ve stokçuluk yapar. Mal kıtlığı başlayınca, bu kez müşteri, istenilenden daha fazlasını ödeyerek malı elde eder. Böylece eşyanın fiyatı, ister istemez yükselir ve iki taraf da zarar görür. O halde, narh koymak haram'dır. Çünkü tacir ve müşteriyi istenilen fiyattan alışveriş yapmaktan alıkoyuyor.38 


İbn Hamid der ki; "Devlet reisi, insanlar üzerine narh koymaya yetkili değildir. Şafiiler bu fikirdedir."5? Malikiler'e göre, "bir kimse, malını pek az kişinin alacağı fiyata satarsa, onu pazardan kovmak gerekir. Benzer biçimde pazardaki fiyatın çok altında satış yapmak, oradan kovulma nedeni olmalıdır."?0 


Osmanlı'daki meşhur fetvacı Şeyhülislam Ebusuüd Efendi, "padişah fermanı ile belirlenmiş fiyatlardan fazla meblağla satış yapılmasını haram kılmıştır?! 


Günümüz İslam iktisatçılarının görüşleri de bir hayli farklılık gösterir. Örneğin; 
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Ünlü Pakistanlı Prof. M. A. Mannan: "Spekülasyon, bir malı ucuzken alıp pahalılaşınca satma olayıdır. İslam, spekülasyonu yasaklamıştır. Ancak, ani fiyat dalgalanmalarını kontrol altında tutmak ve üretime yardımcı olmak gibi sosyal bir hizmet gördüğü sürece, spekülasyon İslama aykırı değildir. Damping (fiyat düşürme, üretilen malların bir kısmını yokettiğinden) İslama aykırıdır... Sırf ekonomik açıdan, İslain devleti için serbest (liberal) politika tavsiye edebiliriz. İslami sistem de serbest ticaretten yanadır..."92 


Muhammed El Mubarek: "Devlet, İslam ekonomisinin üç sütunundan biri olmalıdır."”3 


Avsaf Ali: "Devletin ekonomik, ticari ve mali hayata geniş katılımı lazım."94 


Fazlul Rahman: "Sosyo-ekonomik adaletin gerektirdiği yere kadar, devlet özel servete müdahale etmelidir. Devlet, sanayiye el atmalıdır."9?5 


İslam dünyasının ünlü teorisyenlerinden Mevdudi'nin yakın mesai arkadaşı Naim Sıddıki de, "devletin belli müdahalesinden yana" dır. 
Pakistan Talebe Birliği liderlerinden İslamcı iktisatçı Hurşid Ahmed, "devlet, Allah adına, özel birtakım hakları kullanmaktan geri kalmamalı, artı-değer ve sermaye faaliyetlerini kendi başına bırakmamalı, bunları yönlendirmeli, daha fazla yatırım yapılmasına önayak olmalıdır" der.?6 


Ünlü teorisyen Ebul Ala Mevdudi ise, "devlet müdahalesi konusunda son derece ihtiyatlıdır."?7 


Fiyatlandırma (narh) konusunda, Pakistanlı Hurşid Ahmed ile Naim Sıddıki serbest piyasacıdırlar: "Bu adil kâr, serbest piyasada egemen olan talep ve arz yasaları uyarınca, normal ve ortalama koşullara göre belirlenir. Burada serbest piyasa derken, devletin yasalarının, plan ve politikalarının ya da başka denetleme mercileririnin, alım-satım sistemine, yararlı şeylerin üretim ve teminine, serbest rekabete müdahale etmediği bir piyasayı kastetmekteyiz..."98 


Nitekim, "Medine pazarı" sloganıyla yola çıkan Kombassan, YİM-PAŞ gibi Anadolu'nun nevzuhur "Yeşil Kaplanaları", REFAH-YOL 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hükümetinin özelleştirme pastasından pay almaya can atmaktadırlar. 
Onca KİT çalışanı sokağa atılmış, umurlarında değil. 


Çokuluslu Şirketleşmenin Diğer Adı: Ümmetçilik 


İslamiyet, siyasi yönüyle evrensellik iddiasındadır. Cihanşümulluk iddiası, Ümmet kavramıyla kendini ifade eder. Yani tek tek kavimler ve milletler yerine, milletlerarası (beynelmilel) bir konfederasyon söz konusudur. Günümüzdeki İslamcı hareketlerin hedeflerinden biri de budur. İslamın ilk yıllarında bu, "kafir"e karşı "İslam" adıyla ortaya çıkıp futuhat ve gazavat'larda somutlaştı. Selahaddin Eyyübi ve Selçuklu döneminde "Haçlı"ya karşı "İslam" kavramında siyasileşip ifadesini buldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş devrinde, "İttihad-ı İslam" Panislamizm şeklinde billurlaştı. Osmanlı Namık Kemal'den İranlı Cemaleddin Afgani ve Mısırlı Muhammed Abdu'ya kadar uzanan Selefi bir çizgide teorileştirilmeye çalışılıp Hindistan'daki Hilafet Hareketi'ne kadar etkisini yaydı.”” 1940'larda ise Pakistanlı (o sırada Hindistanlı) ünlü şair filozof Muhammed İkbal'in aşağıdaki sözlerinde teorileşti: "İslam dini düzeni, organik olarak kendisinin yarattığı toplumsal düzenle ilgilidir. İslam için en iyi yollardan biri, Birleşik Milliyetçilik'tir. Yani her İslam kaviminin kendi başına özerk olması, ama 
İslam konfederasyonu içinde birleşmesi..." 100 


Buradan hareketle, İslam ümmetçiliği kavramının da, siyasi sınır tanımayan ticari faaliyetin bir ürünü olduğu sonucuna varabiliriz. Ya da Ummetçilik , "çokuluslu" şirketleşme faaliyetlerinin teorileştirilmiş halidir. Bunun için yerli pazarların gelişip büyümesi, ardından da "uluslararası" pazar ve panayırların büyüyerek birbirine bağımlı hale gelmesi şarttı. O halde, ticari kuralın ilk gereği yerine getirildi: Dini sloganlarla fetih hareketleri. 


Bu konuda inceleme yapmış Türkiyeli bir araştırmacının saptamalarına göz atalım: "İslam dini de, çölden değil kervan yolları üzerinde muhtelif dini ve içtimai cerayanların karışıp kaynaştığı sitelerden çıkmıştır.Sasani İmparatorluğu"nun (merkezi olan) İran gibi eski büyük medeniyet topraklarından inkişaf etmiştir (gelişmiştir). Göçebe Araplar, (bu uygarlığın) taşıyıcısı ve savaş yoluyla yayıcısı oldular...101 İslam öncesi dönemde Basra, Irak, Suriye yolları biraz kapanmış; Hint-Arabistan ve Mısır ticari güzergahı daha işlek bir hal almıştı. Arabistan'da büyük bir toplumsal hareketlilik, kaynaşma ve zenginlik vardı... Mekke Eşrafını (tefeci tüccar aristokratlarını - F.B.) ortaya çıkaran milletlerarası ticaret idi. Bunlar, uluslararası ticaretin verdiği güç ile siyasi nüfuz ve iktidar sahibi olmuşlardı...192 


Oluşumundan sonra İslamiyet, Araplardan daha fazla, bütün Yakındoğu ve Ortadoğu milletlerinin müşterek malı oldu. İslami renk ve cila altında, bu bölgelerdeki eski medeniyetlerin iktisadi, idari ve mali teşkilatları ile hukuki, dini her türlü müesseseleri, her renk ve dilden türlü ırkların akıl, kan ve kol kuvvetiyle kurdukları, geniş bir İslam milletleri enternasyonali ve müşterek bir Ümmet kültürü içinde taze bir ruh ve mana kazandı.103 


Arabistan çölü ve Orta Asya derinliklerinden, Şark'tan Garb'a durmadan yayılan nüfus hareketliliklerinden ve kavimler göçünden yararlanıyordu. Selçuklu ve Türk kavim göçleri gibi. Hint Okyanusu ile Atlas Okyanusu arasında en zengin bölgelerde, misli görülmemiş genişlik ve zenginlikte 'büyük teşkilatlı devletlerin oluşumunu' mümkün kıldı. 
Geniş ölçüde nakliyat-mübadele (taşıma ve mal db vardı. 
(İslam) Ümmeti arasında "büyük bir iktisadi kalkınma' oldu...104 


Akdeniz ticari birliğinin sembolü olan altın, Avrupa"daki Roma para sistemiydi. (Ancak) İslamın yayılma alanı, altın" bol bir alandı: Sasani sarayları, Rum (Bizans) manastırları(ndaki altınlardan...) ve ganimetlerden elde edilen altınlar inanılmayacak meblağdaydı. Yüzbinlerle ifade ediliyordu... O zamana kadar çömlekte saklanan ziynet, mücevherat, değerli madenler (altın, gümüş vs.). Arap ganimetçilerinin elinde para halinde piyasaya sürüldü. Ayrıca (gayri müslimlerden) alınmakta olan Haraç borçlarını ödeyemeyen bu halkların manastırları satıldı. * Elde 
edilen nakit gelirler, büyük dünya ticaretine bir kırbaç etkisi yaptı..." 105 


Maxime Rodinson yazıyor: "Sonra öyle bir geçiş dönemi geldi ki, Araplar, ele geçirdikleri topraklardan ve üzerinde yaşayan halklardan dolaylı dolaysız vergiler aldılar. Bu yolla sağladıkları büyük kârlar sayesinde İmparatorluğun efendisi oldular. Yeni İslam devleti, tebaalarının (vatandaş -F.B.) ticaretle uğraşmalarına ve faiz karşılığı borç para vermelerine seve seve razı oldu. Bazı Kureyşliler (bizce birçok Kureyş aristokratı - F.B.) atalarından öğrendikleri ticari faaliyete devam ediyorlardı... 1750 yılındaki Abbasi İmparatorluğu döneminde, etnik gruplar arasında eşitlik sağlanıp imparatorluğun büyük bir kısmı Arap- 


* Bu gerçek bile, İslamın, hükmü altına aldığı halklara çok iyi davrandığı yolundaki iddiayı geçersiz kılar.(F.B.) 
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laştırılınca, ticaret en azından doğal hayat şartlarının elverdiği ölçüde, halkın bütün tabakaları arasında yayıldı. Vaktiyle birbirinden ayrılmış bölgeleri de içine alarak imparatorluğun genişlemesi, bu faaliyete muazzam bir saha açtı. Yeni ve çeşitli emtia"yı müşterek bir çevre içine soktu. Böylece İslam İmparatorluğunun iktisadi gelişmesinin, her şeyden önce ticari gelişmesinin klasik devri başladı... Tüccarlar, Weber'in "kapitalistimsi (kapitalizm öncesi) faaliyet" dediği şeyin ölçütlerine uygun hareket ediyorlar, kâr etmenin tadına varıyorlar, giderlerini-gelirlerini ve kazançlarını nakit olarak hesaplıyorlardı..."106 


İslam'da "Çokuluslu" Şirketlerin Oluşması 


Yukarıda gördük; İslam önderleri uluslararası ticareti (dönemine göre değişen biçimde) övüp teşvik etmişlerdir. Hz. Muhammed, "dışarıdan mal getiren tüccarın rızıklandırılacağını," müjdelemiş, Hz. 
Ömer de bizzat yabancı tüccarlardan belli oranda gümrük almakla birlikte bu tür ticaretin teşvikçisi olmuştur. Bu miras, İslam önderlerinin de mensup oldukları Kureyş tefeci tüccarlarının İslamöncesi kurdukları görece dev "çokuluslu" şirketler geleneğinden kalmadır. 


Şimdiki deyimiyle ihracat-ithalat faaliyetlerini öven İslam önderlerinin fetihler yoluyla bir imparatorluk kurmaları; böyle bir imparatorluğun sınırlarının çok genişleyerek Avrupa'dan Uzakdoğu ve Sibirya'ya kadar uzanması, imparatorluk içindeki özerk İslam beylik veya devletlerinin doğması, ister istemez ticari faaliyetin "bölgesel / yerel" olmasını değil, "milletlerarası" olmasını zorunlu kılıyordu. 


"İslam, uluslararası ticareti hep teşvik eden bir tutum almıştır. Ticaret hukuku. incelenirse şu görülür: Aydın müslüman Magripliler (Fas, Cezayir) Doğu Akdeniz ülkeleri ile büyük bir ticari ilişki kurmuşlardı. Tunus'ta fabrikaları ve konsoloslukları vardı ve İstanbul'la (Bizans egemenliğindeki) büyük ticari bir ilişki sürdürülüyordu. Bu ticaret halkası, Çin ve Hindistan'a kadar genişledi. Afrika kıyısını dolaşarak Madagaskar'a kadar uzandı. 8. yüzyıl ortalarında Avrupa, koyu bir karanlık içinde bulunurken*, Abdulhazım gibi aydın İspanya müslümanları, ticaret hukukunun ilkeleri hakkında bilimsel makale ve kitaplar yazıyordu..." 197 


* Bizce bu iddia abartılıdır ve İslami bağnazlıktan kaynaklanır. (F.B.) 
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İlk müslüman iktisatçısı olarak selamlanan" İbn Haldun şöyle yazar: "İşini bilen tacir, fakir, zengin, Sultan ve sıradan halkın muhtaç olduğu ticaret eşyasını, diğer şehir ve bölgelere nakleder. Tacir, ticaret eşyasını uzak illere veya yolları korkulu ve zahmetli ülkelere götürürse, daha büyük ölçüde kâr eder ve ihtiyaç genel olduğundan, götürülen mal ve eşyanın pazarda satışı temin edilmiş olur. Bizim yurdumuzdan (Tunus -F.B.), Sudan'a götürülen mal ve eşya orada yüksek fiyatlarla satılmakta ve Sudan'a mal götürenler, bu nedenle kısa zamanda servet sahibi olmaktadırlar. Uzak ve meşakkatli olduğu için Doğu (Mısır, Şam ve benzerleri) ile alışveriş eden tacirlerimizin de hali böyledir..."10 


Talan, yağma, vergi, haraç, fethedilen toprak rantı ve genişleyen ticari pazarlar yoluyla elde edilen altınlar, İslamın, dünya pazarlarını egemenliği altına almasına yol açtı. "Afrika ile Mısır (Firavun hazineleri) zenginlikleri, İslam altınına sağlamlık kazandırdı. Altın para ihraç edildi. 
Uluslararası taşımacılık ihya edildi. Hint denizinde Arap gemiciliği gelişip büyüdü. Yeni ticaret sahaları ve pazarlar açıldı. Esir ve kürk ticareti, Batı Akdeniz, İslam egemenliğinde idi; Adriyatik ile Ege ve İstanbul ise Bizans'ın elindeydi. Yine de İstanbul (bir milyonluk nüfusu ile) İslam ve Avrupa arasında arabulucu /köprü kent işlevini görüyordu. 
Kürk ve esirler, Rusya, Dalmaçya ve Venedik güzergahın-dan getirilip, Mısır ve Suriye'deki İslam pazarlarında satılıyordu.* Papa aforoz etmesine rağmen, bu faaliyet sürüyordu. İslam Akdeniz yollarını ablukaya almıştı. Haçlı Seferleri'nin amaçlarından biri de işte bu ticari ablukayı 
kırmak idi..." 109 


"Ortaçağ İslam alemindeki büyük ticari gelişme, üretimin hiç degilse bir kısmının pazara, mübadele değerlerine doğru yöneldiğini göstermektedir. Gerçekten de, belirtildiği gibi, bu ticaretin önemli bir kısmı, İslam ülkelerindeki üretim yapılarını hiç etkilemeyen transit ticaret idi. Emtia mübadelesinden oluşan bu ticaret, el zanaatları ve tarım ürünleri sahasında mahalli bir uzmanlaşma yarattı. Mesela (İran'daki) başta Rey, Kazvin, Kum olmak üzere Kuzey ve Doğu şehirleri özellikle kumaş ihraç ediyorlardı. Bu kumaşlar çoğu zaman, imal edilen şehirlerin adını taşıyor ve bazı durumlarda Avrupa'da bile satılıyorlardı. 
Şam ipeklisi, atlas.. vs. Diğer şehirler pamuk, deri, kösele, halı yapımıyla ün salmıştı. Sabun, merhem gülsuyu, lavanta, balmumu, safran, çivit 


* Köleliğe karşı olduğu söylenen İslamın, paranın güzel hatırı için pazarlarını bu ticarete ayırması da ilginç değil mi? (F.B.) 
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ihracatında başta gelen bölgeler vardı. Pazarda satmak için sebze ve meyve üretiliyor, at ile deve besleniyordu. Hazar Denizi'nden Aral Denizi'ne, oradan da Basra'ya uzanan bir güzergahta kurutulmuş balık ihraç ediliyordu. Bazı şehirlerde, ihraç edilmek üzere silah, tenceretabak, bakır kova, terazi, mobilya üretiliyordu. Bazı yiyecek maddelerinin fiyatları hakkındaki bilgiler, üretimin pazara yönelik olduğunu gösteriyor..."110 


"Siistan ve Horasandakiler gibi birçok berkitilmiş şehirlerde dögülmüş demirden masif kapılar vardı... Bağdat, Şam, Filistin Kahire gibi şehirlerde gıda maddelerinin toplam ve perakende fiyatları arz-talep kurallarına ya da doğal ve toplumsal değişikliklere göre belirleniyordu. 
Çelik, Semerkant, Azerbaycan ve Horasan'da imal ediliyordu. Bağdat'ta Sabuncular loncası çok zengindi. Kimi müslüman ülkelerde bu sanayi dalı tekel'deydi. * Mısır'daki Dimyat ve Tennis kentlerinde ince bir gaz bezi olan £asa/ üretilirdi. Tennis, her yıl 30 bin dinarlık lüks çamaşırı ihraç ederdi. Horasan pamuk ürünleri, Çin, Mısır ve Bağdat'a sevkedilirdi. Sasani çağının zevkli, ince dokunmuş kumaşlarının ihraç yeri, Uzakdoğu idi."111 | 

"Coğrafi durumundan ötürü Ortaçağ; İslamı'ndaki ekonomik hayatın en önemli dalı ticarettir. Eski dünyanın iki ucunu birbirine bağlayan iki büyük yol da İslam topraklarından geçerdi. Bir; Çin, Türkistan, Kaşgar, Semerkand, Buhara, Nişabur, Rey, Hemedan, Bağdat, İstanbul-Akdeniz-Avrupa'ya ulaşan İpek Yolu. İki; 18. yüzyıldan itibaren Sibirya'dan geçen yol. Doğu ile Batı arasındaki bu yollar üzerinde Farsça, Türkçe ve Arapça'dan başka diğer diller de (Çince, Kürtçe, İtalyanca vs.-F.B.) konuşulurdu. Çin'den gelen mallar, İslam ve Bizans ürünleriyle değiştirilirdi. Bunlar Ermenistan ve Çukurova'da depolanırdı. 


Daha kuzeyde Volga-Hazer ticaret yolu bulunurdu ki; burada Bakü petrolü, Mısır ve Mezopotamya yağı yahut yaban şalgamı tohumu satılırdı. Hind deniz yolu ise, İran, Arabistan, Zengibar, Afrika ve Maha Çin'a arasındaki ticari faaliyetin güzergahıydı... Araplar bir yana bırakılırsa çoğu İranlı olan Ortadoğulu tüccarlar bütün bu bölgelerde özerk bir konsolos, o zamanki adıyla Şah-Bundar yani Tüccarlar kralı tarafindan yönetilen kolonilere sahiptiler. Bu yerlerin her birinde min- 


* Tekelciliği reddettiği söylenen İslam yönetimlerinde tekelciliğin yaygın olması, pazar ekonomisinin kuralına aykırı değildir. Ahlaken reddedilse bile, ticaretin olmazsa olmaz şartı budur. İslamcılar bu noktayı gözardı ederler hep. (F.B.) 
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berli bir camii bulunurdu... At ticareti, İranlı armatörler için büyük bir gelir kaynağı idi. Öyle ki, sonradan bu ticaret, Kiş beylerinin Adenli Araplara karşı şiddetle korudukları bir tekel haline geldi... Kimi genelevlerde yalnız köle kadınlar bulunurdu... Her kentte insanların gidip köle satın aldıkları bir esir pazarı kurulurdu..."112 Birçok İslam ülkesinde kapitalistimsi tefeci-tüccar sınıfı doğdu, burjuvazinin nüvelerini oluşturdular. Banka ve bankerler her yerde büyük faaliyetlerde bulundular; çok uluslu şirketlere dönüşenleri oldu. Öyle ki; Arap, Türk, Yahudi, Hıristiyan tacir ve bankerler ülkenin perde arkasındaki güçleri oluşturdular... "113 


Derken, "muazzam servetlere sahip" bir tüccar tabakası oluştu. Bir kısmının serveti milyonlarca (dinara) ulaşıyordu. Dinamik bir sermayedar grup ortaya çıkmış ve günümüzdeki anonim şirketlere benzeyen, Şirket-ül Daman, sermayelerinin bağımsız kaldığı Şirket-ül Mufavada ve Şirket-ül Vucuh gibi çeşitli ticari kuruluşlar kurmuştu. 
Tüccarlar arasında uzmanlaşma oluşmuş ve Simsarlar (Arapça Semasıra, yani komisyoncular - F.B.) takımına ek olarak, merkezini terketmeden ancak temsilcileri aracılığıyla çok miktarda mal toplayan Mücehhiz'ler, sık sık ticari sefere çıkarak durumlarını inceledikten sonra oralardaki gereksinimlere göre üretim yapan Rakkaz'lar ile ihtikar* (tekelcilik, istifçilik, stokçuluk)'a benzeyen bir iş türü üzerinde yoğunlaşan Hazzan'lar ortaya çıkmıştı. 


Ticaret serbestti; fakat devlet, ithalat maddelerine bir çeşit gümrük vergisi koyardı. Burada ilginç olan şey, İslam Halifesi ile görevlilerin, dış mallara (ithalata) olan talebi arttıran bir rol oynamalarıydı. Öyle ki; zaman zaman tekelciliğe kafşı olduğunu söyleyen devlet, bizzat tekelcilik yapar ve kâr hırsıyla ticaretin en büyük kuruluşunu ve pazarını oluştururdu. Devlet, zorunluluk halleri dışında, pazar fiyatlarına müdahale etmiyordu. Tüccarlar, bu serbest piyasa teşvikçiliği yüzünden büyük toplumsal itibar kazanmışlardı. Hatta bir kısmı, gözle görünür 
biçimde, devlet ricali'ni etkilemişti.! 11 


Ticaretin canlanıp geliştirilmesi amacıyla Sarraflık (bankerlik) merkezleri kurulmuştu. Bir kentte 10 ila 200 banker bulunabiliyordu.115 
Kimi zaman, bankerlerin limanlarda mekân tutarak hemen anında tüc- 


* İslamda ahlaken yasaklanmış olduğu ileri sürülen tekelcilik sorunu, burada da karşımıza çıkıyor. (F.B.) 
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carların "uluslararası" işlemlerini finanse ettikleri de oluyordu. Bazen Bağdat'daki Derb-i Avn ile Basra"daki Halka-ul Ashabi'l İyne gibi kendilerine özgü merkezleri de vardı.116 


Tüccarlar, başka ülkelerdeki ödemeler için, bugünkü havale ve seyahat çeklerini andıran Suftece'leri kullanırdı. Benzer biçimde normal ödemelerde Sakk (poliçe /çek) kabul edilirdi. Ticari kredi işlemleri, Cehbezevleri yürütürdü. Burada her türlü tefecilik-faizcilik yapılırdı. 
Ancak müslümanlar yasaktan kaçınmak için, bir şekilde gayri müslimler kanalıyla bu işi çözmüşlerdi.117 Ehli Zimmet, onlar adına günahı yükleniyor ya da Hile-i Şeriye ye ortak oluyorlardı. 


Bu "uluslararası" ticaret veya günümüzdeki sebest piyasacılık, İslam tarihinde birçok kitabın yazılmasına da yol açmıştır. Örnegin Cahiz, El Tebasür Bi" Ticara; Şeybani, El İktisab Fi'l Rızk-il Muhteseb, El Mahariç ve'l Hiyel, Dimaşki, El İşara ile Mahasin-il Ticara... vs.118 


Özetlersek; zaten bir tüccarlar hareketi olan İslam, Ayet ve Hadis'ler ile kutsanmıştır. İslami-fetihler kanalıyla dışa açılmayı zorunlu kılan ticaret için sınırlar aşılmış, İslamda ümmetçilik ise, bu "çokuluslu" şirketleşmenin ve yapılanmanın teorisini oluşturmuştur. 


Yüzyıllar boyunca bu geleneği sürdüren İslamın, serbest piyasacılığı, günümüzde siyasi sınır tanınfayan küresel kapitalizmin sermaye ihracının ve çokuluslu şirketlerin protestan ahlakıyla buluşması kadar olağan bir şey var mı? 


Yazının başında değindiğimiz gibi, İslamın bu özelliklerini yeni yeni görmeye başlayan yabancı dev sermaye sahibi kapitalistler, ticaret yoluyla "köktendincilik" adı verilen İslam radikalizmini yumuşatmaya çalışıyorlar. Bu yönüyle, İslam ülkelerindeki uyanışla birlikte ayağa kalkan "yerli ticaret burjuvazisi"nin milli isteklerini törpüleyip, İslami bankerlik ve tarikat holdingçiliği biçiminde yükselişe geçen "potansiyel müslüman komprador burjuvazi" ile işbirliği yapma amacını taşıyorlar. 

Somut bir habere yer verelim: "Dünyadaki büyük şirketler, yeni finansman kaynağı olan islam sermayesine, özellikle leasing ve proje finansmanı için başvuruyorlar. (Abdullah Ersoy, "İslam Ekonomisi de Küreselleşme Yolunda", Forum dergisi, Ekim 1996) 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Dolayısıyla İslamın ahlakçı serbest piyasacılığı ile Protestan kapitalist 


ahlak, tam da bu noktada birleşip muratlarına eriyorlar. 
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İSLAM'DA PARA 


Tanımı ve Tarihçesi i 

İslamcı iktisatçılara göre para, "bir toplumda, herkes tarafindan ortak değer ölçüsü ve mübadele aracı olarak kabul edilen nesne'dir.! 
"Günlük dilde sık sık para ile sermaye karıştırılır. Oysa iktisadi manada para, sermaye değildir. Yine ikgşadi manada para, mal da değildir. 
Çünkü: malların esas özelliği, fayda sağlamasıdır. Yani ihtiyaçları doğrudan temin etmesidir. Halbuki para, şu ya da bu şekildeki ihtiyaçlarımızı doğrudan temin etmez, sadece ona vasıta (aracı) olur. İktisadi manada paranın sermaye olabilmesi için, başka mal ve hizmetlerin üretimine vasıta olması gerekir. Bütün bunlara rağmen, para, satın alma gücü ile, kendisini diğer nesnelerden ayırır. Paranın herkes tarafından (ortak değer ölçüsü olarak) kabul edilmesi, onun bir başka önemli özelliğidir."? 

İslamcı iktisatçiların şu tanımına katılmak mümkün: "Para, bir toplumda herkes tarafindan ortak değer ölçüsü ve mübadele aracı olan nesnedir. Para, satın alma gücü ve herkes tarafindan benimsenir olmasıyla da diğer nesnelerden ayrılan bir özelliğe sahiptir." 


Ancak İslamcı iktisatçıların, "para mal değildir, sermaye de değildir; o sadece bir değişim (mübadele) aracıdır ve sermaye mallarının üretimine imkan hazırlayan bir nesnedir,"3 yolundaki görüşleri eksiktir; doğrunun sadece bir yanıdır. Ayrıca, "İslam'da sermaye üretkendir; çünkü sermaye ile desteklenen emek, sermayesiz emek'ten daha çok mal ve hizmet üretmektedir," diyen İslam iktisatçıları da meselenin özünü gözden kaçırmaktadırlar. O da şudur: Üretimi meydana getiren 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tek üretici güç, emektir. Sermaye, bizzat sömürü ilişkileri temelinde özel ellerde birikmiş emekten başka bir şey değildir. Para ise genişleyen sömürü ve sınıfsal ilişkilerin bir tahakküm aracıdır. 


Biraz geriye gitmekte yarar var. F. Engels yazıyor: "Uygarlık, yeni bir işbölümünün gelişmesiyle başlar. Uygarlığın eşiği sayılan barbarlığın orta aşamasında, çoban halklar arasında, sürü, belirli bir büyüklük kazanınca, davarın, kişisel ihtiyaçlar üzerinde sürekli bir fazlalık sağlayan mülk durumuna geldiğini görürüz. Aynı zamanda çoban halklarla sürü sahibi olmayan geri kalmış aşiretler arasında işbölümü görüyoruz. Yan yana varolan iki ayrı üretim aşaması bundan doğar; düzenli değişim koşulları da bundan doğar. Barbarlığın yukarı aşaması, bize, tarımla küçük sanayi arasında yeni bir işbölümü ve bunun sonucu, çalışma ürünlerinin daima artan bir parçasının doğrudan değişim (mübadele / takas/trampa) için üretilmesini getirir. Bireysel üreticiler arasındaki değişimin, toplum için dirimsel bir zorunluluk kazanması da bundan doğar. Uygarlık, özellikle kent ve köy arasındaki karşıtlığı daha da belirgin bir duruma getirerek (iktisadi bakımdan, antikçağdaki gibi, kent köye, ya da ortaçağdaki gibi köy kente egemen olabilir) daha önce varolan bütün bu işbölümlerini güçlendirip geliştirir ve onlara, kendine özgü ve çok önemli bir üçüncü işbölümünü ekler: Artık, üretim ile değil, yalnızca ürünlerin değişmesiyle uğraşan bir sınıf doğurur; Tüccarlar. O zamana kadar, sınıfların oluşumundaki bütün izler üretime bağlanıyorlardı, bunlar üretime katılan kimseleri, az çok geniş bir ölçek üzerinde, yönetici ve yürütücü ya da üretici olarak bölüyorlardı. 


Burada, sahneye, ilk kez üretime herhangi bir biçimde katılmaksızın, onun yönetimini ele geçiren ve üreticileri iktisadi bakımdan (egemenliği altına alan) bir sınıf girer; bir sınıf ki, iki üretici arasında zorunlu aracı olarak geçinir ve her ikisini de sömürür. 


(Bu) yepyeni tüccarlar sınıfi, henüz parlak gelecekleri aklından bile geçirmez. Sınıf olarak varolur ve kendisini zorunluymuş gibi gösterir, bu kadarı da yeter. Tüccarlar sınıfiyla birlikte, madeni para, basılmış para da meydana gelir. Ve bu, üretici olmayanın, üretici ve onun üretimi üzerinde yeni bir egemenlik aracı olur. Metaların metası, bütün öbür metaları gizleyen meta, istendiğinde bütün canatılan şeylere dönüşebilen talsım bulunmuştur. Kim ona (paraya -F.B.) sahip olursa, üretim dünyasını egemenliği altına alıyordu ve ona herkesten çok sahip olan kimdi? Tüccar. Onun elinde paraya tapma, güvenlik altındaydı. Paraya tapmak için, bütün metalarla üreticilerin, tozlar içinde nasıl secdeye kapanmak zorunda olduklarını gösterme işini, üzerine o (tüccar-F.B.) aldı. Zenginliğin bu cisimleşmesi karşısında, onun bütün öbür biçimlerinin (aslında) basit görünüşlerden başka bir şey olmadıklarını, pratik aracıyla o kanıtladı... 


Para karşılığında meta alımından sonra, ödünç para verilmesi çıkageldi. Onunla birlikte de faiz ve tefecilik. Meta ve köle biçimindeki zenginlik yanında, para biçimindeki servet yanında toprak mülkiyeti biçimindeki zenginlik de kendisini gösterdi. 


İşte böylece ticaretin gelişmesiyle, para ve tefecilikle, toprak mülkiyeti ve ipotekle, kitlelerin artan yoksullaşması ve yoksullar yığınının büyümesiyle birlikte, servetin küçük bir sınıf elinde toplanıp merkezileşmesi de hızla gerçekleşti." 


Yukardaki açıklamadan çıkarılacak sonuç şudur. Para, basit bir mübadele aracı değildir, sermaye mallarının üretimine imkan hazırlayan nesne olmâktan uzaktır. O, sınıflara bölünmüş sömürü toplumunda, üretici olmayan bir kesimin, üretici ve onun ürünü üzerindeki tahakküm aracıdır. Esas olan bu özelliğidir, diğer nitelikleri ikincil ve basittir. 


Toplumların tarihsel gelişmeleri sürecinde, değişim için üretim olanaklarının artması, mal takası (mübadele) sınırlarını aştı. İşbölümü, yani sınıfsal bölünme arttıkça, mal takası, mal trampası denilebilen ayni mübadele sistemi ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Sözgelimi ürün çeşitleri (mal) çoğaldıkça, bunların değerlendirilmesinde zorluklar ortaya çıktı. (A) adlı kimsedeki basit bir çakı ile (B) adlı şahsın sahip olduğu bir inek arasında değişim oransızlıkları vardı. İhtiyaç fazlası -malların saklanması, başka pazarlara taşınması, vadeli satışlar vs. gibi zorlukları vardı. Mübadelede büyük kazanç veya büyük zararlar söz konusuydu. 


Bu ve benzeri zorluklar, mal değişiminde yeni bir yolun bulunmasını zorunlu kıldı. İlk adım, "hesap parası" denilen şeyin bulunmasıydı. Buna göre, herkesin kabul ettiği bir ortak mal bulunur. 
O, elden ele dolaşmayıp yerinde durur; diğer mallar onunla kıyaslanıp ölçülerek diğer değişim malları hesap edilir. Bu ortak mal (hesap parası), değerli bir mal olabilir. Fildişi, inci, elmas vs. "Bir kg. buğday, şu kadar inci yapar" denilir. Karşılığında "bir kg. hurma şu kadar inci eder," diye hesaplanarak, değiştirilmek istenen buğday ile hurmanın mübadelesi sağlanır. 
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Hesap parasından madeni paraya geçiş, yukarıda Engels'in belirttiği üzere, artık bir tüccar sınıfının ve geniş çaplı işbölümünün varlığına tekabül eder. Madeni paralar, çok çeşitli madenlerden olabilir: Altın, gümüş, bakır, demir vs. Altın ile gümüş, en çok rağbet görenleridir. 


İlk dönemlerde para, tartı yoluyla işlevini yerine getiriyordu. Yani ağırlık olarak şu kadar altın, gümüş, bakır vs malların değişiminde hizmet görüyordu. Daha sonra, belli ağırlık ve ayardaki, hatta belli işaretler taşıyan madeni paralar değişim aracı oldular. O tarihten itibaren, paralar tartılarak değil sayılarak, hesap edildi. 


Paraların; mal-para, temsil para, kağıt para, kaydi para, banka veya mevduat parası gibi türleri vardır. Ayrıca altın para sistemi, gümüş para sistemi, çift maden sistemi, altın külçe veya altın sikke sistemleri de bulunur. 


İslami Açıdan Para 


İslamın doğduğu Hicaz bölgesinde üretim, doğasal nedenlerden ötürü belli sınırlılıklar taşıyor idiyse de, genel anlamda Arabistan Yarımadası'nda sadece tüketim /kullanım için mal üretilmiyordu. Aynı zamanda geniş çaplı pazar üretimi (meta/mal değişimi) de gerçekleştiriliyordu. Mekke'nin taşrası sayılan El Yemame ile Taif ve Medine gibi yerlerde geniş çaplı tarım yapılıyor; birkaç çeşit meyve, sebze ve tahıl üretiliyordu. Yemen'de yetmiş çeşit üzüm yetiştiriliyordu.© 

Kimine göre tarım, Arabistan'daki ekonomik yaşamın ana dallarından biriydi.” O kadar ki; Muhammed bin Amru bin Hazın adlı bir üretici El Afrak adı verilen bir hurma türünü 4000 dirheme satabiliyordu. Hayber"in belli yöresindeki hurma ağacı sayısı 40 bin iken, önceleri Yahudilerin mülkiyetinde olup sonradan Muhammed Peygamber"in olan Fedek hurmalığının değeri 120 bin dirheme yükselmişti.8 

Arabistan'daki işbölümünde; tarımla uğraşanlar, bundan ayn olarak yaşayan zanaatkarlar, savaşçılar ve sömürücü tefeci-tüccar aristokratlar vardı. İslam önderi Muhammed'in Sahabeleri (yakın dostları) arasında birçok tüccar olduğu gibi, Taif şehri arazilerinden toprak almış tefecitüccarlar, Mekke'de çalışan zanaatkarlar da bulunuyordu? 


Ticari hayatın canlılığı, İslam-öncesindeki alışveriş yani mübadelenin ayni (mal değiş tokuşu) değil, nakdi (mala karşılık para) ya- 


80 


İSLAM'DA PARA 


pıldığının önemli bir göstergesidir. 


Bazı kaynaklar, İslam-öncesi Arap toplumunda dinar ve dirhem (altın ve gümüş paralar) kullanıldığına değinirler. Kimileri de Batı Arap toplumunun, para bastırmamakla birlikte Yemen'de sikke bastırılıp 
kullanıldığını ileri sürerler. 19 


İslam-öncesinde, Cahiliyye toplumunda egemen olan şey” Bizans dinarı (altın para) idi. Gümüşten yapılan Sasani dirhemi ikinci dereceden önem taşıyordu. Dinar, daha çok Suriye, Mısır ve Afrika gibi bölgelerde geçerli iken, dirhemin geçerlilik alanı İran ve Irak gibi yerlerle sınırlıydı. Bunun dışında Mağrıb ve Yemen dirhemleri de kullanılırdı.11 


Kureyş aristokratları, dinarı, vezin (ağırlık) ile ölçerlerdi. İzleyen dönemlerde, dinarın ağırlığı yerine, onun para birimi olarak kullanılması öngörüldü. Özellikle büyük meblağlar olduğunda, adet olarak saymaktan vazgeçip bu kez ağırlık (vezin) yönüyle işleme tabi tutuluyorlardı.12 


İslam"dan yaklaşık iki yüzyıl öncesine kadar, Arabistan"da yaygın olan "madeni para" (altın, gümüş, bakir), müslümanların kutsal kitabı Kur"an-ı Kerim"de de geçmektedir. Gerek şeriat muamelatında gerekse değer ve zenginlik ölçüsü birimi olarak zekat, mehir (bir tür başlık), diyet ve alışveriş konularında peygamber hadislerinde zikredilmektedir. 
Ancak İslam peygamberi, bu paraların İslamiyete uyup uymadığı üzerinde durmuyor. Tersine, para konusunda her türlü sahtekarlık ve hilebazlığı (kalpazanlık, tağşiş vs.) yasaklıyor.13 


Müslüman toplum açısından paranın o günkü işlevi şöyle sıralanır: 
1. Ortak değer ölçüsü, 2. Ortak mübadele vasıtası, 3. Tasarruf aracı, 
4. Borç ödeme vasttası...14 


Cahiliyye toplumunun parasal ölçütleri ile Bizans/ Sasani para birimlerini olduğu gibi alan İslam toplumunda, dinar ve dirhemler mal- para işlemi görüyorlardı. Paranın üzerinde yazılı olan resmi değeri ile o paranın metal kıymeti, yani ticari değeri arasında bir eşitlik vardı. 
Peygamber devrinde altın ile gümüşün değerleri arasındaki oran 1/10 
idi. Para üzerindeki nisab miktarının, 20 miskal (dinar) altın ve 200 
dirhem gümüş olması ve bunlardan birisinin Zekat nisabına ulaşmaması halinde, diğerinin eklenmesi, yani ikisinin toplamının 20 miskala veya 
200 dirheme tamamlanması gerektiği belirtilir; 15 
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Dinarlar, değişmez bir ağırlığa sahipken, dirhemler farklı ağırlıktadır. Piyasada, Bağlı (vafi), Taberi, Cevraki, Himyeri, Mağrıbi adlarıyla anılan çeşitli dirhemler kullanılmaktadır. Kaynaklarda, 1 dinarın ağırlığı 20 kırat, 22 kırat'tan 1 habbe eksik, 72 arpa tanesi olarak verilirken; 1 dirhem; bazen 20 kırat, bazen 12, bazen de 10 kırat ağırlığında kaydedilmektedir. Bu farklı ağırlıklar, danik hesabıyla 1,2,5,6,8 danik olarak gösterilebilmektedir. Pazarlarda aynı ağırlıkta dirhemler bulunduğu gibi farklı vezinlerde olanları da vardı. Ayrıca dinar ve dirhem arasında 7 /10 gibi bir ağırlık ölçüsü bulunurdu. !9 


Müslümanlar, Asrı Saadet devrindeki dini-mali ödemeleri Dirhemi Kebir ve Dirhem-i Sağir gibi iki farklı ağırlıktaki parayla yaparlardı.17 

Muhammed'in vefatından sonra Halife Ebubekir, kullanılagelen paralara dokunmamıştır. Halife Ömer ise, başlangıçta fethedilen topraklardaki vergilerin oralarda geçerli en ağır olan dirhemlerle ödenmesini istemiştir. Ancak vergiler ağırlaşınca, orta yol bulunarak Şer'i Dirhem adını alan bir ödeme birimi kabul edilmiştir. Aynı dönemde, ağırlığı 14 kırat (yahut 6 danik) olan her 10 dirhem, ağırlığı 20 kırat olan her 7 miskal'e (dinar /altın para) eşittir.18 


Halife Ömer'in para kestirip sikke bastırdığı söylenirse de gerek bu İslam liderinin gerekse Halife Osman'ın yaptıkları, basit bir girişimden öteye geçmemiştir. Bu durum, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan (685-86/705) iktidarına kadar sürmüştür. Emevi devleti büyüyüp bir imparatorluk halini alınca, bazı şeylerin merkezileşmesi gerekiyordu. 
Sınıfsal sömürü ve tahakküm aracı olan paranın (madeni para), merkezileşmedeki önemi inkar edilmez. Ayrıca, madeni para ve sikke bastırmak, devletleşmenin önemli simgelerinden biri olduğundan, çöken Sasani İmparatorluğu ile gerileyen Bizans İmparatorluğu karşısında bir çeşit "egemenlik, güç ve heybet" mücadelesi vermek gerekirdi. Onların "kudret simgesi" olan paralarının kullanımına sınır getirilmesi lazımdı. 
Dahası, bir ticaret ve fıkıh uygarlığı olan İslamın, piyasadaki akışkanlığı sağlamada paraya ihtiyacı vardı. Bunlar İslami para basımı için temel etkenlerdi. 


Para basımı için yan nedenler ise şunlardı: Sasani devletinin zayıflayıp siyasi çalkantıların devam etmesi sonucu, piyasaya türlü çeşitli sahte para çıkarılmıştı. Geniş İslam pazarında farklı ağırlıktaki dirhemlerin varlığı, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde güçlüklere 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yol açıyordu. Devlet, cizye ve haraç gibi temel gelir (vergi) kaynaklarının elde edilmesinde zorlukla karşılaşıyordu. Savaş türünden dış etkenler nedeniyle yabancı para birimleri de zaman zaman kesintiye uğruyordu.!9 


Sonuç olarak, sırasıyla halife Ömer, Osman, Ali, Abdullah bin Zübeyr ve Muaviye İslami'para basma girişimlerinde bulunmuşlar, ancak mevcut yabancı dinar ve dirhemlerin üzerine bazı İslami motifler veya 
nakışlar koymakla yetinmişlerdi. 20 


Abdülmelik bin Mervan. ise, Sasani paralarına, bazı İslami ibareler ekleyerek, ilk sikke kesme ve bastırma i işini ciddiye almış olup, para 1slahatını gerçekleştirmiştir.2! 


Burada bir soru sormak gerek; "İlahi Nizam" iddiasıyla ortaya çıkan, dünyadaki mevcut ekonomik sistemlere alternatif ezeli ve ebedi bir sistemde, nasıl olur.da, para daha başından beri bulunmaz? İslam devletinin kuruluşundan yaklaşık 50-60 yıl sonra "gavur Bizans" paraları (dinar) ile "ateşperest Sasani" dirhemlerine alternatif, ama yine de onların bir taklidi, nasıl ölür da para birimi yapılır? 


İslam'da Mangır ve Kağıt Para 


" Acaba, itibari değer taşıyan, yani mal para olmayan şeyler İslami açıdan para sayılabilir mi?" diye soran bir İslam iktisatçısı şöyle cevaplıyor: "İslam alimleri, altın ve gümüş alışverişlerinde her zaman ve her türlü şartlarda semen (değer /fiyat /bedel -F.B.) olarak kabul edileceğini belirtiyorlar. Bu iki maden dışındaki herhangi bir şey semen olamaz mı? Gerek İslamöncesi devirde gerekse İslam toplumundaki alışverişlerde, ufak tefek ucuz malların alınması ve alım satımlardaki küsuratın ödenmesi için, altın ve gümüş dışında bazı şeyler para olarak kullanılıyordu. Örneğin yumurta, ekmek, boncuk ve bazı deniz ürünleri bunlardandı. Müslümanlar, altın ve gümüş dışındaki kimi metallerden (bakır, demir, kurşun gibi) paralar ihdas edip bunlarla alışveriş yapmışlardı. Bunlar arasında en ünlüsü Fels (Arapça çoğulu Fulus) adı verilenidir." 


Fels sözcüğü Bizans kökenli olup, "Fellis"ten türemiştir. Müslümanlar Suriye'yi zaptettikten sonra Bizans felsleri tipinde paralar bastırdılar. İlkin tümüyle Bizans motifleri taşıyan bu felsler, giderek İslami motiflerle süslenip nakışlandı. İlk İslami felslerin tam olarak ne 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zaman bastırıldığı kesin olmamakla birlikte, İsJam Ansiklopedisi'nde buna verilen tarih 638'dir. En eski İslam felslerinin, Arapça papirüslerde 
706 tarihini taşıdığı ileri sürülüyor. Anlaşılan odur ki; diğer paralar gibi 
felsler de Abdulmelik bin Mervan döneminde İslami bir nitelik kazanıp bastırıldı.23 


Emevi Halifeleri, felslerin ağırlıklarını, dinar ve dirhemlerde olduğu gibi, camdan sence'ler kestirerek kontrol ediyorlardı. Grohman'ın saptamasına bakılırsa, Emevi devrinde 22 farklı ağırlıkta fels bastırılmıştır. 
Felsler (bakır para) ile dirhem (gümüş para) arasında yasal bir oran tespit edildiğine ilişkin bir kanıt yoktur. Kamil Miras ise, şöyle yazar: "Felslerin hakiki bir kıymeti olmayıp bunlar, itibari bir kıymeti mevzuya haiz idi. Abdulmelik zamanında bakır mangırlar (fels -F.B.) tedavüle başlayınca, o zaman Fukaha (İslam hukukçuları) bahse başlamış ve bununla zekat olup olmadığı, ayni"sinden mi yoksa kıymeti üzerinde mi zekat lazım geldiğini tartışarak içtihad etmiştir. Piyasadaki bu paranın madeni hakkında nass (değişmez kutsal metin -E.B.) olmadığından, kıyas (karşılaştırma yoluyla) tarikine gidilmiştir."?? 

Gerçekten de, şu "alternatif ezeli ve ebedi İslam Ekonomisi", bu tür tıkanıklıklara maruz kalmıştır. Çünkü "İslamın ilk devrinde zekat, diyet, kefaret gibi dini-mali ödemeler (dolaylı vergiler), haraç cizye gibi vergiler hep dirhem (gümüş para) veya dinar (altın para) ile tespit edilmiştir. Asrı Saadet denen peygamber ve dört halife döneminde dolaşımda bulunmayan bakır mangırlar (felsler),"29 genişleyip gelişen İslam pazarında fels ile ödeme yapmak mübah mıdır, değil midir türünden sorunlar da kendini göstermiştir. Tek başına bu örnek bile, "İslam ekonomisi" hatta "İslam Nizamı" denen şeyin, "Cihanışümul (yani evrensel) ve ilahi" olmadığını, tersine dünyadaki herhangi bir sistemin yerel özgünlükler kazanan bir türevi olduğunu gösterir. 


Her durumda İslam pazarlarında pek tutulmayan, sadece alışverişteki küsuratın ödenmesinde kullanılan felsler; İslam alimleri arasında tartışma ve görüş ayrılıklarına yol açmıştır. Sözgelimi Hanefiler, "fels de bir semen" dir, dirhem ve dinarda olduğu gibi, cinsi ile mütefadılan satılamaz" kaydını koymuşlardır. Şafiiler ise, halk arasında kullanımı yaygınsa, bununla zekat ödenebileceğini caiz görmüşlerdir. 
Ancak Malikiler, felsin zekata tabi olamayacağında ısrarlıdırlar. Yine de para olarak değerlendirilmesi için, halk arasında kullanılmış olması ya da mağşuş para olması şartı aranıyor.26 
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İslami açıdan bir maddenin para olabilmesi için; "Örfen para olarak kabul edilmesi, yapıldığı maddeye bakılmaksızın paranın işlevlerini yerine getirmesi ve genel özelliklerini taşıması," yeterlidir. Nitekim, Halife Omer zamanında, deve derisinden para yapma girişimi, bu görüşü kuvvetlendiren bir örnektir.27 


Genelde iktisatçılar, paranın tarihi sürecini şöyle özetlerler: Mal takası (mübadele /değişim /trampa) biçimiyle başlayıp, mal-para ve kağıt para ile birlikte banka parası şeklinde gelişen nesne..."28 Yani günümüzdeki para, karşılıksız kağıt para ve banka parası, mal değiş tokuşundan başlayan evrimleşmenin son aşamasıdır. 


Acaba İslam"da kağıt para, para olma vasfina haiz midir? Kağıt para ile yapılan alışverişler, İslam dini açısından sahih (geçerli) midir? Hz. 
Omer in deve derisinden para yapma girişimi, soruya belli bir cevap oluşturuyorsa da, konu yeterince açıklığa kavuşturulabilmiş değildir. 

Bir İslam devleti sayılan Osmanlı"da, kağıt paranın basılma tarihi 1840'tır. Adına "Kaime-i Mu'tebere-i Nakdiyye" denilmiştir.?” Bu "kaime"ler, İslamca haram olan yüzde 8 faizli ve birer istikraz (kredi-F.B.) senedi mahiyetinde idi. El yazısı ile yazılmış bu tahviller, ilk defa yüzde 6 faizle ardından faizsiz uygulandılar. Birkaç kez basılıp toplattırılan bu paraların altın olarak karşılıkları vardı. Karşılık oranı yüzde 50, sonra yüzde 33 oldu. 1895'de ise karşılıksız basıldı. İslami açıdan konu yeterli bir açıklık kazanamadığından Kaime'ler birçok karışıklıklara neden olabiliyordu. Bununla birlikte, Kaime'ler uzunca bir süre piyasada tutundu. Aynı zamanda banknot adını alan bu Osmanlı Kaime'lerinin, 3 Ağustos 1914 tarihli kanunla, altına çevrilebilirlikleri kaldırılıp mecburi tedavül verilmişti.30 


Altın karşılıklı (altına çevrilebilir) banknotlar, bir çeşit altın sertifikası gibi kullanıldığından fazlaca bir fıkhi (İslam hukuku) problem çıkarmamıştı. Ancak altına çevrilebilirliği kaldırılınca, daha önce altın ile yapılan borçlanmaların kağıt para ile (banknot //kaime) ödenip ödenemeyeceği konusu tartışılmıştır. O dönem için verilen dini fetvalara bakılırsa, eski borçlar (altın ile yapılmış), banknotlar (yeni kağıt para) ile ödenebilir. Ancak o günkü piyasada sadece sekizde biri veya beşte biri oranında bir ödemeyle borç ortadan kalkar.51 Osmanlı"nın son yüz- yılında piyasaya sürülen kaimeler, altın fiyatında düşüş ve yükselişlere yol açmıştır.3 
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Günümüz Pakistanlı İslam iktisatçılarından Prof. Dr. M. Necatullah Sıddıki, "bazı sorunları olmasına karşın, piyasaya kağıt para çıkarmanın mümkün olabileceğini" belirtiyor. Türk İslamcılarından Ömer Nasuhi Bilmen'e göre "kağıt para, nukud hükmündedir" ,33 


Yinede, kaydi para (banka parası) ve benzeri şeylerin, Şeriat esasları dahilinde ve İslami bankacılıkta oluşturulup oluşturulamayacağı konusu hâlâ tartışmalıdır. Örneğin İslam iktisatçılarından Prof. Mahmud Ebu Suud, 1922'de İsviçre'de Woergil belediyesince bir süre uygulaması yapılmış, esas olarak Gessel'e ait olan "pullu-para" düşüncesini ortaya attı. Bu para, değerini koruyabilimek için belirli aralıklarla, yeniden biçilen değere göre pullanmak suretiyle zorunlu para dolaşımının geçerliliğinden doğan ek bir taşıma ücretini pul yoluyla asgariye indiriyordu. Ayrıca isteyene bi biriktirme olanağı da sağlamış olacaktı. 
Ancak bu yol pek tutmadı.55 


Karışım Halindeki Paraların Hükmü 


İslam fikıh kitaplarına bakılırsa, altın ile gümüş, hilkaten (yani yaratılış itibariyle) para niteliğini taşırlar. 35 Bu görüşün, bilimsel ve materyalist bir açıklama olduğu söylenemez. Yine İslama göre, külçe halindeki altın ile gümüş, bunlardan kesilen dinar ve dirhemler mutlak paradır. Yani semenniyyet (para olma) nitelikleri özlerinde bulunur. 


Buna karşılık satılan şeylerin bedeli/ Pahası olarak kullanılabilen arpa, buğday, demir, bakır gibi misli mallar vardır ki, bunların semeüniyyet (para olma) niteliği kendi özlerinde bulunmaz. Bunlar bir yönüyle mal, diğer yönüyle para'dırlar. Mal veya para olup olmadıkları, alışverişteki tarafların kararı ile belirlenir.3€ 


Mutlak para olarak nitelenen altın ve gümüş, saf haliyle bulunurlar. 
Ancak saf altın ve gümüş, yumuşaktır. Bu yüzden içlerine bakır ve benzeri katı maddeler karıştırılır ki, sertlik kazanabilsinler. O halde en saf ve halis dinar veya dirhem'de bile yabancı madde bulunur. Peki, İslami açıdan bu karışım nasıl karşılanır? 


Dini hükümlere göre para adı altındaki maddede "galip olana itibar edilir, az olan yok sayılır". Yani bir altın-bakır karışımında, maddenin çoğu altından ise, o para dinar (altın para); karışımmdaki maddenin çoğu bakır ise, fels/ mangır (bakır para) işlemi görür. Burada "el 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Hükmü l'il Ezher" (yani karışımda oranı daha fazla görünenine bakarak hüküm) kuralı uygulanır.37 


İster sikke ister külçe halinde olsun, parasal işlemlerde Şeriat uyarınca "misli bil misil," yani altın ile altının, gümüş ile gümüşün (aynı miktarda) değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Ribe'l Fadl denen tefecilik /faizcilik günahı işlenmiş olur. Burada bir sorun daha 
var; diyelim ki galip maddesi 100 gram olan altın paranın içinde 10 
gram bakır karışımı vardır. Buna karşılık yine 100 gram altın paranın içinde 9 gram bakır karışımı vardır. Sonuçta dinar (altın para) değiş tokuşunda her ikisi de 100'er gramlık dinardan ibarettir. Ancak hassas tartı aletleri olmadığından birinde 9 gram bakır, diğerinde 10 gram bakır bulunur. Burada misliyet (yani denklik) sözkonusu olamıyor. 
Görünüşte (el Hükmü Hil Ezher) altın sayılan bu dinar değiş tokuşunda bir denklik olsa da, gerçekte bir eşitsizlik vardır. Burada faiz denilen harama bir yol açılmış oluyor. 


Zaten şu kadar altın para ile şu kadar kg. buğday değişimi yapılabildiğinden (peşin olması şartıyla), Ribe'l Fadil (Cahiliyye faizi) meydana gelmiyor. Ancak burada bir pazarlık marjı olduğundan ve miktar belirlenmediğinden, sömürü /kazanç /kayıp mekanizması işlemektedir. Diyelim ki 5 dinara bir koyun aldınız, bunu belirleyecek İslam değil, piyasa (pazar ekonomisi) olduğundan, günün koşulları zor durumdaki koyun sahibinin çıkarına olmayabilir. Sözgelimi adamın bir hastası vardır ve satmaya mecburdur. Normal şartlarda 7 dinar edecek bir koyunu size 5 dinara satmak mecburiyetinde kalmıştır. İşte İslamın parasal alışverişlerinde, bu tür eşitsizlikler ve sömürü mekanizmaları bulunabilmektedir. İslam ekonomilerinde fiyat dalgalanmaları ve paranın değerinde istikrarsızlıklar olduğundan, borç alıp-verme sorunlara da yol açmıştır. 


Günümüz İslamcıları ve 7 | 

Günümüz İslam iktisatçıları, "para basmak ve dolaşımını denetlemek hakkını devlete" tanırlar.38 Ancak kağıt para konusunda tartışmalar sürmektedir. 


Iraklı Şii İslam önderlerinden M. Bakr El Sadr, Kuveytli iktisatçı Mahmud Ebu Suud, yine İslam iktisatçılarından Mahmud Ahmed ve Monzer Kehf, paranın oynadığı role değinmişler. Bakr ve Suud, "paranın stok değer olarak kullanılmaya kalkışılması halinde, önüne geçilmesi güç sorunlar doğuracağını,"39 vurgulamaktadırlar. Bakr şöyle der. "Atıl kasa bakiyesi anlayışını ortadan kaldıran zekat ile eldeki parayı kullanmak suretiyle kâr elde etmeyi güvence altına alma isteğinden doğan faiz yasaklanmalıdır. Faiz yasaklanınca da paranın stok değer olarak kullanımından çıkacak sorunlar önlenmiş olur."?0 


M. Ebu Suud yukarıda değindiğimiz Woergil para sistemini, yani pullu parayı tercih etmektedir: "Yeni para çıkarmak demek bu para üzerine zekat'tan başka bir hak (vergi) daha getirmemiz demektir. 
Böylece her türlü stokçuluğu (özellikle para biriktirmeyi/para tasarrufunu) önlemiş, paranın devamlı el değiştirmesini teminat altına almış ve paranın getirdiği her türlü faizi menetmiş olacağız. Bunu daha pratik bir dile çevirecek olursak: Bu para, aradaki bazı önemsiz farklarla daha önce zikrettiğimiz Woergil parasına benzeyecektir. Aradaki farkların en mühimi, bizim, isteyene para biriktirme imkanı vermemizdir; çünkü mirasa razı oluyor ve ferdi mülkiyet hakkını tanıyoruz. Bizim sistemimizde herkesin, ihtiyacından artan parasını, hiçbir şey ödemeden, devlet bankasına veya hazineye (Beyt-ül Mal) yatırma hakkı olacaktır... Ayrıca banka, yatırılan mevduat ile faydalı gördüğü yatırımlara ortak olabilecek, mevduat sahipleri için hisse senetlerine benzer yatırım kartları çıkartacak; bu kartlar, sahiplerine, şüphesiz helal kazanç getirecektir..."31 Hemen belirtelim: Ebu Suud"un Woergil pullu-para sistemi, pek yandaş bulamadı. Çünkü sürekli el değiştiren bu paranın pul külfeti, parayı elinde bulunduran son kişinin üstünde kalacaktır. Bu yüzden adil olmaktan uzaktır.32 


Bu eleştiriyi getiren Monzer Kehf, paranın mizaçtan mizaca farklı kullanılabileceğini belirterek söze başlıyor: "Bu olguyu gözden kaçıran İslam iktisatçıları, paranın stok değer olarak bir işlevsellik taşıdığı gerçeğini de görmüyorlar. Oysa stok değeri olan para, bir afet değil, bir nimet olsa gerektir. "43 


Mabid El Cerhi ise, devlet eliyle dolaşıma konulmuş mübadele araçları yanlısıdır. Onun açısından "halk, bu mübadele araçlarını maliyetsiz (faizsiz) olarak elde edebilmelidir. Faiz'in yanı sıra benimsenecek olan bu yöntem, gerçek anlamda bir gelir getirecektir."1? Bu iktisatçının İslami düzende "faiz" getirisini öngördüğüne dikkat çekelim. 


Muhammed Ekrem Han ise, parayı uluslararası bağlamda ele alıyor: "İslami çözüm, faiz, spekülasyon ve altın stokunun yasaklanmasından geçer. Altın kişisel olarak kullanılmamalı (tümüyle yasaklanmalı ) ve işlenmiş altının hepsi de para mercilerine akacak şekilde yönlendirilmelidir. "45 


İslam'da Paranın Tarihçesi 


"Uluslararası" ticaretin ortaya çıkardığı İslam-öncesi Mekke eşrafinın siyasi nüfuz ve iktidar sahibi (plütokrasi) olduğunu yazar, Ömer Lütfi Barkan. İslam bu ticaret ve parasal güç kaynağını ele geçirdi; Kureyş'in mirasını din ve devlet, ahiret ve dünya sloganı altında sürdürdü. "Akdeniz ticari birliği"nin sembolü, altın (Avrupa'daki Roma parası) sistemiydi. Roma-Bizans bölünmesinde, sanayi gelişim Bizans lehineydi ve altın, Roma'dan oraya akıyordu. Eski Roma'nın kazandığı fetih paraları, heba olup gidiyordu. Barbar istilaları ile İslam fütuhatı, bu "heba olma" işlemini hızlandırdı. Para stokları eridi. 
Durum, 1. Dünya Savaşı öncesine kadar sürdü. 


9. ve 13. yüzyıla kadar Batı ve Orta Avrupa'da altın para basılamaz olmuştu. Sadece altın stokları erimekle kalmadı, ticarette de altın ile ödeme gereksizleşti. O dönem alışverişlerde, ender de olsa, Bizans ve İslam altınları kullanılmaya başlandı. 12. yüzyılda Şark (doğu) ile ticaret hacmi genişleyince, altın ile ödeme de arttı. Altın sikke kesilmeye başlandı. Bunun tarihleri Ceneviz, Floransa için 1252, Venedik için 1284, Fransa için 1257, Flandriçin 1312, İngiltere için 1344 olarak belirlenir. 
Yani paranın yeniden basımı, güneyden kuzeye (Avrupa) doğru yayılmaktadır. 


Bizans İmparatorluğu'nda altın hep bol olmuştu. Çünkü Batı'dan gelen stok altınlar vardı. Ayrıca İslam-Rus pazarı ile iç altın madenleri de bulunuyordu. Ancak Bizans'ın son demlerinde altın sıkıntısı başgöstermişti. Maaşlar altın ile veriliyor, altın ihracı sınırlandırılıyordu. 


İslam fetihleri başlayınca; altın madeninin bol olduğu bir alan açılmış oldu. Ek olarak Sasani ve Rum sarayları ile manastırlarındaki altınlar yağma edilmişti. Cizye ve haraç türünde vergilerin verilmemesi yüzünden haraç mezat satılan Zammi malları da İslam devletine büyük meblağlar getiriyordu. 


O zamana kadar çanak /çömlekte saklanan altın ve benzeri değerli madenlerin Arap ganimetçilerinin elinde para halinde piyasaya sürülmesi, büyük dünya ticaretine bir kırbaç etkisi yarattı. Bu durum, Amerika"nın fethedilmesiyle, Avrupa"da başgösteren altın bolluğuna benzer. İslam altınları, dünya piyasalarını egemenliği altına aldı. Afrika ve Mısır hazinelerinin yağmalanması ise, bu egemenliği pekiştiren bir öğe oldu. Altın para ihraç edildi."46 


Ortadoğu'da Babillere kadar uzanan bir geleneği olan parasal işlemlerin, ilk İslam devletlerinde yaygınlık kazandığı görülmektedir. 
Müslüman olmayanlar kadar müslüman olanlar da Sarraflık, cehbezlik gibi işlerle uğraşıyorlardı. Cehbezler, tıpkı banka va banker -F.B.) 
gibi para (mevduat) topluyorlar, kredi veriyorlardı.37 


İlkçağın sonlarında, Ortadoğu, Akdeniz Havzası ve Doğu'daki ticaret Hintli Budistler (ruhların göçü anlamına gelip sonradan iş ve para dolaşımı kavramını kazanan Simsarah /simsarlık sözcüğü, Sanskritçe ve onun anası sayılan Zend Avesta/ Gatha kökenlidir.) ile Arumik'ler, Rumlar, Selevkusya (Seloysiya) ve Kıptilerin elindeydi.48 İlk banka ve bankerlerin, eski kavim rahipleri ve ilk bankaların da tapınaklar olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. ) 


İslam çağında ise, tablo, İranlılar lehine hafifçe değişmiştir.. İster serf, i$ter feodal, isterse senyör olsunlar, İranlılar tarihsel gelişimin etkisiyle parayla uğraşan bir sınıf oldular. Ali Mazaheri bunlara "buryuva" nitelemesini veriyor,4? ancak olsa olsa bunlar kapitalistimsi (kapitalizm öncesi) tüccarlar olabilirler. "İrarililar, bu sahada pek ileri olan Rum ve Yahudilerle yoğun bir rekabete giriştiler. Çünkü Yahudiler (İslam"daki faiz yasağı nedeniyle ve başka etkenler yüzünden) İslamın en önemli kapitalistleri (kapitalistimsi bankerleri, tüccarları, sarrafları) durumuna gelmiş bulunuyorlardı. Kuzey Afrika"da rakipsizdiler, Akdeniz ülkeleriyle Endülüs İslam devletindeki büyük bankalar, onların tekelindeydi ve bu sıfatla hükümetler üzerinde bile etki sahibiydiler. 
Onlar, kimi zaman vezirliğe bile yükselebiliyorlardı."50 İslamcılar bu olguyu," dinin engin hoşgörüsüne ve müslüman ile gayrimüslim arasında ayırım gözetmemesine" atfederler; oysa burada, sınıfsal bir tutum söz konusudur. Ezen ve ezilenin, sömüren ve sömürülenin bulunduğu sınıflı İslam toplumunda, para aracılığıyla kudret kazanmış bir Yahudi veya Müslüman tüccarın (bankerin), iktidarda söz sahibi olması kadar olağan bir şey var mıydı? Ne demiş Napolyon: Para, para, para... 


"Bağdat bankacılarına, Kapı Sarrafı adı verilmekteydi. Bu sarraflar, vezire bile ödünç vermektedirler. Hem de faiz ile. Aynı çağda İran ve 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Orta Asya'da baş mültezimlik, toptan köle tacirliği yapan Yahudilerden 
bahsedilmektedir. 1052'de İsfahan kentinde Kuy-i Sarrafan'ında 200 
banka vardı, ancak Halife İmparatorluğu'nun en büyük banka merkezi, İndo-iskitlerin ardgelenleri çok becerikli Sindlilerin bulunduğu Basra idi. 

, En iyi bankerler arasında İran'ın Fars ilinin ve Güney Arabistan'ın bankerleri sayılırdı. Bu bankaların, günümüz Amerikan ve İsviçre bankalarınınkıyle kıyaslanabilecek ünleri vardı. İranlı bankerler, sadece Trablusşam, Sur, Sayda (Lüban) gibi şehirlerde değil, aynı zamanda eski Kahire bankerlerinin ticari anlaşmazlıklarını çözmek için de yeminli "adl" adlı hakemlerdi. 


Hindistan'ın 11. yüzyılda kolonize edilmesinden sonra, müslüman 

kapitalizmi (gerçekte tefeci-tüccar sermayedarlığı -F.B.) orada çabucak 

elişti. Yeni Delhi, dönemin gerçek borsası, Wall-Street'i oluverdi. 
İlam ülkelerinin altınları, Eski Kahire ile Yeni Delhi'ye aknı."”1 


Cehbezler kredi alıp verirken, günümüz Merkez Bankası işlevini gören Beyt-ül Mal da karz-ı hasen (faizsiz devlet kredisi ya da fon yardımı) hesabı açıyordu. Ancak 10. yüzyılın başlarında oluşturulan Divan-ül Cahbez, tıpkı Merkez Bankası gibi çalışıyordu. Ticari işlemlerde Suftace (poliçe, polisa) ve Sakk (çek) kullanılıyordu.52 Fkıhçılar, bu ticari işlemleri kitabına uydurmak için gayret sarfediyorlardı. 


"Anadolu'yu istila eden Türkler, oralardaki eski paraları kullanıyordu. Çünkü gerek vergi, gerekse talan yoluyla elde edilen İslami olmayan bu paralar, büyük meblağlara: ulaşmıştı. Danişmend Gümüştekin Gazi ve bekki kısa bir süre sonra Selçuklu Sultanı Mesud, ilk kez para basma yoluna gitmişlerdi. Bunlar bakır para idi. Gümüş paralar, Selçuklu Sultanı TI. Kılıç Arslan zamanında, altın paralar ise 13. 
yüzyılda basıldılar. i 


Gümüştekin"in yerine geçen Muhammed'in kardeşi Yınal, hatta Zünnun ve Malatya"daki Zulkarneyn"in bastırdıkları paralarda Grek yazıları bulunuyordu. Zulkarneyn"in mührü'nde bile grek (Yunan) yazıları vardı. Ancak eski Selçuklu paralarında böyle yazılar bulunmaz. 
Danişmend paralarında Hıristiyan motifler egemendir: Hz. İsa, kralın başına elini koymuştur veya Saint George, ejderhayı öldürmektedir. İlk Selçuklu paralarında ise Konya'nın adı yer almaktadır. Sultan'ın portresi veya aslan resimleri görülmektedir. Bu haliyle, Türk-İslam paralarında, Arap-İslam paralarına oranla daha fazla resim ( İslam'da yasak olmasına 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rağmen - F.B.) bulunmaktadır. Suriye ve Diyarbekir yörelerindeki Zengi Hanedanlığı (Nureddin Zengi ve Artuklar) Bizans'a değil, Mezopotamya geleneğine uygun gelenekleri sürdürüp bunları paralarına yansıtıyorlardı. . 


Türkmenler ve onların bir yerde temsilcisi durumundaki savaşçı Danişmendler, yerli (Hıristiyan) halklarla, barış veya savaşta, daha yakın ilişki içindeydiler. Bu yüzden onlar açısından paraların İslamlaşmasi, hayati bir önem taşımıyordu."53 Daha sınıfsal bir temele oturmuş Selçuklularda ise Tefeci-tüccar kesiminin yeni bir kudret sembolüne (din ve devlet)53 ihtiyacı vardı. Bu yüzden müslüman parası basmak, Selçuklular açısından hayli doğaldır. 


"13. yüzyılda Anadolu"da ticaret canlanmıştı. Gümüş paralar, yerini altın paralara bırakıyordu. Avrupa, Haçlı seferleri aracılığıyla İslam ülkelerindeki para, kredi ve bankacılık tecrübesinden de yararlanmıştı. 


14. yüzyılda Selçuklu toplumunda bazı malların dışında (safkan atlar) hayvan ve hayvansal ürünlerin fiyatlarının son derece düşük olduğu görülür. Fiyatların düşük oluşu, her zaman bolluk ve bereketi simgelemez. Duruma göre zenginlik veya yoksulluk anlamına da gelir."55 Nitekim, ilk İslam iktisatçılarından İbn Haldun, "İfrat de: recesindeki ucuzluk ile pahalılığın, bir dizi olumsuzluklara ve yoksullaşmaya yol açacağını" belirtmektedir.?6 


İlk İslam ekonomilerinde (Osmanlı dahil), külçe altın, (mal) olarak değerlendiriliyor, itibari değerine ve satın alma gücüne hemen hemen eşit olan altın ve gümüş paralar tedavül ediliyordu. Böylece para çıkarma (emisyon) ve ödeme imkanları, doğrudan maden elde etme imkanlarına bağlıydı. Bu tür ekonomilerde emisyon yoluyla, enflasyonu bir finansman aracı olarak kullanma imkanları hemen hemen yoktur. 
Para, bu amaçla üç türlü operasyona tabi tutulur: 


1. Kıymetli madenlerden ve eski sikkelerden yeni sikkeler kesmek: Devlet, bununla çeşitli harcamalarını finanse edip, para arzını arttırırdı. 


2. Tahta yeni çıkan hükümdar adına yeni sikke kesilmesi ve eskilerin yasaklanması: Bu yolla hazine (Beyt-ül Mal), sikke kesiminden ek bir gelir elde ederdi. Osmanlı padişahları, I. Süleyman'dan itibaren bu politikayı bıraktılar. 


3. Sikkelerin ayarlarının değiştirilmesi: Altın ve gümüş paralardaki 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bakır oranının arttırılması veya sikkelerin hacminin küçültülmesi anlamına gelir ki; bir çeşit devalüasyon (eski deyimle tağşiş) demektir. 
Devlet, paranın değer kaybını, bir finansman etkeni olarak kullanabiliyor. Serbest piyasa, gümüşün altın karşısında değer kaybından yana Olduğundan; ortaya "kırkık akçe" denilen bir para türü de çıkmıştı. 


İlk Osmanlı akçesinin bastırıldığı 1326"dan 1740 yılına kadar geçen 
414 yıllık sürede, Osmanlı hesap birimi olan akçenin değerindeki düşme 
oranı yüzde 84.3 idi. Yani, yıllık ortalama değer kaybı, yüzde 0.2 idi.58 


Osmanlı toplumunda 1489-1617 arasındaki 128 yıllık bir sürede, Edirne pazarındaki belli başlı gıda maddelerinin fiyatları yüzde 33:4"lük bir artış, İstanbul'da 1489-1605 arasındaki 116 yılda yüzde 372.84'lik bir yükseliş olmuştur. 1585-1606 arasındaki 21 yıllık sürede nominal fiyat artışları yüzde 531'dir (yıllık yüzde 9.2) ve reel yükselişler ise yüzde 165"dir.5” 


Görüldüğü gibi daha ilk İslam toplumunda (Asn Saadet) başgösteren fiyat dalgalanmaları60 (enflasyon, pahalılık, devalüasyon) Selçuklu ve Osmanlı devrinde de süregelmektedir. İslam ahlakının para ve pazar ekonomisine egemen olması mümkün değildir. Tersine parasal işlemler ile serbest piyasacılık, tüm ahlaki söylemlere rağmen, İslam ekonomisine hakimdir. 


Bir örnek daha: Osmanlı klasik dönemindeki ilk ciddi enflasyonist eğilim 1688-1691 yılları arasında kendisini göstermiş, mankur (bakır para) tedavülünde yaşanmıştır. Fels (bakır para) kavramına dahil olan bu mankur, II. Viyana kuşatması sonrasında yeni finansman imkanları arasında yer almıştır. 1688"de ikisi bir akçe üzerinden serbest darp hakkı olmayan itibari para olarak tedavüle girmişti. Yani Osmanlı, karşılıksız para basmıştı. Bu rayiç, piyasada olumlu bir etki yaratmış; bundan cesaret alan maliye, aynı yıl içerisinde 1 mankur"un 1 akçe üzerinden sonsuz ibra hakkı ile tedavül etmesini kararlaştırmıştı. Böylece piyasada bir okka bakır eşya, işçilik dahil, en fazla 150 akçe iken, 
800 akçe oluveriyordu. Büyük miktara ulaşan bu enflasyon parası, hazine borçlarının önemli bir kısmını tasfiye etti. Ancak piyasa altüst oldu, tüccar mankur kabul etmeye yanaşmadı. Bu enflasyonist eğilim, 1691'de mankur"un tedavülden kaldırılmasıyla önlenebildi.6! Zaten felslerin alım gücündeki değişmeler; Hanefi, Şafii, Maliki din alimlerini bir hayli uğraştırmıştır.62 
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Anlaşılacağı üzere, İslami ekonomi denen şeyin Osmanlı uygulamasındaki halinin, günümüz kapitalist Türkiyesi'nin ekonomik durumundan pek. farkı, yok. İster 1980'li yıllardaki Özal dönemini, isterse 1990'lardaki Demirel-İnönü-Çiller dönemlerini alın, görülen şey aynıdır: Karşılıksız para basımı, devlet borçlarının devalüasyon veya enflasyon yoluyla tasfiye edilmesi, piyasaların altüst olması ve sürgit fiyat dalgalanmaları. O halde, İslami ekonominin özgünlüğü nerede? 


İslam'da Kredilendirme 


İster faizli, isterse İslamcıların iddia ettikleri gibi faizsiz olsun, "İslam'da para politikasının en önemli unsuru, para arzı'nın, istikrarı bozmayacak şekilde ayarlanması'dır. Kapitalist ekonomilerde para talebi muamele, ihtiyat ve spekülasyon güdüleriyle yapılır. Spekülatif para talebi ve iddihhar (tasarruf - F.B.) para değerinde istikrarsızlık, gelir ve istihdamda dalgalanma, adil olmayan gelir dağılımı yaratır. İslam iktisadında bu tür para talebinin, ribâ (tefecilik) yasağı nedeniyle bertaraf edildiği öne sürülür. İslama göre İnfak'ın teşviki, kenz yasağı (ölü Tasarruf) ile Zekat, malın tükenmemesi için, paranın sürekli tedavülde kalması yoluyla gelir ve harcama akımının canlı tutulması tam istihdam politikasının en önemli teminatıdır. Kredi hacminin genişlemesinin dış çerçevesini para arzı çizer. Para politikası içinde en belirleyici rolü, faiz oranları oynamaktadır. İslam ekonomisinde faiz oranlarının yerini, kâr oranları almaktadır. Merkez Bankası, kredileri kontrol ederek enflasyonu önleyici, üretim imkanlarını yararlı sahalarda tutucu, dış ve iç ticareti düzenleyici bir kurum oluşturabilir. Sermaye-teşebbüs-emek ortaklığı (müdarabe) şeklinde İslam bankaları kurulabilir. Zekat gelirlerinin borçluların borçlarının ödenmesi, kredi hacminin genişlemesinde önemli rol oynayabilir. Ayrıca ödünç verilen paraların zekata konu teşkil etmesi, kredi hacmini daraltabilir. İhtiyat (karşılık) oranını ve kredi plafonu gibi kredi arzı üzerindeki doğrudan kontroller, İslam iktisadında da bir politika aracı olabilir. Merkez Bankası, faizsiz kredi oranlannı ayarlayarak, para politikasını yönlendirebilir. Mesela daraltıcı bir para politikası izlemek istiyorsa, banka yüzde 40 kâra katılma oranı ile verdiği sermayeyi, bu sefer yüzde 50'den verir."63 


"Açık piyasa işlemlerinde hisse senetleri, Kâr ortaklığı ve gelir ortaklığı senetleri kullanılabilir. Bu tür araçlarla Merkez Bankası, kredi arzı'nı düzenler. Riba'nın engellenmesi spekülasyonları asgariye indirerek, uygulamadan daha net sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Selektif kredi politikası uygulanarak, iktisadi gelişmeye ve üretim yapısına yön verebilir." ©t 


Burada bir ikilemle karşı karşıyayız. Bir yandan hemen bütün İslam iktisatçıları, yukarıdaki genel çerçeveyi kabul eder görünüp, alternatif bir İslam ekonomisinin gerekliliği üzerinde dururlar. Diğer yandan, hemen herkesin İslam ekonomisinden anladığı şey başkadır; hatta çogunun kafasındaki model, kapitalist ekonominin bir alt türevidir. 


Dolayısıyla, İslamcıların para politikaları (veya kredi politikaları) da değişkenlik gösterir. 

Bir kere, İslamcıların iddia ettikleri faizsiz kredilendirme (karz-ı hasen) çok sınırlıdır. Ayrıca hemen tüm kapitalist ülkelerde veya bu modele uygun kalkınmakta olan ülkelerin devlet bankalarınca uygulanagelmektedirler. Hatta Keynesgil iktisatçılar bile, kapitalist ekonominin ideal uygulanışında faizin asgariye indirilmesi veya yok edilmesi görüşünü savunurlar. Sosyalist ekonomilerdeki devlet bankalarının bazı kalkınma sektörlerine açtıkları krediler de bu türdendir. Dolayısıyla "sadece İslami ekonomi, faizsiz kredi verir," iddiası gerçeklerle bağdaşmıyor. 


.Aynı noktadan hareketle, "günümüz müslümanlarının uyguladıkları ekonomilerin hiçbiri gerçek anlamda İslami değildir. Çoğu kapitalizmin ya da sosyalizmin değişik uygulamalarıdır," 69 diyen İslam iktisatçısı M. 
Ekrem Han'a katılıyoruz. Aynı iktisatçıya göre "İslamcı ekonomi uzmanlarının üzerinde çokça durdukları Ribâ (faiz); işsizlik, enflasyon, iktisadi dalgalanmalar, servetin belirli ellerde toplanması gibi olumsuzluklara yol açmıyor. Ya da İslamcıların bu iddialarını destekleyecek 
maddi hayatın kanıtları henüz elde edilebilmiş değil." 66 


"Alternatif kâr ortaklığı (mudarabe) denen yatırım-girişim, İslami bankaların asgari düzeyde kredi vermeleri ve kârların büyük bölümünün taksitli satışlar, sermaye kiralama (leasing), garantili fiyat artışları olan alım ve satım (guarented mark-ups) işlemlerinden oluşmaktadır. Aldatıcı işletme uygulamaları, ortakların yönetimi denetleme sorunları, kredi alıcıları arasında güvenilir projelerin yokluğu gibi nedenlerle kâr ortaklığının içerdiği yüksek risk, bankaların diğer işlem türlerini (sözgelimi daha kazançlı bir yol olan spekülatif işlemler ile normal ticari bankaların başvurdukları murabaha işlemleri) tercih etmelerini sağlamaktadır. (Faize alternatif) kâr ortaklığının sınırlılığı ile onun düşeceği (düşüreceği) muhtemel tuzaklardan biri de şudur: 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İslami bankaların taksitli satışlar, sermaye kiralama ve fiyat farkıyla ilgili alım-satımların hukukiliği (İslami açıdan -F.B.) şüphe götürmese de, gizli bir şekilde faiz bunların içine sinsice yerleşmiştir. "57 Tam da burada İslami bankalar, iman (İslami ideoloji veya hukukun hükmü) ile tatlı kazanç, dünya ile ahiret, maddiyat ile ruhaniyet arasında tercih yapmaktadır. Çoğunlukla bu tercih, kazanç, dünya ve maddiyat lehine olmaktadır. 


Kredilendirmedeki İslami bankaların işlevlerinin sürekli değerlendirmesini yapacak bir kurum veya mekanizma da bulunmamaktadır.68 
Şura adı altında biraraya getirilen din alimi (Ulema) kesimi, adı geçen bankalardan maaş/ ücret aldıklarından, genelde istenilen doğrultuda (yani kapitalistimsi sömürü) fetva verilmektedir. O kadar ki, normal kapitalist bankalarla rekabette bile taraf tutulmaktadır.69 


Daha önce İslam'da faiz konusunu irdelediğimiz için ayrıntıya girmeksizin söylüyoruz: "Faizin kredi arzı üzerindeki etkisinin sanıldığı kadar fazla olmadığını, "70 İslamcı iktisatçılar bile kabul etmektedirler. 
Kaldı ki, kimi ekonomistler (M. A. Mannan, Ülgener, Reşit Rıza, Muhammed Abduh, M. Bakr El Sadr, Mahmud Ebu Suud vs.) şu ya da bu biçimde faizli kredi işlemlerini savunmuşlardır. 


"Faizsiz kredilendirmeye alternatif" diye sunulan kör ortaklığı (mudarebe) de tam bir çıkmazdır. Bir kere, Kur'an'a göre "zenginler Allah'- ın hazinedarlarıdır, yoksullar ise O"nun iyali (O"nun yükümlülüğü altındaki korumacılar, O'nun yükü, O'nun gözetimindeki kimseler -F.B.) 
dirler."71 Eh, haznedar, yani "vezneci ve para sahibi" böylesine kutsandıktan sonra, yoksul zavallıya bir köşede oturup onun verdiği kırıntıyı beklemek düşer. Allah veznedarı (finansörü maliyecisi) zenginler veya İslami bankalar, mudarebe yoluyla emek-sermaye ortaklığı kurdular diyelim. Bu yatırım batarsa zengin maldan olur, ama bu sadece sermayesinin bir kısmıdır. Oysa diğer ortak, bütün varı yoğu olan emeğini ortaya koymuş, sonunda tümüyle aç kalıp batmıştır. Emek- sermaye ortaklığında, kâr hisselerinin sermayedar lehine olacağı, çok açıktır.72 


Yemen Cumhuriyeti eski devlet başkanı ve başbakan yardımcılarından Dr.Abdurrahman el Beydani, "İslami kredilendirme yönteminin faize dayandığını; meselenin bono, tahvil veya kağıt paranın satın alma gücüyle yakından ilgili olduğunu" belirtiyor. (Bkz; Al Ahram, 21 Ekim 1996) 
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İslami kredilendirme (ya da para politikası), geç kalmış çarpık kapitalistleşme yolundaki ülkelerde, "yerel pazarların darlığına bir çare bulmak için vardır. Çünkü İslam ülkelerindeki iktisadi yapı, çifte niteliktedir. Bir yandan geleneksel ekonomik biçimleri, pazarın genişlemesini önleyen müzmin bir bela gibi görülüp, bir an önce kapitalist üretim-tüketim lehine bertaraf edilmesi istenir. Modern kesim genelde ihracata yönelirken, iç pazardaki yan önemsiz ikincil faaliyetlerden ibaret kalıyor. Böylece ulaşılmak istenen modern kapitalist pazarın bir ayağı hep aksıyor. Geleneksel kesimdeki pazar anlayışı, modern pazarda tüketici ile üretici arasındaki zincirin halkalarında aksamalar ve zaaflar oluşturuyor. Dolayısıyla küçük sanayi kuruluşları aracılığıyla tüketicinin'arzına yeterli talebi sunamıyor."7? Tam da burada İslami bankacılık devreye girip, tüketicinin talebindeki tıkanıklığı giderme yoluna gidiyor. Dikkat edilirse, hemen bütün İslami bankaların ana hedefi, uzun vadeli yatırımlar ile orta ve küçük ölçekli sanayi kolları yaratmaya yöneliktir. Pratikte vurgunculuk yapan İslami bankalar, en azından söylem düzeyinde böyle bir hedefi gerçekleştirmek istediklerini?# ilan ederler. Bu da, esasında, kapitalist tüketim pazarının genişletilmesi ve iktisadi bünyesi zayıf toplumlarda mülkiyeti tabana yayma ve orta sınıf yaratma harekatıdır. 


Bu noktada bir İslam bankacılığı uzmanı şunu söylüyor: Eğer fakir vatandaş, basit ve mütevazi gelirinden birkaç kuruş artırabilirse, bunun neticesi talebin, gıda maddelerinden sanayi mamüllerine yönelmesi olacaktır; bundan sonra da pazar genişleyecektir. Pazarın genişlemesi ise, işaret ettiğimiz gibi, küçük sanayinin candamarıdır. Banka, her mıntıkada faaliyet gösteriyor ve çeşitli sanayi kollarını teşvik ediyor. 
Böylece bölgelerarası birçok mübadele (mal değişimi /ticaret) ilişkileri doğuyor. Yatırım sandığı sayesinde birçok eşya için talep doğuyor. 
Bölge vatandaşlarının gelirlerinin artmasına ve dolayısıyla üretim hacimlerinin genişlemesine sebep oluyor. Üretim sandığı aracılığıyla kurulan işyerleri, kâr sağlıyor; bu kâr, tekrar üretime sokuluyor. Kalkınmakta olan ülkelerdeki kullanılmayan atıl üretim güçlerini hatırlarsak, bankanın (İslami banka -F.B.), iktisadi kalkınmadaki payının büyüklüğünü daha yakından görme imkanını bulmuş oluruz."75 


İslami kredilendirme politikasının amaçlarını izlemeyi sürdürelim: "Bilhassa sanayileşme döneminin başlangıcında olan ve vatandaşlarının insanlık ile hürriyetlerinin korunmasında titizlik gösteren devletlerde, (gönüllü bireysel tasarrufların) kaynağına önemle bakmak gerek. Kapitalist ülkelerdeki ferdi (bireysel) tasarrufların temel kaynağını temsil eden, büyük işadamları ve patronların bulunmadığı bu ülkelerde, bu zaruret karşımıza çıkmaktadır. Finansman (kredilendirme -F.B.) ile tasarruf birbirine bağlı ve yekdiğerini tamamlayan iki önemli fonksiyondur. İktisadi yönden finansman, mal ve güç akımını, sermaye temelini genişletme istikametine yöneltmek' olarak tanımlanır. Devamlı para birikim ve akışına hakim olan banka, her tür iktisadi gelişmenin temeli olan aktif güçleri ve üretim gibi faktörleri birbirine bağlama, organize etme imkanı verir. Buna bir de tasarruf terbiyesi eklenince, kalkınma potansiyelinin yolu açılmış ölur."76 


" Anlaşılacağı üzere, yukarıda tanımlanan şey, tam tamına geri pazarlarda ve zayıf ekonomilerde "kalkınmacı kapitalizm" dir. 


Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 1923 İzmir İktisat Kongresi kararları bunun bir türevini oluşturur. 1960'lardaki Abdülnasır Mısır'ı ile Baas Suriyesi de böyledir. 

Peki ne olacak bu kalkınmacı kapitalizm? Yine İslamcı iktisatçının görüşlerine başvuralım: "Kalkınmakta olan ve bilhassa büyük hedefler peşinde koşan devletlerde, küçük ve orta sanayi eksikliği, iktisadi kalkınmanın akışında önemli tıkanıklıklara sebep olmaktadır. Bu devletlerin çoğunda ferdi teşebbüs yok gibidir. Bu ülkelerin iktisadi hayatı, geniş tabanlı bir küçük sanayiye şiddetle muhtaçtır. Şüphesiz potansiyel güçlerin ortaya çıkması, bu orta sınıf olmadıkça gerçekleşmeyecektir. 
Kırsal alanlarda küçük sanayi, işletilmeyen insan gücü için en uygun bir iş kapasitesi olarak görülür. İslam ülkelerinin çoğunda, küçük el sanayi için hâlâ iç pazarlarda büyük ve geniş sahalar, imkanlar sunulduğunu inkar etmemiz doğru olmaz. Öte yandan İslam ülkelerinin depolarında, büyük insan gücü ve hammadde yatmaktadır. Mevcut veya kurulacak yeni sanayinin çoğu, mali ihtiyaçlarını kendilerine özgü mal varlığı ile karşılayamayacak durumdadır. Bu nedenle onlar borç almaya mecburdur. Kredinin (İslam -F.B.) yeni iktisadi kalkınma çarkını çevirecek gerçek itici el olması işte buradan gelmektedir."77 


Demek ki İslami kredilendirme, bir yandan mülk sahibi orta tabakayı yaratacak, öte yandan istihdam alanı açıp korkunç işsizlik ve sefilliğe geçici çözümler getirecektir. Bu, işin görünen yüzüdür ve belli olumlulukları (kapitalist bir kalkınma ve sömürü politikası izlemesine rağmen) içermektedir. Ama olayın görünmeyen yüzünde şu vardır: Yaratılacak küçük yan sanayi ile potansiyel insan ve hammadde gücü, 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günümüzdeki çokuluslu sermaye ihracının gölgesinde, küreselleşen kapitalizmin egemenliğinde, sadece ucuz birer sömürü aracı olabilirler. 


İslami Kredinin Kapitalist Küreselliği 
Neden? 


Yanıtı ünlü marksist iktisatçı Paul Svveezy"den izleyelim: "Kapitalizmin bugün bildiğimiz tarihi, 18. yüzyılın ikinci yarısındaki sanayi devrimiyle başlıyor. Baş aktörler, rekabetçi piyasalarda işgören küçük girişimcilerdi. Endüstriyel kapitalizmin erken evrelerinde pazarlar çogunlukla yereldi; bu olgu, pazarların büyüklüğünü sınırladığı gibi, ayrıca katılımcıların rekabetçi hareketlerine de kısıtlama koyuyordu. Sonraları ulaşım ve iletişim araçlarının gelişimiyle birlikte pazarlar olağanüstü büyüdüler ve bu, rekabetin kişilerden bağımsızlaşmasına neden oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında, sermaye birikimi ve ekonomik büyüme, hastalıklı bir hıza erişmişti. 19. yüzyılın son yirmi yılı, yoğun sermaye birikimi ve merkezileşme sürecine tanık oldu. Güçlü şirketler güçsüzleri yuttukları gibi, acımasız rekabeti ortadan kaldırmak ve kendi fiyatlarını ve üretim politikalarını kontrol edebilmek amacıyla değişik şekillerde birleştiler (karteller, tröstler, holdingler, dev anonim şirketler). 19. yüzyılın küçük ölçekli yerli ekonomiye yönelik kapitalizmi, 
20. yüzyılın tekellerle kontrol edilen emperyalist sistemine dönüştü. 19. 
yüzyılın son çeyreğine kadar bankalar ve para kapitali ile uğraşan, diğer menkul değerleri alıp satan kişilerin (dealer) iki ana işlevi vardı: Bir yandan sanayi ve ticaret çarkının dönebilmesi için gerekli kısa vadeli kredileri sağlamak, öte taraftan hükümetlerin (özellikle ordu oluşturabilmek ve savaşmak için) özel hizmetlerinin (kanallar, demiryolları, su dağıtım şebekeleri) ve büyük sigorta şirketlerinin uzun vadeli gereksinimlerini karşılamak. 


Yüzyıl önce olanlar, finans kapitalin esas zaferi için sahneyi hazırladı, ama sonuca ulaşması yetersiz kaldı. 20. yüzyılın ikinci yarısında sermaye birikim süreci, endüstri devriminin başından beri olduğu gibi, sanayi kapitali üzerinde yoğunlaşmaya devam etti. Finansçılar, sanayi kapitalistlerinin ortakları ve çoğu kez hakim ortak konumunda daha büyük rol oynadılar. Çünkü reel ekonomi, yaşaması ve çoğalması için mallar ve hizmetler üreten bir küçücük oligopol azınlığa ait. Bu ekonomi, oligopol azınlığın tüketebileceğinden ve istediğinden çok daha fazla kâr getirecek şekilde hesaplanmış olan fiyatlardaki üretileni zar zor alabiliyorlar. Bu yüzden, kitle tüketimine giren malları üretmek için kapasiteyi arttırarak kâr etmek mümkün değil. Bunu yapmak, gereğinden fazla kapasiteye yatırım yapmak demektir ki, bu bariz bir kapitalist mantıksızlıktır. O zaman oligopoller kârlarıyla ne yapacaklar. 
Onlar gerçek üretken varlıklar yerine, finansal varlıklara yatırım yapmalılar... Reel ekonomiden kaçan sermaye, 1950-1960'larda finans sektöründe mutlulukla karşılandı. Böylece gelecek 20 yıl içinde finans kapitalin zaferiyle sonuçlanacak bir süreç başlamış oldu. Finans kapitalin (günümüzde) yükselişiyle birlikte ekonomik ve politik gücün odağı yer değiştirdi. Uzun zamandır, özellikle radikaller arasında, kapitalist toplumun güç merkezinin, sayıları birkaç yüz olan çokuluslu şirketin yönetim kurulları olduğu kabul ediliyordu. Gerçek güç, artık şirketlerin yönetim kurullarından çok finansal piyasanın elinde..."78 


Durum bu olduğuna göre, temelinde petro-dolar ve petro İslam yatan İslami bankaların, bu uluslararası finans merkezlerinden bağımsızlığı hiç mi hiç düşünülemez. Özellikle İslami bankacılığın kaleleri sayılan Kuveyt, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Malezya gibi ülkelerdeki mali kuruluşların Batılı bankalarla içiçeliği, ilişkilerinin giriftliği, İslami mali kuruluş merkezlerinin Batılı diyarlar oluşu gerçeği de gözönüne alınırsa, İslami kredilendirme ve para politikası denen şeyin, ne kadar yapmacık ve sahte olduğu çabuk görülebilir. Gerçekte bu, küresel emperyalist finans kapital lehine pazar yaratma, atıl kapasiteyi harekete geçirme işleminden başka bir şey değildir. İslam iktisatçısı itiraf ediyor."... atıl üretim güçlerini hatırlarsak, bankanın iktisadi kalkınmadaki payının büyüklüğünü görürüz..."79 


"Bankacılık ve yatırım alanlarında İslami kurallara uygun faaliyet gösteren İslam sermayesi, bir süredir dünya finans piyasalarına açılma çabası içinde. Dünyanın en hızlı gelişen sermayelerinden biri olan İslam sermayesini, dünya finansal sistemiyle bütünleştirmenin yolları aranıyor." (Abdullah Ersoy makalesi, Forum dergisi, Ekim 1996) 


İslami bankacılığı, İslami ekonominin muhafazakâr ve teknokrat bir türevi olarak niteleyen ünlü Fransız araştırmacısı Olivier Roy şunları yazıyor: "İslami bankalar düşüncesi, ideolojik değil, teknokrat bir İslam ekonomi anlayışı üzerine oturur. İslami bankacılığın esası, parasını Şeriat'ın kabul edebileceği bir sisteme göre nemalandırmaktır. 
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Büyük İslami bankaların (Dubai İslamic Bank, Faisal İslamic Bank, Kuveyt Finance, El Takva İslamic Bank) İslami devletlerle hiçbir ilgileri yoktur. Onların tezi, bilinen bankalardan daha çok kazandırırken günahtan kaçınmalarıdır. Ekonomisi sallantılı ve yüksek enflasyonlu ülkelerde (İran, Pakistan) kök salan bankalar, kazançlarını sanayi üretiminden elde edemezler; oysa enflasyonun üstünde kâr dağıtmak zorundadırlar. Bilinen bankalara göre daha çekici görünmek için kazanç sağlama zorunluluğu, ekonomi alanında belli bir maceracılığı, dolayısıyla spekülasyonu gerektirir. (Pakistanlı İslam iktisatçısı Prof. A. 
Mannan da, İslam'da spekülasyonun belli yararlarına inanmaktadır - F.B.) İslami banka, yeni bir ekonomik düzenin taslağı değil, bir pazarlama savıdır: İslam burada bir çağrı işaretidir."89 İslami bankacılığın babası açıkça söylüyor: "İslam ülkelerinde çıkış yolu, dinden ve paradan faydalanmaktır."8! : 


İslami kredi sisteminin iki önemli çıkmazı daha bulunuyor: Bir, "küçük tasarruf sahiplerine, paralarıyla ortak iş kursunlar" söylemi günümüz koşullarına uymamaktadır. Küçük mülk ve tasarruf sahiplerinin ellerindeki mal varlığı, verili ortamda yeni işletmeler, yatırımlar ve girişimler yapmalarına uygun değildir. Zaten mevcut ekonomi (dışa bağımlı "ve çarpık kapitalist bir ekonomi olduğundan), küçük üretici ve küçük tüccar kitlesini kaldıracak güçte değildir. Ayrıca böylesi küçük meta ekonomisi üreticileri, artan oranda çağın gerisinde kalma ve kapitalist tekeller ile finans kapitalin tahakkümü altına girme tehlikesiyle karşı karşıyadır.82 Bu da yoğun sömürgeleşme ve sömürülme ortamına yol açar. Marksist iktisatçı Paul Sweezzy'in tahlili bu noktada aydınlatıcı olmalıdır. 


Diğer yandan, günümüz koşullarında, küçük birikimlerin ve işletmelerin, artan oranda büyük ölçekli işletmelerde merkezileşmesi sorunu gündeme gelmektedir. Çağdaş büyük ölçekli işlet-mecilik ise, ya özel mülkiyet temelinde, yani kapitalist, ya da toplumcu bir mülkiyet (veya karma ekonomi) temelinde yani sosyalist bir tercihi gerektirmektedir.83 Oysa İslam ekonomisi, bundan 1400 yıl önceki geri bir modelle, yapısal açıdan bile buna hazır değildir. Çünkü bir yandan "cemaat" temeli üzerinde kurulu İslam ekonomik yapısı, lonca sisteminin çerçevesini aşmamaktadır. Kimilerince "Mezopotamya Modeli İslam Komünü'8# biçiminde sunulmaya çalışılsa bile, İslami ekonomi cemaatçi bir korporatif (cemaat dayanışmacılığı) arzeder, komünal bir nitelik taşıyamaz. Çünkü pazar ekonomisini ve serbest piyasacılığı, üs- 


101 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


telik bireysel rekabeti, bireysel üretimi, özel mülkiyeti savunur. Bu yönüyle, kimi İslamcıların, Refah Partisi'nin Adil Düzeni'ne haklı eleştirileri şudur: "Bu slogancı düzen, 300 kişilik bir köye veya 10 bin kişilik bir mümin topluluğuna uygulanabilir. Ama yurt çapında veya evrensel düzeyde uygulanması ham hayaldir." 


İslamcıların para politikasını savunanlara şu soruyu sormak lazım: Sizler sınıfsal bir tahakküm aracı olan madeni parayı içine alan paranın sermayesini (üretim anamalı) mi, yoksa finans kapital anlamındaki sermayeyi mi savunuyorsunuz? Birincisini savunuyorsanız, serbest piyasa koşullarında bu, doğal olarak ikincisine dönüşecektir. Finans kapitali savunmanız da kaçınılmazdır. Finans kapital ise, sizin elinizde değil, Batılı çokuluslu tekellerin ellerinde olduğuna göre, "İslami bankacılık veya para politikası" dediğiniz şey, emperyalist-kapitalist dolarların, petrol ve İslama bulanmış olarak müminlere sunulmuş şeklinden başka bir nesne olamaz. Yani atıl birikimleri ve insani güçleri tahrik için "iman ve para"85 devreye sokuluyor. Esasında para'yı kabul eden İslam, sömürüyü de kabullenir. 


Zaten İslam medeniyetindeki ticari üretim, iktisadi bakımdan; 
1. Paranın ve para ile birlikte, para-sermaye, faiz ve tefeciliğin, 2. Üreticiler arasında aracı sınıf olarak tüccarların, 3. Özel toprak mülkiyeti ve ipoteğin (haciz), 4. Üretimin egemen biçimi olarak köle sıfatıyla (İslam'da egemen biçimi değildi, ama önemli unsuruydu -F.B.) çalışmasının sahneye girişiyle belirlenip,$” günümüzde kapitalist sistemle bütünleşme çabasındadır. 


Sonuç bağlamında denilebilir ki; 


a. İslam iktisadı, sınıfsal sömürü ve tahakküm aracı olan paranın ortadan kaldırılmasını öngörmez. Dolayısıyla, ister değişim aracı olarak para, ister birikim (artı-değer) olarak sermaye, isterse faizci sermaye finans kapital şeklinde kendini göstersin, İslamın para-kredi politikaları, eninde sonunda sömürü düzeni içinde gezer durur. Bu çarkın dışına çıkamaz. 


b. İslam iktisat tarihinde gördüğümüz gibi, başta o "mutlu ve altın çağ" diye sunulan "Asr-ı Saadet Modeli" olmak üzere günümüze kadar süregelen İslami ekonomi biçimlerinin hepsinde fiyat dalgalandırmaları (enflasyon, devalüasyon, yapısal bunalımlar vs.) olmuştur. Çünkü İslam, pazar ekonomisine, yani serbest piyasacılığa inanmaktadır. Bu tür bir liberal ekonomide, enflasyon ve devalüasyonu olağan gören 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İslam iktisadının, sadece "faizi yasaklayarak" (daha doğrusu belirli bir türevini) sömürü mekanizmasını yok etmesi mümkün değildir. Esasen, enflasyon ve devalüasyon, bizatihi gizli/açık faiz anlamına gelmektedir. 


c. İslam, pazar ekonomisini, yani liberal ekonomiyi savunmaktadır. 


O kadar ki, piyasanın arz-talep kanunlarınca belirlenmesini istemekte ve devletin narh (sabit fiyat) koymasını "zulüm" addetmektedir. Arz- talep kurallarına göre işleyen bir ekonominin, ister istemez tekelciliğe ve giderek dışa bağımlılığa yol açması kaçınılmazdır. 


- 
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(M. Şeker, İslamda Sosyal Dayanışma Müesseseleri, s. 116) 

age,s. 125-126 

Dr. Ahmet El Neccar (Mısırlı İslam İktisatçısı ve İslam Bankacılığının başlatıcısı) İslam Ekonomisi üzerine verdiği 1971 tarihli konferans metinleri, Suudi Arabistan. 3 

M. Ekrem Han, age, s. 66, Nazih Ayubi, age, s. 205-207, Olivier Roy, Siyasal İslamın İflası, s. 290. 

Dr. Ahmed El Neccar, adı geçen konferans metinlerinden aktaran İslama Göre Banka ve Sigorta, Hayreddin Karaman çevirisi, Nesil yay. Üçüncü baskı, İst. 1992. 
s. 170-172. 

age, s. 165-166. 

age, s. 166-167. 

Paul Sveezy, 19. İktisatçılar - “Haftası Paneli konuşması, İktisat dergisi, Ağustos 1994, s. 28-32. İstanbul. 

Ahmed El Neccar konferans metinleri, age, s. 172. 

O. Roy, age, s. 186-193. 

El Neccar, ay. konuşmalar, s. 189. Nitekim, Suudi Arabistan, 1988'de kurulan ilk ve tek İslam Bankası'nın döviz ticaretiyle uğraşmasından ötürü, bankanın adının başındaki "islami" sözcüğünü kaldırdı. (Bkz, Forum dergisi, Ekim 1996) 

E. Aydın, age, s. 46. 

age, s. 46. 

Ruşen Çakır, Ne Şeriat Ne Demokrasi: Refah Partisini Anlamak, s. 131, Metis yay. 1994; Ayet ve Slogan Türkiye'de İslami oluşumlar, s. 233. 

Hz. Muhammed, zaten üretici ve onun ürününe egemen olan para denen nesneyi elinde tutan bir tüccar olarak, bu sınıfsal tahakküm ilişkisine (değişim aracı olarak madeni para) hiç mi hiç itiraz etmemiş, onu, islamöncesi biçimiyle olduğu gibi benimsemişti. Para'nın yok edilmesini öngörmeyen bir sistemin, sömürüye son verme iddiası gerçekdişıdır. 

F. Engels, Ailenin ve Özel Mülkiyetin... s. 228. 


105 


İslam'da Mülkiyet: 
KAMU MÜLKİYETİ GÖKYÜZÜNE 
ÖZEL MÜLKİYET YERYÜZÜNE 


Mülkiyetin (özel, kamu, devlet, vs.) niteliği, hemen bütün sistemlerde en çok tartışılan başat konulardan birisi olmuştur. 

İslam iktisatçıları da kendi inanışları doğrultusunda düzenlemek istedikleri ekonomik hayat hakkında yazdıkları eserlerin çoğunu, bu konuya ayırmışlardır. Mülkiyetin mahiyetine hasredilmiş sayısız kitap sayısız dilde yazılıp çevrilmiştir.! Hemen her İslami yazar, az ya da çok. 
mülkiyet kavramına değinmiş, bu noktada kendi görüşünü belirtmiş; İslami ekonomide mülkiyetin yerini saptamaya çalışmıştır. 


İlginçtir; İslam iktisadını çağdaş verilere uyarlamaya çalışan ve onu güncel yorumlarla canlandırmaya çabalayan yaklaşımlar arasındaki farklılıklar, en çok mülkiyet hakları konusunda ortaya çıkmaktadır.? İslamcılardan bazıları, mülkiyeti, şöyle bir kaba tanımla tanımlarlar: "Mülk edinilmiş şeylerin kullanımı ya da bunların elden çıkarılması, hep belirlenmiş hadler (sınırlar) dahilinde yapılması gereken işlemler."3 Bu tanımdaki eksiği gediği şimdilik bir yana bırakıp, sınıflı bir toplum öngören İslamın, mülkiyeti nasıl kutsayıp sağlamlaştırdığını ve meşruiyetini bu zemine nasıl dayandırdığını özetle inceleyelim: 


"De ki, göklerde ve yerde olan şeyler kimindir? De ki: Allah'ın". 
(Ena'm:12) "Bırak o harifi ki yarattım hem tek, hem çızun boylu mal verdim ona" (Müdessir:12 ve 13.)"... dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz kılıp dilediğini zelil edersin. ... Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır..." (Al-i İmran:26-37) "Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük, insanlara çekici kılındı." (Al-i İmran: 14) "Alah dilediğinde kat kat verir. Allah ihsanı bol ve hakkıyla bilendir" (Bakara: 261) "Allah dilediğine rızk açar, dilediğinden kısar" 

(Râd: 26) "Allah kimini daraltır, kimini genişletir" (Bakara: 245) "Baksana, insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Elbette ki ahiret derece ve üstünlük, bakımından daha büyüktür. ...Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır." (Isra: 21-26) 


Açıklıkla görüldüğü gibi, İslam anayasası Kur'an, ilahi sözlerle hem mülkiyeti, hem sınıflı toplumlardaki eşitsizlikleri kutsamaktadır. 
O kadar ki; "zenginlik" ile "şereflilik" ilahi sözlerle özdeşleştirilip kutsanırken, "yoksulluk" ile "zelillik" (Türkçesi aşağılık, horluk, hakirlik) eşanlamlı bir kavram oluveriyor. Yani zengin "şerefli zat", fakir ise "hakir" kişidir.* 

Zaten "Allah'ın haznedarı" yani maliyecisi (finansörü) durumundaki zengin, "Allah'ın iyali" (yükü, sığınmacısı) durumundaki yoksula, yine "Allah'ın sınırsız biçimde verip zenginleştirdiği'"varlığıyla "ihsan etmek" durumundadır. Eh, fakir de, bir yandan "zengine rızkını veren Allah'a kulluk" ederken, öte yandan "kendisine ihsanda bulunan aynı zengine şükredip minnettarlık duymalıdır." 


İslamcı yorumcular bir yandan bu sınıflı toplumun varlığını şu sözlerle inkar etmişlerdir: "İslam hukuku, sınıfsız bir toplum oluşturmuştur. Kapitalizme (bu nedenden) geçilememiş ve Osmanlı'da olduğu gibi statik olmayan dinamik bir yapı meydana getirmiştir..."5 Öte yanda aynı yorumcular, İslamda sınıfsal farklılıkların (bölüşüm ilişkilerindeki eşitsizliklerin) kutsanmasını aşağıdaki ibarelerle gerekçelendirmişlerdir: "Marksizmin tanımladığı sınıf ile İslamın, toplumun tekamül, sürekli bir hareket, faaliyet içinde olması için gerekli gördüğü iktisadi gelir farklılıkları hiyerarşisi arasında hiçbir ilgi ve yakınlık yoktur. Kur'an fakir ve zenginin olmadığı bir toplumu statik, durgun ve ölü olarak kabul eder. Bu itibarla, kullar arasında rızk farklılığının bizzat yaratan tarafından tayin edildiğini zikreder."© 


"İslamı kendi bütünlüğü içinde ele alacak olursak, mülkün insanlar arasında dağılımının farklı olması bile, adalete daha uygun olduğu görülür. İslam hiçbir şekilde eşitlik ilkesini kabul etmezken, 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fakat adalet ilkesinden asla vazgeçmez. Eşitlik ilkesi, İslam hukukunun ilkelerindendir. Ama ekonomik hayatın değil: İnsan tarak dişleri gibidir (El Acluni"ye gönderme -F.B.). İslam hukuku karşısında herkes eşttir, halife de çoban da. Ama iktisadi yaşamda herkes eşit olamaz. Önemli olan, iktisadi gelir farklılığının siyasi ve hukuki imtiyaz doğurmamasıdır."7 


Çelişkili yorumlardan bir örnek daha: "İslam ekonomisinin temel esaslarından biri de, hiç şüphesiz ferdin mülk edinme hakkıdır. Malmülk edinme, insanda fitri (güdüsel) bir duygudur. Evet, özel mülkiyet ve serbest teşebbüs, İslamın kendi orifinine uygun olarak onun iktisadi yapısının esasları arasındadır. İslam iktisadı, bu konudaki görüş ve düşünceleriyle de diğer sistemlerden ayrılır. Zengin-fakir, beyaz-siyah, soylu, soylu olmayan ayırıını yoktur." (Bkz. Zaman gazetesi, 15 Mayıs 
1996) 


Bu ve benzeri İslamcıların, sınıflı bir toplumu hangi ilahi sözlerle gerekçelendirdikleri ortadadır. Yine kelime oyunlarına başvurulursa da, "iktisadi eşitsizliklerin siyasi ve hukuki imtiyaz doğurmaması gerektiği" yolundaki ibare de, kuru bir temenni veya dini ahlaki bir vaaz olmaktan başka anlam taşımıyor: Çünkü evrensel kural şudur: İktisadi gelir farklılığının olduğu toplumlarda, özellikle "Allah'ın sınırsız rızklandırıp, kendi maliyecisi (haznedarı) seçtiği o şerefli zenginler", kaçınılmaz biçimde, siyasi ve hukuki imtiyaz sahibi olmuşlardır. Bunun en bol ve pervasız örneklerini de İslam tarihinde, üstelik Asr-ı Saadet döneminden başlayarak görmek mümkündür. 


O halde, meselenin kökenine, yani özel mülkiyet ve devletin doğuşuna inelim. 


Mülkiyetin Serüveni 


Mülkiyet, "ezeli ve ebedi", yani başı sonu belli olmayan bir şey değildir. Evrenle birlikte varolup sonsuza kadar sürecek durumu da yok. O, toplumsal aşamanın belli bir basamağında "ortaya çıkmış; üretim güçlerinin gelişimi tarafından belirlenen mülkiyet biçim ve ilişkilerine dönüşmüştür."8 Dolayısıyla İslam'daki söyleme bakarak söylersek, "Allah'ın dilediğine mülk vermesi, dilediğinden mülk'ü alması, istediğine az, istediğine çok vermesi ve nihayet yerde ve gökte ne varsa hepsinin Allah mülkü olması," tümüyle tarihi bir gelişmenin sonucudur. O kadar ki; öncelikle "Allah'a ait olduğu düşünülen mülk" yeryüzünde komünal ortaklığı simgelerken, bunun sonradan "gökyüzüne çıkması" da özel mülkiyetin tarihi gelişimine uygun düşmektedir. Yani kamu mülkiyeti giderek küçülüp soyut bir kavram halini alırken, gökyüzüne yükselip (tıpkı somut çok tanrı fikrinden soyut tek tanrı fikrine doğru olan düşünsel sıçrayış gibi), yerini "Allah'ın halifesi olan insanın sahipliğine" bırakması, yani özel mülk halini alıp, yeni toplumsal ilişkiler zemininde büyüyüp yaygınlaşması çok olağandır. 


Peki, bu nasıl oluyor? 


"Artı-ürün olmayınca, ne zanaatların tarımdan ayrılması ne de üretken olmayan faaliyetlerin üretken faaliyetlerden ayrılması mümkündür... Artı-ürünün belirmesi ve gelişmesiyle birlikte, bir kısım üreticilerin, zanaatlar adı verilen belli emek türlerinde uzmanlaşmaları olanağı doğar. Kolektif (komünal -F.B.) bölüşüm sistemi, her üreticinin, kendi emeğine göre eşit miktarda bir tüketim araçları 4 üretim araçları paketi almasını sağlar. Toprağı işleyenler ile zanaatkarlar, tüketim araçları üretenler ile üretim araçları üretenler arasındaki bu ilişkiler, henüz mübadele ilişkisi değildir. Üreticiler bireyselleşmemiş, topluluğun bütünü ile aralarındaki göbek bağını koparmamış, henüz ürünlerinin özel malikleri (sahipleri) haline gelmemişlerdir."? 
"Bununla birlikte, zanaatların tarımdan ayrılması yolundaki bu ilk adım, insan emeğini daha verimli kılmakta; art-ürünün daha da artmasına yol açmaktadır... Üretim fazlası belli bir sınırın ötesinde gelişmeye devam edince, bireyler, elde ettikleri artı-ürünü kendi diledikleri gibi kullanma hakkını ileri sürmeye başlarlar. Bireysel üretim ile kolektif bölüşüm (İslam'da kul hakkı ile Allah hakkı veya Allah mülkü ile kul hakkı -F.B.) arasında bir çelişme doğar. Üretimin bireyselleşen karekterine uymayan kolektif bölüşüm, giderek ortadan kalkarken, tarım üretimi ile zanaat üretimi (daha genel olarak, tüketim araçları üreten sektör ile üretim araçları üreten sektör) arasındaki bağlantıyı eskisi gibi (her bireyin katılması ve sonra kolektif olarak dagıtılması yoluyla) kurmak imkansızlaşır. Dolayısıyla söz konusu iki faaliyet dalı veya iki sektör arasında yeni bir ilişki tipi zorunlu hale gelir. 
Bu ilkönce takas şeklinde başlayan ve sonra para aracılığıyla gelişen mübadeledir. Takaslar sıklaştıkça, bu üreticiler artık tesadüfi ürün fazlalarını mübadele etmek aşamasını geride bırakırlar; mübadele amacıyla (piyasada satmak amacıyla) üretim yapmaya başlarlar. Kullanım için üretimin yerini, mübadele için (piyasa için) üretim alır. Bu 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gelişmeyle birlikte, üreticilerin mensup oldukları topluluğun bütün iç ilişkileri, çok köklü bir değişikliğe uğrar. Artık kullanım değerleri değil, değişim değerleri üreten ve kendi ürünlerinin özel maliki (sahibi) durumunda bulunan insanlar, kanbağına dayalı topluluk (komünal mülkiyeti; ortak mülkiyeti simgeleyen -F.B.) ile aralarındaki göbek Kördanüna koparırlar ve özgür üreticiler olarak tarih sahnesine çıkarlar..." 


"İlk toplumların avcılık aşamasında, toplanan yiyecek ve avlanan hayvanlar, klan üyeleri arasında eşit bölüşüm ilkesine göre üleştirilir. 
Ancak belki klan Şefi ve Büyücü, eşit bölüşümün başlamasından önce, küçük özel bir pay alırlar. Bu, onların klan'a veya kabile'ye karşı yerine getirdikleri gerçek hizmetlerin (avda önderliğin, büyüsel tekniğin vs.) 
karşılığıdır."!1! Demek ki, özel mülkiyete çok ileride yol açacak ilk birikimlerden birisi böyle başlamış oluyor. 


"Çobanlık aşamasında, evcilleştirilen hayvanların tümü, klan veya kabilenin ortak malı olurlar ve totemin damgasıyla damgalanırlar. Eşit paylaşım ve eşit yararlanma ilkesi, doğal bir zorunluluk olarak kendini kabul ettirir. Daha sonra klan içinde aileler belirince, eşit paylaşım ilkesi, artık doğal bir eğilim değilse bile, ailelerin özel mülkiyetçi yönelimlerini kısıtlayan bir toplumsal kural olarak yürürlükte kalır. Nitekim ailelerin kabile içinde belirmeye başladığı Neolitik çağda, artık tarıma geçip köy toprağına yerleştiğinde, a) meralar hiç bölünmeksizin ortaklaşa kullanılır; b) ekilen arazi ise topluluk tarafindan küçük dilimler halinde pay edilir, fakat ailelerin mülkiyetine verilmez; dönem dönem geri alınır ve küra çekimi yoluyla yeniden ailelerin kullanımına dağıtılır. 
Bu dönemsel yeniden dağıtımların arası giderek uzar"12 ve özel toprak mülkiyetinin ikinci tohumu da atılmış olur. 


"Tarıma ve maden teknolojisine geçişten çok önce, kabile toprak mülkiyetinin çözülüşünü başlatan ilk olay, savaştır. Kabile toplumunda, kabilelerarası sürtüşme ve çatışmalar eksik olmaz. Üretim tekniğindeki gelişmeler, özellikle çobanlık, kabile ve klanların elinde, başka kabile ve klanların göz dikebileceği bir birikimin ortaya çıkmasına yol açar. Böylece rastlantısal çatışmalar, giderek (düzenli) yağma ve çapul akınlarına (yani yağma ve talan) dönüşür. Klan şefleri, çevresinde oluşturduğu genç savaşçılar ile talihini dener. Çevredeki kabile ve klanlara akın düzenleyerek, yağma ve talan seferleri düzenler. Yağmalanan (başka kavim ve kabilelerin) mallar, savaşçı topluluğu arasında 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paylaştırılır. Ancak öncelikle savaşçı kabilenin klan şefi için özel bir pay alınır. Bu da, kabile /klan şefinin zamanla diğerlerinden daha zengin bir durumda olmasına ve maiyetindeki savaşçılar kümesinin de diğer kabile üyelerine göre daha fazla bir mal'a sahip olmasına neden olur."13 İşte özel mülkiyetin üçüncü tohumu toprağa düşmüş oluyor. 


Kabilelerarası savaş, yağma ve talan akınları; birtakım kabilelerin ortadan kalkmasına yahut en iyimser deyimle savaşta galip gelen Kabilenin uyruğuna girmesine yol açar. Böylece, eski ortakçı klan ve Kabilelerden bir kısmı, özgürlüklerini yitirip yeni bir kimlik altında, giderek büyüyen (savaş yoluyla) bir kabilenin başını çektiği kabile konfederasyonu içinde yer alırlar. Savaşçı klan şefi ile savaşçılar kümesi, giderek merkezileşirler; en tepede yer alırlar. Bunun alt sıralarını ise, zor yoluyla birleştirilen diğer kabileler, o zamanki ilişki ve konumlarına göre, işgal ederler. Yani kabile ve klanlar topluluğu, kendi içlerinde büyük bir farklılaşmaya (toplumsal / siyasal) uğrarlar. 


"Bu farklılaşma ve konfederatif (ast-üst/yöneten-yönetilen / çalışan-çalıştıran temelinde yükselen) birleşme, artı-üründe ve özellikle zanaat üretiminde bir büyümeye yol açar, mübadele (mal değişimi) ilişkilerini ve piyasa için üretimi (meta üretimi) kamçılar."1$ 

"Başlangıçtaki klan köylerinde küçük çapta yapılan mal takası, yaygınlık kazandıkça (kabile konfederasyonlarının doğurduğu hakimiyet-tabiyet ilişkisine ek olarak -F.B.), piyasa için üretilen artı-ürün bu kez klan köyünden daha merkezi pazarlara doğru akar. Nihayet, bütün üretimi sadece piyasa için üreten bireyler, köylerden kopup daha merkezi köye, pazarın yanıbaşına yerleşirler. Bu durumda kolektif ortaklığa dayalı kandaş kabile ilişkileri, artık topluma yön veremez olmuştur. Eski merkezi köy ise, şehirleşmenin ilk adımı olan pazar kasabasına dönüşmüştür. Köy ile şehir arasındaki işbölümü ortaya çıkmıştır. Öte yandan kendi klanlarıyla olan bağlarını kopararak kasabada toplanan ve her biri hem kendi köyünün hem de kendi temenos"unun (esirlerin çalıştırıldığı topraklar) artı-ürününü ele geçiren şefler, artık kendi klanlarının çıkarlarını temsil etmekten uzaklaşmış, çevre köylerde oturan yaygın küçük köylü kitlesine karşı ortak sınıf çıkarlarıyla bir araya gelen bir topraklı aristokrasiye dönüşmüşlerdir... 
Başka bir deyişle, kabile toplumunun kandaş ilişkilerine dayalı, kolektivist (ortakçı) ilkel köy topluluğundan şehir hayatına ve uygarlığa geçiş süreci içinde, proto-feodal ve proto-köleci ilişkiler yan yana belirmektedir."!> 
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Özetle "meta ve köle biçimindeki zenginlik ile para biçimindeki servet yanında (bunları para ve ticaret bölümlerinde görmüştük - F.B.), toprak mülkiyeti biçimindeki zenginlik de kendini gösterdi. Toprak parçaları üzerinde kişileri, başlangıçta gens ya da kabile tarafından verilen kullanım hakkı, şimdi öylesine sağlamlaştırılmıştı ki, bu parçalar, soydan soya geçen mülk. olarak onlara ait bulunuyordu. Son zamanlarda, özellikle gentilice topluluğun toprak parçası üzerinde sahip bulunduğu ve kendileri için bir engel olan halktan kurtulmak için çaba göstermişlerdi. Engelden kurtuldular, ama az sonra, yeni toprak mülkiyetinden de kurtuldular. Tam ve özgür toprak mülkiyeti, yalnızca toprağı kısıntısız ve sınırsız kullanma yetkisi anlamında değil, onu elden çıkarma yetkisi anlamına da geliyordu... İşte böylece ticaretin genişlemesi, para ve tefecilik, toprak mülkiyeti ve ipotek (toprak mülkiyeti kurulunca ipotek de çıkıvermişti ortaya -F.B.) gibi gelişmeler, kitlelerin artan yoksullaşması ve yoksullar yığınının büyümesi anlamına geliyordu. Bu ise, servet'in (toprak dahil) küçük bir sınıf elinde toplanıp merkezileşmesini hızlandırdı."16 


Nitekim Mezopotamya ve Nil vadilerinde, "aristokrat-ruhban sınıfi hem üretim tekniklerini, hem üretim faaliyetlerini ve ticareti, hem değerli madenlerin (bronz gibi) işlenmesi işini, hem özel hem de aslında kendilerinden başkasına ait olmayan kamu mülkiyetini tekellerine almış bulunuyorlardı.! 


Bakınız, eski Yunan düşünürü Hesiodos (MÖ. 8. yüzyıl) bunu nasıl adlandırıyor: "İnsanlık tarihi beş büyük çağa ayrılır;18 Altınçağ; Tanrı Kronos'un egemenliği, altında geçen çağdır. (Bize göre kandaş sınıfsız toplumun kolektif mülkiyeti üzerine kurulu uyum toplumu); Gümüşçağ;: Tanrı Zeus'un egemenliğindedir. İnsanlar arasında kavgalar başlamış, tanrı sevgisi ve saygısı unutulmaya yönelmiştir." (Bizce, büyük uyum toplumu olan kandaş kabile bozuluyor, savaşçı klanlar ve çapulculuk akınları önplana çıkıyor, özel mülkiyetin filizlenme dönemi başlıyor); Bronzçağ: Vahşet çağıdır (Artık sınıflar ortaya çıkmış, işbölümü başlamış, kandaş toplum, çözülüş aşamasındadır, bireysel üretim ile kolektif bölüşüm arasında çelişki ortaya çıkmıştır); Kahramanlık Çağı: Büyük kahramanların yaşadıkları varsayılan çağ (Bizce savaşçı kabile şeflerinden birisi giderek yükseliyor, kabile konfederasyonları kurulurken hakimiyet-tabiyet ilişkileri doğuyor, devletleşmenin ön hazırlıkları yapılıyor); Demirçağ: bencillik, yalan, düzenbazlık çağı. (İşte tam tamına köle emeği üzerine kurulu ve ticaretin çok geliştiği her yönüyle sınıflı bir toplum) 
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Yunan toplumunun bu aşırı sınıfsal bölünmesi karşısında Eflatun'un Devlet ve Kanunlar adlı eserlerinde dile getirdiği, "Bütün mallara aşağı sınıftan olan çiftçiler, esnaf ve tüccarlar sahip olmalı, yönetici ve koruyanlar ise, sadece yıllık geçim masraflarını almalı, aşağı sınıf politikaya karışmamalı,"19 yolundaki ifadeler, toplumdaki aşırı kutuplaşmadan korkarak yer yer nostaljik bir kolektivizme gönderme yapmanın ötesine taşmıyor. Politika adlı eserinde Aristo, "bir yandan faizi yasaklamayı önerirken (dönemin çok ileri giden tefeci-tüccar sermayesine karşı), öte yandan "özel mülkiyetin erdemlerini,"20 öve öve bitiremiyor. 


Dinlere Göre Mülkiyet 


Hindistan'da Brahmanizm, servet edinmek için çalışmanın günah olduğunu bildirmekte; mülk edinmeçaracı olması itibariyle de tiçareti ve hatta bazen tarımı bile hoş karşılamamaktadır..2! 


Budizm, din adamlarına mülk edinmeyi've çalışmayı yasaklar. 
Mensupları açısından çalışmak, din adamları sınıfından aşağı bir sınıf olmanın ölçütüdür.22 


Hindi Ceyni dininin bir kolu olan Dicembera, o denli mülkiyet karşıtı bir konumdadır ki, edep ve avret yerlerini örtecek bir örtü ölçüsünde bile mülk edinmeyi yasaklamıştır. Bu mezhep yandaşları, yerleşme yörelerinden uzak ormanlarda çırılçıplak yaşarlar.23 


Çin Tavi dininde servet ile mülkiyet, sakınılması, uzak durulması gereken sevimsiz birşey olarak kabul edilmiştir. Ancak bu dine inananlar da, en çok "Tasi-Şin" dedikleri servet tanrılarına tapmışlardır."2$ 


Konfüçyüs dini, her şeyin mülkiyetini, devlete ve Çin devlet başkanına bir hak olarak sunar. Ona göre Çin devlet başkanı, hiçbir kayda bağlı olmayan mutlak hakimdir. Göğün halifesi, yerin ve içinde bulunan her şeyin tek sahibidir. Yeryüzündeki bütün servette, mutlak tasarruf yetkisine haizdir.?5 


İran'da tarımsal yaşama geçişin torisini yapan Zerdüşt dini, mülkiyeti üstün bir kurum olarak tanır. Ancak servet biriktirmeyi (çünkü sınıflı toplumun ilk evrelerindedir -F.B.) engellemekte, sadece, servet'in hayırlı işlerde kullanılmasını emretmektedir.29 


Zerdüştlük inancının özel mülkiyetçiliğe karşı çıkan bir kolu olan 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Mazdekçilik, mülkiyetin kamulaştırılarak toplumsal ayrıcalığa son verilmesini savunmuştur. 


Zenc inancında mülkiyet, özellikle toprak mülkiyeti kutsaldır. 
Ancak fethedilen ülkelerin toprak mülkiyeti, fetihçilere verilmez. Sadece gönüllü verilen araziler üzerinde toprak mülkiyeti hakkı vardır.27 


Geçerken belirtelim: İranlı İslamcı sosyolog Dr. Ali Şeriati'ye göre, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi dinlerin dışında kalan bütün inanç önderleri veya peygamberler, ya anne ya baba tarafından veya her ikisinden, aristokrat ruhtan ya da soylular kesimine mensupturlar. Lao Tau, Konfüçyus, Zerdüşt, Mani, Mazdek, Sokrat, Eflatun, Aristo vs. Biz, İslam önderinin de soylu Kureyş aristokrasisine ait olduğunu biliyoruz. 


İslamiyete büyük oranda kaynaklık eden Yahudilik ve Hıristiyanlık inancındaki mülkiyet konusu, özel bir konum arzeder. Temelde bu iki inançtaki mülkiyet hukuku ne ise, aynısıyla İslam hukukuna geçmiştir: Vahy?58 (yani ilahi kelam) yoluyla mülkiyetin kutsanmış olması. Bu bakımdan her üç inanç arasında, mülkiyete ilişkin bir farklılık bulunmaz. 
Farklılıklar, her dinin doğuş zamanı ile zeminine göre aldığı biçimlerin öngördüğü farklılıklarından ibarettir. 


Yahudilik; Brahmanizm, Budizm ve Ceynizm kadar mülkiyet hakkını reddeden bir tutum içinde değildir.2? Tersine o sınıflı bir toplum ve dolayısıyla mülkiyet ilişkilerinin kutsanmasını öngörür. Bir yandan içinden çıktığı kandaş toplumun ideolojisini taşıyarak, sınıfsal kutuplaşmanın önüne geçmek isterken, zaman zaman yoksuldan yana gözükür. Örneğin ezilen yoksulları şu sözlerle avutur: Rabbindin, yeryüzü ve onun doluluğu (Mezmur: XXIV, 1) "Ve yer, daimi surette satılmayacaktır, çünkü yer benimdir (Allah'ındır -F.B.)" (Levililer: XXV, 23)"... Veellinci yılı takdis edeceksiniz; sizin için Yubil yılı olacak; sizden her biri kendi mülküne dönecek ve sizden her biri kendi aşiretine dönecek..." (Levililer: XXV, 10-15-16) Burada aruk önü alınmaz bir sınıflaşma ile kandaş toplumun çözülüşü söz konusu olup; Tevrat, mallarını, mülklerini ve özgürlüklerini yitiren eski kandaş kabile üyelerine sabır ve tevekkül tavsiye etmekte, açıkçası umut pompalamaktadır. 


Oysa aynı Tevrat, sınıflaşmış toplumda, mülkiyeti kıskançlıkla koruyup kutsamaktadır: "Çalmayacaksın, ... Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin" (Musa'nın Emirleri - Çıkış: XX, 15) 
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Sömürü ilişkileri alabildiğine ilerlemiş olduğundan, Yahudilerin kitabı Tevrat, ahlaki öğütler vermekten öteye geçmiyor: "Zenginler fakirlerin iliğini sömürüyor; debdebe içinde “yaşayanlar, fakir çocuklarının ekmeğini yiyorlardı... Ve eğer kardeşin senin yanında fakir düşer de kendisini sana satarsa, onu köle olarak çalıştırmayacaksın... 
Para faizi olsun, zahire faizi olsun yahut ödünç verilen her şeyin faizi olsun, faizle kardeşine (kandaş toplum üyesi -F.B.) ödünç vermeyeceksin. Yabancıya (kandaş toplum üyesi olmayan başka kabile ve kavim üyelerine -F.B.) faizle ödünç verebilirsin..." (Levililer: XXV, 39-42; Tesniye, XXIII, 19-20) 


Kandaş toplumun çözülüşü ile yeni bir topluma geçişin bütün çelişkilerini, gel-gitlerini (zaman zaman tarıma ağırlık veren, zaman zaman ticareti ve faizi benimseyip kimi zaman ona karşı çıkan, bazen de toplumun tarım-zanaat-ticaret temelinde bölünmesine itiraz eden) Yahudilik inancının öğretilerinde görmek mümkün. 


Bir yandan "zenginler, fakirleri iliğine kadar sömürüp; fakir kardeş, mülkiyetinin yanı sıra kendi özgürlüğünü de zengine satarak köleleşirken", diğer yandan Yahudiler, ticaret erbabını küçümser ve onlara "Kenanlı" (eski Filistinliler ile Fenikelilerin öncüleri -F.B.) derlerdi.30 
Ticarete ve zanaata pek önem vermeyen (gerçekte kandaş toplumun ilk aşamalarında -F.B.) Yahudiler, Mikabin Sifri'nde (kitabında) tarımdan söz ederken, ticarete pek önem vermemişlerdir.31 Bu da, o dönemde Yahudi toplumunun toplumsal işbölümünün henüz ilk aşamalarında olduğunu gösterir. 


İslamcı bir araştırmacının şu sözleri pek gerçeği yansıtmıyor: "Yahudiler ne ticarete ne de zanaata önem vermişlerdir. Josephus, Yahudilerin kendi zamanına kadar (MÖ 100-37) ticarete yönelmiş olmadıklarını, Sürgün hadisesinden önce ise hiçbir Yahudinin zanaatla uğraşmadığını, aksine onlara göre zanaatin değersiz olduğunu ve kölelere terkedildiğini, Hz. Süleyman zamanında ticaretin mevcudiyeti bir gerçek ise de bunun, halkın e) değil, ya Fenikeliler yahut hükümet 
eliyle yürütüldüğünü söyler..." 92 

Oysa 50 yılda bir tekrarlanan Yubil yılına dönme teması, kandaş toplumdaki ailelere verilen özel toprak parçalarının her 50 yılda bir kura çekimine tabi tutularak yeniden dağıtıldığını, ama bu yöntemin zaman aşımına uğrayarak sınıflara, yani fakirlik ile zenginliğe yol açan özel mülkiyete doğru bir süreç izlediğini gördük. 
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Kaldı ki Yahudi kabile konfederasyonlarının belli bir toprağa ve bir yönetime (yani devlete) sahip olmaları MÖ 1000 yılına rastlar. İlk kral Şaul (Saul)'dür. Bu da özel mülkiyetin temelinde yükselir. Şaul'u, Davut ve Süleyman (İbranice: David ve Slomo) izler. Süleyman'dan sonra bu devlet ikiye ayrılır: Samariye (İbranice Şamıra) merkezli kuzeydeki İsrail Krallığı ile merkezi Kudüs (İbranice Yeruşelayim) olan Yuda (İbranice Yahuda) Krallığı.33 Asur ile Babililerin, önce 

srail (MO 721), ardından Yuda (MO 597-587) krallıklarını ortadan 

kaldırmalarıyla başlayan sürgün yıllarında, artık tefeci-tüccar sermayesinin çokça geliştiği bir dönem göze çarpar.33 Tevrat'ta "Peygamberler Dönemi" olarak bilinen ve Davut saltanatı ile Babil Sürgünü arasında uzanan bu döneme ilişkin önemli bilgiler bulunur ki; özü şudur: "Zengin, fakir kardeşini iliğine kadar sömürüp köleleştirmektedir." Kaldı ki Tevrat'ın yazıya geçirilmesinden önceki yüzyıllarda bile, Yahudi toplumunda özel mülkiyet, tefeci-tüccar sermayesi ve kölelik gelişmekte; kabile toplumunun ortak mülkiyetçi ve kandaş gelenekleri ise, gerek Yubil yılı geleneği, gerekse Yahudiler içinden köleliğin ve faizin yasaklanması gibi yöntemlerle, bu sınıfsal gelişmeye / kutuplaşmaya karşı (giderek zayıflayan) bir direnç göstermektedir. 
Özetle MÖ 100-500 yılları arasında Yahudi toplumu, çözülen bir kabile toplumudur; özel mülkiyet, tefecilik ve kölelik vardır. Ancak bu olgulara karşı kandaş direniş de vardır.35 


Yahudiliğin bir mezhebi veya türevi durumundaki Hıristiyanlık, tefeci-tüccar sermayesinin altüst ettiği Yahudi toplumuna bir tepki olarak doğduğundan, belki de bozulan kandaş (ortakçı) kabile toplumunun sınıflar temelinde yükselen yeni topluma direncini (en azından başlangıçta bir söylem olarak veya yoksulları çekebilecek bir muhalefet odağı olarak) temsil ettiğinden, gerek köleliğe, gerekse köle mülkiyetine karşı çıkmıştır. "Köleliği, malik (sahip)'in başına inmiş ilahi bir ceza olarak görmekte, tarım ve zanaat dışında, ekonomik faaliyetleri mesela ticareti hoş karşılamamaktadır."36 Bu yüzden Hıristiyanlık, çok uzun bir süre için, din adamlarına ve inanan üyelerine ticaret ile faizi yasaklamıştır. 


Görüleceği gibi Hıristiyanlık, tarım ile zanaat arasındaki işbölümünü, yani toplumsal /sınıfsal bölünmeyi benimsiyor, ancak kandaş toplumun hızlı altüst oluşunu gerçekleştirecek ticaretten biraz geri duruyor. 
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Demek ki ilkçağlarda bile birey, klandan koparak aile oluşturdukça, kazandıkça, "belli bir kısım eşyayı benimseyerek,"37 mülk kavramının yaratılmasına, iradesi dışında bir katkıda bulunuyor. Bu, toplumsal gelişmeye yakından bağlıdır. 


- İkinci olarak ilkçağ toplumlarındaki birey, "kendini kutsal saydığı çevresindeki insan ve eşyaya mistik bir şekilde bağlanarak" da38 olsa mülkiyet duygusuna doğru giden yola girmiş bulunuyor. "Elde bulundurma veya sahip olma" ise, daha önceki "ait olma" nın ters çevrilmiş durumudur. Kuşkusuz, daha gelişkin bir biçimidir. Bu, İslam dininde, öncelikle "Allah'a ait olma," sonra da "O'nun adına sahip olma" kavramıyla ifade edilir. 


İlkel mülkiyet ile modern mülkiyet arasında farklar vardır. Bunlar daha çok konu, kapsam ve yapı farklarıdır. İlkel mülkiyet biçimleri ile modern mülkiyet biçimleri arasında sadece hükümlerde değil, esaslarda da ayrılık bulunur. Sözgelimi toplayıcılık ve avcılık döneminde, . 
(bir hayvanı) ele geçirmek veya yakalamak mübah (meşru) sayılırken; ücret veya eserin (ürün -F.B.) mülkiyetinde esas, emek (ya da işgücü - F.B.)"tir.3” 


İslamöncesi Devirde Mülkiyet 


İslamöncesine denk düşen Cahiliyye toplumundaki ticaret ile Mekke bölgesindeki ticari hayatın canlılığını görmüştük. Peki ya, mülkiyetin durumu nasıldı? 

Mülkiyet ilişkileri ve biçimlerinin Arabistan'ın güneyine düşen Yemen bölgesinde bir hayli gelişkin olduğunu biliyoruz.49 Ancak Habeşiler ile Farsların, miladi 6. yüzyılda Yemen'i işgal etmeleri, bu bölgedeki tarımsal hayatın tahrip olmasına, sanayinin zayıflamasına, ticaretin durgunlaşmasına yol açtı. Bu tarihten sonra Yemen, ileri konumunu, İslamiyetin doğacağı Hicaz bölgesine bırakmak zorunda kaldı. Özellikle Mekke ve çevresindeki ticari, ekonomik ve tarımsal hayatın gelişmesine katkıda bulunan etmenler arasında şunlar da bulunuyordu: İşbilen ve işbitirici Yemenlilerin Mekke,// Hicaz bölgesine göçmeleri, Hind-Kızıldeniz ticaret yolunun gerileyerek Batı Arabistan (Mekke, Hicaz çevresi) karayolu ticaretinin gelişmesi.#! 


Tarımsal üretimin görece çok gelişkin olmadığı, buna karşılık ticari hayatın bir hayli ileri olduğu Hicaz (Mekke, Medine, Taif vs) bölgesinde, sermaye birikiminin sonuçları çabuk görüldü. Mekke aristokrasisi durmaksizın yükselirken, diğer kabileler, Mekke tefeci-tüccarları olan Kureyş aristokratlarının egemenliğinde bir konfederasyon oluşturdular. Burada-hakimiyet-tabiyet ilişkileri doğdu. Savaşkan kabile Kureyş, bir yandan yağma ve talan ile (nadiren başvurulan yol olsa bile) diğer yandan birleştirdiği kabilelerarası meta üretimi yoluyla, geniş bir iç pazar oluşturdu. Dışa açık olan bu ticari pazar, Mekke çevresinde pazar için üretim yapan köy ve kasabaların doğmasına yol açtı. 
Mekke'nin bir diğer adının "Ümm-ül Kura" (Köylerin Anası) olması rastlantı değil.32 


Toplumsal işbölümü (köy ile şehir, tarım ile zanaat, yöneten ile yönetilen) yaygınlaşırken, "çevrenin artı-ürününe el koyan Mekke ile civar yerleşim bölgeleri arasında, Mekke plütokrasisi ile daha alt kademelerde yer alanlar arasında sınıfsal farklılaşmalar doğdu". Toplumsal kutuplaşma neredeyse son haddine (o döneme göre) vardı. Yani Cahiliyye kabile toplumu iki koldan, hem kabilenin kendi içinden hem de kabilelerarası farklılaşma ve çözülmeyi sağladı. 


Bu çözülmenin ticaret (madeni parayı ellerinde tutan tefeci-tüccar takımı) aracılığıyla olması özel bir önem kazanır. Çünkü Mekke'deki ticaret, kamu mülkiyetinin hızla çözülüp, yerini özel mülkiyete terketmesini zorunlu kılmıştır. Yemen, Hicaz ve benzeri ticari şehirlerdeki mülkiyetin ana özelliği "özel," yani şahısa ait olmasıydı. Gerçi, "kabileye ait kamu mülkiyeti şeklen vardı, ancak bu daha çok " Arabistan'ın tarımsal alanları dışında kalan çöl /stepler için geçerliydi.43 Tarıma elverişli bölgelerde "özel mülkiyet" ve buna dayalı mülkiyet ilişkileri yürürlükteydi. 

Mülkiyet ilişkilerinin çok gelişkin olduğu yerler, Hicaz, Medine, Taif idi. Bireyler, hâlâ kabile /klan üyca olmayı sürdürürken tarıma elverişli arazilerin "özel sahibi" idiler.?? Yan göçebe durumundaki kabilelerin bulundukları belli çöl vahaları sayılmazsa, tarımsal üretim pazar için (meta) yapılmaktaydı.35 


Örneklersek, Kureyş kabilesi mensuplarından ve sonradan İslam dininin önderlerinden olan Ömer bin Hattab'ın Bisan ile Curf bölgelerinde özel mülkü vardı. İslamın büyük tacirlerinden sayılan Abdurrahman bin Avf aynı bölgede (Curf) çok geniş araziye sahipti. 
Zübeyr bin Ayvam"n Şiraç-ül Hurra bölgesinde büyük tarım alanları bulunuyordu...vs. 
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Tarla ve bostan kavramı gelişmiş olup; çevresi çitle /taşla çevrilmiş olan ekili araziye Bostan adı verilmişti. Medine gibi bir bölgede, arazi sahipleri kuyu kazıp çevresine hurma ağacı dikerek de bunları kendi mülkiyetlerine geçirirlerdi. Yani sadece özel mülkiyet sahipliği değil, onun sınırlarının belli olması ve başkalarının bundan yararlanma yasağı kuralı da Arap toplumunda geçerli hale gelmişti.?6 


Özel mülkiyet, yarı göçebe kabile arazilerinin kamu mülkiyetini de içerecek biçimde genişliyordu. Bu noktadaki kamusal özel mülkiyet, (kamu adına özelleştirilmiş mülkiyet) "Hima" (El Ihma) biçiminde kendini gösteriyordu. Bir bakıma liderlik (kabile şefliği), zor ve cebir yoluyla veya bizzat araziyi istila ederek elde edilmiş bir mülkiyet söz konusuydu.47 


Yukarıda kabilelerarası savaşların doğurduğu kabile şefi ile savaşçılar kümesinin giderek yağma ve talan yoluyla ele geçirdikleri ganimetleri (toprak, hayvan, mal vs) aralarında paylaşmaları, bu artıüründen ötürü toplumdan koparak farklı bir sınıf oluşturmaları gerçeğini görmüştük. 

Arap geleneğinde (çıplak zor ile özel mülkiyetin ortaya çıkışının atbaşı gittiği bir dönemde) Hima yoluyla kabile şeflerinin özel mülk sahibi oldukları; bu tür mülkiyeti dış saldırı ve baskınlara karşı korudukları (diyelim ki kuyunun suyunu çalmaya gelecek diğer kabile savaşçılarına karşı) görülür. Gerçekte tüm kabilenin olması gereken bu Hima (özel mülkiyet), klan şefinin koruma hakkı için "özel pay" ına düşer; kabile reisi, kamu mülkiyeti gibi görünen Hima'dan özel biçimde yararlanır, mesela koyunlarını otlatıp sular. Hima'nın dışında kalan araziler ise, kabilenin ortak malı, yani kamu mülkiyeti sayılır. Her üye, ortak kullanım hakkına sahiptir.48 


Ama aynı zamanda, "özel teşebbüse" fırsat verilir. Diyelim ki kamu mülkiyeti içindeki herhangi bir yerden eşilerek çıkarılan kuyu suyu, onun için çaba harcayan üyeye ait olur ya da taşlı araziyi temizleyip tarla hâline getiren bu hakkı özel olarak kazanır. Buna da "İhya" (toprağı canlandırma diriltme) adı verilir. Toprağı diriltme, bireyin "özel mülkiyet" hakkı kazanmasının meşruluğunun simgesi oluverir.4? 


Daha eski devirlere bakarsak, Yemen'deki özel toprak mülkiyetinin direkt yolla elde edilmediğini, satın alma veya miras yoluyla kazanıldığını görürüz. Çünkü bu topraklar "ilahlara/ tanrılara ait idiler, kulların bu toprakları doğrudan kullanma hakları olamazdı. Ancak tanrılar adına hareket eden temsilciler (kral, hükümdar, büyücü, kabile şefleri vs.) söz konusu mülkü insanlar arasında bölerken adalet ilkelerine. 
uymayı gözetir, tanrıların buyrukları doğrultusunda hakça bölüşüm yaparlardı."50 


Yemen'deki bu özel mükiyetin, doğrudan olmayan biçimine ya da toprağın icar (kiralama /sözleşme) yoluyla kullanım hakkının alınması kuralına Şamet/ Şamt adı verilirdi. Güney Arap lehçelerinde "özel bir deyim" olan bu Şamet sözcüğü, toprağın tanrılardan aracıları kanalıyla satın alınması (ya da kullanım hakkı - F.B.) anlamına gelirdi. Örneğin, toprağı daha önce işleyen emekliler /yaşlılar, "şu tanrı adına, daha önce ilahi buyruklar uyarınca devraldıkları toprak mülkiyetinin kullanım hakkını, şimdi falancaya sattık," diyorlardı. Bu sözleşme ibareleri, taşlara yazılarak adı geçen mülkün sınırlarına veya evin kapısına konulurdu ki, ilgilinin mülkiyet belgesi yerine geçebilsin.”! 

Bu şekilde satılan.toprağa, yine Güney Arap lehçesinde "Şafahu" adı verilirdi. Satın alma yoluyla özel mülkiyetin kullanım hakkı ebedi değildi. Tanrının yeryüzündeki temsilcisi hükümdar, istenilen anda bu intifa (kullanım) hakkını mal sahibinden çekip alır veya ona elkoyabilirdi. i 

Fakat bu gelenek giderek zaman aşımına uğradı. Yeni bir mülkiyet yorumu ortayı çıktı: "Madem ki bu topraklar tanrılarındır, o halde hükümdar dahil hiç kimse, bu kutsal emanetlere ve topraklara el süremez, bu mülkiyet hakkına tecavüz edemez, ona el uzatamaz. Aksi taktirde tanrılar, saldırgan ve mütecavizlere cem gazabını döker, onları cezalandırır. "52 


Anlaşılacağı üzere, kamu mülkiyetinden özel mülkiyetin yaygınlaşıp meşruluk kazanmasına giden yolda bir adım daha atılmıştır. 


Güney Arabistan'da zamanla gelişip gelenekselleşen mülkiyet şöyle oldu: "Kral ya da krallar, geniş tarımsal arazileri uyruğundakilere habire dağıtır dururdu. Dağıtımda öncelik tapınaklar ile rahiplerindi. Bunu, kabile şefleri izlerdi ve en son olarak kabile üyeleri paylarına düşen küçük toprak parçalarına sahip olurlardı. Ancak herkes toprak sahibi olamazdı. Tersine toprak mülkiyeti ile dağıtımı Kral-Rahip-Kabile Şefi üçlüsünün elinde birikirdi. Bunlar, ellerindeki arazilerin tümünü 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veya belli bir kısmını kiraya verirlerdi. Güney lehçesinde Vat /vatk adı verilen sözleşmeler yoluyla kiralama işlemi yasallık kazanırdı.?5 


Arabistan çölünde özel bir önem kazanan su kuyularının, hem özel, hem kamu mülkiyeti bulunurdu. Bir site'nin bir kabilenin veya bir ailenin özel kuyusu olabilir, bunun suyu başkalarına kiralanabilir veya satılabilirdi. Örneğin Medine kentinde bir Yahudi'ye ait olan ünlü Rumeh /Rumi kuyusu, İslam önderlerinden Osman tarafından 35 bin dirheme alınmış; bu yüzden Osman "cennetlik olmak" ile müjdelenmişti.51 


Meralar, kamu mülkiyetinde olup daha çok kabile üyelerinin ortak kullanımına açıktı. Fakat bu meralar, savaşçı kabile şeflerinin Hima (özel pay) kapsamına giriyor; giderek özelleşiyordu.55 

Evcil hayvanların (davar, sürü, sığır vs.) kamu mülkiyeti oluşuna ilişkin bir belge bulunmuyor. Tersine, kırda ve şehirde, bu hayvanların özel mülkiyetliği belgelenmiştir. Komünal yaşama en yakın çöl, göçer Bedevileri bile sığır, davar, çadır ve silahlarda özel mülkiyetçi konumundadır.?6 


Arabistan"daki ticaret, zanaat, üretim gibi faaliyet dallarının kamuluğuna (kolektifliği/ ortakçılığı) ilişkin bir kayıt bulunmuyor. Belgeler, ticaret ile zanaatkarlığın bireyselliği, özel sahipliği üzerinde duruyorlar.57 


İslami Devlete ve Mülkiyete Geçiş 


İslam siyasal sistemindeki mülkiyet hakkı ve kavramına deginmeden önce, konuya açıklık getirmesi ve devlet ile özel mülkiyetin yan yana doğuş serüveninin anlaşılması bakımından toplumların gelişiminin tarihsel, teorik bir çerçevesine değinmek durumundayız. Şöyle ki, 


Bir: Toprak mülkiyetinin gelişiminde çoğu zaman evrensel bir kategori bulunur. a. Klan veya köyün dört bir yanında, köyün atasal ilahına adanmış kutsal korular, klan mezarlıkları vb uzanır. Bu kutsal korular, tabu sayılır, keresteleri ölüler kültüne adanmıştır.”8 (Arap ağaçları veya otlaklardır -F.B.) b. Ekilemeyen topraklar bir bütün olarak köye /klana kabileye aittir ve her isteyen oradan yararlanabilir. c. Ekilebilir topraklar ise, kabile ortaklığında bulunan "malikaneler"5” 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(Araplarda Kureyş kabilesinin Mekke'deki arazileri, Taif teki Benu Sakif kabilesinin geniş tarımsal arazileri, Medine'deki Benu Kurayza ve Benu Nadir Yahudilerinin geniş hurmalıkları vs); Rahiplerin geçimi için ayrılmış dini malikaneler60 ( Arap toplumunda Kabe ve çevresinin Kureyş aristokrat-ruhban kesimine verilmesi gibi); Şef ve hükümdar ailesine ayrılmış, "hükümdar malikaneleri"©! (Araplarda yine Kureyş aristokratlarına ayrılmış özel semt, arazi ve hurmalıklar gibi) şeklinde bölünmüştür. 


İki: Toprak aristokrasisinin üstün mülkiyeti ile serflerin ( Araplarda bunlara Rıkk veya Mevali denilirdi -F.B.) geleneksel topraktan yararlanma haklarının bir arada olması, yani toprağın ikili kullanım ve tasarrufa konu olması, her iki tarafin da özel mülkiyet yetkisini kısıtlamaktaydı. Bu durum, ortakçı (kolektivist) geleneklerini, şu ya da bu biçimde yaşatan köy topluluklarının tepesine bir feodal aristokrasinin oturması sonucu evrensel olarak ortaya çıkar. Kabile toplumunun ve ortak toprak mülkiyetinin çözülüş süreci içinde esas eğilim, bir topraklı aristokrasinin yükselmesi, bu topraklı aristokrasi ile ona vergi veren köy toplulukları arasında proto-feodal denilebilecek ilişkilerin belirmesi yönündedir. Zanaat üretiminin ve meta ekenomisinin (en belirgin özelliği olan ticaretin -F.B.) hızla geliştiği yerlerde, ilk proto-feodal adımları, köleliğin yükselmesi izlemekte; ilk topraklı aristokrasi bir köle sahipleri sınıfına dönüşmekte; böylece kabile toplumu ile feodalizm arasına köleci bir aşama girmektedir.52 


Burada, konumuz olan İslamöncesi Arap toplumundan örnekler sunalım: Mekke'de zanaatkarlık bir hayli ilerlemiş; dallanıp budaklanmıştı.53 Hemen her türlü kesici ve delici alet ile silah yapımının yanısıra, kap kacak, çanak çömlek, mobilya ve mefruşat zanaatçılığı da gerçekleşiyor.6$ Ek olarak bez dokumacılığı, kasaplık, şarapçılık, baytarlık (at ve deve veterinerliği), mücevheratçılık, musikarlık vs de yapılıyordu.55 Kureyş eşrafından Saad bin Ebi Vakkas veterinerlik, Velid bin Muğira demircilik, Asi bin Hisam (Kureyş kabile lideri Ebu Cehil'in kardeşi) demircilik, Hubab bin Irt kılıç zanaatkarlığı, Ümmiye bin Halef çömlekçilik yapardı. Bu arada Mekke'nin taşrası sayılan Taif te özel biçimde mancınık ve kale fethinde kullanılan dönemin zırhlı araçları niteliğindeki silahlar üretilir, çevreyi kötü kokuyla boğacak ölçüde dericilik ile demircilik, ticaret ve dülgerlik yapılırdı.9€ 


Taif teki tarımsal alanlar o kadar verimliydi ki; Kureyş aristokratları, buralardan geniş ölçüde arazi alıp özel mülkiyetlerine geçirir, pazar için üretim yapıp /yaptırırlardı. 


Mekke özelinde ve Hicaz bölgesi genelinde, köle ve hayvan tüc- 
'carlığı başlıbaşına bir uğraş dalı sayılıyordu. Mekke'nin en büyük köle taciri Abdullah bin Cud'an idi (ki peygamberin de katıldığı Hılf-ul Fudul, yani Faziletliler ittifakı, ticaretin selameti açısından onun evinde gerçekleşmişti.) Muazzam zenginliği karşısında kendisine "altın küpü/ Altın yutucusu" lakabı takılmıştı. İslamın büyük tacirlerinden Abdurrahman bin Avf'ın külçe altınlarını parçalamaktan, adamlarının elleri yorulurdu. İslam davası uğruna (cihad) 500 at ile 50 bin altın para (dinar) bağışlamıştı. Zübeyr bin Avvam ise vefatından sonra 40 bin dirhem nakit servet bırakmıştı.”” 


İslamöncesi Arap toplumu, köleci bir toplum olmamakla birlikte, köle ticareti ve köle emeğinin sömürülmesi, yarımada ölçeğinde yaygın ve belirgindi.68 Köleler çok kötü hayat şartları altında çalıştırılıyorlardı. 
Tarımsal üretimde, zanaatkarlıkta, ticari kervanların muhafizlığında, zaman zaman kabilelerarası savaşlarda ve çapul baskınlarında kullanılıyorlardı.6? - 


Savaş ve çapul baskınları sırasında esir edilenler, kıtlık kıran zamanı yoksullaşıp borçlarından ötürü kendilerini satanlar veya Sasani-Bizans pazarlarının ihraç ettiği köleler yoluyla elde edilen köleler, Arap toplumunda sahibinin tam mülkü sayılırdı. Onu istenilen şekilde kullanmak (satmak, kiralamak, ürününe elkoymak, ticaret yaptırmak) hakkına sahip efendisi için, köle öldürmek yaygın bir gelenek değildi.70 

Üç: Herkesin ihtiyacına göre bir toprak”parçasını işleyebilmesi için toprakların kura çekimi yoluyla eşit parçalara bölündüğü kabilesel yerleşme merkezinden, bir şehir-devletine (topraklı bir aristokrasinin yönettiği, etrafındaki bağımlı köylerde yoksul köylülüğün yaşadığı şehire) götüren süreç;7! proto-feodal ve protoköleci ilişkilerin, tarım ile zanaatkârlığın, köy ile şehir çelişkisinin, yükselen güçlü tüccar zümresinin topraklı aristokrasiye hükmetmesinin, tek tek atasal tanrılar ile şehirdevletteki büyük birkaç tanrının (panteon) ve nihayet küçülen kamu mülkiyeti ile büyüyen özel mülkiyetin yan yana bulunuşunu simgeler. 


Gelişmenin yönü ne olursa olsun, yani zaman zaman geri dönüşler veya yarı feodal uygarlıklar yaratsa da, gidişat (sürecin gelip dayandığı 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nokta) hep aynıdır: Cite (şehir-devlet)'ye dayalı civilisation"un, Medine (şehir)'ye dayalı medeniyetin doğuşu. Bu nokta, tarih-öncesinin sona erdirilip, tarih çağlarının açılışını yapmaktadır.72 Bunun Arap toplumundaki adı, Cahiliyye'den İslamiyet'e geçiştir. 


Dört: Burada bir sorun var: İktidardaki aristokrat-ruhban sınıf, bütün ekonomik faaliyetleri kendi tekelinde topladığından ve kendi denetimi dışında özellikle zanaat: üretiminin ve ticaretin serbestçe (başka sınıfın elinde) gelişmesi söz konusu olmadığından, üretici güçlerdeki bu ilerlemelerin, toplumsal yapıda büyük değişikliklere yol açmasını önlemeyi başardı. Bu yüzden, uygarlığın ilk hızlı yükselişini, uzun siyasi ve kültürel bir durağanlık izledi.”? Arap özgülünde söylersek, Cahiliyye toplumunun (kabile yapısı ve kamu mülkiyetinin) hızlı çözülüşünü izleyen siyasal ve kültürel bir durağanlık, sadece ve sadece siyasal bir devrim ile gerçekleştirilebilirdi. Bu da Muhammed'in önderlik ettiği İslam'dan başkası değildi. 


Beş: Eski devletlerin ilkel ager publicus x miri mülkiyet /miri arazi denilen mülkiyet biçimi, aslında çok evrensel bir kategoridir. 
Doğu toplumlarında kabile döneminden kalan bu kamu mülkiyeti, belli sınıf farklılaşması ile bir şefler zümresinin aristokratlaşmasını yaşayan, bu arada göçebe otlakçı oldukları için bir türlü toprağı, ilkel sınırsızlığı içinde görmekten, yani toprak sahipliğinin ortak biçimlerinden sıyrılamayan savaşçı-yağmacı kabileler, feodal uygarlıkların bulundukları bölgeleri istila edip devlete geçiş hamlesini yaptıklarında, bu gelişim çizgisinde ortaya miri mülkiyet dediğimiz devlet rekabesi (denetimi -F.B.) biçimi çıkar. Bu yönüyə miri mülkiyet, ilkel topunun ortak mülkiyetinin bir özdeşi”? veya biçimsel bir devamıdır.”5 Esasta miri mülkiyet, görünüşte kamu mülkiyeti gibiyse de, bütün yetkileri elinde bulunduran ve toprak üzerinde belirleyici kararlar veren istilacı kavmin aristokrasisinin tekeline geçmiştir artık.76 


Bu tanımı, üç aşağı beş yukarı Cahiliyye'deki kamu mülkiyetinin sonradan İslam devletinin hazine malı (Beyt-ül Mal)'na dönüşmesi için kullanabiliriz. 


Altı: Toprak aristokrasisinin arazi üzerinde sınıf tekeli oluşturması, köy cemaatlerinden (ya da kabilelerden -F.B.) devlet /aristokrasiye vergi-rant ödemesi,/7 hem toprak aristokrasisinin (devlet olmamışsa eğer) devletleşmesinin hem de giderek vergi salma işlemini rayına oturtmasının ilk adımıdır. 
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Bu sistem, Mekke Kureyş aristokratlarının verimli arazileri olan Taif ve Yemame bölgesindeki kabileleri, bir çeşit vergiye bağlamaları ve ticaret kervanlarının koruması ile pazarda toplanması hakkı olarak başka bir ücret almaları biçiminde tezahür ediyordu. 


Yedi: Hakim sınıf kendini devlet olarak örgütlediğinde, aristokrasi, bu aygıtın içini de adamlarıyla doldurur.78 Bütün mevki ve görevler, sınıflaşma durumuna göre ve sırasıyla en tepedeki aristokrat kabile ile müttefiklerinin üyeleriyle (ileri gelenler, yaşlıları, eşrafları) doldurulur. Bu anlamda devletleşme, "aynı zamanda hakim aristokrasinin kendi iç örgütlenmesidir."79 Tipik örneğini de, İslam 'devletinin oluşmasına damgasını vuran aristokrat Kureyş iç örgütlenmesinde görürüz. En tepede Hz. Muhammed, yanıbaşında ise yine Kureyş ileri gelenlerinden Ebubekir, Ömer, Osman, Ali ve diğerleri yer alır... 


Malı Belirleyen İslam Pazari 


İslam, siyasal bir devrimdi. Çünkü bütün ekonomik faaliyetleri clinde tutan aristokrat-ruhban sınıfı, kabile toplumu ve kamu mülkiyetinin hızla çözülmesi neticesinde üretici güçlerin ilerlemesinin toplumda yaratacağı büyük değişikliklerin önünde bir engeldi. 


"Her siyasal devrim, belirli türden bir mülkiyetin korunması için yapılmış ve gene bir başka türden mülkiyetin zoralımı, başka bir deyişle, çalınmasıyla tamamlanmıştır. Bu o kadar doğrudur ki, özel mülkiyet, 2500 yıldan beri, ancak mülkiyete saldırarak varlığını sürdürebilmiştir."81 Özetle belirtmek gerekirse, İslam siyasal devrimi, zaten Mekke ve civarında kamu mülkiyeti aleyhine habire gelişip yaygınlaşan özel mülkiyeti sağlamlaştırma ve Arabistan geneline yayma, Ortadoğu'da toprak-rant ile istilalar yoluyla yağma ve talan akınlarının toprak fetihçiliği temelinde örgütlendirilmesiydi. 

Özel mülkiyetin çok gelişmiş simgelerinden biri "mal" kavramı ile ifade edilir. İslam'da mal ibaresi, "eşya ve hakları" bir arada kapsar. Kişilerin "yararlanma, edinme, sahip olma veya malik olma (Arapça intifa, temevvül ve temellük) konusu yapabilecekleri bütün eşya ve haklara mal" denebilir. Bu konuda hemen bütün İslam alimleri ve hukukçuları görüş birliği içindedirler.5? 

Mal ibaresi, Kur'an'da, her mal, "müslüman tarafindan yararlanmaya elverişli, edinilip kullanılabilir veya işletilip gelir elde edilebilir,"83 olarak tanımlanmıştır. İslam önderi Muhammed ise, "Müslümanın her şeyi, kanı, ırzı, malı... müslümana haramdır, "53 diyerek özel mülkiyetin varlığını perçinleyecek biçimde konuşmuştur. 


Mal, İslam hukukunda (fikih )sadece özel mülkiyetin tescili anlamına gelmiyor, aynı zamanda piyasa için doğrudan üretim (meta) anlamını da taşıyor: Mecelle, malı, "tabı"ı insani mail olup da vakt-i hacet için iddihar olunabilen şeydir ki menkule ve gayri menkule şamil olur. "35 şeklinde tarif ediyor. Yani burada mal'ın ticari-iktisadi bir degeri (meta) bulunur. Bazı İslam fikıhçıları da daha açık konuşmuşlardır: "Altın ve gümüş paralar, buğday, arpa ve davarlar, giyecek eşyası ve diğer... temellüke elverişli şeylere mal denir..."56 


Şafii görüşüne bakalım: "Mal denince akla gelebilenler şunlardır: Az da olsa ticari değer taşıyıp (onu) telef edenin tazmin etmek zorunda kalacağı şeyler ve insanların normal durumda sokağa atmadıkları (para gibi) şeyler..."57 


İslam'da malın muhtevasını "ayan ve menafi" oluşturur. "Ayan", belirli ve somut şeyler (ürün, eşya vs.) için kullanılır. "Menafi" ise bir çıkarı ifade eder.58 


Hemen bütün İslam hukukçuları ve alimleri, hem a"yan hem de menafi için "ticari sözleşmelere konu olabilir, insanlar arasında tedavül (dolaşım) edilebilir; dolayısıyla mal (meta-F.B.) sayılabilir,"5? tanımını kullanmışlardır. 


Özetle, İslam, toplumsal ahlak ve piyasa kuralları açısından mal"ı şöyle tanımlar: "Bir şeyin hukuken (İslam Şeriatı gereği -F.B.) mal sayılması için, o şeyin, insanlar tarafından mal edinilegelir (temevvül edilegelir) olması gerektir. Bu husus, malın mütekavvim olmasının da ilk şartıdır. Malın mütekavvim olmasının ilk şartı, hukuken (Şeriatça-F.B.) 
intifa'ı (kullanımı) mübah olmaktır. Bir şey ki mübahtır, ama insanlar onu göreneksel biçimde mal edinmezler, işte ona mal denmez. Mesela bir buğday veya pirinç tanesi mal olamaz. Buna karşılık bir şey Şeriatça mübah değildir (toplumsal /dinsel ahlak yönünden -F.B.) o şey de mütekavvim olmaz. Şarap ve domuz gibi. Bir şey ki bu vasıflardan hiçbirini taşımıyorsa; o şey, ne maldır ne de mütekavvim: Kan gibi..."”0 


İslam hukuku meta üretimine öylesine önem verir ki, para için üretilmeyen veya ticari değeri olmayan hiçbir şeyi maldan saymaz. Orneğin güneşin açık havadaki ışını, ısısı ile serbest yerdeki hava, doğal kaynağında kullanılmaya hazır serbest haldeki madenler. Yani üretim ve dağıtıma konu olmuyorlarsa, İslam hukukuna dolayısıyla iktisada konu olmuyorlar?! demektir. Benzer şey, denizdeki balık, ormandaki yabani hayvanlar ile havadaki kuşlar (av hayvanları) için de geçerlidir. 
Kuşkusuz, bunların bir doğal değerleri vardır, ancak eğer özel bir çabayla evcilleştirilip pazar için beslenmiyorsa ya da insani bir çabayla bunlardan belli ürünler elde edilmiyorsa, veya avlanıp pazarda satılmiyorsa, bunun iktisadi değeri yoktur.?2 


Toplumsal /dinsel yönden yasaklanmış şeyler de İslam pazarı için bir değer ifade etmediğinden (domuz, şarap, içki, vs.) İslam hukuku açısından meta sayılıp iktisadi öneme sahip olmazlar.?3 Demek ki Islam'da malın bu adla anılabilmesi, yani "mütekavvim" olabilmesi için öncelikle onun bir pazar değerinin olması ve ticari /iktisadi bir önem arzetmesi gerekir. 


İslami pazar ekonomisinde misli mal, "ilke olarak, alışverişte sayma, tartma veya ölçme ile belirli hale gelen şeyler (metaller - F.B.),"dir. Çünkü bu mallar arasında kıymet farkı bulunmaz, birinin yerini diğeri alır; bir mal diğerinin bedeli değil, dengi (misli)'dir. Oysa kıymi mal, "çarşı ve pazarda misli (dengi /eşi /benzeri) bulunmayan, yahut bulunursa da fiyatça birbirine denk düşmeyen değerdeki şey" için kullanılır. Mesela, yazma kitaplar kıymi mal, basma kitaplar ise misli mal sayılırlar.”? 


İslam"da Mülk Kavramı 


Feodal bir toplumun öncüsü olan Muhammed, bu sistemin temelini oluşturması gereken şeyi iyi kavramıştı. Bu yüzden toprağın özel mülkiyetinin yaygınlaşıp sağlamlaşmasından yanaydı. İslamın kitabı Kur'an'da şu buyruk yazılıdır: "Onların arazi ve hane ve mallarına sizi varis kıldı" (Ahzab-27). Peygamber ise, bir Hadis'te şöyle diyordu: "Bir kimse, bir hane (dar) veya akar satar da parasını yine bir akara yatırmazsa hayrını ve bereketini görmez. "”5 Akar, arazi ve ona bağlı bitişik şeydir. 

Özel mülkiyet ilişkileri öylesine gelişkindir ki, malların birleştirilmesi ve servetin biriktirilmesi amacıyla, müşteri ile alıcı, çocuklarının birbirleriyle evlenmesine razı olabiliyorlar.?6 


Özel mülkiyet kabile toplumundan kalan ortakçı kamu mülkiyeti 


127 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


küçüldükçe, bu kamu ortaklığının sahipliği, kabile /kavim /cemaat / toplumdan alınıp tümüyle Allah'a havale edilmektedir. Çünkü, "yerde ve gökte yaratılanların hepsi Allah'ın" (Enam:12) sayılmaktadır. 


Bu bir yönüyle, kamu mülkiyetinin, yeryüzünden gökyüzüne kovulmasıdır. Eski kabile toplumunun, kamu mülkiyetinin yerini alacak "özel mülkiyet"in meşruluğu şu ilahi sözlerle ifade edilmektedir. "De ki, yeryüzünde neler varsa, (Allah) onların hepsini sizin için yarattı." 
(Bakara:29). Bireyin, eski kandaş toplumdan sıyrılıp önplana çıkışı ve" mal mülk sahibi oluşu da şöyle dile getirilmiştir:" (Allah) O'dur ki, sizi (insanları) yeryüzünde kendi halifeleri (ardılları) yaptı" (Enam:165 ) 


Eh, özel mülkiyetin kamu mülkiyetini gökyüzüne kovduğu bir yerde eski kandaş toplumun eşitliğinin bozulması çok olağandır. Bakınız İslam'daki ilahi gerekçesine: "(Allah), bazınızı, bazınızdan üstün bir dereceye çıkardı. Bunun hikmeti de sizi, size verdiği şeylerde (mal mülk) imtihan etmektir." (Enam:165) "De ki; ey mülkün maliki Allah'ım, mülkü istediğine verir, istediğinden de geri alırsın." (Al-i İmran:26), "Elbetteki mallarınızdan ve canlarınızdan imtihan olacaksınız" (Bakara: 155), "Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır" (Al-i İmran: 37) 


Burada dikkat çekilecek noktaya bakalım: Bir, Allah yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa kendi mülkü (gerçekte kabilenin ortak mülkü) olan şeyi, yeryüzündeki Halifesi (ardılı /vekili) seçtiği insana veriyor. 
Demek ki mülkiyetin biçim değişimi, bir mülkiyet biçiminden diğerine (kamudan özele) devrediş ya da geçiş söz konusu. İki, özel mülkiyet ilişkileri, eşitsiz servet ve mal birikimi anlamına geldiğinden, Allah dilediğine mülkü verip dilediğinden mülkü alabiliyor. Yani bir sınıflaşma doğmuş oluyor, başlangıçta belli toprak parçalarına (mal, mülk veya servet de olabilir) sahip kimseler, giderek sömürücüleşip zenginleşen toprak aristokratları ile tefeci-tüccarlar lehine varlıklarını yitirip yoksullaşıp köleleşiyor. Üç; İşte, Allah, "bu yoksullardan mülkü geri almış" oluyor ve buna karşılık, "servet ve mal birikimini sağlayan aristokratlara sınırsız rızk verebiliyor." 


Zaten, verilen mal ve mülk, "Allah nezdinde bir imtihan" olduğundan, malını mülkünü kaybeden, Allah"a karşı olan imtihanından geçmemiş bulunuyor, yoksul düşerse malını kaybedip, ardından açlık çekerek yepyeni bir imtihana hazırlanıyor (Bakara: 155) Bu durumda, sınıfsal tepki ve huzursuzluk mümkün değil, çünkü "ilahi imtihan" söz konusudur, sonucuna katlanılmalıdır. 


128 


İSLAMDA MÜLKİYET : KAMU MÜLKİYETİ GÖKYÜZÜNE, ÖZEL MÜLKİYET YERYÜZÜNE 


Özetle, "özel mülkiyet" Allah katında kutsanıp; kamu mülkiyeti, yeryüzünden kovularak İslamiyetin (dolayısıyla İslami devlet düzeninin) temelleri atılmış oluyor. 


İslam'da Hukukullah (Allah Hakkı) 


Eski kabile kamu mülkiyeti gerçekten gökyüzüne, Allah indine mi kovuluyor? Teorik ve avuntu bakımından bakıldığında böyle. Ancak uygulamada, bunun Ager public - miri mülkiyet (kamu arazisi) olmaktan çıkarak devlet mülkiyeti ve ona egemen olan toprak aristokrasisi ile tefeci-tüccarların "gizli özel mülkiyetine" dönüştüğünü görürüz. 


İslam hukukuna göre üç türlü hak var: a. Hukukullah (Allah Hakkı), b. Hukuku"l İbad (Kul Hakkı), c. Karma nitelikli haklar. 


Hukukullah kapsamı içine şunlar girer: İbadethaneler, vakıflar, Beyt-ül Mal (Hazine arazisi /mülkiyeti). Allah Hakkı'nın iki temel özelliği bulunur: 


Bir; bu haklar af, sulh veya başka yollarla düşürülüp silinemez.?7 
Ama dikkat edilmesi gereken şey, bu tür bir Allah Hakkı, son tahlilde özel mülkiyetin güçlendirilmesinde kullanılır. Sözgelimi birinin malını çalan kimse, mahkeme tarafindan el kesme cezasına çarptırıldı. Onun bağışlanması söz konusu olmaz. Çünkü hırsız, Hukukullah denen şeye saldırmıştır. Başka bir deyişle, İslam düzeninin üzerinde oturduğu özel mülkiyet sistemine bir tecavüz söz konusudur. Hedef, sistemin temeli olan mülkiyettir. Bu durumda el kesilmesi caizdir. Nitekim, İslam önderi, böyle bir suçluyu bağışlamasını isteyen eşi Hz. Aişe'ye, "hayır, kızım Fatıma bile olsa, elini koparırdım,"?8 şeklinde cevap verip, özel mülkiyetin oturtulup sağlamlaştırılmasında ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir. 

İslami cezalar (hadd, hudud) bu kabilden olup değişmezdirler. 
Çünkü ilahi cezalar olup, Hukukullah'ı korumayı öngörürler. Mesela erkeğin mülkü sayılan bir karı'ya tecavüz veya onunla gönüllü cinsel ilişki (zina) de bu kabilden. Çünkü, burada özel mülk temelinde boy vermiş bir aile-devlet ikilisinin varlığı ve sürekliliği (ya da kutsallığı) söz konusudur. 


İki; Hukukullah'ın ikinci temel özelliği, bu hakları Allah'a vekaleten kullanma yetki /yetkesine sahip olup, aynı zamanda insanları temsil 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eden bir mekanizmayı (devlet -F.B.) elinde bulunduranların (Ulul Emr, Devlet Başkanı), "Allah adına koruma, savunma ve kovuşturma hakkına sahip olmalarıdır."”? 


Burada tablo tamamlanmış oluyor: Özel mülkiyet temeline “oturan aile-devlet. Allah'a havale edilmiş bir kamu mülkiyeti ve kamu hakları. 
Yine Allah adına alınıp kullanılmakta olan kamu mülkiyeti ve toplumsal haklar. 

Hanefi alimlerine göre Hukukullah sekiz kümede toplanır.100 

1. İbadetler: İman, namaz, zekat, oruç, hac ve cihad. 

2. Meunet (yardım) manası taşıyan ibadetler: Sadaka ve fitr. 

3. İbadet manası taşıyan ibadetler: Öşür (toprak vergisi). 

4. İçinde ceza saklı meunetler: Haraç ve cizye. 

5. Tam cezalar: Zina, hırsızlık, yol kesme, şarap içme gibi suçların cezası. 


6. Tam olmayan cezalar: Akrabasını öldürenin, onun mirasından men edilmesi. 


7. Ceza ve ibadet babından kefaretler: Yeminini bozanın, hata ile adam öldürenin, kasıtlı oruç bozanın kefaret ödemesi. 


8. Belirli bir mükellefiyeti gerektirmeyen haklar: Mülkiyet, ganimet hakkı. 


İslam'da Mülkiyet Hakkı: 
Hak Görev Olursa, Kafirlik Olur 


Arapça "hakk" kökeninden gelip "hukuk" olarak da ifade edilen bu deyim için, "Cemiyeti nizamlayan ve otorite müeyyidesi ile kuvvetlendirilen kaide ve metinlerin bütünü," 171 tanımı yazılır. Tanımın bu hali, yenidir. Hukuk deyiminin İslam fikhındaki karşılığı pek açıklığa kavuşturulmamış, özel biçimde bir "hukuk" tanımı yapılmamıştır. 
Dolayısıyla İslam hukukunda "fıkıh" karşılığı mı, yoksa "şeriat" karşılığı mı ya da "ahkam" karşılığı mı kullanıldığı belli değildir. Yine de "Batı Hukuku" veya "Roma Hukuku" gibi özel anlamın İslamdaki karşılığı "Ahkam" dır. Fıkıh kavramının ise, hem Ahkam, hem şeriat içerdiği söylenebilir. Her durumda İslam'da hakk tanımının tarihi 13. 
yüzyılda başlamış olup konuyla ilgilenenlerin sayısı çok azdır.102 
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Islam hukukunda "hakk" kelimesi, "hukuken tanınan yetki ve iktidar" anlamında kullanılır. Ek olarak "menfaat, çıkar, kamu yararı (mesalih), ihtisas ve aidiyet" manasını da taşır. Kimi zaman da, "düzcnin belirlediği kurallar ve haklar" karşılığında kullanılagelmiştir: Hukukullah, kul hakları gibi.103 


Buradan mülkiyet kavramına geçmek gerek. Arapça "mulk" kökünden gelmiş olup, "şey'i ele geçirmek, onun üzerinde tek başına söz sahibi olmak, şey'e egemen olma gücü" (ihtiva-ul şey ve'l istibdadu bihi )19$ anlamını taşır. 


İslam hukukçuları ve alimleri mülkiyeti şöyle tanımlamışlardır: "Mülkiyet insan ile şey arasında hukuki (şer'i) bir ilişki (ittisal, rabıta) dir ki, kişiye, o şeyde mutlak tasarruf ve başkalarını, o şeyde tasarruftan men yetki ve iktidarını bahşeder." 105 Bu tanımda, hem hukuk, hem yetki, hem iktidar ibareleri geçiyor ki, İslam'da özel mülkiyetin ne kadar sağlam korunup kollandığının belirgin bir işareti sayılmalıdır. 


Dikkat edilirse burada mülkiyet, yukarıda tanımını yaptığımız mal'dan farklıdır. İslama göre mal, doğal bir kavramdır. Oysa mülkiyet, eşyanın tabiatından gelen değil, toplumsal aşamanın belirlediği hukuki düzenlemenin sonucunda verilmiş bir haktır.106 Burada güç, kudret, yetke ve yasal ilişki içiçedir. 

Mülkiyet hakkı; rekabe mülkiyeti (çıplak mülkiyet) ile isti'mal (kullanım) ve istiğlal (gelirlerinden yararlanma) haklarını içine alıp intifa (yararlanma) ve istihlak (tüketim) haklarının tümünü kapsıyorsa, buna Tam Mülkiyet, bütünü değil de bir kısmını ihtiva ediyorsa, Nakıs Mülkiyet denir.107 Bu tanımın ayrıntılı yapılması bile, İslam'daki özel mülkiyetin yaygınlığını ve en küçük bir ihmale yer vermeyişini gösterir. 

İslam o denli özel mülkiyetçidir ki; "mülkiyet bir hak olmaktan çıkıp sosyal bir görev haline dönüşmüştür," fikrini işleyen Batılı düşünürlerden etkilenen Ali El Hafif gibi İslam araştırmacılarının bu fikri çoğunlukla reddedilmiştir.108 Çünkü "mülkiyet, toplumsal bir görevdir," denildiği andan itibaren, özel mülkiyete belirli sınırlamalar getirilmektedir. Dolayısıyla İslam alimleri, "Mülkiyet, Allah'ın kullarına bahşettiği ve verdiği bir emanettir, bir haktır. Hak olan şey, vazifeye çevrilemez. Çünkü vazife denildiği andan itibaren Hak (bu arada Allah anlamına gelen Hakk sözcüğü de -F.B.) inkar edilmiş olur" demekteler. 17? İlginçtir; mülkiyete toplumsal bir işlev/ görev yüklemek, İslam da "Allah'ı inkar" anlamını dahi içerebiliyor. Özetle "özel mülkiyete sınır getirmek", yani ona bazı kamusal işlevler yüklemek, zaten gökyüzüne kovulmuş kamu mülkiyetini hatırlatarak sınıflı toplumun kulağına kar suyu kaçırmak gibi algılanıyor ve bu "kafirlik" ile damgalanabiliyor. i 


Mülkiyet Hakkının Meşruluğu 


İslamiyet, siyasal bir devrim olarak, "başka türden bir mülkiyetin zorla ele geçirilmesi ve bir tür mülkiyetin korunmöâsını" hedeflemiştir. 
Örneklersek; İslam-öncesindeki Arap toplumunda Hima kurumu (daha önce gördük) vardı. Kabile şefi veya nüfuzlu kişi, otlak bir yere konduğunda seçtiği bir noktadan köpek sesinin ulaşabildiği kadar bir çevreyi belirler, orayı kendi koru'su yapardı. ğ 


İşaretlerle koru alanını çevirirdi. Kendisinden başkası orada hayvanını otlatamazdı. Ama aynı kişi, bu koru alanı dışında kalan sahadan (kamu mülkiyeti) herkes gibi yararlanabilirdi.110 


Özel mülkiyetçi İslam önderi Muhammed, gerçekte kamu mülkiyeti ile özel mülkiyete geçiş aşamasında (ne özel ne de kamu mülkiyeti olan) bu belirsizliğe karşı kesin bir tavır almıştır: "Kişilerin koru hakkı yoktur. 
Allah ve Resulü'nün koru hakkı vardır." 111 Korularda, sadece savaş at ve develeri (beylik mallar) ile zekat develeri (Beytülmal" e ait develer) otlatılabilir. Demek ki öncelikle bireye, "ikircikli olma, ya doğru dürüst özel mülkiyetçi ol ya da bu koruluk geçici mülkiyetiyle ortalıkta dolaşıp durma," denilmiştir. Bu arada, zaten kabile kamu mülkiyeti durumundaki eski otlak olan yeni koru, Allah hakkı olarak soyutlanmış, yerine devlet malı kavramı getirilmiştir. 


Bir yandan Cahiliyye toplumunun böylesine ikircikli (tam istikrar kazanmamış) mülkiyet ilişkilerine karşı özel mülkiyet lehinde tutum alan Peygamber, öte yandan özel mülkiyeti geliştirecek her türlü Cahiliyye mülkiyet ilişkilerini (küçük değişikliklerle de olsa) devralıp ilerlemiş, ilahi açıdan meşrulaştırmıştır. 

Sözgelimi, İslam-öncesi Araplar arasında "Başkan Payı" denen bir adet vardı. Bu pay, önceki sayfalarda gördüğünüz toplumsal mülkiyet ilişkilerindeki örneklerle benzeşir. Kabile şefi ile büyücülerin, ister av, isterse çapul baskınlarından özel pay almaları gibi. Cahiliyye geleneğine 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göre Mirba adı verilen bu pay, kabile şefleri arasında şöyle bölüşülürdü: 
a. Ganimetlerin dörtte biri (Mirba) kabile şefine verilmesi, 


b. Ayrıca bütün ganimet mallar içinde en beğenilen şeyin, yine kabile şefi tarafından seçilip alınması (Safiya). 


c. Yağma ve talan sırasında, yolda belde ele geçenler de (Neşita) kabile şeflerine aitti. 


d. Her savaşçıya bölünmesi mümkün olmayan, bölüşümden arta kalan canlı mallar (Fudul) da kabile reisine.112 


İslam peygamberi, Cahiliyye geleneğini fili bir durum olarak öncelikle ele alıp İslam toplumuna uyarlarken şu-ilahi sözlere başvuruyor: "Allah, ktyamet gününde huzuruna çıkan kulunu karşısına alır ve der ki: Ne dersin, seni üstün bir varlık yapıp sana ikramda bulunmadım mı? 
Seni kavimin reisi yapmadım mı? Sana hayat arkadaşı vermedim mi? 
Atları, develeri senin hizmetine tahsis etmedim mi? Seni serbest bırakmadım mı, baş (devlet başkanı olup yağma /talan akınlarının önderliğini yapıyorsun -F.B.) oluyor dörtte bir (Mirba, kabile şefi ya da başkan payı, aslan payı) çekip alıyordun..."113 


Buradaki kul tanımı, İslam önderinin kişiliğine ve aldığı paylaşım fazlalıklarına ya da ek nimetlere çok uyuyor. 


Gelenekselleşmiş (İslamöncesinden) bu kural, sonradan ilahi yasa ve buyruk halini alıyor: "Bana ganimetlerden mubah kılındı. Benden önce hiçbir peygambere (yağma/ talan malları -F.B.) helal kılınmamıştı."114 İslam, özel mülkiyeti geliştirirken devletin bu temel üzerinde yükselmesi, "Başkan Payı" geleneğinin bir devlet yasası (Allah Şeriatı) haline dönüşmesini sağlamıştır. Buna göre; "ganimet mallarının bölüşümünden önce, toplamın beşte biri (Hums), başkan payı olarak Peygamber'e verilecek. Aynı peygamber, bu kez, geri kalan beşte dörtlük ganimetten, herhangi bir savaşçı gibi eşit bir pay daha alacak. 
İlk bölüşümdeki beşte birlik ganimet malı, öncelikle Allah (kamu) hakkı sayılır. Ama Allah'a vekaleten onu kullanacak olan gene İslam önderi Muhammed, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yol arkadaşları olacaktır." 115 Son üç kesimi dışlarsanız, aslan payı, devlet başkanı olan Muhammed ile yakınlarına verilmiş oluyor. Gerişi ise, sınıflara bölünmüş toplumda huzursuzluklara neden olmaması için, devletin yapacağı (veya yapması zorunlu ) yardımlardan ibarettir. 
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Cahiliyye talan geleneğini sürdüren İslam önderi, "ganimetlerin eşitçe bölüşümünden önce, bu mallar arasında bir deve, bir at, bir hizmetçi veya bir eşya (pay) seçme ayrıcalığına sahiptir. Sözgelimi Zülfikar adlı kılıç, bu seçme hakkı (Safiye)'ndan ötürü peygamberin eline geçmiş bir yağma malıdır."116 


İstila//fetih yoluyla elde edilen mallarda olduğu gibi işgalle sonuçlanan topraklarda öncelikle Hums (Allah ve peygamberine verilecek beşte bir pay) kuralına tabi olduktan sonra bölüşüm yapılıyordu. Özel mülkiyeti güçlendiren en büyük etkenlerden biri de buydu. Yağma seferleri yapan İslam devleti, Arabistan yarımadasının dışında büyük bir imparatorluğa dönüşünce, daha disiplinli ve daha merkezi bir karakter kazanmıştır. "Doğu Akdeniz ile 47757” canlı ticareti ve meta ekonomisi, İslam devletlerinde (Arap, İran, Selçuklu, Osmanlı vs.) 
önemli ücretli bürokrasiler ile orduların oluşmasına katkıda bulunmuştur."117 


Kapitalizm öncesi İslam devleti, istilalar yoluyla ve siyasi açıdan toprağa dayandıkça, tarımsal artı-ürünün egemen sınıf (başlangıçta Muhammed önderliğindeki Kureyş aristokratlan, ardından Irak ve Mısır'a giden ünlü istilacı Bedevi kabileleri ve izleyen yıllarda Halife ve Sultanlar vs.) içinde bölüşümünü düzenledi. 


Gerek istila edilen bölgelerdeki insanların tarımsal artı-ürününe ortak olabilmek, gerekse fethedilen arazinin somut durumuna göre değişebilen bir kısmının veya tamamının üzerinde istilacı aristokrasiye "üstün mülkiyet' hakkı tanıyabilmek amacıyla, İslam yöneticileri, devlet mülkiyeti (Beyt-ül Mal) ile kamu mülkiyetine de yer açmışlardır. 
Sözgelimi, şiddet ve savaş yoluyla değil de, barış yoluyla alınan topraklar (Arapça adı Fey'dir) kısmen devlet, kısmen kamu yararına kullanılırdı. 


İslam özgülünde alınırsa, esasını akıncı çöl Bedevilerinin oluşturduğu, Arap İslam orduları, Bizans ve İran gibi feodal mülkiyet ilişkilerinin yerleştiği geniş toprakları ele geçirirken, oradaki üretim faaliyetinin fiziki ve sosyal yapısına dokunamazlardı. Çünkü, İslam ideolojisinin öngördüğü şey de bundan farklı bir mülkiyet /üretim ilişkisi değildi. Böyle bir durumda istilacı aristokrasi (Kureyş önderliğindeki İslam orduları) egemenliği altına aldığı üretim faaliyetini yöneten mevcut sınıf ve unsurların tepesine haraçgüzar (haraç alan, haraç kesen) bir kast olarak oturur ve kılıç hakkı ister. İslam'daki haraç ve cizye olayı, bunun bir kanıtıdır. 
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İslam devletinin başkanı ise (Muhammed'den başlayıp Abbasilere uzanan bir silsile içinde), akıncı istilacıların hafizalarında henüz tazeliğini koruyan eski kabile ortak mülkiyetçiliğin (komünal mülkiyet) anılarını şeklen de olsa yaşatmaya devam eder. Buna, kimi zaman "Allah ve Peygamber hakkı olan Hums" (beşte bir pay), kimi zaman Hukukullah, kimi zaman de Beytül Mal (devlet hazinesi) adını vererek, öncelikle aristokrasinin en tepesindeki kişinin başında oturduğu devlete, kamu mülkiyetini işletme /kullanma yetkisini sunarlar. Gerçekte miri mülkiyet denen bu mülkiyetin kullanım hakkı, Allah veya kamu adına da olsa, tepedeki aristokrasinin tekelinde kalmaktadır. Hal böyle olunca, miri arazi ile toplanan haraç, zaten bir aristokrat iç örgütlenmesi halini alan devletin çeşitli kademelerinde bulunan egemen sınıfların kendi aralarında paylaşılır. 


Görüldüğü gibi, İslam'daki kamu mülkiyeti bile, aslında açık özel mülkiyete ek olarak, egemen aristokrasi (toprak aristokrasisi veya tefeci-tüccar kesimi)'nin kullanımına sunulmuş fazladan artı-ürün, toprak-rant ve gizli mülkiyet'ten başka bir şey değildir. Bu miri mülkiyet denen devlet malı, zaman zaman toplumsal yaraların dindirilmesinde, zalim sömürünün yol açtığı sınıfsal kutuplaşmayı ertelemede ve özellikle "Allah'ın hikmetli nizamına yoksulların şükretmeşi"nde kullanılsa (sözgelimi günümüzde FAK-FUK-FON türünden kimi sosyal yardımlara benzeyen İnfak, Zekat, Sadaka, Kefaret gibi adlar altında) bile, esasında hakim sınıfin güçlenmesine yaramaktadır. 


İslam"da Mülkiyeti Kazanma Yolları 


İslama göre mülkiyet, "hiyazet ve "ihtisas" ile kazanılabilir. Eşyada esas olan İbaha, yani yaratılan ve dünyada mevcut şeylerin mübah olmasıdır, Mübah maldan herkes yararlanabilir. Ancak bu yararlanma, yerine ve zamanına göre değişir. Akarsuyun yanıbaşındaki insan, oradan içme ve geçip gitme özgürlüğüne sahiptir. Eğer bu, kuyu suyu ise, onu kovaya koymak, sonra kaba dökmek, ardından da içmek gerekir. İşte İslam"daki "Hiyazet ve ihraz", suyun kaba alınmasında gösterilen çabayı simgeler. Dolayısıyla bir varlığın veya şeyin mülk olabilmesi için, öncelikle "ihraz", yani temin ve elde edilmesi şart. İkinci adımı ise, "ihtisas" oluşturur. Bu, "ait olmak, özgü olmak, onun olmak", anlamındadır. Yani, elde edilen şey (kuş, mal, toprak), kişinin "özel "bir mülkü haline gelmiş olup "ona ait" bulunmaktadır.118 
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İslamcılar bu tür ihraz'ın yani "elde etmenin" eşit bir temelde olduğunu ileri sürerek, 1? toplumsal mülkiyet ilişkileriyle sınıfsal bölünmüşlüğün üstünü örtmeye çalışmaktadırlar. Oysa İslamın ortaya çıktığı toplum, 10-15 bin yıl öncesinin Neolitik çağı olmadığı gibi, her şey de doğadaki şekliyle mevcut değildi. Burada mülk edinmek bile, ister şiddet ve istila, isterse doğal kaynaklardan yararlanma yoluyla olsun, sırıflı toplumun ve üretim ilişkilerinin bulunduğu aşamayla yakından ilintilidir. Yoksa, 1400 yıllık İslamı tarihinde, "Allah kimine çok kimine az mülk, kimine çok kimine az rızk" vermiş olmazdı. 


Kaldı ki, İslam'da özel toprak mülkiyetinin iki önemli şartı daha bulunur. "İlk işgal" ve "bakir/ölü toprağın işlenmesi canlandırılması" (İhya-ül Ard-ıl Nevat).120 Peki ilk işgal neye göre olmaktadır? 
Mevcut güç ilişkilerine göre olmuyor mu? Yoksa neden Ali daha az işgal ederken, Veli'nin işgal ettiği topraklar o kadar büyük olsun ki? Görüldüğü gibi burada bile tam bir orman yasası, toplumsal rekabet ve şiddet devreye girmiştir. Meşru sayılan diğer yolu, mülkiyeti servetle kazanma yolunu ise bir kenara bırakıyoruz. 


Gerçeğin diğer yönüne bakarsak; "Allah'ın mülkiyet edinmek için emrettiği yağma /talan ve istila (ganimet) akınları, İslam ordu ve aristokratlarının başka halkları maldan mülkten yoksun bırakıp, onları mazlum durumuna düşürmesinden"12! başka ne anlam taşımaktadır? 
Bir yandan müslümanın malını, canını, mülkünü birbirine yasaklayıp, hırsızlık için en ağır cezayı vereceksin; diğer yandan başka halkların malına, mülküne ve ırzına, topluca kıyıp, toplu hırsızlık yapacaksın! 
Bunun adaleti nerede? 


Özel mülkiyetin veya mülkiyet hakkının meşruluğuna ilişkin bir örnek de "İslam devrinde köleliğin mübah olması, köle emeğinin yoğun biçimde sömürülmüş olmasıdır."122 En büyük hırsızlıklardan biri de budur. Çünkü, insan emeği çalınıp, servet biriktirilmektedir. 


İslam önderi Muhammed, ahlaki açıdan kölelerin azad edilmesini vaaz edip durmuşsa da, emrinde çok sayıda köle bulunduğunu herkes 
biliyor. Daha da önemlisi, Muhammed'in "bir keresinde, emrindeki 20 
kadar köleyi, amcası Abbas'a çalışmak ve ticaret yapmak için ödünç vermiş olmasıdır."123 Bizzat bu olay, kölenin İslam'da henüz eşit insan muamelesi değil, tersine efendinin malı olarak görüldüğüne ilişkin ciddi bir kanıttır. 


"Ortaçağ'da (900-1300'lü yıllarda) bile müslüman pazarında köle ticaretinin önemli bir yeri bulunurdu. Bu ticarete Lübnanlı Hırıstiyanlar 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ya da Yahudiler aracılık yaparlardı. Kafileler halindeki köleler İstanbul, Kahire, Kurtuba, Afrika, Cenova, Prag, Cenevre vs. arasında sevkedilir dururdu. Müslümanlar, Şeriat izin vermediği için, sadece müslüman kardeşlerini satamazlardı. Zengibar gibi yerlerden getirilen köleler tarım işçisi olarak tarlalarda ya da kentlerde imalat işçisi olarak kullanılırdı. 
Kadın köleler bile çalıştırılırdı; ev işlerinde olduğu kadar genelevlerde de kullanılırlardı. Devlet asker olarak yetiştirmek üzere çok sayıda köle satın alırdı. Her müslüman kentinde, insanların gidip köle satın aldıkları bir esir pazarı bulunurdu. Aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemek için, her esir /köle pazarında bir resmi denetçi bulunurdu. Zemin katında malın (köle) kabası satılırdı, yukarı katlarda ise yüksek fiyatlara giden lüks köleler satılırdı. En değerli köleler, Orta Asya'dan getirilen Türkler idi... 
924 yılında bir Habeş köle 18 dinardı. 912'de bir şarkıcı köleye 13 bin, 
bir başkasına ise 14 bin dinar ödenmişti."124 


İslamın çelişkisi de burada zaten: Bir yanda "köle azad edilmeli" denilecek, öte yanda istisnasız bütün-İslam önderleri (Hz. Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Emevi ve Abbasi halifeleri, Selçuklular, Osmanlılar vs.) ücretsiz köle emeğini (artı-ürün) sömürecekler, bunlara mal muamelesi yapacaklar. Müslüman efendilerin eşleri, bizzat cariye kullanacaklar, Emevi ve Abbasiler zamanında olduğu gibi kocalarını memnun edebilmek için kadın köle satın alıp yataklarına sokacaklar.125 


Bir yandan faiz ve karşılıksız kazanç "haram" dır denilecek, öte yandan en "büyük haram" olan köle emeğinin sömürüsüyle geçinilecek. 


Gerçi, günümüz koşullarında İslamın köleliği savunacak ve köle emeğini sömürecek hali yoktur. Önemli olan, "kölenin özel mülk, köle emeğinin de sömürülebilir" olarak görülüp bunun mübah olmasıdır. Bu bakış açısının insanlığı sömürüden kurtarması, mümkün olabilir mi?* 


Öte yandan "müşterek mübah" kabul edilen kamu mallarından yararlanmada bile eşitsizlik olduğunu, bizzat İslamcılar söylemekteler. 
"Ortak mülkiyetten cşitçe yararlanmayı düşünmek teorik olarak bile mümkün değildir,"126 diyenler olduğu gibi, "Aslında tümüyle olmasa bile bazı servet eşitsizlikleri meşrudur,"127 türünden düşünenler de bulunmaktadır. 


* Öte yandan kimi İslamcılar şunu iddia ederler: "İslamda kölelik, istenen değil ama zorunlu biçimde varolan bir fenomendir. Kölelik, İslamın koyduğu değil, ancak onun düzene soktuğu bir müessesedir." (Bkz. Dr. Faruk Başer, İslamda Sosyal Güvenlik, Saha Neşriyat, 1988, İstanbul. s. 149) İşin püf noktası da bu zaten : İslam, köleliği içselleştirip kurumlaştırmıştır. 
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Devlet mülkiyeti, yönetici aristokrasi tarafindan öylesine titizlikle korunup muhafaza edilmektedir ki, İslamın dördüncü halifesi şunu söyleyebilmektedir."... Eğer (o mal ve servet) bana ait olsa hepsini muhtaç ve yoksullar arasında eşit olarak bölüzürürdüm. Fakat zenginlikler Allah"a aittir (Nehc-ul Belağa, s. 96).128 Anlamı şudur: Görünüşte kamu mülkiyeti, uygulamada hakim aristokrasinin hizmetinde olan bu mülkiyetten, yoksullara zırnık koklatılmaz. Ya da ancak avuntu derecesinde bir kısım verilir. 


İslam'da Mülkiyet Tartışmaları 


İslamda mal mülk sahibi olabilme, müslümanın (veya kişinin) temel haklarından sayılmıştır. Özel mülkiyetin sağlamlaştırılıp kutsanması için, "malını savunurken ölen müslüman şehit, hırsızlık yapanı öldürmek caiz" kuralı kabul edilmiş; bireyin "mesken dokunulmazlığı meşruluk kazanmış, bu dokunulmazlığı ihlal edenin dilinin kesilmesi,"12? emrolunmuştur. Yer yer devletin devamı ve itibarı için, zaman zaman kamu yararı denilerek esasında yönetici sınıfin çıkarlarının korunması için, kimi dönemlerde ise toplumsal uçurumların nazik anlarında toplumsal /sınıfsal patlamaları önlemek amacıyla "bireysel mülkiyete sınırlamalar" getirilmiştir. Çünkü, birinin sınırsız mülk sahibi olması, diğerinin mülkünü yitirmiş olmasıdır. Bu yönüyle "mülkiyetin hırsızlık olduğu" gereğinin daha fazla ortaya çıkmaması gerçekliliğinden hareket eden İslam hukukçuları, "Zararı Ammı def içün, zararı hass ihtiyar olunur,"130 kuralından hareketle, sistemin devamı uğruna bireyin aşırı birtakım haklarını kurban etmişlerdir. Bu, her sistemde olması muhtemel bir önlemdir. Zaten özel mülkiyetçi sistemin genel kurallarından biri de küçük mülkiyetin büyük eker feda edilmesidir. 


İslam toplumunda sınıflararası huzursuzluk ve mücadelelerin arttığı dönemde, mülkiyet kavamına ilişkin iki esaslı görüş ortaya atılmıştır. 
Bunlardan birincisi, Batıni (komünal toplum isteyen kavim ve kabile ayaklanmalarının İslami örtü altındaki ortakçı görüşleri) mezheplerden çokça etkilenen Mu'tezile mezhebi yandaşları şunu ileri sürmüşlerdir: "Allah, bazı insanlara daha büyük vazife yüklediği için, onlara bu büyük vazifeyi görebilmek üzere daha çok hürriyet ve kolaylık bahşetmiştir. 
Bu, onların, diğerlerinden daha fazla ibaha hakkına (mübah olan malı kullanma hakkına) malik olması yani mülkiyet demektir."131 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Dikkat edilirse Mu'tezile, İslam'daki hak, hukuk ve mülkiyet hakkı'nı kökünden ve radikal biçimde sorgulamıyor. Tersine "mülkiyet hakkını" kabul ediyor. Ancak bu mezhebin yaşadığı Emevi-Abbasi dönemlerinde, yepyeni bir aristokrat sınıf türemiştir. Bu yönetici ve aristokrat sınıf, sadece Araplardan oluşmuyor, tersine Müslümanlaşmiş diğer halklardan da meydana geliyor. Dolayısıyla yeteneklerini kullanarak iktidara, Arap-Kureyş aristokrasisinin tekelinde olan miri mülkiyete ve devlete ortak olmayı istemektedir. Bunu da mülkiyet temelinde dile getirmektedir. Burada esas olan, "akılcılığa ve kişisel yeteneklere" vurgu yapılmış olmasıdır. Durum, yeni parlayan savaşkan genç zümre ile yeni yetme aristokratların sınıfsal rasyonalizmine uygundur. 


Oysa, Batıni ayaklanmalarının bastırıldığı İslamın en muhafazakar olduğu dönemde ortaya çıkan Eşarilik düşüncesi yandaşları, şunu ileri sürdüler: "Allah'ın hikmetine nüfuz edilmez. Allah'ın niçin falan yerde ve falan insana daha fazla hürriyet verdiği izah edilemez. Duyumlar, metafizik olayların doğuşunu tespit etmekten acizdir. Şu halde biz, duyumlarımıza göre hükmederek mülkiyeti anlamaya çalışırsak, mülkiyet bize bir zulüm, toplumsal bir ihlal (içtimai tecavüz), adaletsizlik olarak görünür. O, en büyük günahtır."132 Demek ki muhafazakar Eşariler, İslamdaki eski yönetici sınıf (aristokratlar ile tefeci-tüccarlar) aleyhine, yeni mülkiyet ilişkileri düzenlenmesine karşı çıkıyorlar. Bunu da, "Allah'ın hikmeti" ile açıklayarak, yeni yükselen sınıfın iktidardan pay kapma isteğini reddediyorlar. 


Benzer görüş ayrılıkları, İslam'da Şii-Sunni mezhepleri arasındakidir. Günümüzde İran İslamcı fikriyatını sürdürenler, mülkiyetin daha çok kamusal ve kolektivist yönüne ağırlık verirler. Buna karşılık Sunni kesim, özel mülkiyeti kutsar. 

Bilinen şeydir; İslam'da üç şeyin ortaklığı genel kabul görmüştür. 
Su, ot ve ateş.153 Bunun dışında kalan şeyler hakkındaki tartışmalar günümüze kadar sürüp gitmektedir. 


Şia inancını taşıyan düşünür ve hukukçular şunu ileri sürerler: "Mülkiyet, izafi (göreceli) ve sınırlıdır, Mülkiyet, otorite ve sahip olma gücü anlamına gelir... Toprak ve doğal kaynaklar, hiç kimsenin (ne toplumun ne de bireylerin) özel malı değildir. Yalnızca halkın menfaatini gözetmeyi taahhüt etmiş olan müminlerin emiri (İmam, veya devlet başkanı, halife vs) yeryüzü ve kaynakları üzerinde gözetim hakkına sahiptir. Kişi, toprak ve doğal kaynaklar ile üretilen ürün ve mallar üzerinde sınırlı bir mülkiyet hakkına sahiptir. Kişiler ve özel gruplar, doğal kaynaklar üzerinde (enfal ve fey) hak iddia edemezler. Mübadele aracı ve değer ölçüsü olan para ile dövizin, belirli kişiler tarafindan biriktirilmesine izin verilmez. İslâmi ilkelerin hüküm sürdüğü yerlerde, mülkiyet sınırlandırılıp toprak sahiplerinin haksız ve tecavüzkâr (köylüler üzerinde) fiilleri sözkonusu olduğundan, köylülerin isyan girişimleri örneklerine rastlanmamıştır. Fakat İslamın devrimci çizgisi terkedildikten sonra, Toyuldari (feodal mülk) ortaya çıkmış; sultanlar, yöneticiler ve uşakları arasında paylaşılmıştır. Toyuldari sistemi, İslama yüzyıllarca egemen olan kolektivist anlayış ve yönetimin çökmesi demektir. İnsanın aklının üstünde ve ötesinde bir yerde olan İslam yasaları, imtiyazlı sınıfların gelişmesine uygun bir zemin sağlamaz. Belli bir sınıf yönetimi ve devleti İslam toplumlarında gerçekleşmez... 
"Herkesten gücü ölçüsünde ve herkesten ihtiyacına göre'ifadesi, İslamın ilk, sosyalizmin ise son sloganıdır." 134 


İslamın bu sosyalizan /kolektivist yorumunu, İranlı İslami sosyolog Ali Şeriati'nin yazılarında da görmek mümkün: "İslamda bireysel mülkiyetin dokunulmazlığı, o sırada Arap yarımadasında etkin olan bip hırsızlık ve yağmanın ortadan kaldırılmasını amaçlamıştır. Biz, 

slamda mülkiyet (mülk sahibi) terimi yerine, onu kullanan, degerlendiren ve ona nezaret eden deyimlerini kullanmalıyız... Egemen düzende 'halk'tan kasıt varlıklı olandır. Geçmişte sınıflı düzen fakihleri (İslam hukukçuları ve alimleri F.B.), egemen sınıf lehine ekonomik yorumda bulunup, sermayedar lehine özel mülkiyet kavramını geliştirdiler. Varlıklıların çıkarına, yoksulların ise aleyhine yorumlandı egemen olma kuralı... Din paraya bağımlı oldukça, kimse onu tanımaz; dini bina etmek için bir çıkmadan, hiçbir Taklid Mercii (İslam lideri - F.B.) hiçbir Müftü (fetva veren dini alim -F.B.) çıkmadan, hiçbir yazar din için çalışamaz. Kurucusu para olan bir din, yine o paranın koruyucusu olmak zorundadır... Hükümetlerin fasid, zorba ve İslam dışı oldukları söylenir. Çok iyi de akıl, Kur'an ve Peygamber'i in sünneti ve İslam Uleması'nın icma'ına dayanan İslam fikhı (hukuku) nedir? Bu fıkıh, toprak sahipliğini, sermayedarlığı, hatta köleliği nerede yasaklamış veya sınırlandırmıştır? Fıkıh, feodalite devresinde kendisini büyük Han, Hükümdar, Sultanlar ile toprak ve köle sahiplerinin soylu çıkarlarına uygun olarak uygulatılabilmiş, milyonlarca çiftçi ve kölenin, insanlıkdışı sömürüsünü gerekçelendirebilmiştir. Şehirlerin gelişmesi, 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burjuva ve piyasanın olgunlaşması devresinde ise köylerdeki tarımcının, şehirlerdeki işçi ile zanaatkârların çilesinin ürününü, ucuza kapatıp pahalıya satan Hacıbeyi (tefeci-tüccar), Allah'ın sevgili kulu ilan edebilmiştir... Denecektir ki; bu Ehli Sünnet (Sunnilerin -F.B.) fıkhıdır. 
O (Sunni) alimler, hakim sınıf ile yönetimin güç kaynağı, kolu kanadıdırlar. Şia fıkhı /fakihleri, böyle değildir. Çünkü Şia, resmi İslamın hükümetleri karşısında hep cephe almıştır. Bu sözler, Safeviler (İran'da 1500'lü yıllardaki yönetim -F.B.) öncesine kadar doğrudur. Ama Safevilerde her şey yer değiştirdi. Şia fakihleri, 1000 yıllık çileden sonra iktidar ile uzlaştı. Sultan tahtının hizmetine girdi. Şii Ulema, göbekbağını Sultan'ın rahmine bağladı ve onun ikizi haline geldi... Şia uleması, sınıfsal tutumunda egemen sınıfın zindanına girip, onun tutsağı oldu. "135 


Ali Şeriati"nin ifadeleri, üç bakımdan önemlidir. Bir, İslamda sömürü ve sınıflaşma her zaman olmuştur, din alimleri de bunu Şeriata uydurmuşlardır. İki, İslamın sosyalizan ve kolektivist nitelikleri, Şia yazarlarınca büyük ölçüde abartılmaktadır. İslamın ilk ortakçı olduğu yolundaki iddia, tarihi gerçeklere uymamakta, zorlama bir tefsirden öteye geçmemektedir. O kadar ki, 1979"daki İran İslam Devrimi bile, halk inisiyatifiyle ele geçirilen ağa/ zengin topraklarını, Mülksüzler Vakfı'nın elinden alıp eski sahiplerine vermiş ya da devlet mülkiyeti haline getirmiştir.136 İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, sahip olduğu büyük fistik tarlalarına kimsenin dokunmasını istemediği gibi, Mollalar günümüze kadar herhangi bir toprak reformu bile gerçekleştirebilmiş değildir. Üç: bizzat Şeriati"nin sözleri, yukarıda sunduğumuz Şit düşünürün (M. Talegani), "İslam sınıfsız toplumu öngörür," iddiasını yalanlamaktadır. 


Sunni İslam alimlerinin mülkiyete ilişkin görüşleri ise, esas olarak "özel mülkiyetin hak oluşuna" vurgu yapmakla sonuçlanıyor. Bunların başını İslam dünyasında çok iyi bilinen Pakistanlı alim Mevdudi çeker.137 Bu alim, başlangıçta "toprak reformunu bile zulüm addetmiş; Allah'a isyan" olarak saymıştır. Sonradan bu görüşlerinde yumuşama görülür. 

Genelde özel mülkiyete ilişkin konularda, eklektik (seçmeci/ derlemeci ve işine geldiği gibi düzenleyici) tutumlar görülürse de, Müslüman Kardeşler örgütü bile, zaman zaman özel mülkiyete sınırlamalar getirilmesini veya çağdaş hayatın gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesini ister. | 
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Sonuç bağlamında söylersek; 


Bir: İslam öylesine özel mülkiyetçidir ki, onun nazarında "Kim toprağın bir karış miktarına (bile) tecavüz ederse, Allah kıyamet gününde, o toprağı yedi kat yerin altına kadarki miktarı ile ateşten (bir) 
halka yapıp (o mütecaviz insanın) boynuna dolar." 139 


İki: Yine, zenginin malı ve mülkü öylesine değerlidir ki; "Yoksullar Adn Cenneti'nde, bir ev, gıda ve nimet bulacaklar. Ancak bir şartla; (yoksul, köle veya çalışan -F.B.) bu dünyada Efendi (zengin, patron - F.B.) ambarına götürdüğü harmanı veya malı çok büyük özen ve titizlikle, bir başağın dahi (çalışanın) payına bulaşmayacağı biçimde taşımalıdır. Yani Efendi'nin malına kem gözle, yan gözle veya açgözlülükle bakan işçi veya kölenin yiyeceği lokması haram olur, kılacağı namazı batıl olur, orucu da bozulur. Tüm bedeni necis (kirli, pislik) hale gelir. Hem dünyadan bet bereket ortadan kalkar, hem de ahiretteki (yoksul) nasibine Plana düşmez. Çünkü insanlar malları 
üzerinde egemendirler." 140 


Üç: Hırsızlık, İslam sisteminin temelini oluşturan özel mülkiyete, dolayısıyla Hukukullah (Allah Hakkı)'a karşı bir tecavüz olduğundan, "gerek kadın hırsız gerekse erkek hırsızın elleri kesilmelidir. Çünkü bu bir ilahi cezadır."14 


Dört: İnsanların artı-ürünlerinin gaspedilmesi olağandır. Ancak bu artı-ürünün başkasına verilmesi, yani sınıf çıkarının korunması da fitne ve fesattan başka bir şey sayılmaz: "İnsanların ellerinin kesbi (kazancı) ile karada ve denizde fesat meydana geldi. Yaptıklarının cezasını kendilerine tattırmak için ki rücü etsinler (geri dönsünler)."142 


Beş: Sınıfların varlığı ilahi bir düzen ve buyruktur. Çünkü "Allah dileyeni dilediği oranda rızklandırır, dilediğini de aç sefil gezdirir. Zaten insanlar birbirlerinden dereceli üstünlüklerle yaratılmışlardır." 


İşte size İslamın mülkiyet ve sınıf anlayışı. 
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Arap panayırları), s. 141-142, Şam, 1960. 

M. Halil, s. 89 (Ahmed Abbas Salih, El Yemin ve'l Yesar Fi'l İslam İslamda Sağ ve Sol, s. 26-28, Beyrut, 1973). 

Cevad Ali, c. 7. s. 38. 

M. Halil, age, s. 90-91; Cevad Ali, ag, c. 7. s. 455-458-567. 

H. Berktay, s. 137. 

age, s. 136. 
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age, s. 173 (Thomson, İlk Filozoflar, s. 92, Kapitalizm ve Sonrası, s. 49). 

Doğu Perinçek, Hikmet Kıvılcımlı'nın Rurjuva Ordu ve Devlet Teorisi"nin Eleştirisi, Aydınlık yay. 1975, İstanbul 

H. Berktay, age, s. 149'daki dipnot. 


agy. 
age, s. 355. 
Rİ s. 367. 


Bkz. Faik Bulut, Allah Devletinde Demokrasi, Doruk yay. Ankara, 1997. 

F. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin... s. 150. 

Dr. Fahri Demir, age, s. 13-19. 

age, s. 19. 

age, s. 19; Muhammed Ebu Zehra, El Mülkiye ve Nazariyet-ül Akdi Fi'l Şeriat-il İslamiye, s. 44, Mısır, 1939. 

Osmanlı Şeriat Hukuku"nun ve fetvaların yayımlandığı Mecelle, 126. madde. 
Hanefi alimi İmam Muhammed'den alıntılayan Molla Hüsrev, Dürer, c. 1. s. 180, 
1480 (aktarma F. Demir, s. 15). 

El Suyuti, El Eşbah ve"l Nezair, s. 327, Mısır, 1959. 

F. Demir, s. 15. * 

Serahsi, Mebsut, c. 11. s. 8. 

M. Ebu Zehra, age, s. 45. 

F. Demir, age, s. 26. (M. Ahmed El Sakr, İktisad- ul İslami, Riyad 1976 tebliği). 
age, s. 27. : 


-age, s. 28 (Serahsi, Mebsut, c. 11. s. 78- 102, Ebu Zehra, age, s. 44-45). 


age, s. 33-35 (Ebu Zehra, age, s. 51-52). 

Ahmed bin Hanbel, Musned, c. IIL s. 467, İbn Mace, Ruhün, s. 24. 

Buhari, Enbiya, s. 54, Müslim, Akdiye, s. 21, İbn Mace, Lukata, s.4.. 

F. Demir, age, s. 80-81. 

Buhari, Enbiya c. 4. s. 213, Hudud, s. 12, Fedail, s. 18, Müşlim, Hudud, hadis 
no: 1688 

F. Demir, age, s. 82. 

age, s. 83- 84. 

Prof. Dr. Hıfzı Velder Velidedeoğlu, Türk Medeni Hukuku, s. 203, İst. 1968. 

F. Demir, age, s. 63-69. 

age, s. 67 (Kasani, Bedayi, c. VI. s. 41-155-195, Merginani, Hidaye, VII. s. 369. 
Lisan-ül Arab, M-l-k maddesi, NI. El Zerka, c. L s. 256'dan alıntı F. Demir, age, s. 99-100. 

Sadrüş şeri "aya ait Vikaye"den naklen, El Hafif, s. 23 (F.Demir, age, s. 102). 

F. Demir, age, s. 108. 

age, s. 110. 

age, s. 23-24. 

age, s. 120. 

İbn-ül Esir, El Nihaye, ve"l Bidaye, c. 15.447. 

Buhari, Cihad, s. 136; Musakat, s. 11, Ahmed Bin Hanbel, Müsned, c. 4. s. 38- 
71. 

F. Demir, age, s. 122. 

Müslim, Zühd, s. 16, Tirmizi, Kıyame, s. 16. 

Buhari, "Teyemmüm, s. 1: Salat, s. 56, Hums, s. 8, Ebu Davud, Cihad, s. 121. 

F. Demir, age, s. 123. 
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Kurtubi, Tefsir, C. 8. s. 13. 

Berktay, age, s. 372. 

F. Demir, age, s. 98-100. 

age, s. 98. . 

F. Demir, age, s. 175-176. Roma'daki Çiçeron (MÖ. 43)'dan beri mülkiyet hakkı, işgal (boş toprağa ilk ayak basma, ilk el koyma, ilk yerleşme) olayına bağlandı. İngiliz düşünürü John Locke, 1690 yılında Medeni Hükümet adlı kitabında mülkiyet hakkı'nı emek harcama teorisine dayandırdı. Adam Smith 1776'da bunu kapitalist temelde yorumlayıp güçlendirdi. (Bkz. Adnan Güriz, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 135, 1969, Ankara). 

Erdoğan Aydın, İslamiyet Gerçeği, c. 4. s. 32. 

Erdoğan Aydın, age. 

Cevad Ali, age, c. 5. s. 570-571, c. 7. s. 463-464. 

Ali Mazaheri, Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları, s. 363-367, Varlık yay. 1972. 
Dr. Bahriye Üçok, İslam Tarihi, Emeviler-Abbasiler, s. 144, İkinci baskı, MEB yay. 1983. Ankara. 

F. Demir, age, s. 172. 

N. Haydar Nakvi, Ekonomi ve Ahlak, s. 125, İnsan yay. 1985, İstanbul 

Aktarıp kendince tersten yorumlayan Mahmut Talegani, İslam ve Mülkiyet,. s. 
222, Yöneliş yay. 1989, İstanbul. 

Dr. Faruk Beşer, İslamda Sosyal Güvenlik, 108-112. 

Osmanlı Şeriat Mecellesi, 26. madde (F. Demir, s. 239). 

Hilmi Ziya Ülken'den naklen F. Demir, age, s. 173.174. 

age, s. 173.174. i 

Dr. Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 144, Dünya yay. 1994. İstanbul. Ayrıca bkz. 
F. Demir, age, Faruk Başer, age; N. Haydar Nakvi, age; N. Sıdıki, age. 

Mahmut Talegani, age, s. 123-125, 135-137, 171, 208-210. 

Dr. Ali Şeriati, age, s. 101, 109-113, 126-127, 133. 

Dr. Ergin Yıldızoğlu, "İran Devriminde Müslüman Hareket ve Kitleler” İktisat dergisi, Mayıs-Haziran 1994, İstanbul, s. 43. 

M. Necatullah Sıddıki, s. 36-42. 

age, s. 40-43. 

Buhari, Mezalim, s. 13, Müslim, Müsakat, s. 142 (Peygamberin Hadisi). 

Ali Şeriati, age, s. 129. 

Kur"andaki Maide suresi, 38. ayet. 

Kur'an, Rum suresi, 41-42. ayet. 


İSLAM EKONOMİSİNİN 
ANA HATLARI 


İslamcılar, dinlerini Allah'a bağlarlar. Dinin yönlendirdiği hayatın her dalını, bireylerin çok mahrem yaşantılarını bile ilahi buyruklarla düzenleme iddiasındalar. Doğal olarak "İslam ekonomisi" denen şey, "ilahi" bir nitelik kazanıyor, "Cihanşümul" (evrensel) bir iddia taşıyor. 
Burada, İslam ekonomisinin hem feodal, hem kapitalist, hem de sosyalist olabilmesi gibi bilime, mantığa ve toplumsal gelişme kurallarına aykırı bir durum ortaya çıkıyor. Toplumların komünal, köleci, feodal, kapitalist, sosyalist, komünist vs aşamalardan geçerek dönemine uygun mülkiyet ilişkiler /üretim tarzları zemininde yükselmeleri mümkün. 
Ancak bir ideolojinin (feodal düzenin ideolojisi olarak İslam) ile bir ekonominin (İslam iktisadı), aynı anda birkaç şey (feodal, kapitalist, sosyalist vs.) olması mümkün değildir. Tarih böyle bir şey kaydetmemiştir. Ha, şu var: Bir toplumsal aşamadan (komünal, feodal, kapitalist) diğerine geçişte, eski mülkiyet ilişkileri ve üretim tarzlarının etkileri: görülebilir. Bunlar "iz" ve "kalıntı" olmaktan öteye geçmezler. 
Ya da "eski mülkiyet ilişkileri, eski sınıflar ve üretim tarzı" yeni düzene galip gelip egemen olmuşsa, (Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki eski sosyalist düzenin yenilip yerini kapitalist düzene bırakması gibi) geriye dönüşler her zaman mümkündür. Bu demek değildir ki, sosyalist ekonomi, hem feodal, hem kapitalist hem de komünist bir ekonomi öngörüyor; tarihin uzunca döneminde bir yönünü, yine uzunca başka bir döneminde de başka bir yönünü önplana çıkarıyordu. 


Toplumbilim, ekonomi bilimi ve-genel anlamda bilimsel anlamda 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incelediğimizde, İslamiyetin feodal düzenin ideolojisi olduğunu, İslam ekonomisinin de bunun altyapısını oluşturduğunu görürüz. İslam feodal düzeni, dünyadaki hemen tüm feodal sistemlerin (az ya da çok ve kendi özgünlüklerini korumak şartıyla) benzeridir; bu düzenin ana çizgilerini taşır. Peki, bu ana çizgiler ile İslama özgü olan şeyler ne-: lerdir? Görelim: 


1) İslam-öncesi Arap yarımadasının Hicaz (Mekke Medine, Taif gibi şehirlerin bulunduğu) bölgesinde, kabile toplumundan yerleşik topluma geçişte toplumsal çalkantılar başladı. İslamın ilk ortaya çıktığı yer olan Mekke'de (site) göçebelik ekonomisinden ticari ekonomiye geçiş ile ilk İslam devletinin kurulduğu Medine"de göçebelik ekonomisinden tarımsal ekonomiye geçiş, çok sancılı oldu.! Arabistan yarımadasını tamamlayan Irak, Yemen, Suriye gibi yerlerdeki bazı tarımsal alanlarda feodal (veya feodal öncesi) düzenin ilk belirtileri olan toprak-rant sömürüsü başladı. Çiftçiler, özgürlüklermi yitirip köleleştirilecek kadar acımasız bir sömürüye maruz kaldılar. Mekke 'uluslararası' ticaret yolunun önemli bir noktasında bulunduğundan, pazar için üretim (meta) ile ticaret, kabile dayanışmacılığının hızla çözülmesi ve sınıflaşmayı hızlandırıp; toplumsal çalkantıyı, sarsıntıya dönüştürdü. "Mekke'de çalkantı ile toplumsal uyanış birarada yaşandı."2 
Tefeci-tüccarlar tarafindan vahşice sömürülen katmanlar (aristokrasi dışındaki diğer çiftçi, tüccar, yoksullar vs). tepkilerini dillendirmeye başladılar. "Kureyş aristokrasisinin (Mele /Kasıt) mali ve siyasi bir tekel (Plütokrasi)3 kurması, hem kendi içinde hem de onlarla geniş halk katmanları arasında bir çelişki doğurdu."? İslam, çölün kuruluğundan değil, işte bu sancılı uyanıştan doğdu.5 Allah"ın inayetiyle değil, toplumsal çelişkiler sonucu Mekke Plütokrasisine başkaldıran kitlelerin bileğinin gücü ile gerçekleşti... 

2) Doğrudur, Mekke ticari ekonomisi, Bedevilik (kabile toplumu) ekonomisiyle çatışıyordu.6 İslam önderi Muhammed, hem Mekke ticari kavramları, hem de Bedevi ekonomik kavramlarıyla çatışan bir düzen istiyordu. İlk kabile toplumunun üretim biçimiyle bir yere varmak (çünkü tam yerleşik degildir ve pazar için üretim yapılmıyordu) imkansızdı. Peygamber, Mekke'deki tefeci-tüccar sermayesinin, toprak sömürüsüne (ürün-rant) dayanmaksızın uzunca bir süre devam etmeyeceğini; tersine bu Plütokrasi'nin zaten toplumsal bir devrime yol açacak sömürü düzenini kurduğunu biliyordu. Bu nedenle "İslam önderi Muhammed ve ona ilk inananlar ile İslamın bayrağını ilk taşıyanlar 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şehirli Araplar oldu"7 Bu, aynı zamanda Arabistan çölünde sınıflı topluma, tarihsel gelişimin diliyle söylersek, uygarlığa geçişin (Arapça El Temeddun, Medenileşme) tescili anlamına geliyordu. 


3) İslam devriminin ilk yıllarında siyaset ve taktik babından çokça kullanılan "kardeşlik, adalet" (eşitlik sözcüğü pek az kullanılmıştır) deyimleri, İslam feodalitesinin sömürücü karakterini gizleyemez. 
Zaten, Muhammed'in ölümünden sonra, sınıflararası çatışmalar hızlanarak sürmüştür. İslamın ilk yıllarında (Asr-ı Saadet) sınıfsal çatışmaların durmuş gibi görünmesinin, adalet ve eşitlik ilkelerinin uygulanıyormuş gibi bilinmesinin iki ana nedeni vardı: Bir; İslam-öncesi eşitlikçi kandaş /kabile toplumun idealleri yeniden canlanmıştı. Mekke aristokrasisinin sömürüsüne direnirken, bu fikriyat hep canlı tutulmuştu. Toplumun hafizasında çok taze anıları vardı. Bu anılar, olduğu haliyle, kendini İslam anayasası Kur'an'da tescil ettirmişti: Ribâ (faiz) yasağı, çalışanın teri kurumadan ücretinin ödenmesi, müslümanın malının, canının diğer müslümana haram kılınması, çoban ile zenginin Allah hukuku karşısında eşit olması, insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olması, Arap ile Acem arasında Allah'a ibadetten başka bir ayrıcalık tanınmaması, toprağa sahip olmada (veya doğal kaynaklardan yararlanmada) fırsat eşitliği... vs. hep bunlardandır. 


Hemen belirtilmeli ki; insanoğlunun (yahut kandaş eşitlikçi kabile toplumunun) bu idealleri, genelde yerlerini, kutsallaş(tırıl)mış din kitaplarında bulurlar.8 "Bu anlamda" din kitapları (Tevrat, İncil, Kur'an vs.), çok farklı sosyo-ekonomik koşullarda yaşayan ezilenlerin imanı durumundadırlar. Ekonomik ilerlemenin tasfiye ettiği toplumsal kurumlar ve ilişkiler (eşitlikçi kandaş kabile toplumu gibi), dini inançlarda yaşar, kendilerine dinde sığınak (melce) ararlar. Özetle, toplumsal gelişmenin devredışı bırakıp demode kıldığı kurum ve gelenekler, kendilerine dinde ve din kitaplarında sığınacak yer bulurlar.9 


İki, fetihler yoluyla dışarıya açılan İslamın; biraz serdengeçti, biraz eşitlikçi, ama aynı zamanda kabile savaşçı (gerçekte yağma ve talan akınları) geleneğini sürdüren Bedevilere ihtiyacı vardı. İşte, "eşit paylaşım, hepimiz Allah'ın verdiği nimetlerden eşit biçimde yararlanmalıyız, Allah ganimeti helal kıldı," türünden sözler de, bu savaşı Bedevilerin akıncı ruhunu, Kureyş aristokrasisinin yayılmacı ve sömürücü amaçları uğruna harekete geçirmekten başka birşey değildir. Bunun adı Cihad olarak İslam tarihine geçirilmiş; bu yönde teorize edilmiştir.10 
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4) Cihad, İslam yayılmacılığı ve fetihçiliğinin diğer adıdır. Her müslümanın, "canıyla veya malıyla katılması için farz kılınmıştır."11 
Ama Kureyş aristokrasisinin (tefeci-tüccarlar), istilalar yoluyla toprağa elkoyma ve kılıç hakkı olarak salma salıp vergi alınmasının da bir yoludur. Çünkü sömürücü aristokrasi (Kureyş kabile konfederasyonu) kendi içinde devlet örgütlenmesini yapmış; bunun kaçınılmaz sonucu olarak, topraktaki ürün-rant'a elkoymayı tasarlamıştır. Ve çünkü, "İslam fetihleriyle birlikte ovaların kapıları, doğal yayılmaya açıldı. 
Ancak fethedilen yerlerdeki tarımsal (feodal) alanların üzerinde yükseldiği mülkiyet ilişkilerine dokunulmadı." 12 Tersine toprağa özen gösterildi. 


Bedevi aristokrasisi (daha doğrusu Kureyş), fethedilen toprakları ikta denilen malikanelere bölerek paylaştı. Bu, merkezdeki yönetici güçler ile çevredeki imtiyazlı sınıflar arasında toprağın belli kurallara göre bölüşümü anlamına gelir. Toprak bölüşümü, aynı zamanda vergi alınacak köylülerin sömürülmesi işinin de merkez ile çevre arasında vergi biçiminde düzenlenmesidir. Bu yüzden toprak dağıtılan İkta/ fiyef sahipleri, toprağı işleyen köylüler üzerinde feodal bir aristokrasi meydana getirirler. Köylüler, bu aristokrasinin (İslamın ilk dönemlerinde bunlara vali deniliyordu) baskısı altında giderek hürriyetlerini kaybettiler.13 


5) Peygamber Muhammed'in vefatından sonra yerini alan Halife Ebubekir zamanında (özellikle Yemenli kabileler tarafindan) başgösteren Ridde (dinden dönüp İslamın dayattığı vergileri vermeme) ayaklanmaları, İslamın devletleşmesi (yani feodal bir nitelik kazanması, eşitlikçilikten vazgeçmesi) ile eşitlikçi ve özgür kandaş kabile gelenekleri arasındaki çatışmadan başka bir şey değildir. 


6) İslam, başlangıcından beri bir şehir (tüccar /zanaatkar) hareketi oldu. İslam devrimi olduğunda da, kırdan şehire göç dalgası sürüp gitti.11 Şehir, aynı zamanda tarım ile -zanaatkârlığın, yöneten ile yönetilenin, çalıştıran ile çalışanın arasındaki çelişkinin ve pazar için meta üretiminin tipik bir yansımasıdır. Şehir, çevresindeki kırsal alanları tüccar /tefeci sermayesi (ve pazar) yoluyla sömürmenin de simgesidir. Bu yüzden site-devleti de temsil eden "İslam şehri, kırsal kesimde hayat bulan Rıdde (kandaş kabile toplumu) ayaklanmalarını bastırmanın da merkezi oldu.15 


Buradan fetih hareketleri çıktı. Arabistan dışına taşan İslam ordularının amacı, fethedilen ülkelerdeki insanların zorunlu biçimde müslüman olmasını sağlamak değildi. Çünkü İslam (bir inanç olarak) nihayetinde, bireylerin tek tek inanmasını gerektiren kişisel bir vicdan işiydi. Mesele, İslamın "saygınlık alanını" (egemenlik alanını -F.B.) 
genişletmek; İslami akım (şehirli tefeci-tüccar, zanaatkâr vs) ile eşitlikçi kabile güçlerini (Bedeviler -F.B.) Ümmet dairesi içinde kaynaştırmaktı.16 Bu haliyle hem sınıfsal çelişki (köy-kent, tefeci-tüccar- kabile vs.) örtülmüş oluyor, hem de eşitlikçi kabile savaşçılarının gözleri, Kureyş aristokrasisinin mallarından ziyade, yağma ve talanla elde edilecek zenginliklere (ganimetlere) çevrilmiş bulunuyordu. Dahası, gerçekte tefeci-tüccar Kureyş aristokratlarına yönelmesi gereken kabile eşitlikçileri, tarihin bir cilvesi neticesinde, Kureyş tüccarlarının emrinde vurucu güç olarak kullanılıyorlardı. Çünkü "fetihler, aynı zamanda Mekke'deki ticari faaliyetlerin yarımada dışına çıkarılıp (tefeci-tüccar 
sermayesi lehine -F.B.) güçlenmesiydi." 17 


Bu bakımdan, İslam akımının kalbinin şehir ahalisinden oluşması18 çok olağandı. Bedeviler ise, sömürücü kent tüccarlarının keskin kılıcı rolünü oynamışlardı. 


7) Dört Halife (Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali) dönemi, Cihad yoluyla yapılan akınları, fethedilen topraklara yerleştirme (hakim istilacı aristokratlara ikta'dan pay dağıtıp onları yerleşik kılma) hareketi olarak da bilinir.19 Çünkü Bedevi savaşçıların, yarı yerleşik düzenden yerleşik bir düzene geçmeleri siyasetini de içerir. Bu yüzden "Hicret Yurtları/ Cündler" (ordu karargahları) istilacı aristokrasinin, Mukatale (savaşçılık) yoluyla savaşçıların (Mukatile) terbiye edilip disiplin altına alınması, işgal edilen yerlerin (Irak, Suriye, İran vs.) medeni merkezlere (şehir ve çevresinde köyler) dönüştürülmesi faaliyetleridir.20 


8) Hilafet merkezinin zamanla yarımada dışına taşınması da, tüccar aristokrasinin toprağa elkoyma siyasetinin Dört Halife devrinde uygulanmasının bir sonucu olarak görülmelidir. 


Çünkü Hilafet, savaşçıların yerleşme merkezleri ve Cihad'ın hareket noktaları olmaları için "Hicret Yurtları" ve savaşçı merkezleri (Cünd) kuruyor, savaşçıları tanzim etmek ve Ata (savaşçılara parasal veya ürünsel biçimde ödenen maaş)'larını belirlemek üzere divanı oluşturuyor. Fethedilen toprakları, İslam Ümmeti'ne ait olmak üzere vakıf sayıyor (gerçekte büyük feodallerin mülkiyeti -F.B.) ve savaşçılara mal sağlamak için vergi (Haraç-Cizye-Oşür) düzenliyor. Ata (Osmanlıda 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Ulufe gibi -F.B.)yı, sadece Cihad'a katılmak için yeni kurulan şehirlere (Ensar) hicret edenlere tahsis ederek, yarımadada kalanlara bir şey vermiyor. Bu yüzden fetihlerle birlikte Arabistan Yarımadası'ndan dışarıya (merkezden çevreye) doğru bir göç hareketi başlıyor ve yeni şehir merkezleri kuruluyor.21 Kufe, Fustat, Vasıt, Keyrevan gibi şehirlerin kurulması, bu siyasetlerin ürünüdür. 


9) Bu düzlemde bakarsak; İslam fetihçiliğinin, tefeci-tüccar sermayesine dayanan istilacı Arap aristokrasisinin (Kureyş), yeni şehir merkezleri kurarak kırsal alanlardaki ürün-ranta (köylünün artı emegine) el koymasını kolaylaştıracak bir şehirleşme /şehir kurma hareketi olduğunu kavrayabiliriz. 


İslam Hilafeti, ilkeleri ve yetkileriyle kendine özgü nitelikler taşımasına rağmen, öncülü olan toplumsal sistemlerden yararlanmıştı.22 
İslam-öncesi kabile Arapları veya şehirli Arapların. Hicaz ile Yemen'de kurdukları şehirlerin (şehirleşmenin) deneyimlerini de almıştı. 


Bu noktada bir sıçrama yapan Halife Ömer'dir. Arapların "hep Cihad etmesini isteyen bir Ümmet olmasını"23 dileyen bu halife, Ümmeti, Cihad yürütebilecek biçimde teşkilatlandırmıştı. O kadar ki; askeri divanlar kurulmuş (Divan-ül Cünd), Hicret Yurtları tesis edilmiş, askerlerin Cihad'dan başka şey düşünmemeleri için Medine ahalisi ile yeni şehirlerdeki kabile mensupları için ödenekler (maaş, ücret, toprak, tımar vs.) ayrılmıştı. Bu askeri teşkilatlandırmanın, "müslümanları ticaretten uzaklaştıracağı" yolundaki eleştirilere kulak asmayan Ömer, öncülü Ebubekir'in savaşan mücahitlere eşit ödenek verilmesi ilkesini ortadan kaldırmıştır. O, İslama giriş önceliği ve Cihad konusunda yapılan fedakârlık /kahramanlık (yani istilacılık yeteneği) ölçüsünde ödeme (maaş) ve bölüşüm (ganimet, mal, esir) kuralını koymuştu.23 


Bizzat bu olgu; kimi İslamcı yazarların, "İslamda düzenli bir ordü bile yoktu, İslam esasında sivil toplumdu,"25 yolundaki iddialarını da çürütecek kadar güçlüdür. İslamın sivil toplum olmaması gerçeği bir yana, bizzat devlet halinde örgütlenmesi ve Divan-ül Cünd ile Hicret Yurtları kurması bile, İslam toplumunun fetihçilik /yağmacılık temelinde nasıl militarize edildiğini anıtlamaya yeter.26 


10) Bu fetihçilik ekonomisi, Ömer'in şu sözlerinde ifadesini buluyordu: "Sizler yeryüzünde (Allah'a) halife kılınmış olup, (diğer) insanlara hükmedeceksiniz... Size, iki topluluk dışında kimse karşı çıkmayacaktır! Birincisi İslama boyun eğip, Cizye (kelle vergisi veren gayrimüslimler) veren, çaba ve gayretleriyle kazandıklarını aldıklarınız (gerçekte kılıç hakkı olan haraç -F.B.), onların çabasıyla yararlaridığınız (gerçekte ürün-rant şeklinde egemen İslam aristokrasisine vergi verip, sömürülen halklar -F.B.) topluluk... Diğeri ise, Allah'ın kalplerini korkuyla doldurduğu topluluk..."27 


Ömer Cizye'yi, ödeyenlerin boyun eğme sembolü olarak gördü.28 
Bu ise, istilacı aristokrasinin, başka halkları tahakkümü altına alarak kılıç hakkı istemesi (haraç /baç) anlamına gelir. 


11) Günümüz toplumlarında, ekonomik bakımdan farklı toplumsal sınıflar, siyasi düzeyde ve yasal hakları itibariyle eşittirler. Bütün Ortaçağ toplumlarında (ki İslamiyet bunun Arabistan'da önünü açmıştı) ise, belli başlı toplumsal sınıflar, aynı zamanda hukuken birbirlerinden kesinlikle ayrılmışlardır. Üretici ve üretici olmayan sınıflar, çok farklı imtiyazlara ve değişik hukuki statülere sahiptirler. Genel olarak: a) Aristokrasinin vergi ödememesine karşılık, sadece bağımlı köylüler vergi-rant öderler (İslam'da bu, müslüman köylülerin ürünün onda birini ödemek anlamındaki Öşür, gayri müslimler olan Yahudi, Hıristiyan, ateşperest ve putperestlerin ödemek zorunda kaldıkları Cizye ile Haraç biçiminde somutlaşırdı ), b) Her zaman silah taşımak, sadece aristokrasiye aittir (İslam'da bu, Kureyş önde gelenleriyle artık onun emrinde savaşçı bir güç oluşturan Arap Bedevileri'nin silahlı birimler haline gelmeleri; özelde ise Medine'deki Divan-ül Cünd karargahlarında yetiştirilen Mücahit kümeleri biçiminde somutlaştı); c) Fiyef (İkta) dağıtımından, ancak fiyef sahibi soyundan gelenler yararlanabilir, bağımlı köylülere ise, Fiyef verilmez (İslam'da bu, ganimet mallarının öncelikle Allah ve O'nun peygamberine, sonra peygamber yakınlarına, ardından yol arkadaşlarına, ondan sonra savaşa katılan mücahitlere, derken kabile önderleri ile şahsiyetlerine, valilere, askeri komutanlara vs. 
dağıtılması şeklinde uygulandı); d) Bu tür imtiyazlı sınıflar (estates), kendi içlerinde devamlılık gösterirler.2? (İslam'da bu, Halifelik me: selesinde çokça ileri sürüldü. Çünkü Halifelik, öncelikle Kureyş kabilesi soyundan olanlara verilip durdu. Sonradan Emeviler zamanında miras veya vasiyet yoluyla hükümranlık haklarının devredilmesi gelenekselleşti. ) 


Görüldüğü gibi İslam, feodal düzenin genel karakteristiklerini taşıyor. 
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12) Arap aristokratları, devletleşme işinde örnek aldıkları Bizans-Sasani modelinin yanı sıra, egemenliklerindeki halkların yenik egemen sınıflarıyla da uzlaşıp işbirliği yapabiliyorlardı. Sözgelimi, İran/Fars aristokratları olan Dikhan'ları (köylülerin ürün-rant'ına el koymada çok deneyimli ve becerikliydiler), Haraç denen toprak vergisini alma işinde görevlendiriyorlardı.30 


13). İslamın hem bir tüccarlar hareketi, hem de şehirleşme olayı olduğunu (tefeci/tüccar faaliyetinin pazardaki merkezi) söylemiştik. 
Mekke aristokratlarının (fetihler sırasında) ceplerini iyice doldurmaları, bir yandan Medine aristokratları ile Mekke tefeci-tüccar sermayesi arasında kapışmayı kaçınılmaz kıldı. Öte yandan da fetihler yoluyla yeni kurulan yerleşim yerleri (Kufe, Basra, Fustat, Kahire, Vasıt) ile Mekke ve Medine aristokratları arasında, üçüncü yönüyle de Mekke Kureyş egemenleriyle kabile mensupları (köy-kent çatışması) arasında çelişki ve çatışmalar doğurdu. Bu yanıyla İslam'daki çatışmalar; kabile geleneği ile yeni oluşmuş devlet, köy ile kent, en önemlisi kentlerarası (tefeci-tüccar sınıfının çeşitli kesimleri) ve merkez ile çevre (merkezi devlet ile ikta'ya sahip çevredeki yönetici) arasındaki çatışmaların tarihidir. 

Üçüncü Halife Osman ile Mısır ahalisinin çatışması, hem şehirlerarası bir çatışmayı, hem de ikta olarak verilen toprakların bölüşüm kavgasını simgeler. Öte yanıyla, Osman ile Hz. Ali çatışması, Mekke aristokratları ile Medine aristokratlarının kapışmasıdır. Burada Osman birinci kesimi, Ali ise ikinci kanadı temsil ederler. Ancak Ali, Osman'a karşı bir koz olmak üzere Mısır ile Irak ahalisini de kullanmış ya da merkezi devlet ile çevredeki orta kesim, sömürülen köylüler arasındaki çatışmalardan yararlanmıştır. Bu yanıyla Ali, tarihin çok yanılsamalı bir tipini oluşturur; Osman ile çatışmada mazlumun yanında olduğu doğrudur. Ancak Ali, "yoksulun ve ezilen yığınların, eşitlikçi kabilelerin" yanında değil, tersine, Medine aristokratı ve devlet başkanı olarak, tam da onların karşısında yer almıştır. 


14) Halife Ali dönemi, Arabistan'daki güç ve iktidar merkezinin yarımada dışına kaymasının, dolayısıyla merkezkaç güçlerin harekete geçmesinin dönemidir. Ali, bu noktada devleti ve oturduğu Medine'yi korurken, aynı zamanda "Medine aristokrasisi ile Kureyş içinde mensup bulunduğu Haşimi soyunun çıkarlarını, yine Kureyş'e mensup Emevi aristokratlarına karşı korumuş oluyordu. 
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Osman'ın son dönemlerinde göz göre göre yakınlarına aşırı pay verişi, yandaşlarını kayırışı (özetle sınırsız sömürü sistemini belli bir zümrenin tekeline verişi), toplumda çokça tepki topladı. Ebu Zer Gıffari gibilerinin muhalefeti ise, eşitlikçi kandaş kabile toplumun özlemlerinin yeniden dile getirilmesinden başka bir şey değildi. Kandaş toplum eşitlikçi talepleri yeniden canlanmış, sömürü düzenine karşı direngen noktalarını bulmuştu. Gerçi Ebu Zer, Osman tarafından dövdürülüp çöle sürülmüştü ve çöldeki bedenine kimse sahip çıkmamıştı. 
Ancak bu muhalefet, toplumda yeniden çalkantılara neden oldu. 


Ali, bu noktada firsatçılık yaptı. Bir yandan sınıf devleti (dolayısıyla Osman'ın) lehinde tutum aldı. Çünkü, sistemin yıkılmasını istemiyordu. Öte yandan toplumsal muhalefeti, sadece Osman'a karşı yöneltme çabası içine girdi. 

Eh, bu arada Bedevi kabileler de, fetihlerin meyvelerinden mahrum bırakıldıklarını, esas servetin Kureyş aristokratlarının cebine aktığını farketmişti. Fetihlerdeki başarıları, kabilelere (eşitlikçi Bedevi savaşçıları) kendi güçlerinin farkında olmalarını sağladı. Ayrıca, yönetimdeki rollerinin ikinci derecede bir yerde olduklarını da farketmişlerdi.31 


Mekke ve Medine'ye rakip yeni şehirlerin ortaya çıkışı ise, yeni bir toplumsal olgu doğurdu: Eski eşitlikçi kabile gelenekleriyle bölgecilik (yeni şehirdeki veya eski yerleşim yerindeki) içiçe girdi. Nitekim, Arabistan yarımadasından çıkıp Kufe, Basra veya Şam gibi yerlere giden kabileler, yeni yerlerinden övünç duyuyorlardı. Bu durum, kabilenin kendi şanlı geçmişi (kandaş toplumun gelenekleri ve savaşçılığı -F.B.) ile gururlanmaya yol açtı.32 Ayrıca her şehir, yeni bir ticaret güzergahı idi. 

. Osman zamanında, fetihlerde görece bir durağanlık olunca, İslam Ümmeti'nin (özellikle merkezkaç güçleriyle muhalif odakların, kabilelerin) gözü iç meselelere kaydı.33 İlk toplumsal patlama burada gerçekleşti. Osman'ın öldürülmesi, Emevi (Beni Ümeyye) aristokratlarının ikinci yenilgisiydi. Birincisinde İslam önderi Hz. Muhammed"e mağlup olmuşlardı. İkincisinde Osman öldürülmüş, iktidar elden gitmişti. 


15) Osman'ın ölümünün ardından başa geçen Ali, Kureyş kabile federasyonu (İslam devleti içinde örgütlenmiş) bayrağı altında toplanan rakip kabilelerden Haşimi soyunun, Beni Ümeyye soyuna gelip gelmesi; Medine aristokratlarının Mekke aristokratlarını yenmesi biçiminde yorumlanabilir. Ali, burada ezilen kitlelerin (Kufe, Basra, Fustat, Kahire) desteğini de almıştı. 
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Osman'ın atadığı valilerin Ali tarafından azledilmesi, hem yeni iktidarın güçlendirilmesi,38 hem de önceki zalim sömürücü yöntemlerinin hafizalardan silinmesini amaçlıyordu. 


Fakat Ali dönemi, iç çatışmalarla geçti. Aristokratların iktidar kavgası durmadı. Muhammed'in eşi Hz. Aişe bile, Hz. Ali'ye başkaldırdı; savaş, çok kanlı geçti. 


Öte yandan, bir kere ayaklanmış olan eşitlikçi kabileler, Hariciler adı altında toplanarak Ali'nin devletin sağlamlaştırılmasını öngören yönetimine başkaldırdılar. 


Bu arada Ali'ye yenilen Emevi aristokratları, merkezlerini Şam'a taşıyarak Medine aristokratlarına (ve Ali'ye) karşı bir çekim merkezi olmayı sürdürdüler. Deyim yerindeyse tarihin pususuna yattılar. 


16) Ali dönemindeki iç savaşlar, görünüşte sona erdiğinde, otoritenin, öncelikle Kufe'ye, sonra da Şam'a kaydığı görüldü.55 


Ali-Muaviye çatışmasında, tarih, hükmünü tamamen tüccar ve aristokrat olan Emeviler'den yana verdi. Ancak bu devirde bile, İslami (devletleşme /sınıflaşma) yöneliş ile kabilecilik (eşitlikçilik) arasında sürtüşme devam etti. Fakat Emevi içindeki kabile çatışması o eski su, otlak ve öç alma savaşlarından tümüyle farklıydı. Kabile aristokratları, otorite ve devlet içinde nüfuz kazanma kavgası veriyorlardı.36 
Emeviler devrindeki fetihler, aynı zamanda, Mevali denen "ikinci dereceden müslüman olan mağlup halklar" kesimini de ortaya çıkarmıştı. 
Arap aristokratlarının egemenliğindeki bu Mevalilerin (mağlup halkların) sayısı çoğaldıkça sömürü daha da ağırlaşıyor, sınıfsal ayrımın yanı sıra etnik /kavimsel ayrımcılık da ortaya çıkıyordu. Zaten, o zamana kadar İslam toplumunda sosyo-ekonomik değişmeler de meydana gelmişti.37 Mevaliler bir yandan Arap tahakkümüne karşı çıkarken, diğer yandan iktidardan pay ister duruma gelmişlerdir. 


Bazılarının gözünde Emeviler, "Kureyş'in egemenliğini temsil ediyordu ve bu görüş, giderek, Emevi aristokratlarının, Arap olmayanlara karşı Arapların tahakkümü," biçiminde algılandı.38 Emeviler de Mevali'ye karşı çok olumsuz tavır takındılar. "Hakim sınıf arasında debdebe ve ihtişam arttı. "39 " 


Emeviler, gittikçe büyüyen bir aristokrasi, arazi mülkiyetine yönelmiş bir kabile aristokrasisi halini almaya başladılar.*9 Emevi mali sistemi, Mevali ile Ehl-i Zimmet (müslüman devletin uyruğundaki gayrimüslimler) kesimini ezen bir önlemler silsilesidir. 
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17) Kuşkusuz Arap fetihleri, işgal edilen topraklardaki siyasi yönetimi olduğu kadar sınıfsal düzeni de altüst ediyordu. Sözgelimi yönetici ve egemen sınıflardan çoğu savaş sırasında ölmüş oluyor, asiller ile egemen ailelerin ellerindeki arazilerle mabet toprakları,4! yeni istilacı aristokrasinin (Arapların) eline geçiyordu. Arap aristokrasisi, işgal ettiği topraklardaki kölelik sistemini kaldırıp, çiftçileri toprak köleliğinden kurtarıyordu.42 Ancak onları, toprağa bağımlı ve devamlı vergi veren, ürün-rant sunan köylülere dönüştürüyordu. 


Bu ise, fethedilen topraklarda, istilacılar lehine (onlar arasından) yeni toprak sahipleri sınıfının ortaya çıkması demekti. Kaldı ki, savaşlar yoluyla istikrarsızlaşan toplumlarda, toprağını terkeden eski bağımlı çiftçiler veya toprak köleleri (vergi yükünden kaçarak) şehire akın ediyorlardı. Kırsal alanlardaki bu boşalma, arazi değerlerini etkiledi. Arap kökenli yeni toprak sahipleri türemeye başladı.43 Eski Bedevi kabileler (fetihçi /akıncı) toprağa yerleşip yeniden köylüleşirken, savaşçı kabile şefleri, toprak ağaları ve ikta sahiplerine dönüşüyorlardı. 
Kufe'deki İbn-ül Eşas ayaklanması işte bu yeni toprak ağalığına karşı gerçekleşmiş (701 yılında) bir kabile köylü başkaldırısıdır. O kadar ki Araplar, Arazi Divanları"nı yakıp "Haracı Arazi" sicillerini ortadan kaldırmışlardır.33 


Demek ki Emevilerin ikta dağıtmaları (aslında Halife Ömer zamanında başlatılmıştı) ve bölüşümde akrabalarını (aristokratlar ve imtiyazlı sınıflar arasında bölüşüm) kayırmaları da, eski kabile, yeni köylü ayaklanmalarının bir nedeniydi. 


18) Merkezi devletin, istila edilen toprakların aslan payını kendine ayırması (miri mülkiyet /beytülmal adı altında) ve geri kalan kısmını ise, aristokrat kesimin farklı kesimlerine dağıtması, Arap fetihçileri arasında toprağa yerleşme (ikta temelinde) hareketini güçlendirdi. Gerek ikta yoluyla, gerekse işlenmemiş toprağı işlemek (ıslah-ül aradi, ihya-ül mevat) kuralına göre elde edilen araziler, zaman zaman aristokrat kesimler arasında çatışma ve kavgalara (Halid bin Velid ile mesleme bin: Abdülmelik arasında Irak'ın verimli Sevad bölgesi toprakları üzerindeki kavga gibi) neden olabiliyordu. 


Her durumda kabile eşrafı, gerek istila, gerekse ürün-rant (toprağa bağımlı köylü ürününe el koyma) yoluyla toprak sahibi şehirli bir aristokrasiye dönüşmüş oluyordu.$> Saad b. el As, Kufe şehrinde, "Verimli Sevad toprakları, Kureyş (aristokratlarının)'in arka bahçesidir," diyebiliyordu.46 
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Bu gelişme, o zamana kadar Haraç ve Cizye ödeyen gayrimüslimlerin, müslüman olduktan sonra Öşür vermeleri gibi bir sonucu doğurdu. Öşür, ürünün onda birinin vergisidir. Halbuki Haraç, ürünün dörtte biri, zaman zaman da yarısı kadardı. Geniş topraklar müslümanların (fetihçi kabile eşrafinın) olunca, İslam devletinin hazinesine giden gelirler azaldı.47 


19) Kureyş'in bölünüşü (Ali- Muaviye, Ali-Aişe çatışmaları) Medine devletinin gücünün sallantıda olduğunu ve itibardan düştüğünü gösterir. 38 Medine'ye alternatif güç merkezleri ise, Bizans Gassani geleneğinin sürdüğü Şam ile Sasani /Mezopotamya geleneğinin mirasçısı Irak (Kufe) oldular. Ali-Muaviye çatışması, aynı zamanda çok ihtiyaç duyulan kabile geleneğine /törelerine, devletin taviz vermesiydi. Ali Kufe'yi merkez seçerken, Muaviye Şam'da karargah kurdu. Fakat zamanla Ali'nin otoritesi Irak'ta sıkıntıya girdi. Bölgedeki kabilesel başkaldırı/ özgürlük arayışı, Haricilerin ortaya çıkışında somutlaşır.3? 
Muaviye ise, Ali'ye karşı Osman'ın öcünü almak gibi bir kabile geleneğinden hareketle Bedevilerin bir kısmını çevresine toplamış, ancak devletin yumruğunu bunların tepesinden eksik etmemiştir. Zaten, Suriye gibi arazisi verimli ve eski bir ticaret merkezinin (üstelik çok sayıda yerleşik devletler görmüş bir uygarlık merkezinin), yeniden kabileciliğe dönüşmesi olanaksızdı. 


20) Kabilecilik, Irak topraklarında (hem eşitlikçi hem de töresel anlamda) kendi varlığını sürdürdü. Bu yüzden Emevilerin kazanmasını, Şam bölgesinin, İktidarı Kufe ehlinden alması şeklinde algılıyorlardı.50 
Gerçekte bu, bir toprak kavgası idi. Nitekim Şam hükümeti, Bedevi savaşçılarına verdiği Ata (maaş, ödenek, mal vs.)'yı azaltınca, Kufe ahalisi, bunu, Irak'taki verimli Sevad topraklarının ellerinden alınışı biçiminde (ya da bunların vergi gelirlerinin Şam hükümeti tarafından yenilişi) algıladı.51 

Bu durumda geniş halk yığınlarını (Medine aristokrasisi ile kabile eşrafı dahil) Emevi iktidarına karşı ayağa kaldırabilmek için, yeniden Ali bayrağına sarıldılar. Oysa Ali, kabile geleneklerine karşı merkezi devleti, köye (tarım) karşı şehiri (ticareti) temsil eden biridir. Burada Ali yandaşlığı (Ali Şiası) sınıfsal açıdan yerine oturmuş değildir, sadece siyasi açıdan ve slogan biçiminde kullanılmaktadır. Olsa olsa Arabistan/ İran /Mezopotamya geleneğinin ortak noktası olan bir kabile eşitçiliği söz konusudur. Yani dışı Ali yandaşlığı, içi kandaş toplum eşitçiliği olan sınıfsal köylü / kabile ayaklanmasıdır bu. 
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Zaten, İslam'daki eşitçilik/komünal devrimci hareketlerin söylemleri (dış kabuğu), İslam ve ilahi sözlerle dile getirilmiş, özleri ise, ortakçılık /eşit paylaşım /üleşim /sınıfsız toplum şeklinde tecelli etmiştir. 


21) Haraç ve Cizye gibi toprak vergileri, İslam devletine Bizans ve Sasani devlet geleneğinden geçmeydi. Her iki eski devlet de, fethedilen toprakları, fethedenin malı sayıyor, istilacıların kılıç hakkı /kraliyet tacı hakkı olarak vergi alıyordu. İslam Halifesi Ömer zamanında başlatılan, Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz tarafindan iyice oturtulup sistemleştirilen Haraç ve Cizye de bunun bir türevidir. Ancak Haraç, toprak vergisi olmakla birlikte, Cizye, halkın istilacılara boyun eğme (kelle vergisi) simgesidir. 
Bunun anlamı şudur: İstilacılarla, tahakküm altına alınanlar arasında eşitlik olamaz, mağluplar yönetime katılamaz ve yenik egemen sınıflar, istilacı imtiyazlılar arasında yer alamazlar.52 


İslam döneminde Irak'tan (Sasanilerin aldığı gibi) Cizye ve Haraç alındı. Bu vergiler, Sasani dönemindeki anlamlarını taşımaya devam ettiler. İran'da ise, adına bazen Cizye, bazen Haraç denilen ve ikisinin yerine geçen genel bir vergi alındı. Bunun anlamı, mağlupların, İslam nazarında tek bir sınıf sayıldığıdır.53 


22) Emeviler, ikinci İslam halifesi Ömer (bin Hattab)'ın koyduğu mali sisteme uymuşlardı. İlk aşamada İslama girip müslümanlığı seçenleri Cizye ve Haraç'tan muaf tuttular. Ancak İslam yaygınlaşıp, müslüman olmak siyasi açıdan pek önem kazanmayınca, müslüman olanların sayısında artış oldukça vergi oranlarında düşüş kaydedilince (çünkü bir müslüman toprak gelirinin onda birini Öşür, malının kırkta birini Zekat olarak verirken, bir Yahudi, bir Hıristiyan veya putperest toprak ürününün yaklaşık yarısını vergi olarak ödüyor, üstelik Ehl-i Zimmet, yani müslüman olmayan alt kesimdeki uyruk olmanın karşılığını da Cizye denen kelle vergisiyle ödüyordu.) Cizye ve Haraç'tan muafiyet, tedrici olarak azaltıldı. Bu kez, müslüman olanlardan da Cizye ve Haraç alınmaya başlandı. Arap aristokratların satın alması sonucu, fethedilen ülkelerdeki eski devlet//kamu arazisi (Safevi)İslam devletinin Haraç arazisi olmaktan çıkıp, özel mülkiyete dönüştü. Hibeler yoluyla da daralan Beyt-ül Mal (devlet) arazilerinden de istenilen gelir elde edilemeyince, Emeviler, Hz. Ömer'in koyduğu toprak vergilerine ek olarak, Sasani imparatorluğunun eskiden koyduğu Newroz 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ve Bayram hediyeleri gibi ihmal edilmiş vergi çeşitlerine başvurdular. 
Zanaatten alınan vergileri yeniden canlandırdılar.53 


Vergiler, gerek geniş halk yığınları gerekse boyunduruk altına alınmış milletler arasında büyük tepkilere yol açtı. Zalim Haccac, salma ile ünlüdür. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz, Cizye'yi boyun eğme vergisi sayıp müslüman olanı bundan muaf tuttu. Haraç arazisini yeniden Ümmetin mülkü addedip açgözlü toprak aristokrasisinin toprak işgallerini sınırlamaya çalıştı. Topraktan alınan Haraç arazisini, köylülere kiraya vererek yeni gelir kaynakları elde etti. Bu arada Irak'taki Cizye geliri az olduğundan (çünkü halkın çoğu müslüman idi veya olmuştu), üstelik oradaki toprak çok verimli özellikler taşıdığından, esnek vergi sistemi koydu. Sözgelimi toprağa dayalı müslüman köylülerin vergisi olan Haraç'a ağırlık verirken, halkın çoğunluğunun henüz müslüman olmadığı Afrika ve Mısır gibi yerlerde Cizye (kelle vergisi)'yi önplana çıkararak hazineyi doldurmaya çalıştı. Horasan illerinde ise, Cizye ve Haraç yerine geçen tek vergi alınıyordu.55 


23) Abbasiler zamanında İslam devleti, tam bir feodal doğu despotluğu haline geldi.55 Gerçekte Abbasiler, Emevilerin sosyo ekonomik çizgilerini sürdürdüler.57 Ancak siyasette, esas güçlerini, Arap aristokrasisinin Emevi yönetimine . karşı tepki duyan halklardan aldıklarından, boyunduruk altındaki kavimlerin egemenlerine birtakım tavizler verdiler. Kürt kökenli olup Alevilik düşüncesinin pratik önderliğini yapan Ebu Müslim Horasani'nin "Abbasi devletinin ortaya çıkışındaki çabalarını" da böyle anlamak gerek.Ebu Müslim, Emevileri yıkmaya yönelik muhalefetin ayaklanmaya dönüştüğü ortamda komutanlık yaparken, boyunduruk altındaki halklar lehine bazı vergi düzenlemeleri getiriyor; o zamana kadar uygulanan zalim toprak yasalarında reformlar yapıyor; köylünün sırtına binen ağır yükü biraz olsun hafifletiyordu. "Ancak bu vergi reformu bile, Nasır bin Seyyar'ın uygulamasından başka bir şey değildi."58 


Daha da önemlisi, Arap aristokratları (Abbasiler) ilk kez, boyunduruk altına aldıkları halkların eski hakim sınıflarıyla işbirliği içine girip köylüleri ezip-sömürmede ittifak yaptılar. Devrik Fars Dikanının (toprak sahipleri) Abbasi davetine katılmalarının bir nedeni budur. i 


Abbasi devrinde Fars aristokrasisi, İslama mağlubiyetin ilk şokunu atlatmış; kültürel, siyasal ve sınıfsal bakımdan yeniden canlanmanın, 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iktidara ortak olmanın yollarını aramaya başlamıştı. Farslar lehine olan gelişmeler sonucu, Dikhan'lar (İran toprak aristokratları), köylü ayaklanmalarını Abbasi (Arap) aristokrasisinin zayıflatılması amacıyla desteklediler.60 Hicri 3. yüzyılda (miladi 10. yüzyıl) görülen Babek Hürremi isyanları bunlardandır. 


24) Abbasi-Fars aristokratlar işbirliği bir süre daha devam edince, başlangıçta sadece Arap aristokratlarına yönelen Şuubiyye hareketleriyle İran-Mezopotamya kaynaklı köylü ayaklanmaları, bu kez, hem Arap hem de Fars aristokratlarına karşı tutum aldı. Tipik örneği, İsmaili hareketidir.6! 


25) Genelde zanaatkârlık, esnaflık, bankerlik (sarraflık) Mevali denen Arap olmayıp Müslüman olan mağlup halkların (veya gayrimüslimlerin) meşguliyetiydi. Kufe, Basra, Keyrevan, Fustat, Vasit gibi yeni şehirlerin planlarına bakıldığında ana çarşıların, camilerin yanıbaşına kurulduğunu, çeşitli sanat ve mesleklerin bölüştürülmesi esasına göre düzerilendiğini görürüz. Bazı mesleklerin, örneğin Sarraflık (bankerlik) mesleğinin, Ortaçağ İslami hayatına önemli bir katkısı olmuştu. Mevali (özellikle bu alanda çok ünlü İranlılar ile Hintliler - V.B.), sadece bu zanaat dallarıyla uğraştıkça, Arap egemenlerle aralarında bir sorun yoktu. Arapların hakkı olan Ata (fetihçilere ödenen maaş, mal, ganimet payı vs.)'ya dokunmadıkları, Arapların kıskançlıkla korudukları komutanlık, kadılık gibi görevlere talip olmadıkları müddetçe, Araplar ile Mevaliler arasında bir mesele çıkmıyordu.62 


Fakat dipten gelen sınıfsal dalga, Mevalilerin çoğalmasıyla birlikte demografik dengedeki bozulma, bütün hesapları altüst etti. Mevaliler, özellikle de Irak-İran aydınları, İslam hukuku gibi çok hassas konulara el atıp sivrildiler.53 Esasında siyasi parti programları olan Mezhepler de buradan türeyip, içtihad uğruna kanlı boğazlaşmalar (sınıf mücadeleleri) yaşandı. 


26) Mevali (boyunduruk altındaki Arap olmayan müslüman halklar) ticaretle uğraşadursunlar, Arap kabile aristokratları (kabile geleneğinin de etkisiyle) ticarete küçümsemeyle bakıyorlardı. Bu, biraz da ortama uygun bir tutumdu. Çünkü fetihler yoluyla elde edilen ve İslam devletinin üzerine kurulduğu zemin, özel mülkiyet idi. Özel mülkiyetin gelişip boy atacağı tek alan ise, toprak idi, Feodalizm, bizzat toprak ürününün sömürülmesi temeline dayanıyordu. 
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Bu nedenle, Arap Eşrafı, hızla toprağa yöneldi. İslamın ilk yüzyılının sonuna doğru, bu yönelim iyice arttı. 


Toprağa yöneliş ve yeni bir toprak sahipliğinin (aristokrasisinin veya derebeyliğinin) Araplar arasında doğuşu, Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz zamanında yaygınlaşarak Halife Haşim döneminde doruğuna ulaştı. O devirde hem Halife hem de onun kimi valilerini, en büyük toprak sahipleri olarak görüyoruz.65 Mesleme bin Abdülmelik gibi bir toprak ağası, Batiha bölgesindeki (Irak) bataklıkları kurutup sulamak için El Seybeyn kanalını kazabilecek kadar gayretliydi. Kimi kabile aristokratları ise, önceleri kiraladıkları devlet arazisi üzerinde özel mülkiyet hakkı iddia edecek kadar ileri gittiler. Horasan ve Mısır gibi bölgelerde ise (111. Yezid zamanında), büyük toprak mülkiyetinin ortaya çıktığı görülür.66 


Abbasi döneminde toprak, kabile eşrafı ile yeni türeyen aristokratların ve bazı tüccarların faaliyet alanı olarak kaldı. Ama büyük toprak mülkiyeti gelişmeye devam etti. Bu durum, küçük toprak sahiplerinin giderek yoksullaşması ve kendi aralarında dayanışma içine girip büyük toprak ağalarına karşı ayaklanmalarına yol açtı.67 Şam ve Mısır'daki ayaklanmaların temelirıde bu yatar. 


27) Topraktaki büyüme, tarımsal tekniklerdeki gelişme, toprağın büyük maliklerin elinde yoğunlaşıp tekelleşmesi gibi etkenler, büyük oranda ucuz ve hatta bedava işgücüne ihtiyaç doğurdu. Bu da, zaten İslam pazarlarında hiç eksik olmayan köle ticaretini yeniden canlandırdı. Kölelerin çok zor şartlar altında çalıştırılıp sömürülmesi, zenci ayaklanmaları gibi sınıfsal başkaldırılara neden oldu.68 


Sınıflı Toplum ve Sınıf Savaşları 


28) İslam toplumu, özellikle Ortaçağ İslam ekonomisi "sınıfsız ve adil bir ekonomi modeli miydi?" diye sorulduğunda, birkaç safdil, bilgisiz ve popülist yazarın dışında, en hareketli İslam savunucuları bile, soruya açık yanıt vermekte güçlük çekerler."69 


Öncelikle İslam anayasası durumundaki Kur'an, sınıfsal farklılıklardan yana bir kural koymuştur: "Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimlerini de aralarında biz taksim etmişizdir. Onları, derece derece birbirlerine üstün kıldık ki, birbirlerine işlerini gördürebilsinler (yani çalışanlar çalıştıranlara hizmet etsin diye)" (Zuhruf: 32). 
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İslamcılardan birisinin yorumuna bakalım: "Allah, toplumu, fakir ve zengin yarattı ki; birileri mal sahibi olup ücret ödesin, diğerleri de çalışıp üretsinler..."70 


Bir başkası ise, "sınıfsız İslam toplumunu ölü, statik; sınıflı olanı ise dinamik ve canlı" sayagelmektedir.? | 


Asr-ı Saadet denilen İslam toplumunun ilk devrimci yıllarında, yozlaşmış kandaş kabile toplumuna oranla sınıfsal dengeler daha fazla gözetiliyordu. Ancak bu, İslamcıların iddia ettiklerinin tersine, Hz. 
Muhammed'den başlayıp. Hz. Ali'yle sona eren 29 yılda bile sürebilmiş değil.72 Bizce, peygamber ile halifesi Ebubekir zamanı, o da sınırlı ,belli alanlarda görece bir eşitlik ve adalet sağlanma dönemiydi. Sözgelimi Ebubekir, ücretli /maaşlı asker yetiştirme babında Ata (Cihad yapmak üzere savaşa katılan müslümanlara verilen maaş ya da buna denk bir mal) uygulamasını başlattı. İslam'daki eşitsizlikleri gözardı ederek Ata dağıtımında (ganimetlerden pay dağıtımı) eşitliği temel aldı. İmtiyazlı (Ehi-ül Sevabık) zümreye şu sözlerle itiraz etti: "Onun sevabını vermek Allah'a aittir. Bu ise geçim problemidir; eşitlik, (sınıf) farklılıktan hayırlıdır."73 


Gerçekte İslam önderleri bile, toplumun üst katmanlarından olup, mal mülk bakımından zengindiler. Sözgelimi "köle azad etme kampanyası" sırasında Hz. Muhammed 63, eşi Hz. Aişe 96, amcası Abbas 90, Osman 20, Hekim bin Hazzam 100, Hz. Ömer oğlu Abdullah 1000, Abdurrahman bin Avf ise 30 bin, köle azad etmişlerdi. Hz. 
Osman öldürüldüğünde, kendisini korumakla yükümlü köle sayısı 500"ü aşkındı.73 


Ebubekir"den sonra halife olan Ömer, giderek kutuplaşan sınıflı İslam toplumuna uygun bir uygulama sistemi getirdi. İlk elde, mücahitler arasında eşitlik kuralının uygulandığı Ata (mücahit savaşçıya verilen maaş veya ganimet payı) sisteminde değişiklik yaptı. İslam dinine giriş önceliği veya savaşa (ganimet ve fetih savaşları) katılma derecesine göre pay dağıttı. Bedir savaşına katılanlara yılda 5000 dirhem, Bedir'den sonraki Hudeybiye'ye kadar İslama hizmet etmiş olanlara 
4000 dirhem, Ridde savaşlarına kadar Müslüman olanlara yılda 3000 
dirhem... vs. verdi. Böylece İslama hizmette öncelik, imtiyazlı zümre (ehl-ül Sevabık) ile fakirlik ve zenginlik gibi ayırımları resmen kabul edip uygulamaya koyan kişi halife Ömer'dir.75 


Ömer, bu uygulamasıyla, sadece Arap İslam toplumu içindeki sınıfsal durumu kutsamakla kalmıyor; aynı zamanda Ata vererek (yani İslama hizmette öncelik kuralını gözetip Ehl-ül Sevabık imtiyazlı zümresine destek çıkarak), Medine halkını (Ensar ve Muhacir), diğer müslümanlardan daha üstün kılmak istiyordu. Ayrıca ilk Arap İslam toplumunu da sonradan müslüman olan başka halklara üstün tutmayı amaçlıyordu. İslam savaşçılarını maaşa bağlayarak "asker bir Ümmet" yaratmak isteyen Omer, Arap mücahitlerinin, mağlup halklar içinde kaybolup gitmesinden de korktuğu için bu yola başvurmuştu.76 


29) Halife Osman, Ömer'in eşitsizlik temelindeki bu sistemine uydu. Başlangıçta kimse bunun farkında değildi. Çünkü fetihler yoluyla ganimetler habire akıp duruyordu. Ne zaman ki fetihler durulur gibi oldu, o zaman toplumdaki sınıfsal farklılıklar göze çarpar oldu. Halkın dikkati, içerdeki eşitsizliklere kaydı. O kadar ki; İslamın tanınmış simalarından Ebu Zer Giffari, eşitsizliklere her itiraz edişinde, ya dövüldü ya başkent Medine dışına sürgün edilir oldu. Uzak eyaletlerdeki insanlar da Ata (ganimet malı/ parası) denen şeyin kendilerine değil, başkentte oturan aristokrasiye aktığını açıkça gördüler.77 İtirazlar seslendirilip ayaklanmaya dönüştü; Osman öldürüldü. 


30) Kuşkusuz, mesele Osman'dan ibaret değildi. İslam savunucuları, olayın çapını hep daraltır; "Osman'ın serveti kendi elinde biriktirip, yakın akrabalarını kayırdığı," şeklinde gerekçelendirirler. 
Oysa meselenin özü, İslam toplumunun sınıfsal ayrımlara çok elverişli bir siyasi ve ekonomik temele dayanmasındandır. 


Çünkü, toplumun en tepesinde Kureyş aristokratları oturuyordu. 
Mali, idari "ve siyasi işler, bu aristokratların tekelindeydi. Mal ve mülk, onların elindeydi. Eh, "devlet iktidarı genellikle, mal mülk sahipleriyle zenginlerin elinde olduğuna"78 göre, bizzat Kureyş"n varlığı, sınıfsal ayrım anlamına gelir. 


Ayrıca, Kureyş ticari bir kabileydi, mallarını değerlendirmeyi ve geliştirmeyi biliyordu. Genel olarak, Bedevi kabileleri ele gerçirdiklerini israf ediyor ve gelirlerini bir yatırıma dönüştürmüyorlardı. Oysa akıllı tüccarları olan Kureyş, fetihlerden elde ettiği kazançlardan nasıl faydalanacağını biliyordu.7? Gerek fetihler sırasında, gerekse sonraki dönemlerde Mekkeli tüccarlar ile bazı şehir Arapları, kazandıkları servetleri büyütmeyi becerdiler. Bu alanda imkanlar çoktu: Ticaret, ordunun ihtiyaçlarını karşılama, ganimet mallarını satma gibi 89 Görüldüğü gibi, Kureyş ve bazı Arap tüccarları, günümüzde savaşlardan tatlı kazançlar elde eden Batılı silah satıcılarını pek andırıyor. 
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İslam hilafeti, aynı zamanda tüccarların yeni pazarlar arama ve fethetme hareketi olan "Hicret"i teşvik ediyordu. "Hatta Hicret (göç) etmeyen ve Cihad'a gitmeyen müslümanlara Ata (ganimet payı) bile verilmiyordu."81 Kureyş aristokrasisi de, bilinen Hicret ve Cihad faaliyetlerinin yanı sıra (ayrıca mali ve ticari yatırımlarına ek olarak) feodalitenin esasını oluşturan toprak mülkiyetinin değerini anlamış, "fetih edilen yerlerde geniş arazileri mülk edinmeye başlamıştı. Halife Omer"in toprak mülkiyetini yasakladığı yolunda söylenenlerin bir dayanağı yoktur."82 


Toprak mülkiyetinin Kureyş tekeline alınması bizzat Ömer zamanında başlamış, şikayetlere konu teşkil edecek kadar yaygınlaşmıştı. 
Servet, Kureyş'in elinde birikmişti. Dari (İrani) bir tüccarın getirdiği bir misk şişesi bile yeni yönetici ve aristokrat sınıfça gaspedilir olmuştu.83 


Muazzam servetlere sahip bir tüccar tabakası da oluşmuştu. Bir kısmının serveti milyonlara ulaşmıştı. Dinamik bir sermayedar grup ortaya çıkmış ve anonim şirketlere benzeyen Şirket-ül Daman, Şirket- ül Mufavada ve Şirket-ül Vucuh gibi ortaklıklar kurmuşlardı. Tüccarlar arasında uzmanlaşma olmuş; Simsarlara ilaveten Mücehhiz'ler, Rakkaz'lar, Hazzan'lar doğmuştu.8$ 


Servet birikimine bir örnek: Zübeyr, sahip olduğu evler dışında, 50 
bin dinar, 1000 cariye, 1000 at miras bıraktı. Talha bin Ubeydullah el Teymi"nin Irak'taki günlük geliri 1000 dinardı. Abdurrahman bin Avfın 100 at, 1000 deve, 10 bin koyunu vardı ve öldüğünde malının dörtte birinin miktarı 84 bin dinarı buluyordu. Zeyd bin Sabit öldüğünde, değeri 100 bin dinarı bulan mallar ve köyler dışında, kazmalarla kırılabilen altın ve gümüşler bıraktı. Ya'la bin Menebbih ölünce 50 bin dinar ile alacaklar, gayrimenkuller ve daha başka şeylerle birlikte 100 bin dinarlık bir mirasa sahipti.85 


Toplumsal eşitsizlik ve sömürü, Abbasi devrinde doruğuna ulaştı: "Halife sarayının ihtişam ve debdebesi, saray mensuplarının, şehirli zenginlerin sefahat ve israfi, biçare köylü ailesinin kuru ekmeğinden keserek ödediği vergi ve angaryalarla sağlanıyordu."86 


31) Büyük feodal mülkiyetin gelişmesi ve İslam devletinin halkı gitgide daha fazla baskı altına alması, emekçi yığınların tepkisiyle karşılaştı. Feodal toplumdaki sınıf mücadeleleri, İslamın farklı mezhepleri arasındaki mücadeleler görünümüne büründü. Şehirlerde toplanan hakim sınıflar, büyük toprak sahipleri, yüksek memurlar, tüccarlar ve 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yeni feodalleşen bir kısım kabile beyleri, Sunniliği benimsiyorlardı. 
Bunlara karşı ezilen köylüler ve göçebeler, çeşitli Batıni mezheplerinde toplanmaya başladılar.87 


İslam fetihlerinin ilk zamanlarında, "Allah katında eşitlik ve adalet ideali egemendi." Ancak bu adalet, küçük fetihler kümesinin, fethedilen ülkelerdeki ganimetleri paylaşımında gözetiliyordu. Buna karşılık, disiplinsiz Bedevi savaşçılarının ordu hiyerarşisinde bir üstüne itaati temin edilmiş oluyordu. Ancak bu, göreceli bir adalet kavramıdır.88 


Çünkü sınıflaşma, had safhaya varmıştı. Fetihçi şeflerin izledikleri politikalar, 675'ten itibaren bir bölüşüm kavgasına yol açmıştır. Hizipleşme, fetihçi Arap İslam ordularının arasında başgöstermiştir.8? 
Hariciler olayı, İslamın sınıflaşmasındaki bu zayıf noktasında kendini göstermiştir. 


Başlangıçta Araplar arasındaki bölünme ve eşitsizlik, sonradan çok büyüyen, büyüdükçe farklılaşan çeşitli din, dil ve milliyetlerden oluşan İslam Alemi"nin, çok boyutlu ve farklı biçimlerde sömürülüp ezilmesine yol açtı. Bu içsel sömürü ve baskılar, hem Harici, hem Mevali, hem de Şuubiyye protestolarında kendini gösterdi. 


32) Mezhepler bu noktada ortaya çıktılar. Görünürdeki mücadeleler, Kitap (Kur"an) ve Sünnet (Peygamberin söz ve davranışları) temelinde sürüyordu.90 Özde ise, yoğun bir siyaset ve sınıfsal mücadele vardı. Örneklersek; Emevilerden Yezid bin Velid bin Abdülmelik (3. 
Yezid) de, 2. Velid' e karşı ayaklanırken (miladi 744) "adaleti ve köylülerin ezilmemesi gerektiğini," ileri sürüyordu. Emevilerin toprak mülkiyetinin genişlemesine ve çiftçilerin ezilmesine, vergi toplayıcıların (Cubat) yoğun baskılarına itiraz; Kaderiyye mezhebi söyleminde ifadesini buldu.?1 


Feodal parçalanmışlığın teşvik ettiği sınıfsal bölünmeye başlangıçta itiraz ederek "yeniden birliği sağlamaya yönelik barışçı bir görüşe" sahip Mürcie mezhebi ise, esas olarak köylülerin yanında olup, "yöneticilerin yargılanmasını, müslümanlardan Cizye : vergisinin kaldırlmasını, ordudaki Ata (maaş) ödenmesinde Araplar ile Mevaliler (başka halklardan müslüman olup ikinci dereceden sayılanlar) arasında eşitlik sağlanmasını, "?2 talep ediyordu. 


33) İslam toplumundaki sınıf mücadelesinin kökleri, aslında çok daha eskidir. MS 6. yüzyılın başlarında İran'da, mal ve mülkün ortaklaşa 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kullanılmasını emreden Mazdek dini, ezilen halk içinde geniş taraftarlar 
toplamıştı. Sasani egemen sınfları, Mazdekçiliği bastırabilmek için, 400 
bin kişiyi katletmişlerdi. Bu bile, halkın içinde kök salan kolektif mülkiyet geleneği düşüncesini silmeye yetmedi.?3 

İslam fetihleriyle birlikte yeni yeni kurulan şehir merkezlerine (Hicret Yurtları), eski mülkiyet ilişkilerinden kopan, toprağını, malını mülkünü yitiren, ağır vergilerden yılan köylüler ile iş ve servet arayan insanlar akın ettiler. Sonunda İslam şehirleri, canlı birer uygarlık merkezlerine dönüştüler. Toplumsal iletişim arttı, pazar ilişkileri yoğunlaştı. 
Eski kolektivist (Mazdekçi düşünceler gibi) düşünceler de İslam bayrağı altında, fikirsel ve toplumsal akımlara dönüştüler. Keysaniyye, Haşimiyye, Ravendiyye gibi mezhepler, gerçekte İslama zıt düşüncelerdi. 
Zendeka ve Hürremiyye gibi daha radikal ve eşitlikçi köylü /halk ayaklanmalarının da başlangıcını oluşturan bu fikirsel /toplumsal akımlara aşırı (ğulat) gözüyle bakılırdı.94 


Özellikle Abbasi egemenlerinin, eski Fars toprak aristokratlarıyla birleşip köylüleri sömürme siyasetlerine itiraz eden Zendeka ve Hürremiyye, alt bağlamında El Mubayyadah ile El Muhammara (Abbasilerin siyah giyinmelerine tepki olarak Beyaz ve Kırmızı giyimli protesto hareketleri -F.B.) şeklinde ifade ediliyorlardı. Zendeka (Tanrıtanımazlık hareketi -F.B.), esas itibarıyla peçelenmiş Maniheizm"den başka bir şey değildi. Maniheizm ise, tıpkı Mazdekçilik gibi kamusal yaşamı, kolektivist ve ortakçı düşünceyi savunurdu. Bu yüzden Maniheistler (Zendeka, Hürremiyye vs), Arap egemenliğinin, İslam sayesinde ayakta durduğunun farkındaydılar. ema hücum ederken, aslında yıkmak istedikleri şey, mevcut otoritenin dayandığı temel (yani özel mülkiyetçilik, ona dayanan üst sınıf adaleti, sınıfsal ayrımcılık -F.B.) 
idi.95 Abbasiler Zendeka hareketine karşı, Kelamcılara ve onun daha reformcu /uzlaşıcı /ortayolcu bir türevi olan Mutezile mezhebine sarılarak ideolojik mücadele vermişlerdi.?6 


Ihvan-ül Safa hareketi ise, iktisadi ve foplumu. farklılıkların teorik tescili sayılır: Zenginler, orta halliler ve fakirler.?7 


Ayaklanmalar, İslam toplumundaki sömürünün korkurçluğunun bir kanıtıdır. İslam egemenleri hareketleri kötülemek amacıyla ellerinden geleni yapmışlardır. Onlara "Evbaş" (ayak-takımı), "Rua" (sefil insanlar), "Urat" (baldırıçıplaklar), "Baat-ul Tunuk" (Seyyar satıcılar, işportacılar) ve "Ehl-ul Zearah" (Şerrirler ve Serseriler) lakaplarını taktılar. Sömürü öylesine vahşiydi ki, bu baldırıçıplakların yanında "işportacılar, seyyar satıcılar ve çarşı esnafi" (Ehl-ül Suuk) da yer almıştı. Onların hareketi, hükümdara ve servet sahiplerine yönelik devrimci bir hareketti. Hedefleri, çarşı pazardaki sermayedarlar (sarraf / banker) ve tüccarlar ile otorite ve onun temsilcileri olan Zabıta kuvvetleri idi.98 


Arap Olmayan İslam Feodalleri 


34) Hicri dördüncü (miladi onuncu) yüzyıl, iktisadi gelişmede hem zirveye ulaşmanın, hem de gerilemenin başlangıcı idi. Bu yüzyıl ticaret ve sarraflık kurumlarının (yani tefeci-tüccar sermayesinin -F.B.) doruğa ulaşmasına tanık oldu. O kadar ki; bazı kimseler, ticaret erbabında, o yüzyıldaki medenileşmenin bir sembolünü görmüşlerdir. Bu yüzyılda tarım, en parlak dönemini yaşadı ve çeşitli sanayi dallarının ilerlemesi gerçekleşti.”? 

Ama aynı yüzyıl, Arap egemen sınıflarının idari bakımdan gerileme, yerlerini Müslüman olan diğer halkların yeni yükselen hakim sınıflarına bırakma dönemi olarak da bilinir. Bir yandan feodal parçalanmışlık, öte yandan dipten gelen halk hareketleri. 


Batı Türkistan'da tarımın ve yerleşik hayatın yayılması, MS 8. yüzyıldan itibaren başladı. İslamın kabul edilmesiyle birlikte yürüdü. Toprağa yerleşen Türk aristokrat ve tüccarları, İslam egemen sınıflarının ideolojisi olan Sunniliği benimsediler. 10. yüzyıla gelince, Sir-i Derya boylarındaki teşkilatlanma artık kan bağına değil, aynı Bey'e tabi olan topluluklara (üst, orta ve aşağı sınıflardan oluşmuş) dayanıyordu. Bu topluluklarda tarım, meta üretimi ve ticaret geri olduğundan, kölelik de önemsizdi. Oğuz asilleri, kalabalık özel (savaşçı) maiyetlere sahiptiler. Zamanla Türk aristokrasisinin etrafında bir Sunni ulema zümresi toplandı.100 


Selçuklu devletinin kuruluşu da, 7. yüzyıldaki Arap istilasından sonraki devletlerin kuruluşu gibi, "büyük feodal mülkiyetin istilacıların eline geçmesi, eski hakim sınıflar ile ittifak ve aşiretler halkının silahtan tecrit edilmesi" temelinde gerçekleşti. Selçuklular, fethedilen toprakları, Türkmen aşiret beylerine ikta olarak dağıtarak, kabile toplumunda parçalanma yaratıyorlardı. Büyük iktalar, bağımsız küçük beylikler gibiydi. Bu durum, Büyük Selçuklu aristokratları içinde şiddetli çatışmalara yol açtı. Merkezi devleti güçlendirmek için, Türkmen beylerinin büyük iktalar üzerindeki hakimiyetini kırmak gerekiyordu. Sultan, devşirmesinden kurulu Hassa Ordusu'nu güçlendiriyor, miri mülkiyeti (devlet mülkiyeti) genişletip ikta dağıtma hakkını tekelinde bulundurarak hakimiyetini arttırmaya çalışıyordu. 
Vezir Nizamülmülk, bir iki köyden kurulu küçük iktalar dağıtarak Sultan'a bağlı yeni bir askeri teşkilat yaratmaya girişti.101 


35) Büveyhoğulları (Deylemli ve Türk unsurlardan oluşan İslam Beyliği -F.B.) 945 yılında Bağdat'a girerek, babadan oğula geçen bir yönetim sistemi kurmuşlardı.102 


Abbasilere oranla daha geri bir düzeyde olan Büveyhoğulları, kendi memleketleri (İran -F.B.)'nde aile reisleri (Kethuda)'ne dayalı feodal bir hayata alışmışlardı. Abbasilerdeki gelişkin ticaret, tarım ve sanayiye karşın Büveyhoğullarında diri bir askeri güç bulunuyordu. Büveyhoğullarının Bağdat'a girişi, İslam yönetiminin, ilk kez Araplardan alınıp Arap olmayan Müslüman bir egemen sınıfa geçişini simgeler ki, bu, tarihi bir olaydır.103 


Büveyhoğulları, tefeci-tüccar sermayedarlığından çok, toprağa bağımlı köylülerin ürün-rantına el koymak, vergilendirme yoluyla yoksul halkı iliğine kadar sömürmek gibi bir iktisadi sisteme ağırlık verdiler. Öyle ki; askerlere maaş yerine, köylülerden gaspedilmiş toprak /köy veriyorlardı. Bu beylik zamanında Deylemi ve Türk toprak aristokratları, giderek yükselmeye ve köylüleri sömüren tek güç haline gelmeye başladılar.104 


Dirlik sahipleri, toprağı rasyonel kullanma yerine, köylüleri iliklerine kadar sömürecek bir uygulama getirdiler. Ağır vergiyi ödeyemeyenlerin bizzat topraklarına el koydular. Büyük toprak feodalitesi yükselirken, küçük mülkler azaldı. Çiftçi mülkiyeti çöktü. Vergiler de azaldı. Bu arada nakdi (parasal) ekonomi de geriledi. Ticaret ve sarraflık faaliyetleri sekteye uğradı. Çünkü hilafet toprakları parçalanınca, tüccarlar çok ağır vergiler ve yağma olaylarıyla karşı karşıya kaldılar.105 


Hazine (vergilerin azalması sonucu) bunalıma girince, bu kez Büveyhoğulları paradaki (altın, gümüş vs.) maden oranını azaltma yoluna gitti. Ticari faaliyetler durma noktasına geldiğinde, bunalıma giren şehirliler arasında huzursuzluk başgösterdi. Ayyarun ve Şuttar adı altında halktan insanların çoğunluğunu oluşturduğu kitlesel başkaldırılar meydana geldi. Aralarında esnaf, zanaatkâr ve satıcıların da buluriduğu 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bu yarı askeri Ayyarun ile Şuttarlar, küçük tüccarlara değil, büyük sermaye sahibi tefeci-tüccarlara saldırdılar. Yabancı hakimiyetini (Büveyhoğullarını) hedef aldılar, güçsüzleri ve kadınları korudular. Bu hareketlere, Abbasiler ile Ali yandaşlarının katılması da dikkate değer bir noktadır.106 


Ayyarun ve Şuttar hareketinin giderek ahlaki ölçütler koyması ve törenler yaparak geleneksellik taşıyan öğeleri (dayanışma gibi) önplana çıkarması, onların siyaset alanında, itibar edilmesi gereken bir güç olmalarına yol açtı. Büveyhoğulları ile Selçuklular, bu hareketleri yakından izlemeye başladılar. Moğol istilaları toplumsal dengeleri altüst edince, doğan boşlukta Sufilik düşüncesi Ayyarun ve Şuttar hareketinin yeni ideolojisi haline geliverdi.107 

36) Selçuklu ikta sistemindeki hakim unsur, askeri iktadır ve bir dereceye kadar bu Büveyhliler zamanındaki uygulamanın devamıdır. 
Bu ikta (dirlik) türü, ordu meselesinin bir çözümüdür. Şöyle ki; devlet, başlangıçta olduğu gibi artık Türkmen kabilelerine güvenememiş; ordu birliklerini öncelikle köle kökenli unsurlardan oluşturmuştur. İkta, geçindireceği askerlerin sayısına göre belirleniyordu. Bu demektir ki, köylüler ve çiftçiler, toprak sahibi feodal bey /komutan vs'ye bağımlı hale geliyorlar, askeri hizmetler ve asker temini için harcanmak üzere onlara vergi verip gelir temin ediyorlardı. İkta sahipleri (feodal beyler) şehirlerde oturuyor, vekilleri aracılığıyla toprak mülkiyetini (ve bundan doğan mülkiyet ilişkilerini -F.B.) idare ediyorlardı. Selçuklu veziri ünlü Nizamülmülk'ün anlayışına göre, ikta sahibi kişiler, köylüler üzerinde sadece mali haklara sahipti. Ancak fili durum, ikta sahiplerinin, küçük mülkiyet aleyhine gelişmesiyle değişti. Köylü ve çiftçilerin hareket serbestileri geniş ölçüde sınırlandırılmış olup, onlara ek vergiler yüklenmiş, angaryaya maruz kalmış ve üzerlerindeki baskılar yoğunlaşmıştı. Sonuçta toprak sahibi köylüler ile çiftçiler, kendilerini korumak amacıyla asker sınıfindakilere "İlca" (sığınma) etmek zorunda kalmış, büyük toprak feodalitesi genişledikçe genişlemişti. Nizamülmülk bile, bazı önlemler almasına rağmen, bu büyük toprak mülkiyetini önleyememişti.108 


Selçuklu döneminin sonlarına doğru, askeri ikta, bir dönüşüm geçirdi. Artık sadece vergilere dayanma yerine, asker hazırlama ve askeri hizmetlerde bulunma karşılığında dirlik sahibinin, üzerinde geniş yetkilere sahip olduğu verasete tabi bir ikta halini aldı. Askerler, bundan 


170 


İSLAM EKONOMİSİNİN ANA HATLARI 


böyle ikta (dirlik) sahibinin (feodal derebeyi -F.B.) askerleriydiler; ondan maaş ya da toprak parçası alıp, ona itaat borçlu oluyorlardı.109 


Veraset fikri Selçuklulardan önce var olmasına rağmen, bu dönemde açıkça uygulanmıştı. Zengi ve Eyyubi beylikleri (hanedanlıkları) zamanında da iyice yerleşmişti.110 


37) Büyük Selçuklu devletindeki feodal parçalanmışlık sonucunda, Kutulmuşoğulları sülalesi, göçebe Türkmen aşiretlerinin gücünü kullanarak bütün Anadolu'yu ele geçirdiler. Bizans'ta zaten mevcut olan gelişmiş feodal temele dayanan daha güçlü bir devlet kurdular. Bizans aristokrasisinin elinden alınan toprakların hemen tümü, miri mülkiyete (büyük toprak feodallerinin mülkiyetine -F.B.) geçirildi. 11. yüzyılda feodalleşme ilerleyip miri mülkiyet yaygınlaşınca Selçukluların merkezi devleti daha da güçlendi.111 


Merkezi devletin güçlenmesiyle, feodal hakimiyet ve sömürünün ağırlaşması el ele yürüdü. Selçuklu feodalleri, askeri ve siyasi güçlerine dayanarak emekçi köylülerin alınterini gaspediyor, büyük tüccarlarla el ele vererek yaptıkları ticaret, tefecilik ve arazi spekülasyonu ile daha da zenginleşiyor; ellerindeki devlet mekanizmasını ve "mukamaa" denilen devlet tekellerini, halkı soymak için kullanıyorlardı.112 


Bu da, büyük feodaller ile silahtan tecrit edilip köleleştirilmeye çalışılan yoksul Türkmen kitleleri arasında (daha sonra Osmanlılar ile Türkmenler arasında) yüzyıllar süren kanlı sınıf savaşlarının çıkmasına yol açtı. Sözgelimi 1059'da Tuğrul Bey'in Bağdat'a girmesinden dört yıl sonra, büyük bir Türkmen ayaklanması patlak verdi. 9. ve 10. yüzyıl boyunca süren halk ayaklanmaları (Karmati, İsmaili, Mazdaki, Hürremi) sürüp gitti. Bu hareketler, Nizamülmülk gibi İslam yöneticilerince şöyle tanımlanıyordu: "... Hiçbir düşman, Muhammed'in dini ve Sultan'ın devleti için onlar kadar tehlikeli ve korkunç değildir.."113 Selçuklu komutanlarından işkenceci ve zalim Sancar, 1127'de 10 bin Batıni ayaklanmacısını katletti.114 13. yüzyılda sömürü ağırlaşınca, şehir ve köy emekçileri, kamu mülkiyeti ve toplumsal eşitlik isteyen kırsal alandaki göçebelerle birleştiler. Yeni bir ayaklanma dalgası başladı. Kalenderilik ve Yesevilik gibi halk tarikatlarının bir devamı olan Babailik, büyük feodaller ile sultanlara karşı çıktı. Amasya, Malatya, Tokat, Eskişehir, Maraş, Karahisar, Niğde gibi yerlerde aralıklarla köylü ayaklanmaları gerçekleşti.115 


38) Moğollar, Abbasi halifeliğini yıktılar ve Irak'ta İlhanlılar 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(1258-1335) devleti kuruldu. Irak bağımlı bir vilayete dönüştü. Arap memleketlerinden koptu. Arazilere İlhanlılar el koydu.116 


Moğollar zamanında ikta uygulaması genişledi, askeri bir nitelik aldı ve uygulamada veraset yaygınlaştı. Tarım ise geriledi. Ürün yarı yarıya azaldı. Haraç gibi olağan vergiler ağırlaştı, vergi toplama memurları açgözlülükle köylü ve çiftçileri sömürmeye başladılar.117 


Bununla birlikte, Irak'ın Doğu (İran, Çin, Orta Asya vs) ile kara ticareti, Hindistan ile deniz ticareti canlanarak genişledi. Suriye ve Mısır'la olan ticareti ise azaldı. Moğol-Memluklar çatışması da bu ticaretin azalmasında etkili bir rol oynadı. Moğol istilası, Irak'taki bazı sınıfların gelişmesine de yaradı. Zanaatkârlık ile imalat sanayi eski canlılığını bulmuştu. ! 18 


Moğolların Anadolu'yu istilaları sırasında, Selçuklu aristokrasisi, onlarla işbirliği yapıp köylüleri sömürmeyi sürdürdü. e kat kat arttı. Soygunculuk ve zulüm, görülmedik düzeylere ulaştı.!19 


39) Mısır'da Fatımiler (969-1171) İslamın koyduğu (ve hatta ülkede gelenekselleşmiş) toprak sisteminde bir değişiklik yapmadılar. 
Toprakların ve mukataa'ların garanti (Daman) sözleşmeleri yoluyla verilmesi temeline dayanan eski sistem devam etti. Kürt-İslam hanedanlığı Eyyübiler (1171-1270) ise, Selçukluların çizgisine uygun bir askeri ikta sistemini Suriye'de uygulamaya koydular. Memluklar, (1250-1517), Eyyübilerin siyasi çizgisini devralarak Mısır ve Suriye'de uygulamaya koydu. Memluklar, hem Avrupa hem de Uzakdoğu ile kara ve deniz ticaretine özel bir önem verdiler.120 Ancak, Çerkez kökenli Memluklar hakimiyeti ele geçirince (1328), görece istikrarlı dönem sona erdi, yerini çeyrek yüzyıllık savaşlar aldı. Ote yandan Memluklar, köylüleri vergilendirme yoluyla ezip sömürüyordu. Bu devletin sonlarına doğru, özel iktalar (malikaneler) ile vakıflar önemli ölçüde genişlemişti. Feodaller, köylülerin mülklerine de el koyabiliyor; kumaş, buğday, zeytin, et ve balık gibi mallardan alım-satım vergileri alıyorlardı.121 


Osmanlı Devleti: Merkezi Feodal Despotluk 


40) Moğol istilası ve halk isyanları, Anadolu'daki feodal gelişmelerde buhrana yol açtı. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinin kuruluşu ile iki önemli darbe yemiş olan aşiret hayatı (kandaş kabile dayanışması ve eşitlikçiliği -F.B.), yeni Türkmen göçlerinin de 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etkisiyle tekrar canlandı. Askeri demokrasinin göçebe kültür ve geleneklerinin etkisi kuvvetle hissedildi. Ancak feodal sömürü ortadan kalkmadı. Moğollardan kaçan bir kısım beyler, medreseli ulema, tüccarlar, esnaf ve zanaatkarlar Bizans ucuna (Batı'ya -F.B.) göç ettiler. Ticaret yollarının toplandığı, zengin bir şehir hayatının ve yerleşik tarımın bulunduğu bu bölgede, feodalitenin yeniden güçlenmesi için elverişli bir temel meydana geldi.122 


Osmanlı Devleti, bu temel üzerinde yükseldi. Ezenler ve ezilenler ayrılmıştı. İlk arazi ve vergi kanunları dahi, toprağa bağlı köylülerin feodaller tarafından sömürülmesini düzenliyordu.123 


Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey'in emrinde, medreseli Sunni Ulema'dan kurulu bir divan, feodal İslam hukukunu uygulayan Kadı'lar ve küçük Hassa Ordusu vardı. Osmanlılar, daimi savaş, fetih ve yağmadan yana olan "gazi"leri ücretli asker yazarak, feodal yayılma politikasının hizmetine soktular.124 


Daha Osman Bey zamanından itibaren, feodal hakim sınıf, büyük dirlikleri kendi içinde paylaşmaya başladı; eski "gazi"lere ise, Selçuklu küçük iktalarının devamı olan, "tumar" denen küçük dirlikler verildi. 
Böylece Osmanlılar, ücretli maiyetlerini (savaşçı birliklerini -F.B.) kendilerine bağlı küçük feodaller haline getirerek, köylünün başına bekçi diktiler. Fethedilen topraklarda, Hıristiyan olsun Müslüman olsun, bütün köylülerin serfleştirilmesine ve artı-ürünün vergiler yoluyla gaspedilmesine dayanan merkezi feodal bir düzen kurdular.12 

41) Anadolu Selçuklularında olduğu gibi, Osmanlılarda da Hıristiyanlardan fethedilen çok geniş topraklar, hukuken devletin mülkiyetindeydi. Miri mülkiyet adı verilen bu devlet mülkiyeti, aslında Osmanlı aristokrasisinin sınıf mülkiyetinden ibaretti. Miri topraklar; tımar, zeamet ve has denilen dirlikler halinde küçük ve büyük feodallere dağıtılıyordu.126 


42) Osmanlı merkezi devletinin "memurları" gibi gözüken ve-. 
zirler, beylerbeyleri, sancakbeyleri, tumar subaşıları, gerçekte feodal hakim sınıfı oluşturuyorlardı. Çünkü toprak ve silahlı güç, bunların tekelindeydi.127 


43) Büyük ve küçük dirlik sahiplerinden meydana gelen hakim sınıf, silahsız halk üzerinde silahlı bir zümre durumundaydı. Bu nedenle, "Ehli Örf", yani "güçlüler", "iktidar sahipleri" adıyla anılıyordu. Bunlara "kılıç ehli", dirliklere ise "kılıç hakkı" denilmesi de toprak mülkiyetinin silah zoruna dayandığını gösteriyordu. Ehl-i Örf, hiç vergi ödemezdi. İster şehirli ister köylü olsun, vergi ödeyen halka genel olarak "reaya" deniliyordu. Özel olarak köylülere ise "raiyyet" adı verilirdi.12 

Sınıfsal ayrım öylesine güçlüydü ki, güdülen anlamındaki "Reaya taifesinin tımar istemesi (yani topraktan pay talep etmesi), kafirlik ile bir te ai " Demek ki bütün lezzetler Ehli Örf denen yönetenlere aitti. 


44) Genelde bütün çalışan halk, Osmanlı aristokrasisi tarafından belli mesleklere bağlanmıştı. Toprak işçiliği, madencilik, tuzculuk, derbendcilik gibi meslekler, babadan oğula geçen yükümlülüklerdi. 
Toprağını terkeden köylüler ise, izlenip yakalanıyor, yeniden ve zorla topraklarına iade ediliyorlardı. Çünkü toprak, tarımsal üretim ve artı-ürün, feodal hakim sınıfın denetim ve tasarrufundaydı. Devlet, Öşür adı verilen İslami vergi yoluyla sömürüsünü sürdürüyordu. Ayrıca halka angarya yüklemek hakkına da sahipti. Sözgelimi dirlik sahipleri, raiyyet adını verdikleri köylülerini, ücretsiz çalıştırma hakkına sahiptiler.130 


45) Büyük feodallerin zenginliklerinin esas kaynağı, büyük dirliklerden ve özel mülklerinden elde edilen toprak gelirleriydi. Yığdıkları nakit servetlerle yaptıkları tefecilik, köylülerin durumunu daha da ağırlaştırıyordu. Eyaletlerde devlet iktidarını elinde bulunduran beyler ve paşalar, bütün harcamalarını halka ödetmek hakkına sahiptiler. 
Bunların rastgele saldıkları vergiler, halk tarafından nefretle "Tekalif-i Şakka" (Eziyet Vergileri) adıyla anılıyordu. Osmanlı Sultanı TII. 
Murat'ın İstanbul Eminönünde yaptırdığı Yeni Cami, bu vergilerin toplanmasıyla meydana gelmişti. Yeni Cami, halk arasında Zulmiyye 
(Zalimlik) diye adlandırılmıştı. 131 


46) Dini vakıflarda ise, halkın sırtından yiyici bir zümre besleniyordu. Bunların işi gücü, büyük feodallerin ruhları için dua etmekti.132 


47) Hemen bütün Doğu toplumlarında olduğu gibi, Osmanlılarda da hakim sınıflar, şehirlerde toplanmışlardı. Şehir garnizonları, subaşılar, kadılar, asesler halka karşı büyük bir baskı gücüydüler. Osmanlı kadılar, bu zulüm çarkı içinde çok önemli yer tutuyorlardı. İslam Şeriatı gereğince hüküm veren kadılar, köylüyü sürekli ezen ve sömüren 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sınıfın bir parçasıydılar. Sömürüden aldıkları payı ifade eden maaşlarıyla tefecilik yapıp, reaya'nın (şehir emekçisi -F.B.) ürününü ucuza kapatıyor; köylüleri ise, serfliğin en ağır şekli olan marabalık durumuna düşürüyorlardı.133 


48) Osmanlı sömürü ve zulmüne karşı ilk büyük isyan, 15. yüzyılın ilk yarısında başlamış, 16. yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.134 
Hemen hepsinin ortak yanı, feodal sömürüye karşı çıkmış olması, vergilerin hafifletilmesini ya da toprak mülkiyetinin eşitçe bölüşümünü veya yerleşik düzene geçmeyip eşitlikçi bir toplumsal hayatı sürdürmüş olmayı hedeflemiş olmasıdır. 


49) Köylüden emek-rant, ürün-rant veya para-rant şekillerinde gaspedilen: artı-ürün, sultanın hazinesiyle mahalli feodaller arasında bölüşülüyordu. Köylü, hem merkezi devletin, hem de dirlik sahibinin serfi durumundaydı. ı 


Gerek merkezi feodalite, gerekse mahalli feodaller kendi hakimiyetlerini güçlendirmek için, köylüye gitgide daha fazla yükleniyor, kendi paylarını artırmaya ve yekdiğerinin paylarını azaltmaya çalışıyordu.135 


İslam feodalitesinde, dirlik sahiplerinin toprakla bağı nispeten zayıftı. Bütün feodaller, uzun vadede üretimi düzenli bir şekilde geliştirmeyi düşünmüyorlar; toprağı iyileştirici, tarım teknolojisini geliştirici çabalara girişmiyorlar; toprak üzerinde köksüz, ülke ile bağları çok zayıf hazır yiyici bir sınıf olarak kalıyorlardı. Bu, onları en çok vergiyi almaya zorluyordu.136 


Osmanlı merkezi devlet teşkilatı, zanaat üretimini de yukarıdan aşağı örgütleyen ve şehir emekçilerine en ufak bir hareket serbestisi tanımayan, çok katı bir Lonca sistemi içine hapsetmiş bulunuyordu. 
Aristokrasinin feodal üretim ilişkilerini yerleştirmede güçlü bir aracı olan merkezi devlet, yeni üretici güçlerin gelişmesinin önüne büyük bir engel olarak çıkıyordu.137 


50) Osmanlı toplumunda başından beri büyük feodal toprak mülkiyeti ve devlet iktidarı ile içiçe bulunan, hazıryiyici nitelikteki tefeci- tüccar sermayesinin güçlenişi, feodal ilişkileri çözmedi, tam tersine, köy ve şehir emekçileri üzerindeki baskıyı arttırdı. Sultanın, büyük ricalin ve tefecilerin eline geçen altın ile gümüş lüks tüketim, savaş harcamaları ve daha büyük atıl servetler yığmak için kullanıldı. Yığdıkları servetlerle taşra şehirlerinde büyük emlak ve irat sahibi olan Eşraf ile Ayan takımı, buhranın doğurduğu şartlarda, bu paralarla, çaresizlik içinde kıvranan köylülere faiz ile borç verdiler. Böylece serfliğin daha ağır biçimlerini geliştirdiler. Köylü üzerindeki boyunduruk, dirlik sahiplerinin eşrafın eline geçmesiyle başladı.138 


51) Köylünün toprağı terketmesinden, üretimin düşmesinden ve fiyat artışlarından büyük zarar gören Tımarlı Sipahiler ve Eşraf ve Ayan'dan yüksek faiz ile aldıkları borçları ödeyemez duruma düştüler. 
Geliri yetmeyen dirliklerini, iltizama vermeye ve hatta satmaya başladılar. Beylerbeyi ve Sancakbeyleri de, tefeci sermaye ile sıkı ilişkiler içindeydiler. Fakat, geniş siyasi ve askeri güçlerine dayanarak, gerek köylülere gerekse Eşraf'a karşı zorbalığa girişebiliyor, henüz durumlarını belli ölçülerde koruyabiliyorlardı. Sultan ile merkezdeki büyük devlet ricali ise, büyük savaş harcamaları ile sınırsız israf ve üretimin çökmesi sonucu hızla boşalan hazineyi kısa vadede doldurabilmek için, Padişah Hasları denen toprakları iltizama vermeye başladılar.139 


Tefeci-tüccar sermayesinin en güçlü temsilcileri olan Galata Sarrafları eskiden beri işbirliği içinde oldukları devlet büyük ricaline para sağlıyorlardı. Büyük Rical, Galata bankerlerinden aldıkları paralarla, satılan toprakları (iltizamları) alarak mülklerini genişletiyorlardı. Böylece 
16. yüzyıldaki genel bunalımdan (üretimdeki yaygın buhranlar) en kârlı çıkan zümre olmuştu.140 Buna karşılık 1550'lerden başlayarak sürekli bir kıtlık dönemine giren Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Müslüman halk, açlık nedeniyle kırıldı. Tarihçi Koçi Bey'in ifadesiyle, "Reaya fukarasına olan bu zulüm, hiçbir terihte, hiçbir iklimde, 
hiçbir padişah memleketinde olmamıştı." 131 


52) İslami yönetimlerde vergi yoluyla halkı sömürmek ve serbest piyasacılık öylesine çığırından çıkmıştı ki; ahlaki yönden İslam Şeriatı tarafından yasaklanmış bulunan fuhuş bile teşvik edilirdi. Büyük olasılıkla feodal Çin devletinin koyduğu "fahişe vergisi"nden etkilenen İslam yöneticileri, daha fazla gelir elde etmek için genelev dahi açarlardı. Abdüldevle (ölümü 982) zamanında, İran'da rakkaseler ile fahişeler oldukça önemli bir vergi ödemekteydiler. Mısır'daki Fatımiler de "fahişe vergisi" koymuşlardı. Suriye'nin Lazkiye limanında, Muhtesibler (müslüman vergi memurları) her fahişenin fiyatını, yaşına ve çekiciliğine göre saptarlardı. Sus şehrindeki genelevler ise, doğrudan 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Cami'nin yanında dikilmişti. Hemen her şehirde bulunan genelevlere Bazar-ı Harabat denilirdi.142 


Osmanlı döneminde aynı gelenek şu ya da bu biçimde sürmüştür. 
Ek olarak, "Osmanlı beylerbeyleri ve sancakbeyleri, sırf daha fazla vergi alabilmek (evlenme ve gerdek rüsümu) için köylülerin kızlarını zorla evlendiriyor, nikahlı kadınları boşatıp başkalarıyla nikahlıyorlardı."143 


v 


Günümüz İslam İktisadı: 
Ne O, Ne de Bu; Hem O, Hem de Bu 


53) İslami ekonomi kavramı, 20. yüzyılda ortaya çıkmışa benziyor. 
Daha önceki İslami gelenekte, ekonomi özerk bir alan olarak düşünülmemiştir. Ekonomik edim (satın alma, satma, mülk edinme, sahiplik vs. ), İslam Şeriatı tarafindan düzenlenen genel insan faaliyetinin veçhelerinden biridir. Şeriat, ekonomik izdüşümleri de olan birtakım kavramlar ortaya koyar: Zekat vermek, Harar, Riba yasağı, miras, 
0 yazanın ganimet ve cemaat haklarına ilişkin hükümler 
gibi.. 


Bu kavramlar, müslüman hukukunda (Fıkıh) her zaman görüldüğü gibi tek tek talimatlardan, anekdotlardan, örneklerden, peygamberin sözlerinden (Hadis) yola çıkılarak inşa edilmiş ve tümü de yorumcular (tefsirciler) tarafından bir tümevarım (kıyas) yöntemi ile ve vicdani meseleler açısından yeniden ele alınıp sistemleştirilmiştir.145 


Daha özelde ise, marksist ideolojiden /terminolojiden çokça etkilenen İslamcı düşünürler ile alimlerin (Dr. Ali Şeriati, Ebul Hasan Beni Sadr, Muhammed Bakr El Sadr, Seyyid Kutub, Mustafa El Sibai) hem kapitalizme hem de sosyalizme karşı geliştirmeye çalıştıkları "ideolojik bir kurgudan "İ46 ibarettir. İslami ekonomi fikriyatının Irak'taki Şii Necef ekolünden çıkması, kendini komünizme ve kapitalizme alternatif diye sunması da bu noktada rastlantı olmasa gerek. Bu yanıyla İslami ekonomi kavramı, 1950'lerden itibaren yükselişe geçen ulusal kurtuluşçu / bağımsızlıkçı zihniyetin ve "ne kapitalizm ne de sosyalizm," (Arap sosyalizmi, Hint sosyalizmi, İslam sosyalizmi) türünden Üçüncü bir yol arayışının ve Üçüncü Dünyacılık"ın dinsel alt-türevi olarak kabul edilebilir. Yani ulusalcılığın yeşile bürünmüş bir rengi, uluhiyyet kazanıp çarşaf giydirilmiş halidir. 


“Tipik örneği İran ruhani//siyasi lideri Ayetullah Humeyni'nin Tavzih-ül Mesail adlı kitabında görülür. Burada "ekonomi" terimi bile yoktur. Sadece alım-satım (harid u furüş) deyimleri vardır.147 M. Bakr El Sadr ise, İktisaduna adlı kitabında, "İslami ekonominin bir bilim değil, bir ahlak ve ekol" olduğunu ileri sürmektedir.148 


Selefi İslam ıslahatçılarına gelince, sosyo-ekonomik meselelerle fazla ilgilenmemişlerdir.149 


54) Buradan çıkarak şunu söyleyebiliriz: Müslümanların tarihi, ekonomik hayat hakkında yoğun verilerle dolu olmasına rağmen,150 başlıbaşına bir iktisat ve tarih yazılabilmiş, disiplin altına alınabilmiş değildir. Dolayısıyla ekonomik hayat, bağımsız bir iktisat dalı olmaktan çok, dini meseleler içinde ele alınan fikhi tartışmaların (dini açıdan günah-sevap, haram-helal, mübah-mekruh) bir parçası olmuştur.151 


Fakihler (din hukukçuları), Ulema'dan olup ekonomik bilgiye sahip bile değillerdi. Dolayısıyla meselenin hakkını veren bir Ulema" dan ziyade, ekonomik sorunlar karşısında aciz kalan bir Ulema ile karşı karşıyayız. Kaldı ki Fakihler, toplumdaki egemenler ile diyalog halindeydiler.152 

55) İslam ekonomisinin çıkmazı veya ikilemi de burada başlar: Kurgusu veya çatısı oluşturulmak istenen İslam ekonomisinin ideolojik kurgusu, gerçekte günümüz kapitalist ve sosyalist ekonomi karşısında ciddiyetsiz bir sentez niteliğindedir. "Sosyalizmi, eleştirirken fikri silahlarını kapitalizmden ödünç almakta, kapitalizme yönelik eleştirilerinde ise soyalist düşüncelerden yararlanmaktadır." 153 İdeolojik kurgudaki birinci zaaf budur. 


Pratikte ise, geçmişteki İslam ekonomisinin feodal bir ekonomi olduğu gerçeğidir. Belki de bu yüzden İslamcılar, günümüz ekonomi modelinin, Asr-ı Saadet denilen ve Peygamber Muhammed önderliğinde 1400 yıl önce kurulan ilk İslam toplumunun bir benzeri olması gerektiğini savunmaktadırlar. Ancak, "İslam ekonomisi hakkında söylenebilecek herhangi yeni bir şey için, geçmiş çağlarda yaşamış Müslüman bilimadamlarının (veya toplumunun -F.B.) tecrübelerine ulaşmak, pratikte mümkün olmadığı gibi verimli” de değildir. 
Çünkü geçmişte kaynak aramak, günümüz sorunlarının karmaşıklığını çözmeye yetmeyebilir." 154 Kaldı ki İslam tarihindeki veriler de düzensiz ve yetersizdir. Mesela geçmişte köle emeği sömürülürdü, ancak günümüz İslam ekönomisinde köle çalıştırmak tarihsel açıdan imkansızdır. 
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56) İslam ekonomi felsefesi, birinci derecede ahlaki normlar / kurallar üzerine kuruludur. Öncelikle, birey-Allah ilişkisi Tevhid anlayışına dayanır. Sonra ahlaki dörtlü devreye girer: Tevhid (birlik), Muvazene (Denge), Özgür İrade ve Sorumluluk... İslam felsefesinde ahlak, ekonomiye egemen olmalıdır. Başka bir yol söz konusu bile olamaz. İslami sistem ile ekonomiyi diğer sistemlerden ayıran şey de, bu ahlaki egemenlik ilkesidir:155 Bu, o derece ileri bir yere vardırılır ki, İslam ekonomisinin amacının dindar (müslüman) insanı incelemek ve onun meselelerine çözüm bulmak ile sınırlı olduğu söylemi ortaya çıkar.156 Kimi İslamcıların da kabul ettikleri gibi, İslam ekonomisi, bu haliyle çok dar bir alana hitabetmektedir.157 Diğer yanıyla, "daha geniş bir ekonomik alan" bulduğu ileri sürülse de, "dar alana hitabeden" ekonominin .hayatın gerçekleri karşısında aciz kalması kaçınılmazdır. 
Daha ciddi bir ifadeyle belirtirsek, "gerçekte çağdaş ekonomilerle arasında hemen hiç fark bulunmayan. İslam ekonomisi, "158 kapitalist dünyanın serbest piyasacılığında "atıl kapasiteyi devreye sokma ve yeni bir pazar alanı açmak"159 tan öte bir işlevi olamaz. 

57) "1400 yıllık zaman diliminde örnek alınacak ve günümüz İslam ekonomisi denilen şeyin temelini oluşturacak bir İslam ekonomi modeline sahip olmayan" 160 bir fikriyat (ideolojik kurgu), "İslam ekonomisi nedir?" sorusuna doğru bir yanıt veremez. "Ne olmalıydı?" sorusu ise geçmişte kalmış, zamanaşımına uğramıştır. Çünkü bunca zamandır yedi iklim dört düvelde farklı biçimlerde uygulanmış (İbn Haldun, Farabi, Tusi, Gazali dönemleri yaşantılarını hatırlayın) müslüman toplumlardaki İslam iktisadı, hiçbir zaman arınmış anlamda İslami değildiler (Bu toplumbilim /ekenomibilim mantığına da aykırıydı). "Kutsal ve dindışı şeyler hep birbirine karışıp durmuşlardı ".161 Günümüzdeki İslam toplumları da bundan farklı değiller; ilahi ile dindışı şeyleri harmanlamışlardır. Sözgelimi İran, Malezya, Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki toplumsal -ekonomik modeller devletçi sosyalizmden ya da daha çok kapitalizmden önemli ölçüde etkilenmişler; hatta bu modeller, egemen ekonomik sistemi oluşturmuşlardır. 


58) Belki de bu nedenle, İran'da tipik Üçüncü Dünyacı (ulusal kalkınmacılığın İslami türevi ve söylemi) model ile liberal kapitalist pazar atbaşı yürürken, Pakistan, Malezya ve Suudi Arabistan"da hakim olan unsur, serbest piyasacılık ve emperyalist tekellerle işbirliği yapan çokuluslu şirketlerin, finans kapital sermayedarlarının varlığıdır. 


Zaten hiçbir İslam iktisatçısı da, "devletçilik modeli, ekonomiye 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devletin müdahalesi, devlet mülkiyeti ile özel mülkiyetin sınırları" konusunda yekdiğeriyle anlaşabilmiş değildir. Sözgelimi, İran yanlısı kimi radikal İslamcılar, sosyal devlete, sosyalizan devletçiliğe aşırı vurgu yaparken, Türkiye'deki Refah Partisi ile Cezayir'deki İslamcı FİS, liberal ekonomiyi alabildiğine savunuyorlar.162 Bu, aynı zamanda, İslamın özgün bir ekonomik sisteminin olmadığının en çarpıcı kanıtıdır. 


59) İslam ekonomisinin öngördüğü toplumsal adalet, tümel eğitim, optimal ekonomik gelişme ve istihdam hacminin maksimize edilmesi gibi dört ana hedef, dünyadaki tüm ekonomik sistemlerde aynıdır. Bunlar hiç de yeni ve farklı şeyler değildir.163 İslamın buradaki tek farkı, İslam ahlak kurallarının iktisat denen şeye yol göstermesinden ibarettir. Ahlak ise, ister zengin isterse fakir olsun, bireysel erdem ve özdenetim üzerine kuruludur. Fiili bir yaptırım olmadığından, ahlaki normlar vaaz (cuma hutbesi) olmaktan öte bir anlam taşımazlar. Her şey, bireyin ahlaka uyup uymaması gibi kırılgan, basit ve kolayca çözülebilir bir zemine oturduğundan, İslam ekonomisinin bu düzlemde de başarı şansı gözükmemektedir. 


60) İslam, "toplumdaki bireysel girişimi teşvik için, sınır çizgisinde duran bazı gelir eşitsizliklerine, tümüyle olmasa bile, bazı servet eşitsizliklerine hem hayat hakkı hem de meşruiyet" tanır.164 Benzer biçimde sınıfsal bölünmenin temelinde yatan özel mülkiyetin gelişimi, ticaret, para, kredi, meta üretimi ve dolaşımı gibi şeylere de meşruluk tanır. Bunların varlığını ebedi ve ezeli kılan bir Yaradana sığınıldığı müddetçe, daha doğru ifadeyle, mevcut üretim, mülkiyet ilişkileriyle üretim biçimlerinin varlığı ebedi kılınıp, onların tarihsel süreç içinde ortadan kaldırılmaları düşünülmedikçe, "adil ve eşitlik temeli üzerine kurulu kardeş bir toplum" kurmak mümkün değildir. 


61) Riba (faiz yasağı) gibi ahlaki konulara ağırlık verip, pratikte spekülatif (vurguncu) bir ekonomiyi savunmak, İslami bankalar yoluyla her türlü kazanç yolunu uygulamada mübah görmek; İslam ekonomisini, "varolan ekonomik sistemlere zıt düşmeyecek bir duruma getirmekten başka bir şey değildir."165 


Nitekim, kapitalist Keynesgil düşünce de, elverdiğince faizden kaçınmayı öğütlemiştir. Kaldı ki Riba denen faizsiz yöntemin, İslamın öngördüğü olumsuzluklara yol açtığı yeterince kanıtlanabilmiş değildir.166 i 
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62) İslam iktisadı, daha çok toprak yönetimi ve maliye gibi ikincil öneme sahip şeyler üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu ise, feodal düzendeki toprak-rant, ürün-rant elde etmek içindi. Oysa günümüzde toprak mülkiyeti ve hatta çokuluslu şirketlerin tekelciliği bile önemini yitirmiş olup, dünyadaki küresel kapitalist emperyalist ekonomi, finans kapital sermayedarlarının denetimine geçmiştir. Devreye kaydi (kağıt) para girmiş olup, borsa yoluyla dünya ekonomisinin geleceği yönlendirilmektedir. in ekonomisinin en yetersiz olduğu, tarihi birikiminin hiç bulunmadığı alanların başında da bu gelmektedir. Zaten, günlük alımsatımlar ile bir ekonomik sistemi karıştıran, buna da "İslami ekonomi modeli" (sistemi) diyen İslamcılar, tam da bu noktada sıkıntıdalar. 


Bu alanda "seçenek" diye sunulan İslami bankacılık ise, "muhafazakar teknokratlıktan" (Pakistan-Suudi Arabistan) başka birşey olmadığı gibi, atıl sermayenin yeni bir sloganla pazarlanmasıdır.167 
Zaten bu bankacılık türünün temelinde Alman modeli vardır.168 Kasasında ise petro-İslam-petro-dolar yatmaktadır.16? Suudi Arabistan, Malezya, Pakistan örneğinde görüldüğü gibi bu bankaların faaliyetleri, dünyadaki diğer bankalarınkinden farklı değil. Kaldı ki, parasal işlemlerde faizcilik de mübah/zorunlu sayılmaktadır. 170 Ortadoğu ekonomilerinin temelinde spekülasyon işlemleri yattığından, İslami bankalar da sıkça bu yola başvurmaktadır;171 İran, Suudi Arabistan, Türkiye gibi yerlerde yeni yükselen bir ticaret burjuvazisi lehine rant sağlamaktadır. İran, (Mısır ve Türkiye -F.B.) gibi yerlerde ise İslami bankacılık ve şirketleşme, yepyeni türde bir tarikat holdingciliği yaratmış durumdadır.172 


.63) Faiz yasağı üzerine yoğunlaşarak dikkati çeken İslam iktisatçıları, hayatın hemen tüm diğer alanlarını boş bırakmış gibiler, Müslüman ekonomistler, İslamın, işsizlik, enflasyon, para, gelir dagılımındaki » eşitsizlikler ve sömürü için tatminkar bir çözüm sunabileceğini gösterme çabasındalar. Fakat, İslam ekonomisinin sunduğu hayat olguları, bu teorileri doğrulayabilmiş değildir.173 


Bugünkü İslam ekonomik literatürü, dinin öğretilerini ya açıklar ya da analiz eder. Gerçek hayatla bir bağlantı kuramaz. Bu nedenle İslam ekonomi teorisi de kavramsal bir yaklaşımdır. Gerçek bir İslami toplum olmadığı için de, İslamcı iktisatçıları sınırlayan etkenler mevcuttur. Ortada deney/tecrübe denen bir şey yoktur. Bu olmayınca da, İslam ekonomisinin maddi temeli zayıflayarak çöker ve yazılıp söylenecekler ise, fıkhi hükümler olmaktan öteye geçmez.174 Kaldı ki; varolan fikhi 


181 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


hükümler yoksulun değil, sömürücü sınıfların lehinedir. Çünkü İslam fakihleri, zenginlerle işbirliği içindeydiler. 


64) İslam bankacılığı, dini açıdan bir meşrulaştırma işidir. Ancak bankalar, öngörülenlerin sonuçlarının ne olabileceğini kestirmekten uzak biçimde kuruldular. İslam toplumu için model olmaktan çok, günümüz bankacılık işlemlerine İslami bir kılıf (hukuki bir mekanizma) uydurmadır. Mesela kâr ortaklığı, alt yapının geliştirilmesinin finansmanı, kısa dönem borçlanmalar, genellikle kabul edilmiş, muhasebe uygulamalarının ilkelerine uymayan küçük işletmelerin finansmanı gibi konularda yeterli bir temel oluşturmamıştır. İslami bankacılık, finans kapitalin dünyaya egemen olduğu şartlarda, küresel kapitalist sermayenin sadece bir şubesi olmaktan öteye geçemez. 


65) İslami vergilendirme sistemi de yeterince irdelenmiş değildir. 
Günümüz şatlarında İslami vergi sisteminin uygulanmasının ne getirip ne götüreceği tartışılarak açıklığa kavuşturulamamıştır.175 


66) Toprak kullanımı meselesi, bir bütün olarak, ekonomiden soyutlanmıştır. Emek konusunda yazılmış eserler ise sınırlıdır.176 Çünkü, İslamcıların en çok kaçındıkları ve en hoşlanmadıkları nokta budur. 
Meselâ, neo-klasik marjinal verimlilik kanununun tuzağına düşülmeden ücretler nasıl belirlenecektir? İslamın Uhuvvet (kardeşlik), Şura (danışma istişare), İhsan vb. değerleriyle grev ve'lokavt hakları nasıl uzlaştırılacaktır? 


67) İslam ekonomik sistemi, gerçekte üçüncü ve kendine özgü bagımsız bir model değildir. O, kapitalist ekonomik sistemin bir alt türevidir, alt familyasıdır. Özgünlüğü, buradan kaynaklanır. 


Zaten hemen tüm İslamcı iktisatçılar, açık İslami varsayımları ile Batılı analitik modellere benzerler, oradaki ve buradaki değişkenleri birbirine ekler veya çıkarırlar. Böylece işine geldiği gibi ayıklayıcı, seçici, eklektik bir iktisat modeli (ekolü) ortaya çıkar ki, bu da, "İslamı yavaş yavaş kapitalizm ile bütünleştirmek"tir.İ77 Günümüz pratiğinde, İslam iktisadı adına yazılmış eserlerin çoğunun "kapitalist eğilime sahip oldukları" da sır değil “artık. 


68) İslam ekonomisi, sadece Kur'an'daki normlar ve adeta basit fikirlerle uğraşmaktadır. Günümüz şartlarında İslam ekonomisinin genel ve kapsayıcı bir teorisi de bulunmamaktadır. Zaten varolan küreselleşmiş kapitalist ortamda, "genel bir İslam ekonomisi teorisi" 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oluşturulmasını beklemek, hem haksızlık olur, hem de İslam iktisatçılarının fikri çabalarının gerçekte kapitalizme birer katkı olduğu gerçeği gözardı edilir.178 En iyi şartlarda ise, müslüman ekonomistlerin "İslami yönetimde ve siyasal sistemde İslam iktisadına geçiş teorisi oluşturulmasından söz edilebilir. Ancak müslüman ekonomilerinin kaynakları öylesine farklı, ideolojik ve toplumsal yapı öylesine çeşitlidir ki, genel kabul gören bir İslam ekonomisi veya geçiş teorisi imkansız hale gelir."179 


69) Gerçekte feodal bir sistemden doğmuş İslam ekonomisinin, hem feodal, hem kapitalist, hem de sosyalist olması veya zaman zaman biri olup, başka bir çağda diğeri olması da mümkün değildir. Ya da ne o, ne de bu olması imkansızdır. 
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age, s. 123-124. 
age, s. 124. 
age, s. 125. 
TİİKP /Savunması, s. 97. 
Duri, İlk Dönem... s. 52-129-134. 
age, s. 45-46. ı age, s. 46-125-131. 
age, s. 125-132. 
age, s. 45-133. 
age, s. 149, Ali Mazaheri, age, s. 368-370. 
Duri, age, s. 149. 
aye, s. 151-152. 
, . 147-148. 
Age, s. 146-150. . 
age, s. H8-150. 
age, s. 151-152, Ali Mazaheri, Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları, s. 277. 
Maxime Rodinson, İslam ve Kapitalizm, s. 81. 
Dr. Muhammed El Seyyid el Vekil, Mevsuat-ul Medine El Tarihiye (Medine Ta rihi Ansiklopedisi) s. 57, C. II, Cidde, 1986, Suudi Arabistan. 
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71 Ali Bulaç, Çağdaş Kavramlar ve Düzenler, s. 283; M. Şeker, İslamda Sosyal Dayanışma Müesseseleri,, s. 51; Tabarra, İlmin Işığında İslamiyet, s. 169 (Aktaran Erdoğan Aydın, İslamiyet Gerçeği, c. 4). id 

72 Rodinson (age, s. 82) İslamda eşitlik döneminin Ebubekir ve Ömer zamanında 12 
yıl sürdüğünü söylüyor ki, buna katılamıyoruz. Çünkü Ömer eşitlikçi değildi. 

73 Dur, İlk Dönem. s. 100 (Ebu Yusuf, Ktab-ul Haraç, 24) 

74 Faik Bulut, Allah Devletinde Demokrasi, s. 179, 4.basım, Doruk yay, Abdülbaki 
Gölpınarlı, Sosyal Açıdan İslam Tarihi, s. 347, İnkılap ve Aka yay. 1975, İstanbul. 

75 Duri, İlk Dönem...s. 100 

76 age, s. 101. 

77 age, s. 101-103; Abdülbaki Gölpınarlı, age, s. 330-338. 

78 Rodinson, age, s. 84. : 

79 Duri, İlk Dönem.. s. 102. 

80 . age, s. 139. 

81 age,s. 138. 

82 age, s. 139 (Kitab-ul Dehair ve'l Tuhef, s. 202-203) 

83 age, s. 103. : 

84 Duri, İslam İktisat... s. 97. 

85 Duri, İlk Dönem... s. 103 (Mesudi'den aktarma, C.I. s. 221) 

86 TİİKP/Savunma, s. 97 (Aydınlık, s. 10, Kasım 1972). 

87 Savunma, s. 97-98. 

88 azc, s. 83. 

89 age, s. 83. 

90 Duri, İslam İktisadı... s. 68. 

91 age, s. 67. 

92 age, s. 67-68. 

93 TİİKP/Savunma, s. 98, Duri, age, s. 74. 

94 Duri, İslam İktisat... s. 73-74. 

95 age, s. 75-91. 

96 age, s. 91. 

97 age, s. 100, 

98 age, s. 101-107. 

99 age, s. 119. 

100 TİİKP/Savunma, s. 99. 

101 age, s. 99-100. 

102 Duri, İslam İktisat... s. 119. 

103 age, s. 199-120. 

104 age, s. 120-122. 

105 age, s. 123-125. 

106 age, s. 125-126. 

107 age, s. 126-130. 

108. age, s. 133-134. 

109 age, s. 134. 

110 age, s. 134. — 

111 TİİKP/Savunma, s. 100-101. 

112 age, s. 101. 

113 age, s. 102. 

114 age, s. 103. 

115 age, s. 103-105. 
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Duri, İslam İktisat... s. 136. 

age,s. 137. 

age, s. 137-138. 

TİİKP /Savunma, s. 104. 

Duri, İslam İktisat... s. 139-142. 

age, s. 143-150 (bkz: Makrizi, İğasat-ül Unıme bi Keşfi-l Gumme, C. II. s. 45-47) TİİKP /Savunma, s. 105-106. 

age, s. 106. 

age, s. 106. 

age, s. 106. 

age, s. 107. 

age, s. 108. 

agey. 

age, s. 108 (17. yüzyıldaki Osmanlı tarihçisi Koçi Bey'den aktarma) 

age, s. 109. 

age, s. 110. 

age, s. 111. 

age, s. 112. 

age, s. 113-119. 

age, s. 117. 

age, s. 117. 

age, s. 118. 

age, s. 120-121. 

age, s. 120. 

age, s. 121. 

age, s. 118-119. 

Ali Mazaheri, Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları (Makriz), Hitat, C.I. s. 89, İbn-ül Kifti, s. 40) 

TİİKP/Savunma, s. 122. 

Olivier Roy, Siyasal İslamın İflası, s. 176, Metis yay. 1994, İstanbul. 

age, s. 177. . 

age, s. 177-178, Faik Bulut, İslamcı Örgütler / Mısır ve Irak bölümü, Doruk yay, 
2. basım, 1997, Ankara 

Roy, age, s. 177. 

M. Bakır El Sadr, İslam ve İktisadi Ekoller, s. 111-120, Akademi yay. 1991. 

Roy, age, s. 177. 

Muhammed Ekrem Han, İslam Ekonomisinin Meseleleri, s. 36, Kayıhan yay. 

M. Necatullah Sıddiki, İslam Ekonomik Düşüncesi, s. 22-23, Bir yay. 1984, İstanbul. 

age, s. 23; Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 94-115 (İranlı bu düşünür, Ulema'nın nasıl yoksullar aleyhine zenginler lehine dini fetvalar verip, ayet ve hadislerden alıntı yaparak sömürüyü meşrulaştırdığına ilişkin bol örnekler sunuyor.) 


“Erdoğan Aydın, İslamiyet Gerçeği, c. 4. s. 65 dipnotu. 


N. Haydar Nakvi, Ekonomi ve Ahlak, s. 205, İnsan yay. 1985. İstanbul. 

age, s. 12-13-18; Ali Şeriati, age, s. 66-93, M. Bakr El Sadi, age, s. 128-129, Necatullah Sıddiki, age, s. 31-39, M. Ekrem Han, age, s. 13-25. 

M.A. Mannan, İslam Ekonomisi Teori ve Pratik, s. 17-18, Fikir yay. 4. baskı. 
age, s. 21-24. 

age, s. 16. 
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O. Roy, age, s. 191-192. 

H. Nakvi, age, s. 26. 

age, s. 32. 

Roy, age, s. 181-182. 

N. Haydar Nakvi, age, s. 106. 

age, s.109-125 

agy. 

age, s. 145; M. Ekrem Han, age, s. 63 
O. Roy, s. 186-188 

Bkz. İslami Bankacılık başlıklı bölüm. 


” Nazih Ayubi, Arap Dünyasında Din ve Siyaset, s. 200-208, Cep Kitap, İst. 1993. 


A. Mannan, age, s. 333-334. 

Roy, age, s. 189-190. 

age, s. 185-186, ayrıca bkz. İslami Şirketler bölümü. 
M. Ekrem Han, age, s. 53. 

age, s. 58-60. 

age, s. 68. 

age, s. 69-70. 

age, s. 72. 

age, s. 73. 

age, s. 38-61-79, H. Nakvi, s. 31 
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Alman-Avusturya Kırması Sistem: 
İSLAM BANKACILIĞI 


Gecikmiş, eşitsiz ve bağımlı kapitalist "gelişme"nin (Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, Cezayir gibi yerlerdeki) karakteristiklerinden biri, artan oranda kentleşme, eğitim ve bürokratikleşmenin, sanayileşmedeki benzer büyüme oranları ile birlikte gerçekleşmemesidir. Kapitalist değişim ilişkileri, kapitalist tüketim ve fetişizm kültürü, kenar (periferi) ekonomileri, daha kolay ve kapitalist birikimde sağlanabilen- den daha hızlı bir oranda sarıp sarmalıyor. Kentlerde görece küçük bir tüketici sınıf oluşuyor. Bu sınıfın karşıtı, genellikle hizmet sektöründe çalışan, dikkati çekecek kadar geniş bir alt-proletarya ve tüketimci kesimin artıklarını toplamaya çalışan oldukça geniş bir lumpen-proletarya'dır. Hizmet sektöründe ve kayıtlara geçmemiş, kaçak işlerde görülen potansiyel firsatlar, özellikle tarım sektöründe artan monetarizm ve ticarileşme, gittikçe büyüyen sayıda insanı köylerinden dışarı iterken, kırsal topluluklardan daha-çok sayıda insanı kentlere doğru çekiyor. ! 


Fransız İslam Uzmanı Olivier Roy da benzer saptamayı yapıyor: "Bu yeni kentlerde, tüketimin kültürel modelleri, Batı toplumunun kültürel modelleridir. Başarı göstergesi olan paraya dayalı yeni bir toplumsal hiyerarşiyi gösterişli biçimde sergilemeye yarayan videoların, otomobillerin hayali kurulmaktadır... Modernleşme, yeni zenginlerin gösterişli tüketimle yoksul sınıfların yeni taleplerini yan yana getirmektir. 
Aslında Batı kültürü, adetleri gevşetmemiştir; zevki, mali açıdan ulaşılmaz kılmıştır."2 


Türkiyeli İslamcılardan Abdurrahman Dilipak'ın şu saptaması da doğru: "Refah Partisi'ne oy veren kesim çok dinamik, çok genç, İstanbul'a dışarıdan gelip yerleşmiş insanlar. Büyük kentten pay almak isteyen, Tahtakale gibi iş piyasasına girip çıkmak isteyen insanlar bunlar..." (Bkz Faik Bulut, İslamcı Örgütler / Türkiye bölümü) 


Kapitalizme doğru bu çarpık dönüşüm sürecinin erken aşamaları, Ortadoğu ülkelerinde (Mısır, Türkiye, Suriye, Tunus, vs..) 1920'li, '30'lu ve '40'lı yıllarda kente giden "göçmen" tipini yarattı. Bu olguyu iyi gözlemleyip edebiyatta adeta yeni çığır açan yazarlar arasında, Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Mısır'da Necip Mahfuz'u saymak gerek. Ancak anılan dönemlerdeki göç olgusu, zamana yayılan bir durgunluk içinde seyrediyor; belli ticaret, zanaat ve sanayi dallarına yayılarak büyük toplumsal sorunları yaratmıyordu. Çünkü eski kır göçmeni olup sefalet içinde yüzen yenikentlileşenler, ya Sufi tarikatlar ve dini cemaatler arasında yer buluyorlar ya da iddialı Milli Kalkınma Projeleri çerçevesinde sınıf mücadelesine atılıyorlardı. 


Milli iktidarlara karşı hemen tek örgütlü muhalefeti yapan dini cemaat ve hareketlerin (İslam ülkelerindeki Müslüman Kardeşler örgütü gibi), kitleleri yanlarına çekebilmek amacıyla "popülist" ve "korporatist" eğilimler taşıyan sloganlar atmaları, hem İslamın şu ünlü "tekaful" sisteminin ruhuna uygundu, hem de orta yerde kalan tek tek insanlara "sığınacakları bir mekan vermesi" bakımından önemli bir taktikti. Nitekim Müslüman Kardeşler (Mısır) Örgütü'nün tanımlarından birisi de şöyledir: "İslam'ın ticaret ve kazancı düzenleyen hükümlerini benimseyen ekonomik bir şirkettir".3 Müslüman Kardeşler hareketinin önderlerinden Seyyid Kutup'un İslam'da top-İumsal adalet kavramı da buradan kaynaklanmıştır. Çünkü, sadece "tekaful" denen korporatist yöntemlerle toplumsal bağlantılar kurulması değil, aynı zamanda İslamın yayılması içinde "anonimleştirilmesi", yani Müslüman Kardeşler'in deyimiyle "ekonomik şirketleşmesi" de söz konusuydu. Türkiye'deki Müslüman şahsiyetlerden Süleyman Karagülle'nin Akevler Kooperatifi de bundan farklı olmayıp tekafül sistemi (cemaatsel dayanışmacılık veya korporatizm) içinde değerlendirilmelidir. Oysa Ruşen Çakır ve benzeri sosyalistler, bu korporatist eğilimleri, yanlış biçimde "İslam eşitçiliği, İslam Komünü ya da Mezopotamya Modeli İslam Komünü" olarak değerlendiriyorlar. 
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Efsane, Boşluktan Doğuyor 


Türkiye, Mısır, Sudan, Suriye, İran vs.. gibi halkının çoğunun Müslüman olduğu ülkelerde çarpık kapitalist dönüşüm, 1950'lerdeki, hatta 1960'lardaki dönüşümlerden daha sarsıcı ve acılıdır. Özellikle dünyanın büyük bir bunalım, belirsizlik ve istikrarsızlık geçirdiği bir aşamada, anılan ülke ekonomileri daha bir bunalımlı ve daha bir ürkütücüdür. Milli iktidarlar dönemindeki "dev ulusal kalkınma projeleri" iflas ettiğinden, bu projeleri desteklemek üzere kırdan kente göçürülmüş ve siyasal olarak ayağı kaydırılmış milyonlarca insan, hayal kırıklığına uğramıştır. Ülkedeki yapısal bunalımlara ve dış etkenlere (dış sömürü, emperyalist kapitalizm vs..) sıkça maruz kalan milli ekonomiler nedeniyle sık sık yer değiştiren "akışkan sınıflar" doğmuştur. Sözgelimi, kırsal kesimden göçedenler kente geldiklerinde ya sınıf degiştirip proleterleşiyor (modern sanayi işçisi) ya işsiz kalarak alt-proleter katmanlara doğru itiliyor ya da esnaflaşıyor. Kentteki işçi veya esnaf, yurt dışına gidip çalışarak ya orta tabakayı oluşturuyor ya da orta'nın üstünde zengine dönüşüyor. Bunda petro-dolar girdileriyle Arap ülkelerine dini/ siyasi temelde gidip Plan kesimlerin veya bunlara destek veren ülkelerin etkisi de var. 


Sınıf oluşumundaki bu alışkanlık, "orta tabaka"nın oransal büyüklüğü ile birleşince, sınıf bilinci ve sınıf kimliği perspektifleri de bulanıklaşıyor. Halkın toplumsal talihindeki değişiklikler, şans /talih, kader veya bereket gibi metafizik güçlere atfedilir. Pek çok siyasi ve ekonomik olgu, halkın bilincinde, ahlaki terimlerle aktarılabilir. Sözgelimi kapitalist üretim ve değişim ilişkileri, genellikle ah/aki adaletsizlik ve hedonist anlamda kendine düşkünlük olarak;ekonomik ve teknolojik bağımlılık, £4/£ö/re/ yabancılaşma olarak; ve despot yönetim, ahlaki çürüme /yozlaşma (fesa4) ve ezme isteği (£ağut/isti'za f) olarak algılanır. Milli Kalkınma Projeleri'nin başarıya yaklaşması, toplumdaki çatışmaları, sınıfsal temeline oturtmaya aday iken; bu alandaki duraksama ve başarısızlıklar ise toplumsal çatışmanın zeminini "milliyetçilik öncesi ve sınıfdışı" boyutlara kaydırıyor: Alevi-Sunni çatışması ve İslami bankacılık, İslami devlet, faizsiz sistem vs.. bunun bir tezahürüdür. 


Böylesi bir ortamda, "gevşek bir İslami koalisyon" ortaya çıkar. 
Koalisyon içinde şunlar yer alır: "Devletin istihdam ettiği küçük burjuvazinin proleterleşmiş üyeleri, işsiz entelektüel ve geniş öğrenci ke- 
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«imi, burjuva kesimleri, kırsal kesimdeki bazi tarım kapitalistleri, kimi noylular ve toprak sahipleri, ticaret ve-hizmet sektöründeki katmanlar, işçi sınıfının muhtemelen küçülmesine ters orantılı biçimde artan alt proleterya ve lumpen proleterya, özellikle de kent yoksulları." 


Modern kapitalist devletin, ekonomik sektörü kısmen parçalayıp ona belli oranda egemen olması, "kültür" denen şeyin sivil toplum örgütlenmelerine, daha doğrusu resmi olmayan kuruluşlara doğru yönelmesi anlamına da gelir. Madem ki devlet çarpık devlettir; baskıcı ve başarısızdır. O halde, devletdışı sivil kuruluşların, kendilerini "gerçek sivil toplumcu" güçlermiş gibi göstererek, bunalımdaki çaresiz insana, devletten ayrı biçimde mit, efsane, ideoloji ve ütopya sunması çok do-Baldır. Türkiye, Mısır, İran gibi toplumlarda, mevcut alt ve üst yapısıyla buna hazırlıklı tek kesim İslamcılar olduğundan, onların "adil düzen" ve "faizsiz İslam bankacılığı, kâr ortaklığı" ve "Mezopotamya modeli eşitlikçi komünal Akevler Kooperatifi" türü sloganlarla halkı çekmeleri de çok olağan. 


Kökü Mezopotamya ve Hindistan'da 


İnsanlık tarihinde kredi denen şeyin, mübadele ile başladığı söylenebilir. Mezopotamya'da Babillilerin ekonomik faaliyetlerine gösatılırsa, ilk bankacı veya bankerlerin de din adamları olduğu görülecektir. İddiaya göre, o dönem insanları; savaş, soygun, doğal afet vs.. gibi tehlikeler sebebiyle ihtiyaç fazlası mallarını tapınaklara ve rahiplere emanet bırakırlardı. Rahipler, zamanla, bu emanet malların uzun süre için geri istenmediğini farkettiler. Emanetleri, ihtiyacı olanlara kullandırtmaya başladılar. İş bir gelenek halini alıp kurumlaşınca, bu kez ödünç verilen mal veya hizmetler karşılığında ek bir menfaat istenir oldu. Sözgelimi, savaş nedeniyle koyunlarını tapınaktaki rahibe bırakmış olan kişi uzun süre gözükmeyince, rahip bu koyunları, ödünç olarak bir başka ihtiyaç sahibine verirdi. O da, mevsim sonunda, alıp beslediği, kuzulatıp sütünü içtiği koyunları geri verirken, birkaç kuzuyu da ek menfaat olarak 'Rahip'e sunardı.5 


İslami kredi sistemi veya bankacılık, işte bu gelenekten ilham alır. 
Dolayısıyla geleneksel ve tarihsel açıdan özgünlük taşımaz. Çünkü ilk uygulama İslama değil, başka dinlere aittir. Öte yandan, bugünkü ortamda İslamın yaptığı şey, basit bir ödünç alıp verme meselesi olmaktan çıkmış; modern kapitalist sistemin kredi (üstü kapalı biçimde ve demagojik dini söylemlerle de olsa) kuralını benimsemiştir. 
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İslami bankacılığın oluşumunda, 1973 petrol canlılığının ardından, gerek mali gerekse siyasi bakımından güçlenen Suudi (veya zengin petro-dolar şeyhlerinin) egemenliği altındaki barışın etkisi olmuştur. 
Kimilerinin "petro İslam" ve bazılarının da "Amerikan İslamı" diye adlandırdıkları şey, tutucu, Batı yanlısı, fakat kültürel açıdan İslami bir etki türüdür. Buna, 1990'da Körfez kriziyle başlayıp 1991'de Irak'ın yenilmesi ve Suudi Arabistan ile uydu niteliğindeki petrol şeyhliklerinin, ABD ile Batılı müttefiklerinin ekonomik /siyasi güdümüne girmesini eklemek gerek. Çünkü petro-İslam'ın ikinci dalgası, bu aşamada büyüyüp gelişti. O zamana kadar zaten kapitalist sistemin "gayrimeşru çocuğu" durumundaki "faizsiz bankacılık ve İslami şirketler", bu kez özbabalarına kavuştular. Batılı kapitalistler ise, bu tarihten sonra "protestan tüketim ahlakı" ile "İslamın pazar ahlakı" nın pek uyuştuğunu farkettiler. 


Alternatif Çıkar Şebekesi 


Sudan'da açlıktan ölen "Müslüman" bakkal Muhammed ile Suudi Arabistan'daki "petro-dolarcı Müslüman" Faisal Finans'ın sahibi Prens Faysal'ı aynı zeminde buluşturan şeyin adı kültürel anlamda "İslam" olsa da, ekonomik çıkarlarının ortak olmadığı çok açıktır. Tarihsel ilişkiler ve toplumsal güçlere bakılmaksızın sözü edilebilecek "İslami ekonomi" diye adlandınlabilecek hiçbir şey olmadığına (Samir Amin'in ifadesiyle) göre, oluşum halindeki "alternatif şebeke" nin sınıf çıkarları değişken ve pek çok durumda çelişkilidir. Çünkü, İslam çelişkilerin arasını bulmaya çalışsa da (geçici olarak), bunları çözemez. Tersine, protesto amaçlı İslamın mecbur ettiği ve ertelediği çatışma biçimleri, coşku duyup onu imanla savunan İslamcı aydınların (ya da yanılgı içindeki liberah, ilerici ve sosyalistlerin) öngöremeyecekleri kadar "vahşi" olabilir. 


"Oluşum halindeki alternatif İslami şebeke", neyin nesidir? Bir kere, büyük İslami bankalar, "faizsiz bankacılık" sloganıyfa kendilerini, klasik bankalara ve uluslararası mali kuruluşlara kanıtlamak durumundalar ki, gelecekte mali piyasadan belli oranda pay/rant alabilsinler veya çokuluslu klasik bankalarla "kompradorluk" temelinde işbirliği yapabilsinler. Bu durumuyla İslami bankaları, çokuluslu tekelci burjuvazi' nin (ya da Richard Sklar'ın daha yumuşak ifadesiyle anonim uluslararası burjuvazi) mensubu saymak gerek. Dünyaca ünlü marksist düşünür 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Samir Amir, İslami bankacılığı, "Amerika tarafından üretilip İslam olarak adlandırılmış, neo-liberal ekonominin üçüncü mevkisi; pazarçı kompradorluk" olarak niteliyor. Yemen eski başbakan yardımcılarından Dr. Abdurrahman el Beydani ise şu tanımı yapıyor: "İslami tekellerin, din adına müslüman sermayesini, yaban ellerde ve küreselleşme sürecinde değerlendirme olayıdır. Şeriat adına sıradan dindarların sömürülmesi, bizden daha zeki yabancı yatırımcılar tarafindan sömürülmemize neden oluyor." (Bkz; Al Ahram gazetesi, 21 Ekim 1996) İkinci sırada "İslami para kullanım şirketleri" ile ticari açıdan işletilen büyük hastane, okul, dersane vs.. sahipleri bulunur. Bunlar, yükselen " Müslüman yerli ticaret burjuvazi" hareketini oluştururlar. 7 Önemli oranda milli (eski söylemiyle de olsa) bir vasıfları bulunur. Kendine güven, yabancı düşmanlığı, dış sömürü ve sömürgeciliğe karşı çı: kışları aslında İslami kavramlarla dile gelse de, 1960'lı yılların antisömürgeci milli duygularını ifade ederler. 


“İslami finans ve yatırım kurumlarındaki küçük tasarruf sahipleriyle, İslami toplumsal hizmetlerin müşterileri çoğunlukla orta ve alt-orta sınıflara (veya daha alt sınıflara) mensupturlar. Özgül anlamda dini olmaktan çok, genel anlamda kültürel olan ortak İslami sembolizm, kuruluş sahipleriyle müşterilerini biraraya getirir. Farklı nedenlerle olsa da, içlerinden çoğu, Devlet'e yönelik genel bir uzlaşmazlığı paylaşabilir. 


İslami bankalarla İslami şirketler, iktidarı ele geçirmeyi hedeflemeyebilirler. Yani stratejik unsur bu değildir. Ancak mevcut rant'tan yeterli pay alabilmek için İslami bankalar (geleceğin kompradorları) ile İslami şirketler (yükselen yerli ticaret burjuvazisi), bazı İslami hareketlerle belli aşamalarda ittifak yapabilirler. Nitekim Türkiye'de RP, Cezayir'deki FİS ve Mısır'daki Ihvan-radikaller çevresindeki oluşumlar bu türdendir. 


Fransız araştırmacı Olivier Roy, belli oranda bu görüşü paylaşmakla birlikte şöyle diyor: "İslami bankalar düşüncesi idelojik değil, teknokrat bir İslami ekonomi anlayışı üzerine oturur. İslami ekonomi, maliyetin ve vergi alanının dışına çıkmaz. Burada, iyi bir müslümanın, modern bir ekonomiye katılmasını sağlamayı amaçlayan gelenekçi fundamentalizmin zeknokrat yaygınlaşması söz konusudur... Amaç, İslami hareketleri finanse etmek, hatta İslamileşmiş alanların yaratılmasına katkıda bulunmak değil, belli bir tasarrufu, sahiplerinden çekip almaktır. 
İslami banka, yeni bir ekonomik düzenin taslağı değil, bir pazarlama savıdır; İslam burada bir çağrı işaretidir."8 
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"Gavur" Kırması İslam Bankacılığı 


İslami tekaful sistemi, iddia edildiği üzere Mezopotamya'da tarihsel kökünü arayan bir İslami komün modeli midir? İslami bankacılık ya da faizsiz sistem denilen şeyin tarihçesine bakıldığında, bunun bir kandırmaca olduğunu görürüz. Bir kere, İslami bankacılık formülünün kökenleri, hiçbir biçimde "İslami" değil. Hikayenin yakın tarihsel kökü, kooperatif tasarruf bankalarının yerel düzeyde geliştirilmesi fikrine kadar uzanır. 1960'larda Mısır kırsal kesiminde (Hindistan ve Pakistan'daki benzerleriyle birlikte) bu tür bankalar kuruldu. Aileler, komşular ve arkadaşlar arasındaki karşılıklı tasarruf anlaşmaları, Mısır'da zaten bilinen bir uygulamaydı. Yeni bankacılık, Cemal Abdülnasır döneminde, ülkenin Delta kırsal kesiminde Zifta ve Mit Gamr'daki bir yöresel tasarruf bankası kurulduğunda başladı. Peki ama tasarı, ilhamını nereden aldı? Kuşkusuz Alman ve Avusturya "gavur"undan. Bakınız nasıl; 


Prof. Ahmed El Neccar, 1963-66 arasında Mısır'ın anılan bölgesinde "faizsiz banka" modelini denerken, örnek aldğı şey, Batı Almanya"daki "yerel tasarruf bankaları" idi. Çünkü El Neccar, bankacılıkta Almanya'da yetişmiş, oradaki deneyler içinde pişmişti. 
Böylece, sonradan Uluslararası İslam Bankaları ve daha sonra Faisal Finans Bankası yönetim kurulu üyesi olan El Neccar'ın esin kaynağı, Alman kooperatifleri ile tasarruf bankalarının teori ve pratikleridir. 


El Neccar'ın konuya ilişkin görüşüne bakalım: "Bölge (yörel) sanayinin gelişmesi varsayımı, finansmana katılma prensibinin hakim olmasına bağlıdır. Ortaklık esasına dayalı kalkınma düşüncesi, faizi yasaklayan Kur'an prensibine uygun düşüyor ve İslam ile kaynaşıyor. 
Alman milletinin dini şuur ve siyasi duygularını geliştiren bu yörel sanayi ve kalkınma modeli, bize de garip gelmiyor. Onlar gibi yerel kredi kurumlarını yaygınlaştırıp yardımlaşmalıyız."” 


Kuveyt'teki ilk İslam bankası üzerine çalışma yapan İslamcı teorisyenlerden Prof. Mahmud Ebu El Suud'un kafasındaki model ise, Avusturya'nın Woergil şehri belediye başkanının uyguladığı "Woergil parası" sistemidir. Bu sistemde para biriktirme ve dolayısıyla her türlü stokçuluk önleniyor. Sürekli el değiştiren para, faizciliğe de yol açmıyor. 


"İslami bankacılık hareketinin manevi babası" olarak tanınan Mısırlı Ahmed El Neccar, faizsiz yerel tasarruf bankası kurarken, esas olarak 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küçük çiftçi ve girişimcilerin küçük projelerine yardımcı olmayı, onlara para temin etmeyi ve onların vadesiz tasarruflarını toplamayı amaçladı. 
Sözgelimi kredi alacak kişinin, en az altı ay öncesinden bir tasarruf hesabi açtırması gerekiyordu. Amaçlanan uygulandı. Bu da, Milli Devlet"in o sıradaki siyasi tercihlerine uygundu. Çünkü Abdülnasır milliyetçiliği, köylülük ve orta tabakayı kalkındırmayı, kamu sektörü içinde desteklemeyi planlamıştı. El Neccar'ın bankası işlemde özerk, ama (devlet'e karşı sorumlu bir kam sektörü konumundaydı. Müminlerin gönüllü ödedikleri zekat gelirlerini biriktirmek için özel bir fon oluşturuldu. Maksat, bu fonlarla, sosyal hizmetleri desteklemekti. Ancak 
1967 yılında, Arapların İsrail önündeki feci bozgunu ekonomik hayatı 
altüst edince, Milli Devlet Projesi iflas etti. Bir kamu sektöründen farksız işleve sahip olan "faizsiz banka", rekabet karşısında geriledi ve tümüyle devlet denetimi altına girdi. 


1971 yılında Sedat (liberal ekonomi çerçevesinde) döneminde kurulan Nasır Sosyal Bankası, aslında "faizsiz Mit Gamr Bankası"nı canlandırma girişiminden başka bir şey değildi. İslamcı Neccar, bu yeni girişimin de öncülüğünü yapıyordu. Banka, Hazine Bakanlığı'ndan mali destek de görüyordu. Bu destek, "faizsiz banka"nın, öncekinden daha geniş çaplı bir faaliyet göstermesine yol açtı. Bağış ve zekat topluyor, sigorta ücretlerinden ve devletten katkı alıyordu. Yatırım amavıyla tasarruf toplarken, küçük girişimcilere kredi veriyordu. Banka, varlık nedenini, neredeyse sosyalist kavramlarla dile getiriyordu. 


İşte bu örgütsel model, 1973'lerden itibaren petrol canlılığının ardından Arap dünyasında birbiri peşisıra ortaya çıkan bütün İslami bankalar için geçerli oldu. Sözgelimi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 1974'te kurulup 1975 yılında faaliyete geçen İslam Kalkınma Bankası, İslam Konferansı Örgütü gibi siyasi bir oluşumca da desteklendi. İlk elde; yoksul İslam ülkeleri, bu "faizsiz banka"nın güya nimetlerinden yararlandılar. Oysa (İKB), "İslam ve faizsiz" sözcüklerini kullanarak Üçüncü Dünya'da görece mali bir etkinlik kazandı. Ardından Kuveyt petro-dolar prensiplerinin bankaları devreye girdi, ki bunun teorisini yapan Iraklı Şii İslam liderlerinden M. Bakr El Sadr gibi ekonomisti bile, "zaman zaman faizin mümkün olabileceği" yolunda fetva verdi. Derken, şu İslami bankalar kuruldu: Dubai İslam Bankası (1075), Sudan Faysal İslam Bankası (1977), Mısır Faysal İslam Bankası (1977), Kuveyt Finans Kurumu (1977), Ürdün Yatırım ve Finans İslam Bankası (1978), Bahreyn İslam Bankası (1979), Nasır Sosyal 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Bankası, İran'daki İslami bankalar (1982'den itibaren), Malezya İslam Bankası (1981), Türkiye'deki İslami Finans kuruluşları (1983'ten itibaren), Birleşik Arap Emirlikleri (1985), Danimarka Uluslararası İslam Bankası (1978'de Lüksemburg'da idi, 1983'te Danimarka'ya taşındı), Uluslararası Al Bakara Ltd. Co. (1981)... vb. 


Mümin"i Sömüren İslami Sermaye 


İslami bankacılığın çıkmazları ve dünya finanskapital çevreleriyle bütünleşmesine ilişkin üç örnek sunalım. 


Birinci örnek, Yemen Cumhuriyeti'nde devlet başkan yardımcılığı yapmış ve başbakan yardımcılığı görevinde -bulunmuş Dr. Abdurrahman el Beydani'nin, Mısır'da yayınlanan ünlü El Ehram gazetesinin 21 Ekim 1996 tarihli nüshasında yayımlanan makalesinden alındı: "İslami bankalar, neden bu adı alır bilmeml.. Gerçekte banka işlevini değil, menkul değer firmaları veya yatırım şirketlerinin işlevini görürler. Ayrıca, anonim şirket statüsünü seçerler. Halbuki, halka açık olması gereken anonim şirket statüsünden çok, tekelci bir yapıya sahiptirler. Böyle şirketlerde, hisse sahiplerinden oluşan genel kurul, yönetimi seçer, onu denetler, üyeleri azledebilir. Oysa, anonim şirket kategorisinde tescil edilmiş İslami bankalarda böyle bir durum yoktur. 
Hisse sahipleri, anılan haklardan yoksundurlar. 


Müslüman tekelciler, dindarların sermaye ve mallarını İslam adına topladıktan sonra, yabancı (British Bank veya Amerikan State Street) mali kuruluşlarda değerlendiriyorlar. Dünya mali piyasasına girerken, İslami bankalar, şeriatı kullanarak sıradan dindar insanı kandınrken; bizden daha zeki olan yabancılar da İslam adına bizleri kullanıyor. 
Sözgelimi, anılan İngiliz bankası, İslami yatırım hisselerini satışa çıkarmaya başladı. Amerikalı kuruluş ise, Faisal Finans ile işbirliği yaparak İslami yatırım fonu oluşturdu. 


Aralık 1995 verilerine bakılırsa, İslami şirketlerin yabancı borsalardaki hisselerinin toplam miktarı 112 milyar 552 milyon dolardır. 
Bunun 42 milyar doları Suudi kökenli şirketlerin; 10.5 milyar doları Kuveytli, 6.3 milyar doları Bahreynli, 37.3 milyar doları Türkiyeli, 3.3 
milyar doları Faslı; 11.5 milyar doları Pakistanlı, 1.42 milyar doları Mısırlı ve 232 milyon doları ise Sudanlı şirketlerin parasıdır. 


Böylece, hem basit ve sıradan dindarlar kandırılıp sömürüldü , hem de bizden daha zeki yabancılarla işbirliği halinde faizin daniskasını yedik." 
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Dünya Finanskapitaliyle Bütünleşmede Devrim 


İkinci örnek, Forum dergisinin Ekim 1996 sayısında çıkan Abdullah Ersoy imzalı makalesinden: "İslam Sermayesi de Küreselleşme Yolunda" başlıklı makalesinden:" İslam ülkelerindeki sermaye, bugün en iyimser tahminlere göre, 150 milyar dolarlık mütevazi boyuta ulaşmış bulunuyor. Bu sermaye, onlarca ülkedeki 100'ü aşkın İslam bankası ve finansman kuruluşunda toplanmış durumda. Ayrıca, bu sermayenin bir bölümü de Citibank, Kleinworth Benson ve ANZ Grindlays Bank gibi Batılı finansman kuruluşlarının İslami bankacılık bölümlerine yatırılmış. 
Finans çevrelerindeki yaygın kanı, bu 150 milyar dolarlık sermayenin (daha gerçekçi tahminlere göre 60-80 milyar dolar) yılda 96 10-15'lik bir hızla büyüdüğü yolunda. Bu ise, 2000 yılından önce 100 milyar doları aşacağı anlamına geliyor. 


İslami kurallara uygun olarak işletilen bu sermaye, İslam ülkelerindeki toplam sermayenin ancak © 10'unu oluşturuyor. Kuveyt'te ise bu oran 7025. 


Kuveyt, 1992 yılında, The International İnvestor adıyla toptancı yatırım bankasını kurarak, Swiss Bank ile Japonya'nın Nomura Securities ünvanlı borsa şirketine İslam sermayesi hazırladı. Böylece Batı ve İslam finans sistemleri arasında temas sağlandı. 


1970'lere kadar önemsiz olan İslam sermayesi, petroldeki fiyat artaşlarıyla birlikte önemli bir kaynağa kavuştu. Dubai, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Filipinler'de İslami bankaları kurulmaya başlandı. Diğer İslam ülkelerinin katkılarıyla, Suudi Arabistan, İslam Kalkınma Bankası'nı (İKB) kurdu. Amaç, İslam ülkeleri arasında fazla olmayan işbirliğini geliştirmek ve İslam finansmanını güçlendirmek; bu ülkeleri, finans dünyasıyla bütünleştirmekti. Fakat, İKB, bu amacında pasif kaldı. Aşırı dinci akımların ortaya çıkmasından korkan ve Batılı finans çevreleriyle sıkı ilişkilerini sürdürmek isteyen Suudi Arabistan, İslami finansman konusunda kararsızlık içinde. Bu yüzden, şimdiye kadar sadece bir şirkete İslami finansman kurumu belgesi verdi. Ülkedeki döviz ticaretiyle uğraşan ilk ve tek İslam Bankası, 1988'de kuruldu. Ancak, olaya faizli/ faizsiz tartışmaları karışınca, Suudili yetkililer, bankanın adındaki İslami sözcüğünü çıkardılar. 


İslami finansman, son yıllarda hızla gelişerek müslüman ülkelerde yaygınlık kazandı: Fas, Cezayir, Tunus, Türkiye, Endonezya, Malezya. 
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Dünyada bankacılığın İslami kurallara göre düzenlendiği ve tümüyle İslami bankacılık sisteminin mevcut olduğu ülkeler, yalnızca Sudan ve İran'dır. Pakistan bankaları İslami bankacılık sistemini geliştirmeye çalışmakla birlikte, batılı geleneksel finansman kurumlarıyla yoğun ilişki halindeler. İslami bankalar; Avustralya, Danimarka, İsviçre, Hindistan, Tayland, Senegal, Gine, Güney Afrika'da bulunuyor. Malezya ise hem İslami hem de geleneksel banka sisteminin sentezini oluşturmada önemli ilerleme kaydetmiş. Kuveyt ile İran, bu ikili sistemi uygulamak için Malezya örneğini inceliyorlar. Bu alanda önemli bir rol de İslam Kalkınma Bankası'na düşüyor. 


İslami sermaye, dünya finans çevrelerine açılma, finansal sistemle bütünleşme çabasında. Bu nedenle İslam ülkelerindeki finansmancılar, yeni İslam yatırım araçları geliştirildikçe, geleneksel kurumlarda bulunan sermayenin İslami finans kurumlarına akacağını düşünüyor. 
Merkezi Londra'da bulunan yatırım bankası Kleinworth Benson'un Ortadoğu bankacılığı direktör yardımcısı Stella Cox'a göre, 'Körfez bölgesindeki büyük şirketlerden ve sahibi olan ailelerden bazıları, yatünm ve finansman kriterlerini Şeriat hükümlerine uydurmaya çalışıyor'. 

İslami sermayenin bu hızlı gelişimi, Batılı bankaların İslami finansman alanına kaymalarına neden oluyor. 12 milyar dolarlık kısa vadeli İslami ticaret finansmanın ve özel yatırım yönettiği için, şaka yollu, 
"dünyanın en büyük İslami finans kurumu" olarak anılan Citibank, 1997 
yazında Bahreyn"de City İslam Yatırım Bankası kurmaya karar verdi. 
ABN-AMRO Bankası da aynı ülkede benzer bir yatırım için hazırlık yapıyor. Geleneksel yöntemlerle çalışan Suudi Arabistan bankası Arab Banking Corporation da bu yoldaki hazırlaklarını tamamladı. Union of Switzerland, Hollanda kökenli ING ve İngiltere kökenli Nat West bankaları da, Londra'da İslami bankacılık birimleri oluşturüyor. 


Dünyadaki büyük şirketler, yeni bir finansman kaynağı olan İslam sermayesine, özellikle leasing ve proje finansmanı için başvuruyor. Örneğin General Motors, IBM, Xerox; Fransız kökenli Alcatel ve G. Kore şirketi Daewoo, İslami leasing fonu aracılığıyla finansman sağlamış durumdalar. Bu fonu, ABD'de kuran ise United Bank of Kuwait. 


Alman şirketleri de İslam sermayesini, iyi bir finansman kaynağı olarak görüyorlar. Drensdner Bank, 1 milyar dolarlık bir İslam sermayesini yöneten Kleinvvorth Benson'ı satın aldı. Alman Metallgeselschaft şirketi Bahreyn'de kısa vadeli İslami sermayesi olarak 30 
milyon dolar sağladı. Güney Koreli Daewoo ile ANZ Grindlays da benzeri şeyleri yapıyor. 


Doğal afetlere karşı sigorta yapmayı yasaklayan ve bu yüzden de hayat sigortasını imkansız kılan Şeriat hükümlerine rağmen, ortak gayrimenkul sigortası konusunda İslam sermayesinin kullanılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Proje finansmanı anlaşmalarını sigorta etmek için Katar İslami Sigortası adında bir şirket kuruldu. ABD ve Kanada'da yaşayan müslümanlar, ev sigortası kooperatifleri kurmuş durumdalar. 
Aynca Kuwait Finance House ile UBK, İngiltere'de bir ipotek şirketi kurdular..." 


Olay açıktır; Kuveyt The International Investor'u kuran Adnan el Bahar, "küreselleşme yolunda adım atan İslami sermayenin dışa açılmasını elzem" görürken; aynı kuruluşun Londra şubesi müdürü Basil, el Galayan ise, "her şeyin ince eleyip sık dokunmamasını" öğütlüyor. 
Diğer deyimle, "faizsiz bankacılık, İslami iktisat "gibi kelime oyunlarının önemli olmadığını, sermayenin kürselleşmesi sürecinde esas amacın pazardan pay kapma, rant'tan gelir elde etme olduğunu vurgulamış oluyor. 


Dünya çapında 100'den fazla İslami banka ve finans kurumunun 50'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği biliniyor. Yukarıda anılanlara ek olarak Grinzentale of Avustrali, The ABC International gibi faizli bankaların bu alana el atmaları önemlidir. Amerikan Citiybank'ın Sudan ve Pakistan'da açtığı departmanların yanı sıra National Bank of Kuwait, The National Commercial Bank of Saudi Arabia, The Saudi- British Bank gibi kuruluşlarda petro-dolar şeyhleri hakim. Yabancı ortaklı Saudi-American, Saudi-British, Saudi-Holland, Saudi-France türünden kuruluşların ise özel İslami bölümleri bulunuyor. İslam bankacılığını incelemek üzere Batılı üniversitelerde kürsüler kuruluyor. ABD'de Harward, İngiltere'de Dumam ve Losphborosph üniversiteleri bunlardan. 


Bu gelişmelerden yola çıkan İslamcı çevreler, demagoji yoluyla "Batı'da Faizsiz Bankacılık" başlıklı yazılar yazabiliyor. Uluslararası İslam Bankaları Derneği Başkanı ve Faisal Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prens Muhammed el Faysal el Saud, İstanbul'da düzenlenen "Faizsiz Sistemde Geliştirilen Enstrümanlar" konulu tanıtım toplantısında şunları söyleyebiliyor:" İslami esaslara uygun olarak çalışan faizsiz finans kuruluşları, enflasyonla mücadelede büyük rol oynarlar. Batılı 


199 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


bankaların da faizsiz sisteme yönelmelerinden memnunum. Çünkü, bizim dediğimize gelmiş oldular. Zaten insan fitratına (doğasına) uygun olanı da buydu..." (Bkz; Zaman gazetesi, 18 Eylül 1996) 


Gören, "şu İslami ekonomi ve faizsiz bankacılık ne mucize bir şeymiş; hem enflasyonu önlüyor, hem de Batılı faizci bankaları geçmiş tercübelerini terketmeye zorluyor. Nihayet, kefere bankaları, İslam gerçeğini görüp imana geliyor ve artik faizsiz bankacılık sistemini uygulamaya karar veriyor." diye düşünür!.. 


Oysa gerçekler tersyüz edilmiştir burada. İslami bankacılığın faizsiz olduğu iddiası, ekonomi bilimince kesinlikle çürütülmüştür. Orneklerini, kitabın çeşitli yerlerinde açıkladık. Faizsiz bankacılığın enflasyonla mücadeledeki rolü, ciddi ve mantıklı önermelerde bulunan İslamcı iktisatçılar tarafindan kabul görmüyor. 


"Batılı bankalar nihayet İslami mali sistemi keşfetti. tarzındaki" tezler, koskoca bir aldatmacadır. Tersine, İslami sermaye dünya finanskapitalinin bir oyuncağı, sümürü aracı ve şubesi haline geliyor ki bunu da yukarıda açıkladık. Zaten Türkiye'deki faizsiz finans kurumlarının genel müdürleri, anılan tanıtım toplantısı sonrasında basına verdikleri demeçlerde, "Dünyadaki İslam bankacılığı; fon kullandırma, İslami kesime fon sağlama değil onlardan fon toplama şeklinde kendini gösteriyor" diyerek gerçeğin bir yönünü açıkladılar. 


Domuzsuz, Şarapsız Hisse Senetleri 


9 Ekim 1996 tarihli Milliyet gazetesi ekonomi yazarlarından Meral 
Tamer, olguyu şöyle değerlendiriyor: "Şu günlerde (Türkiye'deki) hangi banka yetkilisini arasam, faizsiz bankacılık esaslarına göre yeni ürün hazırlığı içinde olduğunu görüyorum. Aslında hepsi de 'sunduğumuz yeni ürün falan değil, sadece eski ürünlerimizin farklı paketlendirme biçimleri' demekten kendisini alamıyor. 


Örneğin, toptancı bankacılık yapan biri, Türkiye için sağlanacak bir dış kredinin oluşturulmasında, konsorsiyuma Şeriat esaslarına göre çalışan bankaların da katılımını sağlamaya çalışırken; bir diğerinin bireysel bankacılık bölümünde, parasını İslami esaslara uygun değerlendirmek isteyen mevduat sahiplerine, iyi kazanç getirecek formüller oluşturuluyor. Mevcut ürünler, farklı paketler içinde yeni bir malmış gibi sunuluyor. 
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Batı'daki örneklerinde, sözgelimi domuz üreticisinin, şarap ya da diğer alkollü içecekleri üreten firmaların ve kumarhane sahiplerine ait şirketlerin hisse senetleri, Şeriat esaslarına göre parasını değerlendirmek isteyen zengin müslümanlar için oluşturulan özel paketlerde yer almıyor. Türkiye'deki bankalarda yeni yeni gündeme giren bu konu, REFAHYOL hükümetinin iktidara gelişinden kaynaklanmıyor. Esas neden, İslami esaslara göre yaşamak isteyen kesimde bir sermaye birikiminin oluşması ve bunun en modern yöntemler kullanılarak, en yüksek kazancı getirecek şekilde değerlendirilmek istenmesidir. 


Dünyadaki müslüman zenginler, gerçekten Şeriata inanmış ve faizsiz bankacılığa da itiraz etmemiş olabilirler. Ancak, zevahiri kurtarmak uğruna, yastık altında bekleyen paralarını, faizsiz bankacılık aracılığıyla yüksek rantlar elde etmek üzere uluslararası finans piyasalarına soktular. Örneğin, dünyanın 194 ülkesinde ve bu -arada Ortadoğu'da önemli iş hacmi olan Amerikan Citibank'ın İslami bankacılık yapan departmanına ilgi, büyük ölçüde arttı. İsviçre'nin ünlü bankası UBS, American Express ve İngiliz Fleming Bank ise, Citibank'ın izinde gidiyor. Böylece, İslami sermaye Batılı finans sistemine entegre oluyor..." 


İslami Visa Kartının Marifetleri 


Üçüncü örnek, kapitalist-İslami bankacılık sistemi sentezini uygulayan Malezya'dan. 


Malezya'da, gelişen İslami bankacılar globalleşmeye yöneliyor. İlki, 1983'te "Bank Islam" adıyla açıldı. Ahlaki ve moral değerleri, kâr ile kazancın önünde tuturak; İslami bankaların müşterileri olan Malezyalı müslüman yatırımcılara faiz ödenmiyor. Bunun yerine, bankaların yaptıkları yatırımlardan kâr payı alıyorlar. İslami bankacılığın Malezya'da giderek daha fazla tutunmasının nedeni, müşterilerin istediği her türlü bankacılık işlemlerini sunabilmesi. Bu ülkedeki İslami bankalar, ipotekli konut kredisine benzer krediler verip; İslami kredi kartı ve İslami bankacılık esaslarına uygun gelişmiş mali hizmetler sunarak, tüketici piyasasının geniş kesimlerine ulaşabiliyor. Milyarlarca dolarlık global sektörde başa güreşebilmek için sürekli yenilik içindeler. 


Malezya'daki Bank Islam'ın mevduat toplamı 1.2 milyar dolara ulaştı. Diğer bankalar da, İslami bankacılık işlemleri yapacak birimler 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açarak trendi yakaladılar. Arab-Malasian Bank, Güneydoğu Asya'nın ilk İslami kartı olan Visa Card'ını piyasaya çıkardı. Kart sahipleri, banka hesapları kadar harcama yapıp, yıllık harcamalarının belirli bir oranında ücret ödüyorlar... 


Malezya İslami yatırım fonları, çok iyi incelenerek seçilmiş 330 şirketin toplam 780 milyon dolarlık hisselerinden oluşuyor. " (Bkz; Yeni Şafak gazetesi, 1 Ocak 1997) 


Güya, İslamda haram olan tüketim ve israf, böylece kapitalist ekonominin kurallarına uymakta gecikmiyor. İsmin başına "İslami" sıfatını koyduktan sonra, "kredi kartı" veya "Visa Card" elçabukluğu marifet efsunlanıp, müslümanı, anında tüketim aşığı haline getirebiliyor. Ama adı "İslami" olduğundan, günah değil sevap hanesine yazılmış oluyor tüketim tutkunluğu!.. 


Gerçekte, İslamcı çevrelerin "örnek ekonomik model" ve RP'nin de "stratejik İslami ekonominin dinamik gücü" diye çokça propagandasını yaptıkları "Malezya mucizesi" nin dört önemli sacayağı bulunuyor. Bir; dışarıdan ucuz işgücü temini. İki; yoğun yabancı sermaye yatınmları. 
Son 10 yıl içinde 40 milyar dolardan fazla sermaye ülkeye girmiş. Üç; istenildiği anda rafa kaldırılan demokrasi ve keyfi yönetim. Yani, şark despotizmi ile İslam şeriatçılığının bir sentezi. Dört, özel firmalar açısından zenginliğin yolu iktidar olmaktan geçer. (Ayrıntılar için bkz; Ergin Yıldızoğlu, "Malezya mı Dediniz? " başlıklı makale, Cumhuriyet, 
22 Temmuz 1996) 


Ha Faizli, Ha Faizsiz 


İslami bankalar, yükselen Arap-İslam ticaret burjuvazisinin, petrodolarları en yüksek gelir getiren ticari faaliyetlere yatırma girişimlerini temsil eder. Bu nedenle, adı geçen bânkalara en çok eleştiri şöyle oldu: "Ticari faaliyetlere çok ağırlık veriyorsunuz. Özellikle yabancı döviz ve kıymetli metal spekülasyonu yapıyorsunuz!" Türkiye'deki örnekleri, bu eleştirileri doğrulayacak niteliktedir. Türkiye'deki: klasik bankaların, en çok kazandıkları alanlardan birisi, açık pozisyon denilen yerden elde ettikleri gelirlerdir. Yani bankalar ucuz döviz alıp, TL ile olan kur farkından doğan fazlayı cebe atarlar. 1993 itibariyle klasik modern bankaların yanı sıra, İslami bankalar da bu açık pozisyondan çok kazandılar. 
Al Baraka, Anadolu Finans, Faisal Finans ve Kuveyt-Türk Bankası'nın 
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1993 bilançosundaki rakam, 780 milyar TL'dir. Oysa diğer hanede 885 
milyar TL'lik bir kazanç /getiri söz konusu. İşte bu, açık pozisyon'dan, yani ucuz döviz alıp kur farkından kazanmaktan elde ediliyor. 


İslami bankalar, önemli miktarlarda fona sahiptirler. 1984'te 2 milyar dolar fon topladılar. Türkiye'deki 5 finans kurumunun sadece 1996'da topladığı fon tutarı 100 trilyon TL'ye ulaştı. Bu miktar, toplam bankacılık payları içinde önemli değildi. Ancak çok hızlı yükselişler kaydeden İslami bankalar (Kuveyt Finans Kurumu, Faisal Finans vs.), bulundukları ülkelerin özel yasalarından (vergi muafiyetleri, gümrükteki mal vergisi indirimleri vs.) yararlanarak ellerindeki fonları, çok kâr getirebilecekleri alanlara kaydırdılar. Ortaklarına ve tasarruf sahiplerine, rekabet halinde gelir sağladılar. Çünkü ilk elde, "faizsiz bankacılık, kâr ortaklığı" gibi sloganlara kapılan çok. sayıda Müslüman /mümin, adeta bu bankalara akın etti. Meşru kazanç sağlayacak alanlar tıkanınca, İslami bankalarda aşırı likidite sıkıntısı başladı. Derken, Mısır gibi ülkelerde döviz yolsuzluklarına ve spekülasyonlara başvurdular. Bulundukları yerin Merkez Bankaları'nın yönetmeliklerinden kurtulabilmek için, bazı durumlarda, kendilerini denizaşırı ülkelerde tescil ettirdiler (Bahama Adaları, Lüksemburg gibi) ya da ne banka ne de şirket, ikisi arası bir kuruluş (Dar-ül Mal İslami gibi) konumunda durdular. 


Genelleştirilmiş " İslami" uygulamaları, birçok bankacınınartık itiraf ettiği gibi, gayrimeşru sınırları çoktan aşmıştır. Sözgelimi, uluslararası pazarlarda kendi adlarına çalışan normal bankalara, yatırım yapmakla görevli temsilci gönderildi. "İslami olmayan" bankaların, İslami bankalar adına her türlü gayri ahlaki vurgunculuk yapmalarına izin verip, kazanç sağlamalarını desteklediler. Böylece İslami bankalar, hem doğrudan faiz almayıp "günaha girmemiş", hem de birtakım yasal yükümlülüklerden kurtulmuş oldular.10 


Yukarıda adı geçen Yemenli devlet adamı, aynı makalesinde "bal gibi faiz yiyip, tefecilik yapıyorsunuz" diye suçluyor, İslami banka ve şirketleri. Bir banka görevlisi olan İslamcı Muhammed Taha da, anılan yazısında, Türkiye"de fetvalarla kurulan İslami finans kurumlarının rant yemesinden şikayetçi. 
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Türkiye'deki Bakir Alan 

Petro-İslamın ya da İslami sermayenin Türkiye'ye girişinin başlangıcı, askeri darbe öncesinde Süleyman Demirel hükümetinin aldığı ünlü 24 Ocak Kararları'nın açıklanmasına denk düşer. Ancak 12 Eylül 
1980 darbesi, kararların uygulanmasını bir süre erteledi. Dünya kapitalist sistemiyle Türk ekonomisini birleştirip bütünleştirmeyi amaçlayan 24 Ocak Kararları'nı uygulamak, askeri cunta yönetimi ve onun bakanlarına nasip oldu. ABD desteğindeki Suudi sermayesi, Türkiye'deki İslamcıları (özellikle ünlü Rabıta adlı İslami kuruluşa üye olanları) ve kimi tarikat önderlerini kullanarak Türkiye'ye girdi. Türkiye'nin de üyesi bulunduğu İslam Konferansı Örgütü'ne bağlı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (İSEDAK), 1984 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i başkanlığa seçince artık petro-İslamın ülkeye girişi mukadder olmuş; dönemin Nakşi meşrepli Başbakanı Turgut Özal ise, bu sermayenin gelişmesi için özel yasalar çıkartmıştır. 


Biraz daha geriye gidersek; askeri yönetimin Başbakanı Bülent Ulusu, 1980'lerin başında tarikat meşrepli bir profesörü, Cidde'ye önderdi. Bu profesör, İslam Konferansı Örgütü çerçevesinde bulunan slam Kalkınma Bankası bünyesinde bir enstitü kurma çalışmalarını başlattı. Türk-İslam ekonomisi için 60'dan fazla uzman yetiştirmeye koyuldu. Özetle, İslam ekonomisi denilen sistemin Türkiye'ye aşılanmasına çalıştı. MSP milletvekili iken askeri yönetim tarafindan cezaevine konulup yargılanan Korkut Özal ise sonradan salıverildi. 
1980'li yılların başlarından itibaren, Başbakan olan kardeşi Turgut Özal'ın siyasi gücüne dayanarak, ticari ve mali alanlarda atılım yaptı. 
Sözgelimi Topbaş ailesinden ticareti öğrendi. Bu arada Al-Baraka Türk adıyla petro-dolar sermayesinin Türkiye'ye akışını sağladı. Derken, Amerikan destekli Arap-İslam sermayedarları, yerden biten mantarlar gibi çoğaldılar. Özel finans kurumları kurup faizsiz bankacılık düzenini yayginlaştırdılar.! | 


Korkut Özal'ın deyimiyle, "yastık altında muazzam bir servet yatyordu. Mümin kesim, faiz, helal ve haram gibi kaygılarla geleneksel bankalara gitmeye çekiniyordu. Maksat, bu muazzam serveti ekonomiye sokmakn."12 Derken kollar sıvandı; Suudi, Kuveyt ve İran firmaları Türkiye'ye akın ettiler. O kadar ki; 1984-86 arasında ülkede faaliyet gösteren Suudi şirketlerinin oranındaki artış 4500'e çıkarken, İranlılarınki 962100 oldu.13 
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Neden? Çünkü tarikat holdingleşmesinin ve yeni hanedanlığın sembolü Korkut Özal'ın kardeşi Turgut Özal, başbakanlık yetkilerini kullanarak İslami bankalar (ya da diğer ismiyle özel finans kurumları) lehine şu düzenlemeleri yaptı: 


a) Faisal Finans ve Al Baraka-Türk gibi özel finans kurumlarının Türk İflas Kanunları'ndan muaf tutulmalarını sağladı. 


b) İSEDAK kararları doğrultusunda Türkiye'ye İslami sermaye akışını kolaylaştırmak için, İslam Kalkınma Bankası'nın vergi muafiyetini genişletti. 


c) Kardeş Korkut Özal'ın İslam Kalkınma Bankası danışmanı olmasından sonra da, İslami finans kurumlarının, Türk şirketlerine eşdeğer haklar elde etmesini kolaylaştıran yasa değişiklikleri yaptı. 


. d) 1983- 86 arasındaki dönemde yapılanlar yetmediği gibi, Turgut Özal geleneksel bankalar aleyhine ve İslami bankalar lehine olabilecek yeni düzenlemeler de getirdi. Sözgelimi, geleneksel Türk bankaları, mevduatlarının ?610-15"ni, Merkez Bankası'na yatırmak zorundalar. 
Buna karşılık İslami bankaların Merkez Bankası'na yatırmak zorunda oldukları oran X10'u geçmemektedir. Hatta bu bankaların iştirak hesaplarının sadece “l 1 Merkez Bankası'na yatmaktadır.13 


Bu durum, 1986"lardan itibaren Türkiye"deki gleneksel modern bankalar aleyhine bir durum yaratmıştır. "Fon-Özsermaye-performans" üçlüsünde haksız rekabet ortamı doğurmuştur. 


Örnekleyelim: Özel Finans Kurumları (ÖFK), Özel Cari Hesaplar (ÖCH) ile Katılma Hesapları (KH) olmak üzere iki tür fon toplayabilmektedir. Nema ödeme ve diğer birçok yönden farklılıklar olmakla birlikte, ÖCH'lar bankacılıkta vadesiz tasarruf mevduatı, KH'lar ise vadeli tasarruf mevduatı konumundalar. 


Kasa ve kamu nezdinde, disponobilite, tasarruf sigorta fonu, munzam vb. şekilde bloke edilebilecek oran ve türlerin farklılaştırılması nedeniyle, birbirine benzeyen bu fonlar, hem geleneksel bankalar hem de İslami bankalar (ÖFK) da eşit miktarlarda toplansa bile, kullanılanılabilir. kısımlarına bankalar (geleneksel modem bankalar) yönünden daha büyük kısıtlamalar getirilmiş ve bu itibarla bankalardan daha büyük performans beklenilmiştir. Tablo'ya bakalım: 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FAİKBULUT 


Özel Finans Kuruluşları — 9 Bankalar > 
Toplanan Fon 100 100 100 100.0 100.00 200.0 
Nakit-Banka -10 0 -10 -2.5 2.5 -5.0 (K 
TCMB -10 -1  -11 -25 -2.5 -5.0 
Munzam 0 0 0 -16.0 -7.55 -23.5 
Devlet Tahvili 0 0 0 -30.0 -30.0 -60.0 
Tas. Sig. Fonu 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.2 
Kullanılan Fon 80 99 179 489 57.4 106.3 


Kolayca görülebileceği gibi, hem banka hem de ÖZF'ların topladığı fon tutarı 200 olmasına rağmen, ÖFK'ler bunun 179"unu, bankalar ise sadece 106.3'ünü kullanabilirler. 


Bankalar 

Bloke Vadesiz YVadeli Toplam 
Toplanan fon 163.6 172.50 336.10 
Nakit-Banka -4.09 -4.32 -8.41 
TCMB -4.09 -4.32 -8.41 
Munzam -26.18 -1294 -39.12 
Tas. Sig. Fonu -0.16 -0.17 -0.33 
Devlet tahvili -49.08 -51.75 -100.83 

80 99 179 


ÖFK'lar 
Toplam Fark 
200 136.10 
-10 81.59 
-11 42.59 
0 -39.12 
0 -0.33 
0 -100.83 


179 0 


80'lik kullanılabilir vadesiz fon elde edebilmek için ÖFK'ların 100, bankaların ise 163,6; yine 99 kullanılabilir vadeli fon elde edebilmek için OFK'ların 100, bankaların ise 172'lik fon toplamaları gerekmek- 


tedir. 
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Dolayısıyla daha başlangıç noktasındayken, rekabetin dengesi ÖFK'ların (İslami bankalar) lehinedir. ÖFK'ların sıfır performansı, bankaların X68.05'lik performansına eşit sayılmıştır.(336.1x100/200- 168.05). 


Diğer yandan Tasarruf Sigorta Fonu, 31 Mart 1992 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla yıllık 9606 esasına göre düşünüldüğünde ve arttırılmış miktar dikkate alındığında, doğal olarak bu durum, bankaların kullanılabilir fonlarını daha da azaltıcı ve diğer blokelerden farklı olarak bunun bir varlık hesabı değil, gider hesabı olması da, mevcut dezavantajı ağırlaştırıcı niteliktedir. 


Bankalar açısından "kullanılabilir fon"a en fazla kısıtlama, ikincil karakterdeki disponibilite ve munzam'lar ile getirilmiş, hatta 1992 yılındaki düzenlertelerle asgari 210 gün ortalama vade esası şart kılınarak, çoğunlukla kısa vadeli disponibl değer tutan bankalar için 7630" luk oran gizli bir şekilde çok yukarılara çekilip, bu düzenlemeyle kullanılabilir fonların tutarı biraz daha azaltılmıştır. 


ÖKF'da toplanan fonlar için, bankalarda ise kullandırılan krediler “için özkaynakların 20 katını aşamayacağı şartı aranmıştır. Türkiye'deki finans sektörünün toplam kaynakları içindeki vadeli/vadesiz fon dagılımına göre, sermaye tabanı /risk ağırlıklı varlıklar ve benzeri yükümlülükler standartasyonu bir kenara bırakılsa dahi, bu koşul bile, bankalar aleyhinedir. Zira, aynı düzeyde verilebilcek azami kredi sınırı için bankalardan daha fazla özkaynak yükümlülüğü istenilmiştir. 


ÖFK ile bankanın özkaynaklarını 100 bin TL, fonlarının ise X80'nin vadeli, ?620"sinin vadesiz olduğu ve tam kapasiteyle çalıştığı varsayıldığında, aşağıdaki tablo ile karşılaşmak mümkün: 


ÖFK ÖCH KH Toplam 
Toplanabilecek Azami Fon 400.000 1.600.000 2.000.000 
Öngörülen Blokaj -80.000 -16.000 -96.000 
Fon. Verl. Kredi. Sınırı 320.000 1.584.000 1.904.000 
Özkaynak Verl. Kredi 0 0 100.000 
Toplam Verilebilecek Kredi 2.004.000 
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ÖFK, 2.000.000 fon toplayabilme ve özkaynaklarını da ilave ederek en fazla 2.004.000 TL kredi nitelikli fon arzedebilme imkanına kavuşacaktır. Banka ise aynı şartlarda: 


Toplanabilecek Azami Fon 3.425.180 -685.036 (o 2.740.144 
Öngörülen Blokaj -350.054 -1.167.30 -1.517.355 
Fon. Verl. Kredi Sınırı 334.982 1.572.843 o 1.907.825 
Özkaynak Veri. Kredi 0 0 100.000 
Toplam Verilebilecek Kredi 2.007.825 


Bankalar 3.425.180 TL fon toplayarak 2.007.825 TL kredi kapasitesine ulaşacak. Ancak özkaynağının 20 katını aşan kısmı (7.825 
TL) kullandıramayacaktır. Kullandırılmayan kısma denk gelen fonun temininde fayda olamayacağına göre, atıl fon, aşağıda gösterildiği şekilde vadeli /vadesiz fon kompozisyonu değiştirilerek giderilecektir. 


Bankalar Vadesiz Vadeli Toplam 
Toplanabilecek Azami Fon 777.096 2.648.084 3.425.180 
Öngörülen Blokaj -397,096 -1.128.084 -1.525.180 
Fon. Verl. Kredi Sınırı 380.000 1.520.000 (o 1.900.000 
Özkaynak Veri. Kredi 0 0 100.000 
Toplam Verilebilecek Kredi 2.000.000 


Bu durumda, bankalar, azami 2.000.000 TL kredi verebilecek iken, ÖFK (ya da İslami bankalar) aynı şartlarla 2.004.000 TL kredi verebilme imkanını elde edebilecektir. Bir başka deyişle, ÖFK'ların aynı kredi sınırına ulaşması için bankaların, özsermayelerini 200 TL arttırarak 100.200 TL'sına çıkarmaları ve vadesiz kaynak temininde daha fazla çaba göstermeleri gerecektir.15 
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Sözü edilen 20 kat sınırı, mutlak biçimde gözönüne alınmışsa da, bankalar açısından durum öyle değildir. İştirakler ile gayrimenkullere yatırılan tutarlar da 20 kat sınırına (şartına) dahildir. Böylece, bankaların normal faaliyetleri için tahsis edebilecekleri fonların azami sınırı, özkaynaklarının 18 katı ile sınırlıdır. Bu nokta dikkate alındığında, yukarıdaki fon toplama ve kullandırma kompozisyonu, bankalar aleyhine (ve İslamı bankalar lehine) daha da bozulmuş olacaktır.16 


Tüm bu avantajları çok iyi kullanan İslami bankalar, faaliyete başladıkları 1984 yılından itibaren yaygınlaşıp geliştiler. 


Başlangıçta "yastıkaltı parayı değerlendiriyoruz"17 veya "biz faiz değil gelir ortaklığı ve kâr payı veriyoruz. 99'u müslüman olan bir ülkede elbette bize ilgi fazla olacak,"18 diyen petro-İslam sermayesi, 1994'lere gelindiğinde büyük atılımlar yaptı. Al Baraka Türk, dört özel finans kurumu içinde birinci sırada yer aldı. 1993 yılında 3 trilyon mevduat ile 3 trilyon 860 milyon TL fon topladı.1? Faisal Finans Kurumu"nun her yıl topladığı fonlar ise ikiye katlanarak büyümektedir.20 
1995 yılı mali tablosunda, Faisal Finans'ın kâr hanesinde 307 milyar TL 
yazılı. Plasmanların sağlıklı dönüşü açısından lider konumunda gözüküyor. 1995'te 741 milyar TL'lik plasmanın geri dönüşü sağlanmadı. 


O kadar ki; 1991 yılında bir önceki yıla göre 475.11 oranında artış göstererek 169 trilyona ulaşân genel banka mevduatları kalemine karşılık, İslami bankalar (ÖFK)'ın ayni dönemdeki mevduatlarındaki artış oranı X118.67 olmuştur. Böylece 1990 yılında sektör toplamı içindeki payı 1.24 iken, 1991 yılında bu oran 561.55"e, 1996'da ise 96 2.5-3'e çıkmıştır.21 


1986-87 arasında İslami bankaların kârlılığı 6500 idi. Böylece, yerli bankalardan üç veya beş kat daha kazançlı çıktılar. 


Yapılan çeşitli araştırmalara göre, Türkiye"deki İslam bankaları tarafından belirleyici finansman modeli, uluslararası ticaret maksadıyla murabaha'dır. Ama diğer ortak kâr payı mekanizmaları da uygulanmaktadır. Faisal Finans, Kurumu ile kıyaslandığında Al Baraka Türk az bir farkla murabaha'dan çok mudaraba uygulamaktadır. Her iki İslami borç verme biçimi 1987'de bu banka yatırımlarının 768.2"sine ve 1989"da yalnız 9660"na ulaşmaktadır.22 Faisal Finans, "bir tek sahaya girmiyoruz. Çeşitli sahalara dağılıyoruz, riskli olanlardan kaçıyoruz. 
Çünkü bu, murabaha'dır" diyerek murabaha'ya daha farklı bir tanım 
getirmektedir.2 23 
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Gerçekte; kâr ortaklığı adı altında alınan vade farkları ya da önceden belirlenen kâr oranlarının İslami bankalarca alınması, görünüşte mübah ve helaldir. Faisal Finans yetkilileri, "Rakamlar faiz'e yakın diye, olay faize benzer demek değildir. Ayrıca rakamların benzer olması (faiz oranlarıyla), çok doğaldır. Enflasyonu 9670 olan bir ülkede, siz 430 kâr yapamazsınız. Zaten İslamiyette enflasyonun altında kâr edeceksiniz, diye bir kaide yoktur,"24 diyerek bilinen bankacılık sisteminden (kapitalist bankacılık) farklı olmadıklarını kabul etmektedirler. 


Bir karşılaştırma yaparsak; 100 bin TL karşılığında geleneksel faizci bir banka ile İslami bankanın verdiği kâr payı arasındaki benzerlik de dikkati çeker.25 


VADELER 


Dönem, Ay/Yıl Üç aylık Altı aylık Bir yıllık 
Haziran 1990 “11.643 ““11.677 *25.380 **24.900 “69.474 “"69.420 
Ocak 1991 12.339 12.015 25.512 24.605 56.252 57.120 


Haziran 1991 15.252 15.202 26923 26.600 58.789 58.830 
Haziran 1992 13914 16.012 30.004 30.394 66.842 66.157 
Ocak 1993 14.715 15.650 29.879 30.427 66962 64.511 
*Geleneksel bankaların verdikleri faiz rakamları ortalaması 


** Dört özel finans kurumunun dağıttığı kar payı ortalaması 


Uyan ve Uymayan İslami Kavramlar 


İslami bankalar, mwdarebe ve muşareke gibi göreneksel İslami kavramları, günümüz bankacılık işlemlerine uygulamanın elverişsiz olduğunu gördüler. Bu yüzden kâr payları'na ilişkin çeşitli formüller bulmaya çalıştılar. "Halka açık ticaret bankaları" biçimini aldılar. Kooperatif bankalar fikri yaygınlaşmayınca, "ticari" sıfatını kazanan İslami bankalar, kendi varlık nedenlerinden olan orta ve uzun vadeli yatırımlar yapmaktan kaçındılar.?6 Ya da bu temel sektöre (kendilerince) çok az yatırım yaptılar. 1983'te Mısır'da Faysal İslami Bankası yüzde 5, Kuveyt Finans Kurumu ise yüzde 2,5 oranında yatırım yaptı. 


İslami bankaların ikinci varoluş gerekçeleri de şöyleydi: Sosyal hizmetler ve hayır işleri. Oysa olgular, bunun da gerçek olmadığını gösteriyor. 1983"te Kuveyt Finans Kurumu, aktiflerinin yüzde 18"ini, Sudan Faysal İslami Bankası aktiflerinin yüzde 19'unu; Mısır Faysal İslami Bankası ise yüzde 34"ünü, yabancı bankalara plase etmiş ve, veya yatırmıştır. Bir İslami bankanın bulunduğu ülkedeki Merkez Bankasında tuttuğu mevduat bile (yasa gereği) tümüyle hilelidir. Bazı İslami Bankalar Merkez Bankası"ndan faiz aldıkları gibi, alınan faizin piyasa dalgalan malarından etkilenmeyip sabit olduğunu, dolayısıyla "faiz niteliği taşımadığını" ileri sürerler. 


Yine, İslami bankaların temel varlık nedenlerinden olan mudarabe (kâr ortaklığı) ve muşareke (ortaklık), daha kârlı bir alan olan murabaha lehine gerilemektedir. Çünkü murabaha'dan daha çok kazanılmaktadır. Genelde murabaha, dolaylı bir mali ilişki biçimi olup, finans getirisi önceden belirlenmiştir. Yani malı alan müşterinin faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan yüksek bir kâr marjını temsil eder. Ayrıca murabaha"nın esas alanı ticaret sektörü olup, sanayi ve tarımsal yatırım alanı çok sınırlıdır. Gerçekte temel faaliyet alanı yerli olmaktan çok yabancı ticaret finansmanı, özellikle ithalat'tır.İthalat, "kalkınmayı destekliyorum" diyen İslami model açısından çok cazip değildir. Türkiye'deki bir Faisal Finans yetkilisi açıkça belirtti: "Biz riskli sektörden kaçıyoruz. Tek sahaya girmeyip, yerine göre dağılıyoruz." Bu durumda başlangıçta emeği ve çalışkanlığı öven, küçük tasarrufçunun yanındaymış gibi görünen İslami bankacılık sistemi, gerçekte küçük ve orta kesimi değil, murabaha'ya ağırlık vererek hali vakti yerinde olan ithalatçı ve vurguncu kesimi destekleyip toplumsal dengesizliklere neden oluyor. . 


"İcar ve İktina" yönteminde, ilgili finans kurumu, mal ve hizmet üretecek makineyi satın alır. Mülkiyeti kendisinde kalmak kaydıyla, bunu müşterisine kiralar. Sözleşmenin bitiminde, makineler müşteriye devredilir. Görüldüğü gibi, makine kiralamakla finansal kiralama arasında hiçbir fark bulunmuyor. Sadece isim değişikliği var orta yerde. 
Milliyet 9 Ekim 1996). 


İslamcı bir akademisyen de benzer kanıdadır:" ... bu işlem, bazı (İslamcı-F.B.) yazarlarca, bedelinin adı değiştirilmiş bir ticari banka kredisi gibi görülmektedir." (Doç.Dr. Kemalettin Conkar, "Özel Finans Kurumları Başarılı mı?", Yeni Şafak, 3 Ocak 1997). 


Zaten Riba (faiz)nın "işsizlik, enflasyon, iktisadi dalgalanmalar ve serbest piyasa tekelciliğine yol açtığını" ileri süren İslamcılar, yine İslami 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açıdan bunun ikna edici kanıtlarını getirebilmiş değiller.27 Zaten faizsiz bankacılık, Proudhon'un yerinde deyimiyle "iktisadı zayıf ülkelerde, mülkiyeti tabana yayma harekatı olup", kapitalist dünya sisteminin yardımcı sektörüdür. 


Türkiye'deki İslami Bankacılığın Özel Durumu 


Türkiye kamuoyu, dönemin Başbakanı Turgut Özal sayesinde, 1984'te İslami bankacılık sistemiyle tanıştı. Özel finans kurumlarından Al Baraka Türk ile Faisal Finans, verilen ayrıcalıklar sayesinde birçok yerde şube açtılar. 1986 yılı itibarıyla, Al Baraka Türk AŞ, 591 projeyi destekleyip 48 milyar 551 milyon 614 bin TL lira kullandırırken; Faisal Finans Kurumu AŞ, aynı sürede 49 milyar 300 milyon TL'lik proje desteği sağladı. 


Al Baraka"nın fon kullandırma oranı topladığı paranın X90'ını 
buldu. Toplam 48.5 milyarlık fon oluşturan Al Baraka; 45 milyar 583 
milyon liralık bölümü, "üretimlerini genişletmek yada sürdürmek" için başvuran kuruluş ve kişilere verdi. 2 milyar 968 milyonluk kısmı da faizsiz uygulamanın temelini oluşturan "kâr-zarar ortaklığı" sistemiyle kullandırıldı. 


Kullandırdığı para anlamına gelen, toplam plasmanları 49 milyar 
300 milyon lirayı bulan Faisal Finans"ın en fazla para yatırdığı sektör, ise 
makine ekipmanları sanayii oldu. Toplam fonların dağılımı şöyleydi: 


YATIRIM ALANI MİKTARI (7) 
Makine ekipmanları 19.7 
kimya-petrokimya 19.6 
tarıma dayalı sanayi 14.8 
metal sanayi 11.7 
tekstil 11.5 
gıda sanayi 9.7 
kağıt ve basım 92 
inşaat sektörü 3.8" 


(Bkz, Hürriyet, 21-22 Haziran 1987) 


Faisal Finans, "küçük ve orta boy işletmeleri hedef kitle" olarak seçti. 1995 yılında, yatırımlarının 5632 sini özellikle tekstil alanındaki KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletme)ler kapsamakta. Dağıtılan 2-3 milyar liralık fonlarla, bu şirketlerin büyüyüp ülke ekonomisinin kalkınmasında etkili olacağını düşünüyor Faisal Finans AŞ Genel Müdürü Hikmet Güler. (Bkz; Zaman, 15 Nisan 1996) 


Yeri gelmişken belirtelim; Faisal Finans'ın adı bazı mali yolsuzluklara karıştı. Bir iddiaya göre, Emlak İnşaat ve TEİBA grubu şirketlerinde herhangi bir ekonomik faaliyet görülmediği halde, bunlara milyarlarca liralık avans verilmiş. Mali Şube'nin 1 Nisan 1994 tarihinde İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen tahkikat evrakına bakılırsa, bazı kişilerin döviz getirmedikleri halde, beyanname belgesi tanzim etmelerine bu kuruluş aracı olmuştur. İstanbul'daki bir konfeksiyon şirketine de 60 milyon dolarlık KDV indirimi sağlamıştır. 
Özetle, Faisal Finans'ın kara para akladığı, yasalara aykırı biçimde 44.2 
milyon dolarlık döviz alım-satım belgesi verdiği öne sürülmüştür. (Bkz; 
Yeni Yüzyıl, 16 Ocak 1995; Ortadoğu gazetesi, 30 Haziran-11 ve 13 
Temmuz 1995; Cumhuriyet, 30 Aralık 1996) 


Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali İhsan Karacan, 5 özel finans kurumunun 1995 yılı kârının 866 milyar liraya ulaştığını açıkladı. 
Karacan'a göre, bu kurumlara 1995'te yatırılan faizsiz tasarrufların 6 
trilyon 255 milyar lirası, faiz karşılığı bankalarda; 61 trilyon 562 bin lirası da faiz yerine "belirli" fon payı alınan kredilerde kullandırıldı. Karacan şöyle diyor: "iktisat teorisinde, faiz ile kâr payı bir paranın iki yüzü gibidir. Aynı anlamı taşır. Faizsiz kuruluşların dağıttığı kâr payı oranlarına bakıldığında, bankaların uyguladığı faiz oranlarından farklı olmadığı görülür. Aynı uygulamalar, bazı gruplar için farklı tanımlarla yürütülüyor." (Bkz; Cumhuriyet, 1 Kasım 1996) 


Başka kaynaklara göre ise 5 finans kurumunun kazanç tablosu şöyle: 


Al Baraka Türk 317 milyar TL 385 milyar TL 
Faisal Finans 70 " 230 " 
Anadolu Finans 110 " 200 " 
Kuveyt Türk 108 " 125 " 


İhlas Finans 166 " - 


Genel Toplam 771 " 940 " 
(Bkz, Aktüel PARA dergisi, 27 Ekim 1996) 
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Her durumda, İslami sermayenin çok yönlü bir hamle yaptığı görülüyor. Türkiye"de 70" aşkın bankanın faaliyet gösterdiği finans sistemindeki payları “2.5 ila 3 arasında değişiyor. Geçen yıllara oranla ikiye katlanmış bir pasta payı anlamına geliyor bu. Altı finans kurumunun şube sayısı,1996 Sonbaharı itibarıyla 54"e ulaştı. Sermayesini I trilyon 245 milyar liraya yükselten Kuveyt-Türk Evfkaf, 11. şubesini İstanbul Merter'de açtı. Anadolu Finans, Çorum'da; yeni hizmete giren Asya Finans ise İstanbul Kadıköy'de şube açtılar. 


Herkes, hedef kitle olarak geleneksel kesime göz dikmiş. Buradaki sermaye birikimi ve potansiyelinin büyüklüğü konusunda görüş birliği var. Ayrıca, artık klasik mürit tabanıyla yetinmek istemeyen tarikat holdingleri, paranın daha çok rant getirdiği finans kuruluşlarının açılmasını, Türkiye ve dünyadaki çokuluslu şirketlerle bütünleşmeyi hedefliyor. 


Bu yüzden 1994 yılında tantanayla kurulan "Işıkçılar" cemaati adına İHLAS Finans", Fethullah Gülen cemaatine mensup kişilerin bir araya gelerek 1996'da kurdukları Asya Finans adlı kuruluş izledi. Sırada Türkiye'deki iplik fiyatlarının belirlenmesinde en önemli ismi olan Sanko firması, 2 trilyon lira sermayeli bir faizsiz finans kuruluşu kurma kararı aldı. Müslüman sermayedarlar örgütü MÜSİAD üyeleri Gümüş Finans'ı kurdular. Aynı gruptan genç işadamlarının oluşturdukları Genç Finans, kuruluş için hazineden izin bekliyor. Konya merkezli Kombassan Holding de sırada bekleyenlerden. 


Gelişmeleri sadece müslüman sermayesinin potansiyeliyle açıklamak da yetersiz. Olayda REFAHYOL etkeni ve RP'li yerel yönetimlerde tarikat çevrelerine aktardığı nemaların da etkisi büyük. Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın Ocak 1997'de yapılan bir anketine göre her 100 kişiden 8'inin tarikat üyesi olduğu ve RP'deki tarikat mensuplarının 90661.6 oranında olduğu bir ortamda, tarikat sermayesinin büyüyüp finanskapitale dönüşmesinden daha doğal bir şey olamaz. 


Ayrıca İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin düzenlediği 11. İSEDAK Toplantısı, "Eşzamanlı ISECO "95" adıyla İslam ülkeleri ekonomik işbirliği ve dış ticaret fuarlarına ilişkin önerilerle doludur. İstanbul'da gerçekleşen toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:" İSEDAK üyesi ülkeler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek. İSEDAK ekonomik bölgesinin genişlemesi ve serbest pazar ekonomisinin uygulanması, İslami birliğin sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi, İslam ortak pazarı oluşturmak üzere İSEDAK üyesi ülke ekonomilerinin birbirine entegre edilmesi (bütünleştirilmesi) suretiyle işbirliği alanının genişletilmesi. Entegrasyonun gerçekleştirileceği alanlar ise; gıda, tarım ve hayvancılık, orman ürünleri, deri mamulleri, dokumacılık, tekstil, enerji, telekomünikasyon, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri, otomotiv, finans ve bankacılık..." 


"Bundan böyle ciddi bir lobi çalışması yapacaklarını" belirten Faisal Finans Kurumu Genel Müdürü Hikmet Güler'in bu sözleri, aynı kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Prens Muhammed el Faysal'ın dedikleriyle çakışıyor: "Türkiye'de 10 yıllık çalışmamızı laboratuvar olarak kabul ediyoruz. Avrupa'daki islami bankacılık anlayışını uygulamak, Türkiye'dekinden daha kolay. Ancak, bizim sistemimizin önemi kavrandığında, Türkiye'de daha fazla yol alabileceğiz. Hedeflerimiz uzun vadeli. İslami bankacılık sisteminin Türkiye'de gelişmesi için çalışacağız. Türk ekonomisine katkımız, grubumuzun yurtdışındaki şirketleri aracılığıyla oluyordu. Bu tip desteklerin Türkiye'den olabilmesi için, ortaya koyduğumuz yeni enstrümanların, devlet tarafindan desteklenmesini bekliyoruz. Bugün, artık ekonomi 
global. Bizim sistemimizin felsefesi de öyle....." (Bkz; Milliyet, 16 
Eylül 1996; Yeni Yüzyıl, 18 Eylül 1996). 


Faysal'ın konuşmasında iki önemli unsur bulunuyor. Bir; petro- dolar sermayesinin Türkiye'ye dışarıdan destek vermesi devri bitmek üzere. Önemli olan, yerli İslami sermayenin ya da bizim tarikat sermayesi dediğimiz finanskapitalin ülke zemininde oluşması için, devlet desteğinin devreye girmesi. Böylece Türkiye'de yükselecek İslami sermaye, petro-dolar İslamı aracılığıyla dünya finans çevrelerine entegre olacak. İki; doğal olarak, küreselleşen dünyada, İslami bankacılık sisteminin felsefesi globalleşmedir. Prens'in kabul ettiği de budur. Gerekçesini "Allah, bu dünyayı, hem müslümanlar hem de gayrimüslimler için yarattı. Biz, Allah'ın koyduğu prensipler çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz." türünden ilahi sözlere dayandırmak, İslami ekonominin kapitalist sistemle bütünleşmesini kutsamaktan öte bir şey olmasa gerek. 


İslami Bankacılığı Geliştirme Gayretleri 


" Türkiye'deki İslami bankacılığı geliştirme" perspektifi çerçevesinde, MÜSİAD'ın Ağustos 1996'da REFAHYOL hükümet lideri 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Erbakan'a sunduğu "Acil Eylem Planı" içinde yer alan ve Erbakan tarafından "olumlu" bulunan faizsiz finans kurumlarına (ÖFK) ilişkin düzenlemeler, RP'nin "öncelikli programı"na dahil edilmiş bulunuyor. 
ÖFK lehine yapılması önerilen değişiklikler şöyle sıralanabilir: "Hazine'nin özel finans kurumlarına şart koştuğu yılda en fazla 10 şube "açma sınırının kaldırılması, OKF'lara banka yetkisi verilmesi, ÖFK'ların dağıttığı kâr payı üzerinden alınan devlet gelir vergisinin X10.5'ten 065.5"e indirilmesi, Merkez Bankası'nın uyguladığı cari hesapların X20'sinin ve katılma hesaplarının ?610"unun bloke edilmesinden vazgeçmesi, ÖKF'lara Teminat Mektubu verme hakkının tanınması, vakıf ve belediyelerin ÖFK'larda mevduat bulundurma hakkına sahip olmaları, ÖFK'ların kaynaklarının ihracat finansmanında kullanılabilmesi için KDV'de gerekli değişiklik yapılması, ÖFK'ların ihracatçı ile ithalatçı arasına girmesinin sağlanması, ÖFK'ların konut satış ve teslimatı işlemlerinde uygulanan KDV'den muaf tutulması, tapu harcının, banka kredisinde olduğu gibi bir defa alınması... (Bkz; Zaman, 14 Kasım 1996; Milliyet, 6 Aralık 1996; Radikal, 12 Ocak 1997). 


Hükümetin RP kanadı, önerilere sıcak bakıyor. Başbakan Erbakan' a yakınlığıyla bilinen Devlet Bakanı Sabri Tekir, "OFK"ları desteklememiz şart" derken (Milliyet, 6 Aralık 1996); Özelleştirme ve Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, "Özel finans kurumlarıyla ilgili bir düzenleme, mutlaka yapılacak" dedi. (Zaman, 23 
Kasım 1996). 


İslami Sermayenin Borsa Oyunu İçin Fetva 


Ortamdan cesaret alan, pastadan daha fazla pay alabilmek için lobi oluşturan İslami finans kurumlarının borsa alanına kaydıkları da görüldü. Yoğun atılım, 1996 Sonbaharı'nda gerçekleşti. 


1995-1996 arasında "faizsiz finans kurumu" için başvuru sayısında artış gözlendi. Resmi izin almadan önce "fetva kurulları" oluşturuldu. 
Diğer İslam ülkelerindekinin benzerini ilk gerçekleştiren İH S Finans oldu. 7 Aralık 1994'te kurulan İH S Finans Kurumu, aralarında çok sayıda İslamcı akademisyen (Prof. Ahmet Akgündüz, Prof. Sabahattin Zaim, Prof. Hayrettin Karaman vs.) ile İstanbul eski müftüsü Selahattin Kaya ve yazar Abdurrahman Dilipak'ın bulunduğu 10 kişilik "Yüksek İstişare Meclisi"ni oluşturdu. Olayın ilginç yanı, Dilipak gibi bir aydının, 7 Kasım 1994 tarihli makalesinde, " HLAS" ta ihlassızlık var. 
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Faizle çalışıyorlar ve bu konuda din adına kaygı taşımıyorlar. İslami kesim bilse, bu gruba selam bile vermez" demesine rağmen, fetva kurulunda yer alarak, İHLAS'ın kârlarını İslami açıdan gerekçelendirmeyi kabul etmesidir. Benzer bir fetva kurulunu da, "Fethullahçı" diye bilinen kesimlerin kurduğu Asya Finans oluşturdu. Prof. Sabahattin Zaim, Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Suat Yıldırım, Doç.Dr. Abdülaziz Bayındır, Halil Gönenç ve İstanbul eski Müftüsü Selahattin Kaya'nın adları çıktı basında. Onların işlevi de aynı: Kâr adı verilen finans alanındaki gizli-açık faize dinsel bir meşruluk kazandırmak. (Bkz; Cumhuriyet, 31 Ekim 1996, 12 Kasım 1996, Radikal, 9 Aralık 1996) 


Selçuk Berksan, İhsan Kalkavan (tanınmış armatör), Mustafa Kavurmacı, Osman Gürbüz Özkara gibi işadamlarının kurduğu Asya Finans Kurumu AŞ, piyasaya hızla ve büyük reklamlarla girdi. 24 Ekim 1996'da açılışı yapılan kurumun Genel Müdürü Murat Ulus hedeflerini şöyle açıkladı:" Özel finans kurumlarının finansal sistemden aldıkları pay oranı 763. Biz, Asya Finans olarak, bu pastayı paylaşmak değil, geri kalan 9697"lik dilimi asıl hedef görüyoruz. Şu anda, 70 milyar dolara yakın altın rezervinden bahsediliyor. Müslümanlara neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Amacımız, insanları Asya Finans"a çekmek değil, İslami bankacılığı tanıtmak. Ekonomideki atıl fonları kullanacağız. Özel finans kurumlarındaki işlem çeşidinin az olması, bunların daha hızlı büyümelerini engelliyor. Fetva makamlarıyla görüşüp, işlem çeşitlerinin İslami yönlerini ortaya koyacağız. Bugün, özel finans kurumları, sadece murabaha ve leasing üzerinde çalışıyor. Biz, diğer işlem araçlarının da İslami olmak kaydıyla, plasman yapımızda önemli bir yer tutmasını istiyoruz. Bünyemizde proje üretim ve pazarlama merkezleri kuracağız. 


Şu anda, özel finans kurumlarının şube sayısı 60 civarında. Oysa orta ölçekli bir bankanın şube sayısı kadardır bu. İlk üç yıl içinde orta ölçekli bir banka olmayı; yani 31 ilde toplam 50 şube açmayı tasarlıyoruz. Altı yılda ise büyük ölçekli olmayı, on yıllık süreçte ise dünya çapında örgütlenmeyi planlıyoruz. 1996 yılındaki hedefimiz 1.5 trilyonluk fon toplamak iken, bunu 2 trilyona yükselttik. 1997 yılında toplam 22 şube açmayı ve 300 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yılın ortalarına doğru da Almanya'da, yıl sonu itibarıyla da bir başka ülkede temsilcilik açmayı düşünüyoruz. Japonya'dan Amerika'ya, doğudan-batıya, kuzeyden-güneye kadar tüm ülkelerde, ticari anlamda potansiyeli olan yerlerde şube veya şirket adıyla bulunmayı amaçlıyoruz..." ( Bkz; Zaman, 8 Eylül 1996; Milli Gazete, 11 Ocak 1997) 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Sözü edilmişken belirtelim; Asya Finans'ın ortaklarından biri de Orta Anadolu'nun "yeşil kaplanı" YİMPAŞ Holding'tir. YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar, Almanya'nın Frankfurt kentinde, "gurbetçi için İslami banka kurulacak. Asya Finans'ın bir şubesi açılacak" diyor. (Milliyet, 9 Ocak 1997) 


Faizsiz finans kurumları (ÖFK) hızlarını alamayıp borsaya da el attılar. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'( İMKB) na ilk giren finans kurumu İHLAS oldu. 1994'te kurulmasıyla birlikte müşteri tabanında 
geometrik bir artış olan İHLAS Finans; Türkiye'deki en büyük 40 
bankanın ödediği faiz oranlarını gösteren listenin yedinci sırasında bulunuyor. Şirket, 1996 Haziran ayında © 104 oranında yıllık kâr payı dağıtmış. (Bkz; Wall Street Journal-Milliyet ekinde yazan James M. 
Dorsey makalesi, 23 Eylül 1996) 


Bunu, Faisal Finans Genel Müdürü Hikmet Güler'in yeni önerileri izledi: "Ürün siparişini verip satın alan Faisal Finans, aynı zamanda satışını da gerçekleştiriyor. Bu bir. İkincisi, 'Islamic securitisation'dur. 
Burada, tasarruf sahiplerinin belli bir yatırım için ortaya koydukları paylar sertifikalandırılıyor ve daha sonra bunların alım-satımlarına imkan tanınıyor. Üçüncüsü de 'finansal yapılanma" (structuring finance) olarak biliniyor. Buna, kısaca paket program da denilebilir." 
(Aktüel PARA Dergisi, 1 Eylül 1996). Özetle, Faisal Finans, piyasaya "İslami bonolar" la girmeyi tasarlıyor 1997'de. 


Öte yandan, ÖFK'lar, İMKB'de işlem yapacak aracı kurum açma yetkisi verilmesi talebinde bulundu. MÜSİAD ise, tasarladığını uygulayabilmek amacıyla İMKB bünyesinde gerekli incelemeleri tamamladı. Bazı müslüman sermayedarların borsaya girmeleri, 1996 
Kasım ayındaki günlük borsa işlem hacmini, 10-12 trilyondan 25-30 trilyon liraya çıkardı. Sözgelimi Anadolu Gıda (Ülker Grubu) ve Birlik Mensucat gibi İslami şirketlerin hisseleri de artık borsada işlem görüyor. Anadolu Finans Genel Müdürü Ünal Arslan, ÖFK'lara yetki verilmesi halinde, "müslümanların borsa konusundaki olumsuz düşünce ve tereddütlerinin giderileceğini" belirtti. (Bkz; Zaman, 23 
Kasım 1996; Radikal, 25 Kasım 1996) 


Zaten, Eylül 1996'da Konya'da toplanan |. İslam Ticaret Hukuku Kongresi'ne katılan 8'i profesör 9 İslam din adamının yayınladığı ortak “bildiride, "bono haram, borsa ile lesaing helal" yolunda görüş açıklandı. (Hürriyet, 2 Ekim 1996) 
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İslami sermaye, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) rantına da göz dikti. Faisal Finans, İHLAS Finans ve Asya Finans, Pamuk üretiminden elde edilecek kazançları değerlendirmek amacıyla, Urfa'da faaliyet gösterirken; tarikatçı Sanko firması da Gaziantep kentini. merkez seçti. 
(Cumhuriyet, 15 Ocak 1997) 


DİPNOTLAR 

Nazih Ayubi, Arap Dünyasından Din ve Siyaset Cep Kitapları s. 178-199. 

Olivier Roy, Siyasal İslamın İflası, Çev. Cüneyt Akalın, Metis yay. 1994, s. 83-84. 

Faik Bulut, İslamcı Örgütler/ Misir bölümü, Doruk yay. 2. basım, 1997, Ankara 

Olayın ayrıntılı bir tahlili için bkz: Nazih Ayubi, age. s. 179-182. 

Doç. Dr. Sabri Orman, "Para, Faiz ve İslam", s. 54. 

Özellikle bkz: Nazih Ayubi, age, O. Roy, age, s. 74-106. 

N. Ayubi, age. 

2O. Roy, age, s. 186-192. 

“Hayrettin Karaman çeviri ve derlemesi, İslama Göre Banka ve Sor, Nesil yay. 

s. 194-195. 

10 Bkz, Nazih Ayubi, age. 

11 Bilgiler için bkz. İntermedya Ekonomi, 6 Kasım 1994, Milliyet, 10-17 Temmuz 
1994: Birol Yeşilada ile söyleşi, Bilim ve Sanat, 1988, s. 22. Ayrıntılar, bu kitabın "Tarikat Sermayesinin Yükselişi" bölümünde. 

12 Benzer ifadeyi, Türkiye"deki Faisal Finans Kurumu Genel Müdürü Hikmet Güler 
kullandı. Çerçeve dergisi, Ocak-Şubat 1994, s. 22. 

13 Birol Yeşilada, İslam, Dolarlar ve Politikalar: Türkiye'de Suudi Sermayesinin Politik Ekonomisi. 

14 Clement Henry Moore'den aktaran Birol Yeşilada, age. s. 22-23. 

15 Gerek tablolar gerekse bunu açıklayıcı bilgiler için bkz. Demirbank Dünyası'nda 
Orhan Ökmen (Genel Muhasebe Müdürlüğü görevlisi) ile söyleşi ve yazarın özel notlar. 

16 O. Ökmen açıklamaları. 

17 Türkiye'deki Faisal Finans Kurumu Genel Müdürü Hikmet Güler ile söyleşi, MÜ- 
SİAD. yayın organı Çerçeve dergisi, Ocak-Şubat 1994, s. 22. İstanbul. 

18 Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Genel Müdürü Fehmi Akın açıklaması, Çerçeve dergisi, age. s. 21. 

19 Al Baraka Türk Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ertürk demeci, 
Çerçeve dergisi, age. s. 21 

20 Çerçeve, age, s. 22. 

21 Çerçeve, age, s. 21; Zaman, 8 Eylül 1996, Yeni Şafak, 3 Ocak 1997 

22 Clement Henry Moore'dan aktaran Birol Yeşilada, agy. 

23 Çerçeve,age,s. 22. . 

24 age. s. 22. 

25 İntermedya Ekonomi, 6 Kasım 1994, s. 14, İstanbul. 

26 O. Roy, age, s. 186-191. 

27 HM. Ekrem Han, İslam Ekonomisinin Temel Meseleleri, Kayıhan yay. s. 63. 


VO OO CN İb O 


219 


İSLAMİ ŞİRKETLER 


Bankacılık ve kredi sisteminin tarihi yaklaşık 2500-3000 yıl öncesine kadar uzanmakla birlikte, şirketleşme ve şirket olayının tarihi görece yenidir. Onun 1000-1500 yıllık bir geçmişi var. 


Ama 1973'lerden itibaren "petro-İslam" veya "Amerikan İslamı" denen dönemde, her iki alan (İslami bankacılık ve şirketleşme) atbaşı gitti. Aynı dönemde boy verip gelişmeye, Arap İslam ülkelerinde yaygınlık kazanmaya başladı. 


Suudi sermayesi ile Körfez'deki petro-dolar şeyhliklerinin paraları buna zemin hazırlarken, İran İslam Devrimi de İslami şirketleşme olayında bir "yerlilik" duygusunun yaratılmasına yol açtı. Bu arada petro- dolar kapitalist dünya ile birleşip bütünleştikçe, İslami şirketler de "uluslararası zorunluluk /uluslararası ticaret kuralları" gerekçesine sarılarak dünya kapitalizmiyle haşır neşir oldular. Derken kapitalist pazar ekonomisinde, "protestan ahlakı" ile "İslami piyasa ahlakı" orta yerde buluştular. 


İki Yetim Büyüyor: El Rachi ve İhlas Holding 


Türkiye"deki Kemalist reformlar, İslamcılara büyük ekonomik ve siyasi darbeler indirdi. İslami sermaye, 1950"lere kadar kabuğuna çekilme, elindeki avucundakini koruma taktiği güttü. 1960'lar boyunca yavaş yavaş orta ölçekli alanlarda boy gösterdi. 1970"lerin ortasına kadar 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milli burjuvazi denilebilecek kadar büyüdü. Bazı finans sektörlerine ve küçük çaplı ithalat-ihracat işlerine (temsilcilik, acentalar, komisyonculuk) el attı. 1980'lerin ortalarından itibaren metal, maden, ithalat, ihracat, inşaat sektörlerine doğru dev bir hamle yaptı. Bunu, İslami bankacılık veya özel faizsiz finans kurumlarıyla perçinledi. 
Zaman zaman iflas eden şirket ve firmaları da, tarikat şeyhi'nin fetva'larıyla diriltti.! İktidarın solcularla hesaplaştığı 80'li yıllar boyunca fırsattan istifade büyüyen İslami sermaye, büyük hamleler yaparak hem "yerli" bir görünüm verdi, hem de "Masonluk ve Yahudilik" karşıtı söylemleriyle Türkiye'deki güçlü rakipleri ile (sözgelimi gayri müslim olan Alarko Holding gibi) siyasal /ekonomik bir rekabete girdi. 

Türkiye'deki tipik örneği İhlas Holding'tir. Bir Suudi mali kuruluşu olan Faisal Finans'ın "ılımlı İslamı destekleme" çerçevesinde verdiği (görünüşte faizsiz) kredilerle palazlanan İhlas Holding, SEKA kağıtlarından büyük oranda kâr elde etti. DYP-ANAP iktidarına yakın tutumlar alan İhlas Holding dönemin yöneticilerine yapılan iyilikler karşılığında önemli ekonomik tavizler kopardı. Sözgelimi 1994 yerel seçimleri öncesinde bir metropol belediye başkan adayını DYP lehine ikna ederken, karşılığında ülkenin en büyük KİT'lerinden olan Sümerbank'ın kendisine satılması sözünü almıştı. Bu amaçla Fransız ortaklı (yüzde 40 hisseyle) Eurocredit Bank'a ortak olup adını Yurtbank biçiminde değiştirerek mali piyasaya girdi.2 Yine Uzakdoğu'daki (özellikle Güney Kore) taşıtların Türkiye temsilciliğini yaparak büyük bir adım daha attı. 1994 yılı itibariyle 27 şirket ve üç iştirakten oluşan İhlas Holding, İslami açıdan haram-helal olup olmadığı tartışılan sigortacılık şirketleri kurdu, Mali ilişkileri sadece Suudi Arabistan ile sınırlı olmayan İhlas Holding; Sudan, Mısır, Irak, Tunus ve diğer Afrika ülkelerine de açılıyor. 


1973 petrol gelirleri patlamasından önce hatırı sayılır çevrelerin ellerindeki fazlalar, ne kadar olursa olsun, geleneksel biçimde Batı veya Lübnan bankalarına yatırılırdı. Ancak petro-dolar'ın ansızın tazyikli akışı Ortadoğu'daki "müslüman bazı girişimcilere", her nedense, "yerlilik duygusu"nu aşıladı. Mali piyasaya böyle girildi.3 

El Rachi Döviz ve Ticaret şirketi de bu tür bir kuruluş. Suudi Arabistan'da bir döviz kurumu olarak faaliyete başlayan şirket, petro dolar patlamasından sonra, yatırıma yöneltilmesi gereken dev miktarlarda mevduat birikimine sahip olduğunu gördü. 1983'te yayımlanan Kraliyet Kararnamesi, El Rachi'nin, basit bir döviz şirketi olmaktan çıkıp bankacılık faaliyetine başlamasının yolunu açtı. Ülkede 275'ten fazla şube açan El Rachi, mudileri adına, yabancı şirket tahvilleri ve emtia ticaretine yatırım yaptı. Toplam 5 milyar dolar tutarındaki mevduatının üçte ikisini banka balansı olarak nakit tuttu. Geri kalan kısım, daha çok "kısa vadeli İslami yatırım" (oysa bu kısa vadeli yatırımlar, ahlâki açıdan İslami “bankacılık ilkelerine terstir. F.B.) faaliyetlerinde kullanıldı.4 


Böylece Batılı mali kuruluşlara oranla "mümin müslüman mudi"lere daha aşina, daha kolay ve daha cazip gelen El Rachi, giderek dev bir mali kuruluş halini aldı. Sadece o mu? 


Sermayenin Dini İmanı Olmaz 


1984"te İslami mali kuruluşlar içinde ikincil bir piyasa kurmak gibi özgün bir hedefle yola çıkan Al Baraka İslami Yatırım Bankası, kuruluş yetkilerine göre, ilk elde Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden gelen bir tasarruf akını ile karşılaştı. Mudilerin yüzde 60'ı, daha önce bankacılık sistemini hiçbir biçimde kullanmamış insanlardan oluşuyordu.5 


El Rachi'nin bir döviz kuruluşundan kredi alıp-veren bir ticaret bankası/ yatırım şirketine dönüşerek büyümesi, yalnızca İslamiyete özgü herhangi bir şeyle ilgili değil. Benzer uygulamalar, Ortadoğu ülkelerindeki müslümanların yanı sıra gayrimüslim (hıristiyan ve yahudi) işadamlarını da kapsayacak biçimde genişletildi. Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerde uygulamaları görüldü. Örneğin, 1988'de neredeyse iflasın eşiğindeki Mısır El Reyyan İslami Yatırım Şirketi, Lübnan'da bir Hıristiyan tarafindan yönetilen benzeriyle ilişki içindeydi.6 


Türkiye'de İhlas Holding, hem Fransız, hem Kore firmalarının ortağıdır. Refah Partisi'nin paravan şirketler yoluyla işletilen parasının Marmarabank, TYT Bank, Türkinvest gibi "çok faiz veren riskli banka ve bankerlere kayması" gerçeği bir yana, RP gizli mutemeti Süleyman Mercümek'in bir Yahudi işadamı ve banker ile ortaklık kurması da hayli düşündürücü.” Benzer biçimde RP'nin yurtdışındaki yan kolu görünümü alan Avrupa Milli Görüş Teşkilatı (AMGT)'na bağlı ticari kuruluşlar; bir yandan, bu örgüte ait 450 cami içinde (Almanya) iş yaparken; öte yandan Hıristiyan firmalarla kimi ortaklıklar kurmaları ve Hac organizasyonuna girmeleri nasıl açıklanır acaba? Keza Türkiye'deki 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Nurcu kesimin bir yan kolu olan Fethullahçı kanadın, Kafkasya ve Orta Asya'daki ortaklıklarının bir kısmı, Amerikan, Avrupa ve Uzakdoğu'lu (yani gayrimüslim) şirketlere aittir. Avrupa'daki Süleymancıların Masonlarla işortaklıklarına ne demeli? 


Bu tür İslami kuruluşlarda geçerli olan kredi formülü, modern bankacılık tarzında olduğu gibi, daima faizi temel almaz. Emtia ve teçhizat alımlarının finanse edilmesi daha fazla görülen bir uygulamadır. 
Bu, çoğunlukla kullanılan ve dolaşıma sokulan tüccar sermayesinin daha ticari biçimde işletildiği (gelişmenin bu aşamasında) daha yerli tipte bir uygulama olarak görünür. İslami adı verilen ve son yıllarda ortaya çıkan para kullanım şirketleri (Money Utilisation Company/MUC) veya Arapça adıyla Şerikat-ül Tavzif-ul Emval, yukarıdaki açıklamayla anlaşılabilir. İşte, Suudi El Rachi şirketi böyledir. 


Bir benzeri AMGT'nin de ilişkide olduğu Lüksemburg merkezli İslami Tekafül Kurumu'nda yaşanıyor. İsviçre'nin Cenevre kentindeki dev bir İslami mali şirket (çokuluslu ) halini alan Dar-ül Mal-ül İslami ve yan kuruluşlarının içinde yer alıyor. Avrupa'daki "mümin Türkleri" hedef müşteri seçen bu kuruluş, "İslami hayat sigortası, faizsiz tasarruf" programları hazırlıyor. Yaklaşık "12 bin Türk müminin" faiz alıp vermeksizin İTS ile mali ilişki içinde olduğu söyleniyor. Sekiz kişilik Dini Meclis'in denetimindeki İTS, her ay muntazam biçimde 
adam başına 300 DM alıyor. İTS'nin ortalama ayik mevduat geliri 3 
milyon 600 bin DM (yaklaşık 74 milyar TL)'dir.8 


1996 yılı itibarıyla Türkiye"de sekizincisi kurulan özel İslami finans 
kurumları da pek kârlıdır. Vefat eden Cumhurbaşkanı'nın "mümin kardeşi" Korkut Özal, iktidarla ilişkilerini de iyi biçimde kullanarak ve "tarikat şeyhi'nden icazet alarak" 1980 başlarında İslam Bankası, Enstitüsü kurdu. Ardından petro-dolar bağlantısı yoluyla Irak'tan günde 5 bin ton (1983'te) petrol çekecek biçimde büyük bir yatırıma girdi. Kendi deyimiyle "petrolden iyi kazanmıştı". Derken ticareti, yine tarikat adamı olan Topbaş ailesinden öğrenen Korkut Özal, Hak Yatırım Pazarlama şirketini kurdu. Arap Şeyhi Salih Kamil ile birlikte Al Baraka Türk finans kurumunu oluşturdu. 9 Böylece Allah, "yürü ya kulum" demiş oldu. 
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İslami Şirketlerin Farkı 


Gerek El Rachi, gerekse Al Baraka, Faisal Finans veya İhlas Holding gibi İslami şirketler, yasal İslami bankaların uygulamalarıyla rekabet etmeye çalışırlar. Ancak hisseleri, bütçeleri, yatırımları vb. konusunda pek az yasal zorunluluğa tabi olduklarından, İslami bankalardan daha fazla rekabet özgürlüğüne sahiptirler. 


1994-1996 arasında Türkiye'de kurulan İHLAS Finans ile Asya Finans, dar tarikat çerçevesini aşarak finans kapital yoluyla rant elde etmeyi hedefliyor. 


İslami bankalar ve İslami Para Kullanım şirketleri (MUC), teknik bakımdan birbirine benzerler. Çünkü işlevleri aynıdır. Her ikisi de doğrudan yatırımcı olduğu kadar da mevduat bankacısıdır. . 


Soru şudur: Bu şirketler ne kadar İslami'dir? Gerçekte adlarının dışında İslami olan bir yanları yoktur. Nitekim Türkiye'deki İHLAS Holding yöneticileri, "sermayenin İslamisi olmaz. Sabancı (Holding) nasıl çalışıyorsa, biz de öyle çalışıyoruz." diyorlar. Bu söz, müslüman sermayedar Sabri Ülker ile Kombassan Holding sı Haşim Bayram tarafindan da dile getirildi. 


O halde nedir bu İslami şirketler? Kimisi, bazı bakımlardan, Mısır'daki girişim tarzının "en yerli" olanlarıdır. Yükselen bir Arap: İslam ticaret burjuvazisinin ekonomik alandaki yansımalarıdır. 1970'li yıllardan itibaren , İslami uyanışla birlikte çeşitli işadamları girişimcilerin kendi şirketlerine "İslami" isim takma eyleminden başka bir şey değildir. İslami kisveye bürünerek pazar ekonomisindeki korkunç rekabete, biraz dua biraz efsun biraz da siyaset temelinde katılma eylemidir. Müşteri çekebilmek ve kızıştırmak için gerekli olan dinsel meşruiyet ise, bu tür şirketlere danışmanlık hizmeti veren din bilginleri (Ulema Meclisi) sayesinde kazanılmaktadır. Sözgelimi Mısır'daki İslami mali ve ticari kuruluşların danışmanları, İslami Araştırma Kurumu'nun elemanlarıdır.10 Lüksemburg taki İslami Tekafül Sistemi'nin sekiz danışman ve denetmeni de din alimidir. Mısır"daki bu din alimleri, İslami olmayan devlet bankalarının tahvil ve yatırım senetleri hakkında olumsuz fetva verdiler. Çünkü işin ucu, İslami banka ve şirketlerin çıkarlarına dokunuyordu. Doğal olarak karşılığında İslami kuruluşların petro dolarlarını aldılar. Benzeri fetva kurulları"nın Türkiye"de de oluşturulduğunu yukarıda gördük. 
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Hem Tarikat, Hem Cemaat, Hem Şirket 


Mısır'daki şirketler, anonim ve limited şirketlerdir. Gerçekte anonim şirketleşme, Mısır ve İslam dünyasının köklü dini hareketi olan Müslüman Kardeşler'in "İslamın anonimleştirilmesi" şiarına uygundur. 
Hareketin lideri Hasan El Benne yönetiminde 1 938"de kurulan Şirket-ül Muamelat-ül İslamiye (İslami İşlemler Şirketi), İslami ilkeler temelinde faaliyet gösteren bir yatırım (kâr paylaşım) şirketiydi. Müslüman Kardeşler, bazı küçük sanayi işletmeleri de kurdular.11 Ancak 1948'deki bunalıma dayanamadılar. Yine bu hareketin, kendisini, "müslümanların anonim şirketi" olarak tanımlaması da ilginç olmalı.12 


İslami şirketler, aynı zamanda cemaat ve akraba dayanışması temelinde yükselir. Türkiye'deki tarikat mensuplarından Topbaş ailesi ile Özal ailesinin ortak şirket kurmaları böyledir. Yine İzmir'deki ünlü Akevler Kooperatifi ile izleyen süreçteki Fetullahçı akımın şirketleşmesi de aynı damgayı taşır. Mısır'daki şirketlerin özsermayesi, başlangıçta Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine gidip çalışan "mümin"lerin kazandıkları paralarla kurulabilir. Ya da küçük ve orta ölçekli firmaların bu ülkelerdeki bağlantıları (ticari) ile gerçekleşebilir.13 


Almanya'daki AMGT (RP yanlısı) çevresinde kurulan Royal Holding, M-Y Ticaret, Finans Vermitlung Kredi Pazarlama, Dikev Ticaret, Selam Kasaplar Zinciri, Milli Görüş-Hac Organizasyon, GMW İnşaat 
böyledir. 480 camide bayisi olan Selam Kasaplar Zinciri'nin emrinde 35 
TIR kullanılıyor. Bu mağazalardaki günlük ciro 20-25 bin dolar civarında.13 500 firmaya mal veren TEKBİR Giyim ile 40 bin kredili müşterisi olan AYDINLI Giyim'i de anmak gerek. Her ikisi de ünlü Pierre Cardin ile çalışıyor ve yurtdışında birçok temsilcilik açmış. Anadolu'nun "Yeşil Kaplanlar" adıyla yükselen Kombassan, YİMPAŞ, İttifak, Adım, Silm, KİMPAŞ, Büyük Anadolu, Sayha, Asya, Estaş gibi şirketler grubu da tarikat koalisyonu niteliğinde. 

Türkiye'nin Topbaş ailesi, Özal ailesi, Süleyman Karagülle türünden tanınmış işadamları var. Müslüman işadamları Türkiye'de Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) adıyla bir çatı altında toplandılar. 
Bu "akıncı ruhlu işadamları"nın sayısı 2100, toplam 21 kentte örgütlüler ve bunların sahip olduğu 4000 şirket faaliyet halinde. (1996 başındaki verilere göre.) 
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Sadece Levha Değişiyor 


Mısır'da ise daha çok Müslüman Kardeşler örgütü mensuplarının oluşturduğu çerçevede bir yükseliş göze çarpıyor. Müslüman girişimcilerin en önemli ismi, mühendis Ahmed Osman'dır. 1950'lerdeki Asuan Barajı inşaatında büyük rol oynayan bu "mümin mühendis", Abdülnasır ile iyi geçindi. Akıllı davranıp elindeki malı korumasını bildi, firsat kolladı. Bu arada "mümin kardeşlerini" şirketinde çalıştırdı. 
1970'lerin başında milli kapitalist Enver Sedat'ın, liberal ekonomiye ve Batı'ya topyekün açılmasıyla birlikte, başarılı işadamı "mümin Ahmed Osman", herkese örnek gösterildi. Yine bir Müslüman Kardeş mensubu olan milyoner Abdülazim Ebu Lukma, Abdülnasır döneminde devletleştirilmiş (İsviçre ortaklı idi) meşhur Groppi çay salonlarını satın aldı. İçki servisini yasaklayıp "İslami Çay Salonları" geleneğini başlattı. 
Böylece Mısır'daki kapitalist liberalleşmeye paralel olarak İslami şirketçilik ve yatırımcılık dönemi başladı. 


Siyasi açıdan İslami yükseliş başlayınca, birçok işadamı "mümin işadamı Ahmed Osman ile Abdülazim Ebu Lukma'yı izledi. Şirketlerinin başına "İslami" ünvanını takıp; İslami kıyafetler giyildi. En ünlüleri El Aşkar adlı ticari kuruluştur. Fazla tipik olmamakla birlikte El Şeref Plastik Şirketi de, petro dolar ticareti yoluyla büyük sermaye arttırımına yöneldi. Türkiye'de Sümerbank'ı almak için Borsa da halka açılan İHLAS Holding gibi, El Şerif Mısır şirketi de 1970 ortalarında kendi finansmanını halktân çıkarmak amacıyla hisse senedi çıkardı. Kısa vadeli ticari kredi ile ortak yatırımlar (mudarebe) bu firmanın gelir kaynağıdır. Mısır'daki El Selam şirketi ise, daha çok gıda sanayi üretiminde faaldir ve belli marketler zincirine sahiptir. Onun tek vurgusu: Faizsiz İşlem ve İslama uygun helal mal. Türkiye'de Ülker bisküvisi üreten İslamcı patron, fetva yoluyla tüketim pazarı açmıştı. Ancak bu İslami tabela, kapitalist rekabetin .sınırlarını aşabilmiş değildir. Bu rekabet, MÜSİAD üyesi iki İslamcı şirketten Ülker ile Saray bisküvileri arasında geçerek 1996 yılında yargıya intikal etti. Kaldı ki, hangi malın helal hangisinin haram olduğuna ilişkin bitmek bilmeyen tartışma ve fetvalar sürer gider.15 


Faiz ve Spekülasyon Mübahtır 


İslami şirketler, satış fiyatlarına yılda yaklaşık yüzde 4 oranında bir artış eklerler. Kişinin "bu faiz değil de nedir?" diye sorası gelir. İslami şirketler sadece aile ellerinde bulunmayıp, aynı zamanda tarikat camileri 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çevresinde ve belli örgütlere bağlı cemaat ortaklıklarında da kendini dayatır. Sözgelimi Mısır'daki cemaatlerin "özel" Ahali camileri, birer büyük finansman yatağı gibidirler. Yine bu ülkedeki Tekfir adlı radikal grup, sebze satışı ve ev endüstrisiyle uğraşırdı. Cihad grubu, Körfez ülkelerindeki mensuplarının gönderdiği paralar ve Mısır'daki Hıristiyan kuyumcuların gaspedilen altınlarıyla mali ticari işletmeler kurdu. Ayrıca Mısırlı İslamcılar, devlete karşı döviz spekülasyonu yaparak bol kazanç elde ederken, Şeyh Hafız Seleme ve Şeyh Salah Ebu İsmail gibi din alimleri "döviz spekülasyonu mübahtır" yolunda fetvalar verdiler.16 
Kuveyt ve Sudan'daki Müslüman Kardeşler ile Lübnan'daki Sufi tarikatlar (özellikle Habeşiler), günümüzdeki büyük ticaret firmalarının arkasındaki önemli güçlerdi. Kıbrıs'taki Şeyh Nazım'ı ise görmemezlikten gelemeyiz. Ünlü işadamı Asil Nadir, Brunei Sultanı ve İngiliz lordları ile bağlantıları var.17 Türkiye'de daha kapalı ve ketum sürdürülmekle birlikte, tarikat ve cemaat holdinglerinden sözetmek pekala mümkündür. Sözgelimi Nakşiler ile Nurcular finans alanında, Mahmut Efendi yanlıları ithal beyaz ve elektronik eşya ile döviz piyasasında, Şeyh Raşit Erol dergahı ticaret alanında, Süleymancılar da nakliyatta etkindirler. 


Geleceğin Komprador Burjuvaları 


" Mısır sanayisinin şahikası" gibi gösterilen El Reyyan, ülkenin "en hızlı gelişen" yatırım şirketi El Hüda, kağıt sektörünün "en büyüğü" olan El Hilal, Mısır'daki ticaret ağının tepesinde otururken, geleceğin çokuluslu İslami şirketlerin yerli ayağı yani komprador burjuvazisi rolünü üstlenecekler. Türkiye'deki komprador burjuvazi (İslami) adayı İHLAS Holding ve Fetullahçı kanadın belli kesimleridir. RP içindeki Erbakan ve çevresindeki çekirdek kadro da geleceğin komprador İslamcı burjuvalarıdırlar. Mazda-ve mersedes marka arabalarının arkasına "Huzur İslamdadir" ibaresinin yazılması, bu burjuva kesimle müslüman bakkal Mehmed Efendi (ya da lümpen ticaret burjuvazisi)'nin ilişkisi çok sınırlıdır.18 Çünkü birinciler vurguncu ve spekülatör sıfatıyla, mümin mudinin parasını kullanan gözü dönmüş banker ve hatta uyuşturucu ticareti yapan kapkaççı konumundalar. Bu tür şirketlerin yıllık ortalama yüzde 24-40 net kârlarının normal ticari yollarla kazanılmadığı, en azından Mısır ve Sudan gibi ülkelerde açıklığa kavuşmuştur.1? 
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El İslam El Tervi (Zenginliğin İslamı) olarak adlandırılabilen bu kesimin, durum gereği dine sarılıp ondan medet uman sıradan dindarlarla herhangi bir ilişkisi olamaz. Çünkü zengin müslüman, alenen İslamı kullanarak sıradan yoksul müslümandan para topluyor. O, kapitalist dalganın parçası olan açgözlü bir vurguncudur. Piyasadan pay kapmak istiyor. Bu uğurda din ve İslam adına her yola başvuruyor. 
Yönettikleri İslami şirketler, alenen tasarruf toplamazlar. Hatta mudilerin hissedar olmalarına ve karar sürecine katılmalarına (teorik olarak tersi söylenmesine rağmen) asla izin verilmez. Mudilerin senet ve tahvil değil, sadece borç makbuzları vardır. Yatırıma ortak olan (mudarebe veya muşareke yoluyla) mudilerin; şirketlerin faaliyetlerini, bütçelerini ve projelerini denetleyip inceleme hakkı yoktur. Mali konularda müşterilere bilgi verilmez, verilirse de genelde umut dolu ve yanıltıcı sözlerdir bunlar. İslami şirketlerin bir konunun veya bir projesinin iptali halinde, müşteri, ortak veya mudinin bilgilendirilmesi düşünülmez bile. 
Buna karşılık mudi, yüksek oranda net kâr elde eder. Nasıl olur bu? İşte spekülasyon, kaçakçılık, vurgunculuk vs.. burada kokusunu yayar durur. 


“Öteki mümin, yani yoksul dindar ise günlük ekmeğinin peşindedir. 
Eh, elinde varsa üç-beş kuruşu, bunu da "Allah ve din adına" gidip İslami bir banka veya şirkete yatırır. Gerisini düşünmez hiç. Oysa Mısır'daki El Reyyan böyle dolandırdı müşterisini. Halka açılan İHLAS Holding 1993 yılında "mümin parasıyla" bedavadan 1.2 trilyon toplayarak Sümerbank sahibi olacakken, borsa krizi başlayınca işi durdurdu. Üstelik spekülatif biçimde hisse senetlerinin piyasasını kızıştırdı. 
İzmir'deki Akevler Kooperatifi'nin "dolandırıcılık davaları" hâlâ mahkeme konusu olabilmekte. 


İki ayrı dünyanın (yani zeginler dünyasının İslamı ile yoksullar dünyasının İslamı) birleşemeyeceğinin hikayesini yine bir İslamcının kaleminden okuyalım: "Moda giyecekler, moda markalar, defileler! 
Yeni bir İslam sosyetesi ile tanışıyoruz! Servetten, saltanattan ve siyasetten pay isteyen, pay alan, yeni bir burjuvazi bu! İnsanlar, çoğu zaman dönüştürmek istedikleri şeye dönüşüyorlar. İnandığımız gibi yaşamayınca yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Hem de sloganlar haykıra haykıra..." 


Abdurrahman Dilipak, İslami çizgideki Vakit gazetesinde, İstanbul Sheraton otelinde RP lideri N. Erbakan'ın anlı şanlı düğünü için bu 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dizeleri yazdı. Evet, adı "İslami" de olsa yeni tür ticaret burjuvazisi ile karşı karşıyayız. 
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İslam'ın doğuş yeri Arabistan, genel kanının tersine, çöl yaşamından ibaret değildi. Bölgesel ve uluslararası bir ticaret kavşağıydı. Göçebelikten ticari ekonomiye geçen Mekke ile göçebe ekonomisinden tarımsal hayata geçen Medine'nin hikayesi, hem çalkantılı ve sancılı bir uyanışın hem de sınıflaşmanın (buna bağlı olarak korkunç sömürünün) öyküsüdür. Ek olarak Ortaçağ dönemindeki anlamıyla şehirleşmenin tarihidir. Dolayısıyla, İslamiyet'in tarihi sayılır. Hayat, tam da bu sancılı ve çalkantılı uyanışta gizliydi, çöl kumlarında değil. 


İslamiyet, bir "tüccarlar hareketi" olarak şehirleşmenin serüveni olduğu kadar, şehirlerarası ticari rekabetin de ilginç macerasıdır. Başlangıçta Mekke-Medine ( Müşrikler ile Müslümanlar arasında) çatışması görülür. İslamın zaferinden sonra, Medine-Fustat (Kahire), Mekke-Kufe, Medine-Şam, Basra-Şam, Bağdat-Şam çatışmalarına tanık oluruz. 
Bütün o kavga ve gürültü, kent merkezlerinde toplanan ticari faaliyetin kimin denetiminde olacağı noktasında düğümlenir. Özellikle çarşıpazarların da İslam ibadet merkezleri “olan camilerin çevresinde sıralanmasının (Medine, Vasıt, Keyrevan ve Bağdat kentleri örneğinde olduğu gibi) nedeni de, bu tüccar hareketinin dini söylemle tütsülendirilip kutsanmasından başka bir şey değil. O kadar ki; Şiilik (Kufe'de), Kaderiye (Basra'da) ve Haricilik (yukarı Mezopotamya'da), Osmaniye gibi siyasi hareketlerin dini söylem altında çatışmalarının temelinde şehirdeki ticari kâra kimin el koyacağı meselesi yatar. 


İslamöncesi Mekke toplumunda ticari hayat, bilinegelenin ötesinde 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bir canlılıktaydı. Karaborsacılık, stokçuluk, tekelcilik ve tefecilik ayyuka çıkmıştı. Bunların hepsi de Hz. Muhammed'in mensup olduğu Kureyş aristokratlarının denetimindeydi. Çözülmekte olan kabile toplumundan sonra ortalıkta kalan yoksullarla, en alttakilerden olmayıp yükselmek isteyen orta kesimlerin duygularına hitapeden Hz. Muhammed, umulanın üzerinde güç toplayıp yeni bir düzen kurmak istedi. Ancak kent içi mücadeleyle olacak bir şey değildi bu. Dolayısıyla hicret (göç), bir başka kentteki ticari faaliyete ortak olmak, onu ele geçirmek veya yeniden kurmak üzere yer değiştirmek amacını da içerir. Yani, ilk Müslümanlar hicret ederken, sadece baskı ve zulümden kaçmadılar. 
Tersine; Mekke sermayesiyle rekabet edebilmek için Medine'deki sermayeye (gelişmekte olan) göz dikmişlerdi. Önce belli bir varlık edinecek, sonra da Mekke'yi yeneceklerdi. Nitekim İslam tarihinde, merkezi sermayeyle siyasi mücadele etmek isteyen hemen bütün muhalif akımların, mevcut kenar şehirlere göçerek sermaye sahibi olduklarını (Şam gibi) ya da yepyeni kentler inşa ederek (İbn-ül Eş'as'ın Kufe'deki hareketi, Abbasilerin Horasan illerinde yaptıkları ve Bağdat kentini kurmaları gibi) mali bakımdan güçleridiklerini görürüz. 


İslamiyet başlangıçta bir çeşit eşitlik ve adalet önerdiyse de, bunun hiçbir dönemde gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Tersine İslam'dan önce ve sonra, Kureyş aristokratları, hep ticari faaliyetin en tepesinde bulunurdu. Eşitlikçi kabile geleneğiyle İslam'ın devlet anlayışı arasında büyük çatışmalar olmuştur. Muhtemel çatışmalar ve çelişkiler, "cihad ve fetih" (talan ve yağmalanma) hareketleriyle ertelenmeye çalışılmıştır. 
Zaten bu, ticaretin de kuralıdır. Çünkü ticari faaliyet, hep dışarı açılmaya muhtaçtır. İslam fetihleri, bu bakımdan hem tüccar hareketinin dışarıya yayılmasına yol açmış, hem de bedevi (eşitlikçi).kabileleriyle, aristokrat tüccar Kureyş zenginleri arasındaki çelişkiyi asgariye indirip ertelemiştir. 


Bedeviler fetihten fetihe koşarken, Kureyş açistokratları habire servet biriktirdiler. Yağma ve talandan Hz. Muhamimed'e beşte bir oranında pay verildi. Aynı şey, diğer dört halife Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'ye de sunuldu. Örnekleyelim: Peygamber'in çok sayıda malı ve mülkü bulunurdu. Kapısında hizmetçiler çalışırdı. Peygamber eşleri, yoksullara yardım edecek oranda zengindiler. Muaviye, bir keresinde Hz. Ayşe'ye 
400 dinar değerinde küpe bile hediye etmişti ki, dönemine göre büyük 
bir servet sayılırdı. Zaten, Peygamber'e ve -eşlerine gelen hediyeler, hazine sayılabilecek kadar büyük bir meblağı oluşturur. En yoksul halife 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diye sunulan Hz. Ali'nin eşlerinin saçlarını tarayan ve ev işlerini gören 
hizmetçiler vardı. Kureyş'ten Zübeyr, evler dışında 50.000 dinar, 1000 
cariye ve 1000 at miras bırakmıştı. Talha bin Ubeydullah el Teymi'nin günlük Irak geliri 1000 dinardı. Abdurrahman bin Avf'ın ise 100 at, 
1000 deve, 10.000 koyunu ile 330.000 dinarı vardı. Hz. Ebubekir, 
Ömer ve Osman'ın zenginliklerini saymıyoruz. ! 


Bedevi savaşçılar fetih lere giderken, tek itirazları "ticari faliyetlerimiz engelleniyor," idi. Ancak Hz. Ömer, ticari faaliyeti çok sevmesine ve ibadet uğruna ticaretten vazgeçenleri azarlamasına rağmen, "İslam'ın siyasi ve iktisadi egemenliği" uğruna Cihad'da ısrar etti. Bu yüzden, fetih hareketlerini teşvik eden mükafatlandırma dereceleri (İslam'ı daha önce benimsemek, fetih hareketlerine daha fazla katılmak gibi) koydu. Böylece Kureyş aristokrasisinin ticari hegemonyasını sağlama alırken, Bedevi kabilelerini "ücretli asker" konumuna düşürdü. 
Fakat yağma ve talan gelirleri muazzam olduğundan, başlangıçta bu bir sorun yaratmadı. Kaldı ki Hz. Ömer, işgal edilen topraklarda askerlerin yerleşmesini istemedi. Çünkü, toprak aristokrasisine dayalı yeni bir mali güç merkezinin Mekke aristokrasisine (dolayısıyla merkezi yönetime) karşı çıkmasının zeminini yok etmeyi amaçladı. 


Fakat Hz. Osman dönemindeki yeni toprakların Kureyş aristokrasisindeki belli bir kabileye (Beni Ümeyye) verilişi, Kureyş içinde çatışmanın başlangıcını oluşturdu. Buna, kırsal kesimden kentlere göçen yoksul yığınların başkaldırısı eklenince, İslam'da üstü kapalı ilk sınıf çatışması da meydana gelmiş oldu. 


Emevi döneminde, Hz. Ömer'in o çok korktuğu şey gerçekleşti. 
Fetih hareketlerinin başını çeken savaşçı ve eşitlikçi Bedevi kabile şefleri toprağa yerleşmeye başladılar. Hatta bütün bir kabile ya da birkaçı, yepyeni bir kent (Kufe gibi) kurarak, ümmet toplumunun reddettiği kabileciliği, bölgecilik adı aktında sürdürdüler. Kabile şefleri, şehirde oturan toprak ağaları oluverdiler. Irak gibi verimli ve sulak topraklarda özel kanallar açarak, tüm ülkenin ekonomik faaliyetini etkileyebilecek oranda tahıl üretimi yapanlar oldu. Yeni bir tekelcilik dönemi başladı, buna bağlı olarak da tefecilik ve faizcilik aldı yürüdü. 


Tekelcilik ve faizcilikten söz etmişken biraz ayrıntılamak gerek. Aslında İslam kaynakları, "tekelleşmenin yapısına ve oluşumuna karşı tutum almazlar." Hz. Muhammed, tam bir serbest piyasa önderidir. 
Ticari faaliyetin gelişimi için vergi bile almamaktadır. Karşı olduğu şey, 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İslam öncesinde yaşanılan aşın rekabet ve korkunç tefecilik, stokçuluktur. Fiyatlara narh koymaz. Devlet müdahalesi, o zamana kadar haksız rekabet yürüten ve tekelleşmeye giden (İslam pazarı aleyhine) Yahudi ve Müşrik tüccarlarına karşı görülür. Özcesi İslamiyet başından beri "tekelcilik" yapısına değil, onun "bazı işlevlerine" karşıdır. Çünkü özel mülkiyetçidir ve ticaret gereği dışarıya açılıp genişlemek ister. 


Arapça üç sözcüğü iyi ayırmak gerek: Fazlalık, artı ürün anlamına gelen faid, yarar, fayda anlamındaki feide ve tefecilik demek olan riba. 
Günümüzde feide sözcüğü yanlış biçimde "faiz" anlamında kullanılmakta. Oysa telaffuz olarak /4z/a/:k demek olan faid kelimesinin "faiz" ibaresini karşılaması gerek. İslami kaynaklarda yasaklanan şey anılan iki sözcük değil, riba ibaresidir ki, bu da klasik anlamda £efecilik demektir. 


Kaldı ki, faiz (tefecilik) olayı, dönemin gelişkin ticari ortamında para dolaşımını engellediği, tüccar ve toprak sahiplerini mağdur ettiği için yasaklandı. Yoksa amaç, başlıbaşına yoksulları korumak değildi. 

İslam tarihinde ticari faaliyet içinde faiz hiçbir zaman yasaklanmadı, yasaklanamadı. Başka adlar ve yollarla dile getirildi. Üstelik Şeriat'a uyduruldu. Bakınız nasıl? 


Abbasiler dönemi, Emeviler'dekinin tersine toprak mülkiyetinden ziyade (tarımsal faaliyetler hiç durmadı) pre-kapitalist türden ticari faaliyetlerin çok canlı olduğu bir dönemdir. Merkezi Bağdat ve Arabistan olmak üzere, görece "çokuluslu" ticari şirketler ve denizaşırı (Hindistan, Çin, Tibet, Ermenistan, Malaga, Afrika, Uzak Batı vs..) temsilcilikler kuruldu. Anonim şirketlere benzeyen Şirket-ül Daman ile Şirket-ül Mufavada ve Şirket-ül Vucuh gibi kuruluşlar devreye girdi. 
Hazzan gibi kuruluşlar tekelci nitelik kazandılar. Rakkaz adı verilenler, "çokuluslu" niteliğe büründüler. Mücehhiz'ler ise günümüzdeki İslami faizsiz bankacılık denen bir çeşit tefecilik yaptılar. Zaten Refah Partisi'nin "Selem Senedi" dediği şey, biraz bu Mücehhiz'leri andırır. 
Ama özellikle Erbakan'ın ünlü Selem Senedi'nin eşdeğeri Bey-ül-İyne (borç verenin herhangi bir malı, borç alana veresiye yüksek bir bedelle satması ve sonra dönüp onu peşin olarak daha düşük bedelle satın alması) kurumunda somutlaşır. 


Zotunlu haller dışında, devlet fiyatlara müdahale etmiyordu; bankerlik ve mali kurumları ile sigorta (İslam'a aykırıdır) kuruluşları son 


233 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


hızla çalışıyorlardı. Faiz güya "haram" olduğundan, bu tür işleri Müslüman olmayanlar (aynı firmada çalışan bireyler ya da kardeş şirketler) üstlenmişti. Haram olan kredi işlemleri de din alimlerince kitabına uydurulmuştu. Poliçe, çek, senet, hem İslam topraklarında, hem de dışarıda çok geçerliydi. Ticari hayattaki bir türlü tefecilik ve faizcilik için Hile-i Şeriyye (yani hile yoluyla Şeriat'a uydurmak) yollarına başvurulmuştu. Çok olağan kâbul edilen bu faaliyetler, 19. yüzyılın sonlarına kadar tüm İslam ülkelerinde bütün hızıyla devam etmişti.2 


Sınıfsal çelişki ve çatışmaların zirveye tırmandığı dönem de budur. 
Özellikle kabile temelinde komünal hareket ayaklanmaları, Abbasiler zamanında olmuştur. Kuşkusuz, İslam devleti, kimi kamusal yardım kurumları da yaratmıştı. Ancak bunlar, sınıfsal çatışmaları dengelemeyi hedefliyordu. Erbakan'ın "ilgili kuruluştan ahlak belgesi" istemesi de Abbasi geleneklerine çok benziyor. 


Kökü oraya uzanan "Adil Düzen masalının bir farkı var: "İlerleme ve kalkınma" söylemiyle 19. yüzyıl Batılı kapitalizmden çokça etkilenmiş olan Erbakan projesi; 1970'lerdeki sosyalist projelerle yarışırken, bir nebze de olsa, devletçi, kamusal ve anti-emperyalist modelleri taklit eder olmuştu. Yeni Dünya Düzeni döneminde ise, kapitalist özelleştirmeci ve serbest piyasacı görüşlerle yarıştığından, ister istemez "ben daha iyi özelleştiririm, ben daha iyi kapitalistleştiririm ve ben daha iyi serbest piyasacılık yaparım" söylemine kaymaktadır ki, İslamcılar açısından işin doğrusu da budur. Nitekim Erbakan, Flash TV'de (13 Nisan 1994) yaptığı konuşmada, hükümeti, "onlar devletçidir, biz iyi özelleştirmeciyiz" diye suçlamıştır. Aynı konuşmasında büyük işadamlarını "silah arkadaşlarımızdır, onlar Türkiye'deki yedi zümre'nin en önde gelenleridir. Bize en yakın olanlardır," diye övmüştür. Madem orta yerde zümreler ve bölünmüş (sınıfsal) cepheler var. O halde Erbakan, "silah arkadaşımızdır" dediği zenginlere birlik olup, yoksulların karşısına çıkmıştır. Adil Düzen'in özü budur ki; projenin kendisi, " Avrupa'daki 40 büyük kapitalist uzman" tarafından hazırlanmıştır. 


1996'da sanayici ve işadamlarıyla görüşen Erbakan, "Adil Düzen; size daha hızlı ve daha çok kazandırır" mesajını verirken, bugünkü sömürüyü geride bırakacak bir mekanizma oluşturacağının yöntemini açıkladı. "Adil Düzen'de savunulan tüm unsurları şimdilik rafa kaldıran RP" (Milliyet, 29 Haziran 1996), Adil Düzen programının yaratıcısı Süleyman Karagülle'ye göre, bu sistemin uygulanmasına engel oluşturuyor. (Radikal, 4 Kasım 1996) 
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İslam'da adalet, çok yönlü bir kavramdır. Eşitlik de bunun bir türevi. Adil olmak köken olarak eşitlik (genel kanaatin tersine) anlamına gelmemekte; "uçlar arasında denge sağlamayı" ifade etmektedir. Dolayısıyla "adl /addale" kökenli bu sözcük, zorlama biçimde İslam'da "eşitliğin, adaletin" simgesi oluvermiştir. Halbuki, vahşi kapitalizmin gözükara sömürüsünü biraz gemlemeyi hedeflemektedir. Adil Düzen olayı da bundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla ne adildir, ne de gerçekçi. Tersine, olay, bir yanılsamadan ve aldatmacadan ibarettir. 
Daha da önemlisi vakıflar ve tarikatlar yoluyla giderek büyüyen Müslüman kapitalistler lehine sermayeden taban kaydırma ve kredi kanallarını yönlendirme projesidir. Üstelik, tüketim toplumunda spekülatif kazançların kapılarını dua ile açma operasyonudur. Özcesi peçeli, tesettürlü ve çarşaflı kapitalizmdir. 


DİPNOTLAR 
1 Ayrıntılar için bkz. Faik Bulut, Allah Devletinde Demokrasi, 4. baskı, Doruk yay. 
1997, Ankara; Abdülaziz Duri, İlk Dönem İslam Tarihi, Endülüs yay. 
2 İslamda faizli ticaret için özellikle bkz. Cahiz, El Tebasur Bi"l Ticare; Şeybani, el 
İktisab fi'li Ruzk-ıl Mustebab/El Maharic ve'l Hiyel, Dimaşki, El İşara ile Mahasin-il Ticara. 
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Kuşkusuz hemen her örgütünkinde olduğu gibi İSC'nin (İslami Selamet Cephesi,/ FİS) de genel çerçeve ve genel amaç açısından yazılmış veya taslak halinde bir programı vardır: "İslami Hareket, Cezayir halkını yönlendirme ve onu doğru yola taşıma." (hidayete erdirme-F.B.) sorumluluğunu üzerine almıştır. İslami Selamet Cephesi, içte ve dıştaki düşmanlarına karşı, Cezayir halkını eğitme yolunu seçmiş; halka Kur'an ve Sünnet ahlâkı (yani İslami bir hayat tarzı-F.B.) aşılarken, onları imanın dinamik enerjisi ile de harekete hazır hale getirmiştir. 
İSC, insanların manevi yönden yetişip olgunlaşmasına büyük önem vermekte, hatta modern sömürgeciliğe karşı direnme kuvvetinin ancak sağlam bir maneviyatla mümkün olacağına inanmaktadır. "Beşeri ideolojiler iflas ettiğinden, İslama sarılmaktan başka çare ve çıkar yolunuz yoktur..."1 şeklindeki genel bir söylemi, her zaman için İSC (FİS) yayınlarında ve konuşma metinlerinde bulmak mümkün. 


Benzer biçimde, İSC programında "dış bağımlılığa ve sömürgeciliğe kesinlikle son verilip", Kur"an ve Sünnet temeli üzerinde bir devlet modeli (yani üstü kapalı biçimde İslami devlet ve İslam Şeriat modeli-F.B.) kurulması amaçlanmaktadır. Ek olarak rüşvet, tekelcilik, faiz ve diğer sömürü ya da yolsuzluk biçimlerinin ortadan kaldırılacağı 


“ Yazarın Cem yayınlarında (1994) çıkan Şeriat Gölgesinde Cezayir adlı kitabından alınmıştır. 
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vaadedilerek, İslam ülkeleri arasında İslam Ortak Pazarı kurulması önerilmekte, Afrika Birliği siyasetinin de destekleneceği açıklanmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkmasına yarayacak çözümler ise üretimin arttırılması, işsizlik sorununun sona erdirilmesi, eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, tarım, maliye, para ve idari yapıda yeni düzenlemeler yapılması olarak öngörülüyor. Kısaca ekonomik istikrar hedefleniyor, iç barışın sağlanmasına büyük özen gösterileceği belirtiliyor. Bu program, ayrıntılarıyla İSC yayın organı El Munkız'ın ilk sayısında yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.? 


Programın "Sunuş" bölümünde, bol bol retorik var. Yani baliğ söz, güzel ve edebi söz, beylik laflâr sarfedilerek deyim yerindeyse popülizm yapılıyor. Bir örnek: "İSC, klasik partiler gibi olmadığından, programımız sadece üyelerin görüş birliğiyle oluşmadı. Aksine halkın cephesi olması itibarıyla, istenen siyasi bilinç ve toplu kanaata sahip olunması için, programını halka arzetmiştir... Ey Cezayir Müslüman halkı! 
İşte, emanetin sana geri verildi! Allah'a, tarihe ve gelecek kuşaklara karşı sorumlusun. Eşsiz dehan ve hayrı iradenle; gafletten uzak şuur, dalgınlıktan uzak uyanıklık ve hiçbir engelin zayıflatamayacağı bir güçle emanetine sarıl!3 Anlaşılacağı üzere sadece popülizm yapılmıyor, uzun yıllar Afgan Mücahitlerinin yanında yaşamış Fransız İslam uzmanı Olivier Roy"un deyimiyle," kaba bir popülizm adeta körükleniyor."? 


İSC, kendi niteliğini şu cümlelerle açıklıyor: "Metodik özellikleri itidal (ılımlılık), vasatilik (orta yolculuk) ve kapsamlılıktır. Yüce Allah buyurdu ki;.. ve sizi bu şekilde vasat (orta yolu tutan-F.B.) bir ümmet kıldık". Bağlı olarak, peygamberin bir Hadisine dayanılarak "birlikte olun, ihtilafa (görüş ayrılığına) düşmeyin" şeklinde bir öğüt yer alıyor. 
Aslında iktidara gelirken şiddete başvuracağı, ancak iktidarı ele geçirdikten sonra ülkeyi dönüştürmede (ekonomik ve toplumsal açıdan) köktenci değil, ılımlı davranacağı, yani bir anlamda İslami kavramı "sosyal demokratlaştıracağı"5 söylenebilir. Her bakımdan orta yolcu, her bakımdan ılımlı, her bakımdan idare edip günü kurtarmayı veya acil sorunlara yumuşak merhem sürüp her derde palyatif (geçici ağrı dindirici) ilaçlar tavsiye edeceği o kadar açık ki. Dolayısıyla bu, iddia edildiği gibi bir devrim değil, tersine bir reform veya 1960'larda iktidara gelen Milliyetçi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) programının bir çeşit yeniden gözden geçirilmiş hali olacaktır. Zaten İSC, sık sık, mevcut düzeni her yönüyle "yeniden islah etme ve gözden geçirmeyi amaçladığını" vurgulamaktadır. Ama siyasi açıdan "ihtilafa düşmeyin" yolundaki öğüt, İSC iktidarının, kendisiyle görüş ayrılığına düşenleri ve kendisine karşı çıkanları hoşgörmeyip bastıracağına işaret eder. 


"Ey iman edenler, Rabbinizden korkulması gerektiği şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün" ibaresi İSC programının, diğer İslamcı parti programları gibi, "kişinin Allah'tan korkan iyi bir müslüman olması" temeli üzerine kurulacak bir toplum modelidir. Bu, zaten klasik anlamda tüm İslam alimlerinin, "siyaset sadece ve sadece bireysel fazilet üzerine inşa edilir"6© yolundaki bilimsel olmayan ibaresinin tekrarıdır. 
Sözgelimi İSC programında şu var: "Cezayir halkı, iman ve İslamın gücüyle, Rabb'ine olan güveniyle geri kalmışlıktan kurtulup kalkinacaktır. "7. 


İslam Şeriatı, yani Kur"an ve Sünnet ile peygamber hadislerinden oluşan değişmez kurallar bütünü, İSC programının temel ilkesidir. 
Hemen her şeyden önce gelir. Örneğin birçok yerde: "İslami faaliyetin en önemli unsuru, ciddiyettir. Bunun sağlanabilmesi için İslami faaliyetin; Şeriat, akıl, maslahat ve vakıa (olgu) esaslarını gözeterek ilişkili olduğu insan fitratına (doğasına veya mizacına-F.B.) riayet etmesi gerekir."8 Ya da "yasama gücünü, Şeriat'ın hükümlerine tabi kılmak.. 
yargı kurumunu Şeriat"ın belirlediği şekilde düzenlemek.."9 türünden ibareler, her şeyden önce bir İslam iktidarının gerçekleşebileceği ama İslam devleti yaratmanın çıkmazda olacağının ilk işaretleridir. Oysa Şeriatı; bilim, akıl, çıkar ve olgu"nun önüne aldığınız, 0 bilimi ona tabi kıldığınız zaman, bu toplumu durgunluğa mahkum edip dondurmanız anlamına gelir. İslami bir devlet modelini, çağımızdaki kapitalist emperyalizmin özellikle İslam ülkeleriyle haşır neşir olduğu, bağlantılı biçimde kapitalist pazar ve sömürü ilişkilerinin egemen olduğu bir dünyada, Asrı Saadet türü (Hz. Muhammed ve Dört Halife dönemindeki ilkel devlet modeli-F.B.) bir İslami toplum modeli kurmak olanaksızdır. 
Zaten İSC programının diğer maddelerinde göreceğimiz gibi, kurulması düşünülen yeni toplum, "bir tüketim modeli" olmaktan öteye geçmez. Aynı düzlemde İslamın tarihi mesajını, İslam akidesini (ideolojisini-F.B.), "hayatın bütün alanlarında gösterilecek siyasi faaliyetin ideolojik temeli"11 haline getirdiğiniz anda, diğer bütün (teknik, bilim vs..) gelişme araçlarının önünü tıkayıp, daha işin başındayken toplumsal kalkınmayı engelleyen nedenlere başvurmuş olursunuz. Kaldı ki, bu bile, yaratılması tasarlanan toplumu, "modern tüketim toplumu"12 olmaktan kurtaramayacaktır. 
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İSC programı: "Seçkinler zümresi ve politikalarından kurtulmak için sorumluluk ölçülerini belirlemeye önem verir. Görevlerin ifasına, toplumda çalışma ruhunun geliştirilmesine çaba harcar; bencillik, kayırmacılık ve bireysellik duygularının kaldırılmasına gayret eder. Cephe, bu olumsuzluklara düşmemek için, ifade hürriyetini garanti altına alarak, özeleştiriyi teşvik eder, bütün kurum ve organlarda siyasi, idari ve iktisadi muhasebe yollarını belirlemede titiz davranır. Halkı bilinçlendirmeyi ve bunlar karşısında sorumluluklarını hissettirmeyi temel görevi olarak görür. İslami özdenetim (hisbe) mekanizmasını dirilterek, 'Şer'i olarak bunu nasıl elde ettin? ilkesini uygular.." 13 diye yazar. 


Bir kere, yukarıda yazılanların Cezayir'de 1962'den beri iktidarda olan millici FLN (başlangıçta sol kanat devrimci milliyetçisi, sonradan sağ kanat millici olan) programından hiç mi hiç farkı yoktur. Belki birincisi "hafif kırmızı" iken İslamcı program "yeşil" renge boyanmıştır. 
İkinci olarak bu, sosyalizmin ya da sosyalist ülkelerde yazılıp çizilen ve uygulanan (en azından teorik planda) şeylerdi. Yani yeni bir buluş değil. 
Üçüncü açıdan ve daha teorik bakılırsa, yukarıda tasarlanan "toplumsal kolektif bir ruhun" sağlanabilmesi için, öngörülen ideolojinin de kolektif bir dünya görüşünü kapsamış olması ve kolektif bir üretim/ tüketim (ayrıca kolektif mülkiyet) temeli üzerine oturması gerekir. Oysa Islam böyle bir şeyi öngörmediği gibi, tersine sık sık, "kırsal kesimlerde, daha önce toprakları elinden alınanların sahiplerine geri verilmesini ve bireysel mülkiyetin, 250 özel girişimciliğin, özel ticaretin, özel yatırımın teşvikini "15 öngörüyor. Bu eğer demagoji değilse, önemli bir çelişkidir. Altyapı ve üstyapı çelişmesidir. 

İSC programının kalkınmadaki birincil hedefi, anlaşıldığı kadarıyla, "hafif sanayi ile tarıma ağırlık vermek. Acil amaç, nüfusun üçte ikisinin 
30 yaşın altında olduğu, genç işsizler ülkesinde, işsizliği önlemek için 
yatırım politikasını gerçekleştirmek."15 Ancak sadece tarım-hafif sanayi temelindeki bir yatırım politikası, çok yüksek düzeylere varan işsizliği önleyemez. Önlemesi de mümkün değil. Kaldı ki; böylesine büyük bir işsiz ordusu, sadece yatırım ve istihdam politikalarıyla yok edilemez. Tersine, olsa olsa KİT'lerin "arpalık" babından kullanılması, yarı işsizler ordusunun doğması ve KİT'lerin yeniden halk kitlelerinin sırtında bir yük olmasına yol açar. Cezayirli kadın gazetesi Suad Belheddad burada ince bir noktaya değiniyor: "İSC, kadınları ev hayatına gönderip içeri kapatarak işsizlik oranını düşürmek niyetinde."16 Bunların tümünün de geçici önlemler olmaktan öte bir anlam taşımayacağı çok açıktır. Burada "İslam artı işsizlik" doğacaktır.17 
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Tarım ve sanayi politikasının "öncelikle Şeriat ilkelerine tabi kılınması," İSC programında öngörülen topraklarda ve sanayi dallarında, bilimsel ve teknolojik yollarla reformlara gidilmesini" 18 güçleştirecektir. 
Ya da en azından "İslam artı elektrifikasyon" !9 gibi teknokrat bir İslami yapı ortaya çıkaracaktır. İslami hareket (ve İSC) önder kadrolarının yüksek eğitim gören kişilerden oluşması, bu olasılığı güçlendirmektedir. 


Aslında global bakarsak, tarım ve sanayi kalkınma projeleri, esas olarak iç pazara yönelik olacaktır ki bu, bir yönüyle "ülkenin kendisine yeterliliği" açısından yararlıdır. Ancak kapitalizmden tam ve köklü kopuşun sağlanmadığı koşullarda; sermaye ihracı, dış pazarlar, hammadde kaynakları gibi alanlarda emperyalist tekellerin kurbanı olacaktır. Ezilen, sömürülen ve daima dışarıya muhtaç bir Üçüncü Dünya ülkesi, ya da bugünkü ifadesiyle sürekli sömürü ilişkileri altında inleyecek yoksul bir Güney ülkesi olmaktan kurtulamayacaktır. 


İSC programı; bir yandan, toplumsal adalet sağlayıp, zengin-yoksul ayrımına izin verilmeyeceğini"20 iddia ederken; öte yandan, ülkeyi hem yerli hem de yabancı yatırımcılara peşkeş çekecek öneriler üretmektedir. 
"Çok ortaklı yapılanmalara yeniden öncelik verilerek ekonomiyi canlandırmak, dağıtım yollarını hızlandırıp bolluğu sağlamak için serbest ticaret şirketlerinin kuruluşunu özendirmek... Yurtdışındaki servet sahibi Cezayirliler ve müslüman işadamlarının ülkede yatırım yapmaya teşvik edilmelerini sağlamak, bunlara devlet kanalıyla gerekli garantileri vermek..."21 şeklinde formüle edilen amaçlar, yerli ve yabancı sermayeye kucak açmaktan başka bir şey değil. Peki, "sermayenin milleti yoktur ve sermaye ürkektir" türündeki o kapitalist pazarında boy vermiş veya petro-dolar zengini bir Cezayirli ya da Suudili sermayedar ile Amerikalı veya Japon sermayedar arasındaki anlayış ve sömürü farkı nedir ki? Hatta Cezayirli veya müslüman yatırımcı, ülke insanının dogasını iyi bildiğinden, daha acımasız ve daha ince yöntemlerle sömürü çarkını işletir. Üstelik İslam ve Arap adına, yani kutsayarak. 


Yukarıda anılan "çok ortaklı yapılanmalara öncelik verilerek ekonomiyi canlandırmak ve dağıtım yollarını hızlandırıp bolluğu sağlamak için serbest ticaret şirketlerinin kuruluşunu özendirmek" şeklinde ifade edilen amaç," Bir yandan Avrupa sosyal /demokratlarının, öte yandan Türkiye'deki CHP-SHP popülist katılımcılık, halk ortaklığı vs.. ya da günümüzdeki hisse senetlerinin satışına denk düşen "halka açılma, şeffaflaşma" siyasetlerinden hiç farkı yoktur. Kaldı ki İSC, "Dünya Bankası ve İMF gibi emperyalist kuruluşlarla ilişkilerin koparılmasını değil, yeniden düzenlenmesini "22 vurguluyor. 


Cezayir Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PADS) temsilcisi, İslamcıların ekonomik programları hakkında şu görüşü dile getirdi: "FIS ila GIA gibi İslamcı örgütler, kamu işletmelerini bombalayarak özelleştirmeyi hızlandırıyorlar. Her iki örgütü destekleyen sermaye çevresi, vurguncu kapitalistler ile kompradorlar. FIS, sendikacılığı, 'komünist kalıntısı' diye niteleyip işçi örgütlerine karşı çıkıyor. Dinciler; grev ve toplusözleşme haklarını kullanan mücadele sendikacılığına kesinlikle karşılar. Onlara göre, patron-işçi cephesi yaratmak gereksizdir. Sendikaların görevi, müslüman patronlarla karşılıklı anlaşma çerçevesinde iş düzenini sağlamaktır. FIS'in yan örgütü olarak kurulan İslami İşçi Sendikası (STT) tüzüğünde aynı görüşler yer alır. Bu yüzden, işçiler, FIS'e itibar etmiyor. Ş 


FIS, ilk dönemlerde slogan olarak kullandığı "ekmek--konut-özgürlük" söylemini bir kenara bıraktı. FIS'in yönettiği belediyeler sırasında ekmek fiyatları, bir yıl içinde dörde katlandı. 


FIS'in hedefleri arasında patron ve özel işletme müdürleri yok. 
Zaten ABD ile Almanya, FIS'in iktidara gelmesi halinde işlerinin bozulmayacağını söylerken; Fransız patronlar de, bu örgütün iktidarda bulunmasından rahatsızlık duyinayacaklarını açıkladılar. (Evrensel gazetesi, 9 Kasım 1995) 


İSC programı, "İslami bankalar yoluyla faizsiz kredi ve faizsiz sistem" gibi ekonomik hedefleri de gözetiyor. Gerçekte Hz. Muhammed döneminde riba (tefecilik ve faizcilik) denen şeyin yasaklanmasının esas nedeni, yoksulu Korumaktan .çok, iş hayatı zamanın çeşitli riskleriyle dolu olan tüccar ile toprak sahibi zengin kesimi korumak idi. Bu arada yoksullar da bu "ilahi yasak"tan çok dolaylı biçimde yararlanıyorlardı. 
Asıl korunan kesim, yoksullar imiş gibi gözükse de, gerçekte onlar değil, tüccar ve zengin köylü kesimiydi. Bu yüzden bankacılık demek, zaten tefecilik ve faizcilik demektir. Bu gerçek bir yana, faizsiz sistemin ve faizsiz kredinin yine, esas olarak tüccar ve toprak sahibine yarayacağı da çok açıktır. Türkiye'deki 1930-70 arasındaki uygulamalar da böyle oldu. 


Zaten İSC programındaki, "Şer'i iç borçlanmayı, iktisadi ve sosyal kriz hallerinde toplumsal dayanışmayı sağlama, yurtiçi ve yurtdışındaki 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kur farklarını gözetip reel para politikasını gütme vs..2 gibi" hedefler de, kurulacak İslami toplum modelinde; işsizliğin süreceğinin, ekonomik ve toplumsal kriz yaşanacağının, devletin iç borçlanmaya gideceğinin başka biçimde itiraf edilmesidir. 


"Kaldı ki üretim-tüketim dengeleri sağlanacaktır"24 denmesine rağmen, programın ruhunda modern tüketim toplumunun damgası vardır. Örneğin, "Zorunlu tüketim ihtiyaçları ile üretim şartları arasında uyum, keyfiyet ve kemiyetin (nicelik ve niteliğin) dengeli olarak gelişmesi ve bunlara duyulan ihtiyaç, nüfus artışı ve medeni (uygarlık) gelişmelerin dikkate alınarak gözetilmesi...25 yolundaki formülasyon bunun tipik örneğidir. Aslında Fransız uzman Olivier Roy'un da ifadesiyle, "kurulması düşünülen İslam modeli, içinde Coca Cola'dan tutun da her türlü tüketim maddesinin su gibi harcandığı modern bir tüketim toplumundan başkaca bir şey değildir."26 


Bu yönüyle özetlersek, "İSC programı, iktidardaki (iflas etmiş millici-F.B.) FLN programının çarşafa büründürülmüş şeklinden ibarettir. 
Sömürgecilik ve emperyalizm düşmanlığı ise muğlaktır ve Batı düşmanlığı sınırlarını aşmamaktadır.27 


İSC"nin orduya bakışı ise metafizik ve sınıfsal temelden uzak, ama aynı zamanda İslami'dir. "Ordu halktır, halk da ordudur" ifadesinden sonra ordudan, "Cihad sancağını dik tutması, İslam mesajı (risalesi), ümmet ve ülke ordusu olarak kalıp siyasetten uzak durması" isteniyor.28 
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A) Toplumsal ve Siyasal Tanım 


Din, sınıflı toplumların ürünüdür. Ondan önceki inanış /inanç biçimlerine sihirsel düşünüşün (asalak ekonominin veya genel tanımla avcılık /toplayıcılık döneminin düşüncesi) denilebilir. Doğaya egemen olamamanın çaresizliğinden, insan-doğa ilişkisinde bazı şeylere (ateş, sel, tufan, deprem, güneş vs..) güç, kudret ve mana atfedilir. 


Dinsel düşünce ise, eşitlikçi olmayan, sınıflara bölünmüş, çalışançalıştıran, yöneten-yönetilen farklılaşması temelinde sömürü ilişkilerinin ortaya çıktığı uygar toplumların fikirsel faaliyetidir. 


Bu yanıyla alırsak; dünyadaki hemen tüm dinlerin teorik anlatımı (kutsal metin veya kitaplardaki sözler) ile pratik anlatımı (ayin ve ibadet türleri), toplumsal yanıyla tamamlanmış olur: Yaşayan bir din, doğası gereği toplumsal ilişkilere yön vermek ve bunları gözetmek zorundadır.! Şöyle de denilebilir: Verili bir toplumdaki egemen üretim tarzı ile mülkiyet ilişkilerine göre biçim alan dini ideoloji, o sistem içindeki toplumsal ilişkilere yön verme iddiasında olur. 


İnsanoğlu, Neolitik Çağ (yaklaşık 10 bin yıl önce)'daki "sihirsel düşünüş" biçiminden "dinsel düşünüş" biçimine geçiş evresinde, asalak ekonomi denilen avcılık /toplayıcılık aşamasından toprağa yerleşme, bizzat üretim yapıp ürün elde etmeye doğru giden bir süreç izlemiştir. Bu olgu, yani maddi hayat, insanoğlunun inanç biçimlerini ve tapınma yollarını da önemli ölçüde etkilemiştir. 
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İncelendiğinde görülecektir; tarihöncesinde ilkel sürü halinde dolaşan topluluklar endogamikti ve kolektif cinsel ilişkilere dayanıyordu. 
Kabaca üçe ayrılıyordu: Yaşlılar, Yetişkinler ve Çocuklar. Bu ilkel sürüler (horde), kolektif çalışıp kolektif (topluca) tapınırlardı. Belli bir totem'e tapan ve kendisinin o totemin (klan atasının) soyundan geldiğine inanan klan'lardan oluşur. Sözgelimi günümüzdeki Türk ırkçılarının dişi Bozkurt'tan türediklerine ilişkin efsane, Türklerin atalarını oluşturduğuna inanılan o eski ilkel toplulukların ve klan'ların inançlarından kaynaklanır. 


İlkel sürü'den kabile toplumuna doğru olan toplumsal örgütlenme aşağı yukarı şöyleydi: İlkel sürü"nün nüfus artışı yoluyla çoğalması, belli bir hayvan ve bitki türünün ele geçirilmesinde ustalaşması temelinde iki ana grup doğuyor. Birbirleriyle sıkı ilişki içinde, ama ayrı mekanlarda bulunan bu iki grup, avlanan hayvan veya toplanan bitkinin hemen oracıkta yenmesini yasaklıyor ve ilk tabu burada kavramlaşıyor. Aralarında kuvvetli bif kanbağı (akrabalık) olmasına rağmen, bir kabile'nin yarım parçasını (moiety) oluşturuyorlar. Nüfus çoğalıp klanlar da bölününce bu kez her yarım parçada belli sayıda fratri, her fratri'de ise belli sayıda klan bölünmesi oluyor. Bunların üzerinde ise bir kabile şekilleniyor2. İnanç açısından bakarsak, başlangıçta sadece aile /ataya tapınım biçiminde sürdürülen ortak ayin ve ibadetler, bu kez kabilenin ortak totem'i veya ilahı'na birlikte tapınmaya dönüştü. Ama her aile (fratri ve klan), kendi içinde daha küçük totem'lere inanmayı sürdürdü. 
Sözgelimi, Samiler'in arasında koruyucu ilah ile akrabalık düşüncesi hep hakimdir. 


Kabileler büyüyüp çeşitli nedenlerle (çapul baskınları, kabile savaşları, esir alıp öldürme, yağmalama vs..) birbirleriyle bağımlılık ilişkilerini geliştirdiklerinde ise, en başarılı ve büyük kabilenin, yani diğer kabileleri her bakımdan toparlayıp egemenliği altına alan kabilenin totem'i (ilahı /tanrısı /Allahı), kabile konfederasyonunun ortak ilahı durumuna geliyor. Buradaki tapınmada genelde ortak olmak ve belli zamanlarda sınırlanmakla birlikte, konfederasyon içindeki kabilelerin daha alt-ilahları (küçük tanrıları) bulunuyor. Hatta yer yer bireysel tapınmalar başgösteriyor. Yani, dini tapınmalar ve ibadetler (teorik ve pratik anlamda), bir yandan merkezileşiyor, diğer yandan kolektiflikten (ortakçı düşünüşten) kopuş göstererek bireyselleşiyor. Çünkü toplumdaki sınıfsal bölünmede, ortaklaşa üretimden kopuş yaşanıyor ve bireysel kazanç ile kişisel girişimler (çıkarlar), toplumsal çıkarların önüne geçiyor. 
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Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi tek tanrılı dinlerde de benzer olgular görülebilir. Bir yandan sıkı bir merkeziyetçilik, diğer yandan ise neredeyse aşırı bireysellik vardır. İslam dinindeki merkeziyetçiliğin adı Vahdet (mutlak olan tek tanrıya inanç) ve Ümmet (Müslümanlar topluluğu)'dir. Protestanlıkta ise, 'Azizler Ümmeti' bulunur. 


Fakat tek bir kavime özgün olmayan dinler, deyim yerindeyse sınırlarötesi bir nitelik arz ettiklerinden ve toplumsal işbölümü ile sınıfsal farklılaşmanın ürünü olduklarından, Ümmetçilik türünden merkezi yapılar, toplumun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Gerek verili toplumlardaki sınıflar mücadelesi, gerekse egemen sınıflar arasındaki çok yönlü rekabet, daha alt dayanışma biçimlerinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Hemen bütün dinlerde bulunan "kardeşlik cemaatleri" bunun sonucudur. Bu tür cemaatlerin amaçları çok yönlü olabilir: İktidarları tarafından ezilen sınıf ve katmanların dayanışması, siyasal ve ekonomik iktidar sahiplerinden belli bir pay istenmesi, ekonomik ve siyasi rekabet ortamında belli sembolleri kullanmak suretiyle yükselme amacının güdülmesi, toplumun çalkantılı dönemlerinde sistem lehine kitlelerin denetlenmesi veya iktidar aleyhine kitlelerin harekete geçirilmesi, baskı grupları oluşturulması vs.. * 


Konumuzun başlığı açısından incelememiz gereken Cemaat/ Tarikat meselesidir. Cemaat, Arapça bir sözcük olup "topluluk, kalabalık" anlamında kullanılır. İslamdaki özgün anlamı ise şöyledir: "Bir imama uyup, namaz kılanlar. Bir dine, bir mezhebe, bir tarikata mensup kimseler." Arapça sözcük "tarikat", tarik kökeninden gelir. Yol ve yollar demektir. İslam dinine Sufilik düşüncesinin girmesiyle birlikte kullanılmıştır: "Allah"a ulaşma gayesini güdenlerin izledikleri özel bir tarz, yol, yöntem, hareket biçimi". Müslümanlıkta Tarikat ve Şeriat kavramları birbirinden ayrı, birbirine zıt anlamda düşünülemez. Dinin zahiri (dıştan görünen) hükümlerinin tümünü içeren Şeriat, insanlığa hitap eden anayol, geniş cadde gibidir. Bu ana cadde içinde çeşitli kişilerin, cemaatlerin mizaç, zevk ve tabiatlarına uygun olarak izledikleri daha küçük ve yan yollara ise tarikat denir. Bu açıdan Şeriat esas, 


* Konunun Türkiye'deki irdelemesi için bkz. Alâaddin Şenel, "Gerçek Düşsel ve Dinsel o Topluluklar", Yazın dergisi, Temmuz 1994, Frankfurt. 
İsmail Özcan, İslam Ansiklopedisi, s. 36; Ahmet Güner, Tarikatlar Ansiklopedisi, s. 366-367, Milliyet yay. 1991. 
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Tarikat ise onun içinde yeni bir boyut konumundadır. Mezheb, "27- dilen yol" anlamına gelirken, Tarikat daha alt bağlamdaki "yolak" biçiminde algılanmalıdır. Çünkü Mezhep, başta İslam anayasası Kur'an olmak üzere Sünnet (peygamberin söz ve davranışları), Hadis (peygamber sözleri), Kıyas ve bazen de bunlara aklı da katarak Allah'a giden yoldur. Tarikat ise, dini inanç ve ibadetlerin yerine getirilmesinde, ilahi buyruklara uyulmasında özel bir tefsir tarzı ve özgün bir yan yoldur. 
İnsan, Allah'a daha fazla bağlanmak için gönül bağı, irfan, aşk ve cezbe"ye başvurur.? 


Bireysel psikoloji, tecrübe veya doktriner ifadesiyle "ferdi kurtuluş" üzerine yoğunlaşan, Tanrı ile kul arasındaki dini tecrübenin derinleşmesine dayanan Tasavvuf, ferdi zühd üzerindeki ihtisasıyla, diğer dinlerdeki mistik yönelişlerin İslam'daki karşılığıdır. Tasavvuf un kurumlaşmış hali olan tarikatlar, varlıklarını ve yaygınlıklarını, psikolojik denge mekanizmasını kurmadaki ustalıklarına borçludurlar. Gerçekte "sıradan dindarlık veya halk dindarlığı" denilmesi gereken Halk İslamı, ifadesini, önemli ölçüde tarikatlerde bulmaktadır. Tarikatlerle halk İslamının özdeşleşmesi, tasavvufun, akla hitap eden Sünni ilahiyatçıların karşılayamadıkları ihtiyaçlara, akıl yerine ferdin akıldışı dünyasına hitap etmesinden kaynaklanmaktadır. Geniş halk kitleleri, tarih boyunca, mutasavvıfların doğrudan şahsi ve hissi yaklaşımlarında daha fazla ferahlık ve tatmin bulmuştur. Dini öğretilerin kompleksliği ve teferruatı karşısında, tarikatler halkın gündelik endişe ve ihtiyaçlarına daha kolay cevaplar getirmiştir.5 


Ferdi plandan toplum katına çıkıldıkça, İslamın, diğer birçok din gibi "sosyal" (Toplumsal) bir din olduğu görülür. İslam, bireyin digerleriyle (ister mümin kardeşleri, isterse gayrimüslim ve şirk ehli-F.B.) 
kuracağı ilişkileri, toplumu bir bütün halinde işletecek normları da tayin eden İslam, diğer dinlere oranla daha fazla normatif ve tartışma götürmez biçimde kapsayıcı olma iddiasındadır. H.A.R. Gibb, bu kapsayıcılığı "sosyal-dini sistem" olarak isimlendiriyor.9 İslamiyet, Hırıstiyanlık gibi cemaat içinde bir kilise olarak değil, bu dinle bütünleşmiş bir cemaat olarak teşekkül etmiştir. İslamın bir organizma gibi toplum içinde yaşaması, cemaat denen olguyu kendiliğinden önplana çıkarmaktadır. İslam, başından sonuna kadar Cemaat üzerinde ısrar eder. Bu dinin tartışmasız beş temel şartından dördü (namaz, oruç, hac, zekat) cemaat hayatına yöneliktir. Zaten müslümanın dini hayatı, neredeyse cemaat hayatı içindeki tecrübesinden ibarettir. Belki de bu cemaat hayatı, devlet ile birey arasında ikincil yapıların ortaya çıkmasını önleyen bir olgudur.7 


B) Cemaat, Ticaret, Siyaset ve Değişim ” 

Toplumsal bilim literatüründeki genel temalardan biri, toplumsal dayanışmanın alternatifi olarak sınıf ve cemaat arasındaki ayrımdır. Bu ayrımın kökeni, "statü-sözleşme, mekanik-organik" dayanışmalar, Gemeinschaft-Gesellschaft (cemaat (topluluk)-cemiyet (toplum) | gibi klasik evrimci karşıtlıkların parçası olan evrimci bir varsayımdır. Her ikilinin ilk terimi aşiret, akrabalık, himaye (patronaj) ile diğer geleneksel yükümlülük ve bağlar şeklindeki ilkel dayanışmalara dayalı bir Cemaat yaşam tarzına işaret ederken; ikinci terimler, gelişkin toplumsal işbölümü ve ikincil (çoğunlukla) kişisel olmayan birlik ve dayanışma biçimlerine sahip bazı modern toplum biçimlerine işaret ederler. İlk biçimlerde toplumsal dayanışmalar, ikinci biçimlerde (sınıf da dahil) işbölümü içindeki görevlere dayalı dayanışmalar tipik sayılır. Bunlar şematik ideal tip tanımlamalarıdır; somut tarihsel toplumlar inceleneceği zaman, bu farklı tipler az ya da çok karmaşık örüntüler içinde birarada bulunurlar.8 


Alman sosyologu Ferdinand Tönnies (1885-1936), "toplum" içinde "topluluk" yaratma girişiminin ikili bir yapı sergilediğini ve bu durumun sınıflı toplumlarda aynı anda birlikte, iç içe bulunabileceğini yazıyor. Ona göre topluluk (cemaat), gelenekseldir, doğal irade (VVesenvville) denilen şeye dayanır. Toplum (Cemiyet) ise çağdaştır, ussal /düşünsel irade ( Kürvville)"ye dayanır. Benedict Anderson ise Hayali Cemaatler adlı yapıtında dinsel toplulukları "hem gerçek hem düşsel cemaatler" olarak niteler.* 


Sözgelimi, hemen tüm İslam diyarlarındaki geçiş süreci toplumların, sınıf-cemaat örüntüsü içinde karmaşık bir toplumsal, siyasal, ekonomik yapı sergiledikleri görülür. Türkiye'de modern sınıfların yanı sıra, tarikat ve cemaat temelinde sınıfsal örgütlenmelere de rastlıyoruz. Mısır, Irak, Tunus, Cezayir, Afganistan, Ürdün ve Sudan için de benzer şeyleri söylemek mümkün. Lübnan'da ise cemaat, tarikat ve mezhepler modern sınıf örgütlenmesinin önüne geçmiştir. "İran'da İmam Rıza'nın mezarı ile ilgili bir vakfi yöneten Astan-ı Kuds, insani yardım ko- 


* Bin. Alâttin Şenel, age. 


248 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ 


nularında bir hamilik işlevi taşımakla birlikte, hayır işlerine koşan bir Vakıftan çok, mali bir holding'e benzemektedir. Yoksunlar Vakfı, Şehitler Vakfı gibi İslamcı devrimci vakıflar ise, rejime destek veren grup ve çevrelere (halk sınıf ve katmanlarını değil) gelir sağlayan kayırmacı birer holding gibidirler."? Irak'taki toplumsal tabakalaşma ve dayanışma temeli İngiliz emperyalizminin 19. yüzyılda oraya girmesiyle önem kazandı. Ondan önce, özel mülkiyet, siyasi-askeri yöneticilerin müsadere ve müdahalesine açık, zayıf bir oluşumdu. Tabakalaşma ve dayanışmanın göze çarpan temelleri askeri ya da siyasi göçler (paşalar, şeyhler, ağalar), dini rörbeler (eşraf ve Sufi şeyhleri) ve soy (aşiret, din ve ticaret aristokratları) tarafindan belirlenen statülerdi. Statü tabakalaşması, ayrıca dini ve etnik cemaatlerin hiyerarşik konumlarına damgasını vurdu. Toprak vergilendirmesi ve haraçtan elde edilen mülkiyet, zenginlik, iktidar vs.. bunlar yoluyla sağlanıyordu.10 1960"ların Irakı'nda özel bir durum ortaya çıktı: Particularism denen cemaatçilik temelindeki bölünme (Şii-Sünni kapışması ve ayrışması), siyasal bir dille ifade edilerek sınıf temelindeki örgütlenmeyi büyük oranda geriletti.11 


Kürdistan coğrafyasında ise, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarikat ve cemaatlerin rolü ln Siyasal ve ekonomik talepler, bu çerçevede sağlanmaya çalışıldı. !2 


Buradan hareketle şu söylenebilir: Siyasi güçler, ister cemaat isterse sınıf temelinde olsun, toplumsal dayanışmalardan doğar. Bu oluşumun kendisi bizatihi siyasettir. Kentsel siyasi örgütlenmeler (cemaat ve tarikat), mekansal olarak, kesin sınırları çok iyi belirlenmiş mahallelere yerleştirilmiş durumdadır. Zaten kentler dini, etnik yapı ve zanaatlar temelindeki bölünmenin verimli yatağı gibidir. Mahalle ve semtler, buna göre biçimlenirler. 


Mısırlı araştırmacı Sami Zubaida"nın bu yerinde saptamasınıl3, tarihteki hemen tüm İslam devletlerinde ve bu arada Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında görebiliriz. Emeviler devrinde Necef, Kufe ve Basra gibi muhalif kentlerin sokakları çok dar idi. Kaçıp gizlenmeye elverişliydi. 


Günümüzdeki kentsel cemaat örgütlenmesine uyarlarsak, Mısır'daki eski şehir çevresinin (Ünlü El Ezher Üniversitesi çevresi ile İmbabe gibi gecekondu semtleri), bu arada kırsal kesimle bağları olan yoksul kanal bölgesi (Asyut, Minye vs.) de öyledir. Tunus'ta ünlü El Zeytuna çevresi cemaat örgütlenmesinin merkezidir. Filistin'de eski Kudüs'ün Mescid- ül Aksa çevresi, Suriye'deki eski Şam'ın Emeviler cami çevresi ile Hama 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kenti için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Türkiye'nin İstanbulu'nda ise Nakşibendilerin İskenderpaşa Camii, Mahmut Efendiciler'in İsmailağa Camii (her ikisi de Fatih semtinde), Sami Efendiciler'in Erenköy semtinde cemaatleştikleri artık bir sır değil. Bu arada Üsküdar, Zeytinburnu, Güneşliköy-Kocasinan çevresiyle Sultanbeyli bölgelerini de unutmamak gerek. İzmir'de ise, Bornova, Menemen çevresi Fethullahçıların damgasını taşır. ” 


Din-ekonomi-ticaret düzleminde konuyu incelersek, Max Weber'e başvurmamız gerekecek. Hırıstiyanlık içinde ve dışında yer alan çeşitli sosyal ve mesleki kümelerin tutumlarını inceleyen Weber şu saptamayı yapıyor: "Asiller sınıfı ile aristokratlara oranla daha az imtiyaz sahibi bulunan, fakat cömertlik sahibi katman (kesim, çevre, grup, cemaat, tabaka-F.B.) olan, 'orta sınıflar' diye adlandırılanların menfaatlerini yansıtan pek çok dini kavramlar bulunmuştur. Bu grubun büyük bir kısmı, kendisini ticaret ve iş hayatına vakfedenler tarafindan oluşturulmuştur. Tacirler sınıfı; tutumları, tercihleri ve alışkanlıklarında, asiller sınıfi ve askerlerden daha az mütecanis (uyumlu, benzeşik)'tir. 
Onlar arasında büyük oranda zenginlik, sosyal durum ve eğitim farkları mevcuttur. Çoğunlukla pek değişik sosyal çevrelerden gelebilen veya oraya girebilen aynı meslek üyeleri arasında büyük uçurumlar bulunur. 
Nasıl ki her yerde zenginler, nüfuz, mülkiyet ve imtiyazlar bakımından asiller sınıfı ve aristokrasiyle rekabet etmeye çalışırsa; aynı şekilde zengin burjuva, dini bir yol /yordamla ilgilendiği ölçüde, asil (soylu) sınıfi taklit etme yahut onun geleneklerini ve tutumlarını almaya eğilim gösterir. Zenginlik ve refah uluhiyyetlerinin Çinli, Hintli veya Greko-Romen kültleri (tapınmaları), Roma Katolikliği, İslamiyet, Hinduizm ve Konfüçyüs dini ile öteki pek çok dinlerdeki ticaret grupları ve teşkilatlarının koruyucu velileri, cinleri ve tanrıları bulunur. Bunlar o meslek kümelerinin arzu, ihtiyaç ve umutlarını temsil ederken, temel dini tecrübenin teori ve pratiklerine uyarlanmış bir değişimi öngörmektedir..."14 


Bizce işin püf noktası da burada yatıyor. Yani ister cemaat ve tarikat sermayesi densin, isterse tümüyle İslami ekonomi adı altında kendini göstersin, modern egemen sınıfların yerine göz dikmiş, oradaki ranttan pay almak isteyen ve pazar ekonomisindeki rekabet ortamında dini motif ve simgeleri kullanarak yükselmek isteyen bir sınıf /tabaka /kesim ile karşı karşıyayız. Çünkü günümüzdeki kapitalist ideoloji, İslami kültürve ekonomiyi de içine alacak biçimde küreselleşmiş; maddi değerler 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yanında manevi değerleri (dini inanç, tarikatçılık, mezhepçilik, Alevicilik, Sünnicilik, milliyetçilik vs..) de birer piyasa malına dönüştürüp satmıştır. Manevi değerler, paraya tahvil edilmiştir. Bu ortamda cemaatçilik ve tarikatçılık denen şeyin de, sermaye yapılarak holdingleşmesi çok olağandır. İranlı İslamcı sosyologlardan Dr. Ali Şeriati'nin konuya ilişkin çok özlü bir deyimi vardır: "Din, paraya bagımlı oldukça kimse onu tanımaz; kurucusu para olan bir din, yine o 
paranın koruyucusu olmak zorundadır." 15 


Daha özgül bir sahaya inersek; İslamın siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik kurumlarının büyük ölçüde kendisini önceleyen uygarlıklarda (İslamöncesi Arap uygarlıkları, Bizans, Sasani, Helenistik paganizm ve Mezopotamya ile Nil uygarlıkları) etkilendiği kolayca görülebilir. İslam, Mezopotamya ülkelerinin eski toplumsal teşkilatını alarak,16 Sasani toplumunun sınıfsal örgütlenmelerinden büyük ölçüde etkilenerek gelişti. : 


Burada, cemaat/ tarikat sermayedarlığının ilk nüvelerine ve örneklerine rastlamak mümkün. Eski bir Arap kavramı olan "feta" (durumun istediği her şeyi yerine getiren ve genellikle mürüvvet faziletler kavramı ile özdeşleştirilen) karşımıza çıkmaktadır. Bundan türeyen "fütüvvet" ise, İslamöncesi kandaş eşitlikçi kabile toplumu dayanışmacılığını temsil eder, İslam'da ise "tekelcilik" denen şeye izin vermemeyi öngörür. 

Kendi içinde belli evreler geçiren Fityan (feta"nın çoğulu) teşkilatları, sonradan Lonca örgütlenmesinde somutlaştılar.17 Fransızca Corporation de metiers, Almanca Amb, Innung-Handvverk, İngilizce raftgild / mistery, İtalyanca arte olarak ifade edilen bu Lonca far, Batı Avrupa'da 800 yıla yakın bir zaman dilimi içinde türlü bölgelerde, hatta aynı şehirdeki farklı mıntıkalarda oldukça farklı şekiller arzediyordu. Bununla birlikte, her yerde ve her zaman aynı ruh ve ihtiyaçların ifadesi olan bir ekonomi teşkilatını ifade ediyordu. İngilizce kökenli Corporation (Lonca) sözcüğü, 18. yüzyıl sonlarına doğru kullanılmaya başlandı. Esnaf Cemiyeti diye çevrilebilecek bu kavram, Fransız dilinde daha önce metier veya jouranda tabirleriyle dile getiriliyordu. Latince adı ise officium veya ministerium idi. 


Bu miras, Bizans ve Anadolu yoluyla İslam'da kesintisiz devam etmiştir.18 


Bir saptama yapmak gerek: Daha çok toplumsal-ekonomik bir örgütlenme olan Lonca'lar, hemen her dönemde dini kullanmakla birlikte (ayinler, semboller, törenler, tapınmalar vs.. ), dini işlere pek az ilgi göstermişlerdir.1? Nitekim bu gelenek, günümüzdeki İslami sermaye tarafından (tarikat sermayedarlığı, İslami şirketler ve bankacılık vs..) 
olduğu gibi sürdürülüyor. 

İslam tarihindeki izleyen dönemlerde, teorik temelleri Sufi terminoloji ve ideoloji tarafından savunulan fütüvvet idealine uygun olarak kuvvetlendirilen Lonca'larda, değişik toplumsal motiflerin karışımı bulunur. 13. yüzyılda yaşamış Hasan El Şazli tarafından kurulmuş Şazliye tarikatı, "müritlerin, mümkün olduğunca takva (kendini Allah"a adama, ondan korkma) amelleri ile günlük hayatın ihtiyaçları arasında (ticaret ve mesleki faaliyetler) bir uyum sağlama" gayretinde olmasını istiyordu.20 Anadolu"daki Ahi Evran Loncaları, 14. yüzyıldan itibaren burjuva (daha doğrusu kapitalistimsi veya kapitalizm öncesi) tacirler ile orta sınıfın ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik bir tutum .içindeydi... Çünkü Moğol istilaları, İslami kültürün metropolünde fütüvvet teşkilatlanmasının, tekafül sistemi içindeki aldatıcı toplumsal dayanışmacı temellerini de yıkmış, Türk-Osmanlı aristokrasisine büyük bir darbe vurmuştu.2! 


İslam dini aynı zamanda bir tüccarlar hareketi olduğundan, tarihsel açıdan dini inançlar ile ticaret hareketinin bir hayli içli dışlı yaşadığı İran-Hindistan kaynaklı Sufilik düşüncesi, İslamiyetin daha bir ticari ruh kazanmasına katkıda bulundu. 


Sufilik, zühd, kanaat, tevekkül, fakr, zenginlik gibi kavramları İslami ibarelerle yeniden yorumladı. İslamın tüccar girişimciliğine yeni bir dinamizm kazandırdı. Tasavvufa göre "masivadan ilgiyi kesmek demek, maddiyata gönül vermemek, ona aşırı bağlanmamak" demektir. Yoksa, maddi hayat ile meşgul olmamak demek değildir. Tersine Sufi kişi, umumi hayata karışacak, kendi işini ve başkalarının işini yapmaya çalışacak, mukadderse zengin olacak, hiçbir surette Hakk'tan ayrılmayacaktır.22 


Tasavvuf açısından bakılırsa şu noktalar çok önemlidir: "Allah, mahlukatın menfaatini, eşyaya koymuştur. (Ebu Tabil el Mekki). 
Zenginlik, nimeti büyük tanımakla başlar (Muhasibi). Dünyayı terk etme ve kazancı bırakmak, kötülenmiş bir fakirliktir (Sülemi). Vermek, almaktan daha sevimli gelinceye kadar hiç kimse için fakr (yoksulluk) uygun değildir (Kuşeyri). Sadık mürit, kazanç yollarını ve zanaatı bırakmaktan sakınmalıdır. Geçimi için fayda sağlayan şeyleri aramayı asla 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terk etmemelidir (Şirazi). Hareket halinde olmayı kötülemek, Sünnet'e dil uzatmaktır (Sehl bin Abdullah). Çalışma da haktır, deva da haktır, dert de hak. İnkar eden kimse, çalışmayı inkârda ısrar eder durur (Mevlana Celaleddin-i Rumi)".23 


İslam ahlakını "Fütüvvet ve Ahi teşkilatları" aracılığıyla zanaat, ticaret, üretim-tüketim, kısaca ekonomik hayatla yoğuran Sufilik ruhu, mesleki örgütlenmeyi de iş hayatının hiyerarşisine göre gerçekleştirmiştir. Sözgelimi belli bir mesleğin sembolü ve mucidi'nin olması elzemdir. Buna pir (en yaşlı, en usta kişi ve Sufi tarikatlarının kurucularının Farsça/ Kürtçe adları) denir. Pir sözcüğünde iş dünyasındaki karşılığı, mutlak biçimde işveren, işsahibi veya genel anlamda patron'dan başka bir şey değildir. Meslek erbabının pir'lerinin çoğu ise, ilk dönem İslam toplumunun önde gelen şahsiyetleridir. Bunlara Sahabeler (yani, Hz. Muhammed'i bizzat görmüş, yanında bulunmuş, onunla birlikte çalışmış kimseler) denir.284 Tüccarlar hareketi İslamiyetin, önde gelen Sahabelerinin çoğu da tüccar idiler. Bizzat peygamber, "dürüst bir tüccar" olarak tanımlanır Kur'an'da. Sözgelimi, berber'lerin piri (aynı zamanda Muhammed'in berberliğini yapan) Salman-i Farisi, postacılar'ın piri ise (peygamberin özel ulağı) Damri'dir. Kumaş boyacılarının piri Hz. İsa, denizci ve dülgerlerinki Nuh, duvarcılarınki Hz. İbrahim, gemicilerinki Hızır, sanayi kastları ile mahalli loncalarınki El Geylani'dir. 


İslami Lonca karakteristik bir özelliğe sahiptir: Başkan ya da şeyh, seçimle işbaşına gelmesine rağmen, mutlak iktidarı elinde tutar.25 


Öteki yanıyla bakarsak: Cemaat adı verilen olgu, "her üyenin cemaat hakkında sahip olduğu ortak bilgi stokunun bir parçasını oluşturan farklı meslek ve konumlar, kurumlar ve yerlerin olduğu bir sosyolojik organizma, homojen bir takvimsel zaman içinde hareket eder.26 


Cemaatler'in belli dayanışma içinde olduğu görülür. Ama gerek cemaat içinde (daha az oranda) gerekse cemaatler arasında (daha fazla oranda) görülen rekabet, toplumsal ve ekonomik yönden kaçınılmazdır. Esasen, İslam ülkelerindeki geleneksel toplumlarda yaygın biçimde görülen cemaatçilik, rekabetçidir. "Uygun koşullarda açık mücadele ve çatışmalara bile girebilirler.27 Türkiye'de Nurcu-Süleymancı, Işıkçı-Nurcu-Nakşi çatışması yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. 
Son örneği, 1996 yılında Ülker-Saray bisküvi firmaları ile 1997'de YİMPAŞ Holding-Asya Finans, Albaraka Türk-Kombassan Holding-YİMPAŞ kapışmasında görüldü. 
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Ülkenin kriz içinde bulunduğu dönemlerde cemaatçilik yaygınlaştığı gibi, cemaatler kendi içlerine kapanarak saldırı veya savunma mevzilerine (siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel anlamda) yatabilirler.28 


İslam ülkelerinde modern topluma özgü kurumlar tam oluşmadığından, işlevlerini yerine getirmediğinden veya işlevlerin yerine getirilmesinde büyük boşluklar doğduğundan din (İslamiyet)"in günümüz toplumunda bazı işlevler görmesi,2? sözgelimi pazar ekonomisindeki rekabette İslami simgeleri öne sürmesi ve cemaat tarikat sermayedarlarının yükselmesi, kapitalizmin ve özel mülkiyetin tabana yayılması amacıyla İslami ekonomi kavramının kullanılması çok olağandır. 


İslamiyetin, kapitalizme geçiş sürecindeki modern toplumlarda bir değerler sistemi ve bir kurum olarak işlevini sürdürmesi, bu dinin, modernleşme karşısında bir engel konumundan çıkıp, tampon mekanizma olma konumuna girmesine yol açar.30 Bizim, "peçeli kapitalizm" veya "tesettürlü kapitalizm" dediğimiz de budur zaten. 

Pazar ekonomilerinde, "rekabetten galip çıkmanın gerekli koşullarından biri, geniş sosyal taban (bir yanıyla tüketici kesimi ve müşteri kazanmak-F.B.) sağlamak olduğundan, siyasal kültürü aktarma (yayma) süreci bu koşulu gerçekleştirici bir etkendir. Bu yanıyla da bakarsak, dinin (dini söylem ve sembollerin) geçiş aşamasında siyasal hayat ve siyasal davranışlar üzerindeki etkinliği ve rolü büyüktür.51 Faizsiz bankacılık söylemine dayanan İslami mali kuruluşların yaygınlığını, yani pazardaki rekabetten büyük pay almalarını, siyasal ifadelerle İslami ekonominin alternatif çözüm olması veya Adil Düzen kavramının belli oranda tutması gibi olguları başka türlü açıklamak mümkün değil. 


Bu başlık altında bir noktaya daha değinelim: İslam ülkelerinin birçoğu yarı sömürge, geri bıraktırılmış veya geç kapitalistleşme aşamasına girmiş ülkelerdir. Modern topluma ve kapitalizme geçiş aşamasında, "o tipik cemaat-himaye temelindeki dayanışmalardan sınıf temelli dayanışmalara geçiş süreci yaşanmaktadır. Diğer bir deyimle, her durumda, bu toplumlarda sınıf öğesi hikayenin yalnızca bir parçasıdır. Peki, hikayenin öteki parçası Cemaat midir," 32 diye bir soru akla geliyor. 


İslam görüngüsü (fenomeni)'nün kökeninde iyi bilinen iktisadi ve demografik sorunlarla, bunların hükümetlerin önüne getirdiği siyasal çıkmaz yatmaktadır: Bunalım ekonomileri, çığ gibi büyüyen işsizlik, 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düşük ücretli işler, şişkin kadrolu yozlaşmış sosyal hizmetler, dış ve iç borçlar vs.... Artan yükleri karşılayamayan devlet, bu alanların banlarından çekilmektedir. İşte İslami iktisadi ve sosyal sektörler, bazen hayır dernekleri, fakat çoğunlukla mütevazi bir ücret karşılığında hizmet ve yardım götürerek bu alanlara yöneliyor. Bankalar, yatırım şirketleri ve ticari işletmeler olarak bir İslami iktisat sektörünün varlığı, aynı zamanda geniş yığınlar için iş, meslek ve ilerleme anlamına gelmektedir. Bu durum, hamilik /himaye (patronage) ilişkilerini, dini ortodoksiyi ve siyasal hareketlenmeyi sağlamak için önemli bir yol oluşturur. Bu, Mısır, Sudan, Cezayir, Tunus, Filistin33 ve Türkiye'de yaygın bir olgudur. 


Bu münasebetle, Türkiye gibi ülkelerde "devletin küçülmesi ve özelleştirmenin mutlaka gerçekleşmesi, toplumsal ve ekonomik hizmetlerin sivil kuruluşlar tarafından yapılması" yolundaki istekleri öne süren sivil toplumcular, devletin çekildiği alanları cemaat ve tarikat holdinglerinin doldurduğunun farkında değiller galiba. Bizce hiç makbul olmayan bu devlete karşı olan duygu ve sivil toplum özlemi başkadır, onun küçülmesiyle doğacak boşluğu dolduracak maddi /siyasi / ekonomik güçlerin ne olduğu daha başkadır. Galiba, "sivil toplumculuk" diye diye, kapitalist söylemli bir devletten peçeli kapitalizmin egemen olacağı cemaat /tarikat sermayedarlarına iktidarı teslim etmek üzereyiz. Oysa bizim anlayışımızdaki sivil toplum; devlete karşı örgütlenen, giderek karar mekanizmalarına katılan, bizzat iktidar sahibi olan, doğrudan ve üstelik Jakoben demokrasiye doğru adım âdım ilerleyen bir toplumdur. Sivil toplumculuk adına, devleti, küreselleşmiş emperyalist kapitalizmin finans kapital tekelleriyle onların yerli işbirlikçileri olmaya hazırlanan (niyetlenen) İslami sermayedarlara teslim etme konusu, bir kez daha düşünülmeli. Çünkü, cemaat/tarikat sermayedarlığının iktidar olup devran sürmesi, sivil toplumculuk gibi görünse de (belli bir oranda geniş tabanlı olması mümkün) öyle olmayacağı açıktır. Tersine, o da, İslam ruhu ve ahlakı ile kapitalizmi birleştiren bir diktatörlük kurma sevdasındadır. 


Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın 1996 yılında Türkiye çapında 10 bin denek arasında yaptığı anketin sonuçları şunu gösterdi: Tarikat üyesi olanlar arasında okur-yazar olmayanların oranı 412.2; ilkokul mezunlarınınki 8.5; ortaokulu bitirenlerin sayısı ise "67.6. Yani yarı cahil veya eğitimini tamamlamayan kesimin oranı © 28.3'e varabiliyor. Buna 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*6.6'lık lise öğrenimlileri de katarsak, Türkiye'deki toplum nüfusun üçte birinin cahillikten tarikatlara girdiğini görürüz. 

Keza, tarikat üyeleri arasındaki en yüksek oran, gelir düzeyi düşük olan kesimde. Buna, orta gelir düzeyinde olanları da eklemek gerek. 


Aynı araştırmada, gecekondulaşma olayından etkilenen insanların, tarikatlara büyük oranda katıldıkları ortaya çıkıyor. 


Bölgeler düzleminde alınırsa, ekonomik bakımdan geri bıraktırılmış ve etnik yönden baskıya en fazla maruz kalmış bölgelerden Doğu Anadolu "daki tarikat üyeliği oranı © 15.7; Güneydoğu'da ise 712.1. (Radikal, 19 Ocak 1997) 


Veriler görüşümüzü kanıtlıyor: İşsizlik, hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar, çarpık kentleşme, etnik-mezhepsel baskının hakim olduğu yerlerdeki insanlar; ekonomik-toplumsal-siyasal nedenlerle genelde dine özelde tarikatlara yönelmekteler. Nitekim 3000'den fazla köyü yakılan, yaklaşık 5 milyon kişinin göçe zorlandığı, 5 milyon kadarının aç yaşadığı; etnik kimliği yok sayılan, en basit demokratik hak ve özgürlüklerden yoksun Kürtler arasında tarikat üyelik oranın X 11'e kadar yükselmesi, bunun da Türk tarikat üyelerinin iki katı olması çok olağandır. 


Eh, tarikatlara sığınan özgür birey, bir kere tarikat tahakkümü altına girince, artık bu çemberi yaramıyor. 


Her durumda, konumuz bu değil. 


Özetlersek, yukarıdaki bilgi ve örnekleri alt alta topladığımızda, Türkiye "deki tarikat sermayesinin veya cemaat holdingleşmesinin ne anlama geldiği, daha kolay algılanmış olur. 


C) İslami Sermayenin Evreleri3* 


Türkiye'deki İslami sermayenin, dünyadaki benzerlerinin gelişim çizgileriyle ortak yanları bulunur. Daha özelde, bu sermayeyi birkaç evrede toplamak mümkün. 


Birinci Evre: Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 
ile 1950 arasındaki bir süredir. Kemalist yönetim iktidarı ele almış; Osmanlı-İslam geleneğinden koparak Batılaşma, diğer anlamıyla kapitalistleşme çabası içine girmiştir. Bu dönemde İslam ile siyasi, ekonomik ve kültürel mücadele verilmektedir. Sözgelimi Halifelik, Şeyhülislamlık gibi kurumlarla Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Diyanet işlerinin kurularak, Vakıf gelirlerinin tarikat ve cemaatlere değil de devlete aktarılması, İslami kurumların arazi, mal, mülk ve kimi ticari kuruluşlarına el konulması veya faaliyetlerinin sınırlandırılması bu çerçevede ele alınmalıdır. 


İslami sermaye veya çevreler, bu genel saldırı aşamasında, esas olarak savunma mevzilerine çekildiler. Ellerinde ve avuçlarındakini kapurmamaya, mevcut durumlarını korumaya çalıştılar. Değiştirilmek istenen toplumsal konumlarına kısık sesle cılız bir muhalefet yürüttülerse de dirençleri kalıcı olmadı. Müslümanlar, devlet olanaklarından yoksun bırakıldılar. Eski mevki ve makamlarından kovuldular, devlet kadrolarından uzaklaştırıldılar. Bu dönemi, İslami sermayenin çok gerilediği ve başlangıcının gerisine (Osmanlı zamanında Rum, Ermeni ve Yahudi sermayesiyle rekabetindeki konumu) düştüğü bir dönem olarak niteleyebiliriz. 

İkinci Evre: 1950 ile 1973 yılları arasına uzanan dönemdir. Türkiye'deki Kemalist yönetimin radikalizmi duralamış (1940'lardan itibaren) ve gerileme sürecine girmiştir. Her bakımdan verilmiş tavizler sözkonusudur. Özellikle artık işbirlikçi-komprador burjuvazinin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti iktidarı, Batı ve ABD'ye bağımlılık temelinde liberal ekonomiyi savunmakta, deyim yerindeyse "her mahalleden bir milyoner yetiştirme" programını hayata geçirmektedir. 
İktidara gelebilmek için dini çevrelerle yoğun bir işbirliği içine giren DP iktidarı zamanında, kabuğuna çekilmiş siyasal ve ekonomik İslam, yeniden günışığına çıkmaktadır. Kimi siyasal İslami partiler kurulup, çarçabuk yasaklanırken, esas yöneliş Müslümanların cemaatleşmesi doğrultusunda gerçekleşti. Nakşi ve Nurcu cemaat liderleri, DP ve onun devamı olan Adalet Partisi (AP)'ne açık destek vererek toplumsal konumlarını az da olsa düzelttiler. Kültürel ve toplumsal yönden cemaatleşmeye ağırlık vererek, ekonomik faaliyet yürütmeye başladılar. 


Devlete yakın durdukları ve iktidarları destekledikleri için, o dönem sermayesinin tek ve ucuz kaynağı olan banka kredileri ve imkanlarından belli oranlarda yararlandılar. Gerçi, bu olanaklardan şiddetle uzak duran cemaatler de vardı; ancak, tayin edici durumda değillerdi. 


Fakat İslami ekonomi faaliyeti, esasta o güne kadar dini azınlıkların tekelinde olan sanayi mallarının temsilciliklerini almakta yoğunlaştı. Bu arada, küçük ve orta ölçekli ticari firmalar devreye girdi. Artık İslami sermaye orta ölçekli bir konuma gelmiş / getirilmişti. 
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Derken, İslami cemaatler ve kadrolar, bir atılım daha yaparak Diyanet İşleri bünyesinde yoğun biçimde görev almaya başladılar. Fakat, asıl yoğunlaşma şu alanlara doğru kaydı: Hizmet, yönetim, organizasyon, teşvik, kredi, banka, ithalat, ihracat. Bu sektörlere uygun şirketler ve ekonomik yapılar kuruldu. Yurtdışı ve yurtiçindeki farklı çevrelerle İslami kesimlerin ilişkisi (ekonomik /ticari ve faaliyetleri) de bu döneme rastlar. 


1970'lerden itibaren, Müslüman iş çevrelerinin, küçük ve orta hacimli firmalardan büyümeye yönelik şirketleşmelere doğru adım attıkları, daha açık bir deyimle, "kapitalist davranış ve alışkanlıklar edindikleri" gözlenir. Türk devletinin koyduğu ticari ahlak ve kurallar, artık Müslüman patronlarca da benimsenir oldu. 


İkinci evre şöyle özetlenebilir: Başta Nurcular olmak üzere tarikatlar, DP iktidarına verdikleri siyasal destek karşılığında; bir yandan, siyasal örgütlenmelerini sürdürdüler; diğer yandan, DP ve onun devamı AP'nin uyguladığı liberal ekonomi politikaları çerçevesinde Anadolu'da traktör, gübre, lastik, beyaz eşya, dikiş makinesi gibi işlerin acentalık, bayilik ve dağıtımcılığını üstlendiler. Bu dönemdeki tarikatların bir ayağı tarım kesiminde, diğeri ise ticarettedir. Temel nitelik, taşra eşraflığıdır. 


Devlet kredileriyle tanışmak, tarikatların siyasi tercihlerini de etkileyecektir. Çünkü ekonomik farklılaşma girmiştir cemaatler arasına. 
1970'ten sonra AP'yi destekleyen kimi tarikatların Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'ne yönelmesinin nedeni budur. Anadolu'daki irili ufaklı tarikatlar (Kadiriler, Nakşiler, Süleymancılar vs..) MSP'de toplanırken, cemaatlerin en palazlanmış burjuva denilebilecek kesimi olan Nurcular ise AP'yi desteklemeyi sürdürdüler. 


Üçüncü Evre: 1973-83 arası yılları kapsar. Devlet ile sosyalistler büyük bir hesaplaşma içerisindedir. Çatışmaların bir kutbunda yer almış siyasal İslamı dışta tutarsak, Müslüman sermayedarlar tam bir ekonomik atılım yapmanın eşiğindeler. Sosyal, siyasal, ekonomik ve fikri bir gelişmeyle birlikte, Müslüman kesimden dışa doğru bir açılma da(sadece yurtiçinde değil, aynı zamanda İran, Suudi Arabistan ve diğer petro-İslam ülkelerine doğru gerçekleşen kültürel / ticari bağlantılar) söz konusudur. ; 


Bu arada sermaye çoğalırken, cemaatleşme temelinde sermaye bi- 


258 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ 


rikimi ve şirketleşme, ticari örgütlenme ve faaliyet gözleniyor. Sayı itibarıyla çoğalan Müslüman çevreler, niteliksel bir sıçrama yapılması için servet ve sermaye birikiminin zorunlu ve önemli olduğu konusunda kafa yordular. 


Bu noktadan hareketle cemaat/tarikat olanaklarının rasyonel yatırımlarda değerlendirilmesi gündeme geldi. Sanayici ve tüccar olmaya başlayan İslami çevreler, adeta sınıf atladılar. Küçük ve orta çaplı işletmecilik yapmaktan çıkarak; tekstil, metal ağaç, gıda ve tarıma dayalı sanayilerde ciddi boyutlu yatırımlara giriştiler. 


İslamcıların anılan iktisadi sektörlerde yoğunlaşması; laik, liberal ve azınlık mensubu kapitalistleri, işgücü ve sermaye gerektiren sektörler yerine turizm, ticaret ve hizmet gibi alanlara yatırım yapmaya yöneltti. 
Bunda devletin yönlendirmesi ve desteğinin de rolü büyüktür. Bunun yanı sıra, ithal hammadde temsilcilikleri ile ithalat rejiminin de bu son kesimin elinde muhafaza edilmeye çalışıldığı gözlendi. 


Müslüman işadamları ise, üretimde kullandıkları ithal hammaddeleri, anılan kesime komisyon ödeyerek almaya devam ettiler. 
Ama ticaret alanında perakendecilikten toptancılığa doğru bir sıçrama yaptılar. 


Bu dönemde dikkat edilmesi gereken şey şudur: Müslüman sermayedarlar, pazar ekonomisindeki rekabette, Müslüman / mümin tüketiciye ulaşmayı bildiler. Liberal ve azınlık mensubu kapitalistlere karşı, İslami simgeleri kullanarak müşteri çektiler ve yükselmek için kendilerine geniş bir taban ve piyasa buldular. O kadar ki; dindar / .mümin tüketiciler, üretilen malın kalite ve fiyatına bakmaksızın, Müslüman kapitalistlerin ürettiklerini almaya başladılar. Kuşkusuz bunlar, çoğunlukla cemaat tarikat liderleri veya İslami şahsiyetlerin yönlendirmeleri (fetva, sohbet, vaaz, makale vs..) ile gerçekleşiyordu. 
Örneğin, Ülker fabrikasındaki bisküvilerin yenmesi yolunda Nakşi şeyhinden bir fetva alınmıştı. Bir cemaatler koalisyonu niteliğindeki RP'nin yayın organi Milli Gazete'ye verilen ticari alanları da aynı düzlemde görmek gerek. Oradan kopan bir dindarın deyimiyle, " Milli 
Gazete'ye taş ilanı bile versen, satılır ve yenilir." 35 

Öte yandan cemaatçilik, zaten rekabetçi bir öğeyi içerdiğinden Müslüman kapitalistler arasındaki rekabet de, cemaatçi /tarikatçı söylemlerle; ama kapitalizmin pazar ekonomisinin kurallarına uygun biçimde sürdü. Müslüman patronlar, hızla kapitalist alışkanlıkları edinerek, birbirlerini suçladılar, köstekleyip engellediler. Bu hızlı büyüme 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ve rekabet sonucu bazı ticari kuruluşlar ile şirketler battı. Ticari temelde iflas eden şirketleri kurtarmak veya rakip firmayı geriletmek için, her cemaat şeyhi diğerlerinin aleyhinde fetva verdi veya kendisine bağlı firmanın kurtulması yolunda müritlerine çağrı"da bulundu. Özellikle Mahmutpaşa ve Tahtakale yöresinde konuşlanan cemaatçi / tarikatçı Müslüman iş çevrelerinde bu olgular yaşandı." 


Müslüman işadamları mümin tüketiciler tarafindan belli oranlarda sorgulanadursun, bazı Müslüman kapitalistler işletme sermayesi açıklarını nasıl kapatacaklarının yollarını aramaya başladılar. Bu çevreler, fetva ile veya fetvasız, modern anlamdaki faizli banka kredileriyle ilk kez bu dönemde tanıştılar. Açıkçası İslam dininde haram sayılan alanlardan vurgunlar vurarak, para kazanmaya ve bu paraların zekatını vermemeye de başladılar. 


İslami bankacılık, işlevini bu dönemde üstlendi. Türkiye'deki tarikat /cemaat sermayesinin büyümesine ilk desteği veren Suudi Arabistan ve Körfez'deki petro-dolar şeyhliklerindeki petro-İslam mali kuruluşları devreye girdi. Özal döneminin başlangıcı sayılan 1983 seçimlerinden sonra, tarikat sermayesi yükselişe geçti. Bunu ileride ayrıntılayacağız. 


Dördüncü Evre: 1983-1994 arasındaki süreçtir. Sovyetler Birliği giderek gerileme sürecine girmiş; nihayet 1980'lerin sonunda tümüyle çökmüştür. ABD, Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde dünyaya bir nizam verme iddiasındadır. Liberal ekonomi, küreselleşmiş emperyalist kapitalist sistemin tek sloganıdır. Dünyanın ekonomik egemenliği, artık çokuluslu şirketlerin tekelinden çıkıp, finans kapitalin denetimine girmektedir. Dünyayı yöneten sistemi, kâğıt para / kaydi para (sermaye piyasası ürünleri) ile buna dayalı para cambazlıkları (borsa oyunları dır. 
Bir bakıma rant sömürgeciliğine dayalı vurgunculuk söz konusudur. 


"Alnında secde izi" olan Türkiye'nin ilk tarikatçı Cumhurbaşkanı (daha önce devlet bakanı ve başbakan) Turgut Özal zihniyetinin egemen olduğu 1980-1990 dönem ekonomisinde, devlet, Müslüman kaitalistlerin gelişme yollarını açtı, onlar üzerindeki baskıları kaldırıp İni Irak, Suudi Arabistan ve benzeri İslam ülkelerine doğru yöneltti. 


bd 


1994'te İstanbul Sultanhamam bölgesinde çıkan büyük bir yangının yol açtığı zarar ziyan, ilgili tarikat şeyhinin verdiği fetva ile tazmin edildi. Orada, tipik bir cemaat dayanışmacılığı (tekaful) örneği sergilendi. 


2 TARİKAT SERMA YESİNİN YÜKSELİŞİ 
Özellikle ihracat ve ithalat alanında teşvik primi ile banka kredilerinden yararlanan Müslüman işadamları, yine Başbakan Özal'ın 1983 ve sonrasında özel finans kurumlarına ilişkin çıkardığı kararnamelerin nimetlerinden yararlandılar. İlk kez İslami bankacılık ve petrol ticareti 36 
sahalarına el attılar. Etkin düzeyde imalatı olan alanlara yatırım yaptılar. 
Kısmen turizm ve hizmet sektörüne girdiler. Hacc ve Umre gezilerini tekellerine alan diğer kapitalist firmalardan pay istediler, onlarla rekabet etmenin şartlarını aradılar.37 


İlk kez, Türkiye'deki hammadde ithalı tekeline (liberal ve azınlık mensubu kapitalistlerin denetimindeki) son veren bir girişimde bulunarak komisyon ödemeksizin, Uzakdoğu ülkelerinden dolaysız ithalat yaptılar. Ticari sahada bir adım daha atarak özellikle gıda maddeleri alanında toptancıüstü ticari işletmeler kurdular. Liberal kapitalistler ise, karşı bir hamleyle Türkiye'deki dağıtım zincirini altüst eden ve tüketiciye doğrudan hitabeden Gross Marketler zincirini açtılar. 


Müslüman patronlar ile tarikat çevrelerinin ilk yaptıkları işlerden biri de altın ve döviz piyasasına el atmak oldu. Bize özel anlatımlara bakılırsa, iddia şöyle: "İsmailağa Cemaati (Mahmut Efendiciler) mensupları İstanbul Tahtakale piyasasında mark /dolar ticareti yaparken, RP (daha önce Milli Selamet Partisi) kimi ileri gelenleri ise, Suriye'deki Müslüman Kardeşler örgütü aracılığıyla Ortadoğu-Türkiye-Avrupa hattında düşük ayarlı altın kaçakçılığı yaptılar.38 


Özel finans kurumları ve faizsiz bankacılık, Türkiye'deki atıl birikimlerin piyasaya sürülmesinde ve sermaye dolaşımında kapitalist bir işlev gördü. Aynı zamanda müslüman çevrelerin güvenini kazanarak, pazar ekonomisinde kendine önemli bir yer açmış oldu. Daha da önemlisi, tarikatçı sermaye ile İslami bankaların buluşmasını sağladı .3? 
Bu ise, Türkiye'de "İslami bir ekonomik model" yaratma düşüncesini ortaya çıkardı. Yani, mevcut liberal kapitalist sisteme alternatif bir "İslami sistem" meselesi gündeme geldi. İslami bankacılık Nakşi ve Nurcu kesime yaradı. 


Bir on yıl öncesine oranla kurdukları şirketlerde başarısız olup kapışan tarikat sermayedarları, rant ekonomisinin verdiği cesaretle yeni bir denemeye daha giriştiler. "Sermayesi yardımlardan, ortakları sembolik isimlerden oluşan cemaat şirketleri kuruldu." Hemen her cemaat, özellikle kendi ihtiyaçlarını karşılayan değişik faaliyet ve etkinlikleri bulunan firmalara sahip oldu. İHLAS Holding, Feza Matbaacılık, Al Baraka-Türk, Anadolu Finans Kurumu, Tahtakale Ticaret Merkezi, 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Hak Ticaret ye Yatırım AŞ, Faisal Finans, Özbayrak International Trade AŞ- Feniş Holding, Asya Finans, Işık Sigorta vs.. bunlardandır. 


Bazı cemaatlerde ekonomik faaliyet, araç olmaktan çıkıp amaç haline geldi. Sözgelimi, Işıkçılar diye bilinen kesimin elindeki İHLAS Hol-: ding, Nakşilerin kurduğu Hak Yatırım AŞ ve Servet Holding ile Nurcu olduğu ileri sürülen Çetinkaya Giyim Sanayi böyledir. Aslında, Müslüman kapitalistleri bünyesinde toplayan MÜSİAD, (Müstakil İşadamları Derneği) yaptıkları ve felsefesiyle tam da ticari amaç uğruna çalışan bir "zenginler kulübü"40 niteliğine bürünmüştür. 


Bu dönemde, Müslüman işadamlarıyla onların işletmelerinde çalışanlar arasındaki işçi-işveren ilişkilerini incelediğimizde, gerek ücret gerekse iş hayatındaki sorunların çözümünde izlenen yol ve yöntemlerin, liberal kapitalistlerinkinden herhangi bir farklılık taşımadığı görülür. Ticari ahlak (iflas, sahte çek, faizle iş yapma, ödeme yapmama, haram yeme vs.) açısından da, bu tür cemaat sermayedarlarının iyi bir sınav verdikleri söylenemez. * 


Dördüncü Evre, müseccel tarikatçı eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yönetimindeki Türkiye'de, tarikat burjuvazinin büyük alım yaptığı bir dönemdir. Liberal burjuvaziyle birlikte dışa açılma aşamasına geçilmiştir. Dünya ekonomisinde yaşanan monetarizm, yani ekonominin para politikaları temelinde geliştirilmesine paralel olarak, tarikatların o güne kadar görülenden çok farklı büyüklük ve nitelikleri ortaya çıktı. Tarikatlar, adeta sıçrama yaparak finans kesimine girdiler. Türkiye'deki monetarist politikalar-sonucu çok önem kazanan nakit paranın gücünü kullanarak, mal piyasalarına girdiler ve bundan ciddi körlar elde ettiler. 


Özelleştirmeden ve Belediyelerden Nemalanma 


Beşinci Evre: 1994"ten itibaren başlayan dönemi simgeler. Tarikat sermayesi, dünyada ve Türkiye"de ekonomik alanda yaşanan gelişmelere paralel bir seyir izliyor. 


Örneğin, 1990'ların ilk yarısında estirilen özelleştirme rüzgârından bu kesimin de pay almak için aktif bir faaliyet içinde olduğu gözleniyor. 


* 1994 Aralık ortasında yayınlanan Nokta dergisine göre MÜSİAD, "ticari ahlaka uymayan 30 üyesini" ihraç etti. 
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REFAHYOL koalisyonunu zorlayan unsurlardan biri de, RP içindeki tarikatların, devletin ekonomik olanaklarından daha fazla pay alma isteğinin artık önüne geçilemez bir hale gelişidir. 


Örneğin İHLAS Holding, 1994'lerde Sümerbank"n özelleştirilmesine talip olmuştu. Kombassan Holding, 35.75 milyon dolar gibi yüksek teklifle PETLAS gibi dev bir KİT kuruluşunu RP sayesinde kaptı. 12 trilyon liralık elektrik ihalesi TEAŞ ise RP'nin has adamı Hasan Kalyoncu'nun yönettiği Kalyon İnşaat firmasına verilmek isteniyor. Karadenizli RP'lilerin kurduğu Batı Karadeniz AŞ, bir KİT kuruluşu olan Ereğli demir-çelik tesisi Erdemir'i satın alabilmek amacıyla, Kombassan Holding, İHLAS Holding, Al Baraka Türk ve Faisal Finans gibi İslami sermaye gruplarıyla bir konsorsiyum oluşturma çabası içine girdi. 1996 sonunda Zonguldak'ta kurulan, "522 hissesinin RP ilçe eski başkanı Mustafa Demiray'a, diğer hisselerin de RP'li yöneticilere ait olduğu Batı Karadeniz AŞ yöneticileri, bu çalışmalarının yanı sıra, Almanya'daki Milli Görüş Teşkilatı'na yakın gurbetçilerden şirket için para toplama gezisi yaptılar. RP milletvekili Mukadder Başeğmez'in de bu geziye katılması dikkat çekiciydi. ( Bkz; Milliyet, 6-13 Ekim 1996; Radikal, 19 Ocak 1997) 

Günümüzdeki tarikatları besleyen en önemli kaynaklardan biri de, 1994'te metropollerdeki RP'li yerel yönetimlerin sunduğu maddi olanaklardır. Şu anda, bir tarikatlar koalisyonu konumundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dev imkanları (ihale, fabrika, maddi yardım, ruhsat, inşaat, kooperatif, İSKİ, ulaşım vs.) artık tarikat yemlikleri haline gelmiştir. Son tarikat skandalında, İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, tarikatçı Ali Kalkancı'ya, "Halk Ekmek" işletmesiyle belediyeye gerekli gömlek ihalesini verdiğine ilişkin haberler yeraldı basında. Keza, İstanbul Belediyesi'nin kendine yakın tarikat mensuplarına sunduğu "metro kıyağı"; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kömür satış tekelini elinde bulundurup, yakın kimselere vermesi; Muradiye Vakfi gibi bir tarikat kuruluşuna ortak olup, ihale üstüne ihale kazandırmasına dair haberleri de unutmamak gerek. (Bkz; Sabah, 22-23 Eylül 1996; Cumhuriyet, 7-8 Ekim 1996; Milliyet, 13 Ekini 1996; Yeni Yüzyıl, 
4 Ocak 1997) 
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Küreselleşme Sürecinde Rekabet ve İç Çatışma 


Tarikatlar, dünden farklı olarak, ekonomik alanda uluslararası sermaye ile açıkça işbirliği yapar duruma geldiler. 


Düne kadar sadece Suudi Arabistan, İran, Libya vb gibi İslam nitelikli ülkelerle iş yapan tarikat şirketleri, şimdi dünyanın dört bir yanında kapitalist sistem ile iç içe- yaşıyor, çeşitli ortaklıklar kuruyor. Örneklerini MÜSİAD'ın uluslararası ticari faaliyetlerinde, RP'nin İslam ülkelerine yönelik politikalarında, İHLAS Holding'in Uzakdoğu'daki şirketlerle işbirliğinde ve Asya Finans'ın yurtdışı etkinliklerinde göreceğiz. 


Tarikat sermayesi, 1970'lerin ikinci yarısından sonra yurtdışından ciddi biçimde beslendi. Bu, zaman zaman bazı ülkelerin İslamcı kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kotarılan gizli paralarla gerçekleştiği gibi; kimi zaman özellikle Almanya'da kurulan "İslamcı-gurbetçi" şirketlerden elde edilen kazançlarla gerçekleşmiş oldu. Sözgelimi Kombassan Holding gibi bir "Anadolu Yeşil Kaplanı", Almanya, Hollanda, Fransa ile diğer Batılı ülkelerdeki işçilerin paralarını ilginç yöntemlerle toplayabiliyor. 

Süleymancılar, 1970'lerden beri Akdeniz bölgesini adeta parsellemiş; yaygın ticaret ağı kurarak büyük bir TIR filosuna sahip olabilmişlerdir. Ozal döneminde adı çeşitli yolsuzluklara karışan Aslan -Nakliyat, aslında bir tarikat şirketidir. 


Tarikat sermayesi, sadece ticari holdingler kurmakla yetinmiyor. 
Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi olabilmek gayesiyle dışa açılıyor. O zamana kadar tarikatın kahrını çeken çekirdek mürit kitlesi yetmiyor büyümek isteyen sermayeye. Dışa açılmanın önemli yollarından biri holdingleşme ve çokuluslu şirket kurmak ise, diğeri de kolayca rant elde edebilmek için finans kuruluşu oluşturmaktır. 1994'te "Işıkçılar" adına faaliyete geçen İHLAS Finans ile Fethullahçı diye bilinen cemaatin 1996'da kurduğu Asya Finans, bu amaca hizmet etmektedir. İşin içinde sermaye olunca, onun hükmünün geçmesi de olağan. Sermaye grupları arasında yaşanan olumsuzlukların hemen tümünü, olduğu gibi tarikat sermaye grupları arasında görmek mümkün. Ülker- “Saray bisküvi çekişmesi, Asya Finans-İHLAS Finans rekabeti, tarikat koalisyonu durumundaki MÜSİAD ile Fethullahçı diye bilinen İŞHAD arasındaki çekişme bu türdendir. Aynı zamanda sermayenin hükmü, tarikatın içi-dışı; yani çekirdek mürit 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taban ile daha liberal halka arasındaki çekişmeyi de olumsuz yönde etkileniyor. Tarikat sermayesi büyüdükçe, eski mümin kitlesinden uzaklaşıyor, deyim yerindeyse "ihlassızlık, samimiyetsizlik, sadakatsizlik" ve dolayısıyla parçalanma/bölünme de o noktada başlıyor. Sıradan olmayan iki örnek: 


Bir; İHLAS Holding'in kurduğu ve seçkin müslüman simaların 
(sermayedar ve üst aydın tabaka-F.B.) katıldığı İstanbul Kulübü 1995 
yılı başından itibaren faaliyetlerine başladı." (Türkiye gazetesi, 27 
Nisan 1995) 


İki; aralarında İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, Zaman gazetesi yazarı Ahmet Faikoğlu, gazeteci Mehmet Metiner, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Ali Yüksel, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Natık Akyol, işadamı Cihangir Bayramoğlu, Lonca AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Aydın gibi seçkin kişilerin oluşturduğu Lonca AŞ, aralarındaki dayanışmayı sağlayacak olan, dışa kapalı ve hayat alanlarını ayırmayı hedefleyen "LonCard" (Lonca Kart) uygulaması başlattılar. 
LonCard sahibi olanlar beşyıldızlı otellerle 2000'e yakın firmanın özel indiriminden yararlanacaklar. Yetkililerin ifadesiyle, "Mason değiller; ama ona benzer bir örgütlenme modelleri var." (Söz gezetesi, 1 Nisan 1995) 


Son on yılda hızlı bir büyüme ve faaliyet içine giren Müslüman patronlar, pazardan daha iyi pay alabilmek için, liberal Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)'ne tekabül eden bir çerçevede (MÜSİAD) örgütlendiler. Bu aynı zamanda, hükümet Müslüman kapitalist ilişkilerinin resmileştirilmesi ve devlet politikalarında Müslüman patronların da söz sahibi olması şeklinde düşünülebilir. Çünkü, Müslüman sermaye yükselişe geçmişti. Cemaat holdingleşmesi iki ana akım halinde urmanıyordu. Biri; gelecekteki dünya pazarının kopmaz bir parçası olabilecek ve dünya mali sermayedarlarının işbirlikçiliğini yapacak potansiyel komprador burjuvazi ki en yakın ve görünen adayı İHLAS Holding, Al-Baraka-Türk, Faisal Finans, Asya Finans, Anadolu Finans ve benzerleridir. İkincisi, daha geri planda olmakla birlikte, taşradan metropole doğru akıp duran sermayeyi kapmak isteyçn, aldığı pay oranıyla yetinmeyip daha da büyümek dileyen ve bu arada geniş bir alana el atan yerli ticaret burjuvazisi'dir. Bu kesim, birincisinin aksine, rant ekonomisinden yararlanmakla yetinmiyor; aynı zamanda üretim yapıyor. 
Sanayici ve ticaret erbabını kapsayan bu imalatçı kesim, esas olarak MÜ-SİAD içinde örgütlenmiştir. "Yeşil Kaplanlar" bu gruptan sayılır. 
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Nitekim, günümüzdeki Müslüman kapitalistlerin son on yıllık faaliyet alanlarının incelenmesinde şunlar görülebilir: Ticaret, hizmet, sanayi ve tarımda büyük meblağ ve yatırımlar isteyen, geniş hacimli üretim ve 


İlk özel banka kuran veya ortak olan tarikat holdingleri ile Müslüman iş çevreleri, devasa metal ve maden alanlarına da el attılar. 
Yurtdışına ihracatın yanı sıra büyük hacimli ithalat işleriyle uğraşmaya başladılar. Bu düzlemde, özellikle Uzakdoğu'daki otomotiv sanayi ile elektronik ürünlerinin temsilciliklerini aldılar. Türkiye'nin ihracatında büyük bir yer kaplayan tekstil alanında önemli bir yer tutarak; İran, S. 
Arabistan, Pakistan ve benzeri Ortadoğu - İslam ülkeleriyle hatırı sayılır oranda ticaret yaptılar. Kimi müteahhitlik faaliyetlerini yürüttüler. Bu arada, başta İslam ülkeleri olmak üzere Ortadoğu, Balkan, Kafkasya ve Orta Asya'ya doğru ilgi alanlarını genişlettiler. Özellikle MÜSİAD öncülüğünde çeşitli uluslararası gezilere (Uzakdoğu, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar) katıldılar ve fuar düzenleme yoluna gittiler.4! 


Altın Çağını Yaşayan İslami Medya 

Tarikat /Cemaat sermayedarlığında önemli bir girdi olan yayıncılık faaliyetlerini de unutmamak gerek. 1994 verileri itibarıyla günlük tirajı bir milyona varan gazetecilik faaliyetinin yanı sıra, Müslüman kesimdeki toplam 200 yayınevininin 6 bin türü 7 kitabı vitrinlerde sergilenir. 
Ayrıca 600'den fazla dergi piyasada.32 Ek olarak özellikle yurtdışıyla olan kültürel ticaretin (İslami kitapların ithalat ve ihracatı) hacmi de azımsanacak gibi değil. Ortalamaya vurulduğunda trilyonları aşan bir yayın sermayesi söz konusudur. Bu yayıncılığın da tarikat holdinglerinin 
kanadı altında yürütüldüğünü belirtmek gerek. Sözgelimi, tirajı 500 
bine yakın Türkiye gazetesi Işıkçılar denen kesime ait iken, Nur cemaatinin Türkçü kolu Fethullahçıların yayını durumundaki günlük Zaman gazetesinin tirajı 300 bine yaklaşıyor. Cemaatler koalisyonu RP'nin yayın organı Milli Gazete'dir. Daha radikal çizgideki Beklenen Vakit ile haftalık Selam gazetelerini de anmak gerek. Yeni Şafak gazetesinin ise yurtdışındaki milliyetçi-mukaddesatçı bir finans kesimince desteklendiği iddia ediliyor. Birkaç yıl öncesine kadar, İslami dergilerin toplam tirajı 500 bini buluyordu. 


İspanya'nın İl Mundo gazetesi, Türkiye'deki İslamcı yayın organlarına ilişkin şu rakamları veriyor: 
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300 genel yayın organı, 100 radyo, 35 yerel TV (Bkz, Söz gazetesi, . 


18 Şubat 1995) 


Öte yandan, 7 Ekim 1996 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesi yayın organlarının bağlı bulunduğu sermaye gruplarını aşağıdaki gibi tasnif ediyor: 


Ya anı 
Türkiye 
Zaman 

Milli Gazete 
Akit 

Yeni Şafak 
Yeni Asya 
TGRT 

Kanal 7 


Samanyolu TV 


Sahibi 
İHLAS Holding (Enver Ören) 
Gaye Matbaacılık (Alaeddin Kaya) 

RP yayın organı (Hazım Oktay Başer) 
Mustafa Karahasanoğlu 

Nevzat Kütük 

Mehmet Kutlular 

“İHLAS Holding 
Yenidünya İletişim AŞ. 

(İstanbul Belediyesi) 
Samanyolu İletişim AŞ. 


Bir hatırlatma; ulusal çapta yayın yapan MESAJ TV Kadir Baş önderliğindeki Kadirilerin; 1997 yılında tam kapasiteyle ulusal düzeyde yayına başlayacak olan AK TV ise Prof. Esad Coşan'ın mürşidi olduğu Nakşi dergahının yayın organıdır. 1996 itibarıyla, tarikatlara ait bölgesel televizyonların sayısı 70'e çıktı. 


Aktüel Para dergisinin 1996 Sonbaharı'ndaki araştırmasına bakılırsa, İslami basının günlük satışı 900 bine ulaştı. İndirimler de gözönünde bulundurulursa yıllık reklam geliri, 4 trilyon lirayı buluyor. 


Tabloya bakalım: 
Y Ad Tirai Reklam Geliri 
Türkiye 450 bin 2.5 trilyon 
Zaman 250 " 1.2" 
Milli Gazete 44 " 250 milyar * 
Yeni Şafak 40" 100 milyar* 
Akit 80" - 
Y. Asya 10" - 
TGRT - 135-150 milyar* * 
Samanyolu TV - 250 milyar ** 


* indirimler hariç. 


** indirimler dahil aylık gelir. 
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Hemen belirtelim, yukarıda verilen gazetelerin satış oranları sabit rakamlar olmayıp, zaman zaman iniş ve çıkışlar olabiliyor. 


Resmi raporlarda "sıkıştıklarında irticai çevrelerin himaye gördükleri yerler" olarak tanımlanan dini vakıfların sayısı 1996 yılı itibarıyla 4500'ü aştı. Trilyonlarla ifade edilen mal varlıkları ve mali kaynakları ayrı bir inceleme konusudur. . 


Nehir yayıncılık Yimpaş Holding bünyesine alınırken, İz yayıncılık ağaç sektöründe önemli bir isim olan Şişmanoğulları sermayedarları tarafından finanse ediliyor. Yeni Asya, Yeni Nesil gibi gazete ve yayınlar, Nur cemaatinin çeşitli kollarınca çıkartılıyor. Bir zamanlar 100 
bin satan İslam dergisi Nakşi cemaatine ait. TEHA ise bir Adım Holding kuruluşudur. Bu arada, her kitabın ortalama iki üç baskı yaptığı yayınevleri olduğu gibi, baskı adedi 5 ila 70 arasında değişen kitaplar da bulunuyor. Said-i Nursi gibi simgesel liderlerin eserleri (Nur Risaleleri), her dönemde, yayınlayan kesimi servet sahibi kılacak kadar canlı bir satış sergileyebiliyor. Sayıları milyonlarla ifade edilen ses ve görüntü kasetleri çevresinde dönen şirketleşmeyi ve ticareti de unutmamak gerek.43 


Tarikat holdingciliğinin bir ön aşaması olan vakıfçılık ve pansiyonculuk (öğrenci yurtları, Kuran Kursları) ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Sayıları binlerle ifade edilen vakıf, demek, cemiyet, Kur'an kursları ve özel okullar ile dersaneler, hem önsermaye birikiminin verimli yatağı hem de tarikat holdingleşmesinin bir alt faaliyet alanını oluşturuyor.33 Kuşkusuz vakıf ve okullar da gelir getirrnenin yanı sıra, kurucu tarikat yararına Müslüman eğitim merkezleri, kültürel siyasi amaçlı örgütlenme yerleri olarak önemli bir konuma sahip. Böylece, hem cemaat yandaşları çoğalıyor, hem de pazar ekonomisi ortamında, tarikat holdingine hazır müşteri ve gönüllü tüketici yetiştirilmiş oluyor. 


Kültür-sanat ticaretinde ihmal edilmemesi gereken dallardan biri de İslami sinema ve filmciliktir. Best-seller kitap ve kasetlere ek olarak sinema alanında yatırım yapan İslamcı girişimciler, Minyeli Abdullah ile seslerini en geniş kesime duyurdular; hayatında sinemaya gitmemiş, sinemanın yolunu dahi bilmeyen "müminler cemaatinin" ailece film seyretmesini sağladılar. Derken; İskilipli Atıf Hoca, Yalnız Değilsiniz ve Bize Nasıl Kıydınız filmleriyle gişe rekorları kırıldı. 1994'te kurulan TEHA (Telif Hakları Ajansı ve Yayıncılık A.Ş) 97 ülkedeki çeşitli yayınevi ve kuruluşla bağlantıya geçmeyi başardı. Aynı tarihte elindeki 60 
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İslami-dini içerikli filmi; Pakistan, Suudi Arabistan, ABD ve İngiltere'ye pazarlamasını bildi. İslam, Balkan, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri de pazarlama hedefleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte henüz ileri aşamada değiller. 


Ç) Suudi Arabistan, İran ve Petro-İslamın Rolü 


Ortadoğu'da Amerikancı İslamın ve peçeli kapitalizmin sacayaklarından biri sayılan Rabıta (Rabıtat-ül Alem-ül İslami, İslam Dünyası Birliği), bir Suudi - Amerikan şirketi ARAMCO (Arabian-American Oil Company) yapımıdır. 19 Mayıs 1962 tarihinde Suudi Arabistan"ın kutsal kenti Mekke"de kurulmuştur. 1963 tarihli tüzüğündeki amaç şöyle sıralanır: "Müslüman memleketlerinde yönetimin İslamcı kurallara göre olmasına çalışmak, çeşitli ülkelerden gelen Hacılar arasından "İslam misyoneri" yetiştirmek ve bunları kendi ülkelerine göndermek. İslamcı yayın organlarının işlevlerini yerine geürebilmeleri için maddi bakımdan desteklemek. "35 


Tüzüğe göre, her ülkeden bir kişi, Rabıta Yönetim Kurulu üyeliği için seçilip gönderilecekti. 41 kişilik Kurucu Meclis'te ise iki Türk vardı: Hilal (Sebilürreşad) dergisi sahibi Salih Özcan ile 1950-57 arasında DP, Rabıta kuruluşu yıllarında AP Konya milletvekili olan Ahmet Gürkan. 


. Rabıta'nın hayattaki dört kurucu üyesinden biri olan Salih Özcan'ın, bu İslami kuruluşta bulunduktan sonra şansı açılıveriyor. 
Önce MSP'den Şanlıurfa milletvekili oluyor. Ardından Suudi sermayeli Faisal Finans Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanvekilliği'ne getiriliyor. Özcan, her firsatta "Allah, Özal'dan razı olsun, "diyor.46 


Diğer kurucu üye Ahmet Gürkan, 1950 ylında Arapça ezanı yasaklayan ceza yasası maddesinin kaldırılması için önergeye imza koyan DP milletvekili olarak tanınıyor. AP milletvekili yaparken de, Rabıta'nın kuruluşunda yer aldı. Bu arada Türk-Suudi Arabistan Dostluk Cemiyeti Başkanı oldu.37 


Yukarıda anlatılanlar, Suudi Arabistan, petro- -İslam ve Türkiye"deki tarikat sermayesinin bağlantıları hakkında ipucu niteliğinde. Aynı zamanda Suudi sermayesinin tarikat /cemaat holdingleşmesine olan mütevazi katkısının başlangıç noktası. 


Suudi-tarikat ilişkilerindeki ikinci aşama, 1976'larda gerçekleşiyor. 
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3-14 Mart 1976 tarihinde Pakistan'da yapılan "Uluslararası Şeriat Kongresi"ne dönemin MSP Milletvekili ve Birinci MC hükümetinin Devlet Bakanı Hasan Aksay katılıyor. Kongre'de alınan kararlar, tümüyle "İslami bir devlet ve nizam kurmaya" yöneliktir. İlginçtir; o tarihte alınan kararların çoğu, günümüz Türkiye'sinde hükümet kararları olarak uygulanmaktadır.48 Bu da Suudi sermayesinin, daha doğrusu petro-dolar destekli islamın, tarikat sermayesi ve liberal ekonomiyle ne denli iç içe geçtiğinin tipik bir göstergesi. : 

Suudi bağlantılı Rabıta üyeleri arasında iki Türk daha var: Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagör ile İslamcı yayın organı Bugün gazetesindeki yazılarıyla Müslümanlar arasında kışkırtıcılık yaparak, 1969'da solcu öğrencileri katliamdan geçirmeyi deneyen (ünlü Kanlı Pazar ve Amerikan 6. Filosu'nu protesto olayı) yazar Mehmet Şevki Eygi.?” 


Rabıta ile ilişkilerin gelişiminden sonra Komünizm ile Mücadele Dernekleri, İlim Yayma Cemiyetleri, Din Adamları Yardımlaşma Dernekleri gibi kuruluşların ortaya çıkması ilginçtir. Bu derneklerin yaygınlaşmasını destekleyen Korkut Özal, Sami Tuğ gibi tarikat erbabının günümüzde Suudi sermayesinin Türkiye'deki ortakları olması 
da dikkate değer. 50 


1960'lı ve 70'li yıllar arasında bir şekilde adı "Milli" olan derneklere ek olarak, adları "İslam" olan çok sayıda dernek, cemiyet vs. kuruluyor. 
Bir ucu Türkistan, diğer ucu Balkanlar, ortası Türkiye ve kenarı Kıbrıs olan bir sermaye ağı yaygınlaşıyor. Sözgelimi, Rabıta örgütü rehberine bakılırsa, Milli Türk İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı tüccar Ali Rıza Güven idi. 200'ün üzerindeki üniversite öğrencisine burs, 700'ü aşkın öğrenciye de yemek verirken, elbette Rabıta ile işbirliği içindeydi. Güven, ANAP döneminde İzmir Belediye Başkanı olan (şimdi DYP'den aynı görevde) tarikatçı Burhan Özfatura ile birlikte Türk-İslam Kültür Vakfi Yönetim Kurulu üyesiydi. Rabıta yardımlarıyla şimdiye kadar bir İmam-Hatip lisesi, bir de İhya fakültesi yaptırmak nasip olmuştu tüccar Güven'e.5! 


Rabıta ile "işbirliği yapan kuruluşlar" arasında sayılan Kıbrıs Türk-İslam Cemiyeti var. Kurucusu Nakşibendi şeyhi Nazım Adil Kıbnsi'dir. Bu tarikat lideri, 1950'lerde Müslüman mallarının Rumlar tarafından yağmalanmasına ve satılmasına aracı olan, koyu bir İngiliz 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hayranı, aynı zamanda Rum işbirlikçisi, hep Londra'da yaşayan; bu arada Malezya'dan Avupa'ya uzanan bir hat üzerinde kaynağı belli olmayan yan yatırımlarla rantların sahibidir. Bir ayağı da Türkiye'de olan bu tarikat şeyhinin Rabıta'dan 672 bin dolar yardım aldığını, Rauf Denktaş 1978'de açıklamıştı. Türkiye'de ise, başta RP olmak üzere52, 

Korkut Özal ve çevresiyle ilişki halindedir. Rabıta- -Şeyh Nazım ilişkisini sağlayan kişi Cidde'de öğretim üyeliği yapan Hüseyin Ateş olup, bu tarikat lideriyle Korkut Özal arasındaki bağlantıyı kuran da odur.53 
Ateş, İslam Kalkınma Bankası danışmanlığını Korkut Özal'dan devralmış, o da Nevzat Yalçıntaş'tan kalan yeri doldurmuştu. İlginçtir ki, 

Şeyh Nazım, Turgut Ozal'ın eşi Semra Hanım'ın başörtüsü taşımaması yolunda İslami bir fetva bile vermişti.5$ 


Rabıta-Müslüman çevreler ilişkisinde üçüncü dönem, 1982-84 arasında başladı. Askeri yönetimin yurtışındaki hemen tüm din görevlilerine (Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları) aylık 1100 dolar ödeyen kuruluş Rabıta oldu. Ayrıca TBMM camisi, ODTÜ camisi ve İslam Kültür Merkezi, Ankara Kocatepe camisi gibi dini mekanların yapılması, bazı gençlik kamplarının kurulması, RP'lilere Hacc kontenjanlarının verilmesi, vali ve emniyet müdürlerinin Hacc'a götürülmesi gibi faaliyetler de Rabıta"nın gerçekleştirdiklerindendi.55 


Ama meseleyi Rabıta ile sınırlamak, olayın ana yönünü yani ekonomik cephesini görmemek olur. Gerçekte İslami bankacılık, ve İslami şirketlerin oluşumu, Türkiye'ye özgü değildir. Arap İslam dünyasının yaygın bir olgusudur. Bu kavramlar, 1973'teki petrol canlılığının ardından, gerek mali, gerekse siyasi bakımdan güçlenen bölgesel Suudi egemenliği altındaki barıştan (Mısır-İsrail barışı -F.B.) sonra iyice belirginleşti. Kimileri, bunu "petro-İslam", kimileri de "Amerikan İslamı" (ABD ile Körfez: deki petro- “dolar şeyhliklerinin dünya kapitalizmi için işbirliği yapması olayı) diye adlandırıldı. Esasında olay, Batı yanlısı işletmeciliğe eklemli ama kültürel İslami etki türünü içerir.56 Bazılarına göre ise, "teknokrat bir muhafazakarlık, atıl birikimin pazarlanması için yeni türden bir piyasa sloganıdır," bu.57 


1973 petrol ambargosundan önce, hatırı sayılır Müslüman çevreler 
ile petro-dolar şeyhleri, ellerindeki meblağların miktarına bakmaksızın, bunları, ya Batı ya da Lübnan bankalarına yatırırlardı58. O tarihten sonra iki büyük değişim yaşandı: Gerek Körfez bölgesi ve petrol zengini Arap ülkelerine giderek çalışan işçi, esnaf, yatırımcı ve müteahhitlerin, 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gerekse aynı amaçla Batılı (Avrupa) ülkelerde benzer konumda bulunanların birikimleri inanılmaz rakamlara ulaştı. Örneğin, 1961-1972 
arasında Türkiye'den Avrupa ve Avusturalya'ya giden işçi sayısı 644 
iken, İslam ülkelerine gidenler ise sadece 758'dir. 1989-91 arasındaki dönemde bu oran değişmiş; Avrupa ve Avusturalya'ya toplam 2.192 
kişi gitmiş, buna karşılık İslam ülkelerine gidenlerin sayısı 136 bini geçmiştir. Batı'da çalışan veya iş yapanlar kazançlarının dörtte üçünü tüketirken, İslam ülkelerinde çalışanların tükettikleri kazançlarının sadece dörtte biri oranındadır.5? 1984-88 arasındaki ihracat patlamasından (özellikle İslam ülkelerindeki müteahhitlik hizmetleriyle çeşitli ihracat kalemlerinde görülen) yararlananların önemli bir kesiminin de yeni yetme Müslüman iş çevreleriyle geleneksel tarikat firmaları olduğunu da hatırlatmak gerek. 1985'de ihracatın 40'ı AT ülkelerine 943'ü ise İslam ülkelerine idi. 


Hal böyle olunca, sadece Türkiyeli Müslüman kesimlerde değil, aynı zamanda Mısır, Ürdün, Filistin, Tunus vatandaşı olup söz konusu petrol zengini ülkelerdeki birikimleri yaratanlar, "bir yerlilik" duygusuna kapıldılar.60 Aldıkları ideoloji (İslami kültür etkilenmesi ve örgütlenmesi) gereği, yeni Müslüman işletmeci yatırımcı ve ortakçıları doğdu. 


Artık bunalımlı liberal ekonomilerinin tek ilacı "İslami ekonomi, islami sistem ve İslami çözüm" olabilirdi. Suudi Arabistan, özellikle bu duyguyu körükledi. Çünkü, petrol fiyatlarının muazzam artışıyla elde edilen petro-dolarların yeni yatırım alanlarına ihtiyacı vardı. Bu amaçla Cidde'de 1974 yılında kurulup 1975'te faaliyete geçen ilk İslami finans kuruluşu İslam Kalkınma Bankası, yoksul Arap-İslam ülkelerindeki pazarlarda yeni sloganlarla rant peşindeydi. Bir yanıyla dünya finans kapital merkezlerinin işbirlikçisi olan, öte yandan kapitalist bankacılık sistemlerine alternatifmiş gibi gösterilerek atıl birikimleri piyasaya çekmeye çalışan İslami Kalkınma Bankası, "İslami Ekonomi Modeli / Faizsiz Bankacılık" sloganıyla ortaya çıktı. 


Rabıta himayesinde 1986'da Pakistan'da düzenlenen "Uluslararası Şeriat Kongresi", siyasi amaçların (İslam sistemi, nizamı ve devleti kurmak) gerçekleşmesi için, ekonomik altyapıyı ve örgütlenmeyi de öngörüyordu. Bu açıdan bakılırsa, ikinci tarihi gelişme, Rabıta tarafından kurulan İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) himayesinde Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)'nin oluşturulmasında somutlaşır. Çünkü İSEDAK, 1976'daki Pakistan Şeriat Kongresi'nde alınan kararların hayata geçirilmesi yolundaki ilk adımı, 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1981'de toplanan Üçüncü İslam Zirvesi. Konfesansı "nda attı.6l Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İSEDAK"n yöneticilerinden biri Pakistan diktatörü ve Kenan Evren'in "aziz biraderi" Ziya Ül Hak iken, Evren, Dördüncü İslam Zirvesi Konferansı kararları gereğince İSE-DAK'in yöneticisi oldu, "İrtica tehlikesini önlemek ve laik Türkiye'yi kofayup kollamak " "amacıyla askeri darbe yapmış cuntacı Evren, tarihin garip, bir cilvesi sonucu, pan- İslamist bir kuruluşun yöneticisi sıfatıyla 

"tarikat * sermayesinin yükselişine" de imzayı koyan ilk askeri lider olma şerefini almıştır. 


İslami bankacılık, özellikle Suudi Arabistan ve .. petrol zengini ülkelerde (mesela Bahreyn Emirliği'nde) kurulan İslami finans kurumları, esas olarak "kıyı bankacılığı" sistemine göre çalışırlar. İngilizce" de "Off-Shore Banking" denen bu "kıyı bankacılığı" sisteminin tek amacı, her türlü denetimden ve vergiden kaçmak, serbest bölgelerde faaliyet göstererek, yasadışı yöntemlerle alabildiğine para kazarimaktır.62 Özcesi, kirli paralarla riskli rant'lara bile göz koyabilen bir vurgunculuk sistemidir. Dikkat” edilirse, bu İslami bankalar veya finans kuruluşlarının hiçbirinin asıl merkezi Suudi Arabistan değildir. 
Tersine, en akla gelmedik minik adalarda veya mali denetimcilerle ciddi hükümetlerin ellerinin uzanamayacağı kıyılarda kurulurlar. 


Petro-dolar zengini şeyhliklerin mali kaynaklarının İslami bankalar yoluyla yeni yatırım alanları bulması, İslami sloganlarla yeni pazarların açılması sadece Suudi Arabistan'ın değil, aynı zamanda Kuveyt, Bahreyn, Dubai gibi ülkelerin de iştahını kabarttı. 1975-85 arasında Mısır, Sudan, Ürdün, Kuveyt, Türkiye, Bahreyn, Dubai, Pakistan, Malezya gibi ülkelerde, çok sayıda İslami banka veya özel finans kurumu açıldı. 
Varolanların ise şubeleri çoğaldı. "Şimdiki İslam bankası sayısı, 100'ü 
buluyor." 63 


Türkiye'ye dönersek; "laikliği koruma ve kollama aşkı"yla darbe yapıp askeri bir yönetim kuran cunta hükümetinin Başbakanı Bülent Ulusu, 1980 başında tarikat erbabından Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gönderir. Amaç, orada merkezi bulunan İslam Kalkınma Bankası bünyesi içinde bir enstitü kurmak, İslami ekonomi için gerekli olan kadroları eğitip yetiştirmek idi. Nitekim Yalçıntaş, 60 kadar personelin yetiştirilerek istihdam edildiğini belirtiyor.51 

Kasım 1983'te yarı sivil yönetime. geçiş sırasında Başbakan olan Turgut Özal, bir dizi kararname çıkarttı. Bunlardan konumuzu ilgilendiren şuydu: Özel finans kurumlarına ilişkin eski yasalarda yeni düzenlemeler yapıldı. Bağlantılı biçimde, İslami mali kuruluşlardan Faisal Finans ile Al Baraka-Türk'ün kurulmasına izin verildi ve Türk İflas Kanunları'ndan muaf tutulmaları sağlandı. İkinci bir karar daha alındı. Buna göre, 1981'deki İSEDAK kararlarına uygun biçimde petro-dolar sermayesinin Türkiye'ye akışı kolaylaştırıldı. Çünkü, İslami Kalkınma Bankası'nın vergi muafiyet kapsamı genişletildi. Kuşkusuz bu kararların alınmasında, o sırada adı geçen bankanın danışmanı ve Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın rolü büyüktür. O zamana kadar Türkiye'de faaliyet gösteren hiçbir yabancı firma veya kuruluşa böylesine imtiyaz tanınmamıştı. Böylece Suudi bankalar, Osmanlının Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar değerinde bir avantaj elde etmiş, Türk firmalarıyla eşit konuma yükselmiş oluyordu.65 


1980 darbesi öncesinde Başbakan Süleyman Demirel tarafından 
alınan ekonomik tedbirler (24 Ocak Kararları), gerçekte Türkiye'nin dünya kapitalizmine yamanmasının (entegrasyon-bütünleşme) şiddetle hızlandığının bir göstergesiydi. Petro-İslam sermayesinin Türkiye'ye girişi bu bütünleşme zemininde gerçeleşmiş olup;56 tarikat sermayesini, dünya finans kapitaline bağlamıştır. 


Türkiye'de resmi “ya da özel kesimlerin denetimine ve bilgisine hemen tümüyle kapalı bulunan İslami bankaların (Faisal Finans, Al Baraka-Türk, Kuveyt-Türk, Libya-Türk vs.) hesaplarını milyarlarca dolar olarak tahmin etmek güç olmasa gerek.57 


Çünkü, arkalarında sadece tek bir devlet veya mali kuruluş bulunmuyor. Tersine son derece küreselleşmiş çokuluslu finans kapital tekellerinin hayeletleri ortalıkta dolaşıyor. 


Bu kuruluşlardan ilki Rabıta dır ki onu, yukarıda inceledik. 


İkincisi Faisal Finans adını alır. Çünkü, Suudi hanedanından petro-dolar şeyhi prens Faysal bin Abdülaziz tarafından kurulmuştur. 
Merkezi İsviçre'nin Cenevre kenti olan 55 İslam bankasının üst örgütü durumundaki Dar-al Mal-al İslami, tam bir çokuluslu finans kapital şirketidir. Bağlı şirketler arasında Masaraf Faisal el İslami in Bahrain, Dar-al Mal-al İslami Trust, Faisal Tekaful Assocaiation vs.. bulunur. Faisal Finans Kurumu, Dar-al-Maal İslami'ye bağlıdır. Bu kurumun ortakları arasında Nakşibendi mensuplarından Salih Özcan, 
Ahmet Tevfik Paksu ve Halil Şıvgın yer alır. Bu mali kuruluşun 93 
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Türk ortak arasında dağılım işini, Salih Özcan ile A. Tevfik Paksu üstlendiler.68 A 


Üçüncü kuruluşun adı Al Baraka'dır. Suudi Arabistan'daki Al Baraka Inc, İngiltere (Londra)'daki Al Baraka Inc. Co. ve Al Baraka International Ltd, Tunus'taki Best Bank, Suudi Arabistan'daki İslami Sigorta Bankası, Bangladeş'teki Al Baraka Bankası, Ürdün'deki Al Baraka İslam Bankası, Tayland (Bangkok)"daki Arap-Thai International, Moritanya Al Baraka İslam Bankası, Ürdün'deki İslami Finans ve Yatırım Bankası ve Danimarka'daki Uluslararası İslam Yatırım şirketleri bu grüba dahildir. Al Baraka-Türk özel finans kurumu ise, Suudi'merkezlidir. Özal ve Topbaş ailelerinin ortaklığını da içermektedir. Kurul Başkanı H. E. Şeyh Salah A. Kemal'dir. Başkan yardımcılığını Mustafa Topbaş yürütürken, kurulun diğer üyeleri arasında şu “isimler yer alır: Mahmud Cemil Hassoubaş, Dr. Abdülrezzak Kamil, Kemal Unakıtan ve Talat İçöz.69? - 


“Dördüncü kurum ise, daha büyük olup 44 İslam ülkesince gerçekleştirilen İslami Kalkınma Bankası'dır..Banka iç tüzüğüne bakılırsa, "üye ülkelerin tekil veya kolektif toplumsal ve ekonomik gelişmelerini Şeriat ilkelerine uygun olarak artırmak" esas hedeftir.Banka sorumlusu Ahmed Muhammed Ali, "hedefe ulaşmak için Rabıta ile işbirliği içinde çalıştıklarını". belirten .bir açıklama da yapmıştı. 
Banka'nın Türk olmayan ortakları arasında Dubai, Katar, Bahreyn ve Ürdün İslam Bankaları ile yine Bahreyn İslam Yatırım Bankası, Ürdün İslam Kalkınma Bankası bulunuyor. Türkiye'deki İslam Kalkınma Bankâsı'nın asli görevi ise, "ülkedeki kalkınma projeleri için faizsiz bankâcılık yoluyla mali kredi sağlamak" tır.70 


5 Ağustos 1984"te Resmi Gazete"de Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
ile Başbakan Turgut Ozal"ın imzalarını taşıyan kararname gereğince merkezi İstanbul'da açılan 5 milyar TL sermayeli Al Baraka Türk'ün ülkeye girişinden sonra Suudi, Kuveyt, İran, Pakistan patentli İslami özel finans kuruluşlarının sayısı, bir hayli artmıştır.7! Sözgelimi 1984'te 
45 Suudi firması Türkiye'de faaliyet gösterirken,72 bu sayı daha sonra 
49'a73 kadar yükselebilmiştir. 1984-85 verilerine bakılırsa, Türkiye'de faaliyet halindeki yabancı şirketler arasında en hızlı yükseliş Suudi firmalarında görülmektedir. O kadar ki, 45 kata varan bir artış sözkonusudur. Aynı dönemde Türkiye'de yatırım yapan İran şirketlerinin sayısı ise 21 kat yükseliş kaydetmiştir. Oysa diğer tüm yabancı firmaların artış oranı 9639 ile 140 arasında değişmektedir.74 
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Dikkati çeken nokta şudur: Suudi şirketlerinin çoğu, bankacılık sektörüne yönelmiştir. Bu İslami firmalar, Türkiye'deki tarikat şirketleriyle Müslüman kapitalistler ya da kişilerle ortaklıklar kurmuş, ülkenin bilinen kapitalist işletmelerine de faizsiz kredi sağlamışlardır. 
Böylece İslami ekonominin bazı unsurları, Türkiye ekonomisinin içine şırınga edilmiştir./5 


Soru şu: Türkiye'deki kapitalist ekonomiye İslami unsurların şırıngası kimler aracılığıyla oluyor? Konunun uzmanları, genelde Suudi-Müslüman Kardeşler (Ihvan) ilişkilerinin sıklığına ve bağlantıların sürekliliğine vurgu yaparlar. Onlara göre Suudi Arabistan, hemen her İslam ülkesindeki Ihvan meşrepli veya tarikat mensubu yazarları, öğretim üyelerini ve tebliğci (pasifisit İslam misyoneri - F.B.) 
kesimi satın alır.76 Suudi-Ihvan bağlantısının Afganistan-Pakistan hattında İslami Cemaat ve benzeri teşekkülleri bulunur.”7 Böylece. Ortadoğu-İslam ülkelerindeki İslami muhafazakârlığın (dolayısıyla ABD ile uzlaşmanın) sacayağını Suudi Arabissan-her ülkedeki Ihvan teşkilatı- İslami Cemaat oluşturur.78 


Kimi kaynaklar, "Türkiye'deki İslami kesimlerin özerk olduğunu" ileri7? sürseler de, konuya yakından bakanların görüşü şöyledir: Suudi Arabistan, Türkiye'ye tarikat /cemaatler aracılıyla girdi.80 Ekonomik ilişkiler, öncelikle bu kesimin himmetiyle ve karşılıklı desteğiyle sağlandı. Sözgelimi, İslami sermayenin ülkeye girişine resmi izin veren Özal ailesi, Nakşibendi tarikatı müritlerinden oluşuyordu. Özcan, Topbaş ailelerinin bir kısmı Nurcu, bir kısmı ise Nakşi Erenköy cemaati mensubuydular. 


Peki amaç neydi? Bu, dolaylı biçimde ama çok açık ifadelerle Suudi sermayeli Londra merkezli Arapça çıkan El Şark El Avsat gazetesinin 
15 Ocak 1987 tarihli nüshasında açıklandı. Yazar Dr. Muhammed 
Abdu Yamani, Suudi vatandaşı olup Rabıta Almanya birimini perde arkasından yönetir: "Türk yönetimi, dini duygularla birlikte yaşamaya ve onun gereklerini yerine getirmeye mecbur kalmıştır. Ancak bu adımlar, dikkatli ve tereddütlüdür. Biz Araplara düşen, Türkiye'nin (şeriat'a) yönelişini sağlamlaştırarak özel ilişkilere girmektir. Türk resmi siyasetine olumlu anlamda verilecek Arap siyasetleri, o ülkede Şeriat'a resmen dönüş yolundaki bilinen engellerin ortadan kaldırılması için yeterlidir. Umutla beklenen bu dönüşün gerçekleşmesi için de, Arap ülkeleriyle Türkiye arasında siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler geliştirilmelidir. Çünkü bunların hepsi Şeriat hanesine yazılır."8! 
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Hal böyle olunca, yüzünü Batı kapitalizmine çevirmiş, dünya ekonomisiyle (özellikle Avrupa) hemen bütünleşmeyi savunan İstanbul burjuvazisinin yanı sıra, taşradan da güç alan, ama metropol merkezli ve "Suudi finans kapitaline dayanan yeni bir sermaye grubu var."82 
İçerisinde tarikat, /cemaat sermayedarlarını da barındıran (Nakşi, Nurcu vs.) bu yeni sermaye kesimi, ilk kez hatırı sayılır bir ekonomik kudrete sahip bağımsız bir güç oluverdi. Daha önce devlete (özellikle liberal sağ iktidarlara) sırtını dayayarak veya siyasi partiler çevresinde toplanarak hem devletin himayesinden hem de teşvikinden yararlanan bu tarikat sermayedarları, ilk kez devletten kopuş (daha doğrusu devletin bir kanadından) gösterip bağımsız kapitalistler olarak sahneye çıkıyorlar. Batı finans kapitaline karşı seslerini yükseltirken, kendilerine, İslami slogan ve unsurları seçiyorlar. TÜSİAD'a alternatif olarak MÜSİAD'ın kurulması, 1988'lerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği içinde yaşanan çalkantılar, hemen tümüyle bu olguların bir sonucuydu. 


Suudi rolüne fazlasıyla değindik; geçerken İran- Pakistan etkisini irdeleyelim. Ayetullah Humeyni'nin başa geçip İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, Türkiye'deki İslami çevrelerin kafasında hayal meyal bulunan "İslami nizam(İslami devlet" modeli, siyasi /ideolojik bakımdan billurlaştı, berraklık kazandı. İran'ın bu bakımdan etkisi belli oranda ekonomik (sözgelimi İslamcı kesimlere ticari kolaylıklar sağlanması, Müslüman işadamlarının İran'da yatırım yapmalarına olanak tanınması gibi) olmasına rağmen, esas olarak kültürel, siyasi ve ideolojikti. Yani Suudi finans-kapitalinin ortaya çıkardığı yeni sermaye kesiminin, "İslami ekonomi/faizsiz bankacılık" gibi fikirler çevresinde kafa yormasına neden oldu. Altyapıyı Suudi petro-İslamı hazırlarken, İran radikalizmi üstyapıyı oluşturuyordu. Pakistan İslamcılığı ise, İslami bankacılık denen sistemin uluslararası finans kapitali ile nasıl uyum içinde sömüreceğinin, onunla nasıl birleşip bütünleşeceğinin teori ve pratiğini yapmaktadır. Her üçünün de Türkiye'deki İslami ekonomiye ve tarikat sermayedarlığına etki ve katkısını göz ardı etmemek gerek. 


D) Tarikat Sermayesinin Örnek Olayları 
1) Ekseninde Özal Ailesi Olan Nakşibendi Sermaye Grubu 


Özal ailesi, aslında başlı başına incelenmesi gereken bir sermaye grubudur. Ama konumuz bu değil. Işık tutmamız gereken yön, Ozal 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ailesinin, Suudi finansmanı ile tarikat sermayesini bağdaştırarak siyasi ve ekonomik açıdan nasıl yükselişe geçtiğidir. Çünkü Özal ailesi (Turgut, Korkut ve Yusuf Bozkurt üçlüsü) Nakşibendi tarikatı mensubudur. 
Burada belirtmek gerek; Türkiye'deki siyasi terminolojide Nakşibendilik, sanki sadece İstanbul'un Fatih semtinde merkez üs oluşturmuş İskenderpaşa Camii Dergahı'ndan ibaretmiş gibi algılanıyor. 
Oysa tarikat ve cemaatlerin hemen çoğu, Nakşibendi meşreplidir. Sözgelimi Işıkçılar, Süleymancılar, Nurcular, Mahmut Efendiciler, Sami Efendiciler tümüyle Nakşibendi tarikatının kollarıdırlar. Dolayısıyla anılan grup ve kümeler, daha çok cemaat diye adlandırıhrlar. 


Önce başbakanlık yapan, sonra da cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ın Türkiye'deki büyük sermaye gruplarıyla (MESS dönemindeki görevleri) yakın ve organik ilişkisi, bu arada hırslı girişimciliği bilinir. 
Turgut Özal, birkaç kere şirket iflas ettirmiş kişidir. Yine de büyük sermayedarların temsilcisi Süleyman Demirel'in 1980 öncesi dönemlerinde, DPT teşkilatındaki "sakunyalılar ekibi"nin beyinlerindendir. 
Türk ekonomisinin dünya kapitalizmiyle bütünleşmesini sağlayacak 24 
Ocak Kararları programının ardındaki imzadır. Nitekim 1980 askeri darbesiyle birlikte bunu uygulamak da kendisine nasip olmuştur. Turgut Özal'ın, 1980 öncesinde Necmettin Erbakan'ın MSP'sinden İzmir Milletvekili adayı olup "dini, muhafazakâr ve mukaddesatçı" konuşmalar yaptığı bilinir. 

Korkut Özal ise, ağabeyi Turgut'un tersine, girişimcilikten ziyade "İman ve takva'ya öncelik tanıyan, 1960'lardan beri derin bir sadakat ile bağlı olduğu"83 Nakşibendi tarikatı İskenderpaşa Dergahı şeyhi Mehmet Zahit Kotku Efendi Hazretlerinin müridi"dir. "Turgut'tan evvel Kotku Hazretleri ile tanışmış, O"nden manevi terbiye almıştı." 53 Efendi Hazretleri'nin verdiği işaret üzerine, "evliya gibi adam olan" Necmettin Erbakın'ın önderliğinde Nurcu-Nakşi koalisyonu Mili Nizam Partisi'nin kurulmasında yer almıştı. Ardından Milli Selamet Partisi (Ekim 1972'de) kurulmuş; "mürit Korkut" bu partide yerini almış, sosyal demokrat Bülent Ecevit'in CHP'siyle yapılan koalisyonda Tarım Bakanı bile olmuştu. 11. MC döneminde ise İçişleri Bakanı olan Korkut Özal bu görevi sırasında bakanlık kadrolarına çok sayıda tarikatçı, ama özellikle "Nakşi meşrepli müminleri" almıştı.85 Bu kadrolaşma, ağabey Turgut Özal'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Emniyet ve İçişleri Bakanlığı teşkilatlarında meyvesini vermiş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde adeta "İslamcı Cunta" kurulmuştu. Başını ise 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aynı tarikat mensubu Kürt asıllı İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu çekiyordu.86 


12 Eylül 1980 askeri darbe olunca, Korkut Özal "ben siyaseti şu 
anda kapadım, "37 diyerek kenara çekilmişti. Ancak ağabeyi Turgut aracılığıyla ta Evren'e kadar ulaşabiliyor, arada bir "laik-müslüman Cumhurbaşkanı ve cunta şefi Evren'e İslamın gerekleri hakkında naçizane öneriler bile" götürebiliyordu.88 Turgut Abi cumhurbaşkanı olunca da, Köşk'te ailece kılınan namazda imamlık yapıyordu.8? 


Kısacası, Korkut Özal siyasetten uzaktı; ama bakanlıklardaki yöneticilerle toplantılar yapıyor, bürokratlara başarının sırrını anlatan raporlar dağıtıyor, kadrolaşma (gerçekte tarikatçı kadrolaşma - F.B.) işinin püf noktalarını anlatıyordu."90 


1983'te Turgut Özal liderliğinde iktidara gelen ANAP, aslında bir tarikatlar koalisyonudur. Her eğilimden tarikatçı, yani Nakşi, Süleymancı, Nurcu, Işıkçı, "Fethullahçı," Milli Mücadeleci bu arada milliyetçi-mukaddesatçı bulunurdu. Sözgelimi 1990 yılında Nakşi ağırlıklı ANAP'ın görüntüsü şöyleydi: 24 Nakşi, 8 Süleymancı, 6 Kürt şeyhi (feodal / dini), 6 Milli Mücadeleci, 1 Işıkçı, 1 Nurcu milletvekili; 
22 dinci vali ile İslamı sonradan keşfetmiş 8 vali, 14 dinci emniyet müdürü. Bu sayınını yarısı kadar milliyetçi - mukaddesatçı vali, emniyet müdürünü de saymıyoruz. 


ANAP 'taki tarikatçı kadro ve dengeleri Nakşiler lehine olmakla birlikte hep değişirdi. Sözgelimi Hasan Celal Güzel, Mehmet Keçeciler, Abdülkadir Aksu, Kamran İnan, Kasım Oksay gibi şahsiyetlerin makamları bir iner bir çıkardı. Her durumda bu kadrolaşmanın tek patronu vardı: Korkut Özal. Dengeleri de gözeten oydu. Nitekim adayları Korkut Özal belirlerken, Söleymancıların lideri konumundaki Kemal Kaçar'ın kendi yandaşlarının listesini, pazarlıktan sonra Korkut Özal'a sunduğu ileri sürülüyordu.”1 


Kuşkusuz, MSP ile RP de bir çeşit cemaat ve tarikatlar koalisyonudur. Ancak ANAP'ta ticaret-siyaset daha önplanda iken, RP içindeki ittifakın akidevi (doktrinsel) yanı ağır basar. 


Tablo netleştiğine göre, şimdi Özal-Suudi sermayesi bağlantısına geçebiliriz. 

Korkut Özal, 1980 öncesinde siyasi havayı iyi kokladığından artık politikaya "kerhen devam" ediyordu. İlk firsatta ayrılmayı düşünüyordu. O firsat, 1979'un sonlarına doğru ortaya çıktı. İslam Kalkınma Bankası'ndan bir davetiye almış; İslami Araştırmalar ve Eğitim Enstitüsü kurulması çalışmalarına katkıda bulunması için çağrılmıştı. Aynı zamanda kendisinin İslami motifli kapitalist sermayedar olmasını sağlayacak bu davete icabet eden Korkut Özal, 1980 başında Cidde'ye üç kez gitti. Bugünün modern şartlarında İslam ekonomisinin, uygulanabilirliğine ilişkin 100 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporu beğenen Suudili banka yetkilileri, İslam Enstitüsü başkanlığını Özal'a teklif ettiler. 


Korkut Özal, iki arada bir deredeydi. Bir yandan iş hayatına atılıp tarikat sermayesine hizmet etmek istiyor, diğer yandan Dergah şeyhi Kotku Efendi Hazretleri'nin, "öteki iş (MSP'deki siyaset) devam ettikçe, onu kendin bırakma," yolundaki nasihatını tutuyordu.?2 


Ancak 12 Eylül 1980 darbesi olunca, siyasi partiler kapatıldı. MSP milletvekili Korkut Ozal da tutuklanıp sıkıyönetim mahkemelerinde "İrticai ve Şeriat faaliyetleri"nden yargılandı. MSP davası 1985'te bitti. 
Dışarı çıkan Özal, 1985-88 arasında Cidde'deki İslam Kalkınma Bankası Enstitüsü direktörlüğünü yaptı. O zamana kadar işleri, yine bir tarikatçı profesör olan Nevzat Yalçıntaş yürütmüş, hem de: Bülent Ulusu'nun talimatıyla Cidde'de görev almıştı. Korkut Özal, Nevzat Yalçıntaş Hoca'dan devraldığı göreve ek olarak, 1988'ten itibaren aynı Enstitü'nün İcra Direktörlüğü'nde çalışıyordu. 


Ağabey Turgut Özal ise, siyasi bir parti kurmayı planladığı andan itibaren çok yönlü temaslar yapmaya başladı. Mesela "tarikat meşrepli bir mümin" olarak 1982'de ilk yurtdışı seyahatini Suudi Arabistan'a yaptı. Orada İslam Bankası'nda görevli Prof. Nevzat Yalçıntaş ile görüştü. Aynı zamanda İslam Konferansı Sekreteryası, Rabıta ve İslam Kalkınma Bankası ile özel temaslar kuran Özal, 14 Aralık 1982'de ABD'ye uçarak IMF ve Dünya Bankası yetkililerinin yanı sıra ABD yöneticileriyle temaslarda bulundu.?3 Böylece petro-İslam sermayeciliği, dünya finans kapital merkezinin onayından geçerek Türkiye'de tarikat sermayedarlığı halini almaya başladı. 

Çünkü Özal'ın ANAP" 1983'te hükümet oldu ve bu durum 1990'a kadar sürdü. Özal, Suudi sermayesinin iyiliğini unutmadı. Peşi sıra çıkardığı kararnamelerle İslami bankacılığın Türkiye'ye imtiyazlı biçimde girmesine önayak oldu. Kuşkusuz bu, basit bir minnet borcu değildi. 


Madalyonun diğer yüzünde, Özalların "aile boyu" çıkarları yatıyordu. Örneklerle sürdürelim: "Özal Abi'nin başkanlığındaki hükümet, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve PETKİM gibi büyük kamu kuruluşlarının özelleştirmesini gündeme getirdiği günlerde, küçük kardeş Korkut Ozal her iki kuruluşun Kürt bölgelerindeki petrol sahalarını incelemekle meşguldu."94 Buna raslantı denilemezdi. 


Korkut Özal'a kulak verelim: "Ben, TPAO'nun Genel Müdürü olarak 4 yıl görev yaptım. Petrolü hem öğrendim, hem de bir sürü dostluklarım oldu. Irak'a çok gittik geldik. Irak-İran savaşı, petrol boru hattında sorunlar yarattı. Irak'ın ham petrolü çok, ama tek gram mazot ve benzini yok. Boru hattından buraya (Türkiye'ye) pompaladıkları petrolü, Romanya ve İtalya'ya gönderip rafine ettirdiler; bu rafine petrolü gemilerle İskenderun'a geri getirip, tekrar karayoluyla Irak'a götürdüler. Muazzam bir iş. Büyük bir nakliye işi doğdu. Benim Bahattin Bayraktar (tarikatçı-F.B.) adında Gaziantepli nakliyeci bir arkadaşım vardı. TPAO'da iken, bazı nakliye işlerini ona yaptırmıştım. 
Ayrıca orta yerde büyük bir fuel-oil stoku ortaya çıktı. İyi kâr marjı bırakan ucuz bir fiyat verdiler. Petrol işim böyle başladı. Petrolden iyi rı Sonra bir sürü rakipler çıktı, 1990"da bu işi ve ortaklığı bıraktık." 


Fakat Korkut Özal'ın ticari hayatındaki ilk adımı bu değil, tersine tarikatçı temeldeki bir dayanışma biçimiyle başlıyor ticaret. Yine kendisini izleyelim: "6 Haziran 1981'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Üç ay kadar bir arkadaşının (bu da tarikatçı-F.B.) ağabeyinin pazarlama şirketinde çalıştıktan sonra, daha uygun bir iş bulmak üzere Ankara yakınındaki köy evime çekildim. O sırada Topbaş ailesinden (tarikatçı - F.B.) bir teklif geldi. Rahmetli Eymen Topbaş, 'biz bir şirket kurduk, gel işin başına geç' dediler. Bu, faiz'den arınmış gelir getirme sistemiydi, yani ticaret yaparak. Baktım ki hayırlı bir iş. Bunu 
reddetmek kuralımıza aykırı. Durum gereği, işi kabul ettim. 1982 
başlarında işe başladım. Bu arkadaşların Bahariye Mensucat diye bir tekstil fabrikaları var. Orada çalışmaya koyuldum. O zamanın parasıyla 
200 milyon TL gibi büyük bir sermaye koyarak, beni de daha sonra 
primlerimden ödenmek üzere yüzde 1 oranında ortak yaptılar. İki arkadaşımız çekirdekten yetişme tüccar, ben ise ticareti bilen değilim. 
Bana bir nevi hocalık yaptılar, iç ve dış ticaretin kurallarını öğrettiler. 
Parayla para nasıl kazanılır, öğrendim. Hoşuma da gitti. İthalata başladık. Mesela petro-kimya maddeleri ithal ediyoruz, birtakım türevlerini pazarlıyoruz."96 


Suudi sermayesine doğru adım atmanın hikayesini de öğrenelim: 


281 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


"Bir Arap işadamı, El Baraka Grubu'nun patronu Şeyh Salih Kamil, İslam Kalkınma Bankası'nın toplantısı nedeniyle İstanbul'a gelmiş. Beni buldu. Türkiye'de bir İslam bankası kurmak istediklerini, bizimle birlikte ortaklık yapmayı düşündüklerini söyledi. Bizim Hak Yatırım AŞ'nin sahibi Topbaş'larla görüşüp olumlu cevabı aldım. Faaliyete başladık. İlk girişimler için Merkez Bankası'na gittik, hükümet nezdinde (Ozal Hükümeti-F.B.) temaslarda bulunduk. O sırada hükümetin dışarıya açılmayı düşünen ekonomik bir modeli zaten var. 
Arap alemine de açılıp, bu gibi finans (İslami-F.B.) metodlarını Türkiye'ye getirmeyi tasarladık. O zaman yapılan tahminlere göre, yastık altında saklanan muazzam bir servet var. Faiz nedeniyle sisteme (dolaşıma-F.B.) girmiyor. Fai den çekinenlerin de gireceği bir sistem olursa, bu para ekonomiye girer. Merkez Bankası ile uzun süre konuştuktan sonra, 1983'ün sonunda bu sistem ortaya çıktı. O sistem hâlâ yürürlüktedir. Turgut bey başbakan olduktan sonra, Topbaş'ların kurduğu Hak Yatırım gelişerek El Baraka-Türk oldu. Ardından yurtdışında inşaat (müteahhitlik) işleri yapmak istiyoruz. Şeyh Salih'in teklifi üzerine Cidde'deki bir enstitünün 10 milyon dolarlık inşaatını üstlendik. Bu amaçla Akabe İnşaat adında bir şirket kurduk. Ardından Medine şehrinde bir otel inşaatı aldık. Üçüncü aşamada petrol işine girip çok kazandık."97 Görüldüğü gibi Özal'ın anlatımları, aynı zamanda İslami sermayenin büyümesi ve yükselişinin özet öyküsü gibidir. 
Şimdiye kadar tarikat sermayesinin büyümesine ilişkin tahlillerimize tamı tamına uyuyor. 


Böylece Özal - Topbaş aileleri 16 Aralık 1983 tarihi itibariyle Al Baraka-Türk A.Ş.'yi kurarak, Suudi sermayesiyle kaynaşmanın öncülüğünü yaptılar. 5 milyar TL sermaye ile kurulan Al Baraka-Türk'ün ikinci başkanlığına ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş'ın (Korkut Bey'in ortağı) kardeşi Mustafa Latif Topbaş, Yönetim Kurulu üyeliğine ise, Korkut Bey'in sağkolu Talat İçöz getirildiler. Katar, Bahreyn, Ürdün İslam bankalarının katıldığı İdamı Kalkınma Bankası'nın da Al Baraka Türk A.Ş'nin ortaklarından olduğu, Korkut Bey'in ise, İslam Kalkınma Bankası müşavirliğini yaptığı unutulmamalı, Türk kurucu ortaklar "aile boyu tarikâtçı" idiler.?8 ı 


Özal-Topbaş sermaye grubu, ardı sıra Hak Ticaret A.Ş., Hak Yatırım A.Ş., Akabe İnşaat A.Ş., İSPA Sanayi Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'yi kurdular. Bu sonuncusunun küçük ortakları Teymür ve Kalyoncu aileleridir. Tümü de Nakşi meşreplidir. 
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Özal-Bahattin Bayraktar ortaklığı ile, 1983-84 arasında ÖZBA Petrol ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (120 milyon sermayeyle) kuruldu. 1986 ticari kayıtlarına bakılırsa, şirket sermayesi 540 milyona yükselmişti. Şirketin ortakları arasında Korkut Özal, Bahattin Bayraktar, Talat İçöz ile oğulları vardı. 1984"te kurulan Petrotrans e A.Ş. ikincisi de Özbatrans Pullıyat ve Ticaret A. k adını aldı.?? 


Ayrıca Korküt Bey, tarikat aileleriyle ortaklığının dışında, kendi ailesinin adını taşıyacak sermaye grubunu da kurmuştu: eşi Müigan, oğulları Murat, Ali, Bahattin ve kızları Ayşegül ve Zehra"nın tam takım yer aldıkları Aköz Ticaret Müşavirlik A.Ş., Özya Sanayi Ürünleri Pazarlama Ltd., Öztek Elektrik ve Elektronik A.Ş., Özgün Ağaç İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ. gibi.100 


Tarikat yanlılığı ve sermaye ortaklığı, ailevi bağları da yakınlaştırıyor; bir çeşit mülkiyet evlilikleri doğuyordu. Nitekim Faisal Finans Kurumu'nun Türkiye'deki 93 üyesinden biri olan tarikatçı Mustafa Kalaycıoğlu"nun patronluğundaki Feniş Holding ile Korkut Özal sermayesi, birincisinin kızı Melike ile ikincisinin oğlu Bahattin'in "mesut izdivacı" sayesinde birleşiyor, daha da yükselişe geçiyordu. İki dünürün, bu "mesut izdivaç" münasebetiyle olsa gerek, Fenerbahçe ve Altunizade (İstanbul)'deki "hazine arazileri" üzerinde sırf hayır olsun diye inşa ettikleri camii öyküleri de dillere destan olmuştu.101 


İşin ticareti bir yana, bu sermaye grubu, kültürel alana da önemli yatırımlar yaptı. İslam tarihinde gelenekselleşmiş üstü örtülü örgütlenme faaliyetleriyle, mülkiyet ilişkileri ve dini kesimin gelir kaynaklarının önemli bir mekanı olan vakıflar, Müslüman kapitalistlerin yakaladıkları merkezi halka oldu. Sözgelimi Topbaş Ailesi ile Al Baraka Türk sermaye grubu Bereket Vakfı (Al Baraka Vakfi)'nı kurdular. 
Korkut Özal-Bahattin Bayraktar-Talat İçöz sermaye grubu ise, ÖZBA Vakfı'nı oluşturup hayata geçirdiler. Hemen tümünün amacı, dini eğitim mekanları (yurtlar, Kuran kursları, pansiyonlar vs.) açarak, "Allah yolunu yayma" gayreti göstermekti. 1990 verilerine bakılırsa, bu gibi yerlerden yardım alan öğrencilerin sayısı 230 bin civarıridadır.102 


Topbaş ailesinin de kendince şirketleri var: Bahariye Mensucat, 


Kastamonu Entegre A.Ş., Marmara Kimya A.Ş., Rem Dış Ticaret A.Ş.103 
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SERVER Holding, Bir Nakşi Yapımıdır 


Nakşi sermayesini, yukarıda anılanlarla sınırlamak yeterli olmaz. İslamcılar arasından çıkmış, bir ara radikal düşünceyi savunmuş, tarikatçılık denen olguya hâlâ karşı çıkan bir uzmanın yetkili makamlara verdiği rapora bakalım: "Korkut Ozal ve Arap sermayesi etkeni, Nakşi dergahını çok etkilemiştir. Arap-İslam parasını arkasına alan ANAP lideri Turgut Özal ile kardeşi Korkut, kendilerinin de mensubu oldukları Nakşibendi tarikatının merkezi İskenderpaşa Dergahı'na rahat bir çalışma ortamı sağladılar. Bu yüzden, İskenderpaşa cemaati lideri Esat Coşan, Korkut Ozal'ın güdümüne girdi. ANAP'ı destekleme kararı aldı. (MSP ve RP'nin yayın organı durumundaki - F.B.) Milli Gazete ile Coşan arasındaki soğukluğun bir nedeni de budur. Ozal döneminin bitmesi, 1991'de DYP'nin iktidar olmasıyla birlikte eski gücünü kaybeden Nakşi dergahı, 1995'ten sonra ani bir hamle yaptı. İskenderpaşa Dergahı mürşidi emekli Profesör Esad Coşan, dini kimliğinin yanı sıra işadamı kimliğiyle ortaya çıktı. Toplam 38 şirketi bünyesinde barındıran SERVER Holding kuruldu. Kağıtçılıktan boru imalatına, sağlıktan yayıncılığa kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Holding bünyesindeki şirketlerin adları şöyle: HAK-SAĞ Sağlık Hizmetleri AŞ, İstanbul Yenibosna ve Güneşli'de faaliyet gösteren Hayrünnisa Hastanesi ile AKSA klinikleri, İstanbul Aksaray'daki Şadiye Hatun Kliniği ve Neşat Tıp Merkezi, İstanbul merkezli DEHA Grafik Reprodüksiyon AŞ, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hizmetleri, VEFA Yayıncılık, VEFA Kağıtçılık gibi firmaların reklam-yayın dünyasında faaliyeti var. TOMAR. Kağıt ve Kağıt Ürünleri şirketi, İHLAS Holding'in kağıt tekeline rakip olarak kuruldu. 1995'te Aile Eğitim Seti'yle atılım yapıp çocuk oyucuları hedefleyen 40 kitaplık setlerle atılım yapan SEHA Neşriyat'ın yanı sıra, aynı yıl 500 bin adet basılan GÜMÜŞ Takvim ABD-Avrupa-Avustralya-Afrika ülkelerinde kısa zamanda tüketildi. Dini mekan ve mesaj taşıyan poster satımı da "Allah bereket versin" kabilinden. 


SELVA Tabldot ve yemek Hizmetleri, Zülal ve Feyzan Menba Suları Sanayi ve Ticaret AŞ, Hadra Boru, SAVAGE gibi firmalar kaynak sularından hazır yemeğe, boru imalatındari elektronik eşya satımına kadar her işin ticaretini yapıyor. Zülel; Bura, Kütahya, Adapazarı, Bolu, İzmit ve Akçokoca'da şubeler açtı. HADRA Boru'nun merkezi ise Bursa. Aydın kentinde "Hayır Çarşısı" ile İzmir'deki SAV Market ticari bakımdan iyi gidiyor. NEMA Organizasyon; Elektronik, Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret adıyla başka bir alanda devreye girdi. SELVA ise, 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düğün, nişan ve özel günler için salon kiralamakla meşgul. İSPA Turizm, Hacc ve Umre ziyaretlerini tertipliyor. 


Üsküdar'daki 16 derslik Özel ASFA adlı ilkokul ve kız-erkek liselerine ek olarak Denizli"de çocuklara hitabeden Yaz Okulu niteliğindeki İKSAV var. Ayrıca, dergahın üstadı Mehmet Zahit Koktu adına bir enstitüsü kuruldu. 1997"de özel bir üniversite açılıyor. 
SİMAĞ ise, kapitalist piyasaya eleman yetiştirme gayretinde. 


İstanbul merkezli AKRA FM radyosu, ulusal ve dünya çapında uydu yayına geçti. Türkiye"nin 30 yerinde şubesi var. AK TV de aynı amaçla kuruldu. İskenderpaşa dergahının tüm yayın işlerini Vefa Yayıncılık A.Ş. ile Seha Neşriyat organize eder. Ayrıca İslam (1980'lerdeki tirajı 
100 bine kadar çıkmıştı-F.B.), Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Altınoluk (Erenköy dergahına ait) Vahdet (radikal Nakşı), Ribat (Konya'da Abdullah Büyük Hoca dergahına ait) hep Nakşi yayınlarıdır. Nakşilerin Hakyol Vakfı çok yaygındır. Ankara'daki Temel Hak ve Hürriyetler Derneği'nin de bu kesime ait olduğunu belirtmeliyiz. Bunun dışında, çok sayıda şirket, dernek, vakıf, öğrenci yurdu vb bu kesimin mülkiyetindedir.104 


2) Faisal Finans Destekli Nurcular 


Suudi merkezli ve ARAMCO destekli Rabıta'nın 41 kişilik kurucular listesinde adı geçen MSP eski milletvekili Salih Özcan, hem Nur Talebesi'dir, hem de Türkiye'de kurulan Faisal Finans Kurumu'nun ortağıdır. Diğer kurucu ortak ise, A. Tevfik Paksu'dur. 
Paksu, Nur Talebesi olmanın yanı sıra, 1970 öncesi Nakşi-Nurcu ittifakı sonucu kurulan Milli Nizan Partisi ile onun kapanmasından sonra devamı olan Milli Selamet Partisi'nin kurucu üyesidir. Birinci MC hükümetinin Çalışma Bakanı olmuş, sonradan Nakşi kesimle anlaşamayıp MSP'den ayrılmıştı. 


Onunla birlikte MSP'den ayrılan Nur Cemaati meşrepli milletvekillerinden M. Gündüz Sevilgen ile S. Reşat Saruhan da, Suudi sermayeli Faisal Finans'ın ortaklarındandır. 


Kurumun ortakları arasında şunları da saymak gerek: Ülker Bisküvileri sahibi Asım Ülker, kardeşi Sabri Ülker, oğulları Murat Ülker. Özetle Ülker, bir Nur cemaati şirketidir. Faisal Finans"n yerli sermayesinin büyük bir bölümü de Ülker Gıda'ya ait olunca, mesele 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kolayca anlaşılıyor: Faisal Finans bir Nurcular yapımıdır veya tersi; Nur cemaati sermayedarlığı, bir Faisal Finans yapımıdır. 105 : 

Ülker"in ilginç iki olayı da var: Birincisi, Ülker bisküvisi yenmesi için fetva verildiği yolundaki haberler basında çıktı.105 İkincisi ise çok vahim; Azerbaycan'daki "müslüman kardeşlere karşı savaşan Ermenilere, tam 18 ton çikolata ve bisküvi ihraç edildiği" yolundaki haberler de basında çıktı.107 


Öte yandan, Faisal Finans Kurumu A.Ş.'ye bağlı kuruluşlar şunlar: Faisal Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş., Faisal Emlak ve İnşaat AŞ, TAİBA, Faisal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfi, FFK-SAY vakfi.. İlgili kuruluşlar ise şöyle: Gül Optik, Fatih Hastanesi, Bostancı polikliniği. vs.. 


Nur Talebeleri'nin İslami sermayeye dayanan kesimi böyle. Yani, Faisal Finans Nurcuların ortağı iken, Al Baraka Nakşilerin ortağı. Ama, ülkedeki Nur cemaat sermayesini tamamlayan tablo bu değil. 


Bir kere; Nur talebeleri çok dağınık bir görünüm sergiliyor. Geçmiş yıllardan beri, DP, AP, DYP siyaset çizgisini destekleyen bir kesim, daha çok yayıncılık alanında yoğunlaşarak, iktidarların (özellikle Menderes ve ardından Demirel) verdiği nimetlerden, kolaylıklardan yararlandı. 
Ancak bu, hiçbir zaman büyük sermaye boyutuna ulaşmadı. Daha çok. 
Yeni Asya, Yeni Nesil yayıncılık gibi orta ölçekli sermaye grupları çevresinde kümelenmeler oldu. ANAP işbaşına geldiğinde, bu kesimi böldü. ANAP ile işbirliği yapan kesim, birtakım adamlarını da bu partiden milletvekili seçtirerek, önemli mevziler kazandı. Sermayece büyüdü. Nur cemaatinin sermaye bakımından küçülen, hatta bu alanda yoksullaşıp gerileyen kesimi Kürt kökenli bir akım oldu. DP ile İslami temelde çekişen bir başka kanat ise gerilemekle kalmadı, Demirel'in eliyle sistem dışına itildi. Önemli bir simge, cezaevine kondu.108 


"Fethullahçılar": Salon Hocaları, Hamle Yapıyor 


Nur cemaatinin İzmir kanadı, devletle yakın ilişkileri ve işbirliği neticesinde büyük bir atılım yaptı. Özellikle yükselen güç olan ANAP'a oynayarak yıldızının parlamasına neden oldu. Kamuoyunda "Fethullahçılar" diye bilinen veya ünlenen bu kesim, Burhan Özfatura gibi tarikatçı bir isimle İzmir Belediye Başkanlığı"na oynayıp kazandı. 
Birincisinde dönemin yükselen gücü ANAP, 1994'te ise dönemin itibar gören partisi DYP yanında yer alarak ne denli akıllıca taktiklere başvurduklarını kanıtlamış oldular. 
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Bir noktayı açıklığa kavuşturalım: 3 milyon TL'lik aylığı olan emekli vaiz Fethullah Gülen'in işi tebliğ ve irşad'dır. Fethullah Hoca Efendi'nin vaazlerinden etkilenen çok geniş bir çevrenin (kimine göre 
4 milyon kişi) olduğu muhakkak. Bunlar arasında çok zengin kişiler ile 
müslüman sermayedarlar da var. Bu çevreye "Fethullahçı Cemaati" demek doğru mu? Fethullah Hoca, böyle bir cemaat'in neresinde bulunuyor? Meselemiz bu değil. Kim, kendini nasıl adlandırıyorsa öyle anılmalı. Fethullah Hoca'ya gönül bağlayanlar, "cemaat, grup" sıfatını reddediyorlar. Buna saygı duymak gerek. Ancak kamuoyunda yanlış veya doğru biçimde, "Fethullahçılar" deyimi yaygın. Biz, bu tanımı kullanırken bir örgüt, cemaat ve gruptan ziyade, Fethullah Hoca'dan etkilenip ruhen ona gönül bağlayan, ama dünyevi alanda sermayelerini şöyle ya da böyle işletenleri kastediyoruz. Amacımız kişisel teşhir olmayıp, sermayenin belli hareketliliğini incelemektir. 


Burada, biraz daha ayrıntıya girelim: Fethullah Hoca'nın İzmir'deki "sağ kolu" olduğu iddia edilen şimdiki DYP'li Belediye Başkanı Burhan Özfatura*, 1980'li yıllarda sıkı bir ANAP yandaşıydı. O sırada aynı görevinde iken, Suudi sermayedarlarıyla ortak bir şirket kurma girişiminde bulundu. Al Rajhi (El Raci olması gerekir ki, bu grup aynı zamanda Mısır'daki önemli yatırımlarıyla da tanınmıştır- -F.B. ) Banking ile Burhan Özfatura"nın başkanı olduğu İzmir Belediyesi arasında 9650"şer hisseli Arizko Turizm A.Ş. kuruldu. Yönetim Kurulu'nda iki Türk, üç Arap bulunuyordu.10? 


ANAP İzmir İl Başkanı Atilla Yurtçu'nun Turgut Özal ile arası çok iyiydi. Ama parasal gücü tükeniyordu. Tam da o sırada El Raihi Banking devreye girdi; Yurtçu"nun hisselerinin bir bölümünü satın aldı, diğer bölümünü ise İş Bankası üstlendi. Yurtçu, ekonomik açıdan soluklandı. Yurtçu'ya ait Santek, İzdaş Dış Ticaret, İzmir Demir-Çelik Sanayii, Namtaş, Asmaş gibi şirketler devlet bankalarından milyarlarca lira kredi çekmişlerdi. Sözgelimi İzdaş 13 milyar TL- Asmaş 1.8 milyar nakit ile 21.9 milyar teminat mektubu, İzdaş Dış Ticaret 26.2 milyar, Santeks 350 milyon almıştı. 


- Suüdili işadamı Şeyh Ali Raihi (Raci)" sahipliğindeki "Mohammed Abdulaziz Salah - Al Raihi and Sons" şirketi, İzdaş ortakları arasına girmişti. İslam Kalkınma Bankası da, tarikatçı olduğu söylenen Yurtiçi "ye kredi açmakta gecikmedi. 


Kimine göre ise Özfatura, Işıkçılardandır. 
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İşin garip yanı; ANAP'ın Nakşi meşrepli ağır toplarından çiftlik sahibi ve sanayici Ekrem Pakdemirli"nin mülkiyetindeki Mistaş ile Yurtçu"nun şirketlerinin adresi de aynıydı: İzmir ANAP İl Merkezi binası. 
Bu adreste bulunan diğer firmalar ise şöyleydi: Raks Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Tekoplastik Sanayi ve Ticaret AŞ.110 Pakdemirli dışındaki ortakların hemen tümü de aynı meşreptendi. Yani tarikatçılar. 


Ama Fethullahçı adı verilen kesimdeki girişimcilik ruhunun tarihi daha eskilere uzanır. Sözgelimi Akevler Kredi ve Yardım Kooperatifi"nin akıl hocası ve kurucusu Süleyman Karagülle ile Süleyman Akdemir, bu işe yaklaşık 30 yıl önce başladılar. Tam bir "İslami hayat" (ya da kimilerinin deyimiyle İslami Ütopya) tarzına göre düzenlenip programlanmış kooperatifin üye sayısı, zamanla 126'ya yükseldi. Bir grup, başka kooperatif kurdu. Akevler, yolsuzluk ve vergi kaçırma nedeniyle mahkemelik oldu. Kimi sorumluları hakkında 1986'da para cezaları verildi. Üyeler arasında saldırı ve kavgalar da meydana geldi. Ama Akevler, girişimcilik ruhunu yitirmedi. Özdemir a Don Sanayii ve Ticaret gibi kuruluşların hisselerini bile satın aldı.111 


Buradan hareketle Süleyman Karagülle ile Süleyman Akdemir, "Adil Düzen" ve "İslami Ekonomi Modeli" üzerinde kafa yorup, bu modelin mucitleri olduklarını ileri sürdüler.112 


Türkiye'nin Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerine açılışına denk düşen son birkaç yılda, Akevler Kooperatifi mucidi Süleyman Karagülle o bölgeye adeta "altın bulmaya" gitti. Kendi deyimiyle, "ABD'den Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan milyarca mark ve dolar aktı."113 Çünkü, "projeleri"ni finanse etmek isteyen "mümin ve hayırseverler" çoktu. Karagülle'nin ne ölçüde bir "tarikat müridi" ve "cemaat ehli" olduğunu bilmiyoruz. Ancak, "Fethullahçı" girişimcilerle bağlarının kopmadığı anlaşılıyor. Nitekim, Orta Asya Cumhuriyetleri'nde vakıf ve benzeri alanlarda gösterilen faaliyetler bunu kanıtlıyor. Örneklersek, Kırgızistan Mescit ve Kalkındırma Vakfı'na ilişkin çalışmaların, İzmir'deki Akevler uygulamasından esinlenerek yürütüldüğü, bizzat bu vakfin yetkililerince açıklandı"114 Atv kanalındaki "Siyaset Meydanı" programının 1994 Aralık ayı ortasında düzenlediği "Tarikatlar" başlıklı açık oturumunda konuşan Feti Ün (Fethullah Gülen'in avukatı) konuya ilişkin şunları söyledi: "Orta yerde 'Fethullahçılar" grubu veya cemaatı diye bir oluşum yoktur. Ancak Fethullah Hoca, daha 1985'te Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını söyleyip duruyordu. Bu tür sohbetlerden etkilenen kimi girişimciler, kendilerini Orta Asya için hazırlıyorlardı. Nitekim söylenen çıktı; Sovyetler çöktü. 
Bu girişimciler de Orta Asya'daki Müslüman cumhuriyetlere koşup yatırımlar yapmaya, okullar açmaya başladılar..." 


"Fethullahçı" olduğu söylenen çevredeki bir sermaye grubunun önemli çıkışlarından biri, 1986'da yayın hayatına giren Zaman gazetesiyle oldu. Kısa zamanda tutulan, ağır fakat emin adımlarla ilerleyen bu gazetenin günlük tirajı 300 bine yaklaşıyordu. Yurtdışında Balkanlar, Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde basılıp dağıtılıyor. 
Yan şirketleri de oralarda ticaret yapıyor. Daha önce Feza Matbaacılık A.Ş. tarafindan çıkarılan gazete, şimdilerde Gaye Matbaacılık ve Filimcilik A.Ş.'nin ticari yönetiminde. Sahibi Alaattin Kaya, iş dünyasının diğer alanlarına da el atan iş bitirici bir şahsiyet. Yükselen bir grafik hattında seyrediyor. Günümüzde "hatırı sayılır mümin işadamları"ndan sayılıyor. Son zamanlarda Interlook adlı yabancı bir firmanın temsilciliğini.de aldı. Bu amaçla kurulan İntersis, ehliyet kaplama gibi büyük bir ihaleyi kazandı. Cemaat meşrepli bu sermaye grubu ile SABAH Holding'in İzmir'deki Yeni Asır kolu arasında, 1994 sonlarında yeni bir ortaklık kurulduğu yolunda haberler var. 


Şimdiye kadar içlerine kapalı duran " Fethullahçı çevre", Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (1994 ortalarında) kuruluş münasebetiyle düzenledikleri bir toplantıda kamuoyuna açıldı. Kurucuları arasında Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan, Fethullah Gülen, Ahmet Taşgetiren, Ömer Okçu (Hekimoğlu İsmail), Kudret Ünal, Mustafa Özcan gibi isimlerin yer aldığı Vakıf, toplantıya en kararlı karşıtlarını da davet ederek açık mesajlar verdi: "Her açıdan çok yönlü faaliyet göstereceğiz. 
Yurtiçi ve yurtdışındaki organizasyonlarda seviyeli iş yapacağız, milli ve 
manevi kalkınmadaki rolümüzü unutmayacağız." 115 


Bugüne kadar "mal varlığına paha biçilemeyen vakıfların", fitre, zekat ve kurban derileri bağışı gibi İslami vecibeler gereği tarikatçılar tarafından toplanan gelirin tablosu şöyle: 


YIL GELİR 
1993 500 milyar 
1994 1 trilyon 
1995 1.5 trilyon 
1996 5 trilyon 
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THY yaklaşık 1 milyon; tarikatlar ise 500 bin deri topladı. 


Akyazılı Vakfi Başkanı Ali Erdoğan ve arkadaşları, "izinsiz deri bağışı toplamak"tan yargılanıp hüküm giydiler.116 


Bu cemaate ait olduğu ileri sürülen 105 kadar özel okul (yurtiçi ve yurtdışında) olduğu söyleniyor. Eğitim meseleleriyle yakından ilgilendiği söylenen Akyazılı Vakfı'nın da bu cemaat denetiminde olduğu ileri sürülüyor.117 Yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda eğitim, kurs ve gençlik kampları olduğu yolunda yayınlar da yapıldı.118 


İddialara bakılırsa Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yerel sorumlu kadrolarda örgütlenen bu cemaat, "tebeşirden dosyaya kadar ders araç ve gereçlere ilişkin ihaleleri" alabiliyor. İhaleyi veren Milli Eğitim Bakanlığı Vakfi, bu gibi tarikatçı kuruluşları kolluyor. İhaleyi alan Gaye Matbacılık ise Zaman gazetesini çıkaran şirket olup, "Fethullahçı" kesimden sayılıyor.119 Bu sermaye grubunun Samanyolu TV adıyla yayın yapan bir istasyonu da bulunuyor. Özellikle, ileride açıklayacağımız yöntemlerle, haksız ticari rekabeti nasıl körüklediğinin tipik örneğidir bu TV kanalı. 


Öte yandan, Fethullah Gülen cemaatine yakın yayın organları, 1993'te Tansu Çiller hükümetinden aşağıdaki miktarda devlet kredilerini aldılar: 


YAYIN ADI. KREDİ MİKTARI. 
ZAMAN/SAMANYOLU TV 50 milyar TL 

Gaye Matbaacılık AŞ 17.11 milyar 

Gaye Matbaası 10.360 milyar 

Feza Gazetecilik (Zaman) 21.100 milyar 

Feza Gazetecilik (İzmir) 14.115 milyar 

Feza Gazetecilik (Adana) 14.336 milyar 


(Bkz; RP'ye yakın Gençlik dergisi, sayı 47, Haziran 1994) 


Bu arada, Bulgaristan yetkilileri, orada yayınlanan Zaman gazetesiyle A.Kaya Fac.5 firmasının vergi ve kağıt ücretlerinden oluşan 1992'deki kanuni borçlarının 50 bin dolar ve 5 milyon leva olduğunu açıkladılar (Cumhuriyet, 2 Ekim 1996) 
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Devlet Destekli "Okullar İmparatorluğu" 


"Biraz Turancı bir ruhla hareket ettiğini" dile getiren emekli vaiz Fethullah Gülen'e bağlı işadamları,1996 sonu 1997 başından itibaren yurtiçi ve yurtdışında (Orta Asya cumhuriyetleri, Moskova, Arnavutluk, Irak Kürdistanı, Fas, Jakarta ve Afganistan vs.) okullar açarak adeta bir 

"eğitim imparatorluğu" kurdu. Yurtdışındaki okulların sayısı 250'yi geçti. 5'i yurtdışında ikisi de İstanbul Büyükşehir'de Fatih Üniversitesi ve Maslak bölgesindeki Işık Üniversitesi olmak üzere toplam 7 üniversite kuruldu. Her ikisinin açılışını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı. Demirel açılış konuşmasında, "Bunlar, sanki alnına kriko konmuş gibi Türkiye'yi yukarıya kaldıran kurumlardır. Işık Üniversitesi yöneticileri, Türk gençlerinin yolunu aydınlatmaya kararlıdırlar. Allah yardımcıları olsun" dedi. (Zaman, 7 Kasım 1996; Hürriyet, 20 Kasım 1996) Amerikan tipi eğitim ve sermayeyle iş gören her iki üniversite, tümüyle serbest pazar sistemine göre çalışıyor. 

19 Ocak 1997 tarihli Sabah gazetesinin haberine göre 13 Nur ce- 


maatinin, Türkiye'de, toplam 20 bin okul ve medresesi bulunuyor. Bu okulların ülkelere göre dağılımı ise şöyle: 


Kazakistan 31 Bulgaristan 7 
Türkistan 13 Rusya Federasyonu 5 
Kırgızistan 11 Endonezya 1 
Tataristan 7 Danimarka 1 
Dağıstan 7 .Irak 1 
Tacikistan 7 Kürdistan | 
Yakutistan 5 Pakistan 1 
Başkurdistan 9 Afganistan | 
Moğolistan 4 Çin 1 
Kırım 2 Sudan | 
Arnavutluk 4 Fas | 
Moldova 2 ABD | 
Ukrayna 3 İngiltere 1 
Romanya 7 


Bunların yanısıra; Hakasya, Tuva, Çuvaşistan, Macaristan, Moldavya, Buryat, Bosna-Hersek, Karaçay, Abhazya, Gürcistan, Makedonya, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Bangladeş, Hindistan, Doğu Sibirya, Güney Kore, Tayland, Kamboçya, Mısır, Tanzanya ve Güney Afrika da dahil olmak üzere toplam 45 ülkede 191 
okula sahipler. (Bkz. 28 Ocak 1997 tarihli Sabah gazetesi) 


Ayrıca, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde okul açma hazırlığı yapılmaktadır. 


Cemaat mensubu ünlü armatör İhsan Kalkavan, yurtdışındaki okulları açma amacını şöyle açıklıyor:" Türk lobisi oluşturuyor; geleceğin yöneticilerini yetiştiriyoruz. Yurtdışındaki gücümüzü Türkiye'de kullansak, siyasi dev olurduk" (Yeni Yüzyıl, 16 Kasım 1996). 


Cemaate bağlı işadamları tarafindan finansmanı sağlanan yurtdışındaki okullar için, eski CIA şeflerinden ve ABD uluslararası ilişkiler uzmanı Graham Fuller şöyle diyor:" Türkiye, bölgeye çok akıllı bir şekilde, tedricen yaklaşıyor. Bütün bölgeye yayılan ve Türkçe yanı sıra İngilizce öğretilen Türk okulları çok önemli. Orta Asya'da, İngilizce'nin zamanla Rusça'nın yerini alması beklenmeli. Çünkü Rusça, uluslararası ticaretin dili değil..." (9 Ekim 1996 tarihli demecinden alıntılayan Şahin Alpay, Milliyet, 1 Kasım 1996). 


Fethullah Gülen, Irak Kürdistanı gibi yerlerdeki kolejleri açarken "devletten ve MİT'ten yardım gördüğünü" 19-25 Eylül 1996 tarihli Aktüel dergisine anlattı. 


Gülen, "okullar imparatorluğu"nu neden başka yerde değil de Orta Asya'da açtığını ise şu sözlerle dile getiriyor:" Asya, bana göre elden kaçırılacak ülkelerdendir. Eğer Türk yatırımcısı, müteşebbisi, eğitimcisi gidip Asya'ya sahip çıkmazsa, başkaları oraya dökecekleri menfaatlerle Asya'yı ele geçirebilirler. İnsanımız, devlet olmasa bile, vakıf, dernek ve şirketler yoluyla oraya giderek, elbette o ülkeleri ifsad edecek akımlara karşı da bir set teşkil ediyor." (Bkz; Eyüp Can, Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu, Milliyet yay, 1996. Ayrıca bkz, Şahin Alpay, Milliyet, "Entelektüel Bakış" köşesi, 1 Kasım 1996) 


1996 Sonbaharı'nda birçok ünlü gazetecinin götürülüp gezdirildiği 
Orta Asya'daki özel okullardan büyük övgüyle söz edildi. İngilizceyle modern eğitim verdikleri vs. yazılıp çizildi. Bu, gerçeğin bir yanıdır. 


Ancak, o bölgeden gelen bazı işadamları ve öğrencilerle yaptığımız görüşmelerde "okullar imparatorluğu"nun görünmeyen yüzünün olduğu da varsayılıyor. İddialara bakılırsa, ders dışındaki saaatlerde, genelde dini eğitim ve cemaatin propagandası yapılıyor. Referans kitaplarının çoğu, şeriatçı yayınlar arasından seçiliyor. Cemaatin Türkiye'deki uzun vadeli hedefleri arasında laikliğin kaldırılması gibi söylemler var. Bir işadamı, "Zaten oradaki işadamları, cemaat mensupları ve görevlileri, Özel Harp Dairesi'nden emekli olmuş görevlileri ve benzeri güç odaklarıyla el ele Turancı bir ruh içinde çalışıyorlar. Madem devlete böylesine hizmet veriyorlar, neden okul yönetimi devletin denetiminde değil? Gerçekten yapmak istedikleri, söylediklerinin tersi olabilir" iddiasında bulundu. 


1995 yılında edindiğimiz bilgilere göre, Orta Asya cumhuriyetlerinde görevli bir diplomat, "laikliğe karşı eğitim yaptıkları" gerekçesiyle, İngiliz büyükelçiliğiyle birlikte söz konusu devletin başkanına başvurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı nezdinde olaya müdahale eden, Cemaat'in etkin kişileri, anılan diplomatın Türkiye'ye geri çağrılıp merkeze alınmasını sağladılar. O tarihten bu yana, cemaat lider veya liderlerine sorulmaksızın, Orta Asya'ya gelişigüzel büyükelçi ataması yapılmıyormuş. 


14 Temmuz 1996 tarihli Hürriyet'in haberine bakılırsa, " Milli Eğitim Bakanlığı da aslında Fethullah Hoca'nın sayılır. Çünkü Bakan Mehmet Sağlam, Hoca'nın çok yakını sayılır. Eh, müridin, şeyhinin "bazı maddi ve manevi ricalarını" kıracak hali yok yal... 


"Risale-i Nur Bilgi Bankası"ndan 

Dünya Finans Kapitaline 

Ulusal ve uluslararası piyasaya açılıp dünya finans kapitaliyle bütünleşebilmek ve kolay rant edebilmek amacıyla, cemaat mali alanda büyük bir atılım yaparak, 1996'da Asya Finans Kurumu ile Işık Sigortayı kurdu. Açılışına yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı Asya Finans'taki ilk iki günde toplanan para miktarı 60 milyar lirayı buldu. Asya Finans ile Işık Sigorta"nın yönetim kurulunda yer alan ve MESİAD eski başkanı işadamı Mehmet Emin Hasırcılar, dönemin başbakanı Tansu Çiller"den bakanlık teklifi aldığını söylüyor. (Bkz, Milliyet, 22 Ekim, 1996, Aktüel Para, 3 Kasım 1996) 


"Çağı Aşan Hizmet" sloganıyla yola çıkan Asya Finans'ın açılışına DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile RP'li Devlet Bakanı Abdullah Gül katıldı. Kurum, dünya pazarında söz sahibi olma iddiasında (Bkz; Zaman, 25 Ekim 1996; Taha Kıvanç, "Asya 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Finans Açıldı" başlıklı makale, Zaman, 25 Ekim 1996; Yeni Yüzyıl, İhsan Kalkavan'la söyleşi, 10 Kasım 1996). 


Ayrıca, bu İslami finans kurumunun Asya'daki cemaat okullarını finanse edeceğine ve okullardaki öğrenciler için gemi kiralayacağına ilişkin haberler basında yer aldı. (Bkz, Yeni Yüzyıl, 26 Kasım 1996, Milliyet, 5 Ocak 1997) 


Cemaat spor alanına da el attı; ikinci lig takımlarından Nişantaşı 
Spor Kulübü satın alındı. Birikmiş borçların ödenmesine ek olarak 500 
bin dolar harcanarak bu takıma yeni olanaklar sağlandı. (Radikal, 20 
Ekim 1996) 


Ve nihayet, cemaat, internet gibi teknolojik olanaklardan yararlanarak kendi dünya görüşünü yaymak suretiyle hem siyaset hem ticaret yapmayı da hedefliyor. Örneğin "Risale-i Nur Bilgi Bankası" kurulması için Zaman gazetesinin öncülüğünde birçok İslam ülkesinden İslamcı şahsiyetler biraraya geldi. Zaman gazetesi sahibi Alaeddin Kaya'nın "hayatımın en mutlu gecelerinden birini yaşıyorum" dediği toplantı, Eylül 1995'te gerçekleşti. (Taha Kıvanç, "Mutlu Bir Gece", Zaman, 27 Eylül 1995) 


Tüm bunlar bir yana, bizzat cemaatin manevi lideri Fethullah Gülen hakkındaki iddialar da eksik olmuyor. 


Somutlarsak; 27 Ocak 1996 tarihli haftalık Aydınlık gazetesi, "Fethullah Hoca cemaatine mensup bazı öğretim görevlilerinin, hem Kontrgerilla'nın Psikolojik Savaş Merkezi Toplumla İlişkiler Başkanlığı (TİB) personeli olduklarını, hem de CIA'nın kurduğu Moon Tarikatı'nın Türkiye'deki ayağının bu cemaatin oluşturduğunu" ileri sürdü. 


İşçi Partisi, "Özer Uçuran Çiller, sahibi olduğu Aytaç Sucukları adlı firma hisselerinin önemli bir kısmını Fethullah Gülen'in danışmanı Nurettin Veren'e devretti" dedikten sonra, Gülen'i, "Çiller Çetesi'nin kara para aklayıcısı olmak"la suçladı. (Cumhuriyet, 28 Aralık 1996) 


İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, Kasım 1996'dan beri Türkiye'yi sarsan ünlü Susurluk Skandalı'na ilişkin açıklamasında, Fethullah Gülen'in Abdullah Çatlı isimli çete mensubuyla görüştüğünü ve onunla bağlantı içinde olduğunu; çetenin diğer isimlerinden Haluk Kırcı'nın da 1991 yılında Gülen'in evinde kaldığını ileri sürdü. (Bkz; Radikal, 13 Ocak 1997; Aydınlık, 12 Ocak 1997). 


Gülen, basına yaptığı açıklamada bu iddiaları redetti. 
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3) Işıkçıların Parlayan Ticari Yıldızı: 
İHLAS Holding 


Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani'nin 12. göbekten torunu olduğu ileri sürülen Van Kürtlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi, İstanbul'a geldiğinde Eyüpsultan civarında, hükümetçe kendilerine ayrılan Yazılı Medrese'ye yerleşip Kaşgari dergahı'nda tarikat şeyhliği görevini sürdürdü. Kemalist yönetimde 1930 yılında başgösteren Menemen Olayı nedeniyle tutuklanıp, ağır suçlamalarla yargılandı. Beraat edince İstanbul'un çeşitli semtlerinde vaazler verdi. 
Ankara'daki Bağlum köyünde vefat etti. 


Kürt Arvasi'nin Türk mürit'lerinden biri de Hüseyin Hilmi Işık'tır. Askeri Tıbbiye'de müzakereci (öğretmen) ve yüksek kimya mühendisi olan Işık, 1929 yılında Kadir gecesinde İslami ilimlere merak salıp. bu konuda söz ve cemaat sahibi olacak kadar konusunda derinleşti.120 Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri'nin damadı Dr. 
Enver Ören, Kuleli askeri Lisesi mezunu, aynı zamanda 1970'de NATO bursuyla İtalya'da "Sualtı biyolojisi" eğitimi alacak kadar uzman bir biyolog doktor.121 


Işıkçılar cemaati deyimi, dergahın manevi sürdürücüsü ve lideri Hüseyin Hilmi Işık'ın yandaşlarına verilen bir ad. Geleneğe bakılırsa, Dr. 
Enver Ören'in Işıkçılar cemaatinin de manevi rehberi olması gerek. 


Ancak Türkiye kamuoyu, Dr. Ören'in İslami yanını değil "cemaatçilikle nakşedilmiş girişimcilik ve kapitalistlik" yanını daha fazla tanıyor. Kayınpederinden ilmi konularda "feyz" almasına rağmen, Ören"deki "İslam ahlakı ile kapitalist ruh" atbaşı gidiyor. İtalya"daki NATO destekli bursu aldıktan sonra, Türkiye gazetesini çıkarmaya başlıyor. Zaten, cemaatin Serhend Yayınevi bulunuyor. İki kuruluş, birbirlerine bağlanıyor. 1976"da Hakikat Yayıncılık Şirketi kuruluyor. 
Ören, 1978"den sonra emlakçılığa, 1979"dan itibaren de elektronik cihazlar imalatçılığına başlıyor. 


Bu arada Türkiye gazetesi, 1980 başlarına kadar 5-6 bin kadar satabiliyor. Ören, ABD'de New York Times ile Japonya'da Asai Şimbum adlı dünya çapındaki gazetelerde bir süre "çırak" gibi çalışarak yayıncılık ticaretinin "sırlarını" öğreniyor. Nitekim Türkiye'ye dönüşünde "elden dağıtım" sistemine başlayarak, günlük tirajı 40 bine yükseltiyor. Bu arada İngilizce Made in Turkey gazetesi (40 bin tirajla) 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aracılığıyla ihracat mallarının tanıtımını yapıyor. Sadece 50 baskısı olan Fuar Gazetesi, 30 bin tirajlı Medikal Gazete kuşe kâğıda basılı İnsan ve Kainat dergisi, 60 bin tirajlı Türkiye Çocuk Dergisi, Tekstil Teknik adlı başka bir dergi de piyasaya sürülüyor. 1985 yılında net satışı 3 milyon olan ve tanesi 300 TL'den satılan Türkiye Takvimi de iyi bir kazanç getiriyor.122 


Bunların hepsi, İHLAS Holding'in 1980'de gücünü birleştirmesi sayesindedir. İHLAS Holding tanıtım kitabına baktığımızda yönelişlerin ve yükselişlerin özetini de anlayabiliriz: "1970'li yılar, alevlerin dört bir yanımızı kuşattığı anarşi, terör ve huzursuzluklarla dolu olduğu yıllardı. Devletin zaafa uğratılmaya çalışıldığı yıllardır. Devlet gemisi yara alıyordu... Bu, yüzden, akademik çalışmalardan ve üniversiteden ayrılmaya karar (Enver Ören) verdim. İhlaslı (sadık, bağlı-F.B.) birkaç idealist arkadaşımla, gazete çıkarmayı ve devletin meşru organlarının yanında yer almayı kararlaştırdık. Bu misyonu aziz milletimizle paylaşmak ve onunla bütünleşmek için de Türkiye gazetesini kurduk."123 


Demek ki, Türkiye gazetesi, bir misyon için yani "devletin yanında yer almak işlevi ve görevi"yle çıkmıştı. Bu devlet aşkı İHLAS Holding grubunun benliğini öylesine sarmıştı ki;, 12 Eylül 1980 yılında askeri cunta yönetimiyle çatışmamak için, Işıkçıların manevi lideri sayılan Kürt Abdülhakim Arvasi Efendi Hazretleri'ne ayrılan sayfaların adedi bile birbuçuk'tan yarım'a inebiliyordu. Hüseyin Hilmi Efendi'nin takma isimle yazdığı "Saadet-i Ebediyye" (diğer adı Tam İlmihal) kitabında, Arvasi Efendi Hazretleri'ne ayrılan sayfa sayısının 12 Eylül öncesinde 1.5 iken, darbeden sonra bunlara sansür uygulanıp kırpılarak yarım sayfaya indirildiğini herkes görebilir.124 Eeee, ne de olsa sermaye ürkektir! İslami de olsa, sermayenin dini imanı paradır; yoksa manevi degerler, ticaret için birer sembol olmaktan öteye geçmezler! 


İHLAS Holding'in başarısının sırrını Dr. Ören'in girişimcilik ruhunda aramak gerekirse de, bu tek başına açıklayıcı değil. Dış etkenleri unutmamak lazım. Sözgelimi Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı yapan Necati Özfatura, tarikatçı kardeşi Burhan Özfatura'nın ANAP'tan belediye (1984) başkanı adayı olmasını istemiş. O da kabul etmiş. 
İHLAS Holding devreye girip Başkan seçilen tarikatçı Burhan Özfatura'yı 1984 yılında desteklemiş. O kazanınca İHLAS Holding de kazançlı çıkmış, üstelik bu vasıtayla iktidar ortağı gibi olmuş.125 Turgut Özal iktidarlarının diğer tarikat ve cemaatlere dağıttığı nimetlerden 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(kredi olanakları, yerli ve yabancı sermaye ortaklıkları, devlet ihaleleri vs.) oldukça yararlanmış. 


Bu sermaye grubunun "Türkiye'yi tanıtma fonu" adı altında büyük miktarda devlet parasını alarak Sterlin'e dönüştürdüğü, bununla yurtdışında yatırımlar yaptığı iddia edildi. "Türkiye'yi tanıtma ve hayır işleri" çerçevesinde İstanbul'un çeşitli yerlerine yapılan mermer döşeli "tarihi çeşme ve benzeri eserlerin" inşaatlarının da bu sermaye grubuna verildiği, paranın adeta hibe edildiği de henüz kanıtlanamayan iddia ve söylentiler arasında. 


İddialar bir yana, İHLAS Holding'in iktidarlarla dirsek temasını koruyarak, Türkiye'de yatırım yapan Suudi Sermayederlarıyla önemli ticari ilişkiler ve bağlantılar içine girdiği, hep yazılıp çizildi. Bir makaleye bakalım: "Türkiye gazetesinin, dolasiyle İHLAS Holding'in öemli finans kaynaklarından birinin de 'Faisal Finans'ın, her kâğıt krizi döneminde, Türkiye gazetesine düşük faizlerle veya karşılıksız kâğıt verdiğini' ifade ediyorlar. Faisal Finans'ın, SEKA grevlerine destek vermesi de buna bağlanıyor. Faisal Finans'ın 'faizsiz, iki yıl geri ödemesiz' verdiği gazete kâğıdı, yaşanan kâğıt krizinin sadece Türkiye gazetesini etkilemediği; tersine, Faisal Finans'tan alınan kâğıtların diğer gâzetelere satılarak bu işin bir de ticaretinin yapıldığı (1980'li yıllardaki basın sektöründe yaşanan kâğıt sıkıntısı döneminde) vurgulanıyor. 
İHLAS Holding yetkilileri 'Faisal Finans'ın sadece kendilerine değil, bütün gazetelere kâğıt sattıklarını veya bu satışlara aracılık ettiklerini 
belirtiyorlar..." 126 


İddia ve haberler (İHLAS yetkilileri zaman zaman bunları yalanlayıp açıklama yaparlar) alt alta toplandığında görülen şudur: Bu sermaye grubu; bir yandan devletle kol kola, öte yandan İslami sermaye çevreleriyle yakın ilişki içinde, beri yandan Batı kapitalistlerinin sermayedarlarıyla ortaklıklar peşinde, dördüncü noktada ise Uzakdoğu'nun kapitalist kaplanlarıyla tam bir uyum halinde çalışıyor. 
Tarikatçı İHLAS Holding, artık yerli sermaye grubu olmaktan çıkıp, işin içine din imanı da katarak "komprador burjuva" olma yolunda hızla ilerliyor. 


Nasıl mı? 


1993 sonu itibarıyla 27 şirket ve üç iştirakten oluşan İHLAS Holding, 1994 yılında yeni bir atılım.daha yaptı. Önce siyasi alanda yükselen gücü saptayarak iktidarın yanında durdu. Daha önce ANAP'tan 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aday olmaya ikna ettiği Burhan Özfatura'nın, bu kez DYP'den 1994'te aday olması için devreye girdi. Onu ikna edince, Başbakan Tansu Çiller'den Sümerbank'ın (kamu sektörü), özelleştirilerek İHLAS Holding'e satılması yolunda söz aldı. Böylece bu sermaye grubu, Özfatura kanalıyla yeniden iktidar ortağı konumuna yükseldi.127 


"Borsa'dan para toplayarak Sümerbank'ı almak" için kolları sıvayan Enver Ören, bu mali kuruluş için 1.2 trilyonluk teklif verdiklerini, bu yüzden İHLAS Holding'in 9615 hissesini 15 Şubat 1994 
tarihi itibarıyla Borsa'da halka sunacaklarını açıkladı.128 


1960'larda kendi içine kapanık, küçük ve çok dar bir cemaat olan Işıkçıların mürşidi Hüseyin Hilmi Efendi ile damadı Enver Ören görece fakir idiler. Türkiye gazetesi ve bazı neşriyatlardan başka sermayeleri de yoktu. Ama 1994 başlarında hızla büyüyen, dışarıya açılan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla halka hisse satarak borsa oyunlarına giren İHLAS grubu, borsanın kirli kurallarını çok çabuk benimsedi. Çünkü daha borsaya girmeden, bu kuruluş, tarihinin en yüksek ikinci fiyatı ile halkaaçılma taktiği uyguladı. Gerek sermaye, gerekse tarikat /Cemaat çevrelerinde ilgiyle izlenen bu halka açılma sırasında, İHLAS çevresi maksatlı biçimde "spekülatif haberler, söylentiler yayarak", bu arada "eşi dostu devreye sokarak" tansiyonu iyice yükseltti. İHLAS hisselerini almak için orta yerde ve ne kadar müslüman veya gayri müslim sermaye çevresi varsa devreye girdi; torpil yaptı, basit vatandaşın kâr iştahını kabarttı. Özellikle "küçük çaplı veya bireysel mümin yatırımcılar," bu hisselerden edinebilmek için torpil dahil her yola başvurdular. Piyasa öylesine kızıştı ki, gayri resmi pazarda her hisse, 100 bin TL'den alıcı buldu. Talep şişerken fiyatlar yükseldikçe yükseldi. Ta ki Borsa'da çöküş baş gösterene kadar. 


Çeşitli nedenlerle başlayan Borsa krizi sonucunda İHLAS hisseleri 
100 bin TL'den alıcı buldu, ancak satışı 50 bin TL'nin de altına düştü. 
Bu durum, spekülatif yollarla piyasayı kızıştıran İHLAS yetkililerinin ayaklarının. suya ermesine de yol açtı. "Sümerbank"a ihtiyacım var, onu mutlaka alacağım" diyen Enver Ören, halka sunulan hisselerden toplanması tasarlanan 1.5 trilyonu elde edemedi. Hesap tutmayınca hisseler 20 bin TL'ye kadar geriledi.129 


Sümerbank"ın -alınamaması, İHLAS'ı çıkmaza soktu. Son dönemlerdeki döviz krizinden ötürü büyük zararlara uğrayan ithalatçı firmalar arasında yer alan İHLAS, oldukça sarsıldı. Çünkü ithal oto pazarının 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40'ını elinde bulunduruyordu. Halka açılma da fiyasko ile sonuçlanınca, 1994 yılının ilk yarısı, bu sermaye grubunun kendi kayıplarını telafi dönemi olarak kapandı. 


Burada ilginç olan şudur: Borsa'ya katılmak, borsa spekülasyonları ile kazanç sağlamak İslam dininde haram sayılır. Çünkü bu, bir çeşit kumar olarak görülür." Ancak müslüman kapitalistler, Borsa'ya katılmak için, yeni bir gerekçe buldular: "Borsa"nın İslamileştirilerek, müslümanların sermayesine açılıp meşrulaştırılması." Tarikatçı İHLAS Grubu, bunun öncülüğünü yaparak çok açık konuştu: "Sermayenin İslamisi filan olmaz. Sabancı nasıl çalışıyorsa, biz de aynı şekilde çalışıyoruz." 

İHLAS sermaye sahipleri, kendilerine yönelik tarikat sermayesi eleştirisini de kabul etmiyorlar. Ören, "Ben sadece soyadı Işık olan bir adamın kızıyla evlendim" diyerek eleştirilerin hedefi olmaktan kaçınıyor.130 


Ama kısa dönemli mali sıkıntılar, İHLAS Grubu'nun hızını kesmeye yetmedi. Sümerbank'tan vazgeçen bu kesim, bir bankaya mutlaka ihtiyaç duyduğundan (Finans kapital ile sanayinin birleşmesi konusunu. 
düşünün), bu kez Fransız ortaklı Euorocredit Bank'ın 7640 hissesini satın aldı. Yurtbank olarak değiştirildi. Başka bir sermaye grubunun (Hüseyin Bayraktar) sahipliğindeki Egebank"ın X31.5 hissesi de satın alındı. Buna bağlı olarak Hüseyin Bayraktar Holding A.Ş. kapsamında faaliyet gösteren ve otomotiv sahasındaki şirketlerden Bayraktar Plaza A.Ş. ile İHLAS grubu arasında Bayraktar-İhlas Motor A.Ş. adıyla bir ortaklık kuruldu. Böylece İHLAS, Bayraktar Holding'in 
0635 hissesine de sahip oldu. Holding ağını iyice geren İHLAS, ortağı 
Bayraktar Holding'e ait Ege Endüstri'yi (Egebank'ın 7660 oranında hissedar olduğu) eline geçirmek istediyse de, Bayraktar sermaye grubu şirketini kaptırmamak için çok direndi ve şimdilik malını korudu.131 


Programında bir sigorta şirketi kurmak olan İHLAS, yeni bir finans şirketiyle beraber Suudi Arabistan'daki bir firmanın ortaklığında bir turizm (büyük ihtimalle bir hayli kaçançlı Hacc seyahat gelirlerinden pay kapmak için-F.B.) şirketi daha oluşturacak. Dış basında çıkan haberlere bakılırsa, bu turizm ve finans şirketinin ortakları arasında Suudi Arabistan, Sudan, Mısır, Irak, Tunus gibi ülkelerdeki sermaye çevreleri de bulunacak.132 Kuşkusuz tümünün kullanacağı sloganlar, bir şekilde "dini ve İslami" olacak. 
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1994'ün ilk yarısını mali bakımdan yara alarak ve ekonomik krizden en çok etkilenen sermaye grubu olarak kapatan İHLAS Holding'in borcu 10 trilyonu bulmuştu. Ancak şaşılacak biçimde, bu sermaye rubu, krizden küçülerek değil büyüyerek ve adeta devleşerek çıktı. 
İH HLAS, genelde kârlılık oranı düşük iştiraklerini sattı. Bunun yanında birçok yeni şirketin ortağı oldu, üstelik iki finans kuruluşu yani banka eline geçti. Bankacılıktan yorulan ve en iyi bildiği otomotiv alanında yoğunlaşmak isteyen Hüseyin Bayraktar'a ait Egebank'ı satın aldı. 
Krizin dorukta olduğu zamanlarda bile mevduatı 1 trilyondan 6 trilyona yükselen Egebank yılın ilk yarısını zararla kapatmıştı. Ama ikinci 
yarıyı kazançla bitirecekti. 133 


Egebank"ın "65 , hisşedarlarından olan İngiltere merkezli Halil Group ise, Tokyo'dan Brezilya'ya kadar uzunan bir alanda demir, çelik, kimya ve benzeri birçok ürünü pazarlayan dev bir şirket. 1994 yılı cirosu, 2.4 milyar dolar. Hakkında fazla bilgi olmayan Balli Group'un patronları, aslında İranlı bir aile.134 Bu nokta, bir hayli dikkat çekici. 


İHLAS Grubu, sadece bankacılık sektörüne el atmakla kalmadı. 
Meşrubat, orta ölçekli televizyon üretimi ile kahverengi eşya sektörüne de giriş yaptı. Türkiye'nin dev sermaye gruplarının bile yatrımlarının durduğu bir dönemde, İHLAS Holding'in önlenemez yükselişi, bu ipin ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı karşıladığı sorusunu akla.13 


Sözü edilmişken belirtelim; İslamcı basın, "İHLAS'ın ürettiği Kristal Kola'da alkol olduğunu" ileri sürdü. Holding sahibi Enver Ören de 
cevaben "iftiracılar Allah'tan korksun" dedi. (Türkiye gazetesi, 15 
Haziran 1996). Eğrisi doğrusu bir yana, olay, İslami sermaye arasındaki rekabetin bir yansımasıdır. 


İthal otomobil dışında (Türkiye'de pazarlanması), basın tekeli (Türkiye gazetesi 500 binden fazla tiraj yapıyor. Aynı zamanda TGRT adlı TV kanalı da aktif biçimde çalışıyor) kurup, televizyon üretimi ve inşaat sektörüne el atan İHLAS grubu, transit ticaret (Reexporting) denilen yolla sadece Kia ve benzeri Uzakdoğu taşıtlarını değil, aynı zamanda Citroen ve Subaru araçlarının da ithal ve satışını gerçekleştiriyor. 
Fiyat kırarak rakiplerini geçmeye çalışıyor. Nitekim Mayıs-Haziran 
1994 rakamları itibarıyla 2185 adet değişik marka ve çeşitte araç (taşıt) 
satılarak 14 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.136 


1993 yılına göre kâr oranını ?6 130 oranında arttırarak Eylül (1994) 
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sonu itibarıyla 79.5 milyar TL kâr açıklayan (bize göre bu oran çok daha fazla-F.B.) İHLAS grubunun ödenmiş sermayesi ise 77 milyar 42 milyon TL. Bir önceki yıla oranla kisa vadeli borcu artarak 3.6 trilyon liraya çıkan İHLAS Holdirig in malvarlığı (Eylül 1994 itibarıyla), 930.6 milyar TL'dir. Grubun uzun vadeli borcu da X 937'lik bir artışla 6.3 trilyona ulaşmış. Ortaya çıkan tabloya bakılırsa, İHLAS Holding, kısa ve uzun vadeli borçlanırken malvarlığının on katına denk düşen bir kredi alıyor .137 


Dikkari çeken önemli bir nokta: İHLAS"ın, genel krizden hiç etkilenmemesi. 


"Allah, Yürü Ya Kulum Dersel..." 

Basında İHLAS Holding hakkında çıkan uzunca bir yazının başlığı "Allah, İHLAS"a Yürü Ya Kulum" Dedi" şeklinde. Espri, yerinde. Bu espri, aynı zamanda, İslami motiflerle kapitalist sermayenin nereye kadar harmanlandığının bir göstergesi. 

Fakat somuta bakalım: İHLAS Holding'in hangi tarihte neler yaptığını yakından inceleyelim:138 


17 Mart 1994 : Eurocredit Bank"ın X 40 hissesi satın alındı. 

24 Mart 1994 .: Altın Sigorta A.Ş. ve Alun Hayat Sigorta 
A.Ş.için resmi makamlara başvuru yapıldı. 

8.Nisan 1994 : Adapazarı"nda satın alınan 122.500 met- 


rekarelik bir arsa üzerinde 500 yataklı aparttermal bir otel ile 100 daireli devre-mülk inşaatlarının temeli atıldı. İnşaatın yaklaşık maliyeti 750 milyar TL olacak. 


18 Nisan 1994 : Otomotiv yatırımına ilişkin teşvik belgesi 
resmi makamlardan alındı. 1994 yılından itibaren iki yıllık sürede ortalama yılda 10 bin adet taşıt üretecek bir yatırım yapılacak. Toplam yatırım tutarı 854.7 milyar TL'yi bulacak. 
Yatırımın ?6 60'ı özkaynaklardan. Ayrıca şirketin 200 milyar liralık gümrük muafiyeti olacak. 


31 Mayıs 1994 : Balıkesir Meşrubat Sanayi A.Ş'nin 18 bin hissesinden 3794"ü, İHLAS Holding tarafindan 
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2 Haziran 1994: 
I Temmuz 1994:- 


9 Ağustos 1994: 


15 Ağustos 1994: 


16 Ağustos 1994: 


12 Eylül 1994 : 


19 Eylül 1994 : 


3 Ekim 1994 


6 Ekim 1994 


7 milyar 588 milyona satın alındı. Aynı tarihte 
kiralanan boş bir fabrikada, günde 200 bin litre kapasiteli meşrubat üretimine başlandı. 
Kristal Kola, Kristal Portakal, Kristal Soda, 
Kristal Sade bu ürünün bir adı. 


Nisan"da temeli atılan 1000 dairelik 22 bin adetlik devremülklerden 100 adedinin satıldığı açıklandı. 


Satılan 2185 adet Kia, Citroen, Subaru marka taşıtlardan toplam 14 milyonluk ihracat geliri elde edildiği açıklandı. 


Marmara Evleri İnşaat Projesi, (2500 daire ve 
132 villadan oluşuyor) başladı.500 adedi tamamlandı. 


İhlas Dış Ticaret A.Ş'nin © 60 hissesi, Holding tarafindan 10 milyar TL karşılığı alındı. 


Holding'e bağlı İhlas Dış Ticaret A.Ş, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kömür ihtiyacı olan 675 bin tonluk ve tutarı 3.5 trilyonluk ihalenin 125 bin tonluk kısmını kazandı. Aynı şirket, Avrupa ülkeleriyle, 
39.750.000 dolar tutarında gıda maddesi ihracatı bağlantısı yaptı. Böylece yıl sonuna 
kadar İHLAS grubunun ihracat hedefi 100 
milyon doları bulmuş olacak. 


Bayraktar Plaza A.Ş. ile ortaklık kuruldu. 


Eurocredit Bank'ın sermayesi 200 milyardan 
500 milyar TL'ye çıkarıldı. Aynı tarihte, adı 
"Altın Sigorta A.Ş." olan firmanın ünvanı, 
"İhlas Sigorta" (50 milyar sermayeli) olarak değiştirildi. 

İhtaş-İhlas Elektronik San. ve Tic. A.Ş., aylık 
3000 adet televizyon üretimine başladı. İlk 
parti için Rusya'daki Foton firmasıyla bağlantı sağlandı. 


Egebank'ın en büyük ortağı konumundaki 
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500 milyar TL sermayeli Otomobilcilik ve 
Ticaret A.Ş'nin 9 35 hissesi, 48.125.00 - 
17.325.00 USA doları'na satın alındı. 


1994 Sonu 75 - İHLAS, G. Kore firması KAERİ ile ortaklaşa 
 Silifke-Akkuyu Nükleer Santralı yapımına soyundu. 
"Mukaddes Finans Kapital..." 


"Bankacılık sektörü için her zaman kapalı kutu olma" özelliklerini koruyan İHLAS Grubu, Egebank'ı satın alırken liberal kapitalizhmin tekelleşme ve finans kapital ile birleşmesindeki bilinen oyunlarına başvurdu. Bayraktar Holding Grubu'nu ahtapot gibi sarıp sarmalayıp yutmak istedi. Bayraktar Grubu, bir kısım şirketlerini İHLAS"ın elinden zor kurtardı.139 


Daha da önemlisi, Egebank satın alındıktan sonra başına Sami Erdem gibi liberal, "Atatürkçü ve faizci" birinin getirilmesiydi. Kamuoyunun Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'nden tanıdığı Erdem, öncelikle İHLASun satın alıp (Ali Rıza Çarmıklı'nın sahip olduğu) adını Yurtbank olarak değiştirdiği Eurocredit Bank'ın başına getirildi. 
Egebank satın alınınca bu kez bunun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Aza ve Genel Müdür gibi ünvanlarını aldı. Halen 28 şubesi olup, 1995 yılında 455 şubeye ulaşmayı hedefleyen Egebank'ın İngiliz hissedarı (gerçekte sahibi İranlı bir aile) Balli Group, "Egebank'ı Avrupa'nın en büyük bankalarının birine ortak yapmaya" götürecek bir çaba içerisinde. Bu banka adayları İngiliz Lloyds veya Barciays, Alman 
Deutche Bank yada Commerze Bank yahut İsviçreli UBS olabilir, 140 


Sami Erdem'in liberal, faizci ve Atatürkçü gibi yanlarının göze çarptığı-da basında yazılıp çizildi. Sözgelimi Egebank"ın satışının tamamlandığı toplantıda Erdem şöyle dedi: "Yüce Atatürk, askeri savaşı kazandıktan sonra derhal ekonomik savaşa başlamıştır. Genellikle askeri savaşlarda fedakarlık istediği kişi ve ailelerden, bu defa ekonomik birikimlerin kurulmAsında fedakarlık istemiştir." 141 


“Toplantıda "İHLAS Holding'in İslami kimlikli olduğunu ve faizci bankacılık yaparak İslami kurallara ters düştüğünü" soran bir gazeteciye yanıtı ise şöyle oldu: "İslami kurallara göre değil, ticari kurallara göre bankacılık yapacağız. Bu düzlemde yüksek faiz vaadediyoruz. 
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Beş yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük 10 bankası arasında yer alacağız. 
Bankayı aldıktan sonra sermayesini 500 milyar liradan 1 trilyon TL'ye çıkardık. Şu andaki mevduatımız 12-13 trilyon, bunu yıl sonuna kadar 
20 trilyona çıkaracağız." İHLAS Holding'in bankacılık yapması, onun 
imajına (yani İslami kimlik ve tarikatçı niteliğine - F.B.) ters düşmüyor. 
Çünkü İHLAS hadisesi yanlış imajdan kaynaklanıyor. İHLAS bünyesinde İslamiyetin kurallarına uyan kişiler olduğu gibi, namaz kılmayan, içkisini içenler de vardır. İHLAS Holding, çok açık görüşlü insanların çalıştığı bir yer. Bakın TGRT (İhlas grubunun TV kanalı - F.B.)'de, Seda Sayan bile çıkıp şarkı söleyebiliyor. Müslümanız ama bu, bankacılık faaliyetlerimize engel teşkil etmez. Sözü edilen İslami kesim (yani kurallarına bağlı İslami çevre - F.B.), Yurtbank ve Egebank aracılığıyla faizcilikle uğraşan böyle bir (sermaye) grubuna selam bile vermez. İmanı kontrol edemezsiniz! İHLAS Holding'in 
amacı, insanlığa hizmettir." 132 


Böylece, Sami Erdem'in ağzından, "Protestan ahlakı ile İslam ahlâkının, kapitalizmin ruhu'nda birleştiğini, İslami motiflerle bezenmiş petro-İslam-dolar sermayesinin dünya kapitalist finans kapital tekelleriyle iç içe geçtiğini" öğrenmiş bulunuyoruz. Tarikat sermayesi büyüdükçe, imanı kontrol altına alamıyor, ondan vazgeçiyor. Çünkü dini para olanın, onu korumaktan başka bir işlevi olamıyor. 


Ancak İHLAS Holding'in finans kapital dünyasına girip "faizci düzeni" tercih edişi, İslami çevrelerde yoğun tartışmalara neden oldu. 
Sözgelimi İslamcı çevrelerin çıkardıkları Şafak gazetesi, 7 Kasım 1994 
tarihli nüshasında "İHLAS HOLDİNG NEREYE?"ibaresini manşet yaptı. Ertesi gün "İHLAS ŞAİBE ALTINDA" ibaresi manşet idi. 
Özetle, "bu Holding'in artık İslami kimliğini geri plana iterek açıkça kapitalist kuralları benimsemesi" eleştirildi. Diğer bir İslamcı gazete olan Beklenen Vakit de aynı eleştiriyi yöneltti. Her iki gazetedeki köşe yazarları, "İHLAS, şimdiye kadar Müslümanları kullanarak yükseldi. 
Palazlanınca da onları yüzüstü bıraktı" mealinde yazılar yazdılar. 
İHLAS denetimindeki Türkiye gazetesi, bu eleştirilere cevaben şöyle yazdı: "Biz henüz kimliğimizden (İslami-F.B.) sıyrılmış değiliz. Ne olduğumuz belli. Çünkü İHLAS hâlâ ismiyle müsemmadır. Ancak İHLAS, bir ticari bir kuruluştur. Türk İktisadi Sistemi'nin bir parçasıdır. Ülkedeki ekonomik kaidelere uymak durumundadır." 


Tabloyu tamamlayabilmek için, madalyonun diğer yanına da ışığı 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tutarak bu konuyu kapatalım. İHLAS Grubu ile yıllar önce tanışan bir bankacı şunu söylüyor: "İlk önce riskli gördüğüm için, onlara yönelik kredi musluklarını kapattım. Sonra iş yapmaya başladık. Ne zaman Enver Ören'i ziyaret etsem odasında politikacılar olduğunu gördüm. 
Kendisi bu ilişkileri çok iyi götüren biri. Bu kez, krizden çıkamayacakları söyleniyordu. Ama beklenen olmadı, tersine büyümeye devam ettiler. Kapalı kutu olduklarını itiraf etmeliyim."143 


"Işıkçılar cemaatinin para makinası" olduğu iddia edilen İHLAS Holding'e, hâlâ cemaat anlayışı hakim. İşçi-işveren ilişkileri özellikle bu temelde. Genelde benzer görüşler paylaşıldığı için, ücretler piyasaya oranla daha düşük tutuluyor. Sıkıntı anlarında, çalışanlar çok çabuk haklarından fedakarlık edebiliyorlar. Ücretlerin görece düşüklüğü, maliyeti etkileyip Holding'e büyük bir avantaj sağlıyor. Bu da İhlas ürünlerinin rekabet gücünü artırıyor.14t 

Nihayet, İHLAS Holding, çalışanlarını 1 Eylül 1996'dan itibaren sigortalanmasını ve sigorta bedellerinin yarısının şirket tarafindan ödenmesini kararlaştırdı. (Akşğel PARA, 1 Eylül 1996) 


.. Sözün özü, İHLAS tarikat sermaye grubu olarak yükselip "işbirlikçi burjuvazi" olma yolunda hızla ilerlerken, tabanda cemaat bağlarını koruyup İslami motiflerle sloganları. kullanmaya devam ediyor. Sami Erdem ile birlikte basın, "İhlas, imajını yeniliyor" dese de, bu toplumsal /ekonomik gerçek, pek değişmiyor. 


"İHLAS'a Ortak Olan Sevap Kazanır" 


İHLAS Holding, Egebank gibi finans kuruluşuyla yetinmedi. "Faizsiz sisteme göre çalışma esasına dayanan ve 1994 yılında kurulan İHLAS Finans Kurumu, başta büyük şehirler olmak üzere 19 sanayi merkezinde şube açtı ve 18 aylık sürede 25 trilyon liralık fon topladı. 
(Yeni Yüzyıl, 14 Ekim 1996) 


Holding sahibi Enver Ören, özel finans kurumunun ikinci şubesinin Bursa'da açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "Allah'ın verdiği bu nimetleri yerinde kullanmalıyız. İHLAS Holding, Allah biliyor, kulları da biliyor ki; insanlara faydalı olmak için kurulmuştur. Ben de diyorum ki; İHLAS Finans'a ortak olursanız, mevduatlarınızı burada degerlendirirseniz, Enver Ören'in sahip olduğu sevaplara sahip olursunuz. 
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Bundan daha iyi bir firsat bulamazsınız. Dua edin...." (Türkiye ga zetesi, 30 Mayıs 1995) 


İHLAS Finans'ın kurulmasıyla birlikte, Holding'in "faizle çalıştığı" yolundaki yazılar giderek çoğaldı İslamcı basında. İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak, Kasım 1995'te "İHLAS'ta ihlassızlık" başlıklı makalesiyle ortalığı karıştırdı. Çok geçmeden, aynı zatın adı İHLAS'ın "fetva kurulu "nde yer aldı. 


Bununla birlikte, biraz da İslami sermaye kesimleri arasındaki rekabetten kaynaklanan dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Holding sahibi Enver Ören, bunları da İzmir şubesini açarken yanıtladı: "...Aylar- dan beri büyük iftiralara maruz kaldım. Bu insanlar (İslamcılar-şeriatçı çevreler-F.B.), yalan yanlışlarla ömürlerini tüketiyorlar. Ben, bundan kahroluyorum. İşte açıklıyorum, İHLAS Holding, halka açık bir şirkettir. Halktan gizli, saklı iş yapması mümkün değildir. Holding'in sadece 96 18'i halka açılmıştır. İHLAS"ın ne Alarko ne de Profilo (ikisi de Türkiyeli Musevi sermayedarlarına ait şirketler-F.B.) ile ortaklığı var. 
Çok büyük günah alıyorlar.." (Türkiye gazetesi, 14 Haziran 1996) 


Gerek "Finans kurumları ile bankacılık kaynakları arasında fark bulunmadığını" belirten İHLAS Finans Genel Müdürü Mehmet Savaş, gerekse "İnandım, İHLAS'ı seçtim; ibadet, bana yeniden çalışma şevki veriyor" diyen Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ali Çoşkun, "Anadolu'daki (ve bu arada İslami kesimdeki-F.B.) sermaye potansiyeline 
dikkati çekiyorlar. İlkine göre bu oran 170 milyar, ikincisine göre ise 70 
milyar dolar olarak tahmin ediliyor. ( Bkz; Türkiye, 14 Mayıs 1995, Zaman, 25 Mart 1996) 


Öte yandan, İHLAS Finans Kurumu AŞ, "Güven Kapınız" sloganıyla 1996 yılında borsaya girerek, geometrik bir artış sağladı. 31 
Aralık 1995 yılı bilançosundaki aktifler hanesinde 9.206 trilyon lira varken, bu rakam 31 Mart 1996'da 14.251 trilyona yükseldi. Ayrıca, 1-5 Haziran 1996 arasında toplam 150 milyar liralık hisse halka arz edildi. (Milliyet, 26 Haziran 1996) 


Göründüğü kadarıyla, İHLAS Finans, diğer özel finans kurumlarının KOBİ'lere vermeyi hedeflediği dar sınırların öteine geçerek, esasında "holdinglere mali destek vermeyi" öngören bir faaliyet programını yürürlüğe koyuyor. 


Önemli bir nokta: Finans dünyasıyla böylesine haşır neşir olma, daha 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düne Kadar cemaatin kahrını çekip binbir zahmetle bugünlere getiren mürit kitlesi içinde rahatsızlık yaratıyor. Son aylarda İHLAS Holding yönetiminde olagelen değişikliklerin nedenlerinden biri de bu olsa gerek. 


Anlaşılan, cemaatın mürşidi ve holding patronu “Enver Ören, "İnançla, sahte olmayan inançla yola çıkanların başaramayacakları şey yoktur. İHLAS'ın başarısı da buradan geliyor" diyerek, (Yeni Yüzyıl, 
14 Ekim 1996) tabanı yatıştırmaya çalışıyor. 


Ören, Gaziantep'teki konuşmasında "Bu ülkenin en büyük ihtiyacı özelleştirme. Ankara'ya mesajım var; şu özelleştirmeyi halledin!" derken de devletin özelleştirme pastasından pay kapmakta kararlı bir tarikat sermayedarı gibi konuşuyor ve diğer müslüman kapitalistlerin duygularına tercüman oluyor. 


4) Müslüman Kapitalistler Kulübü: MÜSİAD 

Dünya kapitalist sermayesinin Batısıyla birleşmeyi hedefleyen ve buna uygun siyasetler izleyip mutlaka AET'ye girmeyi isteyen İstanbul merkezli liberal TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği)'in içinde ve dışındaki Müslüman kapitalistler, gerek devlet desteği gerekse petro-İslam yardımıyla gelişerek sermaye kesimi içinde yeni bir grup oluşturdular. İlk balaşta daha çok yerli ticaret burjuvazisi, taşra milli burjuvazisi ve sanayici işadamları görünümü veren Müstekil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 5 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da kuruldu. 


2 Eylül 1994 tarihi itibarıyla 18 ilde şube açan ve toplam 1819 sanayici ve işadamı üyesi olan MÜSİAD'ın şehirlere dağılımı şöyle: İstanbul 523, Ankara 180, Konya 180, İzmir 134, Kayseri 128, Bursa 118, Balıkesir 87, Gaziantep 60, Denizli 60, Malatya 47, Kahramanmaraş 44, Adana 32, Kdz. Ereğli 26, Şanlıurfa 23, Çankırı 18, Çorum 16. 

1996 verilerine bakılırsa, MÜSİAD 6 yıllık sürede şube sayısını 21'e; 
üye sayısını 2100'e ve şirket sayısını da yaklaşık 4000'e çıkarmış. Yurtdışındaki üye sayısı ise 350 civarında. (Bkz; Zaman, 15 Nisan 1996; Yeni Şafak, 2 Haziran 1996) 

"Türkiye'nin en büyük gönüllü işadamları topluluğu" MÜSİAD, 2000'i geçen 4000'e yaklaşan değişik şirket ile 20 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Sektör dağılımı tablosuna göz atalım: 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Sektör 00 Şirket Sayısı 
tekstil-deri-halı 300 
gıda-içecek 250 
maden-kimya-metalurji 150 
otomotiv-yedek parça 150 
makine-yedek parça 200 
orman ürün-mobilya 150 
elektrik-elektronik 93 
inşaat malzemeleri 398 
ithalat-ihracat 250 
dayanıklı tüketim 

malzemeleri-kağıt ambalaj 150 
hizmet 200 
demir-çelik 105 


MÜSİAD üyelerinin sahip olduğu şirketlerden Türkiye kamuoyunda fazlaca bilinenler şunları: Gulf İmport-Export, Bem Dış Ticaret, İttifak Holding, Atom Kimya, Kombassan Şirketler Grubu, İstikbal Yaylı Yatakları A.Ş, Hes Kablo, Al Baraka-Türk, Anadolu Finans Kurumu, Bahariye Mensucat, Sanko Tekstil, Ülker Grubu, Huzur Giyim, Azizler Holding, JET-PA Pazarlama, Fırat Oto Ticaret, Çetinkaya Giyim, Aydınlı Giyim, Kuralkanlar, Cevahir Şirketler Grubu, Filiz Çay, Maksan Kablo, Avitaş, Kar Yatırım Holding, Alaattin Kaya (Zaman gazetesi sahibi), Berksanlar Grubu (Hazerfen Hava Alanı-Air Top), Kayalar Holding, Emin Otomotiv, Huzur Hastaneleri, İnanç Gümrükleme, Akabe Şişmanoğulları, Reis Makina, Türkuaz, Ergaz, Tibet A.Ş., Adım Holding, Elif Ambalaj, Koska Helvaları, Topbaşlar Grubu, Uzay Örgü Yünleri, Yimpaş Holding, Saray Bisküvi, Birkan Tekstil, Timaş Yayınları, Yeni Asya Yayınları A.Ş, Baha Tekstil, Tokullar Seranit A.Ş., Onur Porselen, Emaş (Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Murat Yalçıntaş), O. Yıldırım Coşkun (Ali Coşkun"un oğlu), Gencallar Giyim, Yıldızlar Grubu, Özşah Örme, Nurtup Örme145... 
Ayrıca Ahu Çelik Madeni Eşya Sanayi, Rampa Pazarlama, Yeşil Kundura, Candan Kundura, Tümkim Kimya Sanayii, İzfaş, Pizkar AŞ, Pener Çelik Mobilya, Setra A.Ş., Anadolu Matbaacılık, Ortadoğu Ma kina, Kimya Sanayii, Hisar Terazi Sanayi ve Ticaret, BMG Otomotiv San. ve Tic. A.Ş, Birkan Textille Industry and Trade Ltd., Malkan 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Makina San. ve Tic. Ltd., Okuyucu Süt Sanayi ve Ticaret Ltd., Sedefoğlu Otomotiv, Hipokrat Tıbbi Malzemeler İmalat ve Pazarlama A.Ş., Moteks Modern Tekstil Tic. ve San. A.Ş, Has-Mer İnşaat, Pameks A.Ş., Master Elektronics İnd. Ltd., Aktek, Naksan Plastik, Konmaks Makina San ve Tic. AŞ., Koneks Dış Ticaret A.Ş., Akel Aliminyum Doğrama San. ve Tic. Ltd...146 


Geçerken belirtelim: 27 Mart 1994'teki yerel seçimlerde RP'nin kazanmasından sonra "Bir Grup Atatürkçü Genç" imzasıyla "Kara Liste" diye nitelenip, "buralardan alışveriş yapmayın paranızı yobazlara yedirmeyin" denilerek sağa sola çekilen faks metinlerinde şu firmalar da yer alıyordu: "Kar Yapı Sanayii, ASSAN/ Hyundai, Kibar Demir Ticaret, Uzay Gıda, Huzur Giyim, Gencallar Giyim, Kuralkan Şirketler Grubu, İshakoğlu Boya, KAŞEDA Pazarlama, Kalebodur Grubu, Topair, Emin Sigorta, Uludağ Kebap, Bulvar Pastaneleri, İSMAR, Mudurnu Tavukçuluk, Sancaktül, Sancakair, Hatemoğlu, Lezzo, İmamoğlu Seracılık, Evyap Sabun.. "vb. 


“Örneğin, İSMAR Marketler zinciri çoğunluğu RP'i, bir kısmı MHP'li, birazı da sosyal demokrat işadamlarının ittifakıyla kuruldu. 
Sonradan KİLER ve CONTOUR adıyla bölündü. 


MÜSİAD üyesi şirketlerde (2 Eylül 1994 verileri itibarıyla) çalışan toplam işçi sayısı 150 bin. Üyelerin yıllık ciroları 250 trilyon TL- toplam ihracatları ise 750 milyon dolar. Türkiye" nin 1994 yılı toplam ihracatı 13 milyar dolar olduğuna göre, MÜSİAD'ın buradaki oranı yaklaşık 96 6.147 


Japon, Kore veya Asya Kaplanları denilen kalkınma modeline çok yakın bir çizgi izleyen MÜSİAD ,148 "Japonya'nın Samurrai Tüccar" kimliğinden çok etkilenmiş olacak ki: "Bu milleti akıncı ruhuyla yeniden yürütmek lazım. Akıncı ruhu ölmüş çünkü. İşadamımıza "yürü yürüyebildiğin kadar" demeliyiz. Avrupa" "ya yürümeliyiz yine." "Menzil tanımayan ve elde kılıç akıncılara ihti siyaç duyup, akıncı ruhlu işadamları yetiştirmeye özen gösteren"149 MÜSİAD, dünyanın dört bir yanına iş seferleri düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez " Afrika'da keşifler" yaparak, özellikle İslami modele yatkın Mısır ve Sudan'da gerekli temasları yaptı. Kimi ekonomik /ticari bağlantılar kurdu. Kuzey Afrika'daki Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkeler üzerinden Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkeleriyle temasa geçildi. Bu arada Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Orta Asya Cumhuriyetleri ile 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Uzakdoğu'daki ülkeler özellikle Malezya, Çin gezildi.150 Pasifik pazarlarına açılmak, MÜSİAD açısından önemli. Çünkü bu ülkeler, hem geleneksel kültürü (yani dini temaları) dışlamıyor hem de bu yolla daha uyumlu biçimde kapitalizme geçebiliyorlar. Böylece bir yandan Afrika ve Ortadoğu'daki İslam -Arap ülkelerinin İslami motiflere bulanmış kapitalist sermayeleri (veya finans kapitali) diğer yandan Uzakdoğu'daki gelenekçi toplumların (Güney Kore, Singapur, Malezya ve Tayvan ile bunlara yol göstericilik yapan Japonya devi) kapitalist üretim /finans modelleri, Avrupa'nın atomize olmuş aşırı tüketimci ve çıplak vahşet gösterisinde bulunan kapitalist modeline tercih ediliyor. 


2000'li Yılların "Medine Pazarı Modeli" 


Adını, Peygamberin kurduğu ilk İslam devletindeki serbest piyasa sisteminden alan "Medine Pazarı Modeli", MÜSİAD'ın üzerinde fazlaca durduğu bir program. Bunun hem siyasi-ideolojik, hem de ekonomik amacının olduğu açıktır. 


"Fethullahçı" cemaat yanlısı İşhayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) "İslam ekonomisi ve müslüman işadamları eksenli bir saflaşmayı doğru bulmadığından", tarikatlar koalisyonu niteliğindeki MÜSİAD'la birlikte hareket etmiyor. (İntermedya Ekonomi dergisi, 17 Kasım 1996) 


Bu ayrılık, "bir lokma bir hırka felsefesi, İslam dünyasını tembelliğe itiyor. İslam alemi, küresel çaptaki motivasyonunu kaybetti" diyen MÜSİAD yetkililerinin “2000'li Yılların Ekonomi Modeli"ni arama çabalarını engellemiyor. (Zaman, 15 Nisan 1996; İntermedya Ekonomi, 17 Kasım 1996) " 


Bursa MÜSİAD üyesi 50 işadamının 1996'da kurduğu Anadolu Tekstil Giyim ve Deri Sanayicileri Dış Ticaret Şirketi, tekstilci üyeleri aynı çatı altında toplamayı ve dış pazara açılmayı hedefliyor. 29 üyenin kurduğu TERAS Turizm ve Otelcilik AŞ ise, Uludağ'daki devlet misafirhanesini, aylığı 540 milyon liraya olmak üzere beş yıllığına kiraladı bile. Altınışık Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, daha çok Fethullahçı cemaatin Işık Sigorta AŞ'nin acentalığını yapacak. 


MÜSİAD Makina Meslek Komitesi üyeleri, "Sektörel Dış Ticaret AŞ."yi kurdular 1996 Ağustosu'nda. Amaç şu şekilde açıklandı: KOBİ'leri bu firma çatısı alında toplamak, makine ve yan sanayicilerinin ortak hareket etmesini sağlamak, ihracat imkanlarını genişletmek, ortak yatırımlara yönelmek ve Anadolu'daki sanayicilere imkanlar tanımaktır. 
Dış Ticaret AŞ'ye, İstanbul'dan 38, Anadolu'dan ise 12-20 kadar şirketin ortak olması planlandı. Böylece, 1997 yılında, Ortadoğu, Rusya, Balkanlar ve Afrika ülkelerinde 6 adet fuara katılmak suretiyle 10-15 milyon dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek ve Avrupa'da 4 önemli ihtisas fuarına gezi düzenlemek programa alınmış. 


"Sermaye, sermayedir; bunun başına sıfatlar getirmenin ne alemi var?" diyen MÜSİAD Başkanı Erol Yarar ile, "Sermayenin dini olmaz. 
Global, akışkan bir özelliğe sahiptir" ibaresini kullanan yardımcısı Natık Akyol, hedeflediği uluslararası pazara açılmak amacıyla şu fuarları düzenlediler: 


YER VE YIL KATILAN KATILAN ZİYARETÇİ SAYISI 
YERLİ FİRMA YABANCI FİRMA 

İzmir 1993 135 4 20 bin 

İzmir 1994 235 8 31 bin 

İzmir 1995 265 18 33 bin 

İstanbul 1996 307 52 50 bin 


(Kaynak; İntermedya Ekonomi, 17 Kasım 1996) 


Hemen belirtelim; başta İslam dünyası olmak üzere toplam 16 ülkeden (Avrupa, ABD ve Yunanistan'daki İslami şirketler dahil) 331 
firmanın katıldığı 19-24 Kasım 1996 tarihli MÜSİAD Fuarı'nı 30 İslam 
ülkesinden 500 işadamının ziyaret etmesi planlandı. Davet edilen 331 
yabancı firmadan sadece 52'sinin katılabildiği; 400 yerli-yabancı şirketin de kapıda kaldığı; aralarında JET-PA, Al Baraka Türk, İHLAS Finans, Baha Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ülker gibi İslami iş çevrelerinin bulunduğu 48 şirketin sponsor olduğu, 359 firmanın katıldığı İstanbul'daki "Medine Pazarı Fuarı"nda 100 trilyon liralık iş bağlantısının gerçekleştirilmesi öngörüldü. (Yeni Yüzyıl, 21-22 Kasım 1996; Radikal, 22 Kasım 1996) 


"İslami ekonomi deyince, içinde İslamın belirli prensiplerini de içeren bir ekonomik sistemi anlıyorum. Ama bu, kapitalist ve sosyalist sistemlerin bazı mekanizmalarını da barındırır" şeklinde bir tanım getiren MÜSİAD Genel Başkanı Erol Yarar, planını şöyle açıklıyor: "İslamda 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Medine Pazarı olgusu var. Peygamberimiz, Medine"de müslümanlar için bir pazar kurdu ve "müslümanlar buradan alışveriş yapsın" dedi. 
Ama kaidelerini de koydu, "kimse imtiyazlı olmasın, rekabet serbest olsun, kimse fiyatlara karışmasın.' 2000'li yıllar için önerdiğimiz ekonomi modeli, Medine Pazarı Modeli'dir. İslam birliği, 2020 yılında gerçekleşecek. Bu gerçekleştirmeyi, belki Türkiye belki de Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerle yapacağız. Devletlerüstü bir pozisyonda olacağımız için, bunun içine Amerika'daki müslüman işadamları da girecek. Ülke sınirlarını aşan, global, Medine Pazarı'ndan esinlenen dünya gerçekleriyle örtüşen bir sistem olacak" 


Hemen belirtelim; MÜSİAD Başkanı, önceki görüşlerimizi doğrulayan açıklamalar yapıyor. Yani, Ümmetçilik denen şeyin diğer adı çokuluslu şirketleşmedir. Bunun da günümüz koşullarında varıp varacağı yer, kapitalist sistem içinde küreselleşmedir. 


Bu arada; İslamcı işadamı ve akademisyenlerin birçoğu, İslam Ortak Pazarı'nın kurulmasını mümkün görürken, AT ve Japonya örneklerini izlemek istiyor. "Tekellere karşı KOBİ'lerin Yüzyılı"nı yaratma iddiasıyla yola çıkılıyor. 


Ama, dünya finanskapitaliyle işbirliği yapıp "komprador pazarcılık” aşamasına gelmiş İHLAS Holding Başdanışmanı Prof. Nevzat Yalçıntaş, "Atlantik'ten Filipinler'e kâdar İslam dünyasının ekonomik birliğini kurmak romantizmdir; şanssız bir modeldir. Bunun yerine, daha gerçekçi olup, İpek Yolu Ülkeleri Birliği kurmak daha şanslıdır. Üstelik 1964'ten beri temeli atılmış Türkiye-İran- Pakistan'ın üye olduğu EKİT modeli vardır. " (Yorumlar değil, bilgiler için bkz; Ekonomik Trend, 
10 Kasım 1996; İntermedya Ekonomi, 17 Kasım 1996) 


MÜSİAD yetkilileri ise şu görüşteler: "İslam dünyasının kendi arasındaki ticaret hacmi, 1970'lerde ?6 6"dan 1982'lerde © 11'e yükseldi. 
Türkiye'nin İslam dünyasıyla ticaret hacmi 1970'te 56 8 iken, 1984'te 
90 44'lere fırladı. Ancak, Körfez krizi yüzünden bu oran 76 14"lere kadar 
geriledi. Finans alanında, Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki işbirliği de arttı. Türkiye, Ortaasya cumhuriyetlerindeki ihracat payını 1990'dan itibaren artırdı. 1992'de 186 milyon dolarlık ihracat hacmi, 1993'te 
435 milyon dolara çıktı. Aynı tarihlerde Afrika ülkeleriyle olan ticaret 
400 milyon dolar cıvarında oldu. O halde, Türkiye İslam dünyasına 
açılmalı ve özellikle Afrika'ya yönelmeli. Irak'la ticareti mutlaka başlatmalıyız. İran, bizim ezeli ve ebedi dostumuzdur. Afrika ise, ticari 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açıdan candamarımız. İstanbul, İslam aleminin Hacc ve finans merkezi olmalı... İslam ekonomisinin başkenti yapılmalıdır. Buradan İTO'ya sesleniyorum; Gümrük Birliği'ne sağlam bir yumruk atıp alternatif açılımlar üretin!.." (Ekonomik Trend, 10 Kasım 1996; Milliyet, 26 Kasım 1996; Milli Gazete, 23 Aralık 1996) 


Kuşkusuz bu faaliyetler, sadece MÜSİAD'ın öz gayretleri sayesinde gerçekleşmiyor. REFAHYOL hükümetinin RP kanadı, özellikle MÜ-SİAD üyelelerine dış ticaret olanakları sağlıyor. Erbakan'ın "İslam Ortak Pazarı" çerçevesinde İslam ülkelerine yapılan geziler sırasında birçok ticari sözleşmeler imzalandı. MÜSİAD yetkililerine göre, Pakistan'da yapılan toplantıda 800 milyon dolarlık iş bağlantıları kuruldu. 
Mısır, Libya ve Nijerya ile yapılan anlaşmalar Türkiye'ye hayat verecek nitelikte. (Türkiye, 13 Ekim 1996, Yeni Yüzyıl, 1 Kasım 1996) 


RP'nin iktidara gelişiyle birlikte iş bağlantısı kuran MÜSİAD'lı firmalar: 

ATOM KİMYA AŞ.: 2 milyon dolarlık gıda ihracatı. 

GÜRMEN TEKSTİL: Malezya'ya 4000 adet takım elbise satacak. 
Endonezya'dan kumaş ithal edecek. 

İTTİFAK HOLDİNG: Malezya'da un fabrikası kuracak. 

SİLKCOAT: Singapur ve Malezya'ya 5 milyon dolarlık duvar ipek sıvası ihracatı. 

MALKAN MAKİNA: 5 Uzakdoğu ülkesine 1 milyon dolarlık konfeksiyon pres ütüsü makineleri ihracatı. 

ORTADOĞU NAKLİYAT: İran'a 50 milyon dolarlık nakliye. 

DATEKS: Endonezya'dan 3 milyon dolarlık iplik ve hammadesi ithalatı. İran'a 2.5 milyon dolarlık elyaf ihracatı. 
© ENSA İNŞAAT: Pakistan'da 10 adet, Endonezya'da 3-20 bin arası konut inşaatı. 

SARAY GIDA BİSKÜVİ: Malezya'ya 5 milyon dolarlık bisküvi makineleri ihracatı. 


EKİNCİLER: İran'a ayda 7-10 milyon dolar, Singapur'a 6-7 milyon dolar arası demir-çelik ihracatı. 


HESS KABLO: Malezya'dan 17.5 milyon dolarlık alacağı var. Endonezya'da fiber optik fabrikası inşaatı. 
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HASAN KALYONCU: İran'a 15 milyon dolar değerinde plastik pencere doğrama fabrikası inşaatı. 


CEYLAN GRUBU: Pakistan'a 148 milyon dolarlık iki köprü inşaatı ihalesi. 


Böylece 1996 Sonbaharı'nda MÜSİAD üyesi firmaların yıllık toplam 750 milyon dolarlık ticari sözleşmeler imzaladılar. (Radikal, 15 
Ekim 1996) 


Geçerken işaret edelim; "ABD büyükelçisi ile MÜSİAD yetkilileri danışman olması meselesinin gündeme geldiği" yolundaki haberler çıktı basında. (bkz; Mart 1996 tarihi itibarıyla Yeni Şafak gazetesine ilişkin bir haberi alıp yorumlayan 30 Mart 1996 tarihli Aydınlık dergisi) 


Bununla birlikte MÜSİAD, Avrupa'yı boşvermiş değil. Almanya ile Hollanda, "ilk sıçrama tahtası" olması açısından önemli. Çünkü MÜSİAD hesaplarına göre Avrupa'da toplam 20 milyon müslüman yaşıyor. Bunlar, muazzam bir pazarın bulunmaz nimetleri. İster tüketici, ister üretici, isterse işadamı niteliğinde bulunsun, Avrupa'da çalışarak kazanılan sermaye çok çok büyük. Mesala sadece Türkiyeli olanların son 30 yıl içinde ülkeye gönderdikleri miktar 20 milyar doları aşmış. Yaklaşık 35 bin Türkiyeli işveren bulunan Almanya'daki işletmelerde toplam 100 bin Alman çalışıyor. 1970-85 arasında oralarda çalışıp Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlerin toplam 2 milyar doları heba olup gitmiş.151 


Geçerken kaydedelim, Amerikan Citibank yetkilileri, Türkiye" de İslami bankacılık faaliyeti için MÜSİAD üyeleriyle bir dizi görüşme yaptılar. (Milliyet, 8 Kasım 1996) 


MÜSİAD, başta Almanya ve Hollanda olmak ve üçüncü sırada Fransa bulunmak kaydıyla, sırayla Avrupa'daki Türkiyeli müslümanların birikim ve yatırımlarını değerlendirmek, Avrupa Rusya hattı üzerinden Orta Asya cumhuriyetlerine açılmak istiyor. Bu amaçla Almanya'da iş yapan 200 kişi ile MÜSİAD üyesi 50 kişilik bir grubu Nisan ayında biraraya getirip görüşmeler yaptı. Kendi deyimiyle MÜSİAD, "Avrupa'- daki Türk işadamları için bir umut kaynağı olmaya başlamış bile. "152 


Türkiye"de özelleştirmeden yana olan MÜSİAD, "devlet küçülsün, sadece güvenlik gibi işleri üstlensin. Biz tankı, topu, tabağı, çatalı yaparız." diyor.153 
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Ancak MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, "özelliştirmede stratejik hatalar yapılmaması" konusunda hükümetleri uyarıyor.15$ Kamu sektörlerini (KİT) "Erankeştayn "155 olarak niteleyen MÜSİAD, gerek 24 
Ocak 1980, gerekse 5 Nisan 1994 ekonomik kararlarını değerlendirirken, "üretimci sanayi ve ticaret erbabının taleplerini" dile getiriyor.156 
Bu amaçla, "vurguncu, rant" ekonomisine karşı çıkıyor. Gerçi bu sanayici ve işadamları kesiminin, yani müslüman kapitalistlerin ve yerli ticaret burjuvazisinin yükselişi devam ederse, varıp varacağı yer, finans kapital ile birleşip rant ekonomisinde vurgunculuk olacaktır. Ama MÜSİAD açısından, şimdilik finans kapital'in istemleri değil, üretimci ve imalatçı burjuvazinin talepleri ön plandadır. 


Siyasette oldukça temkinli davranan MÜSİAD, TÜSİAD ve benzeri liberal kapitalist kuruluşlara oranla daha doktrinel ve bilinçli inanmışlardan (müminlerden) oluşuyor. Bir siyasi partiye yandaş ve angaje olmak istememesine rağmen, gönüllerinden geçen şeyin "İslami motiflerle nakşedilmiş bir kapitalizm" olduğu çok açık. Ayrıca Ankara MÜSİAD üyelerinden 22'si siyasi parti üyesi (17'si RP, 3'ü ANAP, 2'si BBP) idi. Bu MÜSİAD'ın "gönlünde yatan aslanı" da açıklamak i için bir ipucu sayılabilir.157 


RP'nin "Adil Düzeni"ni gerçekçi bulmayan, "demokrasinin ideal rejim olmadığını" savunan Erol Yarar başkanlığındaki MÜSİAD, işadamları örgütü olan TÜSİAD yönetimindeki liberal kesimleri, 1995 
seçiminde az kalsın safdışı bırakıyordu. 


Faizci Müslüman Burjuvazi 

MÜSİAD Başkanı Erol Yarar: "Faizsiz bir sistemle çalışmak istediklerini ve kâr payı esasına göre çalışan bir sistemi benimsediklerini, fakat bugünkü koşullarda bulunan müslüman işadamlarının, faizden kaçmalarının mümkün olamayacaklarını" söylüyor. Çünkü "uluslararası ticaretle uğraşan ve devletten teşvikli yatırım kredisi alan bir kişinin otomatik faiz ilişkisi içine girdiğini" 158 vurguluyor. 

Radikal İslami bir kalemden MÜSİAD'a yönelik eleştiriyi şöyle özetleyebiliriz: "Zengin Müslüman tipi, Özal kaptanlığındaki 1980'li yılların bir armağanı. Son on yılın yükselen değerleri arasında tanıdık kendisini. Artık sistemin çevresinde yer tutan müslüman 'out' (dışarı), merkezde yer almak üzere zenginleştirileni ise "in" (içeri) olmuştu. 
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Müslümanlardan gelebilecek muhalefeti kırabilmek amacıyla, müslüman burjuvazi" oluşturma gereği duyuldu. Müslüman burjuvazi bir yandan İslami kesimin tepkilerini yaşatırken, öte yandan sürecin işleyişine 'zinde ve dinamik bir güç' olarak katkıda bulunacaktı. Özal döneminde, bazı mülahazalara dayanarak müslüman burjuvazi oluşumu başlatılmış oldu. Yeni burjuvazi, rejimin kendisiyle ilişkilerini tek elden yürütebileceği örgütlenmeyi başarmakta gecikmedi. Doksanlı yıllarda MÜSİAD kuruldu. Ancak bu ortaya çıkışın müslüman kamuoyuna bir izahı gerekiyordu. MÜSİAD kurucuları, çeşitli platformlarda ileri sürdükleri gerekçelerle bir meşruiyet arayışına gittiler. 
Adeta rüşt ispat ediyorlardı. Varlıklarını İslam ile izah etmek için, İslam'da kendi meşruiyetlerini üzerine bina edebilecekleri dayanaklar aramaya başladılar. MÜSİAD Başkanı Erol Yarar şöyle diyordu: "Zengin olmak zorundayız. Daha çok çalışmalı, daha çok zenginleşmeli ve böylece kafirlere karşı daha güçlü olmalıyız. 
Allah'ın hazinelerini onların elinden almalı, biz onlara sahip olmalıyız... Dolayısıyla (böyle yaparsak) zenginler şehidler ile birlikte hayrolunacaklardır...' Müslüman burjuvazi yeni ve farklı bir dünya (İslami sistem-F.B.) önermek yerine, verili dünyanın dayatmalarına laiklerden daha uyumlu tepkiler vermeyi, modern dünyanın gereklerine (bizce kapitalist sistem-F.B.) daha iyi uyum göstermeyi seçen müslüman burjuvazi, bu yolla, modern dünyadan daha çok pay almayı umuyor... Daha da vahimi, laiklerle girişilen bu mal kavgasında, İslama yamanmak isteyen laiklerden daha iyi kapitalistler olma mücadelesinin İslami bir mücadele gibi sunulmasıdır. 'Allah'ın hazinelerini kafirlere kaptırmama' ilkesini gerekçe edinen MÜSİAD müslüman burjuvazi, TÜSİAD'ın alternatifidir."159 


Başka bir İslamcı aydın ise, MÜSİAD için şöyle diyor: "MÜSİAD; acil, kısa, orta ve uzun vadeli politikalarımız açısından bir platform oluşturabilir. Artık piyasada bizim sözümüz geçerli. MÜSİAD'a çok iş düşüyor. Bu ekonomik savaşı kazanmaya mecburuz. Tabii, bu işi kuralına göre ve müslümanca yapmak zorundayız."160 


Yeni Şafak gazetesi yazarlarından İslamcı Mustafa Özel, "TÜSİAD üyesi İbrahim Bodur'dan daha iyi müslüman iş adamı mı var? İslamigayri İslami sermaye çatışması yok" diyor. (İntermedya Ekonomi, 17 
Kasım 1996) 
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4) Siyasi-Ticari Bir Holding: Refah Partisi 

MNP ve MSP'nin devamı olan RP, bir yanıyla tarikat /cemaat koalisyonu, öteki yanıyla İslamcı çevrelerin geniş cephesi ve çatı örgütü durumunda. Ama RP'nin çok önemli bir özelliği daha var: Şirketler grubu gibi faaliyet göstermek. "İslamiyet zaten bir tüccarlar hareketidir. RP'nin de bir tüccarlar klübü veya şirketler grubu olarak çalışmasında ne sakınca var' dense de, bizim olayın kendisine itirazımız olmayabilir. Ancak tarikat sermayesinin yükselişi bakımından, tabloyu tamamlamak gibi bir durumla karşı karşıyayız. 


Öncelikle 1991 genel seçimlerinde RP listesinden milletvekili adayı olanların meslek hanesine baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkar: Müteahhit © 31.4, tüccar sanayici © 22.83, mülki yönetici (vali, kaymakam, emniyet müdürü) X 0.39, yüksek memur (müsteşar, genel 
müdür) X 3.67; mimar © 44, mühendis 96 11.41, belediye başkanı 76 
0.65, müşavir ?6 7.87, teknisyen X 2.23, doktor "6 3.01, eczacı W 2.09, öğretim görevlisi 96 1.83.161 


Yani orta sınıfın üstündeki zenginler, tüccar ve sanayiciler ile bürokratlar koalisyonu gibidir RP. 


Bizzat RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan bir hayli varlıklı bir kişidir: 420 bin dolar, 610 bin mark, 532 bin İsviçre Frangı, İstanbul'da ve Ankara'da ikişer daire, biri Çanakkale'de olmak üzere beş ayrı yerde zeytinlik, biri Kazan'da olmak üzere sekiz ayrı yerde taplam 17.600 
metrekarelik 7 arsa, Altınoluk'ta iki ayrı yazlık villa. Ankara'daki RP Genel Merkezi binası, Sinop'ta 574 metrekarelik bir arsa ile bir köyün hissesi.162 Erbakan'ın 100 milyar lira değerinde (1994 rakamlarıyla) bir villası olduğunu basın yazdı.163 RP lideri, feodal ağalar gibi, bir köye bile sahip. 1996'daki döviz artışları sonucu, Erbakan; dolar tasarrufundan iki gün içinde 842 milyon lira, mark hesabından ise 611 
milyon lira kazandı. (Yeni Yüzyıl, 6 Mayıs 1996) 


RP geleneği, sadece askeri yönetimler sonucunda malvarlığına elkonulmasına karşı önlem almak gibi bir kaygıyla değil, aynı zamanda canı gönülden yani prensip gereği şirketler grubu yoluyla çalışmakta, bir kısmı nereden geldiği pek belli olmayan para kaynaklarını meşrulaştırıp aklamak gereği duymaktadır. 


Sözgelimi Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasından sonra İPA Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş., Nidaş Neşriyat, Yeni Neşriyat şirketleri kurularak ticari faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Milli Selamet Partisi döneminde ise parti ile aynı binayı paylaşan Mila, Milsan Sanayi, Mades Holding,. Heka Dış Ticaret şirketleri!6$ yasal açıdan değilse bile, filiyatta "parti mali şirketler grubudur." Yani şirketler yasal açıdan partinin değil, partili bir üyenin sahipliğindedir. Emanet, emin ellerdedir. 


MNP ve MSP dönemlerinden beri geçen 20 yıllık sürede bir hayli ticari tecrübe kazanan RP kurmayları, başka adlarla şirket kurmak ve partililerin sahibi oldukları şirket ve binaları "RP malı gibi kullanmak" alışkanlığını edindiler. Bunlardan biri Hollandalı Yahudilerin 1959'da İzmir'de kurduğu ortak Van Der Zee şirketidir. Gel zaman git zaman, bu Türk ortakları sonradan çoğalan Van Der Zee"nin son sahipleri Tekin Kaya Yalçın ve Murat Yalçın, 1990'da 180 bin adet hisselerini 
900 milyon TL karşılığında Beşir Darçın'a satarlar. Darçın, 1994 yılında adından çokça bahsedilen RP'nin gizli kasalarından biridir. Ya da en güvenilir iki mutemetten biri. Aynı zamanda RP Genel Merkez binasının karşındaki Yeni İşhanının sahibi olan Darçın, RP yanlısı kitle örgüt, dernek ve basın kuruluşlarına kiralamıştır binayı. HUBER, ESAM, Milli Gazete Ankara Temsilciliği, Milli Haber Ajansı, SAĞ-LIK-DER, Mahalli İdareler Derneği, TEKDER. Bina'daki Sürüm A.Ş (Sürtüş) yine Darçın'ın yetkilisi olduğu firmadır.165 


Darçın, 16 Şubat 1990 tarihinde ETAŞ Turizm A.Ş'yi faaliyete geçirir. Ona yardımcı olan şirketlerden biri de Milli Görüş Hac Organizasyonu"nu yürüten Mukteder Ballı"nın sahibi olduu AKA Tur'dur. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Hacca gitmek isteyenlerin toplam kontenjanından © 30"unu, yasada belirtilen şartları yerine getiren seyahat firmalarına verir. 1989'dan beri bu böyle. İslami firmalar arasında söz konusu Şartname'ye uyanı yok. Eskiden Yahudilerce kurulup sonradan RP'nin gizli kasalarından birine satılan Van Der Zee, şartları yerine getirebilecek tek şirket. O, Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurarak (1990) belli bir kontenjanı alıyor. Ancak her nedense kendisi hacıları götüremediğinden, Milli Görüşçü, AKA TUR ile anlaşarak, müminleri Kabe'ye uğurluyor! 166 


Diyanet İşleri Başkanlığı, 1993 yılında bir hacı adayından 1580 
dolar alıyordu. 1994'te ise dolar bazında herhangi bir masraf artışı olmamasına rağmen, hacı başına 1725 dolar alındı. Bir hacının bıraktığı net kâr 700 dolardı. Allah bin bereket versin! 
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Ama RP'nin yan şirketi durumundaki Van Der Zee, daha girişimci olduğundan, 1994 yılında kendi aracılığıyla (dolayısıyla AKA TUR ve ETAŞ Turizm A.Ş kanalıyla) gidecek hacılardan 1800'şer dolar aldı. 
Suudi Arabistan'ın RP'ye ayırdığı 5 bin kişilik kontenjan ile 1800 doları çarparsak toplam 9 milyon dolar çıkıyor. (Bu meblâğ, net kazancı değil, şirketin ciro hesaplarını kapsamaktadır. Yani harcamalar da bunun içindedir) Türk parasıyla bu, 300 milyar liradan çok daha fazla ediyor. 
Demek ki sırf Hac gelirinden RP'nin şirketleri afacılığıyla kasaya giren yıllık "Milli Görüş" parası, 300 milyarı geçiyor. Bir de bunu, TC'nin her yıl siyasi partilere verdiği mali yardımla (mesela RP'nin payı sadece 
1.5 milyar) karşılaştırın!1 67 


Buradan Suudi Arabistan, yani petro İslam-Dolar ile RP ilişkisine geçelim. Bir kere bu ilişki, cemaat liderlerinin en yetkililerinin ağızlarından çıkan sözlere dayanıyor. Mesela Nakşi dergahı şeyhi Esat Coşan, Erbakan ile bozuştuğu 1990'lardaki bir sohbet toplantısında cemaate şunları söylemişti: "Kırk yıldır tanıyıp beslediğimiz ve desteklediğimiz insan (Necmettin Erbakan-F.B.). Varlığımızın her çeşidiyle katıldığımız insan, kardeşlerimizin parasıyla bütçesi kabarmış, şişmiş insan. Almanya'dan vaizlerle gelen paralarla zenginleşmiş insan, Suud'dan (Suudi Arabistan), Kuveyt'ten gelen 
paralarla şey yapmış insan..." 168 


Bu mesele çok yazılıp çizildiği için üzerinde durmuyoruz. Yani Erbakan"ın Suudi Arabistan"dan mali yardım aldığı, petro-dolarlar aracılığıyla faaliyet gösterdiği kastediliyor. Bir makale özetine yer vererek bu meseleyi kapatalım: "(Suudi Arabistan) Kralı Fahd ile Necmettin Erbakan arasından su sızmıyor. Su sızmıyor, ama para sızması için doğrusu her türlü tezgah şakır şakır işlemeye hazır hale geliyor. 
Hacca gidecekler üzerinden daha ilk adımda tam 50 milyar lira sızması işten bile değil. Eğer Suudi Arabistan, (Türkiyeye tanıdığı) hac 
kontenianını iki katına çıkarırsa, Refah Partisi'ne katkı, bu kez 100 
milyar liraya yükseliyor. Suudi Arabistan, Türkiye'deki yerel seçimler öncesinde Refah Partisi'ne karşı çok cömert. Suudiler, her şeyden önce ve mutlaka Türkiye'deki din kardeşlerini düşünüyorlar. Suudi Arabistan, Türkiye'ye tanıdığı 60 bin kişilik hac kontenjanı dışında, Refah Partisi'ne 5000 kişilik ek bir kontenjan tanıyor. Türkiye, kendisine ayrılan kontenjanın arttırılmasını istediğinde reddeden Suudi Arabistan, RP'nin kontenjan arttırımı yolundaki talebi 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olumlu karşılayıp sayıyı 10 bin kişiye çıkarıyor... Milli Görüş daha netleşiyor, RP'nin maskesi düşüyor..." 16? 


İlginçtir; Türkiye, RP'ye neden böyle bir kontenjan sunulduğu yolunda yetkililere ulaşmak istediğinde, Suudi yönetimi, Riyad'daki Türk Büyükelçiliği'ne randevu bile vermedi. Türk Dışişleri Bakanlığı ise Ankara'daki Suudi Büyükelçiliği'ne nota verdi.170 


"Erbakan Biraderler Şirketi ve İslam Sosyetesi" 


RP ile lider Erbakan'ın para ve şirket işlerini ilk ortaya çıkaran kişi, Ankara'da eşi az bulunan berrak kafalı solcu araştırmacı gazeteci Soner Yalçın'dır. Kendisinin araştırmalarını başlangıçta pek ciddiye almayan büyük basın ile yıllanmış kimi Ankara muhabirleri, Yalçın'ı birer yıl gecikmeyle izleyip, araştırmalarının sonuçlarına konuyorlar. Bu haksızlık ve hazırakkonmacılık bir yana, Yalçın yılmadan usanmadan Ankara'daki esrar perdelerini kaldırmaya devam ediyor. İşte bunlardan biri: "Demirel ailesi, Ozal ailesi, Yılmaz ailesi, Erbakan ailesi... Türkiye'nin geleneği bu; biri siyasetle uğraşırken, ailenin öbür üyeleri ticaretle 

- meşguller. Son örnek Erbakan ailesi. Obür kardeş Kemalettin Erbakan ise bugünlerde oldukça popüler. Basın, TYT ve Marmarabank'ta 65 milyarı batıran Süleyman Mercümek'in arkasında Kemalettin Erbakan'ın olduğunu iddia ediyor. Aslında paralar Kemalettin Erbakan'ındı, Süleyman Mercümek onun adına bu para işlerini yönetiyordu. Süleyman Mercümek, sadece vitrindi. 
Kemalettin Erbakan, para işlerine yabancı değildi. Benzer olaylar MSP döneminde de yaşanmış, bu yüzden ifadesi alınmıştı. Bankalarda baurilan Bosna-Hersek (bağış diye toplanan) paralarının kimler tarafindan yüksek faiz için bankalara yatırıldığı konusunu savcılar araştırıyor. Kemalettin Erbakan'ın bu olayla ilgisi var mı? Ama biz Kemalettin Bey'in başka bir olayından söz edelim: 9 Aralık 1981. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı talimatıyla MSP'nin para işlerini araştıran üç kişilik komisyon, Kemalettin Erbakan'ın ifadesini alıyor: "Necmettin Erbakan'ın Yapı Kredi Bankası Aşağı Ayrancı (Ankara) şubesinden 26.11.1979 tarihinde 1.000.000 TL'lik bir çek, yine aynı şubeden 16.9.1980 tarihinde 1.9.000.000 TL'lik bir çek, yine aynı şubeden 16.9.1980 tarihinde 1.9.000.000 TL'lik bir çek ve 5.000.000 TL'lik bir başka çek ile 1.000.000 lirayı aldığınız saptanmıştır.' Kemalettin Erbakan cevabında, toplam 11.000.000 TL'lik bir miktarı alıp MSP 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İstanbul İl Teşkilatında görevli Selahattin Kılıç'a gönderdiğini söylemiş... Bu arada işadamı Emin Hattat, MSP'den milletvekili olabilmek için 1980 yılında toplam 7 milyon liralık para yardımı yaptığını kabul ediyor..."171 


Buradan şu gerçek çıkıyor. RP'li işadamları, kimisi doğrudan, merkez adına çalışanları ise dolaylı yollardan ticaret ve işletmecilik yapıyor. 
Sözgelimi Erbakan'ın mutemet (aynı zamanda RP'nin gizli kasalarından) adamlarından Beşir Darçın'dır. Uluslararası İslama Çağrı (Libya merkezli-F.B.) Cemiyeti'nin 7 Nisan 1989 tarihle gönderdiği 
500 bin dolarlık bir çekin arkasını ciro eden Erbakan, parayı gidip 
teslim alan ise Darçın'dır. Refah geleneğinin 1970'lerdeki mutemet adamı Mazhar Güven Bayatlı (MSP Genel İdare Kurulu üyesiydi) iken, 1980'li ve 90' lı yıllarda Darçın olmuştur. Zeki ve atak biri olan Darçın, MSP'nin Ankara il teşkilatında aktif rol oynuyor, bir ara Çankaya İlçe Başkanı bile oluyor. MSP kapanınca bu kez RP'ye üye oluyor, ama para işlerini "perde arkasından" yürütüyor. Bu yüzden üzerinde kayıtlı mal varlığı trilyonlara ulaşıyor. Darçın, iyi bir tefecidir de. 
Sözgelimi Konya'da fabrikatörlük yapan Süleyman Çınar'ın gittikçe kabaran borçlarının kapatılması için, 104 milyon liralık faiz karşılığında I milyarlık borç verildi. Çınar ödeyemeyince de, görünüşte yasal yollarla onun sahibi olduğu Toroslar Un Fabrikası'na el konuldu, adı ise Konya Un Fabrikası olarak değiştirildi. Böylece sadık bir RP üyesi olan Çınar ailesi ortaklıkta kalırken, ticari işletmecilik ve tefecilikten kazanan RP, bedavadan bir fabrika sahibi olmuştu.172 


Kurban derileri toplanmasının ardındaki isim de Darçın'dır. RP'nin yayın organı durumundaki Milli Gazete'de bayramdan 15 gün önce hep şu ilan çıkar: "Kurban Kampanyasına Sen de Katıl/ Kurban Hizmeti Organizasyonu." Son dört yıldır çıkıp duran bu ilanla, artık olayların gelişimine göre; ya Erzincan depreminden zarar görenlere ya Güneydoğu'daki din kardeşlerimize ya da Bosna Hersek'teki mücahitlere gönderilecekmiş havasında bağış toplanır!... 1993 yılında tarikatların topladığı Kurban derilerinin parasal değerinin 1 trilyon lirayı aştığı düşünülürse, RP şirketler grubunun parasal kaynakları konusunda bir fikir de edinilmiş olunur."173 


1994 Mart yerel seçimleriyle birlikte RP'nin gizli kasalarından biri 
daha keşfedildi: Süleyman Mercümek. Yukarıda Mercümek'in "Erbakan biraderler" adına çalıştığını belirttik. 
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RP'nin üst düzey kadrolarının güvenine her zaman mazhar olan Mercümek, aslında İstanbul Fatih semtinde mütevazi bir mali müşavirden başkası değildir. Ama perde arkasından RP'nin Avrupa'da yan kolu durumundaki AMGT'larına kadar uzanan bir şirketleşme ağını elinde tutanlardandır. RP'nin "gizli maliyecisi" "tefecisi" olduğu ileri 
sürülen Mercümek'in üzerinde zimmetli para miktarı tam tamına 36 
trilyon lira.174 Yani bir bakanlıın bütçesinden daha fazla. Örneklersek, 
1996 sonunda 14 ayrı bankada yüklü miktarda döviz hesabı bulunduğu 
kanıtlanan Mercümek"in üzerine kayıtlı şirketlerden başlamak gerekecek: Milli Gazete'yi yayınlayan şirket Yeni Neşriyat, Yeni Devir Matbaacılık, Milsan Basın Sanayii, YA-DA Yayın Dağıtım ve Pazarlama A.Ş., İHLAS Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ge-Pe-Da A.Ş., Hak İnşaat Ticaret Pazarlama Ltd., Kor Kömür İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., gibi şirketlerle ortaklığı belirlendi. Bu arada 
Musevi olan biriyle de Visan A.Ş adı altında bir şirket kurulmuş, 1968 
yılında faaliyete geçen şirketin kurduğu vida fabrikası, 1987"de iflasını istemiş. Fabrika"nın müdürlüğünü yapan ise RP'li Tuzla Belediye Başkanı İdris Güllüce. Görünüşte İHH kanalıyla Bosna Hersek'e yardım aktaran (halktan bağış adı altında toplanıp büyük bir miktarı RP harcamalarında kullanılan) kişi de Mercümek. Al Baraka Türk para ve yardım bağlantısını örgütleyen yine Mercümek. Marmarabank'a milyarlarca lira para yatırıp, pazarlık yoluyla piyasanın üstünde faiz alarak geçinen, ancak bankanın iflası sonucu sermayeyi kediye yükleyen de Mercümek.175 


Meclis Araştırma Komisyon üyesi Mustafa Kul (SHP)'un, "RP ile bağlantısı olan 120 şirket hakkında verdiği 120 önerge" ilgi çekici. 
Önergeye konu şirket isimleri şöyle: Karefleks, Pancar Motor, İhlas İnşaat, Emas, Gimtaş, Karel... (Sabah 1 Aralık 1994) 


Eh, bu kadar şirketler grubu olan Müslüman burjuvazisinin sıradan "mümin kardeşi" gibi yaşaması mümkün mü? Para, dürtükleyicidir. İslama göre haram olan israf ve lüks hayata alıştırır. Çünkü para da kadın gibidir, şeytan kılığında gelir insanın ruhuna ve beynine girer, iliklerine işler. Ya da şöyle söyleyelim: Şeytan, para ve kadın kılığında insana görünür! 


Bakın, Erbakan'ın kızının Ankara Sheraton Oteli'nde yapılan dillere destan düğünü hakkında, İslamcı Abdurrahman Dilipak neler yazdı: "Moda giyecekler, moda markalar, defileler. Yeni bir 'İslam sosyetesi' 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ile tanışıyoruz. Servetten ve siyasetten pay isteyip pay, alan, yeni bir burjuvazi bu. İnsanlar çoğu zaman dönüştürmek istedikleri şeye dönüşüyorlar, hem de bunu farkında olmadan yapıyorlar. Her şey çok tabiymiş gibi geliyor insanlara. Dün müziği, #yanni diye reddedenlerin haline bakın; bugün, kadın şarkıcıyı tartışıyoruz. Önce tapıyoruz, sonra da ona kılıf uydurup halimize göre fetva söyletiyoruz. İnandığımız gibi yaşamayınca, yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Hemde sloganlar haykıra haykıra!..."176 


Benzer bir eleştiri, İzmir'li tarikat sermaye grubunun, "Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı"nın kuruluşu münasebetiyle İstanbul Dedeman Oteli'nde verdiği resepsiyona yönelikti. İslamcı yazar Yaşar Kaplan yazdı: "Şu günlerde Müslümanlar da, otellerde resepsiyon vermeye ve toplantı ve düğün yapmaya iyice alışıyorlar galiba. Kapitalist bakış açısına göre, yaptınız işin ciddiyeti, o iş için harcadığınız parayla ölçülür. Büyük Hocalarımızın adeta birbirleriyle boy ölçüşürcesine başlattıkları Balo Salonları modasından sonra, Müslüman ihlaslarının (sadık insanlar) derecesinin, o iş için yaptıkları israfın derecesiyle belirlemeye kalkışanlar çıkarsa şaşmayın. Gidiş, oraya doğru çünkü." 177 


" Müslüman zengin olmalı, para çok kapıyı açıyor; düşmanın silahıyla silahlanın" felsefesinden yola. çıkarak 'petde arkası'ndan şirketler grubu yöneten RP'li yetkililerin bir kısmı, amaçları uğruna (İslami bir nizam kurmak), mekruh ve haram sayılan yollara başvurmaktan geri durmuyorlar. Çünkü Türkiye Dar-ül Harp (müslüman olmayanların yönettiği diyar)'tir. Burada "faiz yemek bile serbesttir." 
Nitekim 1974'lerde taşradan seçilip gelen MSP'li "dini bütün" milletvekillerinin ilk iş olarak devlet kuruluşu olan Ziraat Bankası'nın verdiği "düşük faizli kredilerden" yararlanarak ilk elde arabalarını degiştirmişlerdi.178 

1997 yılında ise, RP, Hazine'den aldığı 720 milyar lirayı, "döviz 
hesabi veya İslami finans kurumlarında değerlendireceğini" açıkladı. 
(Cumhuriyet, 13 Ocak 1997) 


"İktidar Olmak Var Ya....." 


RP, önce 1994 yerel seçimlerinde başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerin çoğunu kazandı. Ardından Aralık 1995'te parlamentoda çoğunluğu sağladı. Nihayet 1996 ortalarından 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itibaren REHAHYOL hükümetini kuran Erbakan, başbakan seçildi. 
Refah'ın halkı kandırmak için önerdiği "Adil Düzen" ekonomik-sosyal programı hayata geçmedi. Zaten ekonomik açıdan ortaçağ tefeci-tüccar sömürüsüne dayanan bu programın, görünüşte üstlendiği İslami ni telikli sosyaldemokrat işlev de tutmadı. Program, hayalden ibaret kaldı. 
Özetle, RP, özünde günümüz serbest piyasa ekonomisinin ucube bir sentezi olan Adil Düzen'den vazgeçmek zorundaydı. DYP milletvekili Hayri Kozakçıoğlu'nun deyimiyle, "RP programı, DYP programına yaklaştı, ona benzedi." (Programın serbest piyasa ekonomi yan-Şubat 1996; Perihan Çakıroğlu, "Hoca'ya Uyarı: Faize Direnme!", Milliyet, 29 Mayıs 1996; Mine Kılıç, "RP, Oda'da Başarısız", Milliyet, 
30 Mayıs, 1996; Asaf Savaş Akat, "RP Değişiyor mu?", Aktüel Para, 
20 Ağustos 1996; "Hükümet Sınıfta Kaldı", Aktüel Para, 25 Ağustos, 
1996; "REFAHYOL Gaza Basıyor", Aktüel Para, 1 Eylül 1996, Abdurrahman Dilipak, "Refah'a Güven, Gerisini Merak Etme Sen", Akit, 
17 Ekim 1996; Osman Ulagay, "IMF'siz Yapamayan RP'nin Kuzuları, 
Milliyet, 31 Ekim 1996; Yakup Bilge, "Hoca, Soda Tekellerine Karşı", Yeni Yüzyıl, 12 Kasım 1996; "Hoca'dan Kalitesi Düşük Demeçler", Yeni Yüzyıl, 13 Kasım 1996; "Bankalara Erbakan Uyarısı", Milliyet, 
25 kasım 1996; Bülent Akarcalı, "RP, Kendine Bile Müslüman Değil", 
Yeni Yüzyıl, 31 Aralık 1996; "RP, Programını Unuttu", Sabah, 17 
Ocak 1997) 


Erbakan Hoca'nın İsrail ile askeri dahil çeşitli anlaşmalar imzalaması, IMF ile görüşmeler, Fehim Adak'ın ABD'yi ziyaret ederek Beyaz Saray'dan onay alması ve oradaki Yahudi lobisiyle temas kurması, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması ve Adil Düzen'in fiyaskoyla sonuçlanması, Kürt meselesine çözüm aramaktan vazgeçilmesi, faize ve borsaya "tam yol ileri "denmesi, Çiller'e isnad edilen yolsuzlukların üstüne gidilmeyip kapatılmaya çalışılması vb gibi politikalar, İslamı basının radikal kesimini kızdırdı. İslamcılar, "RP'ye oy veren müslüman kitle perişan oldu; üst üste yumruk almış boksör gibiyiz" demeye başladı. Bu arada Çiller'i "pek seven" İslamcı basından da söz etmek gerek. 
(Bkz; Milliyet, "İslamcı Basın Çiller'i Sevdi", 7 Temmuz 1996; Milliyet, 13 Eylül 1996) 


Her durumda, iktidardaki RP, bir tarikatlar koalisyonu olması hasebiyle, İslami sermayenin çıkarlarını korumayı ve devlet kademelerinde kadrolaşmayı öncelikli programı arasına aldı. RP kurultayı sonrasında 
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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilen isimler (Hürriyet, 15 
Ekim 1996) ile Tarikat liderlerine 1997 Ocak ayında Başbakanlık Konutu"nda verilen tantanalı "iftar yemeği" bunun birer göstergesi. 


RP, "belediyelerin kendi partisinin önemli arpalığı haline geleceğini" (Leyla Tavşanoğlu söyleşisi, Cumhuriyet, 3 Kasım 1996) bildiğinden, yerel yönetimlere ilişkin yeni yasa tasarısı hazırladı. Buna göre, belediyelerin Maliye Bakanlığı'na olan 12 trilyonluk SSK primi ve enerji borçlarına uygulanacak faiz affi getirilerek, 12 ay taksitle ödenmesi sağlanacak. Bu girişimin RP'li belediyeleri rahatlatacağı düşünülüyor. (Yeni Yüzyıl, 25 Kasım 1996). 


Ayrıca, yerel yönetimlere daha fazla gelir getirecek yetkiler de sunuldu. Bu çerçevede, "İslami plaj, otel, banliyöler" kurulmasına izin verildi. Hem İslamcıların birarada kendi inançlarına uygun yaşamaları sağlanıyor, hem de buralardaki rantın belediyeler kanalıyla RP'ye akması kolaylaşıyor. Bu tür projelerin, İngiliz asıllı Müslüman Şehir Plancısı Yahya Stone gibilerine verilmesi de ilginç. (Utku Çakırözer, "RP'den İslami Banliyö", Milliyet, 1 Nisan 1996) 


Kuşkusuz, mutlak iktidarı hedefleyen RP'ye göre, "İslami 'Ara Dönem' Formülü"nün uygulanması demektir böylesi projeler. (Yeni Yüzyıl, 21 Şubat 1996) Ek olarak, Türkiye'deki kültürün İslamileştirilmesinde yerel yönetimlerin rolünün büyük olduğunu unutmamak gerekir. Gerek İstanbul'un Fetih Günü münasebetiyle düzenlenen şölenler, gerek kültürel faaliyetlerin 6470'nin yerli-yabancı İslamcı aydınların yönetimine verilmiş olması, gerekse RP'nin 1996'daki kurultayına İslamcı şahsiyetlerin davet edilmesine bakılırsa, RP'li yerel yönetim ve iktidar sayesinde Türkiye, adeta uluslararası İslamcılığın buluşma odağı haline geldi. Verilen panel, konferans ve sempozyumlardaki "beyin fırtınası" İslamdan yana esiyor ve sokaktaki insanları kültürel hegemonya altına almayı hedefliyor. İstanbul'da "İslami Günler" yaşanıyor ve Erbakan'ın deyimiyle, "İslamı doğrudan vermek yerine, bunu çikolata içinde vererek" (Hürriyet, 22 Ekim 1996) İslamı siyasal -kültürel açıdan yaygınlaştırma çabaları var. 

a) İSTANBUL: Tüm bunlar bir yana, tarikatlar koalisyonu konumundaki RP'li belediyeler, ister istemez parti politikaları ve inandıkları ideoloji çerçevesinde, kendi yandaşlarına birtakım maddi-manevi olanaklar sağlamaktan kaçınmadılar, kaçınamazlar da. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı "İstanbul Metro" ihalesine, 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yabancı firmalar yanlarına RP'li şirketleri alarak girdiler. Kanadalılar, RP milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun damadının şirketi Poyraz İnşaat; Fransızlar da Albayrak İnşaat'la birlikte teklif verdiler. Daha önce iptal edilen Metro 1. Aşama Projesi Mekanik Sistemi ihalesi 180 milyon dolara Albayrak İnşaat-Fransız Cegeleg konsorsiyumunda kaldı. Böylece İslamc? firmaya kıyak yapıldı. (Radikal, 15-18 Kasım 1996, Yeni Yüzyıl, 4 Ocak 1997 ) 


RP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ANAP'lı Eminönü Belediyesi'nin elinde bulunan 12 adet büyük otoparkı, kendi denetiminde kurulan Zabıta Vakfı'na devrederek, fiyatının çok altındaki bir bedelle çeşitli menfaat gruplarına verilmesini amaçlıyor. (Zarnan, 8 Kasım 1996) 


Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'ın SİT alanı olmaktan çıkarılması yolunda karar alırken, Mimarlar Odası tarafindan, "rant yağmasının yanında olmak"la suçlandı. (Cumhuriyet, 30 Ekim 1996; Milliyet, 31 Ekim 1996) 


Belediye ayrica, TMMOB odasının odası seçimlerini kazanabilmek amacıyla MHP'li ve-MÜSİAD ü üyesi işverenlerle ittifak yaptı. TMMOB İstanbul Şube Başkanı Mustafa Ürgüplü, "seçimde ittifak yapan RP-MHP-MÜSİAD cephesi, .Refahlı Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e yamanarak, rantların önünün açılmasını ve yağmalamada daha serbest hareket edilmesini istiyor" -dedi.. Keza, Sürmeli Otel ile Kız Kulesi'nin kiraya verilmesi, bu aradâ Taksim meydanına camii yapılması planları hep bu rat alma kavgalarının bir örneğidir. (Aydınlık, 20 Ocak 1996) 


RP'li belediyenin Kıbrıs'taki Nakşi şeyhi Nazım Kıbrısi'nin yakınlarına ihale ve çıkar sağladığı da 1995'teki basın haberleri arasında yer aldı. 1994'teki İSKİ-ihalesinin Yapısal İnşaat firmasına verilmesi ilginçtir. Firma sahibi Ahmet Salman, Şeyh Nazım Kıbrısi'nin yakın dostudur. Tayyip Erdoğan, Salman'ın İstanbul- Küçükyalı'da yaptırdığı camide yemek yemişti. Aynı şekilde, otobüslerle duraklara alınacak reklamlar için açılan ihale de İslami "Magic "şirketine verildi. Firma sahibi Ömer Şengüler, Malatya eski milletvekili İsmail Hakkı Şengüler'in oğludur. Bu zat, Nakşi tarikatı mensubu olması hasebiyle, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kahraman Emmioğlu'nun da din kardeşi ve yakın arkadaşıydı. Trilyonla ifade edilen ihale, saptanan tarihten 22 gün önce kuruluşunu tamamlayan Magic firmasına, adeta hibe edilmişti. (Yıldırım Çavlı, "İhale Skandalı'na Şeyh Nazım'ın Adı karıştı", Hürriyet, 12 Aralık 1994) 
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Bu rant kavgasının hacmini iyi öğrenebilmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki maddi olanaklara ve projelerine bakmak gerek. 
16 iktisadi girişimi bulunan Belediye'nin 1995-96 yılı rakamlarının 
tablosunu verelim: 


YILLIK BÜTÇE 1996 152 trilyon 
İGDAŞ " 1.2 trilyon 

İETT d 3.5 trilyon 
TAKSİM-LEVENT 

METRO PROJE BEDELİ ı 600 milyon dolar 
İDO (1995'te) $ 500 milyar lira 
ULAŞIM AŞ P - 

BELPET " 3.5 milyar (aylık) 
HALK EKMEK ii 10 milyar (günlük) 
İSTON (1995'te) . 76417 milyar 
İSMER (1995'te) . 166.8 milyar 
HAMİDİYE SULARI AŞ. (1995'te) " 94.6 milyar 


Ayrıca, İSBAK ÇÖP AŞ, İSFALT, BELBİM, İSTAÇ gibi şirketlerin hizmet getirilerini de bunlara katmak gerek. Sözgelimi KİPTAŞ, Avrupa yakasında 3966 konutun,Anadolu yakasında 1200 daireli konutun inşaatını devam ettirmektedir. KİPTAŞ, 50 bin konut yapımını hedeflemektedir. 


1996 Proje analizine ilişkin tabloya da göz atalım: 


Sektörü Proje Sayısı - Bedeli (Milyar TI) 
Ulaşım 116 17.503 
Hizmet 185 16.982 
Rekreasyon 42 5.533 

Altyapı 35 3.054 

Spor 5 134 

Toplam 383 41.156 trilyon 
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(Bkz; Zaman gazetesi, "Erdoğan'ın İki Yıllık Karnesi", 24 Mart 
1996) 


Böylesi dev rakamların bulunduğu yerde tarikatların nemalanmaması imkansızdır. 


b) ANKARA: RP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kömür rantını BELKO şirketi aracılığıyla Minerkom-Erkan Madencilik Konsorsiyumu'na vermiş. Güney Afrika ve Rusya'dan getirtilen kömürün tonu, başka illerde 100-125-150 dolar arasında müşteriye verilirken, Ankara'da 190 dolara satılıyor. Erkan Madencilik firması sahibi Mehmet Emin Erkan'ın İstanbul Belediyesi'ndeki RP'li İl Genel Meclisi üyesi olduğu ortaya çıktı. (Hürriyet, "Ankaralılara Kömür Kazığı", 29 Ekim 1996) 


Anakent Belediyesi, el koyduğu kaçak kömürleri ise, RP'nin yan örgütü Milli Gençlik Vakfi ve Muradiye Vakfi'na bağlı şirketlerle Tek-Dav Vakfı, Sefa Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı, Aziziye Yurdu ve Karagedik Kuran Kursu, Yahyalar ve Samanpazarı yurtları ,Hakyol Vakfı Fıkıh Enstitüsü gibi dinci kuruluşlara verdi. (Cumhuriyet, 
7 Ekim 1996) 


Asıl önemli rant, Hacı Bayram Camii İmamı iken, "Çöllü Hoca" lakaplı Rıza Çöllüoğlu'nun 1978 yılında kurduğu Ankara merkezli Muradiye Vakfı, Melik Gökçek sayesinde hızla tırmanışa geçti. Vakıf"la bağlantılı Feza Teknik Mühendislik ve Müsteşarlık AŞ., ALFAGAS Elektronik Ölçüm Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti, TERMİKEL, KEVSER Proje İnşaat Taahhüt Ltd.Şti, MURAŞ AŞ., TAYFUR Proje adlı şirketler ; Büyükşehir Belediyesi'nden onlarca ihale alarak trilyonlar vurdu. İhaleler şehiriçi kavşak onarımından mezarlık ve bitki bakımına, yemek tabldotlarından projelendirmeye kadar her işle ilgili. 
Vakıf, belediyenin RP'ye geçmesinin ardından 20 şirket kurdu. Toplam 
50 şirketi bulunuyor. Örneğin Tayfur Proje, 1994'te 10, 1995'te 11 ve 
1996'da 2 ihale aldı; MURAŞ, 1994 yılında 6 ve 1995'te ise 3 ihale aldı. ALFAGAS doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesi ihalesini 2 trilyon liraya kaptı. KEVSER Proje'nin ihale kazancı ise 36 milyar; TAYFUR 
Proje'nin 52 milyar; MURAŞ'ın 21 milyar; FEZA Teknik'in ise 26 
milyar lira oldu. Öylesine pervasızca hediye ediliyordu ki; Muradiye Vakfi bünyesindeki henüz üç günlük : ömrü olan bir şirkete bile gözü kapalı ihale veriliyordu. 
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40 bin konut tipi, 8311 sanayi tipi sayaç yapımı ihalesini alan TER- 
MİKEL'e ödenen para 11 milyon 474 bin 500 dolar; şirketin Faisal Finans, Kuveyt Türk, Anadolu Finans, Al Baraka Türk gibi İslami bankalardaki hesabına yatırıldı. (Sabah, Muradiye Vakfi Dosyası, 21-22 Eylül 1996) Burada tarikat-Refah-İslami sermayenin (yerli-yabancı) ittifakının tipik bir örneğini görüyoruz. Hepsinin birleştiği nokta, çıkar ilişkisidir. 

Rant"tan dinci kooperatifler de payını aldılar: Anakent belediyesi, Yenimahalle"deki 7 bin 881 metrekarelik arsayı, bedelinin çok altında BELDES Yapı Kooperatifi'ne; aynı semtteki 10 bin 899 metrekarelik bir arsa da HAK-İş Sendikası üyelerinin kurduğu AYSAMAÇ Yapı Kooperatifı'yle, yine RP'li Yenimahalle Belediye Meclisi üyelerince kurulan Gülden Yapı Kooperatifi'ne çok ucuz fiyatla satıldı. 


"Hitit Güneşi" amblemini "kafirliktir, putçuluktur" gerekçesiyle kaldıran Belediye, Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz ve Yuvaköy'deki 
1250 hektarlık alanı, "İslami Banliyöler" kurmak için projelendirip 
ihaleye açıyor. (Cumhuriyet, 8 Ekim 1996) 


Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yönetimi sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Gökçek hakkında 12 dava dosyası açıldı. 
Danıştay'a gönderilen bu dosyaların hasıraltı edildiği öne sürüldü. 
(Cumhuriyet, 7 Ekim 1996) 


Ankara'daki bir "İslam Cumhuriyeti" kurma projelerinin en fazla hayata geçirildiği bölge ise, Sincan olarak biliniyor. İslami bir yönetim tarzı olan Şura sistemi kurulmuş bile. İçki, kumar ve yılbaşında hindi yemenin yasak olduğu bir uydu kent haline gelmiş Sincan. Aynı zamanda İslami başörtü ile kırmızı kilotların dini bütün hanımlarca en fazla satın alındığı bir ilçe oluvermiş. (Radikal, 26 Aralık 1996; Yeni Yüzyıl, 3 Ocak 1997) 


Öte yandan, gerek İstanbul gerekse Ankara gibi büyükkent belediyelerinin halkla ilişkiler, basın ve danışmanlık bürolarında yüzlerce İslamcı aydın ile akademisyene maaş bağlanıyor. Kültür organizasyonları bu tür kişi veya çevrelerin denetiminde yapılıyor. Onlarca gazeteciye ek işler sunuluyor. Sözgelimi Ankara Anakent Belediyesi'nde RP milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın kardeşi Mustafa Ceylan, RP'nin yayın organı Milli Gazete yazarları, Milli Gençlik Vakfi Ankara Şube Başkanı Nazım Maviş'in de aralarında bulunduğu kişiler, Anakent şirketlerinde görevlendirildiler. Bazı üst düzey çalışanların ise birkaç 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şirkette birden görev yapmaları, milletvekili maaşlarına yakın aylık gelir elde etmeleri sağlandı. (Cumhuriyet, 7 Ekim 1996) 


Belki de bu nedenle, daha düne kadar RP'ye atıp tutan, sistemi şiddet yoluyla devirmekten dem vuran birçok İslamcı yazar-çizerin, 1994'ten sonra, "eylemci Cihad" aşamasına boşvererek daha barışçıl bir yol olan evrimci "tebliğ" aşamasını savunması, İslamın tabanda yaygınlaştırılıp anonimleştirilmesi gereğini vurgulaması, mutlak iktidar için "İslami ara formül" tezini ileri sürmesi; RP'yi de Allah hakimiyetinin egemen olacağı bir İslam nizamında "hayırlı bir vesile" diye tanımlaması oldukça ilginç değil mi? Özetle, parasal ilişki, radikal görünüşlü İslamcı aydınları evcilleştirmiş; onları, RP'nin iktidarı tabandan fethetme türünden daha sinsi bir stratejik çizgisine çekmiştir. 


Hem Tepede Hem Tabanda Örgütlenme 


İktidardaki gücünü kullanan RP, devletin yönetim mekanizmalarındaki kilit mevkileri ele geçirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, Başbakanlık, Devlet Bakanlıkları, Maliye, Kültür, Tarım, Çevre, Adalet, Çalışma ve Enerji bakanlıklarındaki bürokrasiyi kendine yakın adamlardan oluşturmaya başladı. (Yeni Yüzyıl, "RP, Bürokrasiyi Altüst Etti", 19 Kasım 1996) 


RP' li Devlet Bakanı Sabri Tekir, TÜBİTAK adlı kamu kuruluşunu "milli bilim ve teknolojisüretecek bir kurum haline getirmek amacıyla" kanun hükmünde kararname hazırladı. (Radikal, 3 Kasım 1996). Kuruluşun özerkliğinin yok edilerek, hem RP denetimine alınması hem de oradaki müthiş rantın ele geçirilmesi söz konusu. 


Tarikatçı valilerin ataması da gündeme geldi. Refahlılar, listelerini Adalet Bakanı Şevket Kazan'a sunarak, RP'nin kendi vali kadrosunu oluşturmasını istedi. 1996 yılı itibarıyla, 29 vali adı verildi. (Aydınlık, 
29 Temmuz 1996;. Radikal, 3 Ocak 1996) Bu doğrultuda, RP, "belediye kimdeysevali de ondan olmalıdır" formülüyle hazırladığı bir yasa taslağını, ortağı DYP'ye kabul ettirdi. 


- Ayrıca. Belediyelere, cami vergisi kesme yetkisi verilerek, dini örgütlenmenin RP'li yerel yönetimler vasıtasıyla güçlendirilmesine çalışılan bir siyaset güdülüyor. Buna göre, belediye bütçesinin X14'ü, cami yapımına ayrılabilecek. Kürt bölgelerindeki örgütlenme ağının yaygınlaştırılması çerçevesinde, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki cami 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yapma yatırımları için 22 milyar liralık kaynak aktarıldı hükümetçe. 
(Milliyet, 4 Ekim 1996; Radikal, 30 Ekim 1996) 


RP, örgütlenme ağını genişletmek amacıyla, "din görevlilerinin Muhakemat-ı Memurin Kanunu'na girmesini" sağlayan bir yasa önerisi de getirdi. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarıya göre, "haklarında suçlama olsa bile, din görevlileri hemen hakim karşısına çıkarılmayıp, idare kurulunun vereceği karar beklenecek." (Yeni Yüzyıl, | Aralık 1996) Bu tasarı, Türkiye'nin dört bir yanındaki imam ve benzeri din görevlilerinin, rahatça dinci propagandasını sağlarken, RP'ye de önemli bir kitlesel (maddi-manevi) destek sunacaktır. 


Adli Tıp'taki dinci kadrolaşmanın yanı sıra; başta Erzurum olmak üzere Urfa, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Van üniversitelerindeki tarikatçı-dinci kadrolaşmanın da RP tarafindan teşvik edilip desteklendiği artık bilinen haberlerden. Sözgelimi Harran Üniversitesi Geliştirme Vakfi'nın çeşitli İslamcı vakıflarla işbirliği halinde "öğrenci bekar evleri, öğrenci evleri, tarikat evleri" kurduğu söyleniyor. Vakıf, adı geçen diğer vakıflara yardım yapabiliyor. (Radikal, 13-14 Ekim 1996; Cumhuriyet, 19 Kasım 1996, Yeni Yüzyıl, 8 Aralık 1996, Cumhuriyet, 16 Aralık 1996; Cumhuriyet, 14 Ocak 1997). 


Çok önemli bir nokta; anılan bölgedeki rektör /öğretim görevlilerinin Tarikat- Hizbullah, Tarikat-Korucu, Tarikat-Çete ilişkilerinin araştırılması ayrı bir araştırmacı-gazetecilik boyutudur. Çünkü, Kürt yoğun bölgedeki savaş tarikatçılığı beslerken, tarikatçılık da savaşı destekliyor; onun acı meyvelerini toplayarak dine, imana, sermaye ve şeriatçı ideolojiye dönüştürüyor. 

İmam-Hatip mezunlarının askeri okullara alınması, ordudan atılan subaylara Yargıtay'a gitme hakkı tanınması yolundaki öneri, İmam-Hatip Okulları müfredatının daha dini içerikle yenilenmesi, İmam-Hatip mezunlarına büyükelçiliklerde kültür ataşeliklerinin verilmesi; Kültür Bakanlığı'nda "Kur'an Okuyucu" kadrosu açılması, İslamcı yayınevlerinden bol miktarda kitabın devlet hesabına satın alınması; Ortaasya cumhuriyetlerinde açılan dini eğilimli vakıf ve şirketlere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders ve kültür kitabı yardımı yapılmasının kararlaştırılması; İslam dünyasının en köklü şeriat üniversitesi olan El-Ezher mezunlarına öğretmenlik hakkının tanınması gibi politikaların tümünün hedefi Türkiye"nin en hassas noktası olan eğitim kurumlarının yönetsel ve kültürel açıdan ele geçirilmesidir. (Abbas Güçlü, "İmam Hatipleri Kim Açtı.", Milliyet, 16 Kasım 1996, Utku Çakırözer, "İmam-Hatip'te İktidar Savaşı", Milliyet, 25 Kasım 1996; 
Radikal, 9 Aralık 1996; Cumhuriyet, 13 Aralık 1996; Radikal, 18 
Aralık 1996; "El Ezherli Öğretmenler Görevde", Milliyet, 18 Aralık 
1996) 


RP Gaziantep milletvekili Mehmed Bedri İncetahtacı, halen sayısı 1800'ü bulan özel öğrenci yurtları için halktan yüzlerce trilyon lira toplandığını belirterek şöyle dedi:" Halk, vicdanına, inancına uygun olarak hizmet veren özel yurtlara yardım yapıyor. Kurban derilerini, her türlü engellemelere rağmen buralara veriyor." 


DSP Balıkesir milletvekili Mustafa Güven Karahan ise, "Kıvılcım, Merve, Sasek adlı yurtlarda, laik-demokratik cumhuriyete karşı çocuk yetiştiriliyor. Bunlar hiç denetlenmiyor" diye yakındı. 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1994-95 yılı verilerine göre özel yurt sa-" yısı 1800'e ulaştı. Bunların çoğunun tarikat çevrelerince açıldığını belirten Bakanlık yetkilileri; tarikat bağlantılı dernek yurtlarının Antalya; Konya, Mersin, İstanbul, Samsun, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Muğla "da, dini nitelikli vakıf yurtlarının i ise Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa"da yoğunlaştığına işaret ediyorlar. 900 kadar yurdun Süleymancılar, 200 kadarının da Nurcular'a ait dernek ve vakıflarca yönetildiğini belirtiyorlar (Cumhuriyet, 12 Aralık 1996) 


Ercincan depreminden sonra gelen yardım paraları, vali Recep Yazıcıoğlu'nun talimatı üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, Fethullah Gülen'e yakın dinci kuruluşlara aktarıldı. Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı, ERDAV Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı da bunlardan. (Radikal, 13 Ekim 1996) 


RP, tavana olduğu kadar tabana da oynuyor. FAK-FUK-FON ve benzeri devlet paralarını, uzun vadeli oy potansiyeline yatırmakta hayli başarılı. Ramazan'da açılan "iftar çadırları" bunun bir göstergesi. Sözgelimi İstanbul Belediyesi'nin Ramazan Paketi bütçesi, 114 milyar 520 
milyon lirayı buluyor. 


Ama, basının üzerinde fazlaca durmadığı; daha doğrusu bir haber olarak yer verilen, ama yorumu yapılamayan olgu şudur: RP, maddi güçlük içinde olanların kendine başvurmasını istedi. Kısa süre içinde, RP merkezine faks yoluyla 3 milyondan fazla başvuru yapıldı. RP, devlet hazinesinden ve benzeri kaynaklardan, bu kişilere yardım yapmaya başladı. Bu, devlet kesesinden oy avcılığı ve geleceğe yatırım politikasıdır. 
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Ayrıca, "Başbakan Erbakan'ın talimatı üzerine, tüm Türkiye'deki 
4 milyon 6 bin 644 'resmi yoksul'a aktarılacak toplam | trilyon 550 
milyar lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun ek yardım bütçesinden sağlanacak. (Murat Kul, "Hoca'dan Ramazan'da Fakirlere 500'er Bin Lira", Milliyet, 9 Ocak 1997) 


Nitekim, Erbakan, Milli Gazete'nin 25. yıldönümü münasebetiyle Konya'da düzenlenen şaşaalı gösteride halka yaptığı konuşmada, niyetini açıkladı:" Hedefimizi, 8 milyon üye olarak ilan ettik. Buna ulaşınca, seçime lüzum kalmayacak. Mazbatayı, gidip noterden alacağız" (Milliyet, 13 Ocak 1997; Milli Gazete, "Muhteşem Şölen", 
14 Ocak 1997). Bu konuşma, devlet parasını kullanarak tabanı rüşvet 
yoluyla kandırma taktiğinin yanı sıra, belli bir sayıya ulaşınca ülkedeki demokrasinin de şeriatçı güçler tarafından rafa kaldırılacağının birinci elden itirafidır. 


Güzel tezgah doğrusu; öncelikle Güneydoğu'daki savaştan ötürü açlık çeken toplam 750 bin ailenin (yaklaşık 5 milyon kişi) sorununa (Kürt meselesi) çözüm getirmeyeceksin; onlan, yerlerine yurtlarına geri göndermeyip çamur içinde sefil bir hayata mahkum edeceksin. Ardından özelleştirme yoluyla yoğun işsizler ordusu yaratacaksın. Sonra da dönüp, göstermelik "yoksullara yardım" paketini, yine devletin pa- 
'rasıyla hayata geçireceksin! 500'er bin veya birkaç milyon lirayla, zaten dünyası kararmış halkı kendi siyasetine ve şeriatçı-tarikatçı ideolojiye mahkum edeceksin. Bir de çıkıp, "İslam'da sömürü yoktur; İslam sömürüye karşıdır" türünden ahkam keseceksin!... 


İktidardan Palazlanına Örneği: Hasan Kalyoncu 


RP iktidarının, özelleştirme politikası çerçevesinde kilit durumdaki KİT'lerden kendine yakın şirketlere trilyonluk paylar sunduğunu; mesela Kalyon İnşaat'a 12 trilyonluk elektrik kurumu TEAŞ'ı; Kombassan Holding'e 35 milyon dolarlık PETLAS", Refahlı işadamlarının kurdukları Batı Karadeniz AŞ'ye Ereğli'deki ERDEMİR''i; aralarında RP'li işadamlarıyla RP'ye yakın sağcı işçi sendikalarının bulunduğu çevrelere demir-çelik fabrikası İSDEMİR'i nasıl satmaya kalktığına ilişkin haberler yer aldı basında. Keza, Kombassan, İttifak ve Sayha gibi İslamcı holdinglerle KOMBİR adıyla bir ortaklık kuran RP milletvektili Veysel Candan'ın, 1996'da 360 milyar lira kâr eden Konya'daki Türkiye Motor Sanayii TÜMOSAN'a talip olması da .kamuoyuna yansıdı. Et ve 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Balık Kurumu'nun milyarlık arsalarının RP yanlısı Hak-İş Sendikası'na peşkeş çekilmesi ise, olayın bir başka boyutunu gözler önüne seriyor. 
(Bkz; Cumhuriyet, 3 Şubat 1995; Milliyet, 6-13 Ekim 1996; Yeni Yüzyıl, 31 Ekim 1996; Zaman, 20 Ocak 1997) 


RP'nin 1996 Bakırköy yerel seçimlerindeki başkan adayı, "fastfood kralı" olarak bilinen tarikatçı işadamı Kadir Topbaş idi. İstanbul Belediyesi ile RP iktidarının, böylesi bir işadamının bazı ricalarını yerine getirmeyeceklerine ilişkin herhangi bir güvence verilebilir mi? 


Ancak, daha özel bir örneğe ışık tutacağız ki, devlet eliyle büyüyen İslamcı bir şirketin yükselişine tanık olabilelim: 


, Adı, Hasan Kalyoncu; mesleği, işadamı. 1974'te Antep'te kurduğu Kalyon İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi ile işe başlıyor. Daha çok yap: satçı türden bir müteahhit. 1980 sonrasında küçük çaplı ihalelerde kendini gösteriyor. Yani, Türkiye'deki onbinlerce şirketten pek farkı yok. 1980-90 arasında, hastane ve iş merkezi inşaatlarına giriyor; aynı zamanda plastik su boruları malzemesi üretiyor. Orta Asya cumhuriyetlerindeki bazı ticari faaliyetlere girerek, işini belli oranda büyütüyor. Ama, esas büyüme, RP'nin yerel yönetimleri almasıyla birlikte gerçekleşiyor. 

RP'ye yakınlığı ve ANAP'ın dinci-muhafazakar kanadı ile olan ilişkileri sayesinde siyasi etkinliğini artırıp, kamu ihalelerinde görülmeye başlanıyor. REFAHYOL hükümetiyle birlikte yıldızı parlıyor. 1994'teki İstanbul İSKİ ihalesini kazanarak büyük işe adım atıyor. RP milletvekili 
Kahraman Emmioğlu ile iş ilişkisi sağlamlaşıyor. Emmioğlu'nun 1994 
yerel seçimlerinde Gaziantep'teki adaylığını maddi ve manevi açıdan destekliyor. Antep Belediye Başkanlığını kazanamayan Emmioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirilince, Kalyoncu'ya olan minnet borcunu ödercesine, İSKİ ihalesinin ona verilmesinde rol oynuyor. 


Kalyoncu'nun RP ile olan ilişkisinin odak noktasını, İslami Hizmetler Vakfı oluşturuyor. Vakıf kurucularından eski MSP' li şimdiki ANAP milletvekili Korkut Özal ile ortaklığı gerçekleşiyor. Kalyoacu, aynı zamanda İçişleri eski Bakanı tarikatçı Abdülkadir Aksu'nun ANAP'tan RP'ye geçmesini sağlıyor. Aksu'nun, Kalyoncu'nun şirketleriyle gizli ortaklığı söylenti halinde dolaşır Ankara kulislerinde. 
Kalyoncu'nun iş ortaklarından Sabri ve Haydar Çelik'in kardeşi Zeki 


334 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ 


Çelik RP'lidir. ANAP-REFAH görüşmelerinde de anılan ortakların çabalarını unutmamak gerek. Çelik, aynı zamanda, Enerji Bakanı Recai Kutan'ın dünürü. 


İstanbul Anakent Belediye Başkanı R. Tayyip Erdoğan'ın "İSKİ skandalları bir daha olmayacak, biz şeffaf ihaleler yapacağız. Bu, Türkiye'deki ilk ve tek şeffaf olanı" diyerek 2 Eylül 1994'te başlattığı ihaleyi, X43.1'luk indirim yapan Kalyon İnşaat aldı. O tarihe kadar su boruları-kanalizasyon yani isale hattı işinde çalışmamış Kalyon İnşaat'ın bu 
başarısı hayretle karşılandı iş çevrelerinde. İhalenin keşif bedeli 250 
milyar lirayı bulmuştu. 


Kalyon İnşaat, Çanakkale'deki PVC içme suyu borusu ve aksam işindeki 10 milyar liralık ihale ile, 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın açtığı 250 yataklı Giresun Merkez Hastanesi'nin 350 milyarlık ihalesini de kazanmıştı. 


Şimdi de Türkiye Elektrik Kurumu TEAŞ'ın 12 trilyonluk ihalesini kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 


Kalyoncu, 1992'de Kalyon Air adıyla bir firma kurdu. İki uçak ve bir helikopteri olan Kalyon Air, hala faaliyette. Bu hava taşımacılığının 
1996 sonundaki piyasa değeri 16 milyon dolar. 


“Daha sonra adı Gaziantep Eğitim Vakfi olarak değiştirilen İslami Hizmetler Vakfi, Antep'te üniversite açmak için kollârı da sıvadı. Antep Üniversitesi Rektörlüğü nden izin çıkmayınca, gerekli belge tarikatçıların hakim olduğu Urfa Harran Üniversitesi'nden alındı. 
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Hasan Kalyoncu'nun firmaları: 


Ankara Kalyon Yapı San. ve Tic. Ltd. 1987 1.4 milyar TL yi Kalyon Hava Taşımacılığı Ltd. 1992 3 milyar 

” Kalyoncu İnşaat Gıda Sn. ve Tic. 1996 I milyar 
Antep Kalyon İnş. ve Ticaret Kol. Şti. 1974 50 milyon 

ğ Kalyon Konut Adi Kom. Şti. 1984 İ milyon 

ı Kalyon Pazarlama Adi Kom.Şti. 1985 50 milyon 

" Kalyon Plastik Sn. ve Tic. Ltd. 1989 122 milyar 
" Kalyon Gazikent Çift Cam Tah. A.Ş. 1993 200 milyon İstanbul Kalyon Marmara Adi Kom. Şti. 1991 100 milyon 
- Kalyon Trakya Plastik Ltd. 1992 500 milyon 
? Güven Un ve Unlu Mamuller San. 1992 20 milyon 


(Bkz, Ayşe Işınbark, "Erbakan"ın Son Şehzadesi" , Aktüel PARA, 
20 Ekim 1996) 


Erbakan'ın "Batı ya karşı İslam Kulübü" adıyla gündeme getirip, zirve tolantısını düzenlediği ünlü "D-8 Grubu" nun Türkiye'ye faydası olamaz. (Yeni Yüzyıl, 5 Ocak 1997; Milliyet, 5 Ocak 1997) Çünkü, olay ekonomik-siyasi bağımsızlık, 21. yüzyılın demokratik ve eşitlikçi Türkiyesi politikasından yola çıkmıyor. Zemin, İslamcılığa ve ümmetçiliğe dayandırılmak isteniyor ki, bu da temelden çürüktür. Dolayısıyla Erbakan'ın hayali gerçekleştiğinde, muhtemel sonuçları şu olabilir. İslamcı sermayenin Ümmetçi tipte çokuluslu şirketlere ve finans kapitale dönüşmesi, Türkiye'deki İslami çevrelerin ekonomik bakımdan hayli güçlenerek dev tekeller kurmaları, kapitalist finanskapitalin taşeronluğu; toplumsal açıdan daha fazla fakirleşme, İslamcılar arasında fakir-zengin ayırımının netleşmesi; kültürel bakımdan şeriatçılık ithalat ve ihracatı, Türkiye toplumunda dincilik yönünde büyük beyin yıkama faaliyeti ve dev İslamcı kuruluşların sokağa, yayın dünyasına egemen olması. Yani, D-Grubu'nun AT'ye ABD'ye alternatif olacağı yok; olsa olsa dünya çapındaki ekonomik devlerin bölgesel taşeronları olabilir. Bu bakımdan, "G-Grubu AT'ye alternatiftir" türünden yüzeysel ve liberal kesim penceresinden olaya bakmak yersizdir, yanlıştır. Olay, RP ve İslamcı tabanın ekonomik, toplumsal, siyasal bakımdan güçlendirilmesidir. Tarikat sermayesinin atılım tazelemesidir. 


Konuyu bitirirken, bir iddiaya yer verem: "Merkezi ABD'nin Arizona eyelatinde olan bir İslami kuruluşun yöneticisi olan Cezayir uyruklu bir İslamcının talimatı üzerine, 1995 sonu veya 1996 başlarında, RP'ye 70 “milyon dolarlık yardım yapıldı." Vurgulamak gerekir; bir diplomatın dost sohbetlerinde ortaya attığı bu iddianın, büyük bir gazetenin dosyasında yarı işlenmiş halde durduğu söyleniyor. Ama, kanıtlanmadığı sürece iddia olarak kalmaya devam edecektir. Her durumda, döğru olup olmadığının kamuoyuna açıklanması için gazetecilik açısındarı iddianın irdelenmesinde yarar var. 


"Milli Gençlik Ticaret A.Ş." 

RP'nin yan kolu olan Milli Gençlik Vakfı, çok yönlü bir işlevle kuruldu.  Taraftar kazandırmak, müminleri eğitmek, İslamı yaygınlaştırıp- anonimleştirmek, yurdun her yerine açılacak şubeler aracılığıyla ticari, ekonomik, kültürel ve hayır faaliyetlerinde bulunmak. 
Mesela MGV gençlikle uzaktan yakından ilgisi olmayan MGV Genel Başkanı Nevzat Laleli hakkında açılmış bir dava bulunuyor. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu vakfın (MGV ) yasalara aykırı biçimde Hacc gezisi düzenlediğini ileri sürerek soruşturma açtı.179 


Hakkını yememek lazım MGV, RP'nin seçim kampanyaları sırasında olanca gayretiyle çalıştıktan başka, RP'li belediye başkanlarının karandığı bölgelerde yoğun bir faaliyet içinde. Gündemleri öylesine dolu ki; İstanbul'daki Reşit Rey Konser Salonu bile, sık aralıklarla MGV toplantılarına tahsis ediliyor. 


Biz, MGV'nin başka bir yanına daha değinelim:: 1975 yılında kurulan MGV'nin genel başkanı, Yüksek Makina Mühendisi Nevzat Laleli. Daha önce yüksek ve orta öğretim gençliğinin beslenme ve barınma sorunlarına çözüm işlerini yürüten MGV, 3 yıl önce Gençlik dergisini çıkararak kültürel /siyasi faaliyetlere de başlamış. MGV"nin hedef aldığı kitle, öğrenciler. Bu düzlemde 1994, MGV"nın atılım yılı oldu. Çocuklar için Kıvılcım dergisi yayınlandı ve Karabük'te Gençlik "VV çalışmaları tamamlandı. Konya'da MGV Fm radyosu devreye girdi. 
MGV Haber Ajansı, kuruluş işlemleri tamamlandı. Gençlik Tesettür 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adlı bir konfeksiyon mağazası, "müslüman ve mümin kardeşlerin hizmetine açıldı". 1995 yılında daha kapsamlı ve programlı çalışmayı 
hedefleyen MGV, paralel kuruluşlarla işbirliği yaptı. 180 


Bu arada MGV'nin İstanbul şubesi, Türkiye çapında "20-25 milyon gence sahip çıkma" plan ve projesi içinde. Türkiye toplamında 76 ilde şubesi olan MGV, ilçelerde şube açıyor veya şubelere bağlı temsilcilikler kurarak yaygınlaşıyor. Yasal engellemelerden, bu yolla kurtulabiliyor. 
Gençlere sunulan hizmetler ise şunlar: Konferans, seminer, panel, açık oturum, maç organizasyonları, spor gösterileri ve karşılaşmaları, dergi 
ve bülten yayını, sünnet şerilikleri. Her yıl İstanbul'da kutlanan 29 
Mayıs "Fetih ve Gençlik Günü" geniş katılımlı ve görkemli biçimde MOV tarafından düzenleniyor. 1994'te MGV, şimdiye kadar 60 öğ; renci yurdu, 950 öğrenci evi ve 100 kadar spor salonuna sahip. Ana hedef ise, "bir müslümanın görev ve sorumluluğunu yerine getirerek, öğrenci gençliğe her alanda hizmet etmek"ten ibaret.181 


1996 rakamlarına göre; MGV, Şırnak, Tunceli ve Iğdır dışındaki 76 
ilde örgütlü. 350 bin üyesi ve 1800 şubesi var. Kendine ait 125 öğrenci yurdundaki 20 bin öğrenciye, her ay toplam 50 milyar liralık burs verdi. 
Sadece İstanbul'da 5000 kayıtlı üyeye ve 11 öğrenci yurduna sahip. Bu yurtlarda 1000 öğrenci kalıyor. İstanbul-Fatih'teki beş katlı binasının yanı sıra malvarlığı 1.5 trilyonu buluyor. Her sene ilkokul çocuklarına hitabeden yaz okullarında Arapça ve din dersleri okutuluyor. İstanbul şubesinin 1996'da açtığı yaz okullarına 5 bin öğrenci katıldı. 


Şube Başkanı "Üyelerimiz birer pırlantadır. Amacımız militan bir İslami gençlik hareketi oluşturmak değil; İslami aydınlar yetiştirmek" demesine rağmen, yaz okullarının kapanış törenlerinde şiir ezberletilen 7-10 yaş çocukların dilinden düşmeyen şu mısralar hayli dikkat çekici:" Silahlar oyuncağımız olsun/ Mukaddes dayama canım feda olsun/ Umut silahlarda, umut savaşlarda..." 


Görünüşte zorunlu olmamakla birlikte herkesin namaz kılıp dini yayınlar okuduğu öğrenci yurtlarıyla MGV binalarında, Mustafa Şen'in ifadesiyle, "Acelemiz yok; hedefe çabuk ulaşmak, heyecanlı gençlerin işidir." görüşü egemen. 

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1994-95 öğretim yılı içerisinde toplam 10 bin 400 öğrenciye 174 milyar liralık burs vermesini de MGV hanesine kaydetmek gerek. (Radikal, 31 Ekim 1996) 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MGV Genel Başkanı Nevzat Laleli'nin şu sözleri gerçeği ifade ediyor:" Biz, 2000'li yıllar için devlete adam yetiştiriyoruz..." 


, Bu arada belirtmek gerek; Büyük Ankara Oteli'nde düzenlenen MGV gecesinde, Kültür Bakanı İsmail Kahraman, Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek, Konya Büyükşehir Başkanı Halil Ürün ve birçok işadamı ile milletvekilinden, dakikalarla ifade edilen kısa bir süre içinde 35 milyar para toplandı ve gece 100 milyar liralık bir hasılatla kapandı. (Milliyet, 7 Ocak 1997) 


Fisebilullah diye başlayan bu muazzam örgütlenmenin ardında yatan ticari dürtüleri, MGV Başkanı Laleli, zaten açıklamıştı. En azından, tarikat sermayesi sayesinde büyüyen şirketler gurubu"na hazır, 4ilinçli ve gönüllü müşteri/tüketici kazandırma ve böylece pazardan pay koparmak gibi üstü örtülü bir gaye güdülüyor. 


5) Döviz Makinası Gibi Teşkilat: AMGT 


1980'lerden başlayarak günümüze kadar verilen farklı resmi raporlarda, merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Milli Görüş Teşkilatı (AMGT) hakkında şu ibareler yer alır:" ...Bu derneklerden, 1973 yılında Ali Özdemir isimli şahıs liderliğinde Almanya'da kurulan; Türk Birliği Derneği, AMGT'nin ilk nüvesini oluşturmuştur. Gerek dernek yöneticileri, gerekse üyelerinin dünya görüşleri itibarıyla meyilli oldukları Milli Görüş çizgisi, zamanla bu teşkilatın bir nevi Milli Selamet Partisi adına Avrupa'da faaliyet gösteren bir teşkilat haline dönüşmesinde rol oynamıştır. 1985 yılından itibaren Almanya merkez kabul edilerek resmen kurulan AMGT-Genel Başkanlık görevine Osman Yumakoğulları, Genel Sekreterlik görevine ise Ali Yüksel'i seçmiştir. Almanya'daki vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarının giderilmesinde, siyasal amaçlı bir teşkilat olan AMGT Genel Sekreteri Ali Yüksel'in Şeyhülislamlık gibi bir makama seçilmesi, bu teşkilatın gücünü göstermesi açısından önem arz etmektedir... AMGT ile Kar-Bir Şirketi arasında sıkı bir ilişki vardır. Şirket, AMGT'nin dış ticari temaslarını yürütecek olup, AMGT yetkililerinin denetiminde olacak. 
Eski MSP milletvekili Şevket Kazan'ın başkanlığını yaptığı Zemzem Şirketi ile Kar-Bir şirketi arasında alışveriş vardır. AMGT doğrultusundaki gençlere judo, karate, güreş gibi sportif faaliyetleri yaptırır ve Şeriat görüşleri doğrultusunda eğitir. Bu arada her yıl Avrupa'da ortalama (1980 yılı itibarıyla-F.B.) 1500 kişilik Hac seferi düzenler. 
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Teşkilatın mali kaynaklarını; üye aidatları, Kar-Bir şirketinden kalan 
kâr, Hicret yayınlarından elde edilen gelir oluşturur." 182 


Buradan, bizi ilgilendiren iki önemli sonuç çıkıyor: Bir, RP ile AMGT arasında dini, siyasi ve ticari bir ilişki vardır. İki; bu ticari ilişki çok yönlü yatırımlara yöneliktir. 


AMGT'nin Avrupa'da 25, Kanada, Avusturalya'da ve ABD'de birer olmak üzere toplam 28 yurtdışı şubesi bulunuyor. Bunlara, "Erbakan'ın döviz elçileri" demek pekala mümkün. Üye Sayısı (1994 rakamlarıyla) 26 bin 458, AMGT"nin rakamlarına göre ise 60 bin üyesi var. Her üye, ayda 20 mark ödenti veriyor. 


Ayrıca AMGT'nin denetimindeki cami sayısı 450'yi buluyor. Bu camilerde on binlerce "mümin" toplanıp ibadet ve ticaret yapıyor. 
Çünkü İslamda olduğu gibi, AMGT"nin elindeki camiler de birer önemli ticaret merkezi olarak kullanılıyor.183 


AMGT yöneticilerinin çoğu, aynı zamanda cevval birer işadamı. 
Mesela AMGT'yi, bünyesine alan Almanya İslam Kültür Merkezleri Birliği Başkanı Muhammed Salim Abdullah hem bir mason hem de tüccardır. AMGT Genel Başkanı Osman Yumakoğulları'nın "Selam Video ile Selam GmbH" adındaki firması, dini içerikli video müzik kasetleri pazarlıyor. Frankfurt"taki Hicret Verlags und Pressevertriebs GmbH adlı olanı ise basın alanında icraat yapıyor. AMGT'ye bir şekilde bağlı şirketler şunlar: Rolay Holding (Köln), M-Y Ticaret (Köln), Finans Vermitluğn Kredi Pazarlama (Köln), Dikev Ticaret (Kopenhag), Mercator Vergi Danışmanlığı (Köln), Yuva end Nest Anaokulları (Krefeld), Selam Gıda Mağazaları, Selam Kasaplar Zinciri, Esselam Video, Hicret Yayınevi (Frankfurt), Milli Gazete Avrupa, Çınar Cenaze Nakliyat (Köln), Milli Görüş-Hacc Organizasyonu, Milli Görüş Umre Organizasyonu, Mevlana Sucuk-Salam Fabrikası (Münih) Aslan İnşaat (Bochum), GMW İnşaat (Köln). 


AMGT şirketlerinin bir kısmı Royal Holding bünyesinde toplanıyor. Yıllık ciro, 3.5 milyar mark arasında değişiyor. Bu şirketlerden ve camilerden elde edilen paraların aklanması, bir şekilde Türkiye'ye veya Bosna'ya (ve bilinmeyen başka yerlere) gönderilmesi konusunda anahtar isim, RP lideri Erbakan'ın yeğeni Mehmet Sabri Erbakan'dır. 


İbadet ile ticaretin en çarpıcı örneklerini, AMGT'nin Merhelm str 
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229 Köln adresindeki merkezi veriyor. Resmi kayıtlarda, "Türklere dini 
hizmet götürmek" diye belirlenen amaç, bu adresteki diğer faaliyetlerle birlikte hemen ticarete dönüşebiliyor. 


Daha somut yazalım: Bu adrese biraz yakın AMGT Camii çarşısında Mevlana GmbH tarafından "İslami usullere göre üretilen sucuk ve salam" satılıyor. Son zamanlara kadar sattığı eti İngiltere'den ithal eden GmbH, "kaçak kesim yapıyor ve helal et satmıyor." Çünkü yetkili makamlardan böyle bir ruhsatı yok. 


Erbakan"ın yeğeni, M. Sabri Erbakan"ın sahipliğindeki Selam Gıda Mağazaları ile Selam Kasaplar Zinciri"nin, tam 480 camide satış bayi var. Bayiler arasında taşıma işlerinde 35 TIR kullanılıyor. Bu mağazlardan sadece birinin cirosu 20-30 bin dolar civarında. 480 magazanın günlük cirosu ise kabaca 9 milyon 600 bin mark. Yıllık ciro 3 
milyar 504 milyon mark'a yükseliyor. Üstelik cami bünyelerinde satıldıkları için de vergiden muaf tutuluyorlar. 


Erbakan Hoca'nın helikopterle iniş yaptığı Köln'deki AMGT Camii, aynı zamanda Milli Gazete'nin bürosunu da barındırıyor. Hac ve Umre Organizasyonları'na da yer bulunuyor doğal olarak. 


GMW GmbH adlı inşaat şirketi de Köln'ün Volkhoven semtinde 
97 konut, bir kahvehane, düğün salonu, cami ve dükkanlardan oluşan 
bir "Müslüman Mahallesi" yaptı. Buna bağlı olarak Emlak Bürosu da aynı Cami'de mekan tutmuş; piyasanın oldukça üzerinde bir fiyattan, yani beher daireyi 250 bin mark'tan satıyor. "Mümin kardeşidir" ne de olsa!... 


Tesettüre uygun giyim eşyalarının satıldığı yer Büşra Giyim'in adreside AMGT'nin merkez camisindekiyle aynı. 


Türk çocuklarına "dini bütün ablave abilerin" nezaretinde verilen İslami eğitim için, anaokullarına gitmek f/z?z"lardan sayılıyor. Benzer biçimde Cenaze Vakfı ile Çınar Beerdigunginstitut GmbH adlı kuruluşların tümü de, müslümanların cenazelerini, İslami kaidelere göre taşıyıp defnediyorlar. 


Özetle süpermarketten, ihracata, helal kesimlerden, tesettür giyime kadar organize edilen "Mukaddes Ticari bir Alem" de; mümin, mümine para kazandırıyor. 


İş, bununla da kalmıyor; AMGT, her ay milyonlarca marklık "cami vergisi" kapısını açacak hukuksal bir kamu kurumu olma hakkını ele 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alırsa, "müslümanları güçlendirecek kefere marklarını" da elbette hayırlı işlerde, yani tarikat holdingleşmesinde kullanacak. 


Öte yandan Petrol-İslam-dolar sacayağında kurulan İslami finans kurumlarının Avrupa şubeleri, sırf Almanya'da yaşayan Türkiyelilere ayda 72 milyar liraya varan tatlı bir kazanç kapısı oluşturuyor. Özellikle fetva'larla yönlendirilen bu mevduat ve birikimler (ya da parasal faaliyetler), kara para ve vergi cenneti olan Lüksemburg'ta kurulmuş İslami Tekefül Kurumu'na akıp duruyor. AMGT"nin yayın organı ve: RP'nin Avrupa'daki gazetelerinden sayılan Milli Gazete-Avrupa, her, baskısında mutlaka bu Suudi finans kurumunu haber yaparak, onu över. 
Çünkü petro-İslam mutfağında pişen, kendisine de düşüyor. Avrupa'daki Türkiyeliler, Suudi prenslerinin yönettiği Dar Al Mal İslami'ye bağlı İslami Tekafül Kurumu'na her ay ortalama 300 mark ödemekte veya yatırmakta. Böylece bu banka hesabına akan aylık miktar ortalama 3 milyon 300 bin markı (yaklaşık 90 milyar TL) buluyor. 
AMGT'nin bazı şeyhlerinin propagandasını yaptıkları "İslami ekonominin altyapısının kurulması için şart olan" bu paralar, kimin cebine gidiyor? Ya adı geçen kuruluş hakkında fetva verip, işi İslamın kitabına uyduran sekiz kişilik Dini Meclis (Şura)'in işlevi ne olaki? 


Basında RP-AMGT-Bosna Hersek yardımları konusunda açılan soruşturma ile birtakım kirli işlere bulaşıldığı yolundaki iddialar.da ayrı.“ 


Öte yandan, Almanya'da yaklaşık 127 değişik emlak sahibi olan ve adını İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) olarak değiştiren AMGT, Hırıstiyan Scientology tarikatı ile birlikte iş kotarmaya başladı. Scientology tarikatının yöneticilerinden olan Beate Töpfer, AMGT eski Genel Başkanı ve şimdiki RP milletvekili Osman Yumakoğulları, Almanya'daki yöneticilerinden Şeyhülislam Ali Yüksel ve Yürütme Kurulu üyesi Hasan Özdoğan'la birlikte 12.500 mark sermayeli BAVG GmbH'yi kurdu. 1994 yılında resmen faaliyete geçen şirket, Köln ya- 


* o Mesela MSP'li olarak Almanya'ya giderek oradaki AMGT içinde bir süre çalıştıktan sonra daha radikal bir örgüt kuran Cemalettin Kaplan, ırkçı ve mukaddesatçı Murat Bayrak ile birtakım karanlık silah işlerine girdi (Yalçın, age, s. 31). 
1987'de Kaplan'dan ayrılan Ahmet Polat grubu, Cemalettin Hoca'yı, "109 bin markı yemek, oğluna lüks mersedes almak, faiz yemek, milyonları götürmek ve bir kıza tecavüz etmek" ile suçlandı. (Tercüman, 1987, Cumhuriyet, 12 Kasım 1994). 
Ayrıca MHP yayın organlarından bazıları, 1994 ortalarında, AMGTYi, "Orta Asya'dan Avrupa'ya uyuşturucu kaçırmak" ile suçladılar. 
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kınlarında 2 milyon marka Forelienwiri otelini satın alarak, "İslam Oteli"ne çeviriverdi. 


Yapılan araştırmalarda her iki kuruluşun, ticari faaliyetlerini birlikte yürüttüğü; Bosna-Hersek'te ortak faaliyet gösterdiği ve ilişkilerin buradan kotarıldığı ortaya çıktı. Alman kamuoyunda büyük tepki toplayan ve yetkili makamlarca gözaltına alınan Scientology tarikat üyesi hakkında, AMGT Genel Sekreteri ve Almanya İslam Konseyi Genel Başkanı Dr. Hasan Özdoğan şu açıklamayı yaptı: "Tarikat yöneticileriyle birlikte gayrimenkul ve emlak işleri yapma düşünce-sindeydik. 
Köln'de bir otel işine girdik. AMGT'nin üyesi olan Avrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği (EMUG)'nin de işbirliği niyeti vardı. Tarikat yöneticileriyle birlikte bazı İslam ülkelerine gittik; Azerbaycan'a yardım götürdük ve onları Erbakan Hoca ile görüştürdük" (Milliyet, 11 Aralık 1996; Evrensel, 28 Aralık 1996) 


Avustralya'daki AMGT"den de söz edelim: Merkezi Melbourne şehrinin Broadmeadows beldesinde bulunan AMGT, 1993 yılında Victoria eyaleti hükümetinden yeni tesisler alarak ana binasını buraya taşıdı. AMGT'nin yeni tesisleri 80 bin 450 metrekarelik bir alanda kurulu; 40 odası, 2 kantini, 16 dükkanı, bir kapalı spor salonu, bir kütüphanesi, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası, bir misafirhanesi, bir radyo stüdyosu ile cami ve futbol sahası var. Merkezde Kur'an kursu, dil öğretim laboratuvarı, İslam akademisi, İslam koleji gibi mekanlarda ücretle eğitim hizmeti veriliyor. Spor faaliyetleri düzenleniyor. Oradaki müslümanlardan kurban derileri toplanarak ticari biçimde degerlendiriliyor. Ayrıca, hacc organizasyon bürosu, derslere öğretmen temin etme bölümü kurulmuş; market, video kulübü, lokal, giyim magazaları kanalıyla ticari kazanç sağlanıyor. AMGT Genel Başkanı Ali Altınsoy ile Federal Hükümet Eğitim ve İstihdam Bakanlığı arasında varılan anlaşma gereğince de ağırlıklı olarak din dersleri okutuluyor. 
Aralarında Adalet Bakanı Şevket Kazan ile Abdurrahman Dilipak ve Emine Şenlikoğlu'nun da bulunduğu birçok İslamcı şahsiyet, düzenlenen kültürel-siyasal faaliyetlere götürülüyor. (Akit gazetesi, "Avustralya'daki Yüzakımız", 20 Eylül 1996) 

Son bir nokta: AMGT, bir süre önce adını İslam Toplumu-Milli Görüş (IGMG) olarak değiştirdi. İlk anda pek anlam verilemeyen bu isim değişikliğinin gerçekte RP talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı. Başbakan Erbakan, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne, Almanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 800'ün üzerindeki Türk derneğinin 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RP'ye yakınlığıyla bilinen AMGT çatısı altında birleştirilmesini önerdi. 
Ancak, MGK, bu öneriyi reddetti. Çünkü AMGT, RP'nin yan kuruluşu. 1994 yerel seçimlerde yaklaşık 400 milyar liralık yardım yaptı bu partiye." (Milliyet, 29 Aralık 1996) 


Ayrıca, MGK, hazırladığı bir raporda şu bilgilere yer verdi: "RP'yle organik bağı bulunan AMGT'nin; 24 bin resmi kayıtlı üyesi, 300 bin 
civarında kitle potansiyeli, Avrupa çapında 32 bölge başkanlığı, 480 
cami derneği, 310 cami imamı, 674 gençlik teşkilatı ve 15 kadar şirketi vardır. Bu en yaygın örgütün, 10 milyon mark cıvarında resmi bütçesi olmakla birlikte illegal yollarla temin edilen gelirinin çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.." (Milliyet, 7 Ocak 1997) 


Eh, böylesine yaygın ilişkinin karşılıklı olması çok doğal. Sözgelimi RP'li Çalışma Bakanı Necati, Çelik'in hazırladığı, "yurtdışında çalışanlara, Türkiye'de emekli olma hakkı" yolundaki yasa tasarısına şu şart konulmuş: "Yurtdışında çalışanların en çok üye olduğu dernek ve örgüt mensupları, 12.500 dolara emekli olabilecekler". (Deniz Güçer, "Gurbetçiye Emeklilik Milli Görüş'e Yarayacak", Milliyet, 7 Ocak 1997) Bu, RP'nin Avrupa'daki yan kolu AMGT üyelerinin, Türkiye'deki ranttan pay alması demektir. 


6) Hac, İbadet; Ama İlle de Ticaret 


Hacca gitmek, müslümanlığın beş şartından biri. Bu yüzden en sıradan dindar bile, ahirete imanı kamil gitmek için Hac farizasını yerine getirmek ister. 


1960'lara kadar bir şekilde insanların kendi bireysel veya grupsal iradelerine bırakılan, bu arada çok ilkel koşullarda yapılan Hac seyahatleri, bu tarihten sonra önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Başlangıçta, karayolu üzerinden yapılan taşımacılık, yerli/yabancı otobüs firmalarının rekabet etmelerine yol açtı. İzleyen yıllarda, hükümet ka: rayoluyla Hac ziyaretlerini yasakladı. Uçak seferleri düzenlemesi kuralını getirdi. Bu büyük organizasyonu da Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdi. 


Ancak sayısı milyara varmış müslümanların milyonlarcası kutsal mekanlara gitmek için yoğun istekte bulununca, Suudi Arabistan yönetiminin Mekke ve Medine'de yaptıkları ek binalar ile genişletme çalışmaları da talep'e cevap vermedi. Hatta bu amaçla yapılan tünelin 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çöküşünden ötürü yüzlerce insanın ölümü bile, yükselen dini ortamdaki müminler arasında talepte azaltma yaratmadı. Bu kez Suudi yönetimi, 1988'de Ürdün'de yapılan İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına bir öneri götürdü: "Biz, artan Hac taleplerini karşılayamıyoruz. Her yıl Hac farizasının layıkıyla yerine getirilebilmesi için, belli bir sınırlama koyacağız. Her ülke nüfusunun binde biri, yılda bir kere Hacca gidebilir. 


Türkiye nüfusu yaklaşık 60 milyon olduğundan, bu ülkeye ayrılan kontenjan 60 bin hacı adayı demekti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1979- 
89 yılları arasında hacı adaylarını kendisi götürüp getiriyor, bu arada 
çok da kâr ediyordu. Hatta Hac paralarını VakıfBank'a yatırıp faiz bile alıyordu. 


Toplam 58 bin hacı adayından 20 bini, özel seyahat firmalarına verildi. Ancak Diyanet İşleri Şartnamesi'ne göre, bu gibi şirketlerin, en az beş yıllık geçmişlerinin ve birer milyon dolar girdilerinin olması, ayrıca Attipi Seyahat Belgesi'ni kazanmaları lazım. 


Bu Şartname'ye uyan şirketler şunlardı: Ten-Tur, Familya Tur, Duru Turizm vs.. 


Müslüman işadamları turizm ve seyahat alanını uzun süre ihmal ettiklerinden, bu gibi hizmet sektörlerine çok sonradan girebildiler. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koyduğu şartlara ve kurallara ateş püskürdüler. Hicaz Tur, Kervan Tur gibi 184 İslamcı şirketler ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve laik gayri müslim seyahat şirketleri arasında bir rekabettir başladı. 


Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı ile hükümet arasında bir çatışma yaşandı. Özal'ın planına göre, TÜRSAB üyesi sehayat acentalarından A tipi Seyahat Belgesi sahibi olanlar, 1989'dan itibaren Türkiye'ye tanınan Hacc kontenjanının yüzde 25 ini, 1990'da yarısını, 1991'de yüzde 75'ini ve 1992'de ise hemen hepsini alacaklardı. Ancak Diyanet yetkilileri ile buralarda kümelenmiş kimi tarikat temsilcileri, "Yahudiler malı götürüyor" türünden bir propaganda yaparak, ANAP içindeki tarikatların (ve onlara bağlı milletvekillerinin) desteğini almayı başardılar. Özal'ın planı, yarıda kaldı. TÜRSAB üyelerine, sadece yüzde 30'luk bir kontenjan tanındı. Diyanet, 1990 yılında alacağı ek kontenjana güveerek 110 bin kişinin Hacc'a götürülmesini planladı. Ancak kontenjan tanınmayınca, Ankara'da kalan 30 bin hacı adayı gösteri yaptı. Bu arada ölenler arasında Türk hacılarının da bulunduğu "Tünel 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Faciası," TÜRSAB üyesi şirketlerin ekmeğine yağ sürdü. Onlar da Diyanet İşleri'ni, "Hac işlerini iyi organize etmeyip, felakete sebep olmak" ile suçladılar.185 


Başaran Ulusoy, TÜRSAB'ın 1993 dönem başkanı idi. Bu zatın, "Diyanet ile anlaşarak Hac kontenjanını sırf kendine ayırıp, diğer 
acentaları devre dışı bıraktığı" ileri sürüldü. 186 


Bu kavga sırasında "müslüman işadamlarının kurdukları" turizm ve seyahat acentaları devreye girdi. Şikayet ve sloganları şöyleydi: "Zengin çocukları ile çıplak turizm firmaları, hacı adaylarını sömürüp malı götürüyor." Bu alanda özellikle atılım yapan müslüman seyahat acentaları iki ana kümede toplandı: Birincisi, Sadakat Grubu olarak tanındı. Başı, Emir Turizm'in sahibi Ali Rıza Demircan Hoca ile Haremeyn-Çağrı Turizm sahibi Ahmet Ziya İbrahimoğlu çekiyordu. Ali Rıza, aynı zamanda bir zamanların en çok satan (bestseller) kitabı olan İslama Göre Cinsel Hayat'ı yazıp gazetelerde yazı dizileri yapan, TV kanallarında söyleşilerde boy gösteren dini bütün bir Hoca'dır. 23 firmayı içeren Sadakat Grubu, Aralık 1993'te İstanbul MÜSİAD salonunda basın toplantısı düzenleyerek amaçlarını açıkladı. 
30 küsur İslami turizm firmasını barındıran Anadolu Grubu ise, 
Konya'da toplanarak teklif ve şikayetlerini dile getirdi.187 


Gerek Sadakat Grubu gerekse Anadolu Grubu, "öncelikle TÜR-SAB ile anlaşmalı biçimde davranıp, onların taşeronluğunu yapan kimi müslüman seyahat acentalarını suçlamak" ile başlıyor; bu gibi şirketlerin " fırsatçı davrandıkları" nı açıklıyorlar. Bu gibi "İslami motifli şirketler ve kişiler oldukça, çıplak turizmciler ile vurgunculann ceplerine milyarların akışı hiç durmayacaktır" diyorlar.188 


Buna karşılık ilk önlem olarak, TÜRSAB üyesi çıplak turizm yapan firmalar ile vurguncuların "taşeronluğunu kabul etmeyeceklerini" vurguluyorlar. Alternatif olarak, "Hac organizasyonunun hemen tüm işleyişine karşı yeni bir işleyiş getireceklerini" ileri sürüyorlar.189 

Özetle anlaşılan şudur: Gelişen İslami seyahat şirketleri, artık bu alanda birinci elden pay almak gayesindeler. Bu yüzden öncelikle müslümanlar (şirketler) arasında birlik ve beraberlik sağlanmasını, ortak tutum konulmasını istiyorlar. 


Nasıl istenilmesin ki? 1994 fiyatlarıyla, hacı adaylarının seyahatlerinin maliyeti 500 doları aşmıyor. Oysa her hacıdan alınan ücret, 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1900-2000 dolar arasında değişiyor. Demek ki, Hacı başına 1500 dolar gibi kâr sağlanmış veya kazık atılmış oluyor.190 Kısa günün kârı böyle olur işte! Veya somut bir şirket alalım. TÜRSAB'ın 1400 üyesinden biri olup, Hac organizasyonunu sağlamış Ten Tour'un bir ilanına bakalım: "Hac ve Umre seyahati. Hac: 750 dolar (22 gün), Umre 875 dolar. 
1990-94 arasında toplam 22340 kişiye hizmet verdik. Ayrıca kumaş, çanta, hac rehberi ve bayrak da hediye ediyoruz. "191 


Dikkat edilirse RP- Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB ile açık bir çatışmaya girmiyor. Çünkü bu partinin 5 bin kişilik özel Hac kontenjanı, zaten Suudi yönetimince verilmiş bir armağan. Bu da 1994 
hesabıyla 300 milyar TL demektir. 


Türkiye dışındaki rant ise daha kabarık. Çünkü AMGT, hacı başına 
3500 mark alıyor. Oysa diğer firmalar, bunu 3200 marktan yapıyorlar. 
Suudi Arabistan, Türkiyeli hacı adaylarına bir kısıtlama getirmesine rağmen, Almanya'daki müslümanlara böyle bir uygulama yok. Bu nedenle olsa gerek, 1993 rakamlarıyla Almanya'daki müslümanlardan 17 
bin kişi, Suudi Arabistan'daki kusal mekanları ziyaret etti. Kişi başına 
3500 marktan hesaplanırsa, yaklaşık 60 milyon mark elde edilmiş olur. 
Bunun günümüzdeki karşılığı yaklaşık 1.5 trilyon TL'dir. Böylesine kârlı bir pazardan aslan payı alabilmek için, AMGT ile devletin resmi kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği arasında kıyasıya bir rekabet var. Fakat ibre, daima AMGT lehine seyrediyor. Çünkü özel camilerdeki hocalar, "özel şirketler aracılığıyla yapılan hac seferlerinin Allah katında kabul olmayacağı" yolunda fetva vermekteler. Bu nedenle Milli Görüşçülerin kasasına milyarlarca lira akmaktadır. AMGT, Almanya'daki camilerde dağımısı broşürlerde, Türkiye'deki uçuşlar hakkında bilgi vermektedir.1” 


Diyanet, Refah, çeşitli tarikatlar ve seyahat acentaları arasında yapılagelen kıyasıya rekabetin amacı, 4 trilyona yaklaşan bu pazardan önemli bir pay kapmak. Bu yüzden de "Dallas oyunlarını aratmayacak oyunlar oynanıyor." Diyanet, Vakıf aracılığıyla yıllardır bu işin içinde ve muazzam bir rant elde ediyor. Kazandığı para nereye gidiyor? ANAP İstanbul eski milletvekili Bahattin Yücel, "tam da bunun araştırılmasını isteyen bir önerge" yi TBMM'ye sunmuştu.193 


REFAHYOL iktidarı döneminde karşılıklı suçlamaların içeriği degişmedi. 1996'daki hacı sayısı 60 bin kişiye, rantın oranı da toplam 11 
trilyona çıkmıştı. Dolayısıyla şirket temsilcileri yerine liberal TÜRSAB 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(Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), İslamcı MÜSİAD (Müstakil İşadamları Derneği), Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tüzel kişilikler olarak karşı karşıya geldiler. Nakşi şirketi İSPA Turizm Şirketi Müdürü Naci Güçlü, eski ANAP milletvekili şimdiki DYP'li Turizm Bakanı Bahattin Yücel'i, " 1993'te, kayınbiraderi Yavuz Çizmeci'yi haksız Hac kazancı sağlamak " la suçladı. MÜSİAD Hacc Komitesi Başkanı İslamcı Ali Rıza Demircan da bu sözleri destekleyen demeçler verdi. 


MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, "liberal, ateist ve gayrimüslim" acentalara hacc organizasyon işinin verilmesini eleştirip, "Belirli firmalar, Diyanet'in kotalarını alarak haksız kazanç sağlıyor" dedi. Hac organizasyon işinin de liberalleştirilmesini isteyen MÜSİAD Başkanı, ilgili Komite aracılığıyla, Erbakan nezdinde lobicilik faaliyeti başlattı. 
Erbakan, ortağını ikna edebilseydi, karayoluyla hac yapılmasını serbest kılıp, bu organizasyonu TÜRSAB'ın tekelinden çıkaracak. 


Buna şiddetle itiraz eden TÜRSAB, "yasalar çiğneniyor" diyerek DYP nezdinde lobicilik faaliyeti yaptı. MÜSİAD'ın Hac işine karışmasını da "Onlar, önce turizmin ne demek olduğunu öğrensinler. 
İbadetten kongreye kadar, hangi amaçla olursa olsun, nerede hareket varsa orada turizm vardır. MÜSİAD sanayicilikle uğraşsın, turizme karışmasın" diyerek eleştirdi. 


İktidar, Türkiye'den gidecek 60 bin hacının ?6 65'nin Diyanet Vakfi"na, 9 35'nin Hac organizasyonu yapmaya yetkili A Grubu seyahat acentalarına verilmesini kararlaştırarak, pasta paylaşımındaki kavganın diğer raundunu gelecek sezona erteledi. ( Bkz; Milliyet, 2 Ekim 1996; Gülçin Tahiroğlu, "Turizm Bakanı'na Suçlama Var", Aktüel PARA, 
3 Kasım 1996; Radikal, 4 Kasım 1996) 


7) Milliyetçi-Mukaddesatçı Tüccarlar Kulübü: 
İlim Yayma Cemiyeti 
Türkiye'de böylesine ayrışan milliyetçilerle mukaddesatçıların nadiren biraraya geldikleri iki çatı örgütünden biri İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, diğeri ise Aydınlar Ocağı'dır. Biz, birincisi üzerinde duracağız. 


İlim Yayma Cemiyeti (İYC), Nakşi eğilimli Yusuf Türel, Nuri Topbaş, Hüsnü Alanya, Hafız Çelebi, Faik Akseki, Raif Kürkçü, Halil Karaca, İsmail Başar, Mazhar Veziroğlu ve Veysel Yücecan gibi isimlerin de içinde bulunduğu 68 kişi tarafından 1951 yılında kuruldu. 
Yayın organında, İYC için, "68 hayırsever seçkin zevatın ve güzel insanın kurduğu bu cemiyet, firka-mezhep farkı gözetmeyen ender kuruluşlardan birisidir. İhtiyaç sahibi herkesin rahatlıkla başvuracağı bir yuva, bir merkezdir" ibaresi yer alıyor. 


Bir iddiaya göre, 1973'teki faaliyete geçen bu İslami hayır vakfi, "fundemantalist kurumlara ve üyelerine finansal yardım sağlar." 
Son beş yıldır İlim Yayma Cemiyeti'nin üyeleri arasında Turgut ve Korkut Özal biraderler de bulunuyor.194 Türkiye'de 46 şubeye sahip İlim Yayma Cemiyeti (İYC), 1970'e kadar kurduğu 71 İmam-Hatip okuluna ek olarak 73 İmam-Hatip okul binasını hizmete açmıştır. 
Bunların faaliyetlerine izin verilmesi için de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ile bizzat görüşen kişi, Yusuf Türel olmuştur. Bu Cemiyet'e göre, 1970'lerde 250 İmam-Hatip Okulu daha açılırsa, camilerin görevli açığı kapatılmış olacaktı. 


Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki kadrolar ile İlim Yayma Cemiyeti kadroları birbirleriyle bağlantılı ve eşgüdümlü çalışırlardı. Topkapı, Çarşıkapı (İstanbul) gibi yerlerde birçok yurt kurarak, meşrebine uygun öğrencileri barındıran İYC- yayın alanına da el atmıştı. Kurucularından olan İstanbul Müftüsü Fikri Yavuz, Sönmez Neşriyat adı altında dinsel (çocuk kitapları dahil) yayın yapmakta, İYC ise onu mali bakımdan desteklemekteydi. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin birçoğunun da Sönmez Neşriyat ile yakın ilgisi bulunuyordu. Bu kurumun eski başkanlarından Lütfü Doğan (aynı zamanda eski MSP'li idi-F.B.), daha önce İYC temsilciliği yapmıştı. Diyanet İşleri'nin Nurcu kadrolarla doldurulmasında İYC'nin rolü büyüktür. Öte yandan tarikatlararası dengeyi sağlamak için, Süleymancıların Kur'an Kursları'nı desteklemiştir.195 


İYC"nin dış bağlantılarının Rabıta ve ARAMCO ya kadar uzandığı yolunda iddialar da ortaya atıldı. Geniş mali kaynakları olan, adeta "mukaddes bir şirket" gibi çalışan İlim Yayma Cemiyeti, DP iktidarı sırasında 953"teki Bakanlar Kurulu kararıyla "umumi menfaatlere yararlı" derneklerden sayılmıştır. Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı, o tarihte, sık sık "İlim Yayma Cemiyeti"ne yardım edin, bağışta bulunun" yolunda nasihatlar verebilmiştir .196 


Dernek tüzüğüne göre, İYC"nin o tarihteki kurucuları arasında şu isimler yer almaktaydı: Nuri Topbaş (kumaş fabrikatörü), Hulusi Topbaş (tüccar), Hüseyin Taviloğlu (armatör)- İbrahim Ak (tüccar), Faik Akseki (tüccar), Fuat Altınoğlu (nakliyeci), Halil Alkoç (kösele tüccarı), Cemal Arıyün (kösele tüccarı), Servet Baltaoğlu (yağ tüccarı), İsmail Başar (kereste tüccarı), Hüsnü Bayer (eczacı), Vehbi Bilimer (ithalatçı), Abdurrahman Cansu (ithalatçı), Ali Rıza Cansu (ithalatçı), Nazif Çelebi (tüccar), Halil Karaca (fabrika sahibi)...197 


Liste uzayıp gidiyor. Aynca bu isimler 1951 yılının kurucularına aittir. 1980'lerde Turgut Özal, milliyetçi-mukaddesatçı koalisyonu güçlendirmek i için İlim Yayma Cemiyeti" ne önem verdi. Türk-İslam sentezni benimseyen faaliyetlere doğru yöneltti.198 


Olayın ilgi çekici yanı şudur. Bu zamanlar darbeci Evren'in yanı başında duran General Hasan Sağlam, cunta lideri komutanını, dini faaliyetlerde bulunmaya ikna etti. Bu yüzden "okullara mecburi din dersleri koyduruldu." Tarikatlar siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden güçlendirildi. Bu iyiliğine karşılık, general Sağlam'a, emekli olduktan sonra İlim Yayma Cemiyeti başkanlığı verilmiş oldu. (Milli Eğitim eski bakanı olan emekli general Hasan Sağlam ile karıştırılmamalı.) 


23 Ocak 1994 tarihinde 40 Olağan Kongresi'ni gerçekleştiren İYC, 
genel başkanlığa emekli Tuğgeneral Hasan Sağlam'ı, genel sekreterliğe ise Orhan Sofuoğlu'nu seçti. Yönetimin çeşitli kademelerine i ise çeşitli tarikat ve İslamcı çevrelerden şu isimler getirildi. Korkut Özal, İsmail Kahraman (şimdiki Kültür Bakanı), Dr. Nedim Urhan, M. Fatih Saraç, A. Cemal Ayvacı, Yücel Çelikbilek, Sedat Cebi, Ahmet Albayrak, Murat Ülker, Hüseyin Cevahir, emekli general Mehdi Sungur (vefat etti), İstanbul eski müftüsü Selahattin Kaya, Prof. Sabahattin Zaim, Prof. 
Nevzat Yalçıntaş, Kahraman Emmioğlu (RP milletvekili). 

1994 verileriyle, Türkiye'nin dört bir yanında 60 şubeye sahiptir 
İYC. 1994 yılı progamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi. 

1) İSTANBUL: Üsküdar, Arnavutköy, Pendik ve Sultanbeyli'de 4 
İmam-Hatip lisesi yapıldı. Zeytinburnu ve Eyüp İmam-Hatip liselerine 300"er milyon mali yardım sunuldu. 


2) Konya'da, İYC ye ait 600 öğrenciyi barındıracak 4 adet yurt açıldı. 
3) Sinop'ta açılan öğrenci yurduna 100 milyon lira verildi. 

4) Çorum'daki 120 kişilik yurt inşaatına 100 milyon lira yardım edildi. 
5) Gölcük'teki 150 kişilik yurt için 200 milyon lira yardım sunuldu. 
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6) Batman'da İYC şubesi açmak maksadıyla, 1 milyar 200 milyon liraya bir bina satın alındı. 


7) Erzincan Kız İmam-Hatip lisesi inşaatı tamamlandı. 


Yine, 1994 rakamlarına bakılırsa; 100'den fazla okul (İmam-Hatip) yapan İYC, birçoğunun da inşaatını sürdürmektedir. 24 il ve ilçede öğrenci yurtları açtı. Bu maksatla, çeşitli kesimlere başvurarak binlerce dönümlük arsa ve arazi bağışlanmasını sağladı; azımsanmayacak miktarda kurban derisi topladı, 1991 - 95 yılları arasında toplam 2700 öğrenciye burs verdi. 


Yeni projeleri arasında ise şunlar var: Sosyal Bilimler Merkezi, İstanbul'a çok modern bir İmam-Hatip lisesi, Dışarıdan Dil Öğrenme projesi, İlahiyat ve Eğitim fakülteleri destekleme projesi, İYC için yeni ve kapsamlı bir genel merkez projesi ve nihayet özel okul açma projesi. 
(Bkz; İYC bülteninin 1994 kongre özel sayısı; ayrıca bkz; 27 Şubat 
1995 tarihli Türkiye gazetesi, General Mehdi Sungur ile söyleşi) 


İYC, üniversite hazırlık kursları, yurt eğitim çalışmaları ve süreli yayın-ilmi neşriyat programları aracılığıyla da dayandığı dinci ideolojiyi yayma çabasında. 

Öte yandan, İYC'nin dev mali olanaklarına dayanarak açtığı öğrenci yurtları ve İmam-Hatip okulları, Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'nün deyimiyle "buzdağının sadece görünen bir yüzüdür." İYC Genel Başkan Yardımcısı M.Fatih Saraç, "milletin arzusunun önüne geçmek yamyamlıktır" şeklinde görüş belirtirken; RP milletvekili Rıza Ulucak, "zamanı gelince hesabını soracağız" diyerek, amaca ne denli bağlı olduklarını ortaya koyabiliyor. Evet, hem RP hem İslamcı çevreler hem de şimdiye kadar gelip-giden iktidarların marifetleri sayesinde katlanarak büyüyen İmam-Hatip Mezunları, "devleti yönetmek üzere iktidara taliptiler" artık. (Nokta, 16-22 Nisan 1995). Abartılı olmasına rağmen, bu saptamaya katılmak mümkün. Galiba, "İmam- hatipliler, bürokraside ve siyasette önemli bir lobi oluşturuyor" demek daha doğru. 


8) Nakliyatçı Müslümanların Kralı: Süleymancılar 


Süleyman Hilmi Tunahan'a dini temelde gönül bağıyla bağlı kişiler ayrı bir konu. Kamuoyu'nda Süleymancı diye bilinen kimi şahsiyetlerin siyasi alanda olduğu kadar işdünyasında da adları ve sanları var. 
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Süleyman Hilmi Efendi'nin "girişimcilik ruhu"na ilişkin resmi bir raporu, kitabın önsözünde özetleyerek verdik. Olayın bu yanına değinmeyeceğiz. Aynı raporda, Süleyman Efendi'nin Büyük Antalya Nakliyat Ambarı sahibi zengin nakliyatçı Halil Kaçar ile tanışması ve aralarındaki akrabalık ilişkileri de anlatılıyor. Burayı da geçiyoruz. 


Ancak, nakliyatçı işadamı Halil Kaçar Bey'in oğlu Kemal Kaçar sade bir siyasetçi ve işadamı değil. Çünkü "Süleyman Hilmi Efendi Hazretleri"nin damadıdır. Dolayısıyla, Hocaefendinin vefatından sonra, onun "ruhani makamı" nı devralıp, "cemaat" lideri olmuştur. Cemaat içinde bazılarının deyimiyle "kumandan" olmuştur artık. Böylece baba Halil Kaçar'ın işdünyasındaki "maddi mirası" ile kayınpeder Süleyman Hilmi Hocaefendi'nin "manevi mirası" birleşip bütünleşmiş; buradan güç ve kuvvet doğmuştur. 

Süleymancılara ait olduğu söylenen Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Derneği Başkanı Ali Ak, "Süleymancılık diye bir şey yoktur ki; Kemal Kaçar da onu sevk ve idare etmiş olsun.." mealinde açıklama (7 Mart 1988 tarihli Hürriyet gazetesi) yapsa da, "cemaat'in tanınmış isimlerinden olup Çengelköy Kur'an Kursu'nda bulunan Hilmi Türkmen ile aynı çevrenin yurtiçi ve yurtdışı sorumlularından Hüseyin Kaplan, "dini manada böyle bir çevre ve cemaatten sözedilebilir" diyorlar (Bkz; Çetin Yetkin, "İşte İrticacı Süleymancılar" başlıklı dizisi, 5-8 Mart 1988 tarihli Hürriyet). 


Fakat, gerek Hilmi Türkmen gerekse Hüseyin Kaplan, Süleyman Hocaefendi'nin görüşlerinin saptırıldığı iddiasındalar. Onlara göre "Süleyman Hilmi Efendi hakkındaki en iyi tanım, Meydan Larousse Ansiklopedisi'nin (S) harfinde bulunuyor. Hocaefendi'nin devleti ele geçirme diye bir maksadı yoktu. Fakat Hocaefendi'nin vefatından sonra damadı (Kemal Kaçar), aracılığıyla onun görüşleri siyasal /dinsel açıdan sakıncalı duruma getirildi.... Kendisine bir kısım güçler vehmeden.. 
kimsenin başkanlığında Süleymancılık değişmiştir artık." 


Hüseyin Kaplan ise, Süleymancılık adı verilen bu cemaatın yolundan sapmasının 1973'te başgösterdiğini söylüyor. (Bkz; Hürriyet, agy) 


Süleymancılar hakkında resmi veya sivil, birçok kaynak bulmak mümkün. Resmi belgelerde, "Atatürkçülük düşmanı olup, kendilerini öyle göstermek isteyen irticai bir örgüt" olarak tanımlanıyor Süleymancılar. 


352 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ 


"1970'lerin ortalarında; 500 şubesi, 15 bin kurs öğretmeni ve 250 
bin Kur'an Kursu talebesiyle bir Süleymancı teşkilatı vardı." (Bkz; eski bir Süleymancı mensubu din adamı Rahmetullah İnayet'in yazdığı "Vesikalarla Süleymancılığın İçyüzü" kitabı, 1978, Trabzon) 


Ordu'nun üst kademelerinde görev yapmış General Nevzat Bölügiray gibi askerlerin anılarında, Süleymancılar hakkında şu ibareler yer alıyor: "Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu. 
Resmi adı böyleydi. Kendileri de böyle kullanıyorlardı. İstihbarat raporlarında ve basında ise, Süleymancılar Tarikatı diye adlandırılıyordu. Sanırım, 1981 yılı sonlarına doğru, bu kuruluş ile ilgili bazı bilgiler, Sayın Kenan Evren'e ulaşmış olacak ki, beni çağırıp bu konuyla ilgilenmemei istedi. Bu derneğin durumu hakkında, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'ndan Antalya'da bazı gerici çalışmalar yapıldığını bildiren raporlar alıyorduk. Başkanları Kemal Kaçar ve kimi üyeleri, mahkemeye veriyordu. Kısa bir incelemeden sonra, bu derneğe ait öğrenci yerlerinin kapatılması emrini alıyorduk... Derneğin kapatılması ile ilgili emir yayınlandıktan sonra, eskiden de tanıdığım ve bir süre önce emekliye ayrılmış olan Tümgeneral rahmetli Muzaffer Tolga 

ziyaterime geldi. Şunları anlattı bize: "Ben, bu derneğin fahri başkanıyım. Bütün şubelerini gezdim. Hepsi düzenli. Okuyan köylü çocukları pırıl pırıl. Bu dernek, halktan gördüğü yardımlarla bugün 60 
bine yakın fakir çocuk okutuyor'." (Bkz: Sokaktaki Askerin Dönüşü, s. 
203-205, İstanbul, 1991) 


Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından Söleymancılar hakkında açılan davanın tarihi, 17 Haziran 1982'dir. Dosyaya bakalım: "...Tüm sanıkların Süleyman Hilmi Tunahan tarafindan kurulan Sileymancılık tabir edilen bir tarikatın mensubu bulundukları, bazılarının tarikat üst kademelerinde yer alarak sevk ve idaresine karıştıkları... halifelik ile idare edilen ve bütün Müslümanları bir bayrak altında toplayan Şer'i bir hükümetin kurulması gayesiyle, altyapı babından izinsiz Kur'an Kursları ve öğrenci yurtları açtıkları, bu kurslarda tedrisat yaptırdıkları, her Süleymancı'nın beş Süleymancı yetiştirmek zorunda olduğu, iktidara gelmek için zaman geldiğinde eyleme geçecekleri... Süleyman Hilmi Turnahan'ın ölümündün sonra idareleri, sanklardan Kemal Kaçar'ın devraldığı, elde edilen deliler, kitap, teyp ve onların incelemesini yapan bilişkişi heyetinin mütalaasına göre, Süleymancıların Atatürk düşmanı olup... anlaşılmıştır... sanıkların siyasi hayata atıldıkları anlaşılan Kemal Kaçar, Şerafettin Peker, Ali Ak, Mehmet Özgen ve Kadir Balcı'nın 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Süleymancılık tarikatını koz olarak kullanıp 6187 sayılı kanuna muhalefetten nüfuz ve çıkar sağladıkları..." 


"MİT Raporu'ndaki Süleymancılar" 


1980'lerin sonunda yayınlanan 1. MİT Raporu'nda Sülaymancı cemmatine ilişkin şu bölümleri okumak mümkün:" Esasen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli irtibatları arasında aşırı sağcı unsurlar bulunmaktadır. Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, Süleymancı Kemal Kaçar'ın koordinatörlük yaptığı şirketin sahipleri İbrahim Aslan ve Mahmut Şahin ile yakın temas halinde olup, bu sahıslara gizli kalması icap eden soruşturma ve tahkikatlarla ilgili bilgi vermektedir. İbrahim Aslan'a ait ASLAN Nakliyat, TIR taşımacılığı yapmakta; 150 TIR kamyonuna sahip bulunmaktadır. İbrahim Aslan, Malatya Valisi şoförlüğü sırasında uyuşturucu ve silah ticareti yapmiştır. " MİT Raporu, s. 12'den alıntlayan Erbil Tuşalp, "Susurluk Romanı, Radikal, 21 Ocak 1997) : 


Hatırlanacağı gibi, " belgeli rüşvet" olayında Aslan Nakliyat"ın adı geçmiş; Özal ailesiyle ilişkileri saptanmıştı. Bize kalırsa, "belgeli rüşvet" olayı bir tertipti. Çünkü, bizzat belgenin kendisi sahteydi. Bununla birlikte, ilgili cemaate ilişkin raporda büyük oranda gerçek payı var. 


Yeri gelmişken önemli bir noktaya değinelim. 1996 Sonbaharı'nda İstanbul Anadolu yakasındaki bir benzin istasyonu sahibinin esrarengiz ölümü, sade bir haber olarak yer aldı basında. 


Oysa, İslamcılar dahil değişik çevrelerde yaptığımız araştırmaların ortak paydası şu iddiada düğümlendi: Öldürülen şahıs, Süleymancı adı verilen cemaatın "gizli kasası" idi. Cemaatten bazıları, maktulden "mutemetlik işini geri almak istedi; ancak, o direnince, hayatına son verildi." Gerçeğin ortaya çıkması için, bu iddianın da araştırılmasında ayrıca yarar Var. 


Yurtiçindeki yüzlerce Kur'an Kursu ve öğrenci yurdunun yanı sıra, yurtdışında (ABD ve Avrupa) iyi örgütlenen bu cemaatin, sadece Almanya'da toplam 150 şubesi bulunan İslam Kültür Merkezleri adıyla bir organizasyonu mevcut. Ayrıca 250 camisi, 20 bin üyesi ve 60 bin de sempatizan kitlesi var Süleymancıların. (Bkz: Faik Bulut, İslama Örgütler /Bazı bölümü, Doruk yay). 


Eski Süleymancı imam Rahmetullah İnayet, anılan kitabında, yurtdışındaki Süleymancı kuruluşların, 1976'da Köln Başpiskoposu Kardinal Joseph Höffner'den yüklü miktarda para aldığını belgeliyor. 


Hilmi Türkmen'e göre; "devletin hemen her kademesine sızmış bulunan Süleymancıların amacı, devlet ele geçirmektir. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan tutun da Devlet Su İşleri'ne oradan Emniyet kadrolarını kadar girmeyi başardılar." Türkmen, "devletin hassas kademelerinde görevli ve şahsen tanıdığım birçok cemaat mensubu var" diyebiliyor. (Bkz; Hürriyet, agy.) 


Başka bir belge de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Ankara DGM Savcılığı'na gönderdiği K/124/06/840 sayı ve 1/5/1985 tarihli yazıdır. Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, bu yazıda şunu açıklıyor: "Süleymancılar... yurtçapında geniş halk kitlesi içinde yayılıp gelişilmesine çalışılan dini, siyasi ve ekonomik amaçlara yönelik kadrolaşmaya ve zümreleşmeye dayanan bir tarikattır..." 


12 Eylül 1980 askeri yönetiminin 1982 tarihinde "Din İstismarı 
Yoluyla Devlete Yönelen Yıkıcı Faaliyetler" başlıklı raporun 22. 
sayfasındaki 1/b-2 fikrasında şu saptama yer alıyor: "Süleymancılar Halk Eğitim merkezleri, müdürlükler, valilikler ve kaymakamlıkların yanı sıra bütün devlet dairelerinde örgütlenme faaliyetindeler..." 


Buradan işin maddi yönüne, yani tarikat sermayeciliği meselesine geliyoruz. Hilmi Türkmen anlatıyor: "Bir adam düşünün ki ticaret yapmaz, ziraat yapmaz, devletten maaş almaz. Babası fakir biridir. 
Büyük bir miras almamıştır... Ama 'kumandan' olarak (cemaat lideri veya sorumlusu -F.B.) devamlı mal artırımı yapmakta, zengin olmaktadır. Nasıl zengin olabiliyor? 'Efendim Allah veriyor"... Bu, tabii işin uydurma yönü.. İşin kaçamak tarafı. Sebep ortada. Adam zengin olmuştur... Yani bunlar pek çoktur... Gemicilik faaliyetleri, TIR'cılık faaliyetleri, ayrıca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devlet kanunlarının tanmış olduğu haklar ölçüsünde kurulmuş ticari müeseseler, arsaemlakçılık falan gibi faaliyetleri var. Buralardan büyük paralar kazanılmaktadır. Ayrıca özellikle, kazanılan paralardan Zekat toplanmakta. Zekat dışı toplanan paralar da tek elde biriktiriliyor..." (Bkz; Hürriyet, agy.) 


Hüseyin Kaplan da aynı kanıda: "Bir de... birtakım dünyevi maksat ve garazı temin için inanmadıkları halde yapanlar var... Bunlar maddi menfaat peşinde.... (Süleymancı kesime-F.B.) maddi destek sunan bürokratlar var. Çok önemli ve duyarlı noktalarda adamları yerleştirilmiş. 
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Yurtdışı bağlantılı büyük şirketler kurmuş; büyük krediler almış ve ekonomik bir güç durumuna yükselmiş..." (Bkz; agy.) 


Bu düzlemde görülen ASLAN NAKLİYAT sahibinin ticari faaliyetleridir. Avrupa-Antalya arasında büyük bir TIR filosuna sahip Süleyman Hilmi Hocaefendi müritleri, işi o denli büyüttüler ki, Ozal"ın hükümette olduğu dönemlerde, kendilerine büyük bir avantaj sağlayacak olan RO-RO geçiş imtiyazını bile elde etme çabasındaydılar. 


ASLAN NAKLİYAT, günümüzde yurtdışına çalışan 400 firma içinde ilk 20. sırada bulunuyor. Bu önemli bir gelişme sayılıyor. Şimdilerde sadece büyük nakliyat firmalarının sahip olduğu, "cam taşıma kamyonları" da bulunuyor, ASLAN NAKLİYAT firmasının. 


Ve Birkaçı Daha... 


1980'li yıllarda, Arap-İslam ülkeleriyle ticaretin geliştiği bir dönemde, Antakya-İskenderun-Adana hattında İslamcı-tarikatçı nakliyat firmalarının sayısında bir artış söz konusuydu. Hatta; kiminin ortakları arasında Suriyeli, Ürdünlü-Suudi Arabistanlı kimseler de vardı. Çünkü petro-İslamın savunucusu Suudi Arabistan, Müslüman-Arap ortaklı nakliyat firmalarına kimi kolaylıklar tanıyordu veya ticari şartnamenin içine böyle bir madde ekletiyordu. 


1980'lerin sonunda vurulup öldürülen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Niyazi Adıgüzel'in, yakın çevresine anlattığı bir noktayı ihmal etmemek lazım: "Ey solcular, liberaller ve demokratlar... Sizler uyuyorsunuz. Tarikatçı sermayenin asıl maddi finansal kaynağı Devlet Planlama Teşkilatı Teşvikler Dairesi Başkanlığı'dır. Burası ele geçirilmedikçe, tarikat sermayesinin kaynağı kurumaz..." İşin ilginç yanı, bu sözleri uluorta söyleyen Adıgüzel'in, kısa bir süre sonra öldürülmesidir.... 


Adıgüzel'in sözlerini destekleyen bir kitap, tarikat erbabı Ersin Gürdoğan tarafindan "Görünmeyen Üniversite" adıyla 1991'de İz yayıncılıkta çıktı. Tarikatçı Evrenesoğlu, Kahraman Emmioğlu, Temel Karamollaoğlu'na ilişkin bilgiler var. 

Kadiri Tarikatı: Önde gelen ünlü mürşitlerden Haydar Baş, 1947 
yılında Trabzon'da doğdu.. Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdikten sonra tarikatın Karadeniz bölgesindeki şeyhlerinin rahle-i tedrisinden geçti. Kayseri'deki Eyüp Hoca'dan din ilmine ilişkin dersler aldı. Yedi yıl orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. 
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Bu görevinden ayrıldıktan sonra, kendini cemaat işlerine verdi; bu arada ticaret ve sanayi alanında faaliyete başladı. "Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli" teziyle önplana çıkıp, sanayi alanında kurduğu Baş Çelik Sanayii şirketiyle de bu tezini ispat etmeye çalıştı. 


İçinde pazarlama şirketlerinin de bulunduğu 10 ayrı firmadan oluşan bir holding sahibi olan Baş, "özellikle Baş Sanayii AŞ ile imalat sanayini Trabzon ve çevresinde yaygınlaştırdı. Aynı yöreden Rusya, İran ve Kafkasya'ya yönelik ihracat seferberliği başlattı. Şeyhin açtığı yolda, Kafkasya bölgesinde ticari faaliyetlerde bulunuyor tarikat şirketleri. Baş, Azerbaycan Bakü Üniversitesi'nde doktora tezini verip, profesör oldu. 
Aynı üniversitenin Şarkiyat Kürsüsü'nde ders veriyor. Tarikat, tasavvuf ve İslami konularda 12 eseri basılan Prof. Baş, Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından 1994 yılının bilim ve fikir adamı olarak seçildi. 


Türkiye'nin çeşitli yerlerinde müritleri bulunan Kadiri tarikatının piri Abdülkadir Geylani, uzun süre bekar kaldıktan sonra 4 kadınla aynı anda evlenip 49 çocuk sahibi olmasıyla ünlüdür. Tarikat, genelde DYP'yi tutmakla birlikte yerel düzeyde ANAP ve RP'ye de destek veriyor. 


Tarikat'ın MESAJ TV adıyla ulusal çapta, MELTEM TV adıyla Doğu Karedeniz bölgesinde yayın yapan iki televizyon kanalı bulunuyor. İcmal adlı bir dergisi de var. Ayrıca, Türkiye çapında yaklaşık 
250 şubesi bulunan İlmi Araştırmalar Vakfı'nın da kurucu üyesidir. 
(Yorumlar bize ait. Bilgiler için bkz; Türkiye, 12 Şubat 1995; Radikal, 
15 Ocak 1997; Feyz Dergisi, Eylül 1996; Faik Bulut, Ordu ve Din, 
genişletilmiş ikinci basım; Bulut, İslamcı Örgütler /Türkiye bölümü, genişletilmiş üçüncü basım, Doruk yay, 1997, Ankara) 

Adıyaman Menzilköy Dergahı: Mürşidi Şeyh Raşit Erol, soyağacını Hz. Ebubekir'e kadar uzatıyor. Birkaç yıl önce vefat edince, yerine oğlu Abdülbaki Erol geçti. Kürt kökenli olduğu halde, eskiden 
beri MHP-BBP gibi şovenist ve aşırı milliyetçi partileri destekler. 12 
Eylül askeri yönetimince bir süre göz altına alınan Raşit Erol, Turgut Ozal"la ilişkili olmasına rağmen, Evren tarafindan bağışlanmadı. Ancak, 
1982 "Anayasası oylaması pazarlıkları sırasında Askeri yönetim, hem 
Süleymancı hem de Menzilköy dergahıyla pazarlık yaptı. MDP kurucularından General Turgut Sunalp de oy için, bu dergahı ziyaret edenlerden. Eski bakanlardan DYP milletvekili Namık Kemal Zeybek ile RP lideri Erbakan'ı dergahta dua ederken görüntüleyen resimler var. 


Yeni mürşid Abdülbaki'nin başında olduğu şirket, Ankara'daki 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merkezi vasıtasıyla kamu ihalelerini alabiliyor. Cemaatin Urfa ve Ankara yöresinde benzin istasyonları ve kaplıca türünden ticari tesisleri bulunuyor. İstanbul Çağlayan, Sultanbeyli, Güneşli'de çok sayıda müridi bulunan cemaatin yurtdışı bağlantıları da bir hayli yaygın. 


Birkaç yıl önce Adıyaman ve Diyarbakır mahkemelerine intikal eden bir dosyaya bakılırsa, Menzilköy dergahı yöneticileri ve cemaat çevresi, aynı köyde bulunan başka ailelerin arazilerini zorla ellerinden almak için baskı yaptılar. Bu nedenle çıkan anlaşmazlık, Denizli'den gelip dergaha intisap etmiş bir müridin, Şeyh Raşit Erol'u zehirleyerek öldürme girişimiyle sonuçlandı ve basında yankı bulan bir skandala dönüştü. (Aynntılı bilgi için bkz; cemaatin yayın organı Feyz dergisi, Ekim 1995; F. 
Bulut, İslamcı Örgütler /Türkiye bölümü; F. Bulut, Ordu ve Din, Doruk yay, 1997, Ankara) 


İsmail Ağa Cemaati: Mürşidi Mahmut Ustaosmanoğlu, Trabzon doğumlu yaşlı bir zat. 1985 yılında "Fatih Camii eski imamı ve Üsküdar Müftüsü Hasan Ünal'ın öldürülmesine ilişkin fetva vermek"le suçlanıp yargı önüne çıkmasıyla birlikte adı basında çıkmış oldu. 1997 yılında ise, cemaatine intisap edip dergah açmak için destur alıp, sonradan cemaatten kovulmuş müritlerinden Ali Kalkancı'nın seks-para skandalına karışmasıyla, ikinci kez gündeme geldi Mahmut Hoca'nın adı. Otantik ve geleneksel şeriat kurallarının uygulamasında ısrarlı olup, hep RP'yi desteklediği görülmüştür. Müritleri bakanlık görevinde bulunan Mahmut Efendi, MİT'in kendisini izlemesinden son derece tedirgin; bu yüzden yaklaşık 5 bin seçmeni bulunan İsmail Ağa Camii cemaatinin basına ve dışarıya kapalı olmasına özen gösteriyor. Semt muhtarlığı bile, bu cemaat mensubudur. Mahmut Hoca'dan sonra ikinci dereceden "ulu zat"lar arasında Cübbeli Ahmet Hoca, Damat Hızır Hoca, Metin Hoca, Hasbi Hoca, Gözlüklü Ahmet Hoca, İstihareci Hoca, Secdeci Hoca gibi isimler var. Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Mahmut Efendi'nin halifesi gözüyle bakılıyor. 


Ali Kalkancı skandalıyla birlikte, bu cemaatteki gizlilik örtüsü de belli oranda kalkmış oldu. "Şehir Anaları" adıyla ortaya çıkan, tarikatları benimsemedikleri halde İslama uygun "kara çarşaflı" gezen kesimden Ayfer Ekici, Ocak 1997'de basına yaptığı açıklamada, İsmail Ağa cemaatindeki "kadınlar arasında lezbiyenlik" ilişkilerine dair ilginç olaylar anlattı. Ayrıca, kız yurtlarından alınıp Fatih genelevine sokulan bazı kimselerden söz etti. 
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Bu, işin magazin yanı. Ticari cepheye gelince; İsmail Ağa cemaati, esas olarak döviz-altın piyasasının merkezi sayılan Mahmutpaşa-Tahtakale hattındaki esnaf arasında etkili. Müritleri, klasik esnaflığın yanı sıra döviz-altın işleriyle uğraşır. 


Türkiye'nin en büyük Kur'an Kursu da İsmail Ağa cemaatinin elinde. 7 bin metrekarelik kursta, yılda 7 milyon lira verenler hafiz olarak yetiştiriliyor. Ayrıca kayıt sırasında da, her öğrenciden 4 milyon lira alınıyor. Cemaatin 300 kadar Sohbetçi'si var. Bunlar sayesinde büyüyüp yaygınlaşıyor. Sohbetçilerin ev kiraları, İsmail Ağa Vakfi tarafından karşılanıyor. Ya da onlar için ev satın alınıyor. 


İstanbul'un Fatih ve Beykoz semtleri, Sakarya, Konya, Kayseri, İzmit, Adana, Bursa, Edremit ve Bandırma gibi kentlerle Ortasya cumhuriyetlerinde etkinliği olan cemaatin yaklaşık 250 Kur'an kursu ve 
40 bin kişilik mürit kitlesi bulunuyor. Her kursta 50 kadar öğrenci 
okuyor. 1996'da, bunlardan 4'er milyon aylık ücret alınıyordu. Cemaatin basın süzcüsü Bayram Hoca, "Bize bağış olarak gelen para, çek ve senetler öylesine çok ki; kasaya sığmıyor." diyor. Ayrıca, cemaat üyesi pek çok işadamı ve müritten de İsmail Ağa Vakfi'na mülk ve para bağışı yapılıyor. (Nevzat Basım, "Cemaat, Din ve Cinsellik", Radikal, 8-9 Ocak 1997) 


1997'de, bir seks skandalına adı karışan Aczimendi Dergahı şeyhi Müslim Gündüz, aslında bir demir tüccarı. 10 bin kadar mürit kitlesi ise daha çok küçük çaplı esnaflık yapıp, zanaatkarlıkla geçiniyor. 


Kadın Platformları ve Çöpçatanlar Kulübü . 


1973'te kurulan Hanımlar İlim ve Kültür Derneği ile çalışmaları başlayan İslamcı kadın çevreleri, esas olarak kimseziz, dul ve yetim çocuklar ile yoksul ailelere yardım yapmayı öngören hayır kurumu olarak adını duyurdu. Derken, işin ideolojik yanı ağır bastı Mukaddesatçı Hanımlar Derneği ile Şefkat Vakfı ortaya çıktı. Vakıf sorumlusu Fevziye Nuroğlu, "annesizlerin annneleri olmayı amaçladıklarını" 
söylüyor. Ancak, olayın tarikatçı patenti pek değişmiyor. Nitekim 1996 
yılından itibaren, 15 kadın derneği, Kayseri Kadın Platformu çatısı altında birleştiklerini açıkladılar. Başkanı ise, Nevin Akyurt. Benzer bir oluşum 8 vakıf ve derneğin birleştirilmesiyle, Neccal Hattaboğlu öncülüğünde Diyarbakır Kadın Platformu olarak gerçekleşti. Her ikisinin de amacı, "kent ve köylere giderek, kadın ve çocuklara yönelik eğitim, sohbet toplantıları, semirler düzenlemek" olarak açıklandı. 
(Bilgiler için bkz; 7-11-16 Mayıs 1996 tarihli Zaman gazetesi). 


Anlaşılan, Fethullah Hoca cemaati, kadın platformları sayesinde bu kez ailelerin içine kadar girmeyi; oradaki her türlü olanağı değerlendirmeyi istiyor. 

Kadınlar açısından bir de işin ticari ve magazinel yanı var. Dr. Yıldız Tannsever başkanlığında kurulan "Gelincik Kulübü", evlenme güçlüğü çeken gençleri biraraya getirmeyi amaçlıyor. Kur'an'ı Kerim'in "evlendirin" yolundaki ilahi buyruğu gereğince, "huyu huyuna, boyu boyuna uygun" olanları buluşturmanın, yani İslami tarzda çöpçatanlık sevabı büyük. Gelincik Kulübü, bir yandan, geleneksel İslami ailenin temellerini ve kurullarını yaygınlaştırmayı amaçlarken; diğer yandan, işin ticaret kısmını da ihmal etmemiş oluyor. (Yorumlar bize ait, bilgiler için bkz; 28-29 Mart 1996 tarihli Zaman gazetesi) 


Anadolu"nuri Yeşil Kaplanları 


Günümüzde bir tarikatlar koalisyonu durumundaki "Anadolu'nun Yeşil Kaplanları", esas olarak Kombassan, YİMPAŞ, İttifak, Adım, Silm, KİMPAŞ, Büyük Anadolu, Sayha, Asya ve Estaş gibi İslamcı holdinglere verilen addır. 1996 itibarıyla toplam 120 şirketi bünyesinde 
barındırıyor Yeşil Kaplanlar; yaklaşık 15 bin işçi istihdam ediyor ve 81 
bin ortağı bulunuyor. Ayrıntılarını kitabin ek bölümünde vereceğimiz bu şirketler, aynı zamanda RP'nin büyük kozunu ve MÜSİAD'ın omurgasını oluşturuyor. Son zamanlarda, basın, bu kaplanları birden keşfedip adeta üzerine atladı. Doğrusu, REFAHYOL hükümetinin özelleştirme pastasından aslan payını kapmak için, bu İslamcı firmalar da boş durmuyor; yerel ve hükümet düzeyinde yoğun lobi faaliyetlerini yürütüyor. 

ÜLKER GRUBU: Anadolu sermayesi olmamakla birlikte uzun yıllar cemaat erbabının himmeti sayesinde büyüyen, bu arada İslam ile kapitalizmin sentezini yaparak modern batı işletmecilik kurallarına uygun hareket eden Ülker Grubu'nun şöyle bir tanıtılması gerekir. 
Tarikat erbabı olmakla birlikte, "tarakat girmek mecburi" değil diyerek işadamlığı sıfatını önplana çıkarmaya özen gösteren Kımım doğumlu Sabri Ülker'in sahibi olduğu Ülker Grubu'nun yedisi yabancı olmak 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üzere 22 şirketi var: Ülker Gıda, Anadolu Gıda, Üstün Gıda, Atlas Gıda, İstanbul Gıda, Birlik Pazarlama, Merkez Pazarlama (Daewoo otomobili satışı), Bomsaş Mukavva, Topkapı Makina, Ülker Beynelmilel Nakliyat, Yıldız Gıda, Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makinaları, Datateknik, Besler Gıda, Piomak Otomasyon, Polinas Plastik, PNS Pendik Nişasta Sanayi, Taç Yatırım Ortaklığı, murat Kimya, OMC Otomotiv Sanayi, Fresh Cake Gıda... 


1994 yılında temeli atılan Ülker Grubu, 1996'da 200 ülkeye 200 
milyon dolarlık ihracatı, 70 milyon dolarlık cirosuyla, Türkiye'deki çikolata ve bisküvi pazarının bir numarası durumunda. Ülker Gıda'nın günlük bisküvi üretimi 200 ton, Anadolu Gıda'nınki ise 300 ton cıvarında. 200'e yakın mal çeşidi üretiliyor. Plasiyer sistemi, yani müşterinin ayağına kadar malı götürmek suretiyle çalışmaları sayesinde satış oranlarında büyük artış olmuş. Bu amaçla, 1400 nakliyat aracı satın alınmış. 


Ülker Grubu, 350 milyar liralık pazar payı için, Belit sermayeli Saray Gıda firmasını mahkemeye verdi. Bununla birlikte büyük rakip olarak görülmüyor Saray Gıda, Ülker Grubu'nun esas rakibinin, Eti bisküvi firması olduğu dile getiriliyor. (Radikal, 14 Ekim 1996; Power, Kasım 1996) 


EMİN OTOMOTİV: Özel bir örnek olması bakımından İstanbul merkezli tarikat sermayeli Emin Otomotiv AŞ'nin' gelişimine de ışık tutulmasında yarar var. Yönetim Kurulu Başkanı M. Kemal Üstün'ün şirketi, daha çok İslami basında yer alan ilanlardan tanınır. Büyük basına da ilan veren bu kuruluşun Temmuz 1996 tarihi itibarıyla 17 şubesi ve yurt çapına yayılmış 137 temsilciliği bulunuyor. "Elbirliği Sistemi"yle çalışan şirket, taksitle her model ve marka otomobil satıyor. Bu sistemde "faiz, vade farkı ödenmediği gibi, peşinat da alınmıyor" propagandası yapılıyor sıkça. 1991 yılında uygulanan Sistem şöyle çalışıyor: Gelir seviyelerine göre 5'er, 10'ar kişilik katılımcılar grubu oluşturuluyor. Her grup ilk katılım payını öderken, o kümeden sadece bir kişi, noter huzurunda kura ile yapılan çekilişte peşinen otomobil sahibi olabiliyor. 
Taksitleri ise kendisi dahil, geri kalan grup elemanlarının (diyelim ki 10 
kişilik bir iştirakçı kümesinden 9'u) taksit yerine verdikleri katılım payları sayesinde ödeniyor. Otomobil sahibi, katıldığı 10 kişilik gruptan hepsi otomobiline kavuşup, son taksitleri bitinceye kadar katılım payı vermek zorunda. Otomobile gelen zamların yükünü de aynı grup elemanları ortak üstlenmiş oluyor. 
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Emin Otomotiv, aslında basit bir sosyal dayanışma organizasyonunu kendi lehine gerçekleştirerek, müşteriye firmasına bağlama başarısını göstermiş oluyor. Bu sayede de kısa zamanda büyük bir atılım yaptı. Bu yöntem, diğer pazarlama şirketlerince, özellikle İslami kesimde bir hayli yaygın. Üstüne üstlük, bunu da İslami bir dayanışma biçimiymiş gibi sunarak, zımnen dinci propaganda yapabiliyor. 


Bu sayede Emin Şirketler Grubu oluşturuldu ve Emin Yatakları AŞ kanalıyla da mobilya ve mefruşat alanında büyük oynamaya başladı. 
(Bilgiler için bkz; Emin Otomotiv AŞ yayın bülteni Elbirliği, Temmuz 
1996) 


Son olarak Ticaniler adlı tarikat önderi Kemal Pilavoğlu'nun 1960'larda Bozcaada'daki girişimciliği sayesinde bir hayli zengin olduğunu da kaydedelim. (Bkz; Halil Nebiler, Türkiye'deki Şeriatın Kısa Tarihi, Ütay yay. 1994-İstanbul.) 


E) İslami Ticaret Zihniyeti ya da 
Piyasada Tarikat Unsuru 


Her ülke, bölge, yörenin kendine özgü toplumsal alışkanlıkları ve gelenekleri var. Bunlar tarihsel süreçte süzgeçten geçerek, bir uygarlıktan diğerine miras kalarak günümüze ulaştılar. İslam'daki ticari zihniyet birinci derecede, Arabistan yarımadasındaki çok eski ticari alışkanlıkların bir devamı niteliğinde. Özellikle bu ticarette, Kur'anda "iyi ve dürüst bir tüccar" olarak nitelenen İslam peygamberi Muhammed'in damgası var. Ama O da, tek başına soyut bir insan değil. 
Ticarette ün salmış Yemen Himyerlerinin torunu sayılır. Zaten ilkçağ toplumunun tefeci-tüccar aristokratları olan zeki Kureyş kabilesi, Muhammed'in içinde yer aldığı bir kabile konfederasyonu idi. 


Arabistan'ın ticari geleneğini en çok etkileyen uygarlığın, Mezopotamya merkezli olduğunu anlamak durumundayız. Sümer, Akad, Babil, Asur, Kasit ve Med tüccarlarının aynı zamanda iyi birer rahip olduklarını, bu yüzden ibadet ile ticaretin iç içe geçtiğini biliyoruz. Ayrıca Bizans, Sasani, Habeş/Mısır ticari geleneklerinin, bu arada İran/ Horasan /Orta Asya/ Hindistan ticari geleneklerinin, İslamiyete önemli atılımlar kazandırdığı bir gerçek. Eski Doğu Akdeniz (Yunanistan / Fenike /Lübnan /Filistin vs.) ticari deneyimlerinin ise, İslami ticari zihniyete katkıda bulunduğu artık biliniyor. 
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Böylesine zengin ticari bir geleneğe sahip "ibadet ile ticaret" dini İslama inanan müslümanlar arasında nasıl bir zihniyet hüküm sürmektedir? Daha özelde Türkiye'deki pazar ekonomisinde, ister üretici ve “satıcı, isterse tüketici olsun müslümanlar hangi dürtü ve güdülerle hareket ediyorlar? Nasıl çalışıyor, nasıl düşünüyor ve nasıl yönlendiri: yorlar? 


Sade ama çarpıcı olduğuna inandığımız örneklerle, konuyu aydınlatmaya çalışalım: 


I) Haksız Rekabet Yolunu Denemek 


Ticaret hayatında "haksız rekabet" şu anlama gelir: Rakibin malını kötüleyerek kendi malını övmek. 


Son günlerde İslamcıların sıkça başvurdukları yollardan birisi budur. 
Birkaç örnek" "Aman dikkat!... MİGROS mağazalarının bir bölümünde DOMUZ mamülleri satılmaktadır. Alış-veriş yaparken dikkatli olunuz!" Radikal İslamcı sayılabilecek bir gazetenin günde19? 
en az iki-üç sayfasının çeşitli yerlerinde göze çarpacak büyüklükte yayınlanan bu ilanı veren kuruluş, Haramlardan Sakındırma Grubu. 
Kimdir, nedir, pek bilen yok. Ama gıda üretiminin önemli satış merkezlerinden olan süpermarketlerden birini hedef almış. Görünüşte, "vatandaşı koruyup kollayan, müslümana günah işletmeyen " bir hayır kuruluşu. 
Oysa, olayın arkasında rekabetçi bir ticari zihniyet olduğu çok açık. - 


Yine radikal sayılabilecek "tarikat /cemaat" gazetelerinden birinin köşe yazarı, 1994 Kasım ayı başlarında köşesinde mealen şöyle yazdı: "Beğendik mağazalarının mallarını severek-alıp kullanırdım. Fakat geçtiğimiz günlerde Beğendik tarafından çıkarılan bir tanıtım broşürüne baktım. Laiklik ve Atatürkçülük'ten dem vurmuş. Satış için gittiğim mağazayı anında terkettim. Meğer biz, bunca zamandır paralarımızı Beğendik aracılığıyla laik düzenin kasasına dkıtıyormuşuz. Artık yağma yok, alışveriş yapmayacağım. Mümin kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyorum..." 

"Ilımlı İslamcı" bir yazar da, “Beğendik mağazası, Kaplancılar grubunun denetiminde. Oraya verilen para, kafirliğe götüren kör radikalizmi destekler" diyordu Zaman gazetesinde. Oysa Beğendik Marketjin Diyanet Vakfı'na ait olduğu ortaya çıktı sonradan. Önemli olan, buradaki dar rekabetçi zihniyetin dışa vuruş biçimidir. 
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Domuz yağı meselesi, çok tutmuş olacak ki; hemen her yerde kullanılan İslami bir slogan haline geldi. Bir cemaat yapımı olan Samanyolu TV, 1994 Ekim ortalarında, "kimi Sucuk imalatçısı şirketlerin, domuz yağı kullandıklarını" açıkladı. Muhabirini köşe bucak koşturup, bunu kanıtlamak için çok çaba sarfetti. Ardından, "domuz yağı kullanan Sucuk şirketlerini suçlayan ve kınayan başka bir Sucuk imlatçısının (Beşler firması) görüşlerine yer verildi." Görünüşte yine masum bir olay: Oysa, başkalarını kötüleyerek, sureti haktan görünen (belki de gerçekten öyle olan) bu Sucuk firması yetkilisi, gerçekte "inanmış/ mümin" olmaktan başka bir ayrıcalığa sahip değildi. 


Önce, Konya'da yayın yapan bir radyo, ardından Uşak'taki bir TV kanalı ve Anadolu'nun başka yerlerindeki birçok yerel radyo ve TV kanalı (hemen hepsi de İslamcı ya da tarikat meşrepli), "Margarinlerde Domuz Yağı" başlığıyla ardı sıra haber yaydılar. Bu haberler, sonradan müminlerin de tepkileri alınarak "Domuz Yağına Hayır" kampanyaları biçiminde verildi. Bunu, bilimsel yanı olmayan "Gıda Raporu"nun açıklanması izledi. Satışlar, yarı yarıya düştü. 


Paniğe kapılan liberal işadamlarının yer aldığı "Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği", Türkiye'nin en mümin ve muhafazakar kenti, hatta tarikat dünyasının gözbebeği Konya ilindeki yerel basına (Konya Postası, Yeni Meram, Yeni Konya) "Müşterilerimize Duyuru" başlığıyla çarşaf gibi ilan verdi. "Margarinde domuz yağı veya domuzdan imal edilmiş katkı maddesi kesinlikle yoktur" diye yazıp yayınlattı. Ama nafile, furya durmadı. Çünkü müslüman radyo ve çevreler, karşı yayınlara devam ettiler. Deken büyük adamlar devreye girdi, Türkiye çapındaki tekelci basına ilanlar verildi. Bu arada Diyanet İşler Başkanlığı'ndan, "margarinlerde domuz yağı yoktur" yolunda fetva alındı.200 Ondan sonra, ortalık durulur gibi oldu. Hem olayı yayan Müslüman basın hem de milli basın, verilen ilanlardan milyarlarca lira kazandılar. 


İslamcıların kendi aralarındaki rekabetin temelinde de dini açıdan haram/helal ölçütü yatıyor. Sözgelimi, diğer İslamcı çevreler, bir tarikat holdingi bünyesindeki İHLAS Finans'ı, "faizcilik yapıyor", Kristal Kola firmasını ise "alkollü madde katıyor" diye suçladılar. Holding patronu Enver Ören, yaptığı sözlü ve yazılı açıklamalarda, bu iddiaları "iftira" olarak niteledi ve "yemin billah ederek" suçlamalardan kurtulmaya, mümin kitlesini ikna etmeye çalıştı. 
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II) Din ve Mezhep Ayrımcılığı Yapmak 


En çarpıcı örnekler Hac turizmi alanında yaşandı. Sözgelimi tarafsızlığını ve soğukkanlılığını koruması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı bile, kendisine tanınan Hac kontenjanının, belli bir sisteme göre azaltılarak dinle ilgisi olmayan ve dini motifleri hiç kullanmayan veya öyle görünmek istemeyen TÜRSAB üyesi acentalara verilmek istenince, 1989 yılında şu yaygarayı kopardı: "İşi ve malı Yahudiler götürüyor". Nitekim bu sloganı kullanan ve arkasına tarikat desteğini alan Diyanet, ANAP'lı tarikatçı milletvekillerinin de baskısıyla, ANAP iktidarına geri adım arttırdı.201 


Hac pastasından pay alabilmek amacıyla iki ayrı kümede toparlanan (Sadakat ve Anadolu grupları) toplam 53 İslami firma, dini motiflerle hareket etmeyen, sadece işin kazancıyla ilgilenen TÜRSAB üyesi acentalara karşı, şu söylemle çıktı: "Çıplak (Kadın-F.B.) turizmi yapan bu firmalar, sosyal adalet, ahlak ve hukuk kurallarına aykırı hareket ederek hacıları sömürüp büyük vurgun vuruyorlar. Zaten müslüman olmayan (firma ve kişiler) tarafların mukaddes topraklara ayak basmaları, haram kılınmıştır. Dinimizin buyruğu budur. 
Oysa bu (Ermeni ve Yahudiler ile manevi değerlerden nasibini almamış değersiz) firmalar, dinimizin kurallarına göre Hac seferi düzenleyemezler. Kutsal topraklara girmeleri bile yasak olan bu firmaların elemanları Arabistan'a girdiklerinde İslami kisveye bürünüyorlar. Oradan döndükten sonra da, İslam ve Müslüman-larla alay edip onları nasıl aldattıklarını da açık açık anlatıyorlar"202 

İlginçtir; Hac Vurgunu başlığıyla yazı dizisi yayınlayan bir gazete, bu dizi başlığının altına küçük harflerle şu ibareyi de koymuştur: "Farz olan bir ibadetin, çıplak turizm firmalarının elinde vurguna dönüşmesi..."203 


Almanya'daki Hac fetvacısı kimi hocalar ise, "Müslüman firmalar dışında Hac yapacakların ibadetleri Allah katında makbul değildir"204 diye vaaz verdiler. 

Bir başka müslüman kapitalist ise şöyle diyor: "Ne var ki, kurulu sistemin faizli işleyişi içinde, özellikle Yahudiler bir baskı grubu olarak karşımıza çıkmaktalar. Bu dönem içinde en fazla ezilen, müslüman tacirlerdir."205 


İHLAS Holding'le rekabet halindeki diğer tarikat sermayesi çevreleri, Holding'i, "Yahudi şirketi Alarko-Profilo Holding'le işbirliği 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yapmak"la suçladılar. Enver Ören"e göre, "bu da, inanmış birini karalayan bir iftiradan ibaretti." 


III) Dini Motif ve Sloganları Kullanmak 


İslami piyasaya müşteri çekebilmek, atıl birikimleri pazarlara sürebilmek ve müşterinin bilinçli biçimde İslam pazarından alışveriş yapmasını sağlayabilmek amacıyla kullanılan kimi dini slogan, motifleridir. 
Bunu en iyi ve açık biçimde ifade eden Nakşi meşrepli işadamı Korkut Özal oldu: "Arap alemine açılalım, ordaki finans modellerini (İslami bankacılık-F.B.) Türkiye'ye getirelim dedik. Türkiye'de o zaman yapılan tahminlere göre, yastık altında muazzam bir servet var: Faiz nedeniyle sisteme girmiyor. Faizden çekinenlerin de gireceği bir sistem olursa, bu para ckonomiye girer."206 


Bir başka tarikatçı "Bizde faiz yok, dayanışma var"207 derken, cemaat holdingleşmesinin en tepesindeki müslüman kapitalist ise şunu söylüyor: "Biz vücudumuzu ve ruhumuzu korumakla mükellefiz."208 

"Ban, Türkiye'yi faiz oyunuyla sömürüyor" diyerek çok dolaylı mesajlar verenlerin yanı sıra, dobra dobra konuşanlar da var: "Müslüman, disiplinli ve sözünün eri olmalı."209 Daha ileri gidenlerine de rastlanıyor: "Bazf gayrimüslim mağazalar, bölgelerinde iyi iş yapan müslüman firmaları boğmak için bizlere yalan ve iftira yağdırdılar. Onlar, adi mal satıyorlar. Bir de yalan olarak vitrinlerine, indirim diye yazıyorlar. Gayrimüslimler, ticaret hayatında birleşip müslümanların karşısına çıkıyorlar. Ama müslümanlar, böyle davranmıyorlar. Oysa müslümanlar da bir olmalı, bir hareket etmeli, kendi cephesinde daha güçlü olmalı. Müslüman kardeşlerimiz alışveriş yaptıkları firmayi iyi tanımalı."210 


Faizsiz bankacılık da, yukarıda açıklanan zihniyet ve'dürtülerin bir devamıdır. Söz faiz'den açılmışken, ticaret hayatındaki orta ölçekli işletmelerin hemen hepsi, "özsermayelerini kullandıklarını, faizli banka kredilerine itibar etmediklerini, ya da çok az etkilendiklerini"211 belirtiyorlar. 


İslam işdünyasının önde gelen isimlerinden Çetinkaya Mağazaları'nın Aralık 1994 boyunca Sabah gazetesine verdiği şu ilan da, dini motiflerle ticari reklam arasındaki ilişkiyi anlamlı kılıyor: "İsraf, haramdır. Paranızı israf etmeden Çetinkaya'dan alışveriş yapabilirsiniz..." 
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.İHLAS Holding sahibi Ören, Bursa'daki İHLAS Finans Kurumu'nun açılış konuşmasında, "Buraya para yatırırsanız sevap kazanırsınız" diyordu. Kadiri tarikat şeyhi Haydar Baş ise, "Yaptığımız ticari faaliyetlerin amacı, Allah yolunda, insana ulaşmaktır" diye konuştu. 


IV) Tereddütlü Rekabet Ortamında Yaşamak 


Sadece müslüman olmayan ticaret erbabına karşı değil, aynı zamanda liberal kapitalist ve tüccarlara karşı, açıkça rekabet yürütülmesi öngörülüyor. Mahmut Efendiciler Cemaati'nin denetiminde olduğu ileri sürülen İstanbul /Tahtakale Ticaret Merkezi'ndeki bir esnafa bakalım: "Doğubank, gümrük mallarının satıldığı yer olarak bilindiginden, herkes oranın ucuz olduğunu sanıyor. Aslında halk yanılıyor. 
Mesela Tahtakale Ticaret Merkezi'nde satılan bütün elektronik malların, Doğubank'takinden yüzde 50 oranında daha ucuz olduğu bir gerçek. Ayrıca Tahtakale Ticaret Merkezi'ndeki esnaf, müslüman ve ibadetlerinde olan insanlardan oluşuyor. Haram-helal, hakhukuk Ky ysanda hassas davranıyor. Halk, buradan alışveriş yapmalı..." 


Ya müminlerarası rekabet? Kimisi, bundan bir hayli şikayetçi. Özellikle "ilan ve reklam yoluyla körüklenen satışların, başka müminlere zarar verdiği" ve bir nevi haksız rekabet doğurduğu inancı var. Bununla birlikte "en kötü reklamın bile faydası olduğuna"213 kanaat getirenlerin yüzdesi çoğunlukta. Hal böyle olunca, tarikat/ cemaat basını olan günlük İslami gazetelerin sayfaları, şu ya da bu malın ilanıyla dolup taşıyor. 

İskenderpaşa Dergahı ve RP saflarında olup sonradan kopan bir müslümana bakılırsa Milli Gazete ve benzerlerine verilen ilanlar, bir çeşit referans niteliğinde. Bir müslümanın deyimiyle, "taş ilanı bile konulsa satılıp tüketilecek kadar" etkili bu ilanlar. Çünkü bu gazetedeki ilan sayesinde bir ürün veya mal "helal" sıfatını kazanıyor.214 


En iyi ilanın bir müömüinden "nasihat ve tavsiye" olduğunu söyleyenler az değil.215 


1996 yılında sermayenin hükmünü yürüttüğü; paranın dini ve imanının olmadığı bir ortamda, MÜSİAD üyesi ve tarikat erbabı Ülker bisküvi ile Saray bisküvi şirketleri, rekabet nedeniyle mahkemelik oldular. 
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V) İşçi-İşveren Münasebetlerini 
Cemaat Zemininde Tutmak 


Tarikatçı holding ve işletmelerde esas, öncelikle mümin çalışan almaktır. Çünkü Allah korkusu nedir, zenginin verdiği rızk nedir, bilir. 
Dolayısıyla cemaat temelinde yürütülen işçi-işveren münasebetleri, ücretlerin piyasadan daha düşük olması, şirketin zor zamanlarında çalışanların fedakârlık yapması (haklarından vazgeçme, ücret indirimi ve fazla mesai) da ortamı etkiliyor. Bu aynı zamanda, firma giderlerini ve maliyeti azaltıyor. Marksist deyimle, artı değer elde edilmiş oluyor. 


Sözgelimi artık dev bir tarikat holding oluvermiş ve bir hayli modernleşip kapitalistleşmiş İHLAS camiasında, hala cemaat zemininde işçi-işveren ilişkileri yürütülüyor.216 

RP'nin Milli Gazete adlı kuruluşunda da benzer şey geçerli.217 
Zaten müslüman kapitalistler, varolan kurallar uyarınca, kendi inançlarına göre "ücret ayarlama"218 ilkesinden hareket ediyorlar. 


Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, "toplusözleşme de neymiş; ben, dinimin ve Allah'ın bana emrettiği şekilde işçiyi memnun ederim" dedi 1995'te. 


İşçiler arasındaki tarikatçılık boşluğunu doldurmaya hizmet eden MÜSİAD patronlarının işyerlerinde kadın sayısı az. Asgari ücretle çalışan işçiye prim yerine zekat veriliyor. 


Korkut Özal gibileri ise, " Türkiye'nin bu hale gelip batmasında işçi ücretlerinin yüksekliğini"219 esas neden olarak görüyorlar. 


Yeri gelmişken belirtmek gerek: Cemaat tarikat anlayışı, küçük ve orta ölçekli firmalara öylesine hakim ki, mümin kardeşlerin iflas, icra, haciz, ortaklıktan ayrılma, hak yeme vs. türünden anlaşmazlıklarına öncelikle bakan merci ve makam, resmi mahkemeler değildir. Tersine tarikat meşrepli şahsiyetlerden oluşan Şura veya Hakem Meclisleridir.220 
Bu anlaşmazlıklar, mümkün olduğunca İslami yöntemlerle çözülür. 
Olmazsa, sır dışarıya verilmişse, o zaman mahkeme yolu açıktır. 


VT) Ticaret Kurallarına Uymak 


İslam, ticareti kutsadığına göre, müslümanlar açısından bu işi yapmak ibadet gibidir. Fakat mesele, ticaretin ne olup ne olmadığı, mevcut 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kuralların nereye kadar geçerli olduğu, paranın imanı ne derece bozduğu vs. gibi konularda düğümleniyor. 


Enver Ören, Erol Yarar ve Korkut Özal gibi büyük müslüman ka: pitalistler, "para paradır, paranın imanı olmaz. İmanı kontrol etmek: imkansız. Faiz bile Balım Sabancı piyasada ne yapıyorsa, biz de aynısını yaparız, yapmalıyız"221 mantığıyla hareket ediyorlar. ” 


Tarikatçıların sahip olduğu Çetinkaya Mağazalar Zinciri ise, " Bereket azdadır' kuralından hareket ederek, Cenab-ı Allah'ın takdirinden sonra, dünyadaki ticaret kurallarına uyulmalı" yolundaki görüşü savunuyor. " Dünyada geçerli olan ticaret yolunu takip eden, ister müslüman isterse gayri müslim olsun başarılı olur"222 diyor bir Çetinkaya yetkilisi. 


Daha küçük işletmeler ise, "tiçaretin büyüğü küçüğü olmaz, önemli olan helal ile haramı iyi ayırarak basiretli tüccar olmak ve kurallarına göre oynamaktır"223 fikrini taşıyorlar. 


Bununla birlikte; İslami sermayede "takas mər yani "Barter sistemi" giderek yayılıyor. Sisteme dahil olan firmalar, bilgisayar ortamında buluşup, para ödemeden mal ve hizmet alışverişi yapabiliyorlar. 
(Yeni Yüzyıl, 25 Ekim 1996) 


VII) Pazarlama Tüketimde 
İslami Kuralları Gözetmek 


Özellikle otomotiv sanayinde başlayan, sonra diğer alanlara yayılan en bilinen yol şudur: "Beşer, onar ve yirmişer kişilik kümeler halinde dayanışma grupları oluşturarak, tekaful sistemi aracılığıyla mal mülk (otomobil, arsa) sahibi olmak. Buradaki slogan: " Faiz yok, vade farkı yok, dayanışma var"dır. Bunlara "Dayanışma Organizasyonları"da deniliyor. "Binlerce üyeden oluşan bu Dayanışma Organizasyonları, hem ilgili firmaya hazır ve güvenilir müşteri kazandırıyor"224 hem de "İslami cemaatçılık çemberinin" genişlemesine yardımcı oluyor. 


İkinci örnek, daha çok yönlendirmeye dayanıyor. Sözgelimi İstanbul'un ileri gelen giyim mağazalarından biri, daha önce bikini ve mayo imal ediyormuş. Fakat tavsiye /nasihat /fetva yoluyla yönlendirilen müminler mağazadan sıkça alışveriş yapınca, bir istekleri de olmuş: "Mayo ve bikini gibi haram /günah malları imal etmeyin! 
Kâr-zarar hesabını yapan mağaza yetkilileri, inançlarının da yardımıyla, mayo ve bikini gibi malları üretmekten vazgeçmişler. Müşterileri daha da artmış. Şimdi, 40 bin kredili müşterisi olan bir magazadır artık.225 


Bunun yanı sıra, modada kapitalist /müslüman bir imza olan Tekbir Giyim firması, Müslüman burjuvazi ile "Müslüman sosyeteye" nasıl hitap edileceğini çok iyi biliyor. Sık sık defileler düzenliyor. Mümine Bacıların tesettür giyimlerini daha albenili kılıyor. "Her türlü süs ve giyim malzemesi dışarıdan (Japonya, Tayland, Kore, Çin vs.) ithal ediliyor. İpekli kumaşlar Pierre Cardin stiliyle çiziliyor. Kreasyonlar Afrika doğallığı ile Asya (Şark) egzotizminden esinlenip İslami tesettür halini alıyor. Hintvari pelerinler, şalvarlar, uzun etekler indigo maviler, sarılar, turkuazlar, kahverengiler ve müslüman bacıların baştacı olan siyahlar içinde sergileniyor. İç giyimde şıklık boneler, başlık ve keplerle süsleniyor. Kreasyonlar Paris çizgisini taşısa da Mevlana felsefesinden ve semazenlerden esinlenerek yapılıyor, bu arada harem giyimlerinin göz alıcılığı ihmal edilmiyor."226 Tekbir Giyim'den 5 ile 25 milyon arasında fiyatları olan bu İslami tesettür giysileri, "kapitalist dünyanın çocukları" mankenlerce sergileniyor. Kalabalık çarşaflı /peçeli hanım seyirciler tarafından çok frapan (çarpıcı, gözkamaştırıcı) bulunan bu son moda tesettür giysileri, Atatürk"ün bir filminde kullanılan müzik eşliğinde sunuluyor. Tesettür giyimi sergileyen mankenlerden çoğu, defileden sonra, "2 işi para için yaptım; yoksa sonuna kadar Atatürkçüyüm"227 diyebiliyor. 

Tesettürün stilistlerinden "Konak Abiye" sahibi Yekta Demir, "İslami giyim, halk arasında avam giyim olarak görülürdü. Bu izlenimi yıkmak, modern çizgiyi yakalamak; bu anlamda tebliğ (islami propaganda) için stilistlik yapıyoruz." diyerek, (Milliyet, 23 Şubat 1995) İslami söylem altında pahalı tüketimi destekliyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "şeffaf olmayan ve vücut hatlarını belli 


etmeyen" gelinlik giyilmesi yolundaki fetvası ise, İslami kesimde tartışmalara yol açtı. (Yeni Yüzyıl, 24 Eylül 1996) 


Her durumda, tesettüre bürünmenin maliyeti; Vakko ve Beymen gibi liberal kapitalist işletmelerde yaklaşık 120 ile 300 milyon liraya mal 
olurken; Risale ve TEKBİR giyim gibi İslami moda evlerinde 30 ile 40 
milyona kadar çıkabiliyor. İslami moda ve giyim mağazaları, "Pahalı eşarp ve pardesü giymek haramdır" yolundaki fetvalarla, liberal mağazalarla rekabet etmeye çalışmalarına rağmen, İslami sosyete arasında lüks tüketime merak giderek yayılıyor. (Radikal, 7 Ocak 1997). 


İş, bu kadarla da kalmıyor; İslami sosyete arasında "iki kadın almak" modası giderek yaygınlaşıyor; Caprice Otel gibi beş yıldızlı otelleri, yüksek kalın duvarlarla çevirip halktan uzak lüks mekanlarda eğlenmek de İslami kesimde giderek yükselen değerler haline geliyor. (Radikal, 
10 Ekim 1996) 


Son örnek daha değişik: Özellikle tencere pazarlama şirketleri, "şu seti alırsanız, sizlere şu kadar metrekare arsa, devremülk" gibi şeyler vaadederek ilan veriyorlar. Somut yazalım: "RAMPA Pazarlama'dan dopdolu organizasyon. Çekiliş yok, kura yok. Bu tencere tabak setini alın, sizlere Yalova'da 220 metrekarelik arsa, müstakil tapu ve sabit fiyat garantisi." 

Ahu Çelik Eşya Sanayi, fiyatı 24 milyonluk 1000 arsayı Konya'da, bir o kadarını Uşak'ta hediye ederek tencere satıyor.228 Haremeyn Turizm ile anlaşarak, müşterisini Umre'ye bile gönderiyor. Otomotiv kesiminde ise Beyat ve Emin Otomotiv adlı firmalar, daire, dükkan "vermeyi"229 vaadeden organizasyonlar olarak önplana çıkıyorlar. 


VIH) Cami Yaptırma Dernekleri Yoluyla Ticaret 


Gerçekte Türkiye"de yaklaşık 100 bin cami bulunuyor. Bunların çok azı devlet tarafindan yapılmış, bir kısmı ise tarihi eser kapsamına alınmış. 
Dernek, tarikat, cemaat veya şahıslar (Korkut Ozal, Topbaş ailesi, Mustafa Kalaycıoğlu, vs.) aracılığıyla yapılanları da var: Bu denge; cemaat /tarikat lehine bozuluyor. 


Diyanet İşleri eski Başkanı Sait Yazıcıoğlu 4 Kasım 1994 günü şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye'de bugün 65 bin camii var. Bu camilerde 
80 bin dolayında kadrolu personel bulunuyor. 7 bin dolayında personel 
açığı var. Her köye bir cami yeterliyken, neredeyse 100 metre arayla bir cami yapıyorlar. Ne kadar az cami yaparsak, vatandaş arasındaki bölünmeyi önlemiş oluruz." 1992 yılı verilerine göre; Diyanet İşleri'ndeki personel sayısı 100 bin, Kur'an Kursu sayısı 100 bini aşkın, buralara 
devam eden öğrenci sayısı (resmi) 200 bin, İstanbul'da toplam 200 
caminin yarısını, dini vakıf ve dernekler yaptırmış. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki 500'e yakın camideki imamların maaşları, dini vakıf ve derneklerce ödeniyor. Diyanet İşleri, 400 kadar tarikatla başa çı- 


371 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


kamıyor. 1992'de Ankara'da toplanan 213 dini dernek ve vakıf, "camilerin Diyanet'ten alınıp kendilerine verilmesini" istedi. 


1995 rakamlarına göre, her yıl 1500-2000 cami ibadete açılıyor. 
Yani her 6 günde bir okul, her 6 saatte bir cami yapılıyor. Türkiye'de toplam cami sayısı 72 bin ( Milliyet, 17 Ekim 1996) 


Özellikle dernekler (Camii Yaptırma ve Yaşatma Dernekleri) tarafından yapılanları, tam bir ticaret sektörü. Bir kere, şehirlerde camii için ayrılan arsalar ya ücretsiz ya da çok az bir fiyata verilir. Caminin yapılması için dernek kuran ve bağış toplayanlar, topladıkları miktar üzerinden komisyon (925) alırlar. Bu nedenle mümkün olduğunca en olmadık yerlere giderek hemen herkesten bir şey koparmaya çalışırlar. 
Toplanan paradan gerekli komisyon (para toplayanlara ayrılan miktar) düştükten sonra derneklere teslim edilen meblağ, masraf karşılığı gösterilir. Oysa işçilikten inşaat malzemesine kadar "harcandığı" söylenen masrafların çoğu görünüştedir. Çünkü başta camiiyi yapan müteahhit olmak üzere, işçi ve malzeme genelde cemaat çevresinden edinildiği için, hem ücretler düşüktür hem de malzeme ucuza maledilmiştir. Ya da bağış yerine malzeme verilmiştir. Normalde tek katlı düzayak bir mekan olması gereken camilerin, birkaç kat yükseldiği artık biliniyor. 
Çünkü üst katlar ya bir tarikatın "öğrenci yurdu" olacak ya da ticarethane olarak çalıştırılacaktır. Bu arada camii avlusu ve alt çarşısı, mümkün olduğunca büyük ve geniş yapılıyor. Çünkü oraya açılacak dükkanların kirası, cami derneği ve dolayısıyla onun bağlı olduğu tarikat için büyük bir gelir kaynağıdır. Cami çarşısında piyasaya göre daha ucuza dükkan kiralamış olan esnaf, ya tarikat /cemaat çevresindendir. 
Ya da onlarla ilişki halindedir. Durum böyle olunca, dükkanı ucuza kiralamış olsa bile, zaman zaman İslami #a/kalara katılması, sohbet toplantılarını kaçırmaması, en azından namaz kılıp oruç tutması gerekebilir. Arada sırada "hayır işleri" için bağış yapabilir. Artık cemaatin bir üyesi oluvermiştir camii avlusundaki esnaf. Halka genişledikçe, ticaret alanı da yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden pek dikkat edilmeyen bu camii yaptırma işleri, gerçekte büyük paraların döndüğü bir pazar haline gelmiştir. Bizim hesaplarımıza göre; bir şehirdeki en küçük caminin inşaat maliyeti 10-20 milyar TL arasında değişiyor. Vakıf ve dernekler, "cami yaptırma teşvik kredisi" bile alabiliyorlar. Cami inşaatından sonra başlayan ticari faaliyet, tümüyle kayıtdışı ekonomi hanesindedir artık. Rant akmaktadır tarikat çevrelerine. Tarikatçı örgütlenme de cabası. Bir öcüden değil, bir toplumsal olgudan söz ediyoruz. 
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F) İslami Sermayenin Sorunları?30 


a) İslami sermaye, son zamanlarda büyük atılımlar yapıp büyüse de, Türkiye çapında bir üretim örgütlenmesi içinde değildir. MÜSİAD, sayılmazsa, pazarlama alanlarında üretimden dağıtımın son halkasına kadar bir organizasyon bulunmuyor henüz. Müslümanların egemen olduğu gıda sektöründeki belirleyicilik tam anlamıyla yönlendirici değil. 
Ayrıca bu alanlarda el değmeksizin, üretimi son teknolojilere göre gerçekleştiren ve muhafazaya yönelik bir sistem bulunmuyor. Müslüman kapitalistlerin elinde olan, modası geçmiş teknolojidir. 


b) Müslüman işadamları, belki de fikirsel yapıların getirdiği etkilenmeler yüzünden, düöyadaki hızlı değişimi yeterince yakalayabilmiş değiller. Yeni piyasa potansiyellerini, öncelikli yatırım alanlarını denetlemekten uzaktırlar. Ya da liberal kapitalistler, hââ bu alanları denetimleri altında tutuyorlar. Ancak MÜSİAD, bu alanda müslüman girişimciliğinin ilk adımlarını atıyor. 

c) Müslüman sermayedarlara yol yordam gösteren cemaat /tarikat önderi din alimleri (dexya/h şeyhleri de dahil), dünyadaki sermaye hareketlerini, onun boyutunu ve eğilimlerini izlemekten yoksunlar. Esasen ekonomi bilgileri, klasik çarşı-pazar ticaretinin dışına çıkabilmiş değil. 
Dolayısıyla zaman zaman #icari/ekonomik meselelerde verilen, fetvalar, yanlış yönlendirmelere yol açabiliyor. Özellikle finans kapital alanındaki fetva'lar, değişimi yakalayamıyor. Bu yüzden zaman, mekan, para, fırsat gibi unsurları değerlendirmede engeller çıkıyor. Gerçi kimi din alimleri, işi, elçabukluğu marifet kitabına uydurmaktan; genellikle kurt tüccarın veya sermayedarın naçizane teklifler ve fikirleri doğrultusunda istenen fetva'yı vermekten çekinmiyorlar. Ama işin diğer yönünü de unutmamak lazım. 


d) Henüz kurumsal br nitelik kazanmamış müslüman sermaye çevreleri, profesyonel çalışma alışkanlıkları olmayan müslümanlarla faaliyet gösteriyorlar. Kimi müslüman işadamları da profesyonelce çalışma alışkanlığında olmadıkları için, önemli anlarda gecikmiş kararlar alınabiliyor. Mevzuatı bilmeyen, devletin sunduğu imkanlardan zamanında yararlanamayan, fırsat kollayıp onu kapamayan bir müslüman işadamı tipi hala çoğunlukta. Oysa müslüman kapitalistlerin, başta mali ajanslar ve profesyonel kadrolar olmak üzere, son derece donanımlı ve işbitirici Kadrolara ihtiyaç duydukları kesin. Kuşkusuz bu 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hantallığın bir nedeni de, cemaat/tarikat temelinde işçi-işveren ilişkilerinin kurulmasıdır. 


e) Dünyada ve Türkiye'de giderek artan tüketim çılgınlığı, müslüman işadamlarını ve tarikatları bir hayli etkilemiş olacak ki; onlar da ilişki kurdukları geniş yığınları potansiyel birer müşteri ve tüketici olarak algılıyorlar. Bu yol ile "İslam anonimleştiri p halkçı şirketler grubu" haline getiriyorlar. Oysa dünyadaki yeni finans kapital'ın eğilimleri bu yönde değil. 

f) Müslüman kapitalistlerin egemen oldukları sektörler küçümsenmemekle birlikte, ABD, Japonya ve Almanya'daki yeni eğilimler, bilgimalzeme sanayileri, mikroelektronik, biyoteknik, telekomünikasyon, sivil havacılık, robotik makina, bilgisayar vs. dir. Buraya el atılmazsa, İslami sermaye yine geriler. - 


İslami Management: 
Mevlit Okutarak Üretim Artışı 


Şeriatçı işletmecilik ve yönetim tarzı, öncelikle Allah'ın adıyla başlamalı. Kapitalizmle İslam ideolojisini devşirip, Uzakdoğu Kaplanları'nın kalkınma stratejisinde "karar kılan tarikatçı sermayedarların işyerlerinde, İslami inanç birlikteliğine önem veriliyor. Yatırımlarını hem çıkarları hem de ideolojileri belirliyor. MÜSİAD üyesi ve demirçelik ürünleri üreten bir şirketin sahibi Murat Yalçıntaş, "İslamiyet günlük hayata kadar iniyor. İslami şirketin tarifini tam yapmak lazım. 
Peki, nasıl İslami olunacak? Şirket yöneticisi; Kur'an, Sünnet, icma gibi kaynaklara başvurarak yaptığı işin İslami olup olmadığına karar verecek. 
Günümüz koşullarında herşey kolay değil. O halde, fetva makamlarına başvurulmalı" diyor. 


İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Ömer Dinçer ise, "öncelikle mevcut şirketlerin nasıl İslamileştirilmesine karar verilmesi gerektiğini" savunuyor; "bütünüyle içinden çıkılmaz bir sorunla karşıya karşıya bulunduklarını" kabul ediyor. 


GİSMOR Eğitim ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Mehmed Efendioğlu, İslami şirketlerin derme-çatma yöntemlerle çalıştığını şu sözlerle dile getiriyor:" İslami kaideleri esas alan büyük şirketler, eski derme çatma usullerle yönetiliyor. Her şeyi, en iyi kendilerinin bildiğini sanıyorlar. Oysa , yönetim teknikleri evrenseldir. Batı'daki yönetim 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tekniklerini almada tereddütlü ve hassas davranıyorlar. Modern yönetim tekniğinden en iyi yararlanan grup Ülker firması. İHLAS ise, bu konuda henüz çok geride. İslamcı işadamları, şirket işleyişiyle ilgili çıkmaza girdiklerinde, hem dini hem iktisadi bilgiye sahip olan aşağıdaki isimlerden (din alimleri-F.B.) fetva alıyorlar. İstanbul Müftülüğü"nde görevli Abdülaziz Bayındır, Marmara İlahiyat Fakültesi görevlisi Prof. 
Hayrettin Karaman, Urfa eski Müftüsü medrese mezunu Halil Gönenç, Diyanet İşleri eski Başkanı lütfi Doğan, Siirt-Tillo medresesi şeyhlerinden Melle Burhan Hoca, Trakyalı Sultan Baba, İsmail Ağa cemaati şeyhi Mahmut Hoca, Misir el Ezher Üniversitesi mezunu Ahmet Muhtar.." 


Kadın unsuru, İslami şirketler açısından her zaman problem. Reklamı sakıncalı gören ve görmeyenler diye ikiye ayrılan şirket yöneticileri, kadınların reklamda kullanılması konusunda da görüş ayrılığına düşüyor. BİLBİS Şirketler grubu Başkanı Abdullah Gümüş, şunu dile getiriyor: Aynı düşünce ve kültürü benimseyen patron ile çalışanı arasında fark yok, katılımci yönetimi benimsiyoruz. Dolayısıyla sendikaya gerek yok. Bu bir. 


İkincisi, kadın konusu çok çetrefilli. Örneğin defile yapmak için manken kullanmamız lazım. Fakat bunu yapamıyoruz, olmayınca da başarısız kalıyorsunuz. Yakın zamanda bir katalog hazırladık. Giysileri plastik mankenlere giydirdik. Pek etkili olmadı." 


Sadece kadınları çalıştırmak isteyen bir konfeksiyoncu, 9670 oranındaki çalışanını kadınlardan seçmiş. Ama, tecrübeyle ortaya çıkmış ki, 97630luk kısmı erkeklerden başkası yapamaz. MÜSİAD Başkanı Erol Yarar'ın fabrikalarında kadın çalışmıyor. SİLM Holding sahibi Mehmet Emin Aksay, "kadınların fazla açık giyinmesine karşı çıkıyoruz" şeklinde görüş belirtiyor. 

Hava koşullarına göre, kadınlara iki saat önceden işi bırakma hakkı tanınabiliyor. 


TİMAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Bayrak, "kör merkezli yönetim modelinden, hak merkezli yönetim modeline geçiş İslam dünyasının ayrıcalığı haline geldi" diyor. 

İslami işletmecilik anlayışı, özellikle şu noktalarda yoğunlaşıyor: İşletmeye alınırken, öncelikle çalışanın inançlı olmasına dikkat ediliyor. 
İnanç birliğinin, işletmeyi başarıya götüren en büyük etken olduğu düşünülüyor. Mesleki eğitimin yanı sıra, haftada en az bir saat olmak 

375 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİK BULUT 


üzere çalışanlara dini eğitim de veriliyor. Üretimin artırılması ve motivasyon için, işyerinde Mevlit okutuluyor. Bayramlarda işçilere altın hediye ediliyor. Çalışanların, beş vakit namaz kılmasına olanak tanınıyor; patronlarla aynı safta namaz kılmalarına özen gösteriliyor. 
(Power dergisi, Kasım 1996) 


Özetle, bir elinde Kur'an diğerinde modern teknolojinin simgesi olan bilgisayarla (Zaman, 11 Mayıs 1996) yola çıkan İslami kesim; "İslami işe, İslami adam" formülünden vazgeçmiyor. Gazetelere verilen eleman arayanlar ilanında, "şoför, elektrikçi" gibi işlerde bile, alınacak kişinin İslami değerlere bağlı olması gerektiğine ilişkin şartlar yer alıyor. 
(Radikal, 5 Kasım 1996). 


Buna rağmen, RP yerel yönetimleri sayesinde ve REFAHYOL iktidarının da desteklemesiyle, Hak-İş giderek yükseliş gösteren bir grafik çiziyor. Sendika temsilcileri, "Türk işçilerinin şeriatçılar tarafından örgütlendiğinden" yakınıyorlar. (Radikal, 3 Kasım 1996; Cumhuriyet, 
31 Ekim 1996) 


Bitirirken belirtmeli: 1950'lerden sonra yerüstüne çıkan tarikat sermayesi, o sırada henüz gözünü "öteki dünya" ya çevirmişti. Bu dünya nimetleri sırf geçinmek için lazımdı. Ancak sağ siyasal ilkitarlarla sıkı ilişki, onları sermaye ve dünya nimetlerine yeniden alıştırdı. Bu kez sağ liberal hükümetlerden edinilen kapitalist alışkanlıklar sonucu, ikili pazarlıklar yapıldı. İldami sermaye, bir şekilde Türkiye'deki çarpık kapitalist ekonomiye şırınga edildi. Bu arada tarikatlar, hükümetlerin görünmez ortağı durumuna geldiler. Derken, zamanla hükümetler ve partiler kuşatılmaya (fikri ve örgütsel yönden) başladı. Tarikatlar, müslüman işadamlarını temsilcilerini veya bizzat müslüman sermayedarları TBMM'ye kadar seçip gönderdiler. Bu tarihten sonra da "dünya nimetleri", birincil öneme haiz olmaya başladı. 


Tarikat sermayedarları, kapitalizmin araç ve gerekçelerini kullanarak piyasaya çıktılar. Bu tarihten itibaren, zaten rekabetçi bir zemine oturan cemat ve tarikatlar arasındaki rekabet, "dini-siyasi-ideolojik" olmaktan çıktı, "dini-ekonomik" bir görünüm aldı. Sadece müritler birbirlerine düşmekle kalmadı, aynı zamanda Cemaat/Tarikat Mürşitleri de birbirlerine cephe aldılar. Hatta aynı cemaat içindeki Mürit ile Mürşit bile zaman zaman birbirlerine düşman oldular.?31 
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DİPNOTLAR : 
yoachim VVach, Din Sosyoloiisi, Çev. Prof. Dr. Ünver Günay, s. 27-28 (S. George Diamond, The Psychology of the Methodist Revival, s. 208) Erciyes Üni. yay. 
1990. 
Halil Berktay, Kabileden Feodalizme, s. 55-72, Kaynakyay. İstanbul. 
VVilliam Adams Brovvn, The Church, Catholic and Protestant: A Study of Differences That Matter, s. 213"ten alıntılayan Joachim Wach, age, s. 29. 
İsmail Özcan, İslam Ansiklopedisi, s. 36; Ahmet Güner, Tarikat Ansiklopedisi, s. 
366-367, Milliyet yay. 1991. 
Mümtaz'er Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, s. 16-17 (H. Ar. 
R Gibb, Mohammedianism, New York, 1955, Sufism başlıklı bölüm). Batı'da ve İslamcılar arasında pek rağbet gören Halk İslamı deyimi, bilimsel değil, siyasal bir kavram olarak önplana çıkıyor ki, yanlıştır. Sosyolojik açıdan halk dindarlığı, kitlesel dindarlık, sıradan dindarlık deyimlerinin kullanılması daha yerinde olur. Çünkü, mesela, Türkiye, Mısır, Cezayir, Sudan, Pakistan gibi ülkelerde Halk İslamı denildiğinde, diğer dini azınlıkları tanımlamanın zorlukları ortaya çıkıyor. (F.B.) 
Gibb, The Heritage of İslam in the Modem World ve Religion and Political Development' ten aktaran Türköne, age, s. 17. 
M. Türköne, age, s. 17 (Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s. 57'den aktarına) Sami Zubaida, İslam, Halk ve Devlet, İletişim yay. 1994, s. 137, İstanbul. 


“ Olivier Roy, Siyasal İslamın İflası, s. 185, çev. Cüneyt Akalın, Metis yay. 1994, İs- 


tanbul. 
Sami Zubaida, age, s. 140. 
Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movement of İrag; ayrica R Keddie, Shi"ism and Social Protest. 
Bkz.Martin van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet: Kürdistanın Sosyal ve Politik Örgütlenmesi, Özge yay. Ankara, Kürdistan Yazılar, İletişim yay. İstanbul. 
S. Zubaida, age, s. 150-155 
Aktaran Joachim Wach, age, s. 288-289. 
Dr. Ali Şeriati, İslam Ekonomisi, s. 101. 
Joachim Wach, age, s. 280-281 (Kerman Thorning, "Beitrige zur Kenntis des İslamischen Vereinvvesen "in Türkische Bibliothek; Franz Taeschner, Die İslamischen Futuwwa Bünde, Heinrich Becker, Der İslam im Rahmen ciner al-Egemen Kulturgeschicte; Franz Babinger, Der İslamin Kleinasien) 

e, s. 281 

mer Lütfü Barkan, İktisat Tarihi, IL Kitap, s. 141-146. 
Voachim VVach, age, s. 281. 
age, s. 281 (Duncan Black Macdonald, Aspects of İslam, Reynold Alleyne Nicholson, The Mystics of İslam, Louis Massignon, La Pasion d'al -Hosayn ibn al-Mansur al-Hallaj.) 
age s. 281 (Herbert M. 1. .Loeve, The Mongols; Franz Taeschner, Betirâge zur Geschichte der Achisin Anatolien) 
Dr. Yümni Sezen, Sosyoloji Açısından Din: Dinin Sosyal Müesseseler Üzerindeki Tesirleri, s. 110 (Mahir İz, Tasavvuf, s. 72"den aktarma), Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi yay. 1988, İstanbul). 
age,s.110(Bkz. Kuşeyri Risalelcri, İslamda Tasavvufi Düşünce, İslam İkuisadırun Esasları) Joachim Wach, age, s. 282. 
age, s. 282. 
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36 
37 


378 


Sami Zubaida, age, s. 222 

age, s. 229. 

age, s. 155. 

Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye'de Modemleşme, Din ve Parti Politikası: MSP Örmek 

Olayı, s. 29 (A. Wallace, Revitalization Movements, B. Hoselitz, Teknik Değişmenin Toplumsal Etkilerinin İncelenmesinde Temel Kavramlar), Alan yay.. 1985, 

İstanbul. 

age, s. 29-30 

age, s. 34. 

Sami Zubaida, age, s. 145 ve 151. 

Sami Zubaida, "The Politic of İslamic İnvestment" (İslami Yatırım Politikası) 

BRISMES Bulletin, 1990, İslam the State and Democracy: Demokrasi: Mısır'da 

Karşıt Sivil Toplum Kavramları) MERUP, Nov/ Dec. 1992. 

İslam ekonomi ve sermayenin gelişimine ilişkin bu evrelerin tasnifi, Müslüman işadamlarının çalıştıkları alanlar ile buna ilişkin bazı saptamalar ve gözlemler, esas olarak Muhâmmed Taha imzasıyla, İslami Yeni Zemin dergisi, Şubat 1994, ile Selam 

gazetesinde (1994'teki çeşitli nüshalar) çıkan makalelerden derlendi (F. B. ) 

Yazarın özel notlarından: Aynı kişinin anlatımına bakılırsa, İstanbul Fatih Semtindeki bir market sahibi, gerçekte nereden alındığı belli olmayan etleri, Milli Gazete'de "İslami kesime uygun helal et" diyerek yayınlatmış; mal ,su gibi tüketilmişti. 

Nakşi tarikat mensubu Korkut Özal, "Petrolden iyi kazandım, "diyordu. Milliyet, 

10 Temmuz 1994, Nail Güreli röportajı. 

İslamcı girişimciler, Hac gezilerini tekeline almış liberal kapitalistlere karşı ilk protesto eylemlerini 1994 başında başlattılar. "İslami kimlikli turizm ve vurgunculuğa 

son," sloganıyla İstanbul, Samsun, Konya ve Diyarbakır'da ortaya atılan ve 25 firmayı kapsayan Sadakat Grubu'nun başını Haremeyn-Çağrı Turizm sahibi Ahmet 

Ziya İbrahimoğlu ile Emir Turizm sahibi Ali Rıza Demircan çekiyordu. (Zaman 

gazetesi, 25 Ocak 1994). 

Yazara anlatımlardan alınan özel notlar. 

Nakşi ileri gelenleriyle Faisal Finans'ın 1986'daki müdürleri arasındaki görüşme ve 

iftar yemeklerinde, bankanın gerçekte faizli mi faizsiz mi çalıştığı sorulup sorulanmıştı. (Bize özel anlatımlardan alınan notlar). 

İslami kesimden MÜSİAD'a yönelik doğru bir eleştiri için bkz. Selam gazetesi, 7- 
13 Şubat 1994, Sükuti Memioğlu makalesi. 

Milli Gazete, 3 Kasım 1994; MÜSİAD yayın organı Çerçeve dergilerinin 1993- 

1994 yılına ait değişik nüshalar ve 1992-1993 faaliyet raporları. 

Bkz. Nokta dergisi Özel Ek-3, 13-19 Şubat 1994, s. 12-13. 

Bkz. Yüzyıl dergisi, 9 Aralık 1990; EP dergisi, 18-25 Temmuz 1993; Selam gazetesinin İslam Yayıncılıkla ilgili Ocak 1994 tarihli nüshaları; Selam, 29 Mayıs-5 

Haziran 1994. 

Vakıfların tarikat ve cemaatlere göre konusunda önemli ipuçlarını, şu kaynaklarda bulmak mümkün. Faik Bulut, İslamcı Örgütler / Türkiye bölümü Doruk 

yay. 1997, Ankara, Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan, Metis yay. Aydınlık, 15 Aralık 1994; Zaman, 16 Eylül 1994: Selam, 29 Mayıs - 5 Haziran 1994; 10-16 Eylül 

1994: 23-25 Mayıs 1994; 4-10 Temmuz 1994. 

Soner Yalçın, Hangi Erbakan, 2. baskı, s. 277, Başak yay. 1994, Ankara. Ayrıca 

Şark-ül Avsat gazetesi, "25. Yılında Rabıta" 13 Ağustos 1987, Cidde. 

age, s. 278; Salih Özcan, kurucu sayısının 38 olduğunu söyledi. (6 Aralık 1994, 

HBB kanalı) 
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age, s. 278. 

age, s. 278-279, Birol Yeşilada ile Söyleşi: "Türkiye'de İslamcı Akımlar ve Suudi Ba lantısı, " Bilim ve Sanat dergisi, Temmuz 1988, s. 22. 

S. Yalçın, age, s. 279.: 

age, s. 279-280. 

age, s. 280. 

age, s. 281, (Milliyet, 4 Mayıs 1990) 

age, s. 281-282. 

Erbil Tuşalp, Plastik Papatya Kokusu, 3. basım, s. 57, Bilgi yay. 1994. 

S. Yalçın, age, s. 282-283. Aynca Salih Özcan söyleşisi, HBB. 

Nazih Ayubi, Arap Dünyasında Din ve Siyaset, Cep Kitap, s. 207-208. 

Olivier Roy, Siyasal İslamın İflası, s. 186-187. 

N. Ayubi, age, s. 207-208. 7 

Türk-Fas İş Konseyi Raporu, Selam gazetesi, 7-13 Şubat 1994. 

N. Ayubi, age, s. 208. Orneğin Mısır"da El Rachi Döviz ve Ticaret Şirketi bu işi başlatan ilklerden olup, toplam aktifleri 5 milyar dolan bulmuş, açtı ı şube sayısı ise 275'e (1983 yılında) ulaşmıştı. 

Birol Yeşilada ile söyleşi, agy, Bilim ve Sanat, Temmuz 1988, s. 232. 

E. Tuşalp, age, s: 98-99. 

Nevzat Yalçıntaş açıklaması, İntermedya Ekonomi: "Günaha Son Çare: İslam Kapitalizmi", 6-13 Kasım 1994. 

N. Yalçıntaş açıklaması, agy. 

Birol Yeşilada ile söyleşi, agy. 


agy. 

Birol Yeşilada, "İslam, dolarlar ve Politikalar: Türkiye"de Suudi Sermayesinin Politik Ekonomisi,” Missouri Üniversitesi- Columbia 1990, s. 9. 

Birol Yeşilada ile söyleşi, agy. Ayrıca bkz. Erbil Tuşalp, age, s. 139-145; S. Yalçın, age, s. 286-289. : 

Birol Yeşilada, agy, s. 13-14. 

agy, s. 14-15. : 

Birol Yeşilada ile söyleşi, agy. 

Birol Yeşilada, age, s. 21. 

Soner Yalçın, age, s. 285. 

Birol Yeşilada, agee, s. 21. 


agy. 
Salih El Verdani, Mısır"da İslami Akımlar, II. s. 188. 

Olivier Roy, age, s. 147-150. 

Suudi Arabistan'da yaşayan Cezayirli bir İslamcının yazara anlatımları, bkz. F. 
Bulut, İslamcı Örgütler, Doruk yay. 1997, Ankara 

Olivier Roy, s. 148. Fransız araştırmacı, bu konuda yanılgı içindedir (F.B.) 

Tarikat çevresinde yaşayıp sonra dönen birisinin özel anlatımlarına göre, Faisal Finans ve Al Baraka yöneticileri, sık sık cemaat dergahlarını ziyaret edip yemek verir, sohbet ederlerdi. 

İlginçtir; Faik Bulut tarafından Türkçe'ye çevrilen bu yazı, solcu 2000'e Doğru' Di o tarihteki nüshasında yayımlanınca, dergi hakkında DGM'de dava açıldı; ama aklandı. : 

Birol Yeşilada ile söyleşi, age. 

Nail Güreli, " Korkut Özal Anlatıyor", Milliyet, 11 Temmuz 1994. 

E. Tuşalp, age, s. 132. 

N. Güreli, age. Milliyet, 10-13 Temmuz 1994. 
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86 


87 
88 
89 
90 


91 


105 
106 


107 
108 


109 
110 
111 


112 
113 
114 
115 


116 


Özellikle bkz, 2000'e Doğru, "Emniyet'te İslamcı Cunta", 11 Şubat 1990, Yüzyıl dergisi; 28 Ekim 1990, s. 12. 

E. Tuşalp, age, s. 133. 

N. Güreli, age, Milliyet, 3 Temmuz 1994. 

agy, Milliyet, 1 Temmuz 1994. 

Tuşalp, age, s. 133, özellikle bkz. "Gizli Kırıkkale Toplantısı", 2000'e Doğru, 21- 
27 Şubat 1988. 

Yüzyıl, 28 Ekim 1990, s. 12-15; Ayrca bkz. ABD Gizli Raporu: "Türkiye'de İslamcı Akımlar", Tercüman, 19-24 Mart 1990, İstanbul. Bu raporda "hükümet üyelerinin birçoğunun tarikat üyesi olduğu; siyaset ve ekonomide İslami yükselişin 1980'lerden itibaren başladığı" yolunda açık saptamalar var. 

N. Güreli, age. Milliyet, 16 Temmuz 1994. 

E. Tuşalp, age, s. 138.. 

age,s.133. 

N. Güreli, age. Milliyet, 10 Temmuz 1994. 

agy, Milliyet, 9 Temmuz 1994. 

ay. 

E. Tuşalp, age, s. 138-139, Birol Yeşilada, agy. s. 16. 

age, s. 140. 

age, s. 142. 

age, s. 142. 

age, s. 144; B. Yeşilada, age. s. 16. 

Birol Yeşilada ile söyleşi, age. s. 24. ı 
Yazarın özel notlarından. Öte yandan Hak-Yol Vakfi Genel Müdürü Yahya Özkul, 
29 Mayıs-5 Haziran 1994 tarihli Selam gazetesine şu açıklamayı yaptı: "32 faal şubemiz var. 12 müracatımız değerlendirmede 2 kız, 2 orta öğretim, 10 yüksek öğretim ve 1 adet yetimler yurdumuz var." Aynca bu kesimin bize özel anlatımına bakılırsa, bizzat ANAP, 1986'da bu cemaate 300 milyon TL gibi büyük bir yardım yapmıştı. 

S. Yalçın, age, s. 284-285. 

Yazarın özel notlarından. Nurcuların lideri Bekir Berk, uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşamıştı. 

S. Yalçın, age. 

Sözgelimi, yıllarca Demirel'i destekleyen bu kesimin ileri gelenlerinden Mustafa Kaplan'ın tutuklanmasını, İslamcı Beklenen Vakit şu başlıkla verdi: "Kaplan'ı, Demirel Tutuklattı." 1 Ekim 1993, İstanbul. 

Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet, 1 Şubat 1994. 

E. Tuşalp, age, s. 146; H. Çetinkaya, Cumhuriyet, agy. 

Bkz. Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan, s. 232-238; Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet, 
27 Temmuz 1993, İstanbul. 

Milliyet, 20 Şubat 1994; R. Çakır, Ne Şeriat Ne Demokrasi: Refah Partisi'ni Anlamak, Metis yay. 1994, s. 131-149, İstanbul. 

H. Çetinkaya, Cumhuriyet, 27 Temmuz 1993, İstanbul. 

Beklenen Vakit gazetesi... Ekim (sonu ) 1994, İstanbul. 

Selam gazetesi, 4-10 Temmuz 1994, İstanbul. İslamcı bir yazar, bu resepsiyonu, "kapitalist müslüman hocaların işi" diye niteledi. Bkz. 7-13 Temfnuz 1994, Aktüel. 
Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet, 10 Nisan 1994. Para dergisi, 21 Eylül 1996, 
Cumhuriyet, 1 Kasım 1996 

age. 
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Cumhuriyet, 11 Temmuz 1993; 5 Ağustos ve 23 Ağustos 1993. Öte yandan bu meselede karşı tarafi tutan tarikatçı Zaman gazetesi, 12 Temmuz ve 26 Ağustos 
1993 tarihli nüshalarında Cumhuriyet'in iddialarını yalanlayan bir yayın yaptı. 
Çetinkaya, Cumhuriyet, 10 Nisan 1994. 

Faik Bulut, İslamcı Örgütler / Türkiye Bölümü, Ahmet Güner, Tarikatlar, s. 187. 
Milliyet yay. 1986, İstanbul. 

Fatih Tombuloğlu, "İhlas Holding İktidara Ortak-5 ", Aydınlık, 6 Nisan 1994. 
Tombuloğlu, age, A. Güner, age, s. 187. 

Tombuloğlu, age. 

Kimi Müslüman araştırmacıların dikkatinden kaçmayan bu husus, cemaatler arasında eleştiri ve hassasiyetlere de yol açtı. 

F. Tombuloğlu, age. Aydınlık, 2 Nisan 1994: İntermedya Ekonomi, "İhlas, Egebank'ı Nasıl Aldı?", 6 Kasım 1994, s. 38, İstanbul. 

Tombuloğlu, age. Aydınlık, 6 Nisan 1994. 

age. 2 Nisan 1994, İddia, bizzat ANAP lideri Mesut Yılmaz tarafından ortaya atıldı. 
age. 

age. 3 Nisan 1994; Ayrıca konuya eleştirel açıdan yaklaşıp değerlendiren bir makale için bkz. Muhammed Taha, Selam gazetesi. 

agy. Öte yandan, özellikle İzmir'deki tarikat paralarrının Nasrullalı Ayan aracılığıyla piyasada ve borsada değerlendirildiği yolunda ciddi iddialar var. Ancak bu tarikat (Nurcu- Nakşi) birikimlerinin İHLAS Holding ile ilişkisi bulunmuyor. Başka kanallarla Avrupa'ya kadar uzanıyor. 

bkz: Tombuloğlu, age, Türkiye gazetesi, 10 Eylül 1994, Esin Çetinel, "Allah İhlas'a Yürü Ya Kulum" Dedi", Politik ve Ekonomik Bülten, 31 Ekim 6 Kasım 
1994. 

Tombuloğlu, age. 

Esin Çetinel, age. 

Esin Çetinel, age. 

age. 

age. 

age. 

Bilgilerin tümü Esin Çetinel'in adı geçen yazısından alındı. 

E. Çetinel, age. 

Özellikle bkz; İntermedya Ekonomi, 6 Kasım 1994, s. 38; Cumhuriyet, 2 Kasım 
1994. 

İslamcı Beklenen Vakit gazetesi, 3 Kasım 1994. 

Cumhuriyet, 2 Kasım 1994: Beklenen Vakit, 3 Kasım 1994. 

E. Çetinel, agy. 6 Aralık 1994 tarihli Akşam gazetesine göre, İHLAS Holding, lehine bir kararı imzalaması karşılığında SHP'li bir Bakan'ın eşine torpil yapmıştı. 
(F.B.) 

age. > 

Buraya kadar olan bilgiler, MÜSİAD merkezinden yazara fakslanan 2 sayfalık 2 
Ekim 1994 tarihli metinlerden sağlandı. Ayrıca bkz. Dünya gazetesinin 28 sayfalık özel eki, 25 Ekim 1994. 

Dünya gazetesinin MÜSİAD özel ekindeki ilanlardan derlendi. 

Özel faks metni, 2 Ekim 1994. 

Bkz. Müsiad yayın organı Çerçeve dergisi, Erdem Tezel "Japon Kalkınmasının Sirri: Kalite Çemberleri", 6 Ekim 1993, stanbul. 

MÜSİAD'ın Akıncı Ruhu, Gerçek Dergisi, sayı 20, 1994, s. 22: 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Gerçek age, Tayfun Ergin, "MÜSİAD Afrka"yı Keşfetti", Çerçeve, Ocak -Şubat 1994, Mayıs - Haziran 1994. 

Erol Yarar, "Yurtdışı Kaynaklarımız": Natık Akyol, "MÜSİAD Avrupa'da" Çerçeve dergisi, Nisan 1994, Ayrıca Natık Akyol'un Tunus ve Paris gezilerini degerlendirmersi, Milli Gazete- 2, 1-3 Kasım 1994; Dünya gazetesi MÜSİAD özel sayısı, s. 3, 12 Ekim 1994. 

Natık Akyol - Erol Yarar, age.ler. 

Gerçek, age. 

Erol Yarar, "Özelleştirmenin Neresindeyiz?" Çerçeve, 6 Ekim 1993. 

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hüdaverdi Çakır, "Devlet, Kendi Meşru Sınırlarına Çekilsin" , Çerçeve, Nisan 1994 

Bkz: "MÜSİAD'ın Kriz Tedbir Önerileri", Selam gazetesi, 4-10 Nisan 1994, "MÜSİAD; 24 Ocak Kararlarının Bilançosunu yaptı", Selam, 24-30 1994. 

Gerçek, age. : 

İntermedya Ekonomi, 6 Kasım 1994. 

Sükuti Memioğlu, "MÜSİAD" dan Menzir"e", Selam, 7-13 Şubar 1994. 
Abdurrahman Dilipak, "Adım, Adım" , Beklenen Vakit, I Kasım 1994. 

S. Yalçın, age, s. 210-211. 

Necati Doğru, "Türk Soros"u Erbakan Hoca", 18.Ekim 1994. 

S. Yalçın, age, s. 267-268, 8 Kasım 1992 tarihli 2000'e Doğru dergisine göre, villa arazisini Erbakan"a hediye eden Suudililer idi. 
S. Yalçın, age, s. 296-297. 

age, 295-299. 

age. 

age. 

age. s. 224-225. : 

Yalçın Doğan, "Kral Fahd"dan Refah"a 50 Milyar", Milliyet, 4 Şubat 1994. 

agy; ayrıca Cumhuriyet, 15 Şubat 1994. 

Soner Yalçın, "Erbakan Biraderlerin Para İşleri", Aydınlık, 21 Mayıs 1994. 

S. Yalçın, age, s. 298-303. 

age, s. 303-305. 

MHP yanlısı Ortadoğu gazetesi, 1 Kasım 1994, İstanbul. 

Çetin Demirhan, Tempo dergisi, 8 Haziran 1994: Hürriyet, 7 Aralık 1996 
Yazarın Vakit gazetesindeki makalesinden alıntılayan Aktüel, 7-13 Temmuz 1994, s. 21. 

Yazarın Vakit gazetesindeki makalesiriden alınnlayan Aktüel, ags. 

İslamcı Ercüment Özkan ile söyleşi, Panorama dergisi, 25- 31 Mayıs 1994, İstanbul. 

S. Yalçın, age, s. 288. 

Milli Gazete, 19 Ekim 1994, Nevzat Laleli"nin seklamalırı 

MGV İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ile söyleşi, Selam gazetesi, 25-31 Temmuz 1994. 

Yazarın özel notlarından. Ayrıca bu konu, yazann Ordu ve Din: Asker Gözüyle İslamcı Faaliyetler adlı kitabında belgelerle ayrıntılı biçimde ele alınıp işleniyor. 

Bu başlık altındaki bilgilerin tümü esas olarak şu kaynaklardan derlendi: Faik Bulut, İslamcı Örgütler / Almanya bölümü, Doruk yay, 1997, Ankara, S. Yalçın, 
age, s. 311-319, Metin Dalman, "Fetva Desteğinde Ticaret", Yön dergisi, 14 
Ağustos 1994, İstanbul, s. 12-15. 

S. Yalçın, age, s. 293-294. 
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185 

"Hacı Başına 1500 Dolar Kazık", Aydınlık, 12 Şubat 1994. 

age. . 

Ahmet Dinç, "Hac Vurgunu", Zaman, 25 Ocak 1994. Öte yandan bazı İslami Turizm şirketlerinin de, müşteriyi aldatarak ortada bıraktıkları, 1994 yılı medyasında ömeklerle açıklandı. 

age. Öte yandan "Çıplak turizm yapan laik ve Yahudi şirketleriyle gizli işbirliği içinde olan fırsatçı İslami fimasının, Hicaz olduğu" ileri sürüldü. Ama daha doğru haber şöyleydi: TÜRSAR kurallarına göre "yasadışı ve kaçak" olan firma Hicaz, gizli ortağı Başaran Ulusoy aracılığıyla rant yiyordu. Bkz. yalin 12 Şubat 1994. 
Zaman, age. 

Aydınlık, age; Zaman, agy. 

Türkiye gazetesi, 31 Ekim 1994. 

Metin Dalman, "600 Milyarlık Din Ticareti", Cumhuriyet, 15 Şubat 1994. 
Aydınlık, age. 

Birol Yeşilada, age. s. 16. Ancak bu Cemiyet 1951 yılında kurulmuş olup, 1973 yılından itibaren adı İlim Yayma Vakfi olarak değiştirildi. (Bkz. Devrim, 21 Ekim 
1969 ve ayrıca Erbil Tuşalp, Şeriat A.Ş, Bilgi yay. s. 56-57). 

Devrim, 21 Ekim 1969. 

age. 

age. 

Birol Yeşilada, age. s. 18. 

Beklenen Vakit, 5 Kasım 1994. 

Sana Haber Bülteni, Ağustos 1994, İstanbul. 

Bkz. "Hac Başına 1500 Dolar Kazık", Aydınlık, 12 Şükür 1994. 

Bkz "Hac Vurgunu", Zaman, 25 Ocak 1994. 

Zaman, age. 

"600 Milyarlık Din Ticareti", Cumhuriyet, 15 Şubat 1994. 

Topkapı İplik Fabrikaları Sahibi Mehmet Akıncı ile söyleşi, Selam gazetesi, 4-10 Nisan 1994. 

Nail Güreli ile söyleşi, Milliyet, 9 Temmuz 1994. 

Beyat Otomotiv sahiplerinden Eşref Küçükateş'ile Söyleşi, Selam, 26 Şubat-6 Mart 
1994. 

Kombassan Şirketler Grubu Yn. Kr. Başkanı Haşim Bayram ile Söyleşi, Selam, 22- 
28 Ağustos 1994. 

M. Akıncı, Selam 4-10 Nisan 1994; 12-18 Eylül 1994. 

Gencallar Giyim Satış Müdürü Kemal Veli ile Söyleşi, Selam, 5-11 Eylül 1994. 
Bkz. Selam gazetesi, 21-27 Şubat 1994; 14-21 Ağustos ile 22-28 Ağustos 1994, 
28 Ağustos - 4 Eylül 1994; 5-11 Eylül ile 12-18 Eylül 1994. 

Abdulkadir Ateş ile söyleşi, Selam, 21-27 Şubat 1994. 

Bkz. Selam Gazetesi 26 Şubat-6 Mart 1994; 5-11 Eylül 1994. 

Yazarın özel notlarından. 

14-20 Mart 1994 tarihli Selam gazetesi. 

Politik ve Ekonomik Bülten, 31 Ekim-6 Kasım 1994. 

Yazara özel anlatımlardan alınan notlar. 

Bu kural, özellikle 1994 yerel seçimlerinde kazanan RP'li belediye başkanlarında yaygın biçimde uygulandı. Tipik örneğini ise Ankara Büyükşehir Belediye Bşk. 
Melih Gökçek Ağustos 1994'te verdi. 

İslamcı Şehremini Dayanışma Grubu Toplantısındaki konuşma, Beklenen Vakit, 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Konuya ilişkin örnek olay için bkz. Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet, 22 Ağustos 1994; ayrıca İslamcı yazar Muhammed Taha'nın makalesi, Yeni Zemin dergisi. 
Bkz. Milliyet, 9 Temmuz 1994; Aydınlık, 3 Nisan 1994; İntennedya Ekonomi, 

6 Kasın 1994. : 

1-7 Ağustos 1994 tarihli Selam gazetesi, 22-28 Ağustos 1994. 

Selam, 14-21 Ağustos 1994. 

Selam, 26 Şubat - 6 Mayıs, 14-20 Şubat 1994, Mart 1994. 

Selam, 5-11 Eylül 1994. 

Aktüel dergisinin firma sahibi Mustafa Karaduman ile görüş alışverişi, 7- 13 Temmuz 1994. 

13 Kasım 1994 tarihli TV haber bültenleri, Sabah, 14 Kasım 1994. 

Bkz. Selam, 21-27 Şubat 1994; 1 Kasım 1994 

26 Şubat - 6 Mart 1994 tarihli Selam, 1 Kasım 1994 tarihli Zaman. 

Bu başlık altındaki saptamaların önemli bir kısmı, İslamcı yazar Muhammed Taha tarafından kaleme alınıp, Selam gazetesinin çeşitli nüshalarında yayımlanmıştır. 
Bkz. Bir İslamcının Fatih Tombuloğlu'na anlattıkları, Aydınlık, 6 Nisan 1994; aynca Murat Rardakçı'nın 1994 Show dergisinde Mevleviler hakkında "Tarikatta Kavga Var" başlıklı yazısı. Sözgelimi şöyle deniliyor. "Mevlevilik iyi para getiriyor. 
Gösteri biletleri hemen satılıyor. Avrupa ve Amerika'da büyük ilgi görüyor. Mevlevilik şirketleşti artık... Sessizce ama kıran kırana devam eden bir kavga var. Bu kâr ve pay bölüşülemeyince, rekabet kızışıyor..." 


SON BÖLÜM : 


BELGELER VE VERİLERLE TARİKAT 
SERMAYESİ 


A) Diyanet İmparatorluğu 


Diyanet İşleri Başkanlığı, 1950-60"lar boyunca, birçok tarikat erbabının çatısı altında barınıp ekmek yediği, bazı nimetlerinden yararlandığı, yasadışı tarikat faaliyetlerine resmi himaye sağladığı bir çatı kurumu işlevi gördü. 


1994 tarihinde 75 bin cami, 4.577 Kur'an Kursu, 170 bin öğrencisi, 
88 bin 533 personeli, kırmızı plakalı arabaları, ortak olduğu milyarlık 
şirketleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, hem dinden-imandan geçinenlerin ekmek kapısı, hem de uluslararası alanda din ithalat-ihracatı yapan bir kurum haline geldi. 


Her yıl, Peygamberin doğum yıldönümü münasebetiyle düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" çerçevesinde milyarlarca liralık harcama yapılıyor. Örneğin, 1994 yılındaki kutlamanın masrafi 1 milyar lirayı; Avrasya Şurası'nın masrafi ise 2 milyarı bulmuştu. 1994'ten beri de uluslararası " Avrasya Şurası"nı devlet desteğinde gerçekleştiriyor. Böylece, başta Dışişleri Bakanlığı gibi "monşer takımı"nın kadrolaştığı resmi makamlar sayesinde Arnavutluk'tan Bosna-Hersek'e, Ortaasya Cumhuriyetlerinden Japonya'ya kadar din ihraç edebiliyor. 1996'nın ilk sekiz ayında, 21 ülkede yaşayan müslümanlara verilen ayni ve nakdi yardım bedeli 190 milyarı geçti. 


1976'dan itibaren kurum bünyesinde kurulan Türkiye Diyanet 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Vakfi (TDV), yaklaşık 800 şubesiyle dev bir kuruluş gibi. Türkiye'nin en zengin ve büyük vakfi olarak tanımlanıyor, TDV. 


Vakfın; sermayesi milyarlarca lira ile ifade edilen GİNTAŞ, KOMAŞ (Ankara), TEMSAŞ (İstanbul), DİVANTAŞ ve Kuveyt-Türk EVKAF Finans Kurumu gibi ticari ve mali şirketleri bulunuyor. GİNTAŞ, Diyanet'intüm inşaatlarını yapıyor, gıda, neşriyat ve turizm alanında faaliyet gösteriyor. GİNTAŞ, 1993'te IATA'ya(Uluslararası Havacılık Şirketi) üye oldu. Azerbaycan'da tam teşekküllü bir matbaa ve yayınevi kurdu; Göktürk adlı Azerbaycan firmasıyla ülkede ansiklopedi ve benzeri yayınları yayınlıyor. 


TEMSAŞ adlı bir şirketin 488 hissesine sahip TDV, Pürsoft, P-100, GenPür, P-500, Eta-Pür, PürYeşil, OtoPür ve KöPür isimleri altında temizlik malzemeleri üretip, otomobil yıkayıcılığına kadar ilgisi dahilindeki her alanda rekabete giriyor. 


TDV"nin Kuveyt-Türk Evfkaf Finans Kurumu'na ortaklık oranı 961 
olmakla birlikte, mali alandaki sıkıntılarını bu yolla aşmayı başarabiliyor. 


KOMAŞ"n 493 hissesine sahip TDV, Ülker Gıda Grubu patronu Sabri Ülker ve İzmir Büyükkent Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile birlikte Ankara Kocatepe camisi altındaki dev Beğendik Market'i açtı. 


TDV'nin 1992-94 arasında aldığı arsa büyüklüğü 1 milyon 672 bin 
102 metrckare. Bunlar için ödenen miktar 56 milyar 481 milyon 508 
bin lira.1990 yılında 1270 olan gayrimenkul adedi ise 1992'de 5 bin 257'ye yükseldi. Bunlar arasında; 


1313 cami, 695 Kur'an Kursu, 21 İmam-Hatip Lisesi, 227 müftülük, 513 lojman, 181 dükkan, 132 büro, 14 yurt, 6 işyeri, 24 depo, 
32 sosyal tesis, 1454 arsa, 343 çıplak mülkiyet (bina, arsa), 291 arazi, 
4 yayınevi ve 1 eğitim merkezi bulunuyor. Diyanet personeli için Ankara Dikmen'de 15 bölümlük bir bina, 1994'te 5 milyar liraya satın alınıyor. Diyanet'in deposu için satın alınan yere 1 milyar, Ankara'da 
kiraya verilmek üzere satın alınan büro ve iki katlı bina için de 860 
milyon lira ödenmiş. l 


Diyanet, vakıf emlak kiraları ve gecikme cezalarından da yüklü bir gelir elde etmiş. 1992 yılında, bu meblağın tutarı 4 milyar 960 milyon liraydı. 


Diyanet'in basın-yayın alanındaki çalışmaları da şöyle: Aylık Diyanet 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dergisi, Diyanet dergisi ve Çocuk Dergisi. TDV, ayrıca birçok telif ve tercüme kitabı kendi yayınevinde basarak satışını yapıyor. (Bkz; Sinan Onuş, "Diyanet İmparatorluğu", Aydınlık, 23 Temmuz 1994) 


Hemen her dönemde Türkiye'de en çok satan kitaplardan Kur'an, Diyanet Vakfı tarafindan 75 bin adet olarak basılıyor. Diğer özel kurum ve vakıflar, bu alanda TDV'yi geriden izliyorlar. Bu rant, Diyanet ile dinci kuruluşları karşı karşıya getiriyor. Son olarak mesele, TBMM'ye 
kadar intikal etti. (Yeni Yüzyıl, 2 Kasım 1996) TDV, 1994 yılında 339 
bin Kur'an sattığını açıkladı. Kur'an'ın maddi değeri, aynı yıl içinde 600-800 bin lira arasında değişiyordu. TDV dışında özel kuruluşlarca basılan 480 bin Kur'an ise genelde 800 bin liradan alıcı buldu. (Hürriyet, 30 Ağustos 1994) 


TDV'nin vakıf alanı dışına çıkarak piyasada ticari faaliyet alanını genişletmesi, tartışmalara neden oluyor. Prof. Dr. Çetin Özek, "Vakıfların şirketleşmesi olgusuyla vergisiz kazanç sağlamanın yolu açılmıştır. Vakıf, esasında bir hizmete, bir amaca yönelik tüzel kişiliktir. Sadece, amacı gerçekleştirebilmek için gelir sağlayan bir faaliyette bulunabilir. Salt kâr sağlamaya yönelik şirketleşme, vakıf kavram ve amacıyla bağdaşmaz." 


TDV Genel Müdürü Kemal Güran ise, vakıfların ticaret yapmalarının daha medenice olduğunu" söyleyerek, ticari faaliyetlerini savundu. (Panorama, 8 Nisan 1990) 


Ancak, otomobil yıkamanın Diyanet Vakfı'nın kutsal amaçlarına ne kadar hizmet ettiği tartışma konusudur. 


Eleştirilere kulak asmayan Diyanet ile yan kuruluşu TDV, filmcilik sahasına da el attı. İslamcı Yücel Çakmak'ın yönettiği "Sahibini Arayan Madalya" ile Kurtuluş Savaşı yıllarında Maraşlıların Fransızlara karşı mücadelesini konu alan iki film için kesenin ağzını açtı 1990 yılında. 
Son filmin masrafi, 314 milyon liraya çıktı. Bu işten hoşlanan TDV, tam teşekküllü bir "Prodüksiyon Merkezi" kurup, son model cihazlarla donatmayı ihmal etmedi. Burada üretilen dini içerikli film, video kaseti ve TV çekimleri; hem ülkenin dört bir yanına hem de Türkiye'nin "din ihracı" alanına giren ülkelere gönderiliyor. 


Nitekim, bu amaçla 1996 yılında İstanbul'da düzenlenen uluslararası "İslam Şurası" na katılan DYP lideri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, besmeleyle başlatılan toplantıya başörtüsü ve tesbihle girdi. "Siyaset, dinin emrindedir" şeklinde bir demeç bile verdi. (Hürriyet, 24 Ekim 1996) 
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İslam Ansiklopedisi (İSAM) çalışmaları çerçevesinde kurulan Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü bünyesinde 45 bin adet kitap, 
1300 çeşit dergi ve 1300 belgesel dosya bulunuyor. 


Hemen her yıl Dini Yayınlar Fuarı düzenleyen Diyanet, 1996'da TDV bünyesinde Vakıf Fuarcılık, Reklamcılık, Yayıncılık Tanıtımı Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi'ni 5 milyar sermayeyle kurdu. 
(Zaman, 3 Kasım 1996) 


Diyanet, 1994-95 öğretim yılına kadar, sadece orta ve yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencilere, 123 milyar 849 milyon liralık burs verdi. 


Türkiye ve yurtdışında özel okul açma projelerini sürdürüyor. Orta Asya Cumhuriyetlerinden getirtilen 10 öğrenciye de ayrıca burs veriliyor. 1975-1994 arasında yaklaşık 100 bin yoksul ve muhtaç insana sosyal yardım yapılmış. Yıllara göre miktarında artış olan bu yardımların toplamı, yaklaşık 40 milyar lirayı bulmuş. Sadece 1994'te sunulan yardım tutarı 8 milyar 706 milyon kadar.Çoğunlukla İmam- Hatip liselerine her yıl artan miktarda maddi yardım yapılıyor. Mesela 1994'te verilen yardım tutarı 70 milyon liraydı. 


Kur'an kurslarına da yüklü miktarda yardım yapıldığını, bizzat Diyanet yayın organı yazıyor. 1994 rakamlarıyla 466 milyon 249 bin lira. 


Diyanet, dünyada "Türk hinterlandı" yaratma amacını gizlemiyor. 
Bu maksatla, eksenini Balkan, Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin kala yaklaşık 37 ülkede kültürel ve maddi yatırımları bulunuyor. İslamiyetin cami ve dini kültür merkezleri aracılığıyla tanındığına ve yayıldığına inanan Diyanet yetkilileri, özellikle Sovyetler Birliği'nden arta kalan cumhuriyetlerdeki sosyalist kültürün izlerini silip, yerine dini eğitimi koymayı programının birinci maddesi haline getirmiş. Bu çerçevede Azerbaycan, “Kırgızistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Dağıstan-Romanya, Tataristan-Başkurdistan-Moskova, Kırım, KKTC gibi yerlerde çok sayıda İmam-hatip lisesi, öğrenci yurdu, Kur'an kursu ve cami yapmıştır. TDV bünyesindeki GİNTAŞ AŞ, inşaat faaliyetlerini yürütürken başta Kur'an olmak üzere birçok dini yayın Azerbaycan'da basılıp anılan bölgelere gönderilmiştir. Sözgelimi Azerbaycan'daki GÖKTÜRK Matbaası için 1994'de 1 milyon dolar sarfedilmiş, aynı ülkedeki dini kurumların gerçekleştirilmesi de TDV'ye 
300 bin dolara mal olmuştur. 1994 yılında 3, Rusya Federasyonu'nda 
3; Özbekistan'da 1; Azerbaycan'da 4; Kırım'da 10; Kırgızistan'da 1; 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Nahcivan'da 1, Kazakistan'da 1 ve Türkmenistan'da 1 olmak üzere toplam 23 cami yapılmıştır. 


Aralarında Avrupa, Avustralya, Balkan ülkeleriyle Orta Asya ve Rusya cumhuriyetleri de olmak üzere toplam 29 ülkeye yapılan maddi yardımların tutarı, 1994 rakamlarıyla 50 milyar doları aştı. Aynı çerçevede 37 ülkeye verilen araç-gereç yardımının tutarı ise bunun yarısı 
kadar. Ayrıca anılan bölgelerde tanıtım faaliyetleri; o bölgedeki 1000 
kadar kişinin haca gönderilmesi; yurtdışına sunulan 40 milyar liraya yakın 
insani yardımların miktarı da hayli yüksek. ( Kaynaklar için bkz; EP, 27 
Haziran- 4 Temmuz 1993; Panorama, 8 Nisan 1990; Nokta, 16-22 Nisan 1995; Diyanet'in 1995 tarihli faaliyetlerini içeren 20. Yılında Diyanet Vakfi adlı kitap ile TDV Diyanet Vakfi Dergisi'nin çeşitli sayıları) 


Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi tablosu: 


Xl Miktar >> — 
1981 11.3 milyar 

1982 122 " 

1983 1822 " 

1984 240 " 

1985 340 " 

1986 459 " 

1987. 674 " 

1988 128.7 " 

1989 226 " 

1990 783 " 

1991 . 1.3 trilyon 

1992 2.4 ı 

1993 3 trilyon 711 milyar 
1994 8 trilyon 368 milyar 
1996 49 trilyon 349 milyar 


(Bkz, Aydınlık, 23 Temmuz 1994 ve Diyanet dergileri) 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Diyanet İşleri bütçesinin diğer bakanlık bütçeleriyle karşılaştırılması (milyar TL) 
YIL DİYANET TURİZM BAK. SANAYİBAK. 


1981 11.3 5.8 8.7 
1982 12.2 15.9 16.9 
1983 18.2 24 24.1 
1984 24 25 24 
1985 34 34 26 
1986 45.9 45.9 31.8 
1987 67.4 62.5 73.6 
1988 128.7 117.3 104.5 
1989 232.6 187.9 136 
1990 783 117 231 
1993 3 trilyon 717 milyar 

1994 8 " 368 milyar 


(Bkz, Nisan 1990 tarihli Panorama) 


Türkiye Diyanet Vakfı" (TDV) nın Ticari Şirketleri: 


FİRMA ADI SERMAYESİ TDV PAYI(X) ÇALIŞTIĞI ALAN 
GİNTAŞ (1983) 20 milyar(1992) 99 İnşaat 

Yayın- Matbaa İş. 100 vakıf yayınları 
Uluslararası Otob. İş. 100 hacc ve umre ziyareti 
Vakıf yayıncılık işl, ” 100 İslam ansiklopedisi 
TEMSAŞ A.Ş. 60 milyar (96) 88 temizlik hizmetleri 
KOMAŞ A.Ş. 150 milyar (96) 93 mağazacılık 
Kuveyt-Türk Evkaf İ özel finans kurumu 
DİVANTAŞ 20 milyar (96) 90 kültür hizmetleri 


(Bkz, TDV Vakfi Dergisi"nin 1996 sayıları) 
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B) İllere Göre Cami Sayısı (1994-95 Rakamlarına Göre) 


İL CAMİ İL CAMİ İL CAMİ 

Kastamonu 2158 Zonguldak 1797 Manisa 1479 
Iğdır 166 Uşak 471 Diyarbakır 1354 
Bartın 567 Van 1041 Aydın 990 
Sinop 957 Elazığ 808. K.Maraş 1040 
Bolu 1695 Erzincan 494 Adıyaman 578 
Artvin 620 Erzurum 1364 Malatya 742 
Çankırı 816 Amasya 573. 5 Eskişehir 691 
Gümüşhane 474 Ardahan 265 *. Kayseri 1004 
Rize” ” 942 Sakarya 1064.” Ş.Urfa 990 
Karaman 574 Muğla 878 Kocaeli 895 
Gireğun 1130 Ağrı 674. İçel 1199 
Bilecik “ 374 Sivas 1226 Niğde 337 
Trabzon 1687 Balıkesir 1495 Muş 354 
Hakkari 350 Nevşehir 440 Edirne 356 
Bayburt 211 Şırnak 421 Tunceli 117 
Samsun 2293 Yozgat 859 Tekirdağ 408 
Çorum 1173 Mardin 827 Bursa 1377 
Bitlis 602 Konya 2519 Kırklareli 268 
Kütahya “ 1094 Batman 494 Kırıkkale 309 
Burdur 460 Antalya 1604 Adana 1480 
Çanakkale 759 Isparta 600 Ankara 2383 
Bingöl 439 Tokat 998 G.Antep 874 
Ordu 1574 Denizli 1035 Hatay 786 
Sirt 425 Aksaray 495 Kars 427 
Kırşehir 436 Afyon 955 İzmir 1509 
İstanbul 2203 


Toplam cami sayısı : 69.523 
Toplam Cami başına düşen nüfus: 898 (Bkz; Milliyet, 4 Ekim 1996) 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Doğrusu; cami sayısı hakkında çelişkili bilgiler bulunuyor. Çünkü; özel cami sayısı verilere dahil edilmiyor. Ayrıca her 6 saatte bir cami, her ay 14 cami yapılıyor. Sözgelimi bir veriye göre, 1996'da İstanbul'da yeni yapılanlarla birlikte, cami sayısı 2550'yi geçti. Bazı tarikatlar ve dini vakıflar "gecekondu" tipinde inşaa edilebiliyor. Hatta, cami gibi kutsal bir mekana karşı çıkılamayacağı için, önceden cami yapımı için ruhsat alınıp; sonradan yanına yöresine kaçak inşaat bile yapılabiliyor. Bu durum, RP'li belediyeler döneminde iyice artış gösterdi. 


Ayrıca, belediyelere ek yetki vermeyi öngören yasa tasarısı RP hükümetince kabul edildi. Yasa şöyle: "Cami yaptırma dernekleri veya vakıfların imar planlarında cami ve müştemilatı inşaatı projesi varsa, bunlara arsa ücretsiz verilir. Cami tuvalet yapımı ve çevre düzenlemeleri için de belediye bütçesinin #l'i oranında bir meblağı ayırır. (Bkz, Sabah, 22 Temmuz 1996, Nedim Şener, "Camiye Yardım Vergisi", Milliyet, 4 Ekim 1996, Sevinç Yavuz, "Geçekonduya Cami Kalkanı", Yeni Yüzyıl, 21 Ekim 1996) 


İstanbul'da Yıllara Göre Cami Yapımı 


Yıl Camı Sayısı Artış Oranı # 
1985 1490 

1989 1796 360 

1990 1846 50 

1993 1992 142 

1995 2203 211 


(Bkz; Yeni Yüzyıl, 21 Ekim 1996) 
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CAMİLER KAÇA ÇIKIYOR (1995 rakamları) 
300- 400 metrekarelik cami 10-20 milyar TL 


1000 metrekarelik cami 50-75 milyar 
2000 ii 2 100-150 milyar 
3000 metrekare ve üzeri 200-400 milyar 
Mescit 3-7 milyar 


NOT: Bu rakamlara arsa fiyatlan dahil değildir. Maliyet, minare sayısına ve içindeki malzemeye (tam çini kaplama olup olmaması, avizelerin büyüklüğü ve sayısı gibi) göre değişiklik gösterebiliyor. 


(Bkz, Milliyet, 17 Ekim 1995) 


C) RP'nin Bağlantıları 
1) Akrabaları: 


KEMALETTİN ERBAKAN: Erbakan'ın kardeşi; işadamı, RP'nin mutemedi olarak da biliniyor. Arsa milyarderi. 


MEHMET SABRİ ERBAKAN: RP liderinin yeğeni. RP'nin uluslararası bağlantılarının ayaklarından. Almariya AMGT'nin önemli ismi. 
İşadamı; sahibi olduğu gıda mağazaları zincirinin 480 yerde şubesi var. 


II) RP"ye Yakın Duran Şirket ve İş Çevreleri: 
HALİS TOPRAK: Banka , TOPRAK Holding sahibi. 


DURSUN UYAR: YİMPAŞ Holding; mağaza ve marketler zinciri, imalat ve ticaret şirketleri sahibi. 


A. SELÇUK BERKSAN: KAR Şirketler Grubu; tarım, gıda, hayvancılık, havacılık, inşaat alanında faaliyet gösteriyor. 


M. FADIL AKGÜNDÜZ: JET-PA pazarlama, inşaat şirketleri sahibi. 


SEYİD M. BOĞA : Yem, makarna, alışveriş merkezlerini içeren İTTİFAK Holding sahibi. 


HAŞİM BAYRAM: Makine imalat sanayi devi KOMBASSAN Holding sahibi. 
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İBRAHİM BODUR: Kalebodur seramik imalat, satış şirketleri sahibi. 
ENVER ÖREN: Dev İHLAS Holding firması sahibi. 

HACI BOYDAK: İstikbal mobilya imalat firması sahibi. 

SABRİ ÜLKER: Ülker Grubu gıda sanayi firmaları sahibi. 


HASAN KALYONCU: Kalyon İnşaat ve şirketler grubu patronu. RP' nin kasası durumunda. RP'li yerel yönetimlerden en fazla ihale alan kişi. 


HI) Yurtdışındaki Kuruluşlar: 

AMGT: RP'nin Batılı ülkelerdeki yan kolu. Yöneticilerinden Osman Yumakoğulları, RP milletvekili. Ali Yüksel ise, seçimlerde milletvekili adayı olmuştu. Yurtdışındaki sayısız şirket ve kuruluşu sayesinde, 
AMGT, zaman zaman çeşitli yollardan RP'ye parar gönderir. 1994 
yerel seçimlerinde 400 milyar liralık yardım gönderildi. 


İSLAMİ FİNANS KURUMLARI VE İSLAMCI ÖRGÜTLER: 
Miktarı bilinmemehle birlikte gerek Ban'daki çeşitli İslamcı mali ve siyasi kuruluşlarla, İslam ülkelerindeki örgütlerden RP'ye bazı maddi imkanların gönderildiği yolunda haberler çıkar basında. 

Yardım edenler arasında Libya'daki İslama Çağrı Cemiyeti ile Suudi Arabistan'daki Rabıta türünden örgütlerin adı da geçer. 

(Bkz; Aktüel PARA, "İşte Erbakan İmparatorluğu", 21 Temmuz 
1996) 
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D) Anadolu'nun Yeşil Kaplanları 


KURULUŞ | YATIRIM | FAALİYET 


Konya 
1989 


Yozgat 
1980 


Konya 
1988 


YERİ 


Tekirdağ, 
İstanbul 
Mersin 
Muğla 
Aksaray 
Karaman 
Antalya 
Almanya, 
Kazakistan 


Ankara, 
Yozgat, 
İstanbul 
Adapazarı ve 30 il - 
Almanya 


Konya, 
Seydişehir 
Beyşehir 
Denizli 


.İ İstanbul 


İstanbul 


Ankara, 
Kemer, 
Almanya 
Konya, 
Denizli, 


ambalaj, 


ALANI 


Motorlu araç üretim, ticaret 


.İ merkezleri, 


kağıt, mermer, tekstil, ambalaj, taşımacılık 


marketçilik, gıda üretimi,sinema sağlık eğitim, pazarlama 


makina üretimi nakliyat, yem, teksril, ambalaj, alışveriş merkezi, araç kiralama, bilgi işlem inşaat, sigorta yayın, otomobil alım satım 


Turizm, inşaat araç kiralama 


Ticaret, gıda, 


ŞİRKET | İŞÇİ (ORTAK 

SAYISI | SAYISI) SAYISI 
40 8000 İ 26 bin 
24 İ 4000 İ 30 bin 
16 | 1150 İl4bın 
5 100 | 250 
3 200| 90 
? 80 İ 800 
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Seydişehir) 
Beyşehir, 
İstanbul 
BÜYÜK 
ANADOLU İstanbul "İ İstanbul, İ Sağlık , 1.11 İ 1050 400 
1993 Samsun, | hizmetleri, 
Bafra inşaat, tekstil, temizlik ürünleri 
SAYHA Konya Konya, Bilri işlem, 10 İ 550 5 bin 
1993 İsmil, turizm, 
granit mermer, inşaat ve ” 
metal imalat 
ASYA İstanbul | İstanbul, | Alışveriş 3 (200 100 
1992 Mersin, merkezleri, , ı 
oto alım, gıda imalat. 
ESTAŞ Sivas Sivas, Eksantrik 
1977 ABD üretimi 6 
Avrupa, 
Malezya 


Bu holdinglerden YİMPAŞ, Fethullah Hoca'ya yakın Asya Finans ile 
1 trilyona evlendi ve Almanyardaki işçiler arasında İslami bankacılık girişimi başlattı. Tansu Çiller'in eşi Özer'in AYTAÇ süt ve et fabrikasını 
9 trilyona (7670 hissesini) satın aldı. YİMPAŞ patronu Dursun Uyar, 
Turhal'a süt ve yağ fabrikası yaptı. Yozgat'ta bir Bira Fabrikası kurmayı planlıyor. KOMBASSAN Holding, Alfa Air'i satın alıyor, Antalya'daki AR-GE yatırımı için 400 milyar teşvik kredisi aldı hükümetten. Holding patronu Haşim Bayram, 22 ayrı sektörde 34 büyük yatırımıyla dikkati çekiyor ve 100'den fazla işyerine sahip. Her iki holding, her yıl 
2030 oranında kâr payı dağıtıyorlarmış ortaklarına. ( Kaynaklar için bkz; 
Türkiye, 25 Temmuz 1996, Radikal gazetesinin 21 Ekim, 8-9-12 
Kasım 1996 ve 7-14 Ocak 1997 tarihli nüshaları; Cumhuriyet, 14 
Ocak 1997; Yeni Yüzyıl gazetesinin 12-13 Kasım ile 8 Aralık 1996 
tarihli nüshaları; Milli Gazete, 14 Haziran 1996, Milli Gazete, 1 Ocak 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1997; Zaman, 11-25 Kasım 1996; Taha Kıvanç, Zaman gazetesindeki 
8 Kasım 1996 tarihli makalesi, Power, Şubat 1997; Aktüel PARA, 
15-22 Aralık 1996) 


E) Yeşil Holdinglerin Y. apısal Özellikleri: 
“ Hisse fiyatlandırması reel değerler üzerinden yapılıyor. 


* Bir yanıyla, finans kurumu gibi çalışıyorlar. Parayı topluyor; ancak, bir. başka yatırımcıya satmayarak bizzat kendisi işletip yatırıma yöneliyor. Böylece, tasarrufçunun parası, iki el değiştirmeden tek elden geri dönüyor. Dolayısıyla, kâr oranı görece daha-yüksek. 


, * Hisse satarak ihtiyaçları olan finansı 55: sağlayabildikleri için 
hızlirbüyüyorlar. 2 


— 
* Birçoğu, işe ticaretle başlamasına rağmen, imalata yöneliyorlar. 


* Bazı holdingler, hisselerin tek ehde toplanmasını önlemek için, pay alım oranlarina önceden belli kısıtlamalar getirmiş. 


iq Büyük holdinglerin hisselerinin alım satımı Tynedeniyin, bir tür kapalı devre borsa oluşuyor. : 


b Birçoğu, yeterince şeffaf değil... 


” * Belli bir büyüklüğe eriştikten sonra, borsaya açılmayı düşünüyorlar. 


* Çok hızlı büyüdüklerinden, aynı hızla Bind ve yönetsel yapıyı değiştiremiyorlar. ( Bkz; Power, Şubat 1997) 


F) Ihlas Holding Şirketleri: 


İhlas Holding AŞ, Yay-Sat Yayın Satış Pazarlama AŞ, Bal-Sa AŞ, Bay-Las AŞ, Otomobilcilik Ticaret AŞ, HAsdök Çelik Döküm Sanayi AŞ, İhlas TARSAN Ltd, İhlas Gümrükleme Ltd, İhlas Se-Na AŞ, İhlas Gazetecilik AŞ, İhlas Pazarlama AŞ, İhlas Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, İhlas Fuar Hizmetleri AŞ, İhlas Endüstri AŞ, İhlas Haber Ajansı Ltd, İhlas Motortu Araçlar AŞ, İhlas Kargo AŞ, Kristal Sıvı İçecekler AŞ, İHTAŞ-İhlas Elektronik Şanayi ve Ticaret AŞ, İBİM, İhlas Kimya Ltd, İhlas Basın Tanıtım AŞ, İhlas Ev Aletleri AŞ, London Video Ltd, İhlas Medikal AŞ, İhlas Gıda ve Ambalaj Sanayi AŞ, İhlas Medya Pazarlama AŞ, Akademi İhlas Medya Ltd, İhlas Mal Pazarlama AŞ, İhlas TÖRSAN 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Tokat Örme Sanayi AŞ, MENPA Mensucat Pazarlama AŞ, İhlas Tekstil Sanayi AŞ, İhlas Sigorta AŞ, İhlas Finans Kurumu AŞ, İhlas Yapı AŞ, İhlas İnşaat AŞ, Anber İnşaat Nakliyat Ltd, International Hospital, İhlas Motorlu Araçlar Organizasyon.ve Ticaret AŞ, İhlas Dış Ticaret AŞ, İhlas bilgi İşlem Ticaret AŞ, Altın Kağıt Ürünleri Ticaret AŞ, İhlas Film Prodüksiyon AŞ, Subaru-İhlas Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, İhlas Emlak Organizasyon Ltd, Hakikat Yayıncılık. Sanayi Ltd, İhlas Turizm Seyahat ve Ticaret Ltd, Ihlas Elektronik Cihazlar ve İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd, İhlas Kamuoyu ve Piyasa Araştırmaları ve Danışmanlık Ltd, İhlas TARSAN Tartı Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd, Model Endüstri Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd, İhlas Mobilya, İhlas Kaset Fabrikası, Haifawi Medikal Turizm Tesisleri Sanayi ve Ticaret Ltd. İhlas (Borsa) Yeni Şirketler Pazar. (Bkz; EP dergisi, 28 Kasım-5 aralık 1993; Türkiye, 27 Mayıs: 1995; Panorama...?) Mevcut şirketlerin toplam sermayesi, 1995 yılında 2.5 trilyon lirayı buluyordu. 


Ayrıca İhlas Havacılık AŞ, adıyla İzmir merkezli bir şirket kurdu, (Türkiye, 14 Haziran 1996) 


Ihlas Vakfı Öğrenci Yurtları: 


6'sı İstanbul, 2'şer tanesi de Çorum ve İzmir'de; Adana, Adapazarı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Ereğli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İsparta, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Nazilli, Nevşehir, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tokat ve Yozgat'ta birer adet olmak üzere, 1996 yılında toplam 43 öğrenci yurduna sahipti. (Türkiye, 18 Ekim 1996). 

Öte yandan, TGRT kanalının 17-18 Mart 1995 gündüz haber 
bültenine göre, İHLAS Vakfi, Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelen 15 
bin öğrenciden 500'üne burs verdi. 


G) Fethullah Gülen Cemaatine Yakın Şirketler 
I) İş Hayatı Dayanışma Derneği Üyeleri (İŞHAD): 
*Açıl Tekstil, Atilla Ayakkabı, Avşar Mobilya, Akbulut Elektrik, 


Akça Hastanesi ve Doğumevi, Akdaş Tekstil, Akdere İnşaat, Akerler Ticaret, Akın Çorap, Akik Bebe, Akören Tekstil, Aksa Giyim, Aksa 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Tekstil, Aksam Tekstil, Askanak İnşaat, Aksoyman Mefruşat, Aksu Market, Aktekstil Giyim, Akter Elektronik, Aktif Sped Uluslararası Nakliyat, Akun Ekmek ve Unlu Mamuller, Akveren Unlu Mamuller, Alka Granit Mermer, Alko Tekstil, Alkoç Deri ve Mamulleri, Alper Mefruşat, Alsa Tesisat, Altay Konfeksiyon, Altaylar Plastik Sanayi, Altın Büfecilik ve Gıda Sanayi, Altın Köprülü Tekstil Dış Ticaret, Altun Züccaciye, Anadolu Kuyumculuk ve Döviz, Anadolu Mermer Sanayi, Akın Mensucat Pazarlama, Apa-Akın Mensucat Pazarlama, Arınç Tekstil Ticaret, Astkes Kumaşçılık, Asaş Filtre Sanayi, Asil Ticaret, Asilsoy İnşaat, Turizm ve Ticaret, Asit Ticaret, Aslan Mobilya Sanayi, Asrın Giyim Sanayi, Atlas Çanta Deri Mamulleri, Atlas Tekstil, Ay Sigorta ve Aracılık, Aydın Gıda Sanayi, Aydın Örme Sanayi, Aydınlı Hazır Giyim Tekstil, Aydoğan Tekstil Sanayi, Aypaş Saat ve Makine Sanayi 


* Bahar Taban Sanayi, Bakım Elektronik Sanayi, Baklavacı Güllüoğlu, Balkan Kağıt Sanayi, Barış Gıda, Barış Yağ Sanayi, Başaran Tekstil, Bedir Otomotiv, Beğendik Tekstil Sanayi, Benson Tekstil Sanayi, Bereket Gıda Maddeleri, Bereket Kimya ve Tıp Teknik, Beria Tekstil Sanayi, Bes Makina, Bezci Tekstil Sanayi, Bilal Kutu Oluklu Mukavva- Ambalaj, Bileda Ayakkabı Sanayi, Bilgi döküm Makina, Bilkim Dış Ticaret, Biyofarma İlaç Sanayi, Birdem Etek Sanayi, Birlik Sigorta Aracılık, Boğaziçi Gıda Sanayi, Buluzan Giyim Sanayi, Burak Dış Ticaret 


* Cansızoğlu Yapı Malzemeleri, Ceceli Metal Sanayi, Cemeks Yapı Elemanları Sanayi, Cengiz Bebe, Coşkun Ticaret, Coşkun Triko Gömlek, *Çağdaş Altın Döviz, Çağın Büro Mobilya Ticaret, Çağrım Konfeksiyon, Çakırlar İnşaat Malzemeleri, Çap Şirketler Grubu, Çelenli Gıda İhtiyaç Maddeleri, Çelikay Yapı Akaryakıt Sanayi, Çelikeller Yapı ve Tüketim, Çiftçioğlu Kırtasiye, Çiftlik Gıda Sanayi, Çiğdem Çelik Mutfak Sanayi, Çilteks, Çitak İhracat ve İthalat, Çolakoğlu Yapı Malzemeleri 


* Dalgakıran Kompresör, Damgacıoğulları Şen Lokanta, Damla Kumaş ve Konfeksiyon, Darbaz Halı Sarayı, Daytona Tekstil, Demir Konfeksiyon Sanayi, Demirsoy Döküm ticaret, Denizsan Gemi Makina, Denkon İnşaat Sanayi, Diksan İç Giyim Sanayi, Dinçerler Tekstil, Dinsel Tekstil Ürünleri Sanayi, Dizayn Bilgi İşlem, Doğu-Batı Metal Ticaret, Doğuş Moda Tekstil Sanayi, Dost Dış Ticaret, Doytaş Dogalgaz Yapı Malzemeleri, Duha Tekstil Sanayi, Durman Tekstil, Duru Giyim, Duyar Endüstri Malzemeleri 
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* Ebru Tekstil Giyim, Ege Yapı Malzemeleri Ticaret, Eksan Egzost Sanayi, Eğirdir Tekstil Pazarlama, Eke Kerestecilik, Eker Örme Sanayi, Ekinci Dış Ticaret ve İnşaat, Ekmekçiler Ev Gereçleri sanayi, Ebru Tekstil Sanayi, Ekşioğulları İnşaat Endüstri, Elif Ahşap Sıcak Pres ve Mobilya, Elif Deri ve Spor Giyim, Elif Otomotiv Sanayi, Emiroğulları, Emre Mobilya, Er Maden Sanayi, Era Elektronik, Erdoğan Ayakkabı Yan Sanayi, Erike Mobilya, Erkoç İnşaat, Eroğlu Giyim Sanayi, Ersa Dış ticaret ve Tekstil, Ersal Asansör Makina, Ertaç Öner mimarlık ve İnşaat, Ertuğ Konfeksiyon, Es-El Mümessillik Reklamcılık, Evrensel Gıda Sanayi, 


* Factor Tekstil Sanayi, Fahri Kuz Optik, Fayteks Suni Deri ve Dış Ticaret, Felah Tekstil, Ferhat Mobilya ve Aksesuar, Ferpaş Perde Sanayi, Feta İç ve Dış Ticaret, Fetih Tekstil, Feza Spot Dayanıklı Tüketim, Feza Toptan, Fırak Elektronik Comp. Fılato Giyim Sanayi, Forcecar, Form İnşaat Müşavirlik 


* Gaziantepli Habeş Seyyidoğlu Baklava, Gayretli Tekstil, Gecem Dinlenme Gereçleri, Gemsataş, Genç-Teks Tekstil Giyim Sanayi, Gezer Ayakkabı Pazarlama, Gıdaplast, Gode Giyim, Gönenli Peynirci, Gönül Giyim Sanayi, Gözde Konfeksiyon, Güder Şirketleri Grubu, Gül Bran- da, Gül Otomotiv, Gülen Tekstil Sanayi, Güler Anahtar Kilit Pazarlama, Güler Cam Sanayi, Güleryüz Dar Dokuma, Gülşah çiçekçilik, Gülüm Mefruşat, Günal Kağıtçılık, Günalp Giyim, Güngör Plastik Sanayi, Güntaş, Günteks Tekstil, Gürler Giyim, Gürtaş İnşaat Sanayi, Güven Elektrikli Evl Aletleri, Güven Makina, Güvenler Giyim Sanayi, Güzelyıldız Tekstil Sanayi, Güzeller İthal Kumaşçılık 


* Halil Tekstil Sanayi, Haluksan Ticaret, Hamle Büro Mobilyaları Sanayi, Has Gıda Tüketim Malları Pazarlama, Hastekstil, Hasan Yıldırım Orman Ürünleri, Hasırcılar Emprime Sanayi, Hasırcılar Tekstil Konfeksiyon, Hatipoğlu İnşaat, Haznedar Tekstil, Hefa Poliüretan, Helal Dekorasyon, Hipak Hidrolik Makina, Hira Tekstil, Hiranur Ticaret İnşaat Malzemeleri, Hisar ticaret, 


* Işık Sigorta, Işın Tekstil, İlham Elektrik, İlke Otomotiv, İnan Alüminyum, İnan Dayanıklı Tüketim, İnan Dokuma Sanayi, İnan Mermer Sanayi, İpek Mobilya-Dekorasyon, İpek Toptan, İrem Tekst Tekstil Konfeksiyon, İrfan Tekstil Sanayi, İsabella Mobilya Dekorasyon, İskender Kundura, İskenderler Mobilya, İslamoğlu Madeni Eşya Sanayi, İstanbul Mefruşat, İstanbul Ofset Basım-Yayın, 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* Kabataş Ticaret, Kader Sanayi, Kadınca Giyim Merkezi Sanayi, Kadıoğlu Triko, Kalafatlar Makina Yedek Parça, Kale Uluslarrası Ticaret, Kapris, Kar Şirketler Topluluğu, Karahan Tekstil Dış ticaret, Kardeşler Otomotiv Sanayi, Kares Kumaşçılık Tekstil Sanayi, Kartelüx Gömlek, Kayacan İnşaat; Kayalı Tekstil Sanayi, Kehriban Mefruşat, Kehribar Mefruşat, Kırgözler Etek ve Bluz, Kocamanlar İnşaat Ticaret, Koçaklar Tekstil Sanayi, Koçkaya Motorlu Araçlar Sanayi, Kolat Ayakkabı Market, Konak Giyim Sanayi, Kopuz Gıda ticaret, Kopuz İnşaat, Korkmaz Kumaşçılık Ticaret, Korkmazlar Tekstil, Köprü Dış Ticaret, Köseler Teknik Kalıp, Kulaberoğlu İnşaat, Kumkaya Makina Sanayi, Kumtel, Kuran Petrol İnşaat Ticaret, Kuriş İnşaat ve Gereçleri Sanayi, Kurtaş Tekstil Sanayi, Kutez Kuyumculuk Tezgahları, Küteks Tekstil 


* Lale Mimarlık ve Mühendislik, Lokman Eczanesi, Lolita Tıbbi Malzeme, Londra Turizm Seyahat, 


* Main Çelik Ticaret, Maltepe Mobilya, Manolya Gıda, Megün Glass Show, Mega Basım Yayın Sanayi, Mendilli Deri Kürk İmalatı, Mentaç Giyim Sanayi, Merkez Kimyevi Maddeler Sanayi, Mersa Giysi Sanayi, Mert çelik mutfak Sanayi, Mert Ticaret, Merter Elektronik, Mesa Tekstil, Meteks Dış ticaret, Metraj Tekstil Sanayi, Mim Restorasyon Sanayi, Mimaks Büro Gereçleri, Mine Giyim, Motif Tekstil, Mukoç Tekstil, 


- * Nakmen Tekstil, Nasip Giyim Sanayi, Nazik Konfeksiyon, NE-AD 

Elektrik Sanayi, Negiş Giyim İmalat ve İhracat, Nema Kimya Dış Ticaret, NEPA Tıbbi Malzeme, Nomgisa Giyim Sanayi, Nur Giyim, Nur Ticaret İthalat-İhracat, Nurpak Kumaş Tekstil Sanayi, Nusret Kuyumculuk, 


* Odabaşıoğulları İnşaat, Odakule Shipping, Ogün Tekstil Giyim, Onlar İç ve Dış Ticaret, Onur Ev Cihazları, Optik Sanayi, Orenko Deri Sanayi, Orhan Kurt Yapı Malzemeleri, Orhan Tekstil Ticaret, Ortadoğu Tekstil Ticaret, Oto Hakan TOFAŞ Servisi, Oto Oğuz, Oto Uzunlar 


* Ölçü İnşaat Boya sanayi, Ömeroğlu Mobilya, Ömür Tekstil, Önder Mobilya, Örünç Ofset Matbaacılık Ambalaj, Öz-iş Triko Örme Sanayi, Özaksa Giyim Sanayi, Özalp Ayakkabıcılık Sanayi, Özbarış Triko Konfeksiyon, Özberat Giyim, Özcan İnşaat ve Mühendislik, Özer Makina, Özgelişim Konfeksiyon, Özkaracalar Giyim Sanayi, Özkardeşler Ticaret, Özlü Tekstil, Ozturhan Gömlekleri, Öztürk Makina Sanayi 
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* Padişah Gıda Kimya Sanayi, Pak Gıda Tarım Ürünleri Sanayi, Pamukkale Kablo Sanayi, Perçem Giyim Sanayi, Persan Tekstil, Petek Giyim, Pıtırcık Cimariva Tekstil, Polat Çelik Sanayi, Polen Menkul Değerler, Prestij Stil İnşaat Yatırım 


* Rabiğ Giyim Sanayi, Reba Kağıtçılık, Remtaş Otomotiv, Renk Tekstil Ürünleri, Renktem Temizlik ve İhtiyaç, Rita Giyim Sanayi, Rotaş Oto Ticaret, Roza Peri Eşarp 


* Sama İnşaat Turizm, Samanyolu İnşaat Sanayi, Samanyolu Tekstil Pazarlama, Sancak Boya Emprime Baskı, Sar Tekstil, Saral Büro Makinalara, Sarp Giyim Sanayi, Sedef Kuyumculuk ve Döviz, Semiplast Plastik Otomotiv Sanayi, Sercan Saatçilik Ticaret, Sera Mümesillik, Serhat Saat Sanayi, Serpa Tekstil Ticaret, Sevil Örme, Sevimler Petrol Ürünleri Sanayi, Sevinç Kuyumculuk, Seyman Dericilik Sanayi, Seymen Tekstil, Sıddık Kardeşler Haddecilik, Simen Giyim, Sitaş Mensucat Sanayi, Solmazgül Tekstil, Sözer Matina Sanayi, Style Konfeksiyon, Sunkoteks Tekstil, Suteks Triko, Sündüs Tekstil, Sürat Basım Yayın Sanayi, 


Şadol Boya Sanayi, Şafak Elektrik Malzemeleri, Şahin Tekstil Ürünleri, Şahin Züccaciye, Şahnur Aydınlatma, Şampiyon Hersekli Turizm, Şeyda Etek, Şimşek İthalat ve İhracat, Şura Yeminli Mali Müşavirlik, 


* Tanım Yeminli Mali Müşavirlik, Tanrıverdi Fermuar Sanayi, Tarımsan Motorlu Araçlar Sanayi, Tek Tekstil Sanayi, Teknik Asansör Makine Sanayi, Teknik Mensucat Sanayi, Tekno Mekanik Bakalit Plastik, Tepaş Tekstil, Tergan Deri Ürünleri Sanayi, Tıkır Tekstil, Tınarsoy Elektrik Ticaret, Toktaş Kundura Kalıpları, Topaloğlu İnşaat Sanayi, Topaz Topkapı Ambalaj Sanayi, Topraklar Yumurta Dahili Ticaret, Törk Makina Ticaret, Tuğcu Konfeksiyon, Tura Halıcık Sanayi, Turkuaz Dış Ticaret, Tuva Kimya ve Gıda Sanayi, Türkeli Elektrik Motorları, Türkmen Kanape Yatak Yorgan, 


Uçar Tekstil, Uğur Hidrolik Makine Sanayi, Uğur Ticaret, Ulubaş Dayanıklı Tüketim, Ulus Giyim Sanayi, Ulus Kumaş Giyim Sanayi, Umar Makina Sanayi, Umran Sınai Mamulleri, Uysal Tekstil Konfeksiyon, Uzka İnşaat Taahhüt Sanayi, Uzmanlar Özel Eğitim Ticaret, Üçyıldız Kağıt Masura Rulo Sanayi, Üçler Tekstil Kırtasiye İnşaat, Ümit Bayoğlu Tekstil,Ümit Manifatura Ticaret, Ümit Serbest Muhasebecilik, Ünal Ayakkabıcılık, Üstün Çelik Mutfak 


* Van Halıcık ve Hediyelik Eşya, Varak Kırtasiye Gıda, Varlık Turizm ve Seyahat, Vatan Kablo Metal Endüstri, Vatan Mobilya Sanayi, Ves Collection, Vral Çelik Madeni Mutfak, 


* Yakut İnşaat, Yalçınlar Dayanıklı Tüketim, Yaman Şirketler Grubu, Yaşar Giyim, Yavuz Mutfak Eşyaları, Yeni Lider Plastik Ticaret, Yenice Kapı Ürünleri Sanayi, Yenigün Elektroteknik Sanayi, Yıldırım Ticaret, Yıldız Avize Sanayi, Yılmaz İnşaat, Yılmaz İnşaat Sanayi, Yılmaz Tekstil ve Gıda Sanayi, Yurt Triko, 


* Zafer Dış Ticaret, Zaim Gıda Sanayi, Zaman Tekstil Boya Emprime, Zarif Mefruşat Tektstil Ticaret, Zem-zem Tekstil, Zinet Tekstil Sanayi. 

Yaklaşık 500 üyesi olan İŞHAD'ın Başkanı Faruk Berksan, Cemaatin finansal kurumu Asya Finans'un kurucuları arasında yeraldı. 
İŞHAD üyesi Kar Şirketler Topluluğu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Selçuk Berksan da öyle. Fethullah Gülen, İŞHAD hakkında, "kuruluşunu söylediler, destekledim.." diyor. 


Sözü edilmişken, örnek bir olaya yer verelim: İŞHAD üyesi Uzka İnşaat ve Taahhüt Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun, esas olarak Körfez bölgesindeki ticari faaliyetleriyle tanınıyor. Yaptığı önaraştırmalardan sonra, Akmerkez, Capitol, Galeria gibi alışveriş merkezlerinden sonra Türkiye'nin altıncı büyük alışveriş merkezi olacak Gulfstar (Körfez Yıldızı)'ı kurmaya karar verdi. İzmit Anakent Belediyesi'nin "Geliştirme Projesi" çerçevesinde 29 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edilen Gulfstar, 49 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile kiralandı. Aynı anda 5 bin kişinin yararlanacağı merkezde, çeşitli kültür ve eğlence kompleksleri de bulunuyor. (Zaman, 9 Eylül 1996) 


H) Asya Finans: 
Kurucuları arasında yer alan önemli isimler şunlar: 


İHSAN KALKAVAN: Asya Finans Yönetim kurulu Başkanı. Armatör, Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden. 


MEHMET EMİN HASIRCILAR: Hasırcılar Tekstil Konfeksiyon, Varlık Turizm ve Seyahat, Tuna İnşaat-Turizm ve Zaman Pazarlama şirketleri Yönetim kurulu Başkanı. 


MUSTAFA KAVURMACI: Aydınlı Giyim Sanayi ve Mağazaları sahibi. 
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SELÇUK- FARUK BERKSAN: Her iki kardeş de Kar Şirketler Topluluğu patronu. 


OSMAN GÜRBÜZ ÖZKARA: İzmirli işadamı, Orta Asya'ya ihracat yapıyor. 


TAHSİN TEKOĞLU: Tektstilci, Türkmenistan'da fabrikası var. 
ALİ RIZA TANRISEVEN:Sinema yapımcısı. 

MUSTAFA FIRAT: FEM Dersaneleri kurucusu. 

TACETTİN NEĞİŞ: İstanbul Merter'de tekstilci. 

BEYHAN NAKİPOĞLU: BECA Holding ortaklarından. 
CAHİT ŞAHİN: BECA Holding ortaklarından. 

TURGUT AYDIN: Aydın Örme Sanayi sahibi. $ 


HÜSEYİN DÖĞME: İstanbul- Londra Camping ve Uluslararası TIR Filosu sahibi. 


SADIK PİŞAN: Plastik Sanayi'nin tanınmış simalarından. 


NACİ ALTINBÜKEN: İstanbul-Kapalıçarşı'da altın ve döviz şirketleri var. 


TI) Işık Sigorta: 

Cemaatin izlerini büyük ölçüde taşıyan bu şirket, Fethullah Gülen'in ifadesiyle, 200 milyar TL sermayeyle kuruldu, 1996'da. Yönetim kurulu üyeleri arasında İhsan Kalkavan, Mehmet Emin Hasırcılar, Ahmet Kurucan ve Fazıl Karaman gibi ünlü işadamları bulunuyor. 


(Bkz; Gülçin Tahiroğlu, " Fethullah Gülen ile Söyleşi, 25 Eylül 1996 
tarihli Aktüel dergisi ile 29 Eylül ve 3 Kasım 1996 tarihli Aktüel Para dergisi) 


IV) AGİAD (Anadolu Genç İşadamları Derneği): 


Aydın Müstakil Genç İşadamları Derneği (AYMİD), Balıkesir İş Hayatı Dayanışma Derneği (BİŞHAD), Bingöl Genç İşadamları Derneği (BİGİAD), Çanakkale Esnaf ve Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇESİAD), Denizli Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (DEGİAD), 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Eskişehir Genç Sanayici ve İşadamları Derneği( EGSİAD), İçel Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (İGİD), Manisa Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (MAGİAD), Müstakil Genç İşadamları Derneği (MÜGİAD-Adapazarı), Yozgat Müstakil Genç İşadamları Derneği (MÜGİAD), Rize Sanayici ve İşadamları Derneği ( RİSİAD), Sirt Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (SİRGİAD), Şanlıurfa Genç İşadamları Derneği (ŞUGİAD), Uşak Sanayici ve Genç İşadamları Derneği (USİAD), Van Sanayici ve Genç İşadamları Derneği DANA) gibi iş çevreleri de bu cemaati destekliyor. 


(Bkz; 18 Ekim 1995 tarihli Hürriyet gazetesinde çıkan ilan) 


V) Cemaat'i Orta Asya'da Destekleyen Şirketler: 


AK-NUR Firması (Ali Rıza Kabasakal : Toptan gıda, temizlik, inşaat malzemeleri satıyor.) 


ALGİDA (Özbekistan Türkiye İşadamları Derneği |(UTİDJ) 


ÇALIK GRUBU: 1972'den beri Malatya'da 13 fabrika. kuran ve kentteki sanayi kesiminde çalışan 8 bin işçiden 4 binini bünyesinde barındıran Çalık Grubu, sadece 1995 yılında 125 milyon dolarlık ihracat yapmayı başarmış. 1997'de faaliyete geçecek olan İPAŞ- Anateks 
tesislerinde 2 bin yeni işçi istihdam edilerek, yıllık ihracat hacmi 100 
milyon dolara çıkarılacak. Tekstil dünyasının önemli isimlerinden Çalık Grubu, Türkmenistan'da Denim Kompleksi kuruyor. 5 milyon adet giyecek üretimi yapacak olan tesiste 1500 işçi çalıştırılacak. Şirket patronu Ahmet Çalık, Avrupa Yatırım Bankası (EBRD) ortaklığı ile Türkmenistan başkenti Aşkabat'ta, pamuğu blujean'e dönüştürecek iplik, boya ve konfeksiyon tesislerinden Sapar Murat Türkmenbaşı Blue Jean Kompleksi"ni 1995'te hizmete açmıştı. 


GEYAP (Gebze Araştırma ve Pazarlarna Holding AŞ): Cemaate yakın Genç Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi 60 işadamının birleşerek, kurduğu GEYAP Holding, Kırgızistan'da ilk deterjan fabrikasını hayata geçirdi. 1995 yılında 300 bin dolar sermayeyle kurulan Kırgız-Türk Alperen Şirketi, günde 2 milyon temizlik maddesi üretiyor. 
GEYAP'ın hem Yönetim Kurulu hem de Yüksek İstişare Kurulu (fetva meclisi)"nda Zaman gazetesi yazarı Dr. Metin Eriş bulunuyor. 


YENGİN HOLDİNG: Yaklaşık sekiz şirketi çatısı altına alan Holding sahibi Şenol Yeğin, Ordu kentinden. Konfeksiyon mallarına ek 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olarak tank çadırı ve üniforma da üretebiliyor. Daha çok Avrupa'da, özellikle Almanya'da faaliyet gösteren, Polonya ve Tunus'ta fabrikaları bulunan YEĞİN Holding, Orta Asya'ya doğru büyük adımlarla ilerliyor. 1997"deki ihracat hedefi 50 milyon Alman markı, ciro hedefi ise 
120 milyon DM. (Bkz, 30 Eylül, 7-21 Ekim 1996 tarihli Zaman gazetesi nüshaları ile 25 Ekim 1996 tarihli Yeni Yüzyıl.) 


VI) Akyazılı Vakfı Mal Varlığı: 

İl Adı Malvarlığı Cinsi 

AFYON 3 yurt binası, 4 arsa, 3 konut 

ANKARA okul binası, 3 yurt binası, dükkanlar ve konutlar, büro ve mağaza 

AYDIN bahçeli ev, arsalar ve dersane 

BALIKESİR 5 yurt binası 

BURDUR arsa 

BURSA okul binası ve bahçeli ev 

DENİZLİ 13 arsa, dersane, 3 yurt binası 

ERZİNCAN dersane, yurt binası, 3 konut, 4 arsa 

ERZURUM yurt binası, bahçeli ev, 3 arsa, 22 büro, 1 
lokanta : 

ESKİŞEHİR dersane, 2 yurt, 3 arsa 

GUMUŞHANE yurt binası 

İSTANBUL dersane, yurt binası, konut, arsa ve büro 

İSPARTA yurt, bahçeli ev ve arsa 

İZMİR 27 arsa, 45 bina, dersane ve 5 yurt 

İZMİT yurt binası, dersane, bahçeli ev ve arsalar 

KONYA yurt , 4 arsa ve konut 

KUTAHYA dersane, yurt binası, arsa 

K.MARAŞ konut, yurt binası 5 

MANİSA 5 konut, 10 arsa, 2 mağaza 

SAMSUN 4 arsa, dersane 

SAKARYA 2 yurt binası, bahçeli ev. 

UŞAK yurt binası, konut, arsalar 

VAN 6 bina, 4 arsa, dersane ve yurt binası 
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Akyazılı Vakfı'nın Yurt Listesi 


Halil Rıfat Paşa Öğr. Yurdu, Işıklar Öğr. Yurdu, Ortaköy Öğr. 
Yurdu, Kemal Paşa Öğrenci Yurdu, Bergama Öğr. Yurdu (İZMİR), Dinar Öğr. Yurdu, Emirdağ Öğr. Yurdu , Şuhud Öğr. Yurdu (AFYON); O, Düşüngel Öğr. Yurdu, Malazgirt Öğr. Yurdu, Fidan Oğr. Yurdu (ANKARA), Fatih Öğr. Yurdu-1 ve 2, Saadet Öğr. Yurdu (AYDIN): Kayapa Öğr. Yurdu (BALIKESİR), Mehmet Akif Öğr. 
Yurdu, Üçgen Öğr. Yurdu (BURDUR); Süller Öğr. Yurdu, Cevher Paşa Öğr. Yurdu, Tavas Öğr. Yurdu (DENİZLİ) ; Yeşilırmak Öğr. 
Yurdu (ERZİNCAN), Zinnuni Öğr. Yurdu (ERZURUM); M. Güngör Öğr. Yurdu, Sivrihisar Öğr. Yurdu (ESKİŞEHİR); Ahmet Ziyaüddin Öğr. Yurdu (GÜMÜŞHANE); Şehit Osmam Öğr. Yurdu (BAYBURT) ; Sidre Öğr. Yurdu (İSPARTA); Seyyid Burhaneddin Öğr. Yurdu, Keykubat Öğr. Yurdu, Bünyan Öğr. Yurdu (KAYSERİ), Yuvacık Öğr. Yurdu (İZMİT). ; Seydi Mahmut Hayrani Öğr.Yurdu (KONYA); Hisar Öğr. Yurdu (KÜTAHYA); Akhan Öğr. Yurdu, Bilgin Öğr. Yurdu, Alaşehir Öğr. Yurdu, Yılmaz Öğr. Yurdu (MANİSA); Göksu Öğr. Yurdu (K. MARAŞ); Ahmet Gazi Öğr. Yurdu, Şahidi Öğr. 
Yurdu (MUĞLA); Hafize Hatun (MİLAS); Ersoy Öğr. Yurdu, Akyazı Erkek Oğr. Yurdu (SAKARYA); Buruciye Oğr. yurdu (Sivas); Günyaka Öğr. Yurdu, Karahallı Öğr. Yurdu (UŞAK) 


Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfi, 1972 yılında vakfa adını veren Nef'i Akyazılı ve Zehra Akyazılı tarafindan İzmir'de kuruldu. 9 kişilik Mütevelli Heyeti'nin adları şöyle: Nef'i Akyazılı, Zehra Akyazılı, Naci Şençekicer, Zeki Sakman, Mehmet Fidan, Yusuf Pekmezci, Ekrem Uğur, Osman Sarıoğlu ve Mehmet Sevimlican. 


1996 yılında, Akyazılı Vakfı'nın çoğunluğu Batı'da olmak üzere 
Türkiye'nin 48 yerleşim bölgesine yayılmış toplam 78 kişiden oluşan Mütevelli Heyeti Başkan ve Başkan Yardımcısı bulunuyordu. 

1974 yılında vakfin malvarlığı 229 bin 747 lira olarak belirlendi. 
Bugün ise, gayrimenkullerle birlikte, malvarlığının değeri yüzlerce trilyonla ifade ediliyor. 
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Akyazılı Vakfı'na Gelir Getiren Kuruluşlar : 
* Samsun Sakarya Dersanesi 

* Adana Özel Işık Dersanesi, 

* Denizli Özel Server Gazi Lisesi, 

* Eskişehir Özel Ertuğrul Gazi Lisesi, 

* Nazilli Özel Fatih Sultan Lisesi, 

* Kütahya Özel Yavuz Selim Lisesi, 

* Erzincan Özel Otlukbeli Lisesi, 

* Van Özel Serhat Erkek Lisesi. 


(Bkz; Gülçin Tahiroğlu, Aktüel PARA dergisi, 29 Eylül 1996 kapak haberi) 


Akyazılı Vakfi, her yıl yasaya aykırı biçimde topladığı kurban derileri yüzünden resmi makamlar, özellikle de THK ile büyük bir çekişme içine girer. Kimi zaman Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunurken, zaman zaman da şehid ailelerine cüzi miktarda sembolik yardımlar sunar. 


VII) Cemaat'in Birinci Dereceden Kuruluşları: 


Asya Finans, Samanyolu TV, Zaman Gazetesi, Aksiyon Dergisi, Zafer Dergisi, Sızıntı Dergisi, Burç FM, FEM Dersaneleri, Anafen Dersanesi, İzmir Körfez Dersanesi, Ankara Maltepe Dersanesi, Adana Işık Dersanesi, İç Anadolu Nil Dersanesi, Kars Nilüfer Dersanesi, Nil Eğitim ve Kültür Vakfı, Diyarbakır Sur Dersanesi, Özel Dicle Okulu, Özel Nil İlkokulu, Siverek Sur Dersanesi, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi, Türkiye Öğretmenler Vakfı, Kırgızistan Mescit ve Kalkınma Vakfı, Yakutistan, Tuva, Hakas Çağ Öğretim İşletmeleri, Buşkurdistan Serhat Eğitim ve Öğretim Hizmetleri AŞ, Çuvaşistan Ertuğrul Gazi Ltd. Şti, Tataristan Ertuğrul Gazi Ltd. Şti, Romanya Fetih AŞ, Moldova Fetih AŞ, Arnavutluk Gülistan Eğitim ve Yayın Tic, Ltd. Şti, Ukrayna Sema Eğitim Hizmetleri AŞ, Pakistan Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ, Fas Samanyolu AŞ, Kuzey Irak (Nilüfer Koleji) Fezalar Eğitim Ltd. Şt, Azerbaycan Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ, Kırgızistan Sebat AŞ, Özbekistan Silim AŞ, Türkmenistan Başkent Eğitim ve Yayıncılık ve Tic. 
Ltd. Şti, Tacikistan Şelale AŞ, Kazakistan Şelale AŞ, Moğolistan ve 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Buryat Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ, İzmir Yamanlar Fen Lisesi, İstanbul Fatih Koleji, İstanbul Işık Üniversitesi, Ankara Samanyolu Lisesi, Fatih Üniversitesi, Bursa Nilüfer Lisesi, Eskişehir Ertuğrul Gazi Lisesi, Erzurum Aziziye Lisesi, İzmit-Dilovası Sanayicileri Vakfi (DİSAV), Türk Kültürüne Hizmet Vakfi, Urfa ŞURKAV Vakfi, Erzurumlular Eğitim ve Kültür Vakfi, Halidiye Vakfi, Erzincan Özel Fevziye Lisesi. ı 


H) Nakşi Dergahı"na Ait Server Holding Kuruluşları 


Server Holding AŞ, AKRA Televizyon Habercilik Yapım AŞ, AK TV, AKRA FM, İslam Dergisi, Kadın ve Aile Dergisi, Panzehir Dergisi, SEHA Neşriyat ve Ticaret AŞ, Yıldız TV, YAVUZ TV, HAK-YOL Vakfi, Mehmet Zahit Kotku Enstitüsü, Çamlıca Özel Kız Lisesi, AKVA Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, ASFA Eğitim Tesisleri AŞ, DEHA Grafik Reprodüksiyon Sanayii AŞ, DOĞATAŞ Çevre Düzenleme Ltd. 
Şti, Fuzul Otomotiv, Gökkuşağı Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ, HAK-SAĞ Sağlık Hizmetleri AŞ, İSPA Turizm Taşımacılık .AŞ, Nezafet Temizlik Hizmetleri İlaçlama İnşaat Taahhüt ve Peyzaj Hizmetleri AŞ, SİMAĞ İhtiyaç Maddeleri Pazarlama AŞ, TOMAR Kağıtçılık Matbaacılık Sanayyi AŞ, ÜMRAN İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ, VEFA Yayıncılık ve Ticaret AŞ, VERA İç ve Dış Ticaret AŞ, Yavuz Televizyon Habercilik Yapım AŞ, Yıldız Danışmanlık Televizyon Reklam AŞ, Zinde Sağlık Hizmetleri AŞ. 


Cemaat mürşidi Prof. Esad Coşan, anılan kuruluşların birinci dereceden sahibi ve yöneticisi. 


SERVER Holding Tablosu: 
SERVER HOLDİNG : 

Kuruluş Tarihi: Nisan 1995. 
Sermayesi: 50 milyar TL. 


. Ortakları: M. Esad Coşan, Ahmet Coşkun Dündar, Hüseyin Emin Öztürk. 


ZİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ: 
Kuruluş Tarihi: OCAK 1996 
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Sermayesi: 5 milyar TL. 


Ortakları: Mahmut Esad Coşan, Ahmet Coşkun Dündar, Ahmet Selvi. 


ASFA EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ: 

Kuruluş Tarihi: Şubat 1980 

Ortakları: M. Esad Coşan, Ahmet Coşkun Dündar, İbrahim Savaş. 
HAK,YOL EĞİTİM VAKFI: 

Kuruluş Tarihi: 1980 Ankara 

Kuruluş amacı: Milli değerlere bağlı insan yetiştirmek. 

Kuruluş Sermayesi: 450 bin TL. 


Kurucuları: M. Esad Coşan, Kenan Kulu, Enver Ergun, Faruk Diker, Selçuk Yurtsever, Şeref Şengöz. 


Yönetim Kurulu: Zekeriya Karaman, Yılmaz Bayat, Abidin Çetin, Şeref Şengör, İlhan Akdeniz, Kemal Çalışkan, Mahmut İncirli. 


DEHA GRAFİK RÖPRODÜKSİYON: 
Kuruluş Tarihi: Şubat 1993. 
Sermayesi: 5 milyar TL. 


Ortakları: M. Esad Coşan, Mehmet San, Ahmet Selvi, Ramazan Solmaz. 


ÜMRAN İNŞAAT : 

Kuruluş Tarihi: Mart 1993. 

Sermayesi: 20 milyar TL. 

Ortakları: M. Esad Coşan, İsmail Budak, Yahya Özkul. 
TOMAR KAĞITÇILIK: 

Kuruluş Tarihi: Eylül 1994. 
Sermayesi: 5 milyar TL. 


Ortakları: M. Esad Coşan, İsmail Budak, Mahmut Akbal, Ramazan Solmaz, Mehmet San. 


AKVA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ AŞ: 
Kuruluş Tarihi: Aralık 1994. 
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Sermayesi: 5 milyar TL. 


Ortakları: M. Esad Coşan, Ramazan Solmaz, Hüseyin Emin Öztürk, Hilmi Karaduman, Mahmut Akbal. 


AK-RA HABERCİLİK TELEVİZYON YAPIM AŞ: 
Kuruluş Tarihi: Şubat 1993. 
Sermayesi: 50 milyar TL. 


Ortakları: M. Esad Coşan, Hüseyin Emin Öztürk, Kemal Yavuz Ataman, Süleyman Bakan. - 

VERA İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ: 

Kuruluş Tarihi: Şubat 1987. 

Sermayesi: 5 milyar TL. 

Ortakları: M. Esad Coşan, Ertuğrul Düzer, Hilmi Karaduman, Mülayim Delibaş, Ahmet Dündar. 

(Bkz; Gülçin Tahiroğlu-Ayşe Işınbayrak, Aktüel PARA, 3 Kasım 1996; Tutkun Akbaş, "Tarikat Holding Serpiliyor", Radikal, 15 Ocak 
1997) 


İ) Kadiri Tarikatı Kuruluşları: 


BAŞ Çelik Fabrikaları, BAŞ Ticaret AŞ, BAŞ İş Sanayi, BAŞ Özel Sağlık Hizmetleri, İlmi Araştırmalar Vakfı, SESİAD (Serbest Sanayici ve İşadamları Derneği), İPA AŞ, MESAJ TV, MELTEM TV, İCMAL dergisi, ÖĞÜT dergisi, Trabzon Mefkureci Öğretmenler Derneği, 
Milli Basın Kurulu. 5 


( Bkz, Radikal, agy, 15 Ocak 1997) 


7) Erenköy Dergahı Kuruluşları: 


BAHARİYE Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ, ALTINOLUK dergisi, ERKAM yayınları, Samiefendi Vakfi, Muradiye Vakfi, Muradiye Eğitim Kurumları, Muradiye Tıp Merkezi, MSR Marketler Zinciri, TER-MİKEL (Muradiye Vakfi'na bağlı). 

Cemaat kuruluşlarından olan TERMİKEL ile Muradiye Vakfi'nın adı Ankara Anakent Belediyesi'ndeh alınan ihale yolsuzluklarına karıştı. 
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Vakfi"nin anaokulundan üniversite yurtlarına kadar Türkiye'nin birçok ilinde dersanesi, öğrenci yurdu ve özel okulu bulunuyor, Okul ve yurtlarda dini eğitim yapılır, müezzinlik dersleri vermekle de ünlüdür. 
Yurtdışındaki, özellikle Ortaasya'daki ticari ve dinsel faaliyetleriyle tanınıyor. Ankara'da binlerce öğrencinin devam ettiği 13 özel okulu bulunuyor. 


(Bkz; Sabah, "Muradiye Vakfi Dosyası", 19-22 Eylül 1996; Radikal, agy, 15 Ocak 1997; ) 


K) Öğrenci Yurtlarında Tarikat Örgütlenmesi: 


Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki verilere bakılırsa, 1994-95 öğrenim yılında dini vakıf ve derneklerin elinde 1800 kadar öğrenci yurdu vardır. 
Bunların dağılımı ise şöyle: 


Tarikat Adr... Yurt Sayısı 
Süleymancılar 900 kadar 
Nurcular (toplam) 200 " 
Akyazılı, Akyaka ve 

Samanyolu Vakfi (Fethullahçı) 50 " 

Milli Gençlik Vakfi (RP), 20." 
Diyanet Vakfi 20 " 


(Bkz; Cumhuriyet, 12 Aralık 1996) 
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L) En Zengin 100 İslamcı Patron: 
a) Serveti 100 Trilyon Liradan Fazla Olanlar: 


Kişi Adı Şirketi — Faaliyet Sahası 
Haşim Bayram Kombassan Holdilg Matbaa, kağıt, motor, 
) inşaat 

Enver Ören İHLAS Holding Medya, otomotiv, sağlık, finans, elektrikli ev aletleri 

Fatih Çetinkaya Çetinkaya Mağazaları Tekstil- konfeksiyon 

Faruk Berksan Kar Şirketler Grubu Gida, inşaat, havacılık 

A.Sani Konukoğlu Sanko Tekstil 

Fadıl Akgündüz JET-PA Pazarlama 


b) Serveti 20-50 Trilyon Arasında Olanlar: 


Sabri Ülker Ülker Gıda Gıda 

Ali Altay Yimpaş Holding Gida 

Aziz Zabsu Azizler Holding Diş ticaret, gıda 
Kemal Uzaktan Bem Dış Ticaret Diş ticaret 


H.Hüseyin Özbek Hes Şirketler Grb (Bankacılık, deterjan, kablo 


c) Serveti 10-20 Trilyon Lira Arası Olanlar: 


S. Mehmet Buğa İttifak Holding Gıda, müteahhitlik, petrol, market, 

Hasan Aksay Adım Holding İnşaat, otomotiv, dış ticaret, medya. 

Yusuf Cevahir Cevahir Şirk.Topl. Müteahhitlik 
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Fevzi Şensoy 


Sami Özdağ 
Erol Yarar 


Kayalar İnşaat 


Saray Gıda 
Atom Kimya AŞ 


Tahir Büyükhelvacıgil Helvacızade Gıda 


E. Haluk Bayatlı 
Ahmet Şişman 


Yahya Kiğılı 
Hulusi Topbaş 
Zeki Sayın 
Kurtuluş İnanır 
Hatı Boydak 
Hayri Çetin 


Baha Tekstil 
Şişmanoğulları Kereste 


Hayat Kimya-Kastamonu 
Bahariye Mensucat 

Sayın Holding 

Dedeman Otekcilik 
İstikbal Mobilya 

Yes Sünger-Yatak 


d) Serveti 1-10 Trilyon Arası Olanlar: 


Zeki Akıncı 

Selahat Altıparmak 
Cavit Ecirli 

Ahmet Musafoğlu 
Kazım Ertaş 
Osman Nakiboğlu 
Kemalettin Erbakan 
Mehmet Çığrık 
Hikmet Kaya 

Sami Kilinç 

Süha Çayköklü 
Necmeddin Erbakan 


Hüseyin Gürdoğan 
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Topkapı İplik 
Motif Tekstil 
Ekmel Kame İnşaat 
Akteks Akrilik 
Ertay Metal 
Naksan Plastik 


Besler 

Kale Oto Radyatör 
Polo Tekstil 
Türk-Suudi Yatırım 


Anadolu Finans 


FAİK BULUT 


İnşaat, petrol, tu- 


rizm, gıda 
Gıda 

Kimya 

Gıda 
Konfeksiyon 


Orman ürünleri, 


yayın 
Entegre Kimya 
Tekstil 

Dış Ticaret 
Turizm 
Mobilya 
Mobilya 


Tekstil 
Tekstil 
İnşaat 
Tekstil 
Kimya 
Plastik 
Gayrimenkul 
Gida 
Otomotiv 
Tekstil 

Dış Ticaret 


Gayrimenkul- altın-döviz 


Özel Finans 


SONBÖLÜM: BELGELER VE VERİLERLE TARİKAT SERMAYESİ 


e) Serveti 500 milyar ile 1 Trilyon Arası Olanlar: 


Adnan Ağaçlı 
Said Tokul 

. Zeki Karahan 
Ali Topbaş 
Hulusi Gencal 
Arif Gören 
Kasım Kiğılı 
İbrahim Topbaş 
Adnan Çelebi 
Zeki Pehlivan 
Osman Birkan 
Natık Akyol 
Ali Bayramoğlu 
Mustafa Alkan 
Remzi Gür 
Lütfü Fencal 
Abdullah Gümüş 
Ahmet Gür 
Hikmet Akın 
Nail Tekbaş 
Mehmet Yıldız 
Mustafa Öncel 


Ağaçlı Petrol 
Tokullar Deri 
Alacalı Tekstil 
Hisar Tekstil 
Huzur Giyim 
Zorlu Tekstil 
Kiğılı Tekstil 
İstanbul Mensucat 
Uzay Örgü 

Koska Helvacısı 
Birkan Tekstil 
Maksan Kablo 
Filiz Çay 

Malkan Makina 
Gürmen Konfeksiyon 


Lütfü Gencal Konfeks. 


Bilbis Holding 
Ortadoğu Nakliyat 
Vatan Kablo 
Eker Makina 
Yıldızlar Grubu 
Biyofirma İlaç 


f) Serveti 500 Milyar Civarında Olanlar: 


Abdullah Tayyar 
Ali Cilve 
Ömer Çenesiz 


Karsa Bisküvi 
As Beton 
Çenesizler Seramik 


Akaryakıt 

Deri konfeksiyon 
Tekstil 

Tekstil 

Tekstil konfeksiyon 
Tekstil 

Tekstil 

Tekstil 

Tekstil 

Gıda 

Tekstil 

Elektrik 

Gıda 

Makina 
Konfeksiyon 
Konfeksiyon 
Tekstil Konfeksiyon 
Taşımacılık 
Elektrik 

Makina 

Tekstil, makina 
Kimya 


Gıda 
İnşaat 
İnşaat 
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Hayati Üstün 
Nejdet Külünk 
Fehmi Demirten 
Mehmet Gönenç 
Kenan Kılıçlar 
Nevzat Sürmeli 
Cemal Tekeroğlu 
Ferhat Batı 
İbrahim Ergin 
Sami Özyıldırım 
Muammer Bayındır 
Ali Turan 
Mustafa Özkesici 
A. O. Emirosmanoğlu 
İbrahim Bezci 
Sermet Çetin 
Ahmet Albayrak 
Ömer Şengülller 
Osman Yıldız 
Bilal Acar 
Gürbüz Özkara 
Suat Soytürk 
Vedat Demir 
Ferhan Geylan 
İhsan Yağız 

Salih Bayraktar 
Eray Başarır 
Faruk Yıldız 
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Biat İnşaat 

İnanç Dış Ticaret 
Demirten İnşaat 
Seranit Seramik 
Cepken Halıcılık 
Süteks Mensucat 
Tekeroğlu Tekstil 
Türkmen Çeyiz 
Er-El Şirketler Grb. 
Gazteknik Isı San. 
Bayıner Elektronik 
Campak Oto 
Adese Alışveriş Merkezi 
Elif Video Ticaret 
Asya Tur 


Ase Asya-Avrupa Taşım. 


Albayrak Turizm 
Panel Reklamcılık 
Yıldızlar Taşımacılık 
Acar Hidrocar 

Bilya Sanayi 

Buhara Isı San. 
Demirler Madencilik 
DETA AŞ 

Ergaz Likit Gaz 
İstanbul Kauçuk 
Magus Petrol 

Tibet İthalat 


İnşaat 

Dış Ticaret 
İnşaat 
İnşaat 
Tekstil 
Tekstil 
Tekstil 
Tekstil 
Elektrik 
Elektrik 
Elektronik 
Otomotiv 


Filmcilik 
Turizm 
Taşımacılık 
Turizm 
Reklam 
Nakliyat 
Makina 
Makina 
Makina 
Madencilik 
Mücevher 
Kimya 
Kimya 
Petrol 

Dış ticaret 


FAİK BULUT 
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Hayrettin Kumbasar Kumkaya Makina Makina 

Mustafa Ekinci Ekinci Demir Çelik Demir Çelik 

Kamil Şerbetçi Şerbetçi Tekstil Tekstil 

Âziz Torun Torunlar Gıda Ticaret 

Mehmet Gönenç Onur Porselen Porselen, elektrik malzemeleri 

Selim Meydancı Gür Metal Metal 

Mehmet Özalp Gezer Ayakkabı PVC, ayakkabı 

İbrahim Çağlar Nurtop Mensucat Tekstil 


Müslüman zenginler sınıf atlıyorlar. Gerçekte, " İslamın kendisi sınıf atlıyor. Kurtuluşu, kentli zengin İslamda görenler var artık" (Bkz; Prof. 
Nur Vergin'le söyleşi, Yeni Yüzyil, 21 Ekim 1996) 

Bu zengin "İslam sosyetesi"nin bazı alışkanlıklarının olması da çok doğal. Mesela içkili restaurantlarda değil, genelde tarikat ve cemaatin geleneksel ama şaşaalı lokantalarında yemek yiyorlar. İstanbul'daki Hacegan, Nihavend, Oba, Türkmen Sofrası bunlardan. Beş yıldızlı tesettürlü haremlik-selamlık tatil beldelerini tercih ediyorlar. Kemer'deki tatil köyleri, Antalyâ'daki tesettürlü Caprice Otel ile JET-PA'nın Marmara Adası, Didim ve Erdek'teki kamplarına gidiyorlar. Beş yıldızlı otellerde spor yapmayı ve balık tutmayı pek seviyorlar. Genç kuşak "yeşil kaplanlar" ise, kitap okumaktan geri kalmıyor. Örneğin, Fransız yazarı Olivier Roy'un Türkçe'ye çevrilmiş Siyasa/ İslamın İflası, Paul Kennedy'nin Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü bunlardan. (Bkz; Aktüel PARA, 25 Ağustos 1996; Hıdır Geviş'in Power dergisinin Ağustos 1996 tarihli nüshasındaki haberi) 


Ancak, yeşil kapitalistlerin tüm yaşamları böylesine sade geçmiyor. 
Para her kapıyı açar misali; "İslamcı sosyetede iki eşlilik modası " yaygınlaşıyor. Buna göre, zengin Müslüman Erkek; 


* İkinci eşe dini nikah kıyıyor. 
* İkinci eş 18-20 yaş arasındaki kadınlardan seçiliyor. 
* Eşlere ayrı ev açılıp, ayrı araba alınıyor. 


* İkinci evlilik için birinci eşin rızasına başvuruluyor (şeriat kuralı) 


417 


TARİKAT SERMAYESİNİN YÜKSELİŞİ / İSLAM EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ FAİKBULUT 


* Erkek, haftanın belli günlerini, iki eş arasında paylaştırıyor. 
* Bu evlilik, metres hayatı yaşamak olarak değerlendirilmiyor. 


* Evliliği yapanların biricik korkusu, İslami kesimin tepkisi. (Bkz; Mustafa Hakkı Okutucu, "İslamcı Sosyetede İki Eşlilik Modası", Yeni Yüzyıl, 8 Aralık 1996) 


M) Dini Vakıflar Listesi 


Resmi raporlarda, "Şeriatçılar, sıkıştıklarında vakıflara sığınıp oralarda himaye bulurlar" deniliyor. 


Dini amaçlı vakıfların gelişim tablosuna bakalım: 


YIL .SAYI 
1979 200'den az 
1983 350 

1985 850 

1987 1258 

1994 3800 

1996 4500 kadar 


(Bkz; Turkish Daily News, 22 Mayıs 1989 tarihinde 1987'ye kadar olan rakamları verirken, gerisini biz tamamladık-F.B.) 


Vakıfların Adları: 


Saptayabildiğimiz kadarıyla 1996'ya kadar kurulmuş önemli dernek ve vakıfların adları aşağıdaki gibidir: 


* Acil Hastalara Yardım Vakfi-KONYA, Ağrı Kültür ve Eğitim Vakfi, Abdurrahman Gazi Vakfı, Adbdülkadir Ozkan Eğitim Vakfı, Adıyaman kültür ve Eğitim Vakfı, Ahlak Çevre ve Kültür Derneği, Ahlak Kültür Çevre Derneği, Albayrak Kültür, Spor, Çevre, Dayan. ve Yard. Vakfı, Ahmet Çelebi Kurs ve Okul Vakfi, Ahmet Tatari Vakfi, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfi, Akşemsettin Vakfi, Akabe Eğitim Vakfi, Akabe Vakfi, Akdeniz Kültür ve Eğitim Vakfi, Aköz Vakfi, Akyaka Orta ve Yüksek Eğitim Vakfi, Akyazılı Adalet Vakfi, Akevler Hizmet Kooperatifi, Akyazılı Orta ve Yüksek Oğrenim Eğitim Vakfi, Anadolu Aydınlar Ocağı, Altı Nokta Körleri Eğitme Vakfi, Anadolu Hisarı 


418 


SON BÖLÜM : BELGELER VE VERİLERLE TARİKAT SERMAYESİ 


İlme Hizmet Vakfi, Anadolu Sağlık Araştırma Vakfi, Ankara Eğitim Kültür Vakfi, Ankara Kültür ve Eğitim Vakfi, ANSİAD, Antalya Eğitim ve Öğrenim Vakfi, Araştırma ve Kültür Vakfı, Artvinliler Kültür Hizmet Vakfi, Avrupa-Türk İslam Kültür Dern.Birliği, Aydınlar Ocağı, Azerbaycan Türkleri Kültür ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı. 


* Başıboş Hayvanlara Bakma Vakfi, B.Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfi, Baha Vakfı, İst. Bahçelievler Eğitim ve Kültür Vakfi, Bakırköy Hizmet Vakfi, Bakırköy Osmaniye Camii Vakfı, Bakırköy İslam ve Milli Kültüre Hizmet Vakfi, Balçovaaltı Eyüp Sabri Camii Vakfi, Basın Yayın Birliği, Batı Makina Kalıp San.Eğt. Vakfi, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hiz. Vakfi, Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfi,Bereket Vakfi, Bereketzade İlim Kültür ve Sanat Derneği, Bergama İlim ve Hayırlar Vakfi, Beyazay Derneği, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfi, Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfi, Bursa Orta Asya Kültür Derneği, Bursa İmam-Hatip Lise Mezunları Derneği, Bursa İlim Kültür Ahlak Vakfi, Büyük Koyuncu Hizmet Vakfi, Bilim ve Sanat Vakfı, Birlik Vakfı. 


* Cemiyeti Hayriye Vakfi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfi 


* Çamlıca Kültür ve Yardımlaşma Vakfi, Çayıralan Kültür ve Eğitim Vakfi, Çelebi Kültür Vakfi, Çevre Koruma ve Araştırma Vakfi, Çocuk Vakfı, Çukurova İlim Vakfı, 


* Dar-ül Kuran ve İlmi İçtimai Vakfi, Dilovası Sanayiciler Vakfi-İZMİT, Doğan Karaköse Hoca Vakfi, Doğanbey Eğitim Kültür Vakfi, Doğu Türkistan Vakfi, Hak Vakfi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi, Dost Hanımlar Derneği, Din Görevlileri Derneği, Divan Eğitim ve Kültür Vakfi, Eğitim-Bir, 

* Eğitimciler Birliği, Eğitimciler Birliği Vakfi, Ekşioğulları Eğitim ve Kültür Vakfi, Emel Türk Kültürünü Araştırma Vakfi, Emel İnanç Vakfi, Emir Sultan Eğt. ve Yard. Vakfı, ENSAR Vakfi,Enver Ören Vakfi, Ermenek İlim ve Kültür Vakfi, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfi, ESAM, ESYAV (Ekonomik ve Sosyal Yard. Vakfı), Evliyazade Vakfı, Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfi, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı, Esseyid Osmani Hulisi Efendi Vakfı, 


* Fakir Muhtar Yardım Derneği, Fatih Gençlik Vakfi, Fatih Koleji Mezunları Derneği, Fatih Vakfi, Fatih İlim ve Kültür Vakfı, Faisal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 


* Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi, Gaziantep İslami Hizmetler Vakfı, 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Gediz Eğitim ve Kültür Vakfi, GESİAD (Gebze Sanayicileri ve İşadamları Derneği), Gülistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği, Gençleri Evlendirme Vakfı-KONYA, Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı, Günün Vakfı, Güzide İlim ve Kültür Vakfi, 


* Hacıferşad Efendi Eğitim ve Kültür Vakfı, Hakikat Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfi, Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, Halilrahman Vakfi-URFA, Harran Üniversitesi Geliştirme Vakfi-URFA, Halidiye Eğitim ve Kültür Vakfi-DİYARBAKIR, Halidiyye Vakfi- ANKARA, Hamidiye Vakfi, İrfan Vakfi İnsan Vakfi (Biat Holding'e ait) Hancıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfi, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfi, Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği, Havva Bögetli Vakfi, Havva Yeniler Vakfi, Hayra Hizmet Vakfi, Hayrat Vakfı, Hekimler Birliği Vakfi, Hidayet Vakfı, Hilal Vakfi, Hilaliye Eğitim Vakfi, Hisar Eğitim Vakfı, Hizmet Vakfı, Hocazade Ahmed Ragıp Üzüncü Vakfi, Hoca Ahmed Yesevi Vakfı, HUDER, Hukukçular Birliği Vakfi, Hz. Mevlana İlim ve Hizmet Vakfi, Hz.Süleyman Kültür ve Eğt. Vakfı. 


* İbn-ul Emin Mahmut Kemal Vakfı, İhlas Vakfi, İHL Mezunları Derneği, İHL. Yaşatma ve Koruma Derneği, İHL. Koruma Derneği, İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfi, İlim Kültür ve Sanat Vakfi, İlim ve Fazilet Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfi, İş Dünyası Vakfi, İlmi Araştırmalar Vakfi, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Isparta Kültür ve Eğt. Vakfı, İslami İlimler Vakfi, İslami Bilimler Eğitim ve Kültür Vakfi, İslam Dünyası ve Araştırma Vakfi 


* Kadıköy İrfan Vakfi, Kıbrıs İlim ve Hizmet Vakfı, Kılıçarslan Eğitim Vakfi, Kırım Türkleri Derneği, Konya Din Görevlileri Derneği, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğt. Vakfi, Koyunlu Vakfi, Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Körfez Hizmet Vakfi, Kubbealtı Akademisi Kültür Vakfı, Kur'an Bilimleri Araştırma Vakfı, Kültürlerarası Araştırma ve Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi Vakfi, Mahalli İdareler Derneği, Kadınlar Platformu (Kayseri), Kadınlar Platformu (Diyarbakır) 

* MİHR (Medeniyet-i İrfan-Hayır-Ref) Vakfi, Milli Eğitim Vakfi, Milli Gençlik Vakfı, Med-Zehra Vakfi, Mefkureci Öğretmenler Derneği (Trabzon), Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfi, Mekke Eğitim Vakfi, Mes-Der, Mess Eğitim Vakfı, Mevlana Kültür ve Sanat Vakfı, Mevlana Kültür Sanat Vakfı, Muradiye Kültür ve Sanat Vakfi, Murat 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Reis Cami ve Sosyal Vakfi, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Kült. ve Eğt. 
Vakfı, Milli Kültür ve Ahlak Hizmet Vakfi, Milli Kütüphane Vakfı, Mimar Sinan Vakfi, Mukaddesatçı Hanımlar Derneği, 


* Nazilli Kültür ve Eğt. Vakfi,Nil Eğitim ve Kültür Vakfi, Niyazi Uğur Eğitim ve Kültür Vakfi, Niyaz-İ Mısri Kültür ve Eğt. Vakfi 


* ODTÜ İslam Kültür Araştırma Derneği, Okumuşu Çoğaltma Vakfi, Orman ve Tabiat Koruma Vakfi, Orman Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği, Osmangazi İlim Kültür Vakfi, Osmanlı Araştırmaları Vakfi, Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfi 


* ÖNDER (İHL. Mezunları Mensupları Derneği), ÖZBA Vakfi Prof. Refii Şükrü Suvla Vakfi, Rabia Hatun Hanımlar Derneği, Resanet Gençlik Vakfi, Ribat Eğitim Vakfi-KAYSERİ, 


* Sabri Artam Vakfı, Safa Eğitim Vakfi, Safa Vakfı, Sağlık Tedavi Vakfı, Sağlık Vakfi, Sağlık-Bir, Sağlık-Der, Sağlık Elemanları Vakfi, Süleymaniye Kütüphaneleri Geliştirme Vakfi, Sakarya Eğitim Vakfı, Selam Vakfi, Sultan Beyazıt Kültür ve Eğt, Vakfi, Sümbülefendi İlim ve Hizmet Vakfı, Siyasal Vakfi, Siyasallılar Vakfi, 


* Şamil Eğitim ve Kültür Vakfi, Şema İlim ve Araştırmalar Vakfi, Şişli Camii Şerifi Vakfı, Şefkat Vakfı, Şirinevler Ulucami Vakfi. 


* Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Vakfi, TAKVA (Tarımsal Kalkınma Vakfi), Tarih ve İslam Araştırma Vakfi, Tavşanlı Tarihi, Tabii, Anıtsal Değerlerini, Kültürünü, Doğal Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği, TEK-DAV, TEKDER, Temel Hak ve Hürriyetler Vakfı, Temel Vakfı, Tepecik Köyü İslam ve Tevhid Vakfi, Tevhid Vakfi, Trabzon Kültür Evi, TUSAV, Tuzcuoğlu Vakfı, TÜKAV, Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfi, TÜRAV (Türk Anadolu Vakfı), TÖV, TÜR-DAV, Türk İslam Vakfi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfi, Türk Edebiyatı Vakfi, Türk Gençlik Vakfı, Türk Kültür Vakfı, Türkiye Din Görevlileri Federasyonu, Türkiye Diyanet Vakfi, Türkiye Ekonomik ve Kültürel Vakfi, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Vakfı, Türk Kültürü ne Hizmet Vakfi, Türk Ocakları, Türk Petrol Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfi, Türk Tabibleri Birliği Vakfi, Türk İlleri Vakfi, Türk-İslam Kültürünü Geliştirme Vakfi, Türk İslam Medeniyeti Vakfi, Türk- Pakistan Dostluk Derneği İlmi Araştırmalar Vakfi, Türkiye Ekonomik ve Kültürel Vakfi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Vakfi, Türkiye Kalkınma ve Dayanışma Vakfi, Türkiye Kamu Çalışanları Dayanışma Vakfi, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfi, Türkiye Milli Kültür Vakfi, Türkiye Öğretmenler Vakfi, Türkiye Tabibler Vakfi, Türkiye Sağırlar Vakfi, Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Yöneticiler Vakfi, Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfi, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Hizmet Vakfi, Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfi, Türkiye İmam-Hatipliler Vakfi, TİYEMDER (Tüm İlahiyat Fakülteleri), TİYÖV 


* Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfi, Üniversiteler Kültür ve Eğitim Vakfi * Vahdet Vakfı, Veysel Karani Hırka-i Şerif Camii Vakfı, 


* Yalova Eğt. ve Kültür Vakfi, Yasemin Kalp Vakfı, Yavuz Selim Vakfı, Yeşilay, Yeni Asya Eğitim Kültür Vakfı, Yeni Asya Vakfi Hanımlar Kültür Merkezi, Yeni Nesil Vakfi, Yoksullara Yard. ve Eğt. Vakfı, YOYAV, Yunus Emre Milli Kültüre Hizmet Vakfi, Yurtdışı İşçi Çocukları Yusuf Cevat Başçı Eğitim Vakfi, Yücel Kültür Vakfi, YİMDER, YİMDEK 


* Zehra Vakfı. 


( Bkz; Zaman, 21 Kasım 1994; Selam, 11-17 Nisan ve 29 Mayıs-5 
Haziran 1994; Türkiye, 13-28 Şubat 1995; 16 Mayıs 30 Eylül ve 27 
Kasım 1996 tarihli Zaman gazetesi nüshaları; Ali Ferşadoğlu, Gönüllü Kültür Kuruluşları, Yeni Asya Neşriyat, 1995, Türkiye, 11 Şubat 1995; İstanbul; Cumhuriyet, 7 Ekim 1996; Radikal, 13 Kasım 1996; Yeni Yüzyıl, 5 Ocak 1997; Radikal, 15 Ocak 1997) 


Anlaşılacağı üzere, "Eğitim ve Kültür" adını taşıyan vakıflar, genelde Fethullah Gülen cemaati tarafından kurulmuştur. Kadınlar Platformu, Akyaka, Akyazılı gibi vakıflar da öyle. Nurcuların diğer kanatları; daha çok Bediüzzaman, Zehra, Med-Zehra, Yeni Asya, Yeni Nesil isimlerine sahip çıkıyor. HAKYOL Vakfi Nakşi dergahının, Muradiye ise Erenköy Cemaatinin; 


m R Camii Vakfi Çarşamba Mahmut Ustaosmanoğlu Cemaatinin; İlmi Araştırmalar Vakfi, Kadiri tarikatının; İlim ve Kültür adıyla geçen vakıflar, Süleymancı tarikatının; İhlas Vakfi, Enver Ören Vakfi da Işıkçılar diye bilinen cemaat kuruluşlarıdır. İlim Yayma Cemiyeti, Aydınlar Ocağı gibi geleneksel kuruluşlar çatı örgütü durumundadırlar. 


Hatırlatalım; Dini vakıflardan 600 kadarı, 1994 yılında Türkiye Gönüllü Teşekkülleri Vakfi (TÜGTEV) adıyla "daha büyük bir oluşum içine girip, güçlendi. Ayrıca, iktidarlar üzerinde baskı yapma gayesiyle, 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bir lobi faaliyeti başlatmaya karar verdi. Vakıflar, ilk ortak seslerini, o tarihte TBMM'de görüşülmekte olan ve vakıf mallarına ilişkin maddeleri kamu lehine değiştirmeyi öngören kanun tasarısı sırasında duyurdular. Gazetelere boy boy ilan verip, bu tasarının çıkmasını belli oranda engellediler veya mümkün olduğunca kendi aleyhlerine olmamasına çalıştılar. 


Başta; Birlik, İhlas, Safa, MÜSİAD, HAK-İş, İlim Kültür Sanat, Gazeteci ve Yazarlar, ENSAR, Hizmet Vakfı, İş Dünyası, Türkiye Diyanet Vakfi, İlim Yayma Cemiyeti, Şamil Eğitim ve Kültür, İstanbul Kültür Araştırmaları, HAKYOL vb gibi vakıflar olmak üzere önde gelen dini kuruluşların şu temsilcileri Kasım 1994"te bir toplantı düzenlediler: Faik Bilgin, Osman Demircan Hoca, Erman Tuncer, Erol Yarar (MÜSİAD Başkanı), İsmail Kahraman ( şimdiki Kültür Bakanı), Mehdi Sungur, Hasan Sağlam (iki emekli general), Av. Zeki Hacıibrahimoğlu. 


Ayrıca, anılan vakıfların kurucu, yönetici ve üyeleri arasında DYP, ANAP, RP, MHP ve BBP gibi parti milletvekilleri, siyasi şahsiyetler ve büyük işadamları da bulunmaktadır. 


Bir Belge* 

İHLAS Holding, Egebank'ı alıp, onun sorumlularından biri "biz faizle çalışırız" deyince İslamcı çevrelerde kızılca kıyamet koptu. Sözgelimi 4 Kasım 1994 tarihli Beklenen Vakit gazetesinden Yılmaz Yalçıner, "Türkiye Değişiyor, Zaman da" başlıklı makalesini İHLAS Holding patronu Dr. Enver Ören'in yoksul iken zengin oluşuna dair bir hikayeyi anlattıktan sonra şunları yazdı: "..Nasıl olsa, atı alan Üsküdar" geçmişti. Artık, İHLAS Holding'in kimseye (o "kimseler kim acaba, sorun bakalım kendinize) eyvallahı kalmamıştı. Oyunu kurallarına göre oynayan, kapitalizmin bu dev şirketi, bankacılıkla birlikte artık kimlik değiştirmişti ve bunu ilan ediyordu.. Müslümanların-özür dilerim argo olacak ama-keleğe gelmenin can sıkıntısına rağmen, bu dürüstlüğe (!) saygı duymaktan başka çareleri yok.." 


* o Tarikat-sermaye ilişkilerinin giriftliliği açısından önemli olduğu için belgeyi yayınlıyoruz. (F.B.) 
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Şafak yazarlarından Abdurrahman Dilipak ise, 8 Kasım 1994 tarihli makalesinde, "Enver Ören'in, faizi meşrulaştırmasıyla birlikte, İHLAS Holding ve onun feyz aldığı camianın yara aldığını" vurgulamıştı. 


Şafak gazetesi, 7 Kasım 1994 tarihli manşetini "İHLAS HOL-DİNG NEREYE GİDİYOR" ibaresiyle süsleyip, özetle şunu yazmıştı: "Çeyrek yüzyıl Müslüman kamuoyunun 'İslama hizmet et' gibi ulvi duygularından yararlanarak palazlanan İHLAS Holding, ülkenin önde gelen holdingleri arasına girdi.." 


Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kaplan, karşı açıklama yaptı. 


"Sevgili Okuyucularımız, 


İsmiyle müsemma, İHLAS Holding gerek kuruluş gayesi, gerek hizmet anlayışı ve gerekse varlık sebebiyle Rıza-i İlahi'yi ve onun güzel kaidelerini rehber edinmiş, çağın modem vasıtalarıyla mücehhez bir müessesedir. Ve yine isminin yüce manası çerçevesinde kamil bir hoşgörünün temsilcisidir. 
İHLAS Holding'in ve onun en büyük kuruluşu olan Türkiye Gazetesi'nin, bütünüyle her şirket ve ünitesinin daima riayet ettikleri iki temel esas vardır. 
Yüce dinimizin ahkamına en titiz şekilde uymak ve asıl ona muhalif bir şey yapmamak, ikincisi, kanunlar çerçevesinde faaliyet gösterip, hukuka aykırı en küçük bir temayülü dahi göstermemek! İşte bu sağlam temeller üzerine kurulduğu içindir ki, İHLAS Holding hızla büyümüş, millet ve memleket hizmetinde dev adımlar atarak ülkenin örnek kuruluşları arasında hak ettiği yerini almıştır. 


Muhterem Okuyucularımız 


İHLAS Holding bir ticari kuruluştur. Ve Türk İktisadi Sistemi'nin bir parçasıdır. Ülkemizde ekonomik düzenin kaidelerine herkes gibi İHLAS Holding de uymak durumundadır. İthalat ve ihracat yapanlar, akreditifleri, kredileri, teminat mektuplarını nasıl yapıyorlar? Kambiyo işlemleri nerede yapılabiliyor? | 


Ekonomik sistem bir bütündür. Tek başına bir şirket veya holdingin onu değiştirme imkanı veya sistem içerisine girmeden iş yapma şansı yoktur. İslam dininde faiz hakkındaki hüküm gayet sarihtir. Bu hükmü, yani faizin İslamiyet'ce haram kılındığını en fazla yazan gazete Türkiye'dir. Bunun aksini herhalde kimse iddia edemez. Hal böyle iken, 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konuyu başka mecralara çekme gayretleri ancak kötü niyetin eseri olabilir. Hemen belirtelim ki, böyle şeyler beyhudedir. 


Sevgili Okuyucularımız, 


Aslında her şey gün gibi ortada. Bu sebeple İHLAS Holding'in ve Türkiye Gazetesi'nin "Ne olmadığı"nı uzun uzun anlatmaya gerek yok. 
Çünkü 25 senelik hizmetleriyle "Ne olduğu" nu herkesin önüne sermiş bulunuyor. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz... 22 Nisan 1970'te çıkan Türkiye Gazetesi'nin bir çalışanı olarak, bugüne kadar yayın istikametinde en ufak bir sapma bulunmadığının canlı şahidi sıfatıyla bu satırları gönül rahatlığıyla yazabiliyorum. Yarın Huzur-u İlahi'de bu şahitliği yapacağım. 


M. Sami Erdem'in Egebank'taki genel müdürlük görevine başladığı gün yapmış olduğu basın toplantısında bir gazetecinin İHLAS holding'le ilgili kasıtlı sorusuna verdiği cevap tamamen saptırılmış bulunmaktadır. 


Muhterem okuyucularım müsterih olsunlar. İHLAS Holding inanç halkalarıyla örülmüş bir kaledir. Böyle bir kaleyi yıkmak mümkün mü? 
Türkiye Gazetesi'ni, huzur veren gazete olarak tescil eden sizlerin sağduyusuna güvenimiz tamdır. Ve size alnı açık, başı dik olarak bütün samimiyetimizle sesleniyoruz. Dün ne idiysek, bugün yine oyuz ve yarın da öyle olacağız, hep aynı kalacağız. 


Hepinize en derin hürmetlerimle iyi haftalar diliyorum." 
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Tarikat sermayesinde, sermaye içindeki islamcı ellerde karşılaşılan bugünkü yükseliş ne kadar ciddi? 


ABD gü hazırlanan gizllöxəl raporlarda bundan bahsedildiği görülmektedir... 


T MİT eski müsteşarı General 
8 Teoman Koman, 1990'da, 
“© "şeriatçı güçlerin büyük 

“ mali güce ulaştığını" 
söylemektedir... 


Herşey bir yana, İslamcıların bir kısmında bile bu yükselişe 


şaşıldığı saptanmaktadır.. 
Öyleyse ne kadar ciddi? 
Ozellikle, ülkenin bugün içinde bulunduğu görünüm yönünden bu sorunun 


karşılıkları bilinmek durumundadır. 


Faik Bulur, belgeler ve saptamalar ışığında bu konunun bütün cephelerme, projektör tutuyor... 


Oğurlara, oylesine güncel bir konu için yazılmış geniş bir kitap... 


